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SUNUŞ 


Senin için her şey biziz 
JAN PHILIPP REEMSTMA 


1990 YILININ Ağustos ayında Santiago de Chile'nin caddelerinde kızıl 
bayrağa sarılı bir tabut taşınıyordu. Tabutta Salvador Allende'nin cesedi vardı. Şili Ordusunun “Unidad Popular” hükümetine karşı düzenlediği darbenin birinci gününde öldürülmesinden 17 yıl sonra Allende için gerçekleştirilen devlet töreniydi bu. Tören, Şili'deki işkenceye, adam kaçırmaya ve cinayete dayanan yönetimin sonunu sembolize ediyordu. O tarihte Şili Ordusunun başında General Augusto Pinochet bulunuyordu. 
“Bu gerçek, sembolik törenin anlamını azaltmıyordu; tam tersine... Töreni düzenleyenler de ancak Genelkurmay Başkanının verdiği izinler çerçevesinde hareket edebildiklerinin bilincinde olmalıydılar. Tarih, böylesi bir ikilik içinde oluşuyordu. Darbe sırasında öldürülen ve Pinochet askeri yönetimi tarafından yoksanan Allende, saygın devlet başkanları listesine alınırken, eski devlet başkanı Pinochet törene izin verdiği için askeri hükümet de uygarlık tarihindeki yerini almaktaydı. Bu tablo, dünya tarihi yazmak isteyenlerin yararlanabileceği tablolardan biri olacaktı. 
İnsan eylemliliğinin “normal olarak” en az şiddet kullanma yolunda ilerlediği yaygın bir görüştür. Bir birey ya da bir grup, çıkarları doğrultusunda hareket eder ve onları korumak için -gerekirse- siddet kullanır. 
Bu düşünceden çıkarılabilen sonuca göre, şiddet kullanımı ile sözkonusu çıkarların gerçekleştirilmesine karşı gösterilen direniş aynı şeydir. Genellikle modern toplumlarda, insan davranışı hakkındaki bu görüşü siyasi faaliyette bulunanların değerlendirmeleri izler. Oysa böylesi bir anlayış doğru değildir; çünkü belirli bir amaca ulaşılabilmesi için ne kadar şiddetin “gerçekten gerekli” olduğunu ölçmeye yaracak bir yöntem yoktur ve olamaz. Buna rağmen, gerekli şiddetin ölçüsü konusundaki tartışmalar. 
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sürer gider -aslında pek de haksız değillerdir-. Günlük dilde “gereksiz şiddet” ve “anlamsız vahşet” gibi deyişler vardır; bu dilsel anlatım biçimleri, toplumsal ilişkilerin şiddet kullanılmaksızın düzenlenemeyeceği anlayışı ve şiddetin en az düzeyde kullanımı ortak umuduna dayalı (teslimiyetçi) toplumsal uzlaşmayı yansıtırlar. Üstelik, “Batılı” (kendi ifadeleriyle) “çağdaş” toplumların kendileri hakkındaki imajlarında, sözko-. 
nusu umudun artık bir toplumsal gerçeklik olduğu savı yeralmaktadır. 
Şiddet mi? Bir istisnadır onlara göre. 

Bu toplumların kendilerine bakışı o kadar da yanlış değildir. Savaşı yalnızca sevmekle kalmayıp onun “içinde yaşayan”, “gücü varolduğu sürece, ta yaşlılık yıllarına dek savaşan şövalye” tipi bizde kalmadı artık. Şili (Arjantin, Yunan, Türk) askeri polisi tarafından yakalanan kişiler, meydanlarda kızgın kerpetenle parçalanmadı, parçalanmıyorlar; sigara ya da elektrik akımı ile yakılıyor ve dayanamazlarsa, cesetleri şehrin orta yerine asılmıyor, gizlice yok ediliyorlar. Bunlar istisnalardır. Bir ülkede birkaç yıl içindeki istisnaların sayısı onbinlere ulaşabilir; yine de istisna olarak kalacaklardır. Çünkü, istisnaların gerçekleştiği yıllar da tarihsel süreç içindeki istisnalardır. Binlerce tecavüz olayı da istisnadır - yani cinsel amaçlı suçlar, siyasi amaçlı olmayanlar. Eziyet edilen ve öldürülen binlerce çocuk da istisnadır - korkunç ama bilgimiz dahilinde, yani deyim yerindeyse “toplumsal” olanlar. “Şiddet” sözcüğünün ne anlama geldiği- nin açık olmaması şaşırtıcı değildir. Ya hiçbir şey (“düzeni sağlama önlemi” ya da “yasal” denir, yani “şiddet” değil) ya da her şey anlamına gelir: “Yapısal siddet”tir bu. Özellikle son dilsel kullanımdan çıkarılabilecek pek çok ders vardır. Kendisini şiddetten arınmış olarak gören bir toplumun kendisi hakkındaki imaja karşı olan muhalefetin ifade edilebilmesi için bu hayati yalana inanılır. Vurmak için kaldırılmış olan ele işaret etmek yerine, gözlerini başka yöne çeviren hatip “yapılar"dan sözeder. Muhalefet olabilecek şey, korkaklık ve duygusallık olur. Hiçbir vahşetin adı konmaz, ama herşeyden şikayet edilir. İnsan kendisini “sınırlandırılmış” hisseder; karşı çıkana hemen “saldırgan” damgası yapıştırılır. “Sözlerimi bitirmeme izin verin” şeklindeki talk show feryadı da “iletişimsel şiddet”in ifadesinden başka bir şey değildir. 

“Siddet”in, bir başka deyişle “bedensel yengi”nin ya da bedensel yengi ile tehditin, toplumun macunu olduğu yolundaki belirsiz his o şekilde ifadesini bulur ki, her yerde rastlanırlığının kabul edilmesi uğruna kavramın kendisi de en az o his kadar belirsizleşir. “En liberal toplumda bile toplumun işleyişini sağlayan yasa rekabet değildi. Bu yalnızca görünürdeki bir olguydu,” diye yazar Theodor W. Adorno. “Toplum, çoğu kez dolaylı biçimde de olsa bedensel şiddet tehdidiyle ayakta tutulur; ve (üyelerinin) sinirlilik ve karakter bozuklukları şeklinde görülen *potansiyel düşmanlıkları’ bu olguya dayanır. (...) Toplama kampları çağında, rekabetten 


12 


çok kastrasyon, toplumsal gerçekliğin karakteristik bir özelliğidir.” 

“Toplumu bir “kanlı macun”un birarada tuttuğunu algılama yeteneğinin kaybolmasıyla, fiziksel yenginin izlerinin bugüne kadar tanınmamış olması arasında yakın bir ilişki vardır. Bu toplumun kendisinin günümüze geliş süreci hakkında oluşturduğu imaj grotesktir ve tarihçiler gelişimin belirleyici gücünü konu edindiklerinde bunu hep gözden kaçırırlar. Avrupa'nın sayılı çağdaş tarihçilerinden Jacques Le Goff “Cehennem Ateşi- nin Doğuşu” hakkında bir kitap yazmış, ama kitabında, cehennem ateşi kavramının bir kilise dogması haline gelişiyle işkencenin engizisyon sürecine girişinin aynı zamana rastladığını belirtmeyi unutmuştur. Philippe Aries'in “Ölümün Tarihi” de meşhurdur. Bu. kitaptan Batı'nın ölüm hakkındaki düşünceleri öğrenilebilir - tabutun içyüzünün değerli bir kumaşla kaplanması gerektiğine kadar. Ancak, Avrupalıların, hayatlarında en az bir kez bir insanın idamını görme fırsatına ya da zorunluluğuna sahip oldukları dönemler de yaşadığından hiç söz edilmez. “Çağdaş”- lığın ölümü “defettiğini” söyler; ama Otuzyıl Savasları'ndaki en sık rast- 
. lanan gerçekçi “ölüm imajlarından” birinin, şu ya da bu “cephede”, yolda ya da tarla kenarında can çekişen birisi hakkındaki imaj olması gerektiğini söylemez. “Zamanımız”ın ya da “çağdaş toplum”un “ölümü defettiği"ni söylemek bir basitliktir; örneğin 1989 yılında, yirminci yüzyılda meydana getirilen ceset dağlarından tek bir sözcükle de olsa hiç söz edilmeksizin “Ölüm, Çağdaşlık ve Toplum. Ölümü Defetme Kuramı” konusunda kitap yazılabilmektedir. 

Terörün kendisi ya da terörle tehdittir, başı başka tarafa çevirmeye neden olan. Leo Löwenthal toplama kampları üzerine 1945 yılında yaptığı bir konuşmada bu olguyu mükemmel bir şekilde dile getirmiştir: “Terör olgusunun bütün biçimleriyle tam olarak araştırılmasına karşı oluşan direnç de terörün bilinçaltındaki belirtilerinden biridir.” Bununla yalnızca, insanın “o kadar da kesin olarak” bilmek istememe, ne kadar korkunçsa o kadar az öğrenme şeklindeki yüzeysel kendini koruma güdüsü ifade edilmemektedir. Adorno'nun “Toplum, çoğu kez dolaylı biçimde de olsa bedensel şiddet tehditiyle ayakta tutulur,” cümlesini ciddiye alan ve onu kendisine dünyayı tanıma ilkesi haline getirmeye hazır bir sosyal bilimin, o toplum insanlarının hayati ihtiyaçları ile uyuşmazlığa düşmesi beklenebilir. Ve şiddetin en uç biçimi olan işkence ise sosyal bilimin meşru nesnelerinden birisi olduğu, ama herhangi biri olmadığı için sosyal bilimin konusu olmalıdır. İşkence sosyal bilimin konusudur, çünkü sözkonusu olan, insanın insana egemenliğidir. İşkencede tam egemenlik vardır. 

İnsanın insana yapabileceği en büyük kötülük işkencedir, ölüm değil. 
Ölüm zaten herhangi bir anda gelecektir, genellikle istenmeden ve insanın ruhsal koşulları nedeniyle zaten tam olarak algılanamadan. İşkence başkadır; gerçekte olanlar, tasavvur edilenlerin çok üzerinde ve anlatılamaz 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olsa bile işkence “tasavvur edilemez” değildir. İşkencede, bir bedeni olduğu için herkesin tanıdığı korkular, korkutulan insanlığın kendi koşulları için o güne kadar bulduğu bütün imajlarla birleşir. Ayrıca, en kanlı ve en pis gerçekliktir işkence. Buenos Aires cezaevinde yatan birisi şöyle anlatmaktadır: “İşkenceciler ve gardiyanlar bize cüzzamlıymışız gibi davranıyorlar, bizi bir eşya gibi görüyorlardı, hiçbir işe yaramayan ve gereksiz bir eşya gibi... Kendi sözleriyle: ‘Bok kadar bile değerin yok. Buraya getirildiğinden beri sen bir hiçsin. Artık seni hiç kimse hatırlamıyor. 
Sen yoksun artık. Seni birisi arayacak olsa -gerçi kimse aramıyor ya!- burada arayacağını mı sanıyorsun? Senin için her şey biziz. Adalet biziz. Tanrı biziz’.” f 

işkence, körleşmiş bir toplumun yasakladığı kötü bakışı yeniden kuşanan sosyal bilimlerin anlayışına göre, bir toplumun ilk toplumsallaşma girişiminin, yani egemenliğin bir sembolüdür. İnsanın en üst bireyselleşme biçimidir işkence; bireyin dışında varolan her şeyi acı çektirmeye indirger. 
Artık hiçbir şey algılanamaz hale gelir, bütün evren işkence altındaki bireyi “hedef” almıştır. İşkence “ötekini” tanrılaştırır; acılar evrenini düzenleyen ve yöneten ötekini... “Senin için her şey biziz” cümlesi tamamen doğrudur; kara mizah örneklerinin en korkuncudur, çünkü tersi doğru değildir. İşkence altındakinin “dünya”sı haline gelen iskence, işkencecinin günlük görevlerinden birisidir. 

Ancak, en üst bireysel eziyet anında, insanoğlundaki en genel şey he deftir. Birine, birilerine yapılanlar toplumda iz bırakır, yalnızca korku ve paniğe hedef olan insanlarda değil, korku ve paniği yaratan insanlarda da; yalnızca yapıldığı anda değil, kuşaklar boyunca da iz kalır. Bir deyişle, toplumun “kamburu” olur. Olay bilinçlere o denli yerleşir ki, bilimsel açıklaması yapılmasa bile, çeşitli korku öykülerine konu olur. Bir kollektif kendi yaralarıyla nasıl yaşar? Yaraya maruz kalanlarla yarayı açanlar birlikte nasıl yaşayabilirler? Yarayı açanlar kendilerini nasıl temize çıkaracaklardır? Geçmiş korkular asla unutulmaz! 

Noam Chomsky bir keresinde şöyle demiştir: Avrupa uygarlığı, dünya tarihinin en korkunç uygarlık biçimidir; tarihsel başarısının nedeni budur. 
Bu cümleyi onaylamak için öteki uygarlık biçimlerini yüceltmek gerekmez. Avrupanın öz imajıyla bu ölçüde çelişen bir başka cümle yoktur. 
“Batı”nın bütün tarih anlayışı bunun tam tersini ileri sürer. Günümüz “burjuva toplumu”, içinde bulunduğumuz milâdi binyılın ilk yarısın- dan sonra oluşmuştur. Kendini tanımlama sürecini, önceki toplum biçimleriyle kendi arasına bir sınır çizme süreci şeklinde tamamlamıştır. 
Barbarlıklar toplamının Yeni Çağın ilk dönemlerinin de, hatta özellikle o dönemin bir karakteristik özelliği olmasına rağmen, Aydınlanma, bu sınır çizmeyi “karanlık Orta Çağ” ile kendisi'arasında zamansal bir sınır çizme sorunu olarak algılamıştır. Avrupa'nın, özellikle “sömürgelerinde” uyguladığı kitle katliamları, Avrupalılar tarafından ya inkâr edilmiş ya da dönemin anlayışına uygun olarak değerlendirilmemiştir. Avrupa'daki kitle katliamları ise (Birinci ve İkinci Dünya Savaşları, Nazi Almanların sivil katliamları) bir “geri dönüş” şeklinde (hattâ bazen “karanlık Orta Çağa geri dönüş” sözcükleriyle) açıklanır. 

Günümüz, böylesi bir bakış açısıyla kendisini “çağdaş” olarak görmektedir. Bu anlayışa uymayan “olaylar” istisnalar ve geri dönüşler olarak nitelenir. En kötü bir biçimde yaralanmış ve sindirilmiş olan birey, yaşadıklarını özyaşamından atmaya çalışacaktır. İster acıya maruz kalanlar, ister acı çektirenler arasında yer alsın, gruplar ve kollektifler de aynı şeyi denerler; bu çabalar çoğu kez birbirine benzer. Yaralayıcı olayları bir bireyin özyaşamından, bir toplumun kendi tarihinden ayırma mekanizması, dünya tarihi ölçeğinde de gözlenebilir. Ancak, sağlığına kavuşmak ya da en azından kendi yaşamını anlayabilmek için, bir bireyin, çektiği acıları özyaşamının bir parçası olarak kavramak zorunda olması gibi, burjuva toplumu da (ve bu toplumdaki sosyal bilim) kendi tarihine ait parçaları bir yandan “istisna” öte yandan “tarih öncesi” olarak soyutlamaya kalkmamalıdır; yoksa kendi işleyişini asla kavrayamaz. (Arkaik) baskıcı egemenlik stratejilerinden (çağdaş) katılımcı egemenlik stratejilerine doğru bir ilerleme bulunduğu şeklindeki düşünce, zamansal izlencenin bir ayrım değil, bir ilişki demek olduğu düşüncesiyle birlikte kavranmadığı sürece yanlış olacaktır. 

Korsanlık dönemlerinde, Hamburg'a gelenlere kentin bu sorun karşısındaki tavrını fazla söze gerek kalmaksızın anlatabilmek için, idam edilen korsanların başları iskele babalarına çivilenirdi. Hamburg Tarihi Müzesinde üzerinde çivilenmiş bir baş bulunan bir iskele babası yer almaktadır. 
Müzeyi gezen bir çocuğun bu başa nasıl baktığıni gözlemledim. Gözlerini sonuna kadar açmış, korku ve merakla bakıyordu çocuk. Daha sonra başını çevirdi ve müzede bulunduğu süre içinde o vitrine bir daha hiç bakmadı. Ancak, sanki kendini çeken bir güç varmış gibi, vitrinin yanına yaklaşıyor, sonra birden yön değiştirip başka bir vitrine yöneliyordu. Sürekli olarak çevredeki vitrinlerle ilgilendi. O baş sanki müzenin “ruhsal çekim merkezi” olmuştu; algılanmıyordu artık, ancak her türlü algılamayı da denetliyordu. Öldürülenlerin başlarıyla ilgili olarak Goethe'nin “Edebiyat ve Gerçek”, asılanlarlailgili olarak da Karl Philipp Moriz'in “Andreas Hartknopf” adlı yapıtlarını bir okuyun, kentin üzerine küçük bir darağacı yapılmış manzara resimlerini bir düşünün. Başka yerde yapılanları hatırlatmak suretiyle amaca ulaşılabiliyorsa, bütün şiddet yöntemleri uygulanmak zorunda değildir. Bu “işkence alıntıları"ndan çağdaşlığın işkenceyi kuşanma tarihinin şifresi çözülebilir. Böylece, bireyin topluma katılmaya -görünüşte- neden zorlanmadığı, yalnızca “entegre” edildiği anlaşılabilir, katılımcı stratejilerin baskıcı çekirdeği kavranabilir. Bu “alıntılar”ın her yerde varolan tehdit ve insan davranışının düzenleyicisi şeklinde bilinçsizce kavranması ruhsal süreci, “Çağdaşlık Kuramı” olarak nitelendirilen şeyin esas görevidir. 

Bunun ne anlama geldiği, genellikle uygulamada ortaya çıkar. Bir ülkenin tarihini şü soruya yanıt arayacak şekilde yeniden okumak ne demektir: Şiddet uygulamasının “işkence” diye adlandırdığımız o uç biçiminin tarihi olarak okunduğunda tarih nasıl görünecektir? Deneme olsun diye, bir kez de hani o “istisna” denenleri tarihsel normallikler olarak görmek ne anlama gelecektir? O zaman tarih, yalnızca tiksinti ve nefret uyandırabilen kanlı bir bütüne mi dönüşecektir? Ters bir bakış açısıyla şiddetin sürekliliği içindeki istisnalar olmaları gereken şeyler çok mu azalacak, marjinaliteye, rastlantısal olarak orataya çıkan istisnalara mı dönüşecektir? Ya da barbarlığın ölçüsünü azaltabilmek, zulmün sürekliliğini kırabilmek için geçmişte ne ölçüde çaba gerektiği ve daha da gerekeceği hakkında bir duygu geliştirmek mümkün olacak mıdır? 

Toplumsal yaşam biçimlerindeki şiddetin ölçüsü, bir ülke tarihi- 

- ni anlamanın anahtarı olarak alındığında, bu yaşam biçimlere bakış da değişecektir. Bu yaşam biçimleri artık -başka ne olurlarsa olsunlar- şiddet geleneğinin taşıyıcısı şeklinde görünürler; her iki anlamda da: belirlenen ve korunan, belirleyici ve sürdürücü anlamında... Onlarla artık safça ya da artık yalnızca “istisna” olarak uğraşılmaz. Türkiye'deki işkencenin öyküsü, dünya tarihi içindeki pek çok öyküden biridir. Dünya tarihi ölçütündeki sürekliliğin bir parçasıdır, ama aynı zamanda parçalar da önemlidir, çünkü her tarihi an'ın barbarlığın sürekliliğine karşı bir zafer ya dayenilgiden başka bir anlamı olamaz. l 
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ÖNSÖZ YERİNE 


HAMBURG Sosyal Araştırmalar Enstitüsü'nde işkence üzerine çalışma yapıldığını duyduğumda önce olayı biraz “hafife” aldığımı itiraf etmeliyim. Dile kolay, tam 10 yılı aşkın bir zamandır, zaten işkence ile haşır neşirdim. Yurtdışında, Türkiye'nin, gerek seçimle gelmiş demokratik (!) 
yöneticilerinin gerekse askeri darbecilerinin aralıksız yaptıkları işkencelerle uğraşmayı neredeyse bir meslek haline getirmiştim. Bu nedenle, Türkiye'de işkence tarihi üzerine bir çalışma yapma teklifim kabul edilince, hem sevinmiş hem de işi biraz “hafife” almıştım. 

Zannediyorum, şu satırların okuyucusu da benimle aynı kanıdadır. 
işkence tarihini yazmanın zor bir tarafı olamazdı. Bol miktarda “olay” bulmak gerekiyordu. Bunu da Osmanlı-Türk tarihi zaten fazlasıyla sunuyordu. Yapmam gereken çok basitti. Zaten politik olarak yaptıklarıma biraz da tarih kattım mı olur biterdi... 

Kazın ayağının hiç de öyle olmadığı çok kısa sürede açığa çıktı. Önce, J. P Reemtsma, işkence olaylarının anlatılmasını istemediğini çok açık bir biçimee dile getirdi. Yani tarihe kaydırılmış bir Af Örgütü çalışması değildi beklenen. İşkencenin Türkiye toplumunda, bir iktidar aracı olarak oynadığı rolün açığa çıkartılması isteniyordu. İşkence, devlet ve iktidar ilişkisinin kurulabilmesi, bu aracın işleyebilmesi için kaçınılmaz ideolojik yapıların, düşünce biçimlerinin açığa çıkartılması vb. gerekiyordu. 

Gene de sorun bana fazla zor gelmiyordu. Her devlet zaten işkence yapardı. Bunun teorisi mi olur, diye düşündüm. Tarih boyunca, kendi vaziyetlerini zorda gören yöneticiler daima işkenceye basvurmuslardı ve görülen odur ki ilerde de başvurmaya devam edeceklerdir. Fakat çalışma sırasında bu basit cümleyi söyleyebilmenin bile o kadar kolay olmadığını farkettim. Çünkü, “devlettir, işkence yapar” mantığı bile oldukça sorunluydu ve belli bir kanıksanmanın ürünü olarak söyleniyordu. Bu, 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işkenceyi içselleştirmiş bir kültüre denk düşüyordu. Ve işkenceyi bu derece “doğal”, “normal” sayan bir kültürün ne kadar demokratik olabileceği ise ciddi bir soru işaretiydi- Ayrıca, doğru olsun veya olmasın, bu mantık bir soruyu da cevapsız bırakıyordu: Niçin bu tür işkence uygulamaları sessizce karşılanabiliyor, hattâ belli durumlarda onay dahi bulabiliyordu? 

Çalışmanın başlangıcında göremediğim bazı noktalar süreç içinde öne çıkmaya, kendilerini dayatmaya başladılar. İşkenceyi toplumsal gelişmeleri açıklamada anahtar bir kavram olarak kullanmak, sosyal ve siyasal tarih yazımında unutulan, görülemeyen, önemsenmeyen birçok noktayı gün ışığına çıkarıyordu. İnsan artık sadece, belli ekonomik, siyasal süreçlerin türevi, sonucu veya fonksiyonu değildi. Doğrudan çalışmanın merkezinde duruyordu. Gelişmeyi ve ilerlemeyi yaşayan somut insandan ve onun haklarından, çektiği acılardan kalkarak açıklamaya çalışmak Türkiye tarihi açısından cevapsız kalmış anıa mutlaka cevaplanması gereken onlarca soruyu gündeme getiriyordu. İşkenceyi niçin bu derece “normal” kabul ediyoruz? Niçinonunla ciddi bir hesaplaşma yaşanmamış? 
Türk-Müslüman olmayan ulusal-dinsel azınlıklara yönelik katliamlar niçin değil politik, düşün hayatımızda bile herhangi bir yer tutmuyorlar ve niçin bunlar, üzerinde tartışılmaz toplumsal tabularımızdır? İnsan Haklarına önem veren bir toplumsal kültür niçin yaratılamamıştır?Kollektif kimlik ile demokratikleşmenin ilişkisi nedir? Şiddetin ve işkencenin bir toplumun kollektif ruk halinin oluşmasında oynadığı rol nedir? Ve tüm bunların işkenceyi de ortadan kaldıracak demokratik bir kültürün yaratılması üzerindeki etkisi nedir? Bu ve benzeri artırılabilecek onlarca soru, çalışmanın başında bu derece açık durmuyorlardı ama süreç içinde kendilerini zorla dayattılar. 

işkence ve şiddeti toplumun yapısını ve gelişmesini açıklamada anahtar bir kavram olarak kullanmak bize gerçekten son derece önemli yeni ufuklar açmaktadır. Toplumsal gelişmenin, ilerlemenin ölçülerini alışılmışların çok ötesinde başka yerlerde kurmak gerektiğini bu sayede görmek mümkün oluyor. En azından kendi açımdan, Türkiye'de gerçek bir toplumsal demokratikleşmenin yaşanabilemesinin, demokratik bir kültürün bir yaşam biçimi olarak benimsenebilmesinin yolunun ve araçlarının nerelerde yattığını, işkence üzerine yaptığım bu çalışma sayesinde daha iyi anlayabildiğimi söyleyebilirim. 

Sonuçta, işkencenin tarihini yazmak amacıyla başlayan çalışma, Türkiye'nin demokratikleşmesi süreci açısından cevap verilmesi kaçınılmaz temel bazı sorular etrafında bir tartışma çabasına dönüştü. Özellikle genel sonuç bölümünde hem çalışmanın bir özetini vermeye hem de tarihimiz açısından son derece önemli bulduğum soruları sıralamaya çalıştım. Ne, bu tür bir çalışmada sorulması gereken tüm soruları sorabildiğim ne de 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mevcut sorulara tam bir cevap verebildiğim iddiasındayım. Eğer ortaya attığım sorular, konu üzerine bir tartışmayı başlatabilirse çalışmamın amacına ulaştığını söyleyebilirim. 


Xx 


Çalışmasırasında karşılaşılan problemler üzerine bazı şeyler söylemek adettendir. Fakat beni gerçekten son derece rahatsız eden bazı noktaları en azından sıralamadan geçemeyeceğim. Osmanlıca okuma ve yazmayı bilememek en çok ağrıma giden şey oldu. Birey olarak benim duygularımdan daha önemli olan bir başka nokta var. Bence Türkiye toplumunun zihniyet dünyasında, toplumsal kimliğimizde Osmanlı tarihinin ve özellikle de son yüzyılının son derece derin etkisi ve izleri var. Hattâ bugünkü toplumsal tavır alışlarımızı belirleyen bir çok temel inancımızın bu dönemde şekillediğini söyleyebiliriz. Bilsek de bilmesek de bu böyle. Büyük bir düşünür, tarihte ne yaptığını bilmeyenler ve ondan öğrenmeyenler aynı şeyleri ikinci sefer yaşamaya mahkümdurlar diyor. Bir toplumun köklerinin tarihinden koparılmasının sonuçlarının bu denli acı olabileceğini bu çalışmaya kadar bilmiyordum. Bu açık nasıl giderilir bilemem ama, tarihini 1928'den sonra okuyabilen bir kuşağın, sıhhatli bir gelecek kurmak için'fazlaca şansı olmadığını söylersem abartmış olmayacağım. 

İşkence üzerine araştırma yapmanın en temel zorluğunun kaynakça bulmak olduğunu belirtmeye sanırım gerek yok. Basın yayın olanaklarının gelişmediği, işkence görenlerin bunları aktarma kanallarının olmadığı dönemlere ilişkin bilgi bulma zorluğu bu konularda fikir ileri sürmeyi zorlaştırmaktadır. Bu nedenle tarih boyunca işkencenin giderek azaldığı mı yoksa arttığı mı gibi bir soru burada cevapsız kalmak zorunda. 

Ayrıca bulunan son derece sınırlı kaynağın nasıl kullanılacağı ise ciddi bir sorundu. Özellikle 19. yüzyıla ilişkin taradığım 200'e yakın seyahatnameden elde ettiğim bilgilerin objektifliği sorununun bir tartışma konusu,olduğunu biliyorum. Birinci elden başka kaynak (örneğin Osmanlı arşivleri vb.) kullanma şansı olmadığı için, seyahatnamelerden elde edilen bu bilgiler ayrı bir önem kazandılar. Bu bilgilerin, önemlerini inkâr etme sonucunu doğurmaması koşuluyla, oldukça dikkatli değerlendirilmeleri gerektiğini burada yeniden belirtmek isterim. 


Pe 29 
Meslekten bir tarihçi değilim. Bu nedenle çalışmada bazı hatalar yapmış 


olabileceğimi şimdiden kabul etmeye hazırım. Fakat bu sınırlı çalışma sırasında tarihçiliğimize ilişkin bir gerçekliği acı bir biçimde gördüğümü 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de söylemeden geçemeyeceğim. Atatürk, Osmanlı tarih yazımı üzerine, “Osmanlı tarihi, baştan nihayetine kadar hakanların, şahısların, en nihayet zümrelerin hal ve hareketini kaydeden bir destandan başka birşey değildir,” der.* Türk tarih yazımında bu konuda ne kadar ileri gidilebildiği ciddi bir sorudur. Tüm çalışmam boyunca, “aşağıdan” yazılmış bir tarihin eksikliğini hissettim. Kasdettiğim şey, tarihçiliğimizin hâlâ devlet baskısından kurtulmamış olduğu, resmi tarihçiliğin izlerinin, eleştirel tarihçilerimizde de var olduğu vb. değildir. Eleştirel tarihçilerde bile, yöneticilerin tarihinden kalkarak tarihi açıklama çabası ağır basmaktadır. 
Tarih, ya egemen sınıfaların, onların çıkar arzu ve istemlerinin ya da devletin idari yapısının modernleşmesi ekseninde açıklanmaya çalışı lmaktadır. Bu çerçevede, 11. Mahmut'u büyük bir devrimci olarak selamlayan, Tanzimat yöneticilerini anlamak gerektiğini savunan eleştirel tarihçilerimizin eserlerinde, işkence gören, katledilen yığınlar açısından tüm bunların anlamının ne olduğunu aramaya çalışmak boşunadır. 

En sol görünen tarih yazımında bile, dini, dili, etnik kökeni ne olursa olsun, ezilen, işkence gören “aşağıdaki” sıradan insan merkezde değildir. 

o O sadece bazı ekonomik yasaların bir türevi sonucu olarak devreye girer. 
Toplumun kendisine göre evrildiğinin iddia edildiği yasalar, herkesin kendisine göre ilerlemenin ölçütü olarak tesbit ettiği bazı kriterler belirleyicidir. Bu kiminde ekonominin yasaları, kiminde devletin modernleşmesi, kiminde laikleşme, kimisinde genel olarak bilim, kiminde ise kültürel, dinsel değerleri ve inançları koruyabilme v.b.'dir. Toplumsal olayların değerlendirilmesinde aşağıdaki insanın bunu nasıl yaşadığı değil, yaşanan olayın, savunulan tarihsel modele göre, iyi, ilerici olup olmadığı belirleyicidir. İşkence, katliamlar eğer bu modelde, ilerlemeye hizmet ediyorsa savunulabilirler bile... 

Yahudi katliamları üzerine yapılan çalışmalarda, merkezinde işkence ve katliama uğramış insanların bulunduğu tarih yazımını tarihçiler, “Opferperspektive”, “kurbanın perspektifinden” tarih yazmak olarak adlandırıyorlar. İşkence üzerine yaptığım çalışmada işte en çok eksikliğini duyduğum şey bu oldu. Zannediyorum, dini, dili, ulusu, kültürü ne olursa olsun, yüzyılların dramını yaşamış, katliamlara kurban gitmiş, işkencelerden geçirilmiş kuşakların perspektifinden bir Türkiye tarihinin yazılmasının tarihçilerimizin önünde bir görev olarak durduğunu tarihçileri mizin kendileri de kabul edeceklerdir. Böylesi bir tarih yazımının toplumsal demokratiklesmeye yapacağı katkının büyüklüğünü ise özel olarak belirtmeye gerek yok. 


(*) Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, Cilt II, s. 104 (Aktaran Taner Timur, Osmanlı Kimliği, s. 120, İstanbul 1986). 
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Iskence üzerine çalışma yapmanın son bir zorluğuna daha değinmek istiyorum. Bu biraz da bu çalışmanın niçin Cumhuriyet dönemine gelince birden durduğunun, özellikle son bölümün biraz hızla ve fazla ayrıntıya girilmeden yazıldığının da hikâyesi, bir anlamda bir özür dilemedir. Sadece yurtdışında yaşamam nedeniyle kaynakçalardan uzak olmak değil burada kastettiğim. Daha çok araştırmacının psikolojisine ilişkin bir soruna değinmek istiyorum. Kendimi bildim bileli işkence hikâyeleri dinlerim. Yurtdışındaki politik faaliyetimin büyük bir kısmı, Türkiye'deki işkence ve insan hakları ihlâllerine karşı kamuoyu oluşturmakla geçti. 
Bunun için yüzlerce işkence hikâyesi dinledim, okudum, raporlar hazırladım. Bu nedenle çalışmaya başlarken işkence hikâyeleri okumanın beni fazla rahatsız etmeyeceğini düşünüyordum. 

Konu üzerine çalıştığımı duyan birçok kişi, özellikle Alman arkadaşlar buna nasıl dayandığımı soruyorlardı. Gece rüyada işkence sahneleri görmek, kendini işkence edilenin yerine koymak ve bütün işkenceleri üzerinde denemek, bazen aynı tür işkence haberi okumaktan sıkılıp, daha ilginç işkence sahneleri aramak, nadir yapılan işkencelere rastlayınca sevinmek gibi akla gelebilecek her türlü garipliği yaşadığımı söyleyebilirim. Fakat, tüm yıpratıcılığı ve yoruculuğuna rağmen bunlar beni fazlaca yormadı. Çünkü sürekli işkence ile haşır neşir olan insanlar bir biçimde onu “normalleştirmeye”, hayatlarının bir parçası haline getirerek onunla barışmaya mecburdurlar. Bizler de öyle olmuşuz. İşkence hikâyeleri artık çoğumuz için kara mizah konusudur. Bekirağa bölüğünde, mahkümlar, kendilerine yapılan işkenceleri anlatır, hattâ tiyatrosunu yapar gülerlermiş. 1980 yılından sonra da işkenceyi bir espri konusu haline getirmek onunla barışmanın önemli yollarından birisiydi. 

Tüm korkunçluğu ve yıpratıcılığına rağmen, işkence hikâyeleri üzerine gülebilmek oldukça insani bir şey gibi geliyor bana. Beni bu çalışmada asıl 'yoran, bunların dışında başka bir gerçek oldu. Londra'da Af Örgütü kütüphanesinde, ölümle sonuçlanmış işkence raporlarını okuyordum. Bu tür çalışmalarda adet olduğu üzere, yapılan işkencelere ve ölüm olaylarının niteliklerine göre önemli ve önemsiz ayırımı yapıyordum. Birden, mahalle arkadaşım Zeki İnce'nin ölüm olayını önemsiz sayarak bir kenara attığımı farkettim. İşkenceciler de, kurbanlarını onlardan alacakları bilgiye göre tasnif ederler. İşkencecinin gözünde de işkence gören bir nesnedir. 
O sadece kendisinden elde edilecek bilgi açısından önemlidir. Bilginin alınma ve alınmama durumuna göre öldürülebilirler. Zeki benim arkadaşımdı, olay beni bu nedenle etkiledi. Peki ya tanımadıklarım... Ölümleri hakkında elde ettiğim bilgilere göre kendilerini “önemsiz” olarak tasnif ettiklerim... 

Bilemiyorum, işkence hikâyeleri anlatmak, tiyatrosunu oynamak, iskenceler üzerine gülme k'yukardakinden daha insani gibi geliyor bana. 

Siyasi faaliyetim sırasında yüzlerce işkence hikâyesi anlattırmama, dinle -. 
meme rağmen, artık hiç bir arkadaşıma, “Yahu! işkence üzerine bir çalışma 

yapıyorum. Şu senin hikâyeyi bir daha anlatsana”, diyemiyorum. 

Çalışma aslında 1990 yılına kadar gelecekti. Fakat psikolojik olarak buna gücümün kalmadığını itiraf etmeliyim. Bu dönemin tarihi de elbette yazılmak zorunda. Fakat bu artık bu tür çalışmaların önemi ve faydasına inanıp devam ettirmek isteyenlerin önündeki bir görev. 

Son bir söz de teşekkürlere... Bu çalışma boyunca bana o kadar çok insan yardımcı oldu ki, isimlerini yazmam gerçekten bir sayfayı doldururdu, Bunlardan bazılarının özel ricası da anonim kalmaktı. Bu isteğe bağlı kalıyorum. Tek tek isimleri saymak yerine, tümüne, Türkiye'den bana kaynakça bulmaktan, arşivlerde belge aramaya; ansiklopediler karıştırmaktan, sorduğum bitmek bilmez sorulara, makale, mektup biçiminde cevaplar yazarak yardımcı olanlara, tüm arkadaşlarıma teşekkürü bir borç biliyorum. 


Hamburg, 12 Kasım 1991 
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BÖLÜM 1 
REFORMLAR DÖNEMİNE KADAR 
OSMANLILARDA İŞKENCE 


İslâmda İşkencenin Yeri 


işkence, Islâmda hangi biçimde gündeme gelmiş ve ne tür bir evrim izlemiştir? Bu elbette ayrı bir araştırmanın konusudur. Biz burada işkencenin Islämdaki yerine, konumuzu ilgilendirdiği kadarıyla bakmaya çalışacağız. 
Böylece, Osmanlılarda işkence pratiği ile İslâm etkisi arasında bir bağ, kurulup kurulamayacağına sınırlı da olsa cevap verme şansını elde edebileceğiz. 

Fakat öncelikle belirtmek gerekmektedir ki, bir toplumda işkencenin kullanılmasının nedenlerini sadece bir ideolojinin (burada İslâmın) iç. 
yapısında aramak doğru bir metod değildir. Tarihin her döneminde egemen sınıflar, benimsedikleri ideolojiler işkenceyi kabul etsin veya etmesin, zorunlu kaldıkça işkenceye başvurmuşlardır. Toplumsal mücadelelerde ideolojilerin saf niteliklerinden çok, iktidardaki güçlerin içinde bulundukları sosyal ve siyasal koşullar belirleyici rol oynamıştır. Hemen hemen her evrensel ideoloji, genel karakteri nedeniyle, farklı tavır almak isteyen her toplumsal güce ihtiyaç duyduğu düşünsel temeli sunabilir. Örneğin, islâm ideolojisi ve işkence ilintisinde de görebileceğimiz gibi, Islami düşünce 'işkenceyi savunanın da reddedenin de kullanabileceği yeteri kadar malzemeye sahiptir. 


En temel hareket noktası, bizzat K Kuran'da işkence olarak anla- 


dir. Yoksa Kuran-ı Kein öteki dünyada Free ve einer özel olarak 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hazırlanmış işkence odaları ve işkence sahnelerinin anlatımıyla doludur. “Yakıtı insanlardan olan ateşler”, “inkârcılar için ateşten giysiler”, “başların üstünden dökülen ve karınlarının içindekilerle derileri eriten kaynar sular”, “demir zincirler, demir halkalar ve alevli bir ateş”, “kaynar su katılmış, kusuntu ve irinden içkiler”, kâfirleri ve zalimleri beklemektedir.! Üstelik bu işkencelerde sanıkların ölmemelerine özel dikkat gösterileceği de belirtilmektedir. 

“Ayetlerimizi inkâr edenleri yakında bir,ateşe sokacağız, öyle ki derileri piştikçe azabı tadsınlar diye onlara başka deriler vereceğiz” (Nisa Süresi, 
56. Ayet). “Elleri ayaklarına zincirlerle bağlı olarak, onun (cehennemin) dar bir yerine atıldıkları zaman, orada ölümü çağırırlar (gel bizi öldür artık diye - T.A.) Bugün bir ölüm çağırmayın, birçok ölüm çağırın. Çünkü ölüm derecesine gelip yine dirileceksiniz. Pişen derileriniz yeniden tazelenecek” (Furkan Süresi, 13-14. Ayetler). 

Cehennemde “ayetleri inkâr edenleri”, “zalimleri”, “kâfirleri” bekleyen bu işkencelerin yanısıra, bu dünyada İslâmi düşünce işkence sorununa nasıl yaklaşmaktadır? Yukarda söylendiği gibi bu konuda her düşünceyi destekleyecek yeteri kadar malzeme bulmak mümkündür. i 

işkencenin Muhammed dönemindeki bir biçiminin adı “mesüle” 


„dir. Bu da “el, kol kesme”nin yanında ©; özellikle “göz oyma (suçlunun diri 


diri gözlerimin oy gözlerinin oyulup çıkarılması)” biçiminde uygulanır. Bu işkence biçiminin bizzat Muhammed'çe ed'çe yapıldığı H hadislerde anlatılır.? Bu olaydan 


sonra işkence ile öldürmek mek yasaklarımıştır. 
arm bu davranışı İslâmi çevrelerde önemli bir ru 


» « 


ya ern n ayaklarinin. en ya “da Dede: an 


Sürülmeleridir. Bu onların dünyada çekecekleri rezilliktir. Ahirette ise onlara daha büyük azap hazırlanmıştır,” denir. Burada göz çıkarma kal- 


dırılmıştır, ama diğer yöntemler durmaktadır. Bunu | ämd: a işkencenin _ kaldırılması « olarak xyorumlayanlar d da olmuştur. Çünkü, islâm hukukunda gi ayak kesmek “normal” bir ceza za maddesi i sayılıp, işkence sayılmamaktadır. - 

İslâm ile işkence arasında a bir iliski kuran görüslerin önemli bir baska dayanagı da Islämın cihad anlayısı ile Kuran’da ve cesitli hadislerde - kâfirler üzerine söylenenlerdir. Cihad, Ayet ve hadislerde, “Tanrı yolunda, kâfirlere karşı İslâmı üstün ve “yenilmez lmez duruma getirmek i için canla ve malla birlikte savaşmak” olarak tanımlanmıştır. Ve "Tanrı yolunda sava-- 


.—.. — u 


nn m e u. Per şa, öldürmeye girişen inananların “ canlarını ve malların, karşılığında Free nn en 
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Zi öldürmek, onların elinden mallarını, mülklerini almak, yagmalamak, tapınaklarını yıkmak, putlarını kırmak” biçimindedir.3 Cihad'ın süresi, “kesintisiz”dir ve “Kıyametin alâmet”lerinden olan “Deccal öldürülün-. 


ceye kadar” süreceği bildirilmiştir.4 . 


lunmadığına, Muhammed'in de onun kulu ve Peygamberi (elçisi) oldu- 


nü aramam aa Ära 


du" sözleriyle dile getirmiştir.5 Şüphesiz tüm kâfirlere karşı sürekli bir durum olarak tanımlanan cihad'ın anlamı Müslüman olmayan herkesin öldürülmesi gerektiği değildir. Bu konuda ayrıntılı kurallar mevcuttur. 
Başka tek tanrılı dinlere inananlar (kitap ehli) savaş durumu dışında bu uygulamaya tâbi tutulmaz. Onlar cizye vergisi vererek İslâmın egemenliği altında dini inançlarını yerine getirebilirler. 


Fakat özellikle din değiştirenlere, Islâmdan vazgeçenlere karşı acımasızlığın büyük olduğunu görüyoruz. Bu kişilerin işkence edilerek öldü- 


rülmeleri yolunda hadisler vardır. Peygamber'in ölümünden sonra, dinden dönenlerin artması üzerine, Ebubekir bu kişilerin, “..demirle dağlanıp, ateşte yakılması” için emir vermiştir. İslâmdan dönenlerin cezası ölümdür. Bu acımasız tavır yakın dönemlere kadar sürmüştür. Nitekim, Osmanlılarda, 1850'li yıllara kadar öldürme olaylarına rastlanmış; ancak yabancı devletlerin baskısı sonucu hukuki olmayan bir yolla, “cen- 


tilmenlik sözü” diyebileceğimiz bir biçimde kaldırılmıştır. 


Putperestler ise iki şeyden birisini seçmek zorundadırlar. Ya İslâm ya 


cektir.” Fakat putperestler konusunda dagenel bir uygulamadan söz edilemez. Arap olmayanlar bu hükmün dışında mtulmuşlar ve İslâmı kabul manlıların da bağlı olduğu Haneli fıkıhında bu görüş egemendir.8 i 

Cihad durumunda öldürmek kutsaldır. “Eli silah tutan” tüm erkekler, “savaşır durumda” olanlar öldürülebilirler. Karşı taraftan olan yakınlar, 


akrabalar, aileden kişiler de öldürülürler. Ayetlerde, imanı bırakıp käfirlik yolunu seçen babaların, kardeşlerin dost edinilemeyeceği, bunlara kar- 


körler, kötürümler, yatalaklar da öldürülebilirler. Peygamberin söyle bir buyruğu var: “Puta tapanların yaşlılarını öldürün de çocuklarını bırakın. ”9, Fakat bazı gece baskınlarında, evler yakılıp yıkıldığında öldürülenler arasında kadınlar ve çocuklar da bulunuyordu. Bunun üzerine Peygamber'in, “Onlar da öbürlerindendir (kadın ve çocukların, öbürlerinden farkı yok, öldürülebilirler)”, dediği aktarılır.*9 Böylece bir yandan, 


kadın ve çocukların öldürülmemeleri için buyruk verilirken, öbür yandan 


25 


da toplu kırımlarda bunların öldürülmesinde bir sakınca olmadığı bildiriliyordu. 
Sürekli uygulanmamasına rağmen cihad fikri son derece önemli 


bir ideolojik fonksiyon yerine rr “Kafir ile pen Cehen- 


değil, malları mülkleri “de helâldir. »i20 halde : sadece öldü öidürmekler di Ti - 


.nilmeyebilir ve malları da yağmalanabilir. lanabilir. 


Bu düşünceler elbette, bu doğrultuda sürekli bir viii varolması anlamına gelmez. Fakat, “düşman” olarak ilan edilen birine neler yapılabileceğine ilişkin oldukça olumsuz bir kültürün temellerini atar. Özellikle çatışma dönemlerinde düşmana karşı oluşmuş bu kültür, yığınlara yol gösterici bir rol oynamıştır. Ermeni katliamlarında ve benzeri dinsel çatışmalarda, katliam ve yağma yapanlara daima vicdani bir rahatlık sağlamıştır. Katliamları yapanlar, malları yağmalayanlar, dinin gereklerini yerine getirdiklerine inanmaktadırlar. 

Cihad ile ilgili ayet ve hadislerde kâfirlerin hangi biçimlerde öldürülecekleri de belirtilmektedir. Yukarda da aktardığımız Mâide süresinin 33. 
ayetinde, “... boğazlanarak öldürülmek ya da asılmak, ya da el ve ayaklarının çapraz olarak kesilmesi” gibi metodlardan bahsedilmektedir. Hadislerde de kılıçla öldürme, boğazlayarak, ya da herhangi bir yere kılıcı 
sokarak, keserek, parçalayarak, asarak öldürmek gibi çeşitli cezalandır- 3 

“ma biçimlerine yer verilmektedir. 

” Peygamberin yâptırdığı bir işkenceden sonra, işkenceyi yasakladığı aktarılır. Bu olayda, yakalananların elleri ayakları çapraz olarak kesilmiş, gözleri oyulmuş ve güneş altına bırakılmışlardır. Suçlular su isterler verilmez; “taşları kemirirler”, “ağızlarıyla, dişleriyle toprağı kazırlar” ve bu halde ölürler. İşkencenin yasaklandığı hadiste ise sadece; “Burun kulak 


kesmek, yüz dağlamak ve göz oymak gibi uzuv kesmek suretiyle” cezalandırmaktan vazgeçilmesi i istenmektedir. 13 


Bu ayet ve hadislerden kalkarak, Islâm ülkelerinin sürekli bir biçimde zorla Islâmı yaymak ve kabul etmeyenleri öldürmek gibi bir politika izledikleri sonucu çıkarılmamalıdır. Aksine gerek İslâmın ilk yayılış dönemlerinde gerekse Osmanlılarda yabancı toplulukların İslâma geçmelerinin engellenmesi için çabalar dahi harcanmıştır. Örneğin 8. yü zyıl baş; 

„larında, “Geniş köylü kitlesinin Islâm olması... Arap yöneticilerin işine gelmez... Çok sayıda köylü Islâm olur ve haraçtan kurtulmak için işledikleri arazileri bırakıp kentlere kaçarlar...kentlerde yakalanan köylüler zorla eski yerlerine yollanır ve din değiştirmek yasaklanır.” 

Benzeri politikalara Osmanlılarda da rastlanır. Bu konuda belirleyici olan şey iktisadi ve politik tercihlerdir. Çünkü, diğer din mensuplarından 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alınan vergiler, bu insanlar Islâma geçtikleri zaman ortadan kalkıyordu. 
Bu da devlet açısından büyük bir gelir kaybı anlamına geliyordu. Bu nedenle de, din değiştirmelerde devletin tavrı ağırlıklı olarak iktisadi çıkarlarca belirleniyordu. 

Eklenmesi gereken bir diğer nokta da, yüzyıllar boyu farklı dinlerin, Islâmi egemenlik altında varlıklarını sürdürdükleri ve ibadet özgürlüklerini koruduklarıdır. Osmanlılarda, farklı din mensupları, bugünkü anlamıyla otonomiye benzeyen ve onun da ötesine giden haklara sahip olmuşlar, vergi toplamak, yargı, eğitim gibi çeşitli alanlarda kendi özerk idarelerini kurmuşlardır. 

Bu birarada yaşama, elbette sürekli bir barış manzarası arzetmemiştir. 
Ayrıca daima Müşlümanların kendilerini üstün görmeleri ve diğer din gruplarını aşağılamaları ile paralel gitmiştir. Diğer din mensupları eşit, görülmemişlerdir, 2. sınıf vatandaşlar sayılmışlardır. Bunların ibadet özgürlüklerine, ancak kesin itaat koşulu ile dokunulmamıştır. 

Farklı din ve mezhep gruplarının politik nedenlerle de olsa, takipedilip kovuşturulmalarının, dinsel, ideolojik temelleri daima varolmuştur. Tüm bir Osmanlı tarihi aynı zamanda diğer dini azınlıklara karşı toplu takipler ve katliamlar tarihidir de. Özellikle Türkmen topluluklarına yönelen ve daha çok politik nitelikte olan bu katliamlar dinsel motiflerle temellendirilmistir. Aynı temelde saldırı ve katliamların 19. yüzyıl boyunca Hıristiyan topluluğa karşı da yapıldığını görüyoruz. Islâm dininin Cihad fikri bu katliamlarda yığınları mobilize etmede son derece önemli bir ideolojik işlev görmüştür. Hattâ 1970'lerde Alevilere karşı faşist hareketin düzenlediği sistemli saldırı ve katliamlarda da, cihad'ı gerekli gösteren Kuran ve Hadis hükümleri basılıp dağıtılmış, kadın ve çocukların öldürülmesi böyle gerekçelendirilmiştir. 

Elbette tüm dinlerde olduğu gibi Islâm dininde de barışa, kardeşliğe çağrı yapan ayet ve hadisler vardır. Burada işkence ve şiddeti olumlu bulan ayet ve hadisleri ele almamız, diğer boyutun olmadığı anlamında yorumlanmamalıdır. Bizim buradaki amacımız, işkence ve şiddet kullanmayı olumlu bulan bir zihniyetin potansiyel olarak islâmi düşünce tarafından da beslendiğini gösterebilmektir. Yoksa, daha önce de söylediğimiz gibi bir toplumda somutta yaşanan işkence pratiğinin nedenlerini doğrudan dinin kurallarından çıkarmak fazla doğru bir bakış açısı değildir. 


İslâmda ve Islam Ceza Hukukunda I şkence Yasağı 


İşkencenin Kuran'da yasaklanmış olduğunu ileri sürenler eziyet ve zulmün hoşgörülmediğini anlatan ayetlere başvurmaktadırlar. Fakat bu ayetlerde dikkat çeken nokta eziyetler konusunda seçmeci davranılması ve belli sınırlamaların getirilmesidir. Zulmü engelleme ve barışa çağrılar, 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bir ödüllendirmeden daha çok, (bu da olmakla birlikte) tehditlerle!5 ve 

belli sınırlamalarla16 sağlanmak istenmektedir. Sadece inananlara yapılan 

“ saldırı ve haksızlıklar kınanmakta, daima haklı ve haksız saldırı ayrımı 

yapılarak, kötülüğe kötülükle muamele doğru bulunmaktadır.17 Zulmün 

açıkça, prensipte reddedilmesinden çok, kimin, hangi durumda buna 

başvurduğu daha önemli olmaktadır. Dolayısıyla İslâmda, şiddetin, zulmün esasta reddedilmesi değil, hak kavramı ile birlikte kullanılması sözkonusudur. 

Iskencenin İslâmca yasaklanmış olduğu, Kuran'ın Azhab suresi- 

ne dayandırılır. “Erkek mü'minlere işlemedikleri bir günah yüzünden eza 


edenler muhakkak bir yalan ve apaçık bir günah yemişler g an 


eziyet etmek yasaklanmıştır. Bu yasaktan haklı eziyet nek era a bir sonuç çıkarmak mümkündür. 

işkencenin yasaklanmış olduğunu kanıtlama amacıyla gösterilen bir başka kaynak da hadislerdir. Yine Peygamberin bir başka hadisinde, “Kullarıma işkence yapmayınız,” dediği aktarılır.!8 Burada da akla gelen soru, kul sayılmayanların ne olacağıdır. İlk dört Halifeden aktarılan hadislerle de işkencenin yasaklanmış olduğu gösterilir. “Dikkat edin, ben memurlarımı size dayak atsınlar, mallarınızı alsınlar diye göndermedim...(bunu) kim yaparsa onu bana getirin, yemin ederim ki ona kısas uygulayacağım... Dikkat edin! Müslümanları dövmeyin!... Haklarını men etmeyin.” Hz. Ömer'e ait bu hadiste de aynı ayrım yapılmakta, kullara ve Müslümanlara atılan dayağa karşı çıkılmaktadır. * 

İslâm'da mübah fiillerin, yani dinin öngördüğü işlerin yapılmasının bile ancak kimseye eza vermemek şartıyla yerine getirilebileceği hükmü yine işkencenin yasak olduğunun bir gerekçesi sayılır.19 Özetle, bu Kuran hükümleri ve hadisler, İslâm hukukunun temelini teşkil etmişler ve işkencenin kesin olarak yasaklanmasını bir hukuk ilkesi haline getirmişlerdir. Bu nedenle birçok hukuk kitabında, işkencenin yasak olduğu çok 

açık biçimde ifade edilir 29 

Yargılama sırasında, sorguda, duruşmada ve infaz sırasında işkence reddedilir. Dönemi ile kıyaslandığında oldukça sanık lehine düzenlenmiş. 
bir hukuk sistemi ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. Yargılama herkese açık olmak zorundadır ve sözlüdür. Sanığın suçunu zorla kabul “etmemiş olması şarttır. Sorguda sanı sanık itir itirafa zorlanamaz. Zorlama neticesinde alınmış ifadeler geçersiz sayılır. H Hz. Ömer'in bir hadisi bu konuda kaynak teşkil eder. “İşkence, tehdit, hapis yoluyla kendi aleyhine ikrarda bulunan adamın bu aleyhine itirafına güvenilmez.”2! Duruşma sırasında sanık ve şahitlere baskı yapılamaz. Sanık itiraf ettiği suçtan dönerse ceza verilemez. Yukarda da belirttiğimiz gibi, en küçük bir şüphenin mutlaka sanık lehine kullanılması gerekir. 
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„telkinde bulunamaz. “O Haddi kaldırmak için çare aramaya memurdur. ”22 , Ölüm cezası verilen durumlarda da cezanın infazında işkence kesin suretle yasaklanmıştır. Bu konuda da yine Kuran'a ve hadislere başvurulur. “Allah 


öldürürseniz o öldürmeyi güzel yapın.”2 Bu bir Peygamber hadisidir ve öldürmeyi güzel yapmaktan kastedilen, en kolay olanının ve en az acı 


vereninin seçilmesidir. Başka hadislerinde de Hz. Muhammed'in, öldürme nn. — a y 


rüyoruz. “Falancayı bulursanız ateşte yakın, dedim. Ama önce öldürün, sonra yakın. Çünkü ateşte yakma cezasını, yalnızca ateşi yaratan verebilir.”24 Bu nedenle İslâmda ölüm cezası infazlarının işkencesiz yapılması bir kuraldır. “İnsanların, öldürmede, işkence yapmadan en merhametli olanı mü'minlerdir,” hadisi ile yine işkence bir infaz metodu olarak reddedilmektedir.25 

Görüldüğü gibi, İslâm hukuku, sanık lehine düzenlemelerle doludur. 
Işkence kesin olarak yasaklanmıştır. Tüm bunlar Islâm'a, çağındaki diğer 

„Sistemlerle kıyaslandığında önemli bir üstünlük kazandırmaktadır. Fakat, ` 

İslâmın bu yumuşak, ılımlı karakteri Osmanlı-İslâm tarihinde işkencenin normalleşmesi gibi garip bir sonuç doğurmuştur ki buna sonuç kısmında değineceğiz. Şimdi, İslâm hukuku hakkındaki bu genel bilgiler ışığında Osmanlı hukuk sisteminde işkencenin yerine bakabiliriz. 


Osmanlı Ceza Hukuku 


İslâm ceza hukukunun kapsamının sınırlıolması ve genel ilkelerden çok somut olaylara dayanması ciddi zorluklar yaratmıştır. “Birçok noktalarda . 
çok ileri düşüncelere dayanan İslâm ceza hukukunun bazı suçlara tayin etmiş olduğu cezaların çok ağır olması ve bazı suçluların cezalandırılması için koştuğu şartların o suçluların neticede az bir ceza ile kurtulmalarını sağlaması... İslâm devletlerini... İslâm ceza hukukunu terketme(ye)” it-, miştir.26 Bunun sonucu İslâm ülkelerinde siyasal otoriteler, ek veya yeni ceza kanunnameleri hazırlama ihtiyacını hissetmişlerdir. Böylece ceza hukuku alanı örfi hukukun geliştirildiği alanlardan biri olmuştur. Osmanlılar , da ceza hukuku alanında birçok kanunname hazırlamışlar ve İslâm hukukunun boşluklarını doldurmaya çalışmışlardır. 

“Bugün elimizde ilk devreye ait üç Osmanlı ceza kanunnamesi, Fatih, Yavuz Selim ve Kanuni Süleyman Kanunnameleri vardır.”27 Fakat ceza kanunları bir tek bu tür ayrı ceza kanunnameleri olarak düzenlenmemişler; bunların yanısıra, yerel karakterdeki diğer bir çok kanunnamede sınırlı da olsa çeşitli ceza hükümleri yer almıştır. Bu yerel nitelikteki kanunnameler salt ceza kanunlarının düzenlenmesi biçiminde olabildiği “gibi, vergi ve benzeri ziraate yönelik kanunnameler de olabilmektedir. Dülkadir Türkmen Beyliğine ait kanunla Bozok Kanunnamesi bu tür ceza kanunlarına bir örnek olarak verilebilirler.28 
Osmanlı Kanunnamelerini biraraya toplayan Barkan, bu kanunlärın hemen hiçbirinin döneminde kullanılan orijinal kanunlar olmadığı konusunda bizleri uyarmaktadır. Bu kanunlar zama nında çeşitli vesilelerle biraraya toplanmış olup hem gerçek metinler değildirler hem de bazen özet niteliği taşımaktadırlar. Fakat bu karakterlerine rağmen işkencenin kanun sistemindeki yerini anlamamızı sağlayacak bilgileri bu kanunnamelerden çıkartmak olanaklıdır.29 i 
Osmanlı Eea Kanunnameleri Se esasların üzerine oturur. Fa- 


‚sipler ışığında b birçok kai kaide konmuştur Bu düzenlemelerde Islâm m huk 


© Genel olarak tüm tarihçiler Osmanlı Ceza Kanununun Müslim- Gü: 


müslim, tüm Osmanlı tebaası için geçerli olduğu fikrinde anlaşmaktadırlar. 


“Her şeyden önce su noktayı belirtmeliyiz ki, Osmanlı devletinde ceza kanunnamesi hükümleri bütün Imparatorluğa ve her sınıfa şâmil yegâne umumi kanundur.”30 Fakat bu durumda bile bazı istisnaların olduğunu görüyoruz. 

Osmanlıların egemenliği süresinde Yunan seinen hukuki durumu üzerine yapılan bir çalışmada, Yunan kilise yetkililerinin de ceza dayalarına bakabildikleri ve ceza verebildikleri bildirilmektedir. “Kural 


olarak, Yunanlılar tarafından da da yapılan tüm cezai eylemler, Türk ma- 


ir tarafından (Türk usüllerine göre) sorusturulur ve cezalandırılır: 


A “ji durumlarda, P Piskoposlar, medeni (sivil) davalarda olduğu gibi, şikâyeti 


kabul edebilir ve ceza verebilirlerdi. Bunun için ön şart, , gerek şikâyet şikâyet edenin gel gerekse suçlananın, Piskoposun yargılamasını. “gönüllü kabul étpeleriydi. "31 Eğer papaz bu durumda ağır ceza verirse bu All ta- 


rafından hemen 2 uygulanmak zorundaydı. i 


un a ma amlar — kaşa 


başvurulduğunu görüyoruz. Kilisenin ölüm cezası konusunda elbette ki hiç bir yetkisi yoktu. Fakat bu cezaya çarptırılmış bir Yunanlıyı yakalarlarsa sorumluluğunu üzerlerine alabiliyorlar ve isterlerse bu kişiyi, ölümden kurtarıp, küreğe yollayabiliyorlardı. Sultanın bu konuda verilmiş, karışmama sözü vardı. 

Ayrıca bazı bölgelere yollanan kanun ve fetvalarda da, yerel yönetici veya kadı, sadece bu bölge için geçerli olan birtakım değişik cezaları uygulamayla yetkili kılınmışlardı. Yine bunun gibi vergi toplama sırasında . 
bölgelere göre değişebilen cezaların da verilebildiğini görmekteyiz. Bu 

“durum ceza kanununun tüm ülke ve bütün uyruklar için geçerli olması ptensibi ile bir çelişki oluşturmaktadır. “Mesela bazı bölgeler için ev veya harman yakanları bir kümese koyup yakmak yahut astırmak konusunda kadıya selâhiyet verilmiş bulunmaktadır. 32 


Ceza Hukukunda İşkence 


islâm hukuku, işkenceyi yasaklamış ve zorla, baskı altında alınan ifadeleri geçersiz saymış, olmasiria rağmen Osmanlı Kanunnameleri, « i, sınırlı da ölsa, 


“yapm mak k yasaktır, Mahkemelerde kadılar işkence altında ni İadeleri, 


geçersiz iz saymak lir Burada, | kanunen, t, (izinli) yapılan. işkence 


konusudur. 

= Bir soruşturına metodu olarak iskenceye verilen bu sınırlı izin dısında, vergilerin nasıl toplanacagına ilişkin bir kanunnamede, vergisini vermeyen köylüye malının yerini söyletmek için işkence yapmaya izin verilmiştir. Yürütme gücü bu kanun yetkisi ile yargılama olmadan işkence yapabilecektir. Böylece işkence, ceza hukukunun dışına çıkarılarak bir idari yetki haline gelmektedir. İşkenceye izin veren bu kanunun özelliği 

` ise genele şamil olmayışıdır. Yani sadece belli bir bölge için geçerlidir. 
“Her iki durumda da İslâm ceza hukukunun açık bir thlälinin sözkonusu olduğunu tekrara gerek yoktur. 

Osmanlı ceza hukukunda, İslâmi ilkelerin çiğnenmesi, sadece yazılı ceza kanunnameleri ile olmamıştır. İşkenceye yer veren ceza kanunnamelerinin yanısıra, başta Padişah olmak üzere, bazı üst düzey yöneticileri, tazir cezaları kapsamında ölüm cezası verme yetkisine sahiptiler. Ve birçok 


durumda bu ölüm cezaları işkence ile yerine getirilmiştir. Yani tazir cezalar, en iskence, , herhangi 2 yazılı kanun olmaksızın, alışıla- 


karşıyayız. Bir tarafta, işkenceyi yasaklayan, işkence md alınmış ifadeleri geçersiz sayan kanunlarla, diğer taraftan sınırlı da olsa işkence yapmayı olanaklı kılan kanunlar ve bir alışkanlık haline gelmiş, yazılı olmayan işkence uygulamaları... Bu tabloya biraz daha yakından bakmak gerekmektedir. i 
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Fatih Ceza Kanunnamesinde Işkence 


Fatih Kanunnamesinde Islâm Hukukuna açıktan aykırı hükümer bulunmaktadır. Örneğin bir Had cezası olarak zina için ölüm cezası veya sopa yerine sadece para cezaları konmustur.3? Süleyman Kanunnamesinde de zina konusunda benzeri hükümlerin bulunduğunu aktaran Prof. Üçok, “Her iki kanunnamenin 1. maddelerini teşkil eden bu hükümler ile Islâm Ceza Hukukunda, zina işleyenlere verilmesi kabul edilmiş olan recm (taşlayarak öldürme) veya sopa cezalarının kaldırılmış olup olmadığı anlaşılamamaktadır”34 demektedir. 

Öte yandan 600 yıllık Osmanlı tarihinde birkaç defa da olsa recm cezasının verilmiş olduğu bilinmektedir. İslâm hukukunun, zina Suçlarına en az dört erkek şahidi şart koşması ve bunların da zinayı doğrudan görmüş olmalarını istemesi bu tür bir ispatı hemen hemen 


olanaksiz kılmaktadır. Bu cezanın verildiği, 1680 ve 1714 yıllarındaki iki 


olayda da Müslüman kadınların zina ER suçlandıkları kişilerin 


ar cezasına tanık GER Moltke’nin aktardıkları bu konudaki a mızı IRE “Eğer bir Türk kadını Müslüman bir erkekle iha- iha- 


u mr n a dum. ”36 Bu örnekte de gördüğümüz gibi, zina ri sadece taşlanarak ölüm cezası verilmemekte, başka idam metodlarına da başvurulmaktadır. Bu doğrultuda, ceza kanunnamelerinde olmadığı halde, suda boğma . i RTA PORES, m pı pi Ke ay fi 

veya kızgın demirle dağlayarak öldürme cezaları bolca verilmiştir lerde örnekleri verilecektir). 

Bunun dışında, zina suçları, tüm ceza kanunlarında genel kural olarak para cezası ile cezalandırılmış ve genellikle bu yol tercih edilmiştir.37 Zina 


suçuna verilen para cezası, bu tür olayların yaratacağı sosyal problemler düşünülerek alınmış pratik bir tedbire benzemektedir. Suçun ispatında, izlenen yöntem ise tümüyle Islâm ceza hukukunun öngördüğü gibidir. 
Coşkun Üçok'un yayınladığı Fatih Ceza Kanunnamesinde doğrudan işkence yapılmasına ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır.38 Fakat Inalcık'ın aktardığı bazı ceza maddelerini, açıkça işkence saymamız gerekmektedir. “Fatih devrinde.. ferman-kanunların ve yasaknamelerin uygulanmasını sağlamak için Sultan kendi iradesi ile bir takım örfi cezalar koymaktadır ki, bunlarda sakalın kesilmesi gibi aleni tahkir usullerinden, .burun yarmak. idam ve malların müsaderesine kadar gidilmektedir.”39 
Özellikle pezevenklere verilen ceza tam bir işkencedir: “Pezevenklik 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„eden kişinin alnını dağ ideler "4 
Süleyman Kanunnamesinde İşkence 


Fatih Kanunnamesinin esasları korunmuştur. Burada hem doğrudan işkencenin, hem de işkence sayılacak ceza maddelerinin yeralchgını görüyoruz. Bu tür ceza maddelerinden bazıları şöyle: 

“Evlerden, sessizce oraya genç oğlan veya kız kaçırmak için giren ve kaçıranlar, kızları resmen evlenmeye zorlamış olsalar dahi erkekliklerini kaybetme cezasına çarptırılırlar.”41 

Süleyman Kanunnamesinde zorla kız kaçırmanın cezası Türk tarihçileri tarafından, Hammer’den daha farklı aktarılmaktadır. “Kız ve oğlan ç çeken. 
(kaçıran) | kişinin ve ve hiyanet ile bir ecnebinin evine giren kimsenin. ve avrat 


ve ye kız çekilmeğe bil e varan kimsenin içmeği# kesil kesile. Kız ve a e avrat çeküp zucile G (zorla) nikah birle boşadalar ve nikah idenin sakahn keseler v ve e muhkem let ideler, ( (esaslı hı şekilde döveler). ”43 Ayrıca Ò. L. 
Barkan adı geçen eserinde, “zorla eve girip ırza geçmek, kız ve oğlan kacırmak ve zorla nikâh etmek... gibi durumlarda cinsiyet uzuvlarını kesmek şeklinde müessir cezalar”dan bahsetmektedir. Fakat, Barkan, bunu hangi kanunnameden aldığını belirtmemektedir.44 Bunun dışında, Hammer'in özetle aktardığı, Süleyman Kanunnamesinde yeralan, işkence sayılması gereken diğer ceza maddeleri şunlardır: 

Her kim ki, diğerinin yolunu gözler ve ona ok atar, okla delinmiş kulağına takılmış okla teşhir edilir. 

Dişe diş, göze göz. Eğer kısas yerine getirilmezse, diğerinin gözüne veya dişine vuran zengin 200, orta halli 100, fakir 50, 40, 30 Cerime öder. 

At, katır, eşek ya da öküz çalanın eli kesilir veya malı elinde tutmak 


MA A 


isterse, 200 Cerime öder. 


Yalancı sahider, sahte evrak rak düzenleyenler, fermanları ve baskalarının elyazmalarını t taklit edenler kollarından nmel sahtekâdık yapmayı 


Yol | kesip, im ae 


âdeti nearse kellanına bıçak ar edinmelidir Pezevenkcik eden ir _ 

Günümüzde aka işkence sayılabilecek bu ceza maddelerinin yanısıra, İslâm hukukuna aykırı biçimde, bir soruşturma metodu olarak işkenceye izin verildiğini görüyoruz: 

“Madde 41- Evinde veyaelinde çalınmış mal bulunan kimse bu malı satın almış olduğunu veya yabanda bulduğunu ispat edemezse sanılsayılacak ve işkenceye maruz kalacaktır. İşkencede sanığın ölmemesine dikkat edilecektir, işkenceden ölen sanıkların ölümünden zarar görenler ise dava açamayacaklardır... Madde 46- Sanığın suçu işlediğine dair deliller varsa 


33 


N 

ve iskence sırasında ikrar etmisse bu ikrarı makbul sayılacaktır... Madde 47- Eğer bir hırsız bir başkasını suç ortağı olarak söylerse ve bu kişi şüpheli birisi ise, işkence edilir. Ama eğer namuslu birisi ise, hırsızın söylediğine ehemmiyet verilmez. “46 

Görüldüğü gibi, kanunnamede, işkenceye sadece hırsızlık suçlarının soruşturmasında izin verilmektedir. Ayrıca sanık aleyhine kuvvetli delillerin bulunması koşulu ileri sürülmektedir. Bu durumda bile, işkence yapmak için Padişah emri gerekmektedir. Padişah fermanı ile verilen izinden sonra işkence yapılabilir. 

Tarihçiler, Fatih, Selim ve Süleyman ceza Kanunnameleri arasında büyük benzerlikler bulunduğunu söylemektedirler. Aralarındaki farklar, > örneğin dağlama ve damgalamanın vücudun neresine yapılacagında olabilmektedir. Süleyrnan kanunnamesi, koldan damgalamadan söz ederken (Hammer, 5.150), Selim Kanunnamesinde; “yalan yere şehadet etmiş bulunan, sahte evrak düzen ve hüccet (ferman) yazanların muhkem hakkından gelip alnına damga vurmak gerekir,” denmektedir. Bu işleri alışkanlık haline getirenlerin ise ellerinin kesilmesi öngörülmektedir.?7 Başta el olmak üzere vücudun kulak, burun, göz gibi çeşitli kısımlarının kesilmesi veya çıkartılması en çok rastlanan bedensel cezalar arasında yeralmaktadır. 


Dülkadir Türkmen Beyliği ve 
Bozok Kanunnamelerinde İşkence 


Birer ceza kanunnamesi olarak düzenlenmiş olan, Yozgat ve civarındaki Türkmen aşiretleri arasındaki örf ve âdetleri yansıtan bu iki kanunname birbirlerine çok benzemektedir. Belli koşullarda hırsızların ellerinin kesilmesi cezasına yer verilmekle birlikte, zina ve hırsızlık suçları, Islâm Hukuku esaslarına aykırı biçimde, genel olarak para il ile cezalandırılmak” tadır. Ayrıca diğer Osmanlı kanunnameleri ile kıyaslandığında, iş işkence sayabileceğimiz ceza maddelerinin diğerlerine kıyasla azlığı dikkat çekmektedir. 

Işkence sayılacak bir hüküm sadece Dülkadir Kanunnamesinde bulunmaktadır: “Bir kimsenin sürekli pezevenklik yaptığı tesbit edilirse, burnu ve kulağı kesilsin ve yüzü siyah boyanıp âleme rezil edilsin. Eğer sürekli yapmıyorsa beş altın alınsın.”48 Bozok Kanunnamesinde ise pezevenkliğin cezası, para cezası yanısıra yüzün boyanıp, teşhir edilmesidir. 
Bu hükmün dışında, diğer kanunnamelerde genellikle uzuv kesmekle cezalandırılan, yalancı şahitlik gibi suçlar için burada sadece teşhir etmek veya para cezalarıistenmektedir. 


34 


Diğer Kanunnamelerde 


Bilinen bu ceza kanunnamelerinin yanısıra, başka konular üzerine yayınlanmış kanunlarda da işkence veya günümüzde işkence sayılacak bedensel cezalara yer verildiğini görüyoruz. Heyd, yaptığı tarama sonucu, yukarda alarm: ek olarak şu tür bedensel cezalara rastladığını 


a a İĞ SİNAN İİ A, a 


yada kadınların cinsel organlarının dağlanması; daha ilk saldırıda askerden kaçanların | burunlarının yarılması ya da kula ğının kes kesilmesi. Ve yir i. Ve yine standart t olmayan Siyasenamelere göre e, profesyonel fahişelerin bur burunlarının kesilmesi, , kız kaçıranların hadım edilmeleri” gibi... 49 Yine fahişelere 


“yönelik, « cinsel organlarının 'dağlanması ce CEZASI dası sık sık sık verilmektedir. 
EK- l'de aktardığımız, “Zanaatkârlar Kanunu” olarak bilinen derlemede de işkenceye hem bir soruşturma yöntemi hem de bir ceza usülü olarak yer verildiğini görmekteyiz. Yukarda aktardığımız kanunnamelerde pezevenklerin alnı dağlanırken, burada,“Pezevenklik yapanın eli dağlanmak suretiyle cezalandırılır,” denmektedir.59 Yine burada, “Hırsız olanlar işkence sonunda itiraf etse, itirafından başka delil de bulunursa bu itiraf geçerlidir,” denerek işkence altında alınan ifadelerin geçerli olması belli koşullara bağlanmıştır. 

Bu kanunnamelerin dışında, bazı bölge kadılarına yollanmış özel fermanlarda birtakım cezalar için özel yetkiler verilmiştir. Sadece fermanın yollandığı yöre için geçerli olan ve ancak izni alân kadı tarafından kullanılabilecek bu ceza yöntemleri arasında doğrudan işkence sayılacak cezalar vardır. Mesela, bazı bölgeler için ev veya harman yakanların bir kü-, 


„mese konulup yakılarak öldürülmeleri buna verilebilecek bir ö örnektir. 
"Fatih veya ll. Beyazıt devrine ait olduğu tahmin edilen Saruhan 

vilâyetine mahsus bir başka yasada da bu vilayette tuz satışlarını kontrol 

etmek için uyulması zorunlu kurallar sayılmış ve “Saruhan İli Tuzlasından 


gayrı yerden tuz getirmiş” olanlar yakalanacak olurlarsa “tuzlarının ve 


beygirlerinin n müsadere” “edileceği v ve “sakallarının kesilip burunlarına, 


„kıl takılacağı” kaydedilmiştir. sı 

Yukarda saydıklarımızdan başka, Osmanlı Devletine bağlı olan illerde toplanması gereken vergiler, bunların miktarları, toplanma usülleri ve elde edilen gelirlerin bölüşümü ve buna bağlı sorunlar üzerine yayınlanan bazı kanunlarda, çok az da olsa vergi suçlarına ilişkin yargılama ve cezalandırmalara da değinilmiş ve bu bağlamda işkenceye de yer verilmiştir. 
Bu kanunları incelediğimizde, hangi durumlarda işkence sayabileceğimiz cezaların verildiğini veya doğrudan işkenceye izin verildiğini görebilmekteyiz. Önemli bazı parçalarını EK-2’de yayınladığımız bu kanunlarda dikkat çeken noktalar şunlardır: 

Yargıç önüne çıkarılmadan bir kişi alıkonamaz, (tutuklanamaz) 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ve cezalandırılamaz (Kütahya İl Kanunu, 21. Madde). Ancak bu ilke devletin yasal vergi gelirlerinin toplanmasında geçerli değildir. Bazı bölgelerde devlet memurlarının, yargılama olmaksızın cezalandırma yetkileri vardır. Vergisini tam olarak ve zamanında ödemeyenlerin, toplanan vergileri ilgili makamlara teslim etmeyen memurların ve bu konuda sorumluluk taşıyan diğer kişilerin işkence edilmeleri kanun gereğidir (Mısır Kanunnamesi, 20. Madde). Bu gibilerin sakladıkları malların yerlerini öğrenebilmek için ayaklarından asılarak, çeşitli biçimlerde işkence edilmeleri için ne Padişah ne de kadı emrine gerek vardır. Bunların, sakladıkları malların yerleri öğrenildikten sonra idam edilmeleri gerekmektedir ve bunun için de özel bir izne gerek yoktur. 

Tüm İmparatorluk çapında geçerli olmasa bile, vergisini ödeyemeyecek, durumda olan her köylüye işkence yapılmasına cevaz veren bu kanunlar, yönetici zulümlerini olanaklı kılmış ve zulüm yapmayı, köylülerin mallarına zorla elkoyınayı kanuni işlem sayınıştır. Yukarda sözü geçen uygulamaların, kanunlara aykırı biçimde vergi toplamak veya yöneticilerin kendi özel çıkarları için yapıldığının tesbiti durumunda ise sert cezalandırmalara gidilmiştir. 


Teamül-i Kadim - 
Alışkanlık Haline Gelmiş İşkenceler' 


Hiçbir kanunnamede yer almamasına rağmen, özellikle Siyaseten Kati yetkisi dahilinde, işkence bol miktarda uygulanmıştır. Bu durum Ta'zir çezalarının düzenlenmesinde varolan boşluktan ortaya çıkmıştır. İslâm Hukukunun, “kanunsuz suç ve ceza olmaz”, ve “şüpheyi sanık lehine kullanmak” prensiplerine sahip olduğunu belirtmiş bulunuyoruz. Fakat bu ilkeler, gördüğümüz gibi Ta'zir cezaları için geçerli değildir. Hem İslâmi otorite, Padişah, soruşturma yapmadan, yargılama olmaksızın ceza verme yetkisine sahipti hem de bu cezayı, şüphe durumunda da verebilmektey- . 
di. Eğer, Ta'zir kapsamına giren cezaların kapsamı düşünülürse ortaya çıkan hukuki boşluğun oldukça büyük olduğu görülecektir. Bu sayede . 
yürütme gücü geniş bir iktidara sahip olabilmekte; soruşturma ve yargılama olmaksızın ceza verebilmektedir. Bu uygulamanm büyük bir keyfiliğe yolaçtığını ise belirtmeye gerek yoktur. 

Osmanlılarda, bu uygulamanın bir sonucu olarak, Padişahlar ve bazı üst düzey görevlileri (örneğin kaptan-ı derya) veya Padişahın verdiği yetkiyle diğer yöneticiler, ceza verme hakkına sahiptiler. “Kamu yararına olmak ve suçun işlendiği kanısını veren belirtiler bulunmak koşuluyla, ululemrin, yani devletin başındakilerin takdir edeceği, uyarmak ve azarlamaktan, sürgüne gönderme ve mallarına elkoymaya (müsadere), hapsetmeye ve kafa kesmeye (siyaset)”52 kadar her türlü ceza verilebilmektedir. İşte bu Ta'zir cezaları kapsama giren, özellikle idam cezaları, genel kural olarak işkence ile birlikte uygulanmaktaydllar. 

Bir teamül (alışkanlık) halini almış olan, işkence ile ölüm cezaları, Islâm hukukuna esasta aykırı olduğu gibi herhangi bir biçimde yazılı olarak mevcut da değildir. Hiçbir kanunnamede bu konuda bir hüküm yoktur. Ama işkence ile idam, uygulamada bir kural haline gelmiş, bir hukukilkesi olmuştur. Ve keyfi olarak bolca kullanılmıştır. Yöneticilerin, işkenceyi yasaklayan kanunların varlığına rağmen, onu alışkanlık haline getirerek, hukuki bir uygulama haline sokmaları; bugün Türkiye'de yasak olmasına rağmen, niçin işkencenin, yöneticilerce, son derece doğal ve yaygın olarak kullanıldığını da anlatmaktadır. 

Özetle, Osmanlılarda iki tür hukuk sisteminden sözetmek gerekmektedir. Bir tarafta yazılı, kanun ve kurallarla belirlenmiş hukuk sistemi, diğer tarafta, yöneticilerin günlük davranışlarını belirleyen, yazılı olmayan hukuk ilkeleri... Türkiye'de de bu durumun bir zihniyet biçimi olarak hâlâ devam etmekte olduğunu görüyoruz. 

Ta'zir cezaları kapsamında gündeme gelen işkenceler, yaygın olarak Siyaseten Katl ve Müsadere cezalarında uygulanmıştır. Bunları işkence pratikleri bölümünde ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağız. 


Osmanlı Hukukunda Yargılama 


Ceza Hukukunun, gerek kanunnamelerde yer vererek gerekse Ta'zir cezası kapsamında alışkanlık hukuku biçiminde mümkün kıldığı işkencenin pratikte nasıl uygulanmış olduğuna bakmadan önce, Osmanlı adalet sisteminin nasıl işlediği hakkında, konumuzla ilgili olduğu kadar, genel bazı bilgiler vermeye çalışalım. Bu konuda da, esas ve belirleyici, Islâm hukukudur. Gözaltı, soruşturma ve yargılamada İslâm hukukunun temel prensipleri korunmuştur. 


Kadılık Kurumu 


Sultanın çıkardığı kanunlar çerçevesinde adaleti yerine getirmek, hukuk sisteminin işlemesini sağlamak kadıların göreviydi. Genel kural olarak, kadı kararı olmadan tutuklama ve cezalandırma yapılamazdı. “Osmanlı devletindeki ser'i mahkemelerde, şer'i ve hukuki bütün meseleler Hanefi mezhebi üzerine hal ve fasl edilirdi. Bu şer'i mahkemelerden başka mahkeme yoktu. Aynı zamanda şehir ve kasabaların belediye işleri, bugünkü noterler gibi vekâletnameler, alım satım muamelelerinin tanzimi de” bu mahkemelere aitti.53 Mahkeme başkanı olan kadı ayrıca, hükümetin mahalli herhangi bir iş hakkında göndermiş olduğu fermanlarda verilen 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işleri kovuşturur ve yerine getirirdi. 

Bu nedenle kadılık “İslâm nazariyesinde hükümdardan sonraki en mühim makam”% sayılırdı. Osmanlılar kadıda devletin egemenlik kudretinin temsilcisini görmüşlerdir. Yasama ve yürütme görevleri ile aynı anda sorumlu olmaları onların önemini artırıyordu. Idari amaçlarla bölgelere yollanan fermanlar da genel kural olarak kadı adına düzenlendikleri için, kadılar yerel düzeyde merkezin eli kolu sayılırlardı. Savaş sırasında ordunun muhtaç olduğu yiyecek, nakil vasıtası ve yiyecek olarak kullanılacak hayvan, asker ve sanatkâr gibi tüm ihtiyaçların giderilmesi dahi kadılardan istenirdi. 

Kadıların önemli bir diğer görevi de teftiş ve denetleme işleridir. Bu işle görevli kadılara “Toprak Kadıları” denirdi. Genellikle seyyar idiler. Ayrıca “Osmanlı Hükümeti hukuki işleri, yalnız mahalli kadı ve naiblere bırakmayıp ta köylere kadar adalet işleriyle meşgul olmak ve halkın derdini dinlemek üzere şikâyeti çok olan mahallere (bilhassa 16. yüzyıl sonlarına kadar) mehayif müfettişi denen itimada layık kadılar gönderir ve bunlar vasıtasıyla dava ve şikâyetler dinlenir ve neticeye göre muamele yapılırdı.”55 Bu sayede yerel yöneticilerin halka zulüm yapmaları engellenmeye çalışılırdı. 

Kadılık genel olarak Osmanlılarda son derece saygı duyulan bir kurumdu. Osmanlı Mahkeme kayıtlarını inceleyen Uriel Heyd, Mahkemelerde sanıklardan suçlarını itiraf edenlerin oranının insanı şaşırtacak kadar yüksek olduğunu ve bunun bir nedeninin de kadıya duyulan büyük saygı olduğunu söylemektedir.58 

Kadıların belli maaşları yoktu. Gördükleri dava başına belirlenmiş bir ücret alırlardı. Bu ise büyük rüşvet ve yolsuzlukların kapısını açıyordu. 
Zulüm ve haksızlıkların yaygın varlığı, Osmanlı adalet sistemi için, “adalet satın alınır” sözünün yerleşmesine yolaçmıştır. Kanun çerçevesinde yapılan işkencelerin de sorumlusu kadı idi. Fakat bu alanda da adalet sisteminin hiçbir biçimde istenildiği gibi işlemediği gözlenmektedir. 
Bu nedenle Osmanlı arşivlerinde, kanunsuz işkence yaptıran, rüşvet alan, yolsuzluk yapan, halka zulmeden kadılar hakkında yapılan şikâyetler, soruşturmalar ve cezalandırmalar üzerine bol miktarda belge bulunmaktadır. Hattâ genel karakterdeki kanunnamelere bu konuda özel madde eklemek ihtiyacı bile hissedilmektedir (Bkz: EK-l’de Mısır Kanunnamesi, 42. Madde). 


Tutuklama ve Gözaltı 


“Ey iman edenler, kendi evlerinizden gayrı evin sahipleriyle yakınlık hali ayrı izinsiz ve esenlik dilemeden girmeyin... izin verilinceye kadar oraya girmeyin, size geri dön o an denilse şayet dönün.”57 Bu ayet, arama ve 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tutuklamalardaki hukuki ilkelere temel teşkil etmektedir. 


kapı ikazlara rağmen açılmazsa kuvvet kullanılabilirdi. 

Yabancı uyruklularda bu işlem daha da zordu ve ilgili elçilik haberdar edilmek zorundaydı. Elçilik izni ve bir elçilik görevlisinin aramada hazır bulunması şarttı. Kapitülasyonlar sonucu tanınan bu ayrıcalıklar 19. 
yüzyılda, muhalefet güçlerinin işine yaramış ve merkezi hükümet için ciddi bir sorun olmuştu. 

Tutuklu genel kural olarak üç günden fazla gözaltında tutulamazdı. Bu zaman geçtiği zaman mahkeme edilmek zorundaydı. “Eğer bir kişi, hakkında mahkeme kararı olmadan hapse atılır ve orada ölürse, onu tutuklama emrini veren... kişi, ölenin akrabalarına karşı ölümden sorumlu tutulur. ”58 Hernekadar İslâm Hukukunun suçun şahsiliği prensibi esasta - korunmuş ise de, hem işlenen herhangi bir suçtan başkalarının sorumlu - tutulması yoluna gidilmiş hem de belli durumlarda sanıkların yakalanması sorumluluğu yayılmıştır. 59 


Ölüm olaylarında, soygun ve hırsızlıkta, hakaret ve yangın çıkarma: 


suçlarında, suçun işlendiği yerin yakınında oturanlar, suçluları yakalamak ye mahkeme önüne getirmekle yükümlüdürler © Eger bir misafirden gece _ 


„BE sey e musa hırsızı bulmak evsahibinin _görevidir._Eger hırsız-Jık, kervansarayda olursa, bu görev en yakın yerleşim yerinde oturanlaındır. Eğer yukarda sayılan kişiler, suçluyu bulamazlarsa, diyet ödemek „veya başka biçimde zarar ziyanı ödemek zorundadırlar, Bu metodun güvenliği sağlama bakımından son derece etkin olduğu anlaşılmaktadır. Para cezasının gerçekten çok yüksek olması. “genelde katilin cezayı ödemek istemeyenler tarafından çabucak yakalanmasına yolaçıyordu.” Bu sayede örneğin, “İstanbul'da fiilen cinayetler az sayıda olmaktaydı” 81 
Yine bir kanunun bildirdiğine göre,82 suç işleyen bir kişi kaçarsa, ak- 
„Tabaları onu bulmak ve mahkeme önüne cıkarmak zorundadırlar. Kimlerin akraba sayılacağı ise, diğer kanunlarla ayrıntılı olarak tesbit edilmiştir. Buna göre örneğin, suçlunun veya şüpheli kişinin oğlu, babasını bulmak ve arayanlara teslim etmek zorundadır. Eğer bu kişinin oğlu.. 
yoksa, sorumluluk kardeşine, eğer o da yoksa sırasıyla diğer akrabaları- 


na, arkadaşlarına, komşularına, evsahibine düşer.53 Eğer hırsız bir kö- 
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„yatmak zorunda olduğu cezayı çekmek zorundadır. _ 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ç işledikten sonra genellikle, vakıf arazilerine veya özel veya ya diğer sancakları kaç- 


| Şuclular, 


asi a. 
maktadırlar. iar, Cinks, ı Osmanlı idari yapısının temelini teşkil eden vilayet 


—— cı gelişi 

in ı geçmeyi | başar: an suçluları rakip eden; göre lilerin Tkp amacıyla bu sancağa girmeleri i yasaktı. 6 Takipten kurtulan sucluların bir "çok durumlarda geldikleri yerde destek buldukları da oluyordu. 


Bunu engellemek için çıkartılan fermanlar ve ilgili ceza hükümlerine 


göre bu tür özel yerlerin sahipleri ve yöneticileri suçluları yakalamak ve suç işledikleri eyalet veyasancağa yollamak zorundaydılar. Fakat suçluyu almaya gelen görevlinin yanında yöre yöneticisi veya kadısının resmi bir mektubu olmak zorundaydı. Aksi takdirde suçlu teslim edilmezdi. Bu durumun son derece büyük hukuk problemlerine yol açtığını ve sık sık merkezin bu tür işlere karışmak zorunda kaldığını fer manlardan anlıyoruz.85 


sefer'de, görevli polislerin u sucsuz herkesi MR önüne tehdidiyle bahşiş almaları yaygınlaşmış; bunu engellemek için fermanlar çıkarılmıştır. 


Mahkemenin İşleyişi 


Kadı tüm davalara bakma yetkisine sahipli. Verdiği kararların yerel yö- ` 'neticiler tarafından hemen uygulanması gerekiyordu. Yargılamalar herkese açık bir biçimde yapılırdı. “... her kaza kadısı, yargı için gerekli oturumu yalnız herkese açık bicimde yapmakla değil, yargının baskısız, işkencesiz ya da başka bir etki aracı ve yolu kullanılmaksızın yapıldığına tanık olmaları için beş-sekiz kişinin de gözlemci olarak mahkemede bulunmalarını sağlamak ve tutanakların altına bu gözlemcilerin kiñlikle- ` riyle adlarını yazmak”la da yükümlüydü.67 Mahkeme etmede, suç ye-Ji prensibi esastı. Olayın geçtiği yer dışında yargılama yapılamazdı. 68 Eğer davalı kendisi gg gelmezse, kadı çıkarttığı bir emirle hakkında şikâyet olan kişiyi mahkemeye getirtebilirdi. Fakat bazı istisnalar da mevcuttu. Örnegin, çıkartılan bir fermanla Istanbul'a kaçan suçluların bu şehirde de yargılanabilecekleri karara bağlanmış idi. Ayrıca Divanda gıyaben yargılamalar yapılıyordu. 
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DAC PALANAN, a 
= => Ni En Er naların olduğunu görüyoruz. Bir üst mahkeme prensibi olmamasına rağ 


Juen, merkeze (doğrudan sultana) veya bağlı olunan eyalet kadılığına 


sağlanabiliyordu. Yine belgelerden anlaşıldığına göre Şeriata aykırı olmasına rağmen merkezdeki yüksek rütbeli yöneticilere de sıkça yeniden mahkeme isteği ile başvuruluyordu. İslâmi prensibin bu noktada çiğnenmesinin sebebi açık ki daha adaletli bir yönetimi sağlayabilmek içindi. 

Genel bir kural olarak kadılık kurumuna güveni sağlamak esastı. Bu nedenle İstanbul'a giderek Padişaha başvurânlar bile tekrar o yerin kadısına geri yollanıyorlardı. Bir üst mahkeme sayılan Sultan kararlarına ve yollanmış fermanlara rağmen kararların değişmediği durumlar çoktu. 
Esasolan Şeriat esaslarına uygun davranmışolmaktı. Eğer kadı kararında ısrar ederse bu karar kesin sayılır ve değiştirilemezdi: Fakat bulundukları yerlerde kadılara dava açtırıbilmek için, şikâyetlerini gidip İstanbul'a yapan insan sayısının şaşırtıcı bir çoğunlukta olduğu da yine belgelerden anlaşılmaktadır. 

Ord. Prof. Uzunçarşılı, kadı kararlarına itiraz kapısının genel olarak açık olduğunu Ve belli durumlarda yürütmenin denetiminin’yukarda aktardıklarımızdan daha da fazla olduğunu bildiriyor. Mevali denilen büyük kadılıkların işleyişini aktaran Uzunçarşılı şu bilgileri vermektedir. 
“Mevleviyeti haiz kadılıklarda yapılan dava askeri muamelata veya katl ve kısasa taallük edecek şekilde pek ağır ise hüküm mahallin valisine arz edilirdi. Kadının verdiği hüküm bizzat vali ve maiyetindeki iki mutemet adamı tarafından tetkik edildikten sonra tasdik olunursa infaz olunurdu. 
Eğer valinin meclisi verilen hükmü tasdik etmezse evrak devlet merkezine, kazaskere yollanırdı. Kazasker bu hususa dair mütalâasını Divan-ı Hümayuna arzedip orada tetkik edildikten sonra ya tasdik edilir veya bozularak yeni hüküm ıcrilirdi. Yani verilen hüküm ya müttehimin (suçlunun), yahut kadı veya valinin kararının lehine veya aleyhine olurdu... Hukuki davalarda mahküm ve ceza davalarında müttehimin akrabası verilen hükmü haksız bulurlarsa kazaskere veya şeyhülislama şikâyet hakları vardı. Bu suretle dava tekrar divanda tetkik edilirdi. En son karar Divanın verdiği karardı. Eğer Divan-ı Hümayün kararı bozarsa bu hal kadı ve valinin aleyhine olur, onların iktidarsızlıklarına veya bir menfaat mukabilinde mahkemeden karar çıktığına hükm olunduğu için hükmü verenler hakkında iyi olmazdı.”69 

Bu bilgilerin ışığında, özellikle ağır cezaları gerektiren konularda idari yapının sıkı bir denetim uyguladığından sözedebiliriz. Bu da İslâm hukukuna aykırı olmasına rağmen, Osmanlı adalet anlayışının bir yansımasıydı. 

“Kadı mahkemeye düşenler arasında soy, cins, mezhep, din, toplumsal 


4l 


ya da hükümetteki yerleri bakımından hiçbir ayrıcalık gözetmeksizin herkese eşit davranmak zorunda idi. Yargı usulündeki bu önemli hukuk kuralı zaman zaman fermanlar ve emirlerle pekiştirilegelmişti.”70 

Bu konuda Islâm Hukukunun bir prensibinin yoksullar lehine değiş-- tirildiğini de görmekteyiz. Ta'zir cezalarında, kanun karşısında eşitlik prensibi terkedilir ve sosyal durumu en iyi olana en az ceza verilirken, Osmanlılarda bunun tam tersi bir uygulama sözkonusu olmuştur. Kanunnamelerde suçlular arasında malidurumlarına göre bir tasnif yapılmış ve mali durumu en yüksek olanın en ağır cezaya çarptırılması yoluna gidilmiştir. 

Kadı ve devlet görevlileri sadece Had cezalarını doğrudan kovuşturabilirlerdi. Diğer durumlarda şikâyet şarttı. Ayrıca elbette örneğin öldürülen bir kişinin kimsesi yoksa bu durumda da devlet şikâyet olmadan da doğrudan soruşturma yapabiliyordu. Bu noktada da Islâm Hukuku esaslarının korunduğunu görüyoruz. 

Savcılık ve avukatlık gibi kurumlar Islâm ve Osmanlı hukukunda da bulunmuyordu. Dava ancak tarafların temsil edildiği durumlarda yapılabilirdi ve her kişi davasını ken kendisi savunmak zorundaydı. Vekâlet ancak çok ender durumlarda kabul edilirdi. Burada da bazı istisnalara rastlanmaktadır. Kadınların, kölelerin veya ağır yaralı olup mahkemeye gelemeyenlerin vekil yolladıklarına da rastlanmakta ve dava gıyapta görülmektedir. Ama bu genel bir kural olarak hiç tavsiye edilmeyen bir durumdu. Hatta bir kanunnamede mahkemeye gelmeyip kendi yerine vekil yollayanların vekilleri ile birlikte cezalandırılacakları bildirilmektedir. n 


DE la m NA la 


islâm Hukuku esaslarına göre hareket edilirdi. Şikayetçi şikâyetini dile getirir ve suçlunun cezalandırılmasını isterdi. Ayrıca genel olarak şikâyet edilenin ifadesinin yazılması ve verilecek cezanın Şer'i kanunlara uygun olması istenirdi. Eğer şikâyetçi resmi görevli ise verilecek cezayı, özel şahıs ise talep edeceği diyet veya kan parasını sorardı. 

Daha sonra kadı şikâyet edilen kişinin ifadesine basvururdu. Eğer sanık suçunu kabul ederse ifadesiyazılırdı. Birçok durumda sanıkların “şeytana uydukları” yolunda ifade verdiklerini ve itiraf oranının oldukça yüksek 


olduğunu görüyoruz. Kadıya ve onun şahsında dine ve Padişaha duyulan saygının yanısırd işkence edilme korkusunun da itirafların yüksekliğinde bir rol oynadığı söylenebilir. 


Eğer bir sanık ifadesinden vazgeçerse bu onun lehine yorumlanır ve örneğin kol kesmek ve benzeri Had cezaları ile cezalandırılamazdı. Bu gibi durumlarda yöneticiler genellikle bu kişileri kürek cezasına çarptırırlardı. 
Mahkemede en önemli kurum şahitlikti. En az iki Müslüman erkeğin şahitliği şarttı. Müslüman olmayanların şahitliği genel kural olarak kabul edilmezdi. Iki kadının şahitliği bir erkeğinkine eşit sayılırdı. 
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Ilginç bir usul de, tarafların mahkemeye başvurmadan olayı aralarında. 
halletmeleri ve bunu kadıya bildirmeleri idi. Kadı bu tür anlaşmaları (sulh . 
denirdi) defterine kaydederdi. Fakat özellikle cinayet davalarında, para ile tarafların anlaşması fazlaca yaygınlaşınca devlet çıkardığı fermanlarla buna engel olmaya çalışmış ve sanıkların mahkeme önüne çıkarılmasını şart koşmuştur. 

Eğer bir davacı Şeriatın şart koştuğu kadar şahit bulamaz ve suçu ispatlayamazsa, genel kural olarak kadı, kanun gereği, sanığın sicili olup olmadığına bakar ve komşularından sanığın kişiliği hakkında bilgi toplardı. Sosyal durum, toplum tarafından tanınan ve sevilen bir kişi olmak gibi faktörler cezanın biçimini doğrudan etkilerdi. 

Kadı tarafından verilen, para cezası veya dayak gibi cezalar hemen. 
mahkeme salonunda sonuca bağlanırdı. Eğer kıyas istemiyle verilmiş cezalarsa bunlarıya kıyas isteyen kişi, ya da Ehl-i örf yerine getirirdi. Ağır cezalarda ise kadıların genel kural olarak karar almaktan kaçındıkları da . 
gözlenmektedir. Bu durumlarda, davanın genel durumunu yansıtan bir rapor İstanbul'a yollanmakta ve Sultandan karar istenmektedir. İşkenceye karar verilmesi, ölüm cezası istenmesi veya herhangi bir uvzun kesilmesi gibi durumlarda bu yola sıkça basvurulmaktadır. Yine kadı kayıtlarından anlaşıldığı kadarıyla, Sultanın kişisel olarak karar verdiği dava sayısı hayli kalabalıktır ve bu sadece ağır suçlarla sınırlı değildir. Bugün, “sıradan vaka” olarak adlandıracağımız birçok konuda da Sultan doğrudan karar vermektedir. “İlk bakışta, eldeki bazı belgelerden de anlaşılacağı gibi, örneğin, bir hamamda bir kadının işlediği hırsızlık suçunu karara bağlamak gibi, Sultanın, bu derece harc-ı âlem işlerle kişisel olarak uğraşması şaşırtıcı gelebilir.”72 Bunun önemli nedenlerinden biri, daha önce değindiğimiz gibi, olanakların sınırlılığına rağmen her kişinin kanunen Sultana başvurma hakkının bulunmasıydı. 

.Görüldüğü gibi, Osmanlılarda, çağına göre çok gelişmiş bi bir hukuk, „Sistemi mevcuttur. islâm Hukuku esaslarına göre oluşturulmuş bu. sistem, “iskencenin sistemin hukukî bir parçası olarak kurumlaşmasını engellemiştir. Bu, Osmanlı-lslâm tarihinin dönemin Avrupasından esas farkıdır. 
Fakat sıkça belirttiğimiz gibi, bu yumuşak hukuk sistemi, yöneticilerin, ` başkayollarla işkenceyi “normalleştirmeleri” sonucunu doğurmuştur. 


KANUNLAR DAHİLİNDE İŞKENCELER 


nn sn HE FE ne = Je = BEE Pe pimin Aaa 


Ke e Daher GİRE ERENER MİNİŞ BAŞ a 
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"metodu olarak. Pe izin Tin veriimektedir Bu bölümde, adalet sturma, "nizmasında nda (tutuklama, soruşturma ve yargılama süresinde) meydana gelen işkence uygulamalarını ele alacağız. Yine bu kapsama giren, yöneticilere yargılama olmaksızın işkence yapma yetkisi veren bazı kanunnamelerin nasıl uygulandığını ise yönetici zulümleri bölümünde ayrıntılı olarak ele almaya çalışacağız. 


Osmanhlarda, işkence a ele ahnırken iki ana boyutun birbirinden 


ir seraları Eni a 


“izinli” işkence  pratigicis Diğeri i ise Ta 


elen, hiçbir “yerde yazılı olmayan ama teamül haline gelmiş işkençe ee Siyaseten ı Karl ve le SE işk iske ence KE 


er a EEA Be sayılması gereken işl işkencenin sırırmın nerede bitigini, vi, hangi ann. 


nın bu kapsama girdiğini, hangi uygulamaların ise yönetici zulmü sayılması gerektiğini tesbit etmek gerçekten zordur. Fakat, bütün bu zorluğa rağmen bu ayrım gene de yapılmak zorundadır. Çünkü, Osmanlılarda, işkence pratiğinde, yazılı olmayan, ama “kanuni” sayılması gereken ku- 


Tatlar esasta belirleyici olmuştur. Yazılı hukuk kurallarının değil, teamül 


hukukunun un işkence pratiğind e belirleyici olması ve Bunun yazılı hukuk 


ED A e İn ile “ile açıkça gelişmesi ise günümüzde Türkiye'de işkencenin normal sayıl- 


masının ana nedenlerinden bi irisini oluşturmaktadır. \ Yazılı hukuku ci cid- 


diye almayan ve yazılı hukukla açıkça çelişen uygulam: uygulamaları normal sayan _ kültür, kaynağım buratardan almaktadır. 


Adalet Sisteminde - Yargılamalarda İşkence 


Yukarda aktardığımız kanunlar dahilinde yapılan işkencelerin boyutu ve bu kanunlara ne derece riayet edildiği konusunda farklı bilgiler mev- 


„guttur. Kanun hükümlerine sıkı sıkıya ı uyulduğunu, iş „işkenceye son derece 


it a oda Padişah vizniyle ae ayata ugun gi gösteren belgeler 5 


en man Kanunnamesi sonrası er ilişkin birakan olayları aktaran Akdağ, “..'örf' ya da ‘örf-i Maruf” denen dayak ve işkence, 'ser’-iseril’ ve kanunca yasak olduğu ... için, yargıda bu konuda karar verilmemekle birlikte, örneği az da olsa, sanık suçu hep inkârda direnince tutanağın 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sonuna ‘örfe teslim oldu” diye bir ifade eklenerek yargının geri bırakıldığı haller hiç görülmüyor değildi,” demektedir.73 Az rastlanan bu durumda bile, ‘örf-i maruf'un (işkencenin) suç itirafında kullanılmasına İstanbul'un izin vermesi gerekiyordu. Ayrıca yine Akdağ'a göre, işkencede ölenlerin yakınları, devlet görevlileri aleyhine, kısas davası açabilmekteydiler.74 Bu nedenle, konuya ilişkin fermanlarda, “örfte telef olmaktan” yani işkenceye alınan sanıkların ölmelerine sebep olmaktan sakınılması, sürekli olarak hatırlatılıyordu.75 Fakat gene de dayak ve işkencede ölenlerin sayısı az değildi. 

Kadı sicillerine dayanarak bu bilgileri veren Akdağ'ın söylediklerinin tek tek bazı olaylar için doğru olsa bile, gerçek hukuki durum hakkında genel bir bilgi vermekten uzak olduğunu söyleyebiliriz. 

Yine, özel olarak konuya ilişkin çeşitli mahkeme kayıtlarını inceleyen Heyd, sanıkların suçlu olduklarının kanıtlanamadığı, aleyhlerinde güçlü. 
kanıtların bulunmadığı ve gerek Islâmi gerekse mevcut kanunlara göre serbest bırakılmalarının gerektiği durumlarda bile sık sık işkenceye başvurulduğunu bildirmektedir. Sanığın sicilli olması, ifadesinde çelişkile- . 
rin bulunması işkenceyebaşvurulmasını kolaylaştırmaktadır. Fakat hiçbir sicili bulunmayan kişilere de işkence yapılmaktadır. Bu gibi durumlarda örneğin, suçlanan kişinin komşularının, onun kanunlara uyan bir kimse 


“maktadır. 
Sanıklara ve suçlu zanlılarına işkence yapmak yasakken, , Siya- 
„sal olaylarda, hukuk ilkelerine fazlasıyla riayet edilmediğini görüyoruz. 


"Yakalanan su suçlu zanlıları, nn da yakalan. anması amacıyla de derhal 


"soruşturmalarda ; günümüze benzer ii sözkonusudur. “Kastamonu Sancakbeyine Istanbul'dan 4 Haziran 1565 günü yollanan bir yazıda, İbrahim adlı bir öğrenci şefi yakalanarak başşehire götürülüp işkence yapıldığında, yani Osmanlı sorgu yöntemi deyimince “örf olundukta” Kastamonu sancağında bölükleriyle dolaşan suhte (medrese öğrencisi) başbuğlarının yaptıkları baskın, soygun ve benzeri işleriyle birlikte adlarını da vermisti...”76 

Aranan çeşi çeşitli dini muhalefet hareketlerinin önderlerinin bulunma- 


İmla CASARE IAA ENG R VEE 


Dini önderi yakalamakla görevli devlet memurunun a sözlerinden, devletin kendi koyduğu kanunlara uymada çok titiz davranmadığı anlaşıl- 


maktadır. Şüphesiz, _ özellikle ayaklanmalarda, yapılan soruşturmalar- 


gi e da başvurulan işkenceler, her zaman izinsiz, kanun dışı eylemler değildi. 


"Birçok durumda | Padişahlar, ayaklanma a bastırmakla görevli d devler me- 


heine poras panra e t 


mu larına, “her türlü iskence ve dayağa başvurmak” yetkisi vermektedirler.78 Böylece burada soruşturmada işkence, kanunen olanaklı hale gelmektedir. 

Yine aynı şekilde kanunlarda yeralmasa bile, adaleti sağlamak adına bazı şahitlere de işkence yapıldığını görmekteyiz. “...Vezir-i âzam, Padişahın vekili olmak dolayısıyla, gördüğü davalarda en küçük bir haksızlık şüphesini pek pahalı ödetirdi. Özellikle yalancı tanıklar için kadının başvuramayacağı sert tedbirleri alır, mesela o tanığa işkence ettirebilirdi. 
Bu yüzden yalancı tanıklar Vezir-i äzamın huzuruna kolaylıkla cıkamaz- 

. lardı.”79 

Sanıklardan işlediği iddia edilen suçlar hakkında bilgi almak amacıyla 

yapılan işkence sonucu u elde edilen ifadelerin geçerli sayılıp sayılmayacağı 


ğını söylerse, ifadesi geçersizdir ve cezalandırılamaz. Nitekim iskence 


„altında alınmış ifadesini mahkemede reddeden birçok kişinin cezalandı- 


dan, bazı sanıklara kanunen işkence yapılmaktadır. Bı Burada alınan ifadeler ise geçerlidir. | Bu durumda, işkence altında alınmış hangi ifadelerin geçerli olacağına karar'vermek, Osmanlı Hukuk sistemini uğraştırmış bir sorun olsa gerektir. 

" Heyd'in aktardığı bir kanun ve bir fermana göre, işkence, kadının izni ile de yapılabilirdi. Suçlu işkence edilmesi için Ehl-i örfe verilirdi. İşkence yapılması istenen yazıların altında, “Davalının isteği üzerine”; “Padişahın emrine uygun olarak” veya “kanun maddesi ile uygunluk içinde”, gibi ifadeler yeralmaktadır. 

Kanunen işkenceye mahkemede karar verilmesi gerekirken, çoğunlukla suçlu zanlıları görevli memurlar tarafından (subaşılarca) davanın görülmesinden önce illegal işkeceden geçirilmektedirler. Yollanan çeşitli * fermanlarla, kadılardan bu durumun önüne geçmeleri istenmektedir. 
Fakat bu tür durumlarda da genellikle, işkence altındaalınan ifadeler, yan delillerle de destekleniyorsa geçerli sayılmışlardır. Kadı bu durumda işkenceye karşı itiraz edememekte ve mevcut ifade doğrultusunda ceza vermek zorunda kalmaktadır. 

“Bu nedenle birçok Müftünün, Ehl-i örf'çe yapılan bu tür işkence uygulamaları nedeniyle başlarının ağrımış olması şaşırtıcı değildir. Özellikle, Ehl-i örfün suçsuz bir insanı işkence etmesi ve bu işkence sonucu bu kişinin ölmesi durumunda... Bu gibi durumlarda, Müftüler kanuni düzenlemelerin aksine, Ehl-i örf'ü koruma yoluna gitmişlerdir.”89 


İdam Cezaları ve Siyaseten Katl 


Osmanlılarda verilen idam cezalarını iki esaslı gruba ayırmak mümmma a in 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kündür. Birincisi, „mahkeme kararları ile Islâm | Hukukuna veya ( Osmanlı 


hangi bir kler kararı EITT olmaksızın Padişah emriyle verilen idam cezaları vardır. Bu ikinci guruba giren idamlara Siyaseten Katl denir 


ve çok yaygın olarak kullanılmıştır. Siyaseten Katl cezasının yerine getiritmesinde yazılı kanunnamelere ve İslâm Hukukuna bağlı hareket edilmemiştir. Bu yolla verilen idam cezalarının yerine getirilmesinden önce sanıklara işkence yapıldığı gibi doğrudan işkence ederek öldürmek yoluna da gidilmiştir. Böylece gerek kanunnamelerde gerekse de İslam Hukukunda yeri olmayan kazığa çakmak, çengele asmak, çarmıha germek, 


kızgın demirle dağlamak veya çeşitli biçimlerde işkence ederek öldür- 


mek, Osmanlılarda, yazılı olmayan ama kanunen olanaklı idam metodları arasında ik 


İYİYİ 


Hukukunda kısas cezaları içinde ölüm cezasma yer verilmiş olsa d ia, bu mutlak bir kural değildir ve diyet cezasına da çevrilebilir. Her iki durumda da ölüm cezasının verilebilmesi, yerine getirmesi oldukça zor koşullara bağlanmıştır. Bu cezalarda da mahkeme kararı şarttır. 

Bu durum, Ortaçağ devletleri olan çeşitli Türk, islâm devletlerinde ve Osmanlılarda siyasî yönetimi olanaksız kılan, zorlaştıran bir sınırlama idi. 
Bu nedenle geliştirilen Örfi Hukuk prensibine göre Padişahlara, ülke yönetimi için mahkeme kararı olmaksızın ölüm cezası verme yetkisi verildi. 

Böylece, Padişahlar, ceza hukuku alanında, İslâm Hukukuna aykırı kanunnameler çıkarma yetkilerinin yanısıra, oldukça serbest hareket edebilecekleri bir alan daha elde etmiş oluyorlardı. “Devlet menfaati ve 


“amme maslahatı gibi siyasi ve idari zaruretler dolayısıyla, sultanların, Şer'i, 


Mahkemelerin dava usullerinde ve cezaların takdirinde izlemeleri lazım gelen klasik usül ve ölçülerin dışında, ‘siyaset’ prensibi yoluyla fevkalâde tedbirler almaları”82 mümkün hale gelmekteydi. Böylece Siyaset kelimesi Osmanlılarda yeni, ikinci bir anlam daha kazanıyordu. Siyaset etmek, politik amaçlarla insan idam etmektir. 

Nitekim, Osmanlı tarihinde de siyaset kelimesinin Katl kelimesi olmaksızın bile ölüm cezası anlamında kullanıldığını görüyoruz.83 Padişahlara verilen Siyaset yetkisinin, İslâmın temel prensiplerine ters düşse bile, bunun İslâma aykırı bir durum olmadığını savunan İslâmi otoriteler de vardır. Konunun ele alındığı eserlerde, siyaset, amme menfaatini konüstü zor kullanma selâhiyetleri” olarak tanımlanmaktadır.3% Hattâ Padişahlarn etmeleri, ülke niz ılmasına yolacacağı, zulüm ve fesadı İ artıracağı ve birçok : zarara yolaçacağı için içim günah « dahi 


sayılmıştır. E Bu nedenle Osmanit Üleması da bu tür idam: cezaları | ları için fer va 


yermekte fazla zorlanmamıştır85 

© Siyaseten Kati cezasının İslâm Hukukuna aykırı olup olmamasın- dan daha önemlisi, Padişaha tanıdığı sınırsız yetkidir. Hiçbir yargılama olmaksızın Sultan canının istediği kişiyi bu yetkiyle öldürebilmektedir. 
Padişahfermanlarında bu cezaların hangi durumlarda verilmiş olduğuna baktığımızda oldukça geniş bir uygulama alanı ile karşılaşmaktayız: 


e Islâm Hükümetinin. kano u yararı için çıkardığı, kanun ve niza- 


olan bir ama m 


Mmnurıkn holi kötüye kuil 


zulm yapanlar ır (eskiyalar g gibi), ° ee. devlet evrakında nk cürmünü kt k 


sayılan dini fikir leri e deviete olan erdi mi Sdemedikleri için binlerce insanın bu cezaya çarptırı ırıldıkl arını bilmekteyiz. Padişahlarn Tın keyfi yasaklarına uymadıkları icin öldürülenlerin yanısıra masum insanların eskiya veya ayaklanmacı diye kitleler halinde katledildiklerini görüyoruz. Özellikle hırsızlık ve fuhuş suçları başta olmak üzere İslâm Hukukunda ve Osmanlı Kanunlarında yazılan hükümler hiçe sayılmış ve bu suçlara bol bol miktarda Siyaseten Ke Katl tl cezaları ları verilmiştir. 


Şiyaseten Katl’de tek yetki Padisahtadır. Sadrazam ve K: Kaptan P Paşa da 


sınırlı olarak bu yetkiye sahiptiler. Padişah sefere çıktığında Sadrazam, o sefere çıktığında da yerine bıraktığı vekili Padişah adına bu yetkiyi kulla- 


nırlardı. Günümüzün deniz kuvvetleri komutanı sayılabilecek Kaptan Paşa özellikle seferlerde tam yetkiye sahipti. Onun, çengele asmak, çarmıha germek gibi Siyaseten Katl cezalarını sıkça verdiğini görüyoruz. Ayrıca, belli dönemlerde, Padişah izni ile, diğer üst rütbeli devlet adamlarına ve kadılara da aynı yetki verilirdi. Nitekim bu yöntem ayaklanma bastırmada bir kural haline gelmiştir. 

Osmanlı tarihi, bu ceza yönteminin yaygın kullanılması ile oluşmuş bir dehşet tarihi olarak da tanımlanabilir. Sadece „1839 ) yılına kadar isba- 
_sına gelen 182 vezirden 43 tanesinin bu yolla ö öldürülmüş © olduğunu söy- 


“lemek bir ipucu verebilir. Bu y ölum cezalarının çoğunda, saray entrikaları, 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Padişahların akıl almaz keyfi tutumları önemli yer tutar. Savaş kaybetme, Padişah emrini yerini getirmeyi başaramama gibi nedenlerle olduğu gibi, Padişahın oğlanına göz koyduğu, sokaklardan araba geçmesi yasağını iyi uygul ) mad , Padişahın istediği gibi hareket etmesine engel olduğu gibi sudan gerekçelerle yeya s i 
Sayısı az değildir. © 
Bir kural olarak herkese uygulanabilen Siyaseten Katl cezasının en fazla askeri sınıfa, yani devlet görevlilerine uygulandığını. görüyoruz. Pa- 


dürü len vezirlerin 


dişahın kulları sayılan askeri sınıl “mensupları I hiç bir sor soruşturmaya ya dahi 


ern 


uğramadan, Padişah emriyle idam edilirlerdi. Ulema sınıfı b Du ceza kapsa- 


mının ı dhsında idi ama elbette istisnalar da mevcuttu,  Reaya, genel kural larak yesen Kati in li dışındadır. Günkü, reaya hakkında, Seriar 


3 : k ve ayaklanma durumunda, 
Teayaya in vw Kat uyg lanmıştır, Fakat uygulamada, | hiçde titiz davranılmamış ve bu kurala bağlı kalınmamıştr, Yoksul köylüler, değil Sadece Sultan, Siyaseten Kati yetkisine sahip olmayan yöneticiler tarafımdan da usülsüz olarak bu cezaya carptırılmıslardır. 

Siyaseten Katl cezasının verilebilmesi için yargılama şartı kesin bir 


kural değildir. Prof. Mumcu,İmparatorluğun ilk dönemlerinde bu konuda 


hassas davranıldığını ama sonradan yargılamasız idamların oldukça fazla giduğunu bildiriyor. Eğer bir soruşturma yapılması gerekiyorsa, askeri sınıf için bu genellikle, mahkemede değil, bir kurulda yapılırdı. Kararların İslâm Hukuku esaslarına göre verilmesi bir zorunluluk değildi. Reayanın yargılaması normal mahkemelerde yapılırdı. 
Siyaseten Katl cezalarının yerine getirilmesi için Ulema'dan fetva 


alınması gerekirken, buna da- pek riayet edilmemiştir. Zaten özellikle Pa- 


dişahlar ve vezirler için fetva almak çok fazla sorun değildi. Tüm bu uygulamaların, Ta'zircezası dahilinde, hukuk sisteminin ayrılmaz bir parçası haline gelmesi, adından övgüyle bahsedilen Osmanlı adaletinden geriye. 
fazla bir şey bırakmamaktadır. 

Kural olarak, yargılamasız ceza olmayacağı prensibine rağmen; cezaların ancak kadılarca verileceği kanun hükmü iken, Siyaseten Katl yetkisi sayesinde yerel yöneticiler adalet sisteminin dışına çıkabilmişler ve her türlü terör hareketlerini hukuken gerekçelendirebilecekleri, gayrımeşru ama fiili bir kapı elde etmişlerdir. “Kanunsuzluğun bir kural, bir kanun haline getirilmesi prensibi olarak tanımlayabilecegimiz bu durum, Mısır Kanunnamesinde su açık hükümlerle dite getirilmiştir: “Şeriat mümessilleriin dillerinin kılıcıyla , halledilemeyen meselelerin. Siyasetme hükmetmek selâhiyetine haiz valilerin kılıçlarının diliysle halledilmesi lâzım gelir.”87 

Bu sayede; “Sahte soruşturmalarda iftira ile tesbit edilen delillerle yargılamalı-yargılamasız pek çok devlet adamının haksız yere katledilmesi 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Osmanlı devletinde... son derece olağan hale gelmiştir. Bu konuya ait onbinlerce örnek toplamak mümkündür. ”88 Devlet adamları için geçerli, olan bu gerçek yoksul köylüler için fazlası ile geçerlidir. “... ve hele 
18. yüzyılın sonundan itibaren pek çok valiler, sorgusuz, yargılamasız kati emirleri verebilmişlerdir. Bilhassa anarşik devrelerde idareciler bu fiili fakat gayrımesru yetkilerini insafsızca kullanmışlardır. ”89 


İdam Cezalarının İnfazı 


şart an Bü kurala daha sonraları, ri am fazla tayt edilmemiş, infazlarda bol miktarda işkenceye başvurulmuştur. 

Idamlar genellikle teşhir amacıyla açık infaz edilmişlerdir. İnfaz yerleri kuralda olayın geçtiği yer olması gerekirken, tehdit ve korkutma amacıyla, idamların mahalli kiliselerin önlerinde yapıldığını görüyoruz. Normal sayabileceğimiz mahkeme kararı ile verilmiş idam cezalarında, sabıkalı hırsızlar, bilhassa gece hırsızları, şehrin görülebilen yerlerinde, bunun dışındaki sanıklar umumiyetle suçunişlendiği semtte, (örneğin eğer ,hırsızsa) bazen girdiği evin veya dükkânın, hanın Kapısına asılırfardı.90 
Yine hırsızlık suçundan yargılananların idain yerine ayaklarına ! taş bağlanarak denize atılıp öldürüldüklerine de rastlamaktayız. 


“Kelle keserek < yapılan : idam, en yaygın, “normal” idam biçimiydi ve sanığın göğsüne idamdan sonra işlediği suçu gösteren bir kağıt ilistirilirdi. 
idam edilen Müslüman ise kesik başı koltuk altına, eğer Hıristiyan ise bacaklarının arasına konurdu * 9! Baron de Tott bunun Hıristiyanları, ölümde sonra bile aşağılamak için icat edilmiş bir yöntem olduğunu 
söylemektedir.” 92 


sahit olan Adolphus Slade, kehdisine. * .. erkekler karşısında mahrem bir varlık olduğundan. halkın edeb ve haya hislerine hürmet etmek” amacıyla kadınların çuvala konulup asıldığının söylendiğini aktarıyor.93 
Osmanlılarda idam etmek, aynızamandaiyi bir rüşvet | kapısı idi. İdamı yerine getirecek kavas, mahkümu idam etmek için olay yerine yakın iyi bir dükkân veya ev seçmekte ve buranın sahibinden para istemekteydi. 
Evinin veya dükkânının önünde bir cesedin günlerce kalmasını istemeyen ev „ev veya dükkân s sahibi, kavasa istediği rüşveti i vermekteydi. “Böylece kapı kapı gezen Kavas yeteri kadar para topladığına inandıktan sonra seçtiği bir yerde idamı yerine getirmekteydi. Idam edilecek yer için rüşvet alına geleneğinin Tanzimat'a kadar sürdüğünü görmekteyiz. Hattâ bu gelenek 


öylesine yerleşmiştir ki, para vermeyenlerin dövüldüklerine bile rasılan- 
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„maktaydı.9# 

Acıkta yapılan idam cezalarının dısında, özellikle askeri sınıf mensuplarının atıldıkları hapisaneler vardı ve bunların idamları bu hapisanelerde yapılır, ceset sonra denize atılırdı. “Rumelihisarı'nın şimaldeki Kara Burç denilen Kulesi bir devlet hapisanesi haline getirilmiş ve iki asırdan fazla bir zaman bunu muhafaza etmiştir.”95 Yabancı tarihçilerde de benzeri bilgilere rastlanmakta; “Boğazkesen kalesinin İstanbul'un fethinden sonra Yeniçeri ocağının kaldırılmasına kadar (1453-1826) hemen dört asra yakın, idam mahkümları ile prangabendlere bir askeri zindan olarak”96 kullanıldığı aktarılmaktadır. 

Tersanelilerden ağır suçlar işleyenler Tersane Zindanına, Yeniçerilerden ağır suçlular da Ağakapusu Zindanına atılırlardı. Eğer idama mahküm olmuşlarsa o zindanlarda başları vurulup cesetleri gece denize atılırdı. 
Yeniçeriden veya Tersaneliden Boğazkesen kalesi zindanına yollananlar ise hemen daima idam mahkümları olurdu. Her idam kaleden atılan bir topla ilân edilirdi. Bu adet III. Selim tarafından kaldırıldı ve 1799'dan 1826'ya kadar, Boğazkesen kalesi zindanına almak şöyle. dursun, idam hükmü 
Yine u. Selim döneminde cesetlerin denize atılmasından yazpeçilmzsini öneren vezirler olmuş, Sultan, “İdam edilenlerin cesetlerinin denize atılması kaidesini ecdadımız boşuna koymamıştır. Kadim kaideleri bozmak ekseriye mahzurludur. Devletimizde merhamet ziyade olalı, 


her nizam bozuldu,” diyerek bu isteği geri çevirmiştir. 97 
o ern 


19. y üzylın ortalarında bile, Boğaz'da, idam edilmiş Yeniçerilerin çürümüş cesetleri veya kefen bezlerinin yüzdüğü aktarılmaktadır: “Haliç'ten geçtikçe su üstünde orda burda yelken bezlerinin yüzdüğü gözümden kaçmamıştı. Sağa sola sorduğumda bunların Yeniçeri ölülerini sarmada kullanıldığı, cesetlerin çürümesiyle bezlerin su üstüne çıktığı cevabını aldım.”98 

Eğer ceza sarayda bulunan bir şahsa verilmişse, hüküm sonrası derhal Padişah huzurunda idam edilirdi. Sanık Padişahın arz odasında bulunan ve “ceza kapısı” olarak bilinen kapıya götürülürdü. Bu kapının arkasında, içinde çeşme olan ve ancak namaz kılmaya yetecek büyüklükte bir hücre bulunurdu. Son dualarını burada yapan idamlıklar sonra cellada teslim edilirlerdi. 


Jorbaya ko konur, istanbul'a e Bu “kesilmiş | başlar “saray. AE si 


teshir edilirdi. 


“Büyük devlet adamlarının kesik başları, gümüş bir tepsi içinde Padişaha gösterilir, bundan sonra Padişah,... ayrı bir yazı ile teşhir 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edilmesini... emreder(di).”99 Bazen aynı işlemler Sadrazam tarafından.. 
yapılır ve kafa teşhir edilirdi. 

“... sadmazamların, vezirlerin ve bu derecede devlet adamlarının başları, gümüş bir tepsi içinde Orta Kapının yanındaki mermer sütunun yanında; orta derecede rütbelilerin kafaları tahta bir tepsi içinde Dış Kapının (Bâb-ı Hümayünun) önünde; daha küçük rütbelilerin kafaları ise aynı kapıda fakat mor teshir edilirdi. Zaman zaman | Bab- -1 1 Homayinui on önü 


m eae aaae aș 


OT Reaya m her zaman teşhir EN Sadece önemli SE lalarda v ve ayaklanmalarda veya ün yapmış kişilerin kafaları sergilenirdi. Bazen bu nedenle son derece dehşet veren bir tablo ortaya çıkardı. Örneğin, “1658-59 yıllarında Abaza Hasan isyanı bastırılmış ve bir yıl içinde onbin kişi kadar suçlu-suçsuz kişi idam edilmişti. Bu yüzden bir yıl boyunca her gün 10-15 kafa muntazam Bab-ı Hümayün önüne getirilmiş ve çoğu günlerce orada kalmıştır.”101 

Cesetler, genel bir kural olarak idam eden cellatın malı sayılırdı. Bu- nedenle idam suçlusunun, mücevherler dışında, üstündeki elbise ve» benzeri şeylerin sahibi de cellattı.192 İdam emrini yerine getiren cellatlar, idamın karakterine göre değişik rütbeli askeri sınıf mensuplarıdır. Cellatlık, Osmanlılarda önemli ve kendisinden korkulân bir meslekti. Bun- 
.ların belli geçit törenlerine de katıldıklarını ve yürüyüşleri ile dehşet saldıklarını Evliya Çelebi'den öğreniyoruz. 17. yüzyılda yapılan böyle bir. 
töreni aktaran Evliya Çelebi cellatların geçişini şöyle anlatır: “Bu kolun üstadı kâmili Kara Ali'dir ki bazularını sıvayıp tigi âteştâbını (ateş gibi yakıcı kılıcını) kemerine bendedüp, sair işkence edecek âletlerini kemerine asıp, el ayak kıracak baltaları iki yanına takıştırıp, sair yamakları dahi aletleriyle kemerlerini süsleyip yalınkılıç merdane cümbüş ederek geçerlerdi ki, neuzübillâh hiçbirinin çehresinde nur kalmamış zehir adamlardır.”103 Cellatlar, kendilerinden korkulmalarına rağmen, halk tarafından gevilmezlerdi. Ve ölümlerinde halk mezarlıklarma gömülmelerine müsade “edilmez, özel cellat mezarlıklarına gör gömülürlerdi.. 


Müsadere 


Müsadere suçlunun malına idamdan sonra elkonmasıdır. Bir kurum olarak yerleşmesi Abbasiler sonrasıdır. “... halifeler tarafından tatbik. 
edilen, başkalarının malını ele geçirmek için kullanılan bir tazyik usulüne delalet eder ki, bununla devlet zararına zenginleşmiş olan nâzır ve diğer memurlardan kendileri ve beyt ül-mal için (devlet için) para temin edilmiştir.”104 Bir nevi para cezası da sayılabilecek müsadere, genellikle “işkence ile birlikte tatbik edilmistir.”105 Abbasiler ve Gazneliler'de yaygın olarak kullanılırdı. Islâm Ansiklopedisi, müsadereyi, “günlük vaka” saymak gerektiğini söylüyor. 

Bu uygulama özellikle Abbasiler'de kurumlaşmıştı. İşkencelere uğraulan görevlilerden bir birçok « durumda malını sattığına veya devlete hediye 


.gttiğine dair bir yazı a z almak ve daha sonra Gİ bir adet haline gel- 


mişti, isti. Böylece I hem hukuka hem de özeli mülki ülkiyete saygı, göslerilmiş oluyordu 105 

Gelişmiş ve kurumlaşmış haline Islâm devletlerinde ulaşsa da, müsadere amacıyla işkenceye tarihin her döneminde rastlamak mümkün. Örneğin, sakladıkları paraların yerlerini söyletmek için Oğuzların zenginlere yaygın işkenceler yaptıkları anlatılır. “Oğuz Kavudu” denen bu işkence metodunda insanlarin ağızlarına toprak doldurulurdu. Kavut darı, yağ ve şekerden yapılan bir Oğuz yemeğiydi ve kavuttan yiyen insan boğulacak gibi olurdu. İşkence bu nedenle böyle anılırdı. 

Özellikle Gaznelilerde vergi toplayıcı olarak çalışan devlet memurları, sık sık aynı amaçla işkence edilirlerdi. “Görevini iyi yapmayan âmillerin (vergi toplayıcı) el ve ayakları kesilir, hattâ bazıları fillere ezdirilirdi. Ailesinden kişiler rehin alınır...(bunlar üzerinde de) gizli servetleri söyletmek için işkence sanatı geliştirilirdi.”107 |iginç olan, bu işkenceyi yapan kişinin “mustahriç”, haber çıkartıcı, konuşturucu olarak adlandırılmasıdır. 

Tarihçiler bu ceza biçimi olarak müsaderenin hemen hemen tüm Ortaçağ devletlerinde varolduğunu bildiriyorlar. Hattâ Fransa'da 1814 yılına kadar “devletin emniyetini ihlâl ve kalpazanlık cürümlerinin cezası” olarak bir kanun maddesi biçiminde varlığını sürdürmüstür.108 

Müsadere. „metodu, Osmanlılarda ilk önce devlet me malını zimme-, 


aan SEE = 


Osmanlı Kanunlarına göre devlet memurları Padişahın kulları sayıldığı için, idam edilen görevlilerin mallarının müsadere edilmesi nermal bir uygulama idi. Ayrıca Siyaseten Katl cezalarının affa uğrayarak müsadereye çevrilmesi; görevlerinden alınan memurların mallarına el konulması veya kısas cezası olarak müsadere cezasının verilmesi sıkça başvurulan bir uygulamaydı. 

Başlangıçta sadece, resmi görevlilere karşı uygulanan müsadere cezasının sonradan sınırlarının im ve “memur ve e a i 
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“Bu da müsaderenin son derece y yaygın 1 olarak kullanıldığını göstermektedir. 

Zengin kişilerden açıkça para sızdırmak amacıyla yapılan müdaderede işkence edilenlerle ödemeleri gereken para miktarı konusunda pazarlıklar yapıldığı da bilinmektedir. (Evliya Çelebi böyle bir pazarlıkta aracılık ettiğini aktarır,)11! Devlet, bu yolla savaş masraflarını karşılamaya ve bütçe açıklarınıgidermeye çalışıyordu. 19. yüzyıl başlarında müsadere öyle- 


sine ya yam ve keyft ee ki, een larına elkoymak 


bir biçimde, devlete gelir sağl elek amacıyla, “artık pätai için kafası kesilecek zengin paşaların da fazla kalmadığı” yollu haberler yeralıyordu.113 
Birçok tarihçi, Osmanlılarda sermaye birikiminin gerçekleşmemiş olypasının en önemli nedenlerinden biri olarak müsadere metodunu östegir. | Tir. Kendilerini emin hissetmeyen birçok sı sermaye sahibi özellikle 19. 
yüzyılda sermeyelerini yurt dışına taşımışlardır. Nitekim Moltke de anı- 


larında, yurt dışına kaçırılan sermayenin büyüklüğünden sözeder.114 


Düzen ve Adalet Sağlamak 
Amacıyla Yapılan İşkenceler 


İstanbul'da yüksek mevki sahiplerinin evlerinin önlerinde halkı eğlendirmek için tiyatro gynamak yerleşmiş bir gelenekti. Bu tür gösterilerde gelenekler alaya alındığı gibi devletin de gülünç duruma, sokulduğu oluyordu. 

Bu oyunları izleyen Baron de Tott ilginç bir gözlemini aktarıyor. 
Oyuncular, “şiddetli cezalar vererek adalet dağıtan Istanbul Efendisi'ni” oynamışlardı.115 İstanbul Efendisi, Istanbul inzibat amirinin diğer ismi idi. 
Bazıgezginciler butanımı İstanbul kadısı için de kullanmaktadırlar. 

“Adalet ve bu adalet için kaçınılmaz olan şiddetli cezalar.” Ceza kavramının Osmanlılarda kazandığı içeriği anlatacak daha özlü bir ifade bulmak gerçekten zordur. Toplum nezdinde de geniş bir onay bulan, adalet “dağıtmak” için cezanın kaçınılmaz olduğu fikri, işkencenin de normal bir durum sayılmasında önemli rol oynamıştır. Bu zihniyetin iki ayağı var. Birincisi, adaletin belli bir merciden “dağıtılan” bir şey olması; ikincisi gerçekten adaletli bir mercinin bu dağıtımı yapması. İstanbul'da adalet ve güvenlik işlerinden en üst derecede yetkili kişi Sadrazamdı. 
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Sonra İstanbul Kadısı ve Yeniçeri Ağası gelirdi. Bunlar da Istanbul'da güven ve adaletin sağlanmasından, deyim yerinde ise “adalet dağıtmaktan” so-* rumluydular. Mahkeme ve Padişah fermanları dışında, adalet, doğrudan - çarşı, pazar teftişlerinde de yaygın bir biçimde “ dağıtılırdı”, Sadrazam haftada bir gün Çarşamba Divanından son sonra bu teftişi ya- 
„pardı, Bun; Buna “ “Sadrazamların kola çıkması” denirdi. 'Bu düzenli t teftişlerin yanısıra, İstanbul'un genel asayişinden sorumlu Yeniçeri Ağası haftada en „az üç defa bu cefisteri yapardı. “Devriye gezerken yolsuz ve kanuna muhalif “harekette bulunanları yakaladığı zaman asker ise mensup olduğu kışlasına gönderip amirleri vasıtası ile cezalandırır, asker değilse kendisi falaka ile 


döğdürür ya da hapsettirirdi; ... Yeniçeri Ağasının maiyerindeki, f alakayı 


tanbul Kadısı, da yapardı. Daha çok belediye hizmetlerinin kontrolüne 


“yönelik yapılan bi bu teftişler, çeşitli işkencelere sahne olurdu. 


Gerek Sadrazamın, gerek Yeniçeri Ağası ve Kadının teftislerinde, esnafın hileli mal satıp satmadığı kontrol edilir, hatalı davranışları tesbit edilen hemen orada cezalandırılırdı. Ekmeğin gramının az olması, bozuk 


mal satılması, terazinin hileli olması ve veya e esnaf h hakkındaki herhangi i bir 


asit ceza | falaka idi. Hatası çarşının içinde, 


ünde , yere yıkılır, ayakları f falaka aletine geçirilerek di dö- 


Bu dayak sonucu sık sık ölüm olaylarının meydana geldiği gezginciler tarafından aktarılmaktadır. “Bir seferinde, Istanbul Efendisi, Şehirde, ekmeklerin kalitesini.ve gramını ölçmek için yaptığı bir teftiş sırasında, bir işçiyi dirseklerinden ve omuzlarından öylesine sopalatmıştı ki, işçi ei sonucu ölmüştü.” ”117 


e ee nee M a -a 


şında son derece değişik ve renkli teşhir cezaları vardı. Tar zir cezaları . 
kapsama giren bu cezalarda kadının takdir yetkisi oldukça fazlaydı. 
tey Çünkü önemli olan, adalet dağıtan otoritenin gücünü "gösterebilmekti. “Bu dayak cezası, çevrede seyredenlere otoritenin ‘adalet sevgisi- : 
ni’ göstermek amacıyla suçsuz insanlara da sıkça uygulanırdı. ” 118 

Cezalar ve teşhirlere gezginlerin anılarında bolca örnek bulmak mümkündür: “Ertesi günü gezmek maksadıyla şehre çıktım ve Galata'ya, oradan da İstanbul tarafına yürüdüm. Eskisaray'a giderken, Türk şehirlerine mahsus bir manzarayla karşılaştım. Bir Bir ekmekçi, dükkânının kapısına kulaklarından çivilenmiş d duruyordu... ka kapının ü: üst tahtasına yukardan nuhlanmış olduğundan, adamcağız kulağının yırtılmaması için parmaklarının ucuna basarak durmak mecburiyetinde bulunuyordu.”119 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kılan ekmekçi, “görünüşü acıklı olmakla birlikte... işin garibi, başına gelen felaketten ötürü yanıp yakılmıyor, sakalını sıvazlayıp duruyordu”. Bu gözlemi aktaran gezgincinin tercümanı ise, “çok iyi oldu” diyerek cezayı tasdik ediyordu ve benzeri bir başka olayı da, olağan ve gerekli bir ceza olarak aktarıyordu: “Bu bir şey değil. Bir kaç gün önce genç ve yakışıklı bir ekmekçi ustasının hem kulakları, hem burnu kesildi. Adam'basına gelen bu felakete metanetle göğüs gerdi. Fakat kulaklarının kesilmesine o kadar aldırmıyordu. Cünkü kulak sarığın altında kalır, kesik olduğu görülmez diyordu. Burnunun kesilmesine ise çok kederlendi.”120 

1830'lar İstanbul'unda yaşanan bu olay, asırlardır uygulanan teşhir amacıyla cezalandırmalardan sadece bir tanesidir. 15-17. yüzyıllardan da benzeri bolca'örnek bulmak mümkündür. “İstanbul Kadısı, ... esnafı kontrol etmek üzere maiyetinde bir heyetle falaka ve değnek ve terazi taşıyan adamları da olduğu halde kola çıkardı. Bu teftiş esnasında, narhtan ziyade veya okkadan eksik satanlara falakaya yatırarak dayak attırır, icabınca boyunlarına tahta gülle geçirmek suretiyle teşhir ederdi.”121 

Çeşitli dönemlerde uygulandığını bildiğimiz diğer teşhir metodlarına bazı örnekler vermek gerekirse: 

“Bir Yahudi kumaşı pahalı satar. Ceza olarak burnuna ip takılır ve şehirde teşhir edilerek dolaştırılır. İşlediği suçu göstermesi için, kumaşı kolunda taşımaktadır. 


“Bu ve benzeri sahtekärlıkları yapanlar, boyunları ortası delikli bir 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her dinlenmek istediğinde para cezası ödemek zorundaydı. Tahtanın _ 


1 


mn ren A 


a Sr m mk m m rm 2m meer mund m UL mek 


daydilar. _ 

“Oros ulukla suçlananlar da ... eşek üstünde teşhir edilirlerdi. Yalancı şahitlerin sakalları, bindirildikleri hayvanların kuyrukları ile birlikte kınayla boyanırdı. Böyle gezdirilen birçok kişiyi ben gözlerimle 


gördüm.”122 


mn m a mm rn 


asılmasıdır. Sattığı hileli ekmeği delinen burnuyla taşımak zorunda kalan Tg 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burunlar ına yanar mı mum Lİ e a iki EMİ ee cezalar buna örnek gösterilebilir. Bu şekilde cezalandırılanlar, y yoldan x ecen- 
“Ter tarafından da hakaretlere uğrarlar ve üzerlerine pislik ve benzeri şeyler. 
uludı, 

Bu tür teshir cezalarının yanısıra özellikle güvenlik saglamak amacıyla verilen cezalar vardı. İstanbul'un asayiş ve güvenliği çeşitli bölgelere ayrılarak sağlanıyordu. Her bir bölgeden sorumlu ayrı bir hakim bulunurdu ve bunlar değişik yetkilerle donatılmışlardı. Evliya Çelebi'nin aktardığına göre, dokuz bölge vardı ve her bölgeye bir hakim bakardı. Ta'zir cezaları veren bu hakimlerin hizmetinde, falakacılar ve dayak atmakla görevli askerler bulunurdu. Ayrıca, bazılarının hizmetinde cellat da bulunurdu. 
Falaka, değnek, kırbaç cezalarıyanında, hapis cezası verilebiliyordu. Ölüm cezası verme yetkisi olan görevliler bunu cellatlar eliyle yerine getirtiyorlardı. Güvenlik işlerinde Yeniçeriler kullanılırdı ve bunların her semtte karakolları vardı. Özellikle geceleri alınan önlemler çok sertti. Fenersiz dolaşmak yasaktı ve yakalanan, en hafifinden en yakın ki karakola 1 götü- 


Talür ve feci şekilde dövülürdü, Günümüzde de h hâlâ yaygın ol; i olarak sürgnekte olan karakol dayağı, Osmanlılardan kalma bir gelenektir. $ “Bülbül gibi ötmek” bu dönemden kalma bir deyimdir. Yeniçeri karakollarına düşen suçlulara, sopa gösterilerek, “Anlat bakalım, yoksa bu adamı bülbül gibi söyletir,” denerek, dehşetli dayak atılırdı.123 

Gece güvenliğini sağlayan askerlerden çok korkulurdu. Evliya Çelebi anılarında bunlardan, “gece muhafızının askerleri, tutuklayan, kapatan, döven, takip eden, asan, hücum eden ve hapseden kimselerdir... her biri Ben daha şedid dehşetli adamlardır, ” diye bahsetmektedir. 124 Ka- 


Jiğini sağladıkları mahalle halkından belli bir para: alırlardı. re Tİ 


para cezaları i kesme yetkileri de de e olduğu için, olur olmaz herfi fırsatta, gelen geçenden zi en zorla a para toplarlardı. 

Zamanla diğer memurluklarda olduğu gibi, kolluklar da satılmaya başlandı. Bu göreve gelenler ödedikleri parayı bir an önce çıkartabilmek: amacıyla, halkı soyuyor ve zulüm yapıyorlardı. “Gece geç vakitte evine gitmekte olan insanları, ass diye n Bi dayak = > 


bunlardan zengin veya ı kıymetli r müze yi e alim AE 
„au ni gasb eylemek. gibi cinayetler işlemekten çel çekinmezler „128 

Istanbul Agası lakabıyla tanınan Yeniceri Ağasının 1 ölüm cezası verme yetkisi yokken ve bu gibi durumlarda Padişahtan izin alması şartken, değil bir Yeniçeri Ağası, sıradan güvenlik görevlileri dahi ölüm cezaları verebilmekteydiler. Bunlar “uçurdukları canlardan sorumlu olmazlardı” 126 


Tarih kitapları bu zabıta amir ve memurlarının yaptıkları zulme ait 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örneklerle doludur. Örneğin, Naima, Köptülü Mehmet Paşa'nın Sadra- 

.zamlığı zamanında a Asesbasıt?? E bulunan, Zülfikar Ar Ağa'n run, kendi i eliyle 4, 

binden fazla adamı öle öldürüp € denize  attırmis € s oldu. unun hikâyesini bizzat 
Ağa'nın kendi ağzından dinlediğini a aktarmaktadır. 128 


Yasaklara Uymadıkları İçin 
İşkence veya İdam Edilenler 


Güvenlik amacıyla konulan yasaklara uymayanlara verilen cezalardan ayrı olarak değişik Padişahlarca konan ilginç yasaklar olurdu. Bu yasaklara karşı gelenler siyaset cezasına çarpurılırlardı. Bu cezalardan bazılarışunlardı;sigara ve kahve içme yasağı, at binme, arabayla gezme yasağı, yemek çeşidi yasa, AĞI, geceleri yatsı namazından s sonra evlerde ışık yakma yasağı. 
Bunun dışında özellikle gayrımüslimlerin uymak zorunda oldukları çeşitli kıyafet y: yasakları ` vardı. “Yalnız. Müslümanların giyebildikleri kun kumaşları 


giyen Hıristiyanlar para ve hapis cezasına çarptırılırdı. Ermenilerin kendi. 
ulusal başlıklarını bırakmaları kesinlikle yasaklanmıştı. Hıristiyanlar, ha” 


bla kl ilan Ezy mirlerle Hıristiyanların evlerinin renkleri tesbit edilir, ata ta binmeleri, so-, 


kakta kaldırımdan yürümeleri gibi yasaklar k konur, başlarına cır çıngırak _ 


„takarak dolaşmaları şart koşulurdu,130 (Hıristiyanların hukuki durumla-Tina ilişkin, “Zorla Din Değiştirme ve İşkence” bölümüne bakınız.) 

Bu yasaklara uymayanlar Padişahın keyfine bağlı olarak idam dahi edilmekteydiler. Idam cezalarında keyfiyetin hiçbir sınırı yoktu. Wil liam Turner böyle inanılmaz bir vaka anlatmaktadır. “Boğaz'da yaşayan hiçbir Rumun veya Müslüman olmayan Türkün, kendi evini beyaza veya açık bir renge boyamasına müsaade edilmezdi. Sultan Mustafa (kaçıncı olduğu belli değil - TA.), kendisini ağır bir hastalıktan kurtaran bir Rum doktora istisna yapar ve evini beyaza boyamasına izin verir. Mustafa'nın ölümünden sonra yerine geçen Padişah, doktoru, sadece Müslümanlara müsaade edilen Sa rengi DERN için derhal idam ettirir. ”131 


ei bü konuda verilebilecek asla ee örnekten ERS wer : ‚Sultan 1V. Murat'ın koyduğu yasaklara ı uymadıkları iç için öldürdü- 


.Bü insan sayısı 10 binin üzerindedir. IV. Murat bilhassa geceleri kılık de-, giştirerek, “koyduğu ya yasaklara uyulup uyulmadığını kontrol ediyor ve suçluları hemen orada öldürtüyordu. “Öyle ki hemen her sabah, sokaklarda kırk elli ceset görülüyordu. Cellatlar, tütün içerken tutulanların başlarını vurup kellelerini koltuklarının altına bırakıyor, Padişahın emri mucibince ne için öldürüldüklerini anlatmak için, tütün çubuğunu da 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kesik başın ağzına veriyorlardı.”133 Hattâ Sultanın öfkesinden, bazı sehirlerde tütün içerken yakaladıklarını dörde parçalatarak öldürttüğü anlatılmaktadır. 134 Naima Tarihi'nde, sefer sırasında orduda sigara içenlerin aynı metodlarla öldürüldükleri aktarılmaktadır; “ .. içenlerin kimi orduda eli ve ayağı kırılıp siyaset olünur ve kiminin ... boynu vurulurdu. Kimini dört parça ederlerdi.”135 


Dini Takip Nedeniyle Yapılan İşkenceler 


Farklı dini görüş mensuplarına karşı hoşgörülü olmakla övülen Osmanlılar, kendilerine yönelen dini muhalefet hareketlerine karşı çok sert davranmışlardır. 

Toplumsal muhalefet hareketlerinin dini karakterde olması tüm Ortaçağ toplumlarının ortak özelliğidir. İslâm-Türk toplumlarında da bu böyledir. İslâmi gelişmenin belli bir evresinden sonra, yönetici dini ve halk dini temelinde bir ayırım gelişmiş; muhalif dini akımlar bir halk hareketi biçiminde örgütlenmiş ve yayılmışlardır. Bunlar salt bir dini inanç olmanın ötesinde, toplumsal bir yaşam biçimi olarak da gelişmişlerdir. Örneğin resmi olmayan İslami akımlarda kadın-erkek ilişkilerinde eşitlik ilkesine dikkat edilmiş, resmi kültürün dışında bir yaşam normu geliştirilmeye çalışılmıştır. 

Bir sosyal muhalefet hareketi olan bu dini akımlar Islâm dışı ilân edilmiş, bu akımlara mensup olanların öldürülmeleri gerektiği yolunda sahte peygamber hadisleri ortaya atılmış, ideolojik mücadelenin yetmediği yerde toplu işkence ve katliamlara gidilmiştir. Örneğin İslâmın ilk gelişme yıllarından itibaren Batıniler ve Rafızilere karşı yoğun bir savaş açılmıştır. 
Meşhur Selçuklu veziri Nizamülmülk, Siyasetname'sinde, bu dini akım 


mensupları hakkındaki hadislerin bir listesini vermekte ve bunların nasıl 


Bu dini akım mensuplarını işkence ve toplu katliamlarla yokedip, devleti huzura kavuşturma eylemleri Osmanlılarda da devam etmiştir. 
Batınilerin yerini bu sefer Aleviler veya resmi İslâma karşı çıkan tek tek düşünürler almıştır. 

Ayaklanmalar bölümünde de kısaca ele alacağımız toplu katliam ve sürgün gibi cezaların dışında özellikle bu tür hareketlerin önderleri Divan-ı Hümayün'da yargılanmış ve işkencelerle öldürülmüşlerdir. Bu konuya burada ayrıca değinmemizin nedeni bu yargılamaların karakteriair. Yargılamadan çok bir tartışmayı andıran bu mahkemelerde, Osmanlı 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yönetiminin öndegelen din adamları da hazır bulunurlar ve sanıklarla tartışmaya girerek onların görüşlerini çürütmeye çalışırlardı. Eğer bu tartışmada sanığın tezlerini çürütmeyi başarırlarsa, ceza vermeden önce fikrini değiştirip değiştirmediği sorulur ve cezadan kurtulması için uğraşılırdı. Sanık eğer fikirlerinde ısrar ederse idam cezası verilirdi. Eğer sanığın düşünceleri çürütülemezse, yani tartışmadan yenik çıkılırsa, sanık serbest bırakılmak zorundaydı. 

Türk tarihçileri bu tavırdan, “tarihimiz için bir övgü kaynağı” olarak sözetmektedirler. Örneğin, 1602 yılında, materyalist görüşlere sahip bir müderrisin (öğretim üyesi) Divan-ı Hümayun'da yargılanması sırasında önce cezadan kurtarılmaya çalışılıp, sanık fikrinden dönmeyince de idama mahküm edilmesi üzerine bir tarihçi şöyle yazmaktadır: “Avrupa'da imanından biraz şüphe edilen insanların bile, diri diri ateşe atılmalarına mukabil, Osmanlı medeniyetinde, dinin dünyaya hakim olmasına rağmen bu kadar şiddetli ve inatçı bir materyalistin muhakemesiz idam edilmeyerek devlet erkânı huzurunda mütehassıslarla münakaşaya davet edilmesi Türk tarihinin en şerefli ananelerindendir.”137 

Benzeri bir olay da 1527 yılından aktarılır. İsa'nın Muhammed'den üstün olduğunu iddia eden Kaabız Molla, ilk yargılaması sonucunda serbest bırakılır. Tarihçiler bu ilginç olay hakkında şu bilgiyi vermektedirler: “Kaabız'ı yargılayan Anadolu ve Rümeli Kazaskerleri... bilgileri yetersiz ve yüzeysel birileriydi... dini yoldan onu susturmaya güçleri yetmedi. ‘Yanlıslıgın kaynağı burasıdır” diyerek onun savlarını çürütecek gücü bulamadılar. İkisi de çok kızdı. Bilgisizliklerini örtmek için, sertlik ve kabalık yoluna sapıp terbiyelerini yitirdiler. Molla Kaabız'ı susturup çürütemedikleri halde ikisi de onun öldürülmesini buyurdu. Fakat başvezir kızgınlıkla ikisini de azarladı: ‘Sizin yapmanız gereken, sertlikle karar vermek değil, kutsal din kurallarına göre karar vermektir... (daha sonra da) Kaabız'ı serbest bırakmak zorunda kaldı.” Daha sonra başka hakimlerle yeni bir meclis kurulur, Kaabız yeniden yargılanır ve susturulur. “İşte hak ortaya çıktı. Başka sözün var mıdır? Yanlış yolundan dönüp hakkı benimser misin?” denerek kendisine af imkânı tanınır. Kaabız'ın bunu kabul etmemesi üzerine de idam edilir.138 Fakat yargılaması sırasında sürekli “kelime-i şahadet” getirerek tövbe ettiği halde celladın elinden kurtulamayan da az değildir.139 

Dikkati çeken bir diğer nokta da yargılamalarda usül konusunda aşırı titiz davranılmasıdır. 16. yüzyılın meşhur Şeyhülislâmı Ebussuud Efendi'nin bu konuda oldukça kesin hükümler koyduğunu görmekteyiz. Konuya ilişkin yazdığı bir yazıda, soruşturmanın uzun tutulması, söylentilere kulak asılmaması, yazılı belgelerin toplanması, dini kurallar ışığında söylenenlerin sıkı bir şekilde gözden geçirilmesi, sanık hakkında, sadece aleyhte konuşan şeyhlerden değil, olumlu düşünen âlimlerden de fikir 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alınması gibi, dikkat edilmesi gereken in nokta nn 


m bir s sorun kiii. Asıl ti iehlike resmi mi gör e dir) Balls 


aydınlatmak veya eğitmek istemektir. _ Ebussuud Efendi, 16. yüzyılda hakkında çeşitli suçlamalar yapılan bir Şeyhin niçin serbest bırakıldığını açıklarken, “...bu kişi kendi halini bilmekte, çizgiyi asmamaktadır... bunlar (Şeyh ve yandaşları), çiftçilikle geçinen... insanlar olup, kendi hallerindedirler. Bunlar kendi nefislerini ıslahla uğraşmakta, halkı eğitmek ve aydınlatmak gibi amaçlar gütmemektedirler,”149 demektedir. 

Divan-ı Hümayün'daki tartışmalara ragmen görüşlerinde ısrar edenlere veya inançları doğrultusunda halkı örgütlemeye kalkışanlara karsı ise son derece insafsız davranılır ve bu gibi kişiler işkencelerle öldürülürlerdi. 

Yükselme döneminde, düşünceleri nedeniyle yoğun biçimde takip edilen ve {oplu katliamlara uğrayan ilk dini akım Hurufiliktir. 15-17. 
yüzyıllar arası geniş birdönemde bunların yakalanmaları ve öldürülmeleri veya merkeze gönderilmeleri üzerine yazılmış fermanlardan bu takibin oldukça uzun me ME Bunların lideri, Fazıl Tebriz izi, Edir- 


öncesi rn tahmin | edilen olayı a ale, “O sapığın pis içinde bulunan dinsizlik ve sapıklık ateşi, gerçek olarak tutuştu, ağzından dışarıya çıktı. Onun değersiz bedeni, cehennem ateşi ile tutuşup yandı. Kendi yaydığı kara dumandan, kendi pis yüzü dünyada ve ahrette kara oldu,” diyerek döneminde Hurufilere duyulan nefret ve öfkeyi dile getirmektedir. 
Nitekim bu öfke o denli büyüktür ki, Tebrizi'yi ateşe bizzat sarayın en önde gelen müftüsü atmış ve “ateşi yükseltmek için özenli ve sürekli biçimde (bizzat) çalışmıştır. Öyle ki, Hurufilerin öldürülmeleri için hazırlattığı ateşi kendisi üflerken, kutsal sakalı bile yanıyordu.”141 

1638 yılında, Sakarya Vilayetinde bir Şeyh, halkı örgütleyerek kadıya 
karşı mücadeleye çağırdığı, yani “çizgiyi aşmış olduğu için”, Siyaseten Katline karar verilir ve işkence edilerek öldürülür. Şeyhe yapılan işkence Naima Jarihinde Era en nn ve one atan dan 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olan Şamanizmde bu dinin önderleri aynı zamanda büyücü sayılırlardı ve bu tür yeteneklere sahip olmak zorundaydılar. Bu nedenle halkın büyücülüğe inancı fazlaydı ve bu nedenle de büyücülere saygı duyulurdu. 
Gerçi, özellikle yönetici kesim tarafından büyücülük İslâm öncesi bir anlayış olarak değerlendirildiği için,küfür sayılmış ve bu nedenle takibe uğrayanlar ve öldürülenler olmuştur. 

Fakat resmi İslâm dışında, halk İslâmı olarak adlandırabileceğimiz Tarikatlarda büyücülüğe daha sıcak bakılmış ve birçok tarikat önderinin, doğaüstü güçlere sahip oldukları iddia edilmiştir. Tarikatların en güçlü örgütlenme kaynağı, bu tür “nefesi güçlü” önderlere sahip olabilmesiydi. 
Diğer dünya ile ilişki kurmak, doğaüstü yeteneklere sahip olduğu iddiasıyla yaptığı bir takım büyülerle hastalıkları tedavi etmek günümüze kadar da gelen bir meslek olmuştur. Bugün bile geçimini bu yoldan sağlayan, halk arasında “üfürükçü” olarak da adlandırılan çok sayıda kişi mevcuttur. 


Zorunlu Din Değiştirmeler ve İşkenceler 


Osmanlılarda zorla din değiştirmelerin olduğu sıkça iddia edilmektedir. 
Özellikle Balkanlar'da Hıristiyan ahaliye yönelik zorla din değiştirme politikası uygulandığı ileri sürülmektedir.143 

Osmanlıların, esasta, sistemli, zorla din değiştirme politikalarının olmadığını söyleyebiliriz. Hıristiyan topluluklar, İslâm hukukunun esaslarına göre muameleye tabi tutulmuşlar ve A inançlarında Pe DE 


grupianna ‘zimmî” denir y ve bunlar, Hi hukak alanında kendi s sa- 


Osmanlılarda, Müslüman oa İslâmi li esaslarına göre yaşamalarına millet sistemi deniyordu. Her milletin yargılama, maliye eğitim örgütleri vardı ve bunları kendi inançlarına göre örgütlüyor ve yönetiyorlardı. Toprağa bağlı olmayan bir otonom idari sistèm sözkonusu idi. Fakat farklı din gruplarının kendi ibadetlerinde serbest olmaları; kendi sosyal, kültürel ve idari yapılarına sahip olmaları onların Müslümanlarla eşit oldukları anlamına gelmiyordu. Tamamen ikinci sınıf vatandaş sayılırlar ve ayrımcı uygulamalara tâbi tutulurlardı. 

gimme, özel hukuk (Müslüman kadınla evlenememe), usül uki 


(zimmiyi ol öldüren Müslümana & im Cezası | verilmeyisi) | açılarından olduğu 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arr siyah, Yahudilerin m mavi olmak zorundaydı. | Müslüman- 


lar kadar yüksek ev inşa işa edemezlerdi. Ev Evlerinin Müslüman mahallelerine 


„bakan taraflarında pencere yapmaları yasaktı. D Dini i ayinlerini Müslüman- 


arı rahatsız. etmeden yapmak, zorundaydılar, yani çan, çalamazlardı.! 1.185 


a almaları ; gerekirdi. "Bu karaları ya yanısıra, 1, silah taşımamak, ata binmemek gibi yasaklar da konmuştu. Bu yasaklara uymayanlar cezalandırılırdı. 

Hiristiyan halkla izin verilmeyen ilişkilere giren Müslümanlara karşı da son derece sert davranıldığını biliyoruz. Üstelik bu alanda verilen cezalar, devletten gelmemekte, Islâm hukukuna da uygun biçimde, halk tarafından verilmektedir. Bu cezalara”*uğrayanlar genellikle kadınlardır. 
Hıristiyan dükkanından alış veti$ yapan veya Hıristiyan bir erkekle evlenmek isteyen bir kadının öldürülmesi sıkça rastlanan olaylardandır.146 
“ Batıda, özellikle Yeniçerilik ocağına asker yetiştirmek amacıyla, Hıristiyan çocukların toplanması (devşirme uygulaması) zorla din değiştirmeye örnek olarak gösterilir. Bu uygulamada, ailesinden alınan Hıristiyan çocuklar Islâmlaştırılmakta, sonra devlet okullarında okutularak, çeşitli devlet görevlerine getirilmektedirler. Şüphesiz bu kurum, temelde zorla din nn denk | düşmektedir. Faka Fakat Bu Kendi döneminde 


au mi bu en değiştirmelerin ödülü çok buyuk ayori 
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Zorla din değiştirme genel kural olmamakla birlikte148 aksi yönde belgeler de bulunmaktadır. Bulgarlar, yüzyıllar boyu, Bulgarların zorla Müslüman yapıldıklarını iddia ederler. Bu doğrultuda, çeşitli kaynaklarda zorla Islämlastırılmıs Bulgarların listeleri yayınlanmıştır.149 Ayrıca 19. 
yüzyılda özellikle Hıristiyan kadınların kaçırıldıkları ve zorla Islâmlaştırıldıkları, sürekli bir şikâyet konusu olmustur.150 

Bunun dışında, zorla Islâmlaştırmanın belli dönemlerde, belli halk gruplarına karşı genel bir politika haline getirildiğini de biliyoruz. Bu özellikle, 19. yüzyılda, ulusal çatışmalar sırasında hız kazanmış bir uygulamadır. Çeşitli seyahatnamelerde, zorla din değiştirmeler ve kabul etmeyenlerin topluca katledilmelerine ilişkin aktarılan anılara bolca rastlamak mümkündür.151 Bu konuda bilinen en geniş uygulamalar, 1890’lar sonrası gündeme gelen Ermeni katliamlarında yapılmıştır. Özellikle 1914-15 yıllarında, Ermeniler, ya Müslüman olmak ya da katledilmek dayatması ile karşı karşıya bırakılmışlardır. Din değiştiren Ermeniler toplu katliamlardan kurtulmuşlardır. (Daha sonra bu zorla Islämlastırma politikası da terkedilmiş ve din değiştirmek isteyenler dahi katliamdan kurtulamamışlardır.) Fakat, bu durum genel bir din politikası olarak de- 
&erlendirilemez. Bu daha çok, Osmanlıların, ulusal kurtuluş savaşlarına» karşı gündeme soktuğu bir devlet politikasıdır ve zorla din değiştir» me genellikle bu politikanın sonuçlarından biri olarak ortaya çıkmıştır» Osmanlılarda, diğer dinlere karşı takınılandan daha sert bir tavır Müslümanlığı terketinek isteyenlere karşı alınmış, din değiştirmek isteyen Müslümanlar derhal idam edilmişlerdir. 1850'li yıllara kadar bu tür uygulamalara rastlanmaktadır. Müslümanlığı sonradan seçmiş Hristiyan köylülerin yeniden eski dinlerine dönmek istediklerinde toplu katliamların yapıldığı dahi olmaktadır. “Rumeli Üsküp'de... görünüşte İslâmı 


kabul etmiş... Türk isimleri alınış üç köy... 1846 Mart'ında, birdenbire 


Hristiyan Katolik dinine geçtiklerini açıkladılar. (Bunun üzerine) Üsküp 


rneleler yapılır. Selanik'e varıldığında oranın yöneticisi, gelenleri zincire vurur ve hapse atar. Şimdi toplam 140 kişidirler. 14 Erkek, iki kadın ve bir çocuk yoldaki kötü muamele sonucu ölmüsler.”152 


Zorunlu Sürgün-İskân ve İşkence 


işkence tarihi ile bağlantısını doğrudan kurmak zor olsa bile, Osmanlılarda zorunlu sürgün ve iskânsorununadeğinmek zorundayız. 
Bu konu bizi birkaç açıdan ilgilendirmektedir. Birincisi, tüm bir Osmanlı tarihi boyunca göçer aşiretlerin iskânı sürekli bir sorun olmuş ve 20. 
yüzyıl başlarına kadar Osmanlıları meşgul etmiştir. Göçebe aşiretler zorla yerleştirilmek istenmişler, buna direnenlerle merkezi güçler arasında yoğun çatışmalar çıkmış, toplu katliamlara gidilmiştir. İkincisi, göçebe topluluklar ile yerleşik yapılar arasında sürekli sorun çıkmaktadır. Yerel ve göçer güçler arasında sık sık çıkan çatışmalarda işkence hiç eksik olmamıştır. Konunun, bu denli önemli olmasının üçüncü ve bizce en önemli nedeni, Osmanlıların sürgün ve iskân politikalarında kendi ülke insanlarını nasıl değerlendirdiklerini, onlara nasıl baktıklarını ögrenchilınemizdir. Birey-Devlet ilişkisi bu politikalarda tüm çıplaklığı ile açığa çıkmaktadır. Ayrıca zorunlu göç ve iskân politikasının, 1980'lere kadar Cumhuriyet Türkiye'sinde özellikle Kürt ulusuna karşı uygulanan değişmez temel politikalardan biri olması. konuyu bizim açımızdan önemli kılan bir diğer boyuttur. 

Göçlerin, büyük nüfus hareketlerinin Osmanlı devletinin kuruluşunda oynadığı rol tarihçiler arasında ciddi bir tartışma konusudur. “Osmanlı 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İmparatorluğunun teşekkül tarihi, göçebe Türk oymaklarının boş topraklar bularak yayılma ihtiyacının da doğurduğu bir askeri istila olup, bu kalabalık nüfusun yer ve yurt değiştirmesi ve yeni ülkelerde vatan kurma faaliyetinin tarihi olarak kabul edilmektedir.”153 Bir devletin kurulmasında büyük rol oynayan bu nüfus ve göç hereketleri ise hiç de birçok tarihçinin iddia ettiği gibi, gönüllü bir hareket olmamıştır. Sözkonusu olan “kendiliğinden akan nüfus değil, devlet tarafından zorla sürülen” insan topluluklarıydı.154 

Büyük nüfus topluluklarının bilinçli bir politikanın sonucu olarak bir yerlere zorla sürülmeleri ve yerleştirilmeleri tarihi oldukça eskidir. Osmanlı öncesi Türk devletleri, Orta Asya'dan gelen halk topluluklarını bir emme basma tulumba gibi Anadolu'ya aktarmışlardır. Bu mekanizmanın iyi işlemediği durumlarda bu göçer halklar yerleşik devletler için ciddi sorunlar yaratmışlar ve büyük ayaklanmalara yol açmışlardır.155 

Anadolu'nun Türkler tarafından fethi bu nedenle bir askeri işgalden çok, devamlı ve sistemli bir iskân ve kolonizasyon politikasının sonucu olmuştur. Benzer bir politikanın, Bizanslılar tarafından da ters istikamette izlendiğini görüyoruz. Anadolu'ya gelen topluluklara karşı bir set çekmek amacıyla Balkanlar'dan geniş nüfus grupları zorla Anadolu'ya geçirilmiş ve iskân edilmişlerdir. Bu şekilde nüfus hareketleri devletler arası ilişkilerde oldukça önemli bir rol oynamıştır. 

Bu zorla göç ve yerleştirme politikalarında sadece askeri amaçlar belirleyici değildir. Siyasi, sosyal, ekonomik nedenlerle devletlerin bu araca başvurduklarını görmekteyiz. Nüfus politikası olarak da adlandıracağımız, halk topluluklarının gruplar halinde, ekonomik, sosyal, siyasi nedenlerle belli bölgelerden alınmaları, başka bölgelere yerleştirilmeleri, Bizanslılar tarafından son derede yaygın olarak uygulanmıştır. “Bizanslılar, sürekli yaptıkları savaşlar nedeniyle, yendikleri veya ayaklanan halk gruplarını yerleşim yerlerinden sökerek başka bölgelere yerleştirme ihtiyacını duymuşlardır. Bu yerleştirmelerde, askeri amaçların yanısıra, kurak bölgelerin nüfuslandırılması amacı da güdülmüştür... İmparatorluğun halkları böylece, o anki ihtiyaçlara göre, satranç taşı gibi oradan oraya sürülmüşlerdir. ”156 

Göçer toplulukların bir başka ülkeye zorla sürülmeleri bazen bir tehdit aracı olarak da kullanılmıştır. Osmanlıların, “münasebette bulundukları komşu memleketlerle akdettikleri muahedelerde bazen muhacir yerleştirmek veya yerleştirmemek kayıtları ehemmiyetli bir pazarlık mevzuu teşkil etmiş bulunuyordu” 157 Örneğin Bizanslılar, Osmanlıların çeşitli tehditleri karşısında, Yıldırım Beyazıt döneminde olduğu gibi, belli sayıda göçmenin Istanbul'a yerleşmesini kabul etmek zorunda kalıyorlardı. Dolayısıyla ‘bu İmparatorlukların çoğunun kuruluş ve yıkılış tarihleri, aynı zamanda bu toplulukların zorla yer ve yurt değiştirmeleri tarihidir’ yollu bir tesbitin fazlaca abartılı olduğu söylenemez. 

Osmanlılar, zoraki sürgün politikalarını aynen benimsemekle kalmamışlar, bunu geliştirerek son derece sistemli bir devlet politikası haline getirmişlerdir. Osmanlıların bu konuda son derece titiz davrandığı dikkati çekmektedir. Bunun önemli bir nedeni, devletin büyük ölçüde tarım gelirleri üzerine oturmasıydı. İnsanların kendilerinden en fazla gelir alınabilecek biçimde yerleştirilmeleri devletin birinci elden çıkarıydı. 158 

Bir tarihçimizin son derece doğru bir şekilde tesbit ettiği gibi: “...İmparatorlukiçinde en mühim gelir kaynaklarından birini teşkil eden toprak işçiliğinin ve diğer mühim... iktisadi vazifelerin organizasyonu meselesi, birinci derecede mühim bir devlet işi halinde nizamlara tâbi tutulmuş ve 'reaya' sütü ve yünü alınacak hakiki bir sürü gibi ihtimamla üretilip azami gelir temin etmek için üzerinde büyük bir alâka ile durulan bir mevzu teşkil edegelmiştir. Bu itibarla, köylü ve diğer sınıflar, doğup büyüdükleri memleketlerde kendi hali ve mukadderatıyla başbaşa bırakılmamış, bilakis kendileri ve dolayısıyla devlet için en verimli çalışabilecekleri yerlere ve işlere bizzat devlet tarafından sevk ve bu arada fütühat neticesi yeni açılan boş ve münbit topraklar üzerine nakil ve iskân edilmişlerdir. Bu nakil ve iskân işinin uzağı gören ve etraflı düşünen bir plan içinde, zamanına göre oldukça mütekâmil usullerle icra edilmis(tir).” 
Bu nedenle de, muhacirlerin iskân edildikleri mıntıkalarda tutunup çogalabilmeleri için son derece ayrıntılı tedbirler alınmıştır. 159 Osmanlılar, kendileri için son derece önemli ve belirleyici olan bu politikalarını ancak zor ve şiddet uygulayarak gerçekleştirilebilmişlerdir. 

Devlet, tüm ülkeyi kendi mülkü ve çiftliği gibi görmekteydi. Dolayısıyla, üzerinde yaşayanlar bir mal, eşya gibi kendilerinden en fazla verim alınacak biçimde dağıtılabilir, yerleştirilebilirdi. Ne insan hakları gibi bir kavramın ne de yerel yönetici veya beylerin direnişinin bir anlamı vardı. 
Tüm bunlardan bağımsız, “tebaası üzerinde istediği gibi tasarruf- ta bulunma, onları kendi çiftliğinin demirbaş insan malzemesi olarak kullanma yetkisini, kendisinin en doğal hakkı sayan bir devlet gerçekliği ile karşı karşıyayız. 

Devlet, ihtiyaç duyduğu an, belli bölgelere emirler yollayarak, nasıl asker, para, erzak istiyorsa, aynı şekilde “sürgüncü” istiyordu. Rodos ve Kıbrıs adalarının işgalleri sonrasında çıkartılan sürgün emirleri incelendiğinde, bir bölge halkının basitçe toptan göç ettirilmesi yoluna gidilmediği, aksine son derece bilinçli bir seçme politikasının izlendiği gözlenmektedir. Her kasaba, her yerleşimbirimindenfarklı nitelikte ve meslekte insanlar özel olarak seçilerek istenmiştir. Tüm bir memlekete insan vergisi konmakta, istenen sayıda ve meslekte insanı vergi olarak ödemeyen bölgeler cezalandırılmaktadır. Gönüllü gitme çok nadir olmakta, sürgün genelkural olarak askeri denetim altında gerçekleştirilmektedir. 
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Birçok durumda zorunlu sürgün emri alan köy veya bölge halkı, yerlerini boşaltmakta ve kaçmaktaydılar. Bu nedenle sürgün işlemleri için tutulan defterlerde, “sürgün havfından (korkusundan) dağılıp ele geçirilmek müyesser (olanaklı) olamamıştır” yollu kayıtlara rastlaumaktaydı. 
Sürgün emrinde özellikle topraksız, geçimini zor sağlayan çiftçilerin, her meslek grubundan insanların istendiği; belli mesleklere öncelik tanındığı, esnaf ve sanayicilerden zengin ve girişimci insanların tercih edildiğini görüyoruz. Fakat uygulamada, “... aralarından birkaçını muhakkak seçip göndermek mecburiyetinde kalan mahalle ve köy halkı, ekseriya işşiz güçsüz insanları veya türlü ahlâki zaaf ve kusurları sabit -` olmuş bulunanları seçmekte ve herhangi bir şekilde damgalandığı için aralarında kalmasını arzu edemeyecekleri kimselerden bu surette adeta kurtulmayı da istemektedirler.” Böylece birçok durumda sürgün amacın- dan sapmakta, “adeta azgın ve kabahatlilerin toplanıp cezaen sürülmesi, cemiyetin vücudu arzu edilmeyenlerin şerrinden kurtarılması, temizlenmesi gibi bir şekil” almaktaydı.160 

Hangi amaçlara yönelik iskân politikaları güdüldüğüne baktığımızda gerçekten son derece renkli bir tablo ile karşılaşmaktayız. En başta görünen neden, devlet gelirlerini artırmaktı. Bu nedenle, üretim artışını sürekli garanti altına almak gerekiyordu. Nüfus politikası bu konuda önemli bir araçtı. Bölgeleri sürekli gezen müfettişler özellikle nüfus ve üretim ilişkisi üzerine merkeze sürekli rapor yollarlardı. Belli bir bölgede, nüfus fazlalığı olduğu an bu hem ekili toprakların parçalanması tehlikesini getiriyor hem de devlet gelirlerinin azalmasına yol açıyordu. Ayrıca fazla nüfus, sosyal sorunları artırıyor, ayaklanma tehlikesine yol açabiliyordu. Bu durumda, devlet zorunlu iskanla, ya yeni yerleşim bölgeleri açıyor ya da zayıf bölgeleri bu metodla güçlendirme yoluna gidiyordu. Üretimi ve devlet gelirlerini artırmaya yönelik bu uygulamaların yanısıra, askeri ve siyasi başka amaçları da gözlemek mümkündür. 

“Yeni fethedilen harap bir memleketi şenlendirmek, askeri sevkiyatı ve erzak tedarikini kolaylaştıracak şekilde yollar boyunca köyler ve kasabalar kurarak nakliyat ve seyahati teşkilatlandırmak ve nihayet yabancı bir memlekette diğer düşman unsurlar arasına yerleştirilecek Türk ve Müslüman muhacırlar ile siyasi veaskeriemniyeti sağlamak gibi gayeler ile de devletin sürgün usulüne sık sık müracaat ettiği görülmektedir.”!6t Özellikle güvenlik amacıyla alınan tedbirler dikkat çekmektedir. Daha Impaan kurulus yalla rel bile Rumeli'ye zor ‚u Tu Türkmen n aşiretleri, 


rine Böylece farklı din Se An kokar sahip ha halklar mümkün olduğu ölçüde karışık biçimde yaşamaya zorlanıyor ve karşılıklı _ kontrol mekanizması oluşturulmuş oluyordu. Yine bu sayede devletin 


resmi dinine karşı çıkarak, çeşitli İslâmi inançlar etrafında örgütlenmiş 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toplulukların birarada yaşamaları engellenerek olası ayaklanmalara karşı tedbir alınıyordu. 

Ekonomik-siyasi-askeri amaçlarla uygulanan bu zorunlu sürgün politikaları sadece yerleşik nüfus gruplarının, bir bölgeden başka bir bölgeye kaydırılması şeklinde gerçekleşmiyordu. Bunun yanısıra, bir de özellikle 
17. yüzyılla birlikte giderek büyüyen ve ciddi boyutlar alan bir başka sorun vardı: ' 

Devlete ve Yerleşik Topluluklara Zarar Veren Göçerlerin Zorunlu İskânı: Genellikle hayvancılıkla geçinen göçebe topluluklar Osmanlılar için her zaman sorun teşkil etmişlerdir. Bunlara sık sık belli bölgeler, topraklar verilmiş, tarıma dayalı düzene geçmeleri istenmiştir. Hem gezginci olmaları nedeniyle düzenli vergi alınmasının yarattığı zorluklar, hem belli toprakların, tarıma açılıp “şenlendirilmesi” isteği, hem de gezgincilerin, yerleşik topluluklara verdikleri zararlara son vermek arzusu bu tür zorunlu yerleştirmelere neden teşkil etmiştir. Fakat devletin bu politikaları sürekli direnişle karşılaşmış, önemli ayaklanmalar meydana gelmiştir. 

Göçer aşiretlerin yerleştirilmek istenmesinin bir nedeni da güvenlik sorunuydu. Bunların belli yolları kesmesi nedeniyle Anadolu'da güvenlik diye bir şey kalmamıştı. Yolcular soyuluyor ve öldürülüyorlardı. Seyahat hemen hemen imkânsız gibiydi. Yolcular ancak silahlanarak ve muhafız eşliğinde gezebiliyorlardı. Birçok durumda muhafızlar da aşiretlerle işbirliği yapıyordu. “Vahşi ve soyguncu göçebelere karşı hiçbir tepki beklemeksizin hemen saldırıya geçmek gerekir” tavsiyesi bolca yapılıyordu. Veya “yüceltilerin insanı dehşete düşüren manzarası ortasında, muhafızların yolcuyu ölümle tehditleri” olağan bir durumdu.162 

Bunun dışında, asıl önemli sorun, göçer kabilelerin, göç sırasında yarattıkları olaylardı. Bunlar, devletin kendilerine gösterdikleri kışlık ve yazlık araziler arasında gidip gelirken,-vermiş oldukları sözlere rağmen, “daima yerli halkı mutazarrır etmişlerdir (zarara uğratmışlardır). Bu (zararlar) ekili toprakları çiğnemekten başlar, mahsülleri ve hayvanları gaspetmeye, hattâ evleri tahribe kadar varırdı. Insan kaçırdıkları, yaraladıkları, öldürdükleri olağan işlerdendi.”163 

Bu tür olaylar, güvenlik için az sayıda askerin kalması nedeniyle, sefer ve savaşlar sırasında, daha çok meydana gelirdi. Büyük kitleler halinde harekete geçen göçmen gruplarının birçok köy ve kasabayı tahrip ettikleri olurdu. “Çoban ile saban arasında bir mücadele” olarak da adlandırılabilecek bu çatışmalarda yerleşik topluklar ciddi zararlara uğruyorlardı. Bazı | tarihçilerin “Aşiret Eşkiyalığı” başlığı ile inceledikleri bu olaylar, özellikle 
16 ve 18 yüzyıllarda öylesine yayılmıştı ki, tarih araştırmalarında bu tür _ 
yüzlerce çatışma ve ayaklanma nakledilmektedir.164 Öldürme, yaralama, _ ırza geçmeler, köy köy dolaşıp köylülere zulüm ve işkence yapılması, bu 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çatışmaların olağan bir tablosu idi.165 

Birçok bölgede yerleşik halk bu baskınlardan kurtulmak için köy ve kasabalarını terkediyorlardı. 18. yüzyılda bu çatışmalar nedeniyle Anadolu'da birçok bölgenin tam bir harabeye döndüğü bildirilmektedir. 
Olayların önünü alamayan devletin oldukça sert önlemler aldığı, belli aşiretler hakkında, “erkeklerinin öldürülmesi, kadın ve çocukların münasip bir mahalle iskânı için emir” verildiği görülmekteydi. 166 

Bu çatışmalar özellikle 19. yüzyılda Kürdistan'da dinsel ve ulusal bir motif kazanmaya başlayacaktır. Göçebe Kürt aşiretleri, Ermeni ve Süryani köylerini sürekli basıyorlar, ekinlere zarar verme, mal ve hayvan varlıklarına elkoymanın yanısıra kadın ve kızları iğfal ediyorlar veya kaçırıyorlardı. Malların yerlerini söyletmek için köylüler ayaklarından ağaçlara asılıyor ve çeşitli işkencelere tâbi tutuluyorlardı.167 

Yine bu aşiretler, çoğunlukla, devletin kendilerinden almak istediği vergileri, yöneticilerin zorla almak istedikleri rüşvet vb. şeyleri ödeyecek güçte değillerdi. Bu nedenle vergi almaya gelen memurlara karşı sık sık direniyorlar veya başka bölgelere kaçıyorlardı. “Bu ahvalde vergilerini vermemekte inat etmeleri, onların devlet tarafından eşkiya ilân edilmelerine sebep oluyordu.” Anadolu'da eşkiyalığın hiç bitmeyen bir sosyal vaka olmasının önemli nedenlerinden biri de budur. Kimi zaman yoksul köylülerin, asker kaçaklarının da katılmasıyla 4-5 bin kişilik gruplar halinde gezen bu eşkiya toplulukları ulaşımı imkânsız kılıyor, köy ve kasabaları basıyorlardı. 

Devlet hem bu grupları yerleştirmek ve böylece düzenli gelir elde etmek, hem de güvenliği sağlamak amacıyla zorunlu iskâna başvururken, bunu aynızamanda bir cezalandırma metodu olarak da düşünüyordu. Bazı aşiretlerin yerleştirildikleri yerler, ya bataklık ya kurak bölgeler olduğu için, aşiretlerce “açık hapisane” olarak görülüyordu. Anadolu'da belli bölgeler gerçekten uzun bir dönem kontrol altına almamayan aşiretler için, “bir sürgün yeri, bir açık hapisane olarak kullanılmaya devam edildi.”168 

Çoğu aşiretler zorla yerleştirildikleri yerlerden kaçıyor, eski yurtlaklarına geri dönüyordu. Dönüş yolunda yine yukarda saydığımız olaylar meydana geliyor, sürekli çatışmalar hiç eksik olmuyordu. Davet edildikleri yerlere gitmeyenlere zor kullanılıyordu. “Eğer geri dönmezlerse toptan kılıçtan geçirilecekleri” üzerine fermanlar yollanıyor, gercekten de emre uymayanlar topluca katlediliyorlardı. Yakalananların bir kısmı, hapis, kalebentlik cezalarına çarptırılıyorlar, bir kısmı da kimisi zincire vurularak iskân yerlerine götürülüyorlardı.169 

Göçer aşiretlerin zorunlu iskân edilmeleri sorunu, Osmanlıları tüm bir 
19. yüzyıl boyunca da meşgul etmiştir. Cumhuriyet Türkiye'sinde aynı sorun bu sefer daha çok politik nedenlerle Kürt ulusuna karşı gündeme 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getirilmiş; ayaklanan veya ayaklanmasından çekinilen Kürt kabileleri Anadolu içlerine zorunlu sürgüne tâbi tutulmuşlardır. Hattâ bazı bölgelerde bu türeylemler son derece hızlı yapılmış, köylüler sadece birkaç saat önce zorunlu sürgünden haberdar edilmişlerdir. Tüm tarihimiz boyunca bizi bırakmayan, geniş topluluklar tarafından tam bir işkence biçiminde yaşanan bir devlet politikası ile karşı karşıyayız. Osmanlılar ve Cumhuriyet arasında ciddi bir zihniyet sürekliliği bu alanda da mevcuttur. 

Bu konuda eklenecek son bir söz, sürgün cezalarının sadece aşiretlere 

veya geniş halk topluluklarına verilmediği, bireylere veya çeşitli gruplara karşı, bir ceza yöntemi olarak her fırsatta uygulandığıdır. Örneğin en küçük bahanelerle Istanbul'dan yüzlerce, binlerce insanın başka şehirlere sürgün edildiklerini görüyoruz. Hangi nedenlerle sürgün cezaları- 
"nın verildiğine baktığımızda oldukça renkli bir tabloyla karşılaşırız. Padişahların koyduğu, sigara, kahve içmemek gibi çeşitli yasaklara uymayanlar, veya 1790 yılında olduğu gibi, kötü gitmekte olan savaşlar üzerine konuşanlar, 1826 yılında yeniçerilerle birlikte hareket ettikleri için hamallar, yine aynı nedenle 1828 yılında Katolik Ermeniler sürgüne yollanmışlardır. 

Sürgün eylemi tam bir toplu katliam biçimini de alabilmektedir. Kışın, soğuk hava koşullarında gerçekleşen 1828 Ermeni sürgününde, insanlar hiçbir hazırlık yapmalarına fırsat verilmeksizin İstanbul dışına çıkarılmışlardı. Soğuktan sürgüne gidenlerin büyük bir kısmı yollarda ölmüşlerdir. “Açıklanması olanaksız bir zulüm” olarak tanımlanan bu sürgün olayı, sanki yaklaşık yüz yıl sonraki büyük sürgün ve katliamın ilk habercisi gibidir.170 


İŞKENCE METOTLARI 


Osmanlılarda, idamlar genellikle keskin bir ustura, kılıç veya balta ile yapılmıştır. Hanedan üyelerinin kanlarının dökülmesi günah sayıldığı ve kanuna aykırı olduğu için bu kişiler boğularak öldürülürlerdi. Birçok durumda, özellikle de amaç müsadere olduğu zaman, idam cezası işkence ile birlikte uygulanırdı. En yaygın işkenceye Siyaseten Katl cezalarında rastlanır ve boğmak, yakmak, kazığa geçirmek, çarmıha gererek teşhir etmek, ikiye bölmek, demirle dağlayarak, üzerine taş yı ığarak öldürmek 
gibi metodlara sıkça L basvurulurdu. 171 

Ölüm cezalarının infazındaki bu “renklilik”, adalet konusunda çok övgüsü yapılan eski Türk devlet geleneklerinin devamıdır. “Alelâde kafa uçurmaktan başlayarak, vücudu iki veya daha çok parçalara bölmek, vücuttan, kesilen et t parçaların ı ağza tikmak, , ağza taş ukamak, a an Kesilen > 


Alm, baz 

Tl gerek sarayda mallar müsadere edilecek sanıklara gerekse mahkeme kararı ile dogruyusöyletmek için işkence edilmesine karar verilenlere yapılan işkenceler son derece zengin ve çeşitlidir. Sarayda idam ve jskence.igleri ile sorumlu görevlinin adı Bostancı!?4 idi ve saray bahçesinde, Bostancı fırınının yanında özel bir hapisanesi bulunurdu. 
Burada infaz öncesi sanıklara işkence yapılırdı ve bu işkencehaneye “Fırın” denmekteydi. “Fırına götürün” demek işkence veya idam için verilmiş emir anlamına geliyordu.'75 Bostancıbaşı kendisinden çok korkulan bir kişiydi. Ama buna karşılık halkın yanına çıkmazdı. Törenlerin çoğuna katılmazdı ve eğer devlet görevlilerinin yanına gitmesi gerekirse onları geceleyin ziyaret ederdi. Bostancıbaşı, sadece önemli şahsiyetlerin idamlarında hazır bulunurdu. 

Aşağıda tesbit edebildiğimiz işkence çeşitlerinin bir listesini vermek- 


teyiz. Bu işkenceler, hem sorgu hem ceza metodu olarak kullanılmaktadır. 
Sanık sorgulamalarında ve bir ceza biçimi olarak uygulanan işkencelerde öldürmek el bette amac degildi. Bu nedenle, idamlarda kullanılan iskence 


BEN = ERBE see 


basvurulur. Bir ceza maddesi olarak da planli falaka a m 


we askerlikte çok yaygındı. 20. yüzyıl başlarına kadar Osmanlıları ziyaret 

eden her gezginci, açıkta infaz edilen falaka cezalarına şahit olmuştur; “Bugün ilk defa olarak Serasker kapısında değnek cezasının uygulandığını gördüm. Beş Rum, herbiri 500, toplam 2500 sopa yemeğe mahküm edilmişti. Bir kavas, yani i polis zał zabiti mahkümun göğsü üzerine diz çökü- 
“Yor ve onun ellerini tutuyordu. Iki kavas mahkümun ayaklarının bağlı olduğu bir sırığı omuzlarına almışlardı; iki tanesi de değneklerle vuruyordu. Bana karşı hususi bir iltifat eseri olarak paşa, adam başına... 200 
değneği affetti. 176 
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vuza sokmak, günlerce burada çırılçıplak tutmak ve düzenli aralarla kı kır- 


‚baclamak'?8. 8. Çarmıha ge germek; Ayak v ve el tırnaklarını sökmek hana bu Konuda özeli bir makinanın olduğunu id iddia edenler dahi vardır A. U: Ustura 


“led diridiri deriyüzmek; Saçları kesilen | başa ateşte kızıl hale gelmiş de demir 


tas giydirmek; Vücudu ı kızgın de demirle tirle dağlamak; 1 Belli i yerleri, özellikle 


omuz başları ve butların kaba. etlerini oyup iri yağ ı mumları dikip p yak- - 


"mak. “Cımbızla sinirleri i çekmek; Bir uzvun içine sonda a gibi i burgu $ sokmak; 


Kaynar su sudan i soğuk : suya ve : soğuk sı sudan kaynar Y suya, sokup. çikarmak; 


çekiçle k kol ve e bacak, el ve ayak k un kırmak; son organlar « da a dahil, 


metodlarının çoğunun, özellikle başta katillere, ler ee “cezalarının yerine getirilmesinden önce uygu landığı a taktarılmaktadır 18 


manları ile verilmiş ölüm cezalarında uygulanan i işkence çeşitlerinden en sık. sık rastlananlar şunlardır: Başın havanda ezilmesi, ikiye | içmek, kazığa 


müthiş a acılarla uzun ei Çengel cezasına eskiyalar vel ve bi da 


‚korsanl T Lapan lirdi. Örneğin “ 17. asu asırda Toia da müthis bir haydut 


nerlerken hemen daima. bir miktar korsan tutup getirirlerdi. Bunlardan bir kışmını kadırgaların direklerine astırır, limana pürdehşet girerlerdi. Bir kısım korsanı da cengel cezası için saklarlardı. 


TA üzerindeki mahküm ile | ile beraber bir devenin üstüne oma ak 


“u ölmezse akşamı üstü asılırdı. 17. yüzyılda yakalanan bazı casusların bu yöntemle öldürüldükleri bilinmektedir. 
Kazık d da, müthiş acılarla öldüren bir ceza idi. Burada da mahüm qırıl- 


e e — çıplak soyulur, ‚elteri ayakları bağlanır, bilek kalınlığında gayet sert ağaçtan yapılmış bir yağlı kazığa çakılarak oturtulurdu. Genellikle de omuzlarına, 


çarınıh ta olduğu gibi bir cift yağ mumu “dikilir, gezdirilerek teşhir e edilirdi. 
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“biliyoruz. Bu m si suçundan ; yak: 
ğını aktaran kaynaklar vardır.18 
Osmanlılarda tesbit edebildiğimiz diğer işkence ile idam cezaları şun- 


lardır: 


EE zaman askeri yöneticileri tarafından cezalandırılmaları gerekirken, hırsızlık nedeniyle yakalanan bir Yeniçeriyi, Sultan İbrahim, “ellerini ve Pn kırdırarak vahsiyane bir suretle öldürtmüştü?. 184 


rına ve v vatana me na pinleri Verilmektedir. 185 
Topla Atarak öldürme naluncı asır sonlarında, bostancıbaşılardan Ferhat Ağa, bir defaya n mahsu S: 5 olarak | bir de ‘top’ cezası icat etmişti. Suçlu, genç bir Yeniçeri idi. Bir imamın nikâhlı genç karısını kandırıp kaçırmış, kadının saçlarını keserek oğlan kiyafetine sokmuş, pervasızca bir müddet yanısıra gezdirmişti. Üsküdar'da yakalandı... Ferhat Ağa, çengeli, çarmıhı, kazığı az gördü. Delikanlıyı çırılçıplak soydurttu, bilek, dirsek, diz ve ayak mafsallarını demir çekiçlerle kırdırıp zavallıyı yağlı pacavralara sararak bir havan topunun namlusuna gülle gibi tıkdırdı, sonra topu ateşleterek havaya fırlattı, paramparça etti.”188 Başka gezginlerin de benzeri olaylara şahit olmasından, bu işkencenin hiç de bir defaya mahsus olmadığını anlıyoruz: 

“Kalenin güneyinde yeni bir kaide üzerine yerleştirilmiş, 45 cm. çapında taş güleler atabilen büyük toplar var. 1676 yılında ben Eğriboz'dayken bir mürted (Islâmdan dönme) yakalandı. Giritli bir Rum olarak doğmuş ve Vezir Girivi kuşattığı zaman Türk (yani Müslüman -T.A.) 
olmuş..(daha sonra) kaçmış ve korsanlara katılmış. Onlarla birkaç yıl beraber kaldıktan sonra... yakalanmış. Arkadaşları küreğe, o ise bu büyük toplardan birinin içine konularak atılmaya mahküm edildi ve cega böylece uygulandı.”18? , 

Vücudu Dağlayarak | Öldürme: Mahkümu konuşturmak amacıyla uygulanan, vücudun ceşitli yeri yerlerini dağlama, bir idam cezası olarak da kullanılmaktadır. Akkor oluncaya kadar kızdırılmış bir demir parçası, verilen cezanın niteliğine göre sanığın çeşitli yerlerine bastırılırdı. Eğer sadece ceza amacıyla verilmişse önemli olan, sanık serbest bırakıldıktan sonra bunun görülebilmesiydi. Örneğin pezevenklerin alınlarından dağanması gibi... 

Vücut dağlamanın idam cezası biçiminde özel olarak fahişelere karşı kullanıldığını görüyoruz. 1602 yılına ait bir belgede, “Beylerbeyi hanından ahz olunan üç nefer fahişelerin ikisi teşhiz olunup (kızgın demirle dağlanıp) biri çuvala konup salb oluna deyu buyuruldu,”18 denmektedir. Yine 
17. yüzyıl defterdarlarından, hakkında idam kararı verilen ve malları müsadere edilen, Abdülkerim Paşa'nın da benzeri işkence ile öldürülmesi verilebilecek başka bir örnektir: “...Bostancıbaşı hapsinde gizli servetini söyletmek için sorguya çekildi. Mal canlısı adam olduğundan ötede beride gizlenmiş para ve mücevherlerinin yerlerini ancak korkunç işkenceler gördükten sonra söyledi. Bu işkencelerde Abdülkerim Paşayı çırıl çıplak soyarak vücuduna ateşte kıpkızıl olmuş demir levhalar yapıştırmışlardı. Paşa bu yaraların acısına dayanamayarak birkaç gün sonra öldü.”189 

Bogarak Öldürüp Denize Atmak: Bu ceza a yaygın | bir biçimde özellikle Yeniçerilere karşı uygulanırdı. 

¿Talim Tahtası Yaparak Öldürme: Yeniçeriler tarafından yerine getirilen bu idam a mahküm ok meydanına getirilir ve burada aya geçirilir 


zasına A, 1595 e yayınlanan bir adaletnamede, yerel yöneticilerin zulümlerinden Padişahı haberdar etmeyen kadıların dibekte dövülerek ölüme mahküm edilecekleri bildirilmektedir.19 
Üstüne Taş Yığarak öldürme; Yerel yöneticilerin kanuni yetkileri olmadığı halde envai tür metodlarla köylülere zulüm yaptıklarını ve Siyseten Kati cezası verdiklerini belirtmiş bulunuyoruz. 18. yüzyıla ait bir belgede, Doğu Beyazıt mutasarıfı İshak Paşa'nın, bu yolla idam ettirttiği 
45 kişiden birini, canlı olarak üzerine taş yığarak öldürttüğünü okuyomaktaydı. 1814 yılında Sırp ayaklanmalarında kadınlar tas yıgınlarının altına gömülerek öldürülmüslerdir.1%2 
Yakarak Öldürme: Bağdat şehri Yeniçeri Ağası Bekir Subaşı kendisine suikast teşebbüsünde bulunan bir subayı idama mahküm ederek bu metodla öldürtür. “Yüzbaşı Mehmet'i, 16 ve 19 yaşlarında diğer iki oğluyla beraber anadan doğma çırılçıplak soydurarak vücutlarını katrana bulattı. 
Bir geminin direğine bağlatıp Dicle nehri üzerinde ateşe verdi. Biçareler nehir üzerinde meşaleler gibi diri diri yanarak feci bir şekilde öldüler.”18 
Bu yöntemin, idam edilenlerin paralarının yerlerini öğrenebilmek amacıyla bir işkence metodu olarak da kullanıldığını görüyoruz. Yukarda adı geçen Yeniçeri Ağası, Bağdat'ı kendisine teslim ettiği Iran Şahı tarafından, mallarının yerini söyletmek amacıyla benzeri metodla öldürülür. 
“Bekir Paşa'yı demir bir kafes içine koydular, yedi gün yedi gece uyutmadılar. Türlü işkencelerle mallarının, hazinelerinin nerelerde gizli olduğunu sordular, söylemeyince şehir meydanında büyük bir ateş yakıldı. Bekir Paşa çırılçıplak soyulduktan sonra bir sırığa bağlanarak bu ateş üstünde kebap gibi çevrildi, vücudu kavrulup yağları sızdırıldı... Nihayet Şahın 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emri ile Bekir Paşa yarı ölü bir halde bir kayığın direğine bağlandı. Yanık vücudu katrana bulandı ve tutuşturularak bir meşale gibi Dicle nehri- nin akıntısına bırakıldı.”1% Yakarak öldürmenin yaygın olarak dini ta- 


kiplerde kullanıldığını ise görmüş bulunuyoruz. 

Bu cezanın bir başka biçimi de, suçluları kümese doldurarak yakmaktır. 
Bu tür bir idam metodunun varlığını, konuya ilişkin bir Padişah ferma. 
nından anlıyoruz. Padişah, siyaset etme yetkisi verdiği bir kadıya, ev ve tarla yakanları kümese koyup, yakarak öldürme yetkisi de vermektedir.195 

Katranla Yakarak Teşhir ve Boğma: Bursa kadı defterlerindeki bir bel- 


gede, yangın çıkartmak suçundan yargılanan Yahudi bir kadının bu me- 


1odla ölüme mahküm kağnı okuyoruz. Kadın önce katrana boyanmış, 


idamdan önce : aynı metodla yani yanar katranla şehirde teşhir edildiklerini mal 1% 


Kalle doldurulmakta, sonra anla başlar bu torbalara sökme 


nığı, 1814 Seren Sırp yakla maal bu yöntemle cdi ni aktarmaktadır.197 

Başı Demir Çember İçinde Ezerek Öldürme: Ayaklanmacılara uygulanan bu iskence metodunun, 1811 yılında Gardiki ahalisine uygulandıgını görüyoruz. “Gardiki agalarından, Ali Paşa'nın kahyâsının damadı Demir Dost, işkenceden sonra birinci olarak öldürüldü. Bedeninin âzası (organları) koparılmış, bağırsakları çıkarılmış, başı demir çember içinde ezilmişti.” 198 ! 

Deriyi Yüzerek Öldürmek: Bu cezaya ilişkin bir Ingiliz g gezgin su gözlemini aktarmaktadır; “1812 yılında Türkler bir korsanı, derisini yüzerek öldürmüşlerdi. Deriyi yüzmeye kafadan başlamışlardı, göğüse geldiklerinde korsan acılara dayanamayarak ölmüştü. ”199 

Bu metodların yanısıra, meşin bir torba içinde suda boğmak, boğazı e boğmak, taşa tutmak (recm), canlı í olarak ateste kızartmak k veya. N a arasında yer almaktadırlar. ME e 

Son olarak, özellikle Anadolu'da derebeyleri tarafından sıkça uygulanan, “Tomruğa vurmak” olarak adlandırılan bir işkence metoduna daha değinmek gerekmektedir. “Tomruğa vurmak, derebeyi ve zorbaların yüzlerce yıldır uyguladıkları cezalard cezalardandı” 801 Daha çok mahkümlara uygulanan bu işkencenin 19. yüzyılın ol ortalarında dahi kullanıldığını anılardan anlamaktayız. “... dornruk damlarında suçlular, yanyana bir 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tomruğa çeneleri altından zincirle bağlanıyorlardı. Bunlar, uzun sürmeyecek bir bekleyişten sonra ölümle yüz yüze geliyorlar, yaşamaktan kurtulan boyunduruk işkencesinden de kurtuluyordu.”202 Moltke, anılarında, Urfa Sarayı bodrumlarında boyunlarından bu biçimde zincirlenmiş insanları gördüğünü aktarmaktadır.23 


YÖNETİCİ ZULÜMLERİ VE 
DEVLET SORUŞTURMALARI 


Osmanlılarda gündeme gelen işkence uygulamalarında, kanuni - ka- 
„uni olmayan ayırımının ge çok sıhhatli olmadığını belirttik. Örneğin, yukarda anlattığımız işkence ee pratiklerinin h hiçbiri Osmanlı k kanunnamele- 


~ Yöneticilerin, Ta'zir cezaları kapsa kapsaminda yargısız cezalandırma yetkilerinin olması, bunun bir sonucu olarak, ülkeyi yazılı olmayan kurallara göreyönetme alışkanlığı edinmeleri, onların merkez tarafından son derece sıkı bir denetim ve kontrol altında tutulmaları sonucunu doğurmuştu. Fakat buna rağmen yöneticilerin kanun dışı davranışları bir kuraldı. 
Burada cevap aramaya çalışacağımız soru şu olacaktır: Yöneticiler ne derece kurallara a ve yönetici- halk ilişkilerinde işkencenin oy- 


Yönetici Zulümleri - 
Kanunlar Dahilinde Olmayan İşkenceler 


Tüm bir Osmanlı tarihi tarihi boyuncal bir ost, yanyana yasayan iki farklı zien alti a adalcıli, k kulunun 


ran VE Mi TE ama diğer taraftan, da 


zulmü. Her ikisi de “yanyana yaşadı. nen Fe iki kaymak gibi. 
Bu konuda genellikle yapılan izah, başlangıçta çok iyi işleyen sistemin 


zamanla bozulduğudur. Çok az bir gerçeklik payı olsa bile bu acıklama- 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nın doğru olmadığı söylenebilir. Tarihi belgelerin incelenmesinden kolayca anlaşılacağı gibi, devletin “adalet gösterisi” ile zulüm uygulamala- , rı arasında gözlenebilir bir paralellik sözkonusudur. Adaletli, iyi devlet ile adaletsiz devleti birbirinin karşısına çıkarmak isteyen bir mantığın açıklayamayacağı bir durumdur bu. Oysa burada sözkonusu olan kaçınılmaz paralellik, sistemin işlerliğinin zorunlu bedelinden Başka bir şey değildir. Osmanlılarda da, en adaletli dönemlerle, zulüm ve işkenceler arasında ters bir orantı kurmak bu nedenle çok doğru değildir. 

Zulüm kavramı Osmanlı devletinin ilk kuruluş anından itibaren 
önemli bir rol oynamıştır. Adalet kavramının ikiz kardeşi gibidir. De Deylet 5 


yani zulümlerinin ne kadar yaygın en anlamak icin Osmanlı Devleti üzerine yazılan eserlere ve gelişigüzel kaynaklara bakmak bile yetişir. Hemen her Osmanlı kroniği, zulüm olaylarına uzun uzun yer vermiştir. Siyasetnameler ve nasihatnameler, Padişahlara ve devlet adamlarına zulmün zararlarını, kötü sonuçlarını anlatan, bunu önleme çarelerini gösteren uzun pasajlarla doludur. Arşiv belgelerinin çoğunluğu, yöneticilerden yakınan halkın verdiği dilekçelerden, zulmü önleme tedbirlerinden bahseden hüküm, ferman vs.'den oluşur. Yabancı gözlemcilerin eserlerinde de bu konuda, bazen abartmalı da olsa pek bol malzeme vardır.”204 

Fakat gerek Osmanlı Kanunnamelerinde gerekse resmî ve resmî olmayan belge ve kaynaklarda, zulüm kavramı altında gündeme gelen suçların düzenli bir tasnifi sözkonusu değildir. Burada belli tekrarlardan kaçınarak, farklı nedenlerle meydana gelen yönetici zulümlerini ele almaya çalışacağız. Nedenlerin farklı olması, elbette uygulanan işkence ve terör yöntemlerinde büyük farklara yolaçmıyor. Bu yüzden benzeri işkence ve zulüm örneklerinin sıkça tekrar edilmesi kaçınılmaz olmaktadır. 


Vergi Toplamada Zulüm ve İşkenceler : 


Zulümlerin hangi amaçlarla yapıldığı konusunda bir tasnife gidildiğinde ana motifin yöneticinin zenginleşme arzusu olduğu anlaşılıyor. Bu nedenle en çok rastlanan zulüm çeşidi, zorla fazla vergi toplamaktır. Kanunen konulmuş vergilerin iki üç katı vergi almanın genel bir uygulama olduğunu söylemek fazla abartılı olmayacaktır. Bu nedenle vergi toplama memurlarından veya mültezimlerden, “devletten halkı soymak hakkını satın alan kimseler olarak” sözedilirdi.25 Çağatay Uluçay, 18. ve 
19. yüzyıllarda, halktan kanunsuz alınan 50'ye yakın, çoğu uydurma olan vergi çeşitlerinin bir listesini vermektedir.2 

Osmanlılarda vergilerin toplanması, köylüler için dayanılmaz acılar 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anlamına gelmektedir ve tam bir işkence olarak yaşanmaktadır. Yergilerini 


kuruş alıp, halkı darp ve cerh edip zulüm yaptığını reaya ve ve askerleri ba TET PE TEE Şe AT 7 Ve 

bildirmişlerdir. ”209 

Bu tür uygulamalara tüm dönemlerde rastlamak mümkündür. Osmanlı arşivleri, “Subaşı ve sair işerlerinin köylerden parasız saman, tavuk, koyun kuzu aldıkları, cerime icap etmez iken her ay selamlık namıyla ev başına yüz akçe toplayıp ziyade zulm ve taadi” ettiklerinden bahseden belgelerle doludur.219 “Karaman vilayetinde bir vilayetin cerime ge- 


lirlerini veya agnäm resmini, uygunsuz bazı kimseler iltizamla üzerine älıp onbeş yirmi kişilik bir grup halinde köylere çıkar, gittikleri yerlerde kendilerini, hayvanlarını bedava besletir, davaları kadıya götürmeden kendileri davalı kimseleri ayağından asma veya başka şekillerde işkenceye koyarak para koparırlarmış”2!t Köy ve kasabalara gelen yüksek rütbeli görevlilerin, beraberinde getirdiği yüzlerce kişilik maiyetleri ile birlikte bazen haftalarca, aylarca kaldıkları ve kendilerini zorla besletip olmadık zulüm yaptıkları yine bu belgelerden anlaşılmaktadır. Bu uygulamaları engelleyebilmek için özel adaletnameler ve kanunnamelerin çıkartıldığını görüyoruz. “Hatvan kanunnamesinde ücretsiz yemek ve yem almak, reayanın arabalarını seferlerde beş altı ay erzak taşımak için kullanmak ve reayayı evlerinde hizmet ettirmek, ölen reayanın kimsesiz oğullarını ve kızlarını yanlarına esir gibi alıp kullanmak ve mallarına el koymak gibi zulümler sayıldıktan sonra, sancak beyi ve kadılara bu yolsuzlukları bildirmeleri için daha önce de defalarca... hükümler gönderildiği belirtilmektedir. Kanunnamede bu zulümler yüzünden reayanın yerini yurdunu bırakıp dağıldığına da ehemmiyetle işaret olunmaktadır.”212 

Birçok Osmanlı Kanunnamesinde benzeri düzenlemelerin yapıldığını görüyoruz. Prof. Barkan'ın derlediği 100'ün üzerindeki kanunnamede bu sorun sürekli gündeme getirilmiş, hattâ köylüden bedava hizmet alan veya 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onu zorla çalıştıran yöneticinin, köylüler tarafından dövülmesinin suç , teşkil etmeyeceğine dair kanun maddesi konmuştur. 

Tüm bu yasaklama ve ceza tehditlerine rağmen köylülerden bedava geçinme 20. yüzyıl başına kadar gelen bir uygulama olmuştur. Moltke mektuplarında, köylülerin bu nedenle yokluk sınırında yaşadıklarını ve ellerindeki fazlaya nasıl olsa elkonacağı için, sadece kendilerini zor geçindirecek kadar ürettiklerini, bu nedenle de son derecesefil yaşadıklarını anlatmaktadır.213 

Türk köylüsü bir yazarımızın deyimiyle, “en son müdafaa silahı yoksulluğa” sarılıyordu. “Ne istiyorsunuz ağalar? Paramı? Yok. At,pusatmı? 
Yok. Yatacak, yakacak mı? Yok. Size konak, hayvana ahır mı? Yok. Yiyecek mi, yem mi? Allaha şükür, o da yok.”214 


yolların güvenliğini sağlamakla görevli askerlerin yaptıklarıdır. Anadolu'da eşkiya ve ayan terörü nedeniyle güvenliği sağlamanın olanaksızlaştığı dönemlerde, yolcuların yanlarına asker verilmekteydi. Bunlar, eğer eşkiya veya yolları kontrol eden göçer aşiretlerle anlaşmışlarsa, yolcuları soyuyor veya öldürüyorlardı. Kendilerinden güçlü olan eşkiyadan korkan güvenlik mensupları, yol boyunca zayıf buldukları köylülere eziyet etmekten çekinmiyorlardı. 

Avrupalı bir seyyahın gözlemleri bu konuda genel bir bilgi verecek niteliktedir. “... arkadaşlık ettiğim zabitin askerleri, daha zayıf gördükleri yolcu kafilelerine saldırmaktan gekinmiyorlardı. Köylülerden cebren 


yem, yiyecek ve para aldılar, türlü kötülüklerde bulundular, Bundan ötürü 


bizim kalabalığı uzaktan fark eden köylüler hızla dağlara doğru kaçıyorlardı.”216 


Yönetici- Eşkiya İşbirliği 


Yönetici zulümlerinde en yaygın uygulamalardan biri de, yöneticilerin eşkiya ile işbirliği yapmalarıdır. Birçok yerel yönetici eşkiyalar ile birleşmekte, onları beslemek ve korumaktaydı. Buna karşılık onlardan belli bir miktar pay almaktaydılar. 

Eşkiyalık Osmanlılarda çok eski bir kurumdur. Asıl kökeni yoksul ve topraksız köylülerin geçim zorluğu nedeniyle vergilerini ödeyememeleri ve yönetici baskısına dayanamayarak dağlara çıkmalarıdır. Devletin tüm giderlerini köylüden çıkartmak istemesi, vergi yüküne dayanamayan köylünün ayaklanması veya eşkiyalığa başlamasını kaçınılmaz kılmaktaydı. 


79 


Şüphesiz bunun yanında başka nedenler de vardı: “X1I. yüzyılda olduğu gibi XVIII. ve XIX. yüzyıllarda savaşların devam etmesi, birçoğunda yenilmemiz, dirlik mutasarrıflarının savaşlarda bulunmaları; öldürülen veya azledilen idareci kapularının (yöneticinin beslediği asker, memur ve hizmetlilerin topuna verilen isim) bir kapuya sığınıncaya kadar başıboş dolaşmaları, seferlere, me'muriyetlerine gitmemeleri veya gidip de kaçmaları, idarenin zayıflaması, birçok sancakların bervechi malikane (özel mülk olarak) zabtedilmesi; halktan sefer masraflarını karşılamak için ağır tekliflerin (vergilerin) alınması, eşkiyalığın baş sebepleri olarak ileri sürülebilir.”217 

Bu tabloya eklenmesi gereken, eşkiyalık kurumunun önemli kaynaklarından birinin de bizzat devlet yöneticileri olduğudur. Tüm Osmanlı tarihi boyunca işleyenilginç bir mekanizma gözlemekteyiz: Devlet yöneticileri halka zulüm ve işkence yapıp, terör estirirlerdi. Şikâyetlerin yükselmesi üzerine merkez müdahele eder ve yönetici hakkında kovuşturma açardı. Resmi görevli olma sıfatı kalkan yönetici eşkiya sayılırdı. Dolayısıyla eşkiya ile devlet yöneticisi arasında sınır çizmek zorlaşır, kimin eşkiya kimin devlet memuru olduğunu tesbit etmek mümkün olmazdı. Bu durum daha çok ayaklanmalarda yaşanmaktaydı. 

Ayaklanma bastırmaya veya eşkiya takibine yollanan Paşa eğer fazla zulüm yaparsa veya olayları yatıştıramazsa devlet ayaklananlarla anlaşma yoluna gitmekteydi. Devlet görevlisinin eşkiya ilan edildiği, eşkiya veya ayaklanma liderinin devlet görevlisi olarak atandığı durumlar az değildir. 
Devletten önemli görevler isteyen memurların ayaklandıkları veya eşkiyalık yaptıklarına ve bu sayede amaçlarına ulaştıklarına dair bolca örnek de bulmak mümkündür. 

Eşkiya olmakla, yönetici olmak arasındaki sınırın gerçekten çok ince olması nedeniyle bunların arasında ilginç bir ittifak oluşmuştu. “Subaşıların eşkiyalarla birlikte köyleri basıp zorla para ve mal topladıkları, yeniçerilerin ve daha başka birçok yöneticinin bu yolu tuttukları görülmüştür. Eşkiyalarla işbirliği yapan askerlerin hem maddi çıkar sağladıkları, hem halka karşı zor kullandıkları, hem de bazı durumlarda Devlete isyan ettikleri ileri sürülebilir. ”218 

Bu içiçe geçmişlik nedeniyle birçok tarihçi, çalışmalarında eşkiyalık tarihi ile yönetici zulümlerinin tarihini birlikte ele almaktadırlar. 18. ve 
19 yüzyıllarda Saruhan eyaletindeki yönetici zulümlerini, eşkiyaların zulümleri olarak ele alan Uluçay, “Yöneticilerin yaptıkları zarar ve zulüm eşkiyanınkinden farksızdır. İşte bu hal gözönünde tutularak idarecilerin ayaklanmalarına ve yolsuz hareketlerine de (çalışmada) 'eşkiyalık' dendi”, diyerek bu paralelliğe dikkat çekmektedir. “Hele ayan ve mültezim (yerel yöneticiler) kapılarının bir eşkiyalık yatağı olması” 219 nedeniyle de eşkiya ve yöneticiyi birbirinden ayırmak gerçekten son derece zor olmaktadır. 


80 


“Eşkiyaların uzun müddet yaşayabilmesi için soyduğunun bir kısmını adamlarına, yataklarına ve idarecilere vermesi lâzımdı; aksi takdirde ne barınacak yatak, ne sığınacak bir ağa ve zabıta bulmasına imkan yoktu. 
Bir çok eşkiyalar, köylerin ağaları, şehirlerin zabit, idareci ve ayanları ile işbirliği yapıyorlar, bu suretle kısa bir müddet de olsa hayatlarını garanti altına alıyorlardı.”29 Hattâ eşkiyalığın bu sayede ilginç bir geçim kaynağı haline geldiğini bile görmekteyiz. Belli bir dönem eşkiyalık yapan kişi daha sonra yöneticilerle ve devletle anlaşıyor ve affediliyordu. 
Buna karşılık belli bir miktar para ödüyordu ve bu hiçbir zaman çaldığı malların tümü değildi. Bu sayede hem devlet hem eşkiya kazançlı çıkıyorlardı. 

Eşkiyayı ödüllendirme metoduna, eşkiyaları yakalayabilmek amacıyla sıkça başvurulmaktaydı. Eşkiyaya önce kaymakamlık, valilik veya benzeri herhangi bir mevki teklif ediliyor, bir dönem bekleniyor ve sonrada bir bahane ile öldürülüyordu. Bosna'da Hüseyin Kaptan Paşa olayı buna bir örnek olarak verilebilir. Merkeze karşı ayaklanan Paşa'ya karşı birlikler yollanır ve ayaklanma bastırılmaya çalışılır. Bunun olanaksız olduğu görülünce bu sefer anlaşma yoluna gidilir. Paşa, Bosna valiliğini ister ve amacına da ulaşır. Daha sonra ise uygun bir anı kollayan İstanbul, Paşa'yı devirir. Canını zor kurtararak Avusturya’ ya sığınan Paşa ile gene pazarlık yapılır ve “af” dileyen Paşa'nın Istanbul'da oturmasına izin verilir.2! Bu durumlarda eğer “af” edilen sessizce köşesinde oturursa kendisine dokunulmazdı. Fakat en küçük bir faaliyeti tesbit edilirse, sürgün edilir veya öldürülürdü. 

“Türkiye'nin çoğu kere azılı eşkiyaları idam etmek veya hapsetmek yerine affetmesi, devletin bunları ele geçirmekteki kudretsizliğinden değildir. Bâbıâli bu işin kâr ve zarar hesabını pek ustacayapmasını bilir. Şöyle ki; bir haydutun yakalanması için devletin sarfedeceği masraf ve askerlerin gireceği tehlikeler mâlümdur. Buna karşılık, bir eşkiyanın teslim olması için “af” gibi bir kapının açık bırakılması sayesinde, o haydutun karşılık olarak devlete vereceği fidye tutarı da bilinir. Devlet kapısına sığınan eşkiya sayesinde hazineye aktarılacak servet gibi, bir süre haydutluk ve fenalıklardan kurtulmuş olmak kayda değer ikinci bir kazancı teşkil eder.”222 

Devlet-eşkiya pazarlıgının kurumlaştığı ve sistemleşerek resmi bir nitelik kazandığı gözlenmektedir. Bu konuda özellikle Balkan ülkelerinde ilginç bir ilişki biçimi ortaya çıkmıştır. Vergi baskısına ve yönetici zulmüne dayanamayan köylüler çocuklarını eşkiya olarak dağa yollamaktadırlar. 
Böylece kendilerine baskı yapılmasını engellemiş oluyorlardı. Daha sonra devlet yetkilileri ile gençler üzerine pazarlığa oturmaktaydılar. Köylülerin ödediği bir ücret karşılığında devlet gençleri “af” etmekte, eşkiyalık sırasında gençlerin biriktirdikleri servet ise ailelerine kalmaktaydı.223 
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Sayıları bazen yüzleri aşan eşkiyaların geçimleri için neler yapacaklarını burada uzun uzun anlatmaya gerek yoktur. Köyleri basıyorlar, sadece ev ve çiftlikleri soymakla yetinmiyorlardı. Malların yerlerini öğrenmek için köylülere işkence yapıyor, ırza geçiyor, insanları öldürüyor, yakışıklı oğlanları ve güzel kızları dağlara kaldırıyorlardı. Direnmeye kalkan köyler ya kısmen ya da toptan yakılıyordu.24 Eşkiyalığı önlemekte çaresiz kalan devlet, çözümü halkın elindeki silahları toplamakta buluyordu. Sık sık yayınlanan fermanlarla, reayanın silah taşıması ve ata binmesi yasaklanıyordu. Buna uymayan köylüler çeşitli biçimlerde cezalandırılıyorlardı. 
Yani asıl darbe eşkiyaya değil köylüye vuruluyordu. Yine bir gelenek biçiminde, “her ilkbaharda, sancak mutasarrıfına, Anadolu Valisinden ve hükümetten buyrultu ve fermanlar gönderiliyor; baharın geldiği, ağaçların yeşillendiği, eşkiyaların dağa çıkma zamanı olduğu ileri sürülerek bölgesini teftiş etmesi emrediliyordu.”25 

Eşkiya takibi amacıyla teftişe çıkan yerel yöneticiler veya özel olarak merkezden gelen görevlilerin, halka daha fazla zulüm yapmaları çok sıkça rastlanan bir durumdu. “Halk..karışıklıkları önlemek görevinde bulunan hükümetin kendi adamlarınca soyulmuş ve.(bunlar) isyancılara taş çıkartan işkenceleri hiç acımadan, suçu olsun olmasın çok kimseye canavarca uygulamışlardır.”226 Özellikle 16. yüzyılda büyük Celâli isyanlarında bu uygulamanın bir kural haline geldiği gözlenmektedir. 

Birçok durumda da köylüler, kendilerini eşkiyadan korumak amacıyla gelen devlet görevlilerine karşı, eşkiya ile birleşmekteydiler. Baskı ve zulümden bıkıp çareyi eşkiyalıkta bulan köylüler de vardır. “Kurt bunalırsa köye/iner, kul bunalırsa dağa çıkar”, sözü köylülerin asırlardır yaşadığı gerçekliği anlatan meşhur bir atasözüdür. “Evvelce hükümete karşı eşkiya kılığında mücadele açan... halkın bu kere de ayan ve eşrafa saldırır olduklarını, kamunun kinini kazanmış kişileri, isterse ayan ve esraftan olsun, pek insafsız işkencelerle öldürdüklerini görüyoruz. ”27 Örneğin 1751'de Rumeli'de, Rusçuk'da Müslüman, Hıristiyan köylüler ayaklanmış, göze batan zenginlerin mallarına elkoyup, türlü işkenceler yapmaya başlamışlardır. Daha sonra, merkez olaya elkoymuş ve dokuzu Hıristiyan, 25 köylüyü idam etmiştir.228 

Devlet görevlileri ile eşkiya arasındaki farkı ortadan kaldıran en önemli nedenlerden biri de bizzat yönetici kapılarının bir eşkiya yatağı olmasıydı. 
Osmanlı memurları, özellikle yüksek rütbeli görevliler, (vezir, paşa vb.) devlet işlerini yürütebilmek amacıyla, çok sayıda kişiyi yanlarında barındırıyorlardı. Vergi toplamadan iç güvenliğe, savaşta yeralmadan iç hizmetlere kadar çeşitli işleri olan bu kalabalık gruba Kapu Halkı deniyordu. Devlet görevlisinin kudreti kapusunun çokluğu ile ölçülürdü. Kimisinin kapu halkı 4-5 bin kişiyi bulurdu. 

Bu kurum, maaş sisteminin olmadığı bir dönemde, devlet görevlilerinin 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bir yörede kadro kurmaları için kaçınılmazdı. Ayrıca bu işsizliğe karşı bulunmuş bir çözümdü de. Geniş işsiz yığınların geçimleri böylece sağlanıyor, bu sayede işsizlik ve geçim zorluğu gibi sorunlar ve bunların yaratacağı sosyal problemler engellenmiş oluyordu. Fakat resmi görevlilerin, bu kadar geniş bir kalabalığı beslemek zorunda kalması yine bir geçim sorununu gündeme getiriyordu. Bu nedenle Kapu Halkı kurumu bir soygunculuk ve eşkiyalık yatağı oluyordu. Bu kadar büyük kalabalıkları geçindirmek büyük problem olduğu için, paşalar Kapu Halkının köy basmasına, zorla vergi toplamasına ses çıkarmıyor hattâ bizzat bu tür soygunları örgütlüyorlardı. Bunlar, “yöre halkının üzerine bir çekirge sürüsü, semavi bir bela gibi çökerlerdi.”229 

“Aşiretler yaylaklarından dönerlerken vergileri toplanmıştı. Fakat, Ulaş'a varan cemaatler üzerine Sivas Valisi,.. Bölükbaşısı Benli Yusuf'u, Delilbaşısını 2000 askerle saldırtmıştır. Bu baskında... 45 kişi öldürülmüş,... 30 bin kuruşluk mal yağmalanmıştır. Cemaat halkı çıplak ve perişan düşmüş, mukataa sönmeye yüz tutmuştur.”29 Bunun gibi, yöneticilerin, kapılarında besledikleri ile birlikte baskınlar düzenlediklerine, halkın malına ve canına yönelik her çeşit kanunsuzluğu yaptıklarına ilişkin bolca belge bulmak olanaklıdır. ilginç olan bu ve benzeri saldırıların merkeze ya eşkiya takibi ya da başkaldırının ezilmesi olarak sunulmasıdır. Sık sık çıkarılan fermanlarla Kapu Halkı sayısı, görevleri sınırlandırılmaya çalışılıyor, reformlar yapılıyor ise de bu çok işe yaramıyordu. 
Devlet görevlisi olarak soygun yapan Kapu Halkı mensupları buradan atılınca işsiz kalıyorlar ve soygunculuğa devam ediyorlardı. Köyleri basıyorlar, olmadık zulümler yapıyorlardı. Bu da izinsiz eşkiyalığı kovuşturmak zorunda olan devlet için yeni yükler getiriyordu. Bu tür saldırı ve cinayetlere karşı devletin çaresiz kalıp, halkı direnmeye çağırdığının örneklerine 1820'lerde bile rastlamak mümkündür.2! 

Idari reformlar veya Kapu Halkı sayısını azaltma çabaları çare olmayınca, devlet kendi memurlarına karşı şiddet yöntemlerine baş vuruyor ve ölüm fermanları çıkartıyordu. Örneğin 1687 yılında Saruhan eyaletinde Sekban ve Sarıcalar, eşkiyalık yaptıkları için bir fermanla Kapu Halkından kaldırıldılar. Emri dinlemeyenlerin büyük bir kısmı katledildiler. “Leventlerin bozulduğu, savaşlara gitmedikleri, gidenlerin de savaştan kaçtıkları ... soygunculuk yaptıkları, memleketi tahrip ettikleri anlaşıldığından, leventlerin, levent başağası ve bölükbasılarının kapulardan kaldırıldığına... levent kisvesinde gezenlerin öldürülmelerine dair”232 ferman benzeri birçok fermançıkartıldı. Ama tüm bu önlemler kayda değer olumlu sonuçlar vermiyordu. 

Deliller, Sekbanlar ve Leventler Kapu Halkı içinde savaşa gitmeyen, başıboş gezen, eşkiyalık yapan grubu oluşturuyorlardı. Bunların tümden kaldırılması 1830'lu yılları bulur. Fakat, “Sekban, Sarıca, Levent ve Delillerin kaldırılmasıyla, idarecilerin mahiyetinde muhtelif isim ve kisvede bulunan kuvvetlerin halka yaptıkları zulüm ve baskı sona ermiş olmadı. 
İdareci maiyetinin yaptığı zulüm ve baskı muhtelif ad ve şekillerle XX. 
asrın başına kadar devam etti.”28 


Ayanlık Kurumu ve Ayanlık Zulümleri 


Osmanlı idari yapısında 17. yüzyıldan itibaren belirli bir kayma, bir değişiklik gözlenir. Daha önceki dönemde, sadece merkezden atanan memurların ve görevlilerin sorumlu olduğu bir idari yapı sözkonusu iken, giderek yerel güçlerin idari yapıda önemli sorumluluklar aldığını görüyoruz. Bu geçişin nasıl olduğunun ayrıntısı burada bizim konumuz degil.24 Fakat yerel yöneticilerin zulümleri ile bu görevi yüklenen ayanların zulümleri her zaman bir ve aynı şey değildir. Yönetici görevine getirilmeyen ayan ile yerel yönetici veya merkez arasında sürekli mücadeleler olmuştur. Köylüler kimi zamanayan ile birlikte yönetici ve merkezzulmüne karşı birleşirken, kimi zaman da merkezden ayan zulmüne karşı yardım istemişlerdir. 19. yüzyıl başında ayan zulmü öyle boyutlarda yaşanıyordu ki, vergi vermeyeni zincire vurmak, hapis, dayak, işkence, ırza geçmek yanındatüm köyün yakılması gibi uygulamalar sıkça gündeme geliyordu. 
Direnmek isteyen köylülerin toptan katledikleri bile oluyordu. 

19. yüzyılın ilk 40 yılı yoğun merkezi yönetim-ayan çatışmasına sahne olmuştur. Tanzimat dönemine geçiş ve reformların yapılabilmesinin önemli şartlarından biri, merkezin ayanlara karşı yürüttüğü mücadeleden galip çıkabilmiş olmasıdır. Bu nedenle ayanlık kurumuna kısaca bakmakta fayda vardır. 

“Bu tabir ile şehirlerde, köylerde, orduda, aşiretlerde, devlet kademelerinde önem kazanmış olan ileri gelenler kastedilmekteydi. Bu kişilere 'ayan-ı vilayet, 'ayan ve eşraf”, ayan ve vücuh' diye hitab edilirdi.”285 Osmanlı idari sisteminde ayanlığın bir kurum olarak örgütlenmesi 17. yüzyıldadır. Merkezi sistemin bozulması nedeniyle, bir yörenin ileri gelenleri anlamına gelen ayanlık, merkezle ilişkilerin düzenlenmesi için sistemleştirildi ve resmi bir statüye kavuşturuldu. 

Bu dönemden önce de zaten benzeri uygulama gayri resmi olarak mevcuttu. Özellikle şehirlerde yaygın bir esnaf teşkilatlanması vardı. Dini bir nitelik taşıyan bu örgütlenmeler birçok Anadolu şehrinde yönetimi ellerinde tutuyorlardı. Başlangıçta Osmanlı merkezi yapısı, egemenliğini kurabilmek için bu teşkilatlarla yoğun bir mücadeleye girmişti. Süreç içinde ise bir denge oluştu. 16. yüzyıl belgeleri, “Osmanlı şehir toplumunda devlet ve reaya arasındaki ilişkileri düzenleyen, hem reayanın temsilcisi durumunda bulunan, hem de devlet emirlerinin uygulanmasında resmi görevlilerin yardımcısı görünen” bu grubu “eşraf ve ayan” diye 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tanımlamaktadır.2% Bunlar, zengin tüccarlardan, eşrafın yaşlı ve güngörmüşlerinden, ulema, imam, hatib gibi tanınmış din adamları ile ünlü tarikat şeflerinden oluşuyorlardı. “Ne zaman şehir halkına bir fermanı hümâyün ulaşsa, beldenin kadısı, şehrin ayan ve eşrafını, lonca kahyalarını ve imamlarını toplantıya çağırmaktaydı. Çünkü Osmanlı kaynaklarında ifade edildiği gibi, 'yapılacak olanı söyleyen ve yapan, halkın temsilcileri ve vekilleri bunlardı. "27 

Zamanla, bu, “ ...basit bir menşe'den, ya resmi mevkilerini istismar etmek suretiyle yükselmiş bulunan.. veya aynı şekilde hareket eden yeniçeri subayların(ın)”288 palazlandığını görüyoruz. Celâli isyanları olarak bilinen, tüm bir 16. yüzyıl boyunca süren köylü ayaklanmaları bu güçlenmenin en önemli nedeni sayılmaktadır. Sarsılan güvenliğin sağlanmasında devlet bu güçlere yaslanma ihtiyacını hissetmiştir. Ayrıca devlet bütçesinin zayıflığı, nakit paraya duyulan ihtiyaç, geniş parasal imkanlara sahip olan yerel güçlerin önemini artırıyordu. Devletin vergi gelirleri azalmış, vergileri toplamak hemen hemen olanaksız hale gelmişti. Bu da toprak sisteminde, yerel zenginler lehine yeni düzenlemeleri zorunlu kılmıştı. İdari sistem buna bağlı olarak değişmiş, tımar sisteminde esaslı değişiklikler yapılmıştır. 1695 yılından itibaren devlet toprakları, babadan oğula kalacak veraset usulüne göre kiralanmaya başlandı. Ayanlar bu yeni kiracılar olarak, tımar sahiplerinin yerlerini aldılar ve taşrada feodal sisteme geçişin habercisi oldular. “Avrupa'da feodalite ezilmişken, Asya'da derebeylik doğuyordu.” 

“Devletin merkezi otoritesi aleyhine güçlenen bu yerel güçleri resmen tanımasının nedeni, köylünün iyiliğini düşünmesidir”, diyen görüşler vardır. “Devlet, bu usul ile aynı zamanda halka eziyet edilmeyeceğini, halkın perişan olmayacağını.düşünmüş, ‘kayd-ı hayat' şartı ile idarede buralara sahip olanların halkı koruyacağını hesaplamış(tı).”20 Bu düşüncenin hafifliğini bir kenara bırakmak koşuluyla, devletin gerçekten, ayanlarla yapılan sözleşmelerde veya yolladığı fermanlarda, “reayaya zulm yapılmaması, fermansız olarak ehl-i örf tarafından hiç bir şey istenmemesi” gibi hususlar üzerinde önemle durduğunu görüyoruz.241 

Süreç içerisinde ayanlar yerel yönetimleri tümüyle kontrol altına aldılar. Merkezin atadığı vali, kadı vb. tüm yöneticiler onların ellerinde basit bir kukla haline geldiler. Böylece suistimal ve haksızlıklar konusunda sıkı bir ayan-merkezi görevliler işbirliği oluştu. “Anadolu'da kuvvetli bir merkezi otorite mevcut değildir. Devlet memurları liyakatlı ve eşkiyaları cezalandıracak güçte değildir. Memurlar da bu karışık durumdan istifade yoluna sapmaktadır. Böylece vali, kadı, gibi görevlerini suistimale meyilli, bir an önce servet peyda etmek isteyen kimselerin... ayandan olanlarla anlaşmak cihetine gitmeleri olağan hale gelmişti.”242 

18. yüzyıla gelindiğinde artık ayanların yardım ve işbirliği olmaksızın 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yetkililerin vergi ve asker toplamaları veya güvenliği sağlamaları imkânsızlaşmıştı. Ayrıca uzun süren savaşlar sonucu zayıf düşen ama yeni askeri birliklere de ihtiyaç duyan devlet, ayanları doğrudan kendi komutaları altında askeri güç oluşturmaya teşvik etti. “Derebeylerinin özellikle 18. 
yüzyıl ikinci yarısındaki fonksiyonları çok yönlü ve etkili olmuştur. Devletin el atmak istediği her alanda derebeyine muhtaç oluşu ilginçtir. Kimi zaman, seferi orduların teşkili büyüklü küçüklü derebeylerinin gayretleri ile mümkün olabilmiş; asayişten vergi tahsiline, kaçakçıların yakalanmasına, eşkiya tenkiline dek doğrudan devleti ilgilendiren her husus onlara havale edilmiştir. 243 

Böylece 18. yüzyılda Anadolu'da ve Balkan vilayetlerinde yarı feodal güçlü bir aristokrasinin doğmasına zemin hazırlanmış oldu. İdari sistem merkeziyetçilik düşmanı bir karakter kazandı. Güçlenen ayanlar, kendilerinin aynı zamanda yerel yönetici sayılmaları için merkeze baskı yapıyor, vezir, paşa gibi rütbelerin kendilerine verilmesini istiyorlardı. Ayrıca egemenlik alanlarını genişletmek için birbirleriyle mücadeleye de girişiyorlardı. Devlet ise genellikle ayanları birbirine düşürme politikasını izliyor ama zayıflığı nedeniyle bunda pek başarılı olamıyordu. 

Belli bir bölgedeki ayanlardan hangisinin görevli olarak tayin edileceğinin ciddi sorunlar yaratması nedeniyle bu alanda belli düzenlemelere gidildi. Önce sadece yöre kadısının “ilamı” ve kaza halkının onayladığını bildiren “mazhar” yetiyordu. Tüm bir 18. yüzyıl boyunca ayanların yönetici olarak atanmaları için gerekli yeni kurallar konduğunu ve bunların sürekli değiştirildiğini görüyoruz. Sırasıyla, 1765 Nisan, 1766 fermanları ile, halkın dilekçesi ve sadrazam onayı şart koşuldu. 1778, 1786 ve 
1790 yıllarında yine yeni düzenlemelere gidildi. Halka yönelen zulümlerin 
azalması için, ayanlık seçiminde doğrudan halkın desteği ve isteği en önemli şart olarak koşuldu.24 

Fakatayanlığın seçimle tesbit edilmesi sadece bir görünüştü. Daha çok şiddet ve zor kullanarak ayan olunuyordu. Müftü, kadı gibi “adalet” temsilcileri satın alınıyor ve şikâyet kapıları kapanıyordu. Ayan soygunlarına ve zulümlerine, kadı vb. yerel yöneticilerin de ortak oldukları konusunda bolca belge bulunmaktadır. 18. yüzyıl ortasında Sivas yöresi halkının şikâyetlerinden bir tanesini hurada örnek olarak verebiliriz. Bu yörenin ayanları, “... Ölen kimselerin evlerine ve bağlarına 'alacağımız vardr iftirası ile elkoymaya kalkışmakta, varislerden külliyetli paralar almaya çalışmaktadırlar... Kadı, naip, voyvoda ve diğer Ehl-i örf takımına yanaşıp yoksul halka asılsız isnatlarda bulunarak akçalarını almakta, haramilik etmektedirler... Aleyhlerine davacı olmaya kalkışanları hapsedip kimine 700 değnek vurdurmakta, zorla yüzlerce kuruş paralarını almaktadırlar... Avaneleriyle evleri basıp, çoluk çocuğu öldürdükleri görülmektedir.” “Ahali Ehli örf, kadı, sipahi..(ve) mütegallibenin zulümlerinden 


86 


usanmış vaziyettedir. Bu zorbalar malikanelere elkoymakta... kimi köylüyü tevkif, kimisinin malını gasp, kimini de iplere bağlayıp dağlarda yaya yürüterek akla gelmedik zulümlerle yıldırmaktadırlar. Reaya perişan olmuştur.”245 ; 

Bu koalisyonun halka zulüm etmesine rağmen, ayanlar birçok durumda halkın desteğini kolaylıkla alabiliyorlardı. Bazen merkezden gönderilen ve halka zulüm ve baskı yapan yöneticilere karşı mücadele ediyorlar ve kendilerini halkın koruyucuları olarak sunabiliyorlardı. Arşivlerde ayanları öven, ilgili bölge halkı tarafından yollanmış bol miktarda belge bulunmaktadır. Birçok ayan hakkında hem övücü hem de şikâyet edici dilekçelerin var olduğu dikkat çekmektedir. Bu da bir çok övgü mektubunun terör ile elde edildiğini göstermektedir. 

Ayanlar, halka büyük zulümler yapmalarına rağmen merkezî hükümet karşısında denge rolü oynamaktadırlar. Köylüler hem merkez hem de ayan baskısına maruz kalmakla birlikte, bu ikili iktidarın varlığı onlara sınırlı da olsa nefes alma alanı yaratıyordu. Bu iki farklı iktidar, bazen (ayanlar merkezin temsilcisi olma hakkını elde ettiklerinde) birleşiyor, bazen de savaşıyordu. Bu nedenle köylüye yönelik zulüm ve işkencelerin resmi ve gayrıresmi karakteri arasındaki sınırın iyice karıştığı bir tablo ile karşı karşıyayız. Yerel güvenliği sağlamada zorlanan devlet, birçok durumda ayanları, eşkiyaları yakalamaları veya ayaklanmaları bastırmaları için, vezir, paşa rütbelerine yükseltmekte ve bulundukları eyaletlere vali olarak atamaktadır. Ayanlar, “bu güç işlerin üstesinden kendisi de bir başka zorba, hem de en güçlü zorba olduğu için gelebiliyordu.”246 Ayan konakları bir hükümet gibiydi. Hapisaneden tutun da misafirhane ve maiyetlerini barındıracak odalara kadar yerleri vardı. Hatta çoğunun “konağında, zindanı, işkence odaları, hattâ darağacı”247 vardı. Yanlarında bol sayıda insan besliyorlardı ve bunların çoğu eşkiyalık yapıyordu. Güvenlik sağlama veya vergi toplama adı altında halka olmadık eziyet ve işkeceler yapıyorlardı. 
“Örneğin Develi'de Develioğlu İsmail, binden fazla eşkiyayı himaye etmekte, bunları... kullanıp zulümler yapmaktaydı.”248 Çoğu birer devlet şımarığı idiler. Vergi ve asker toplamak için devletin kendilerinden başka dayanağı kalmadığının farkındaydılar. 

Devletten yukarda sayılan görevleri elde edebilmek için, ayanlar, birçok durumda rüşvet ödüyorlar ve bu parayı köylünün sırtından fazlasıyla çıkartıyorlardı. “Rüşvetle ayanlığı elde etmiş olan şahıs kazalarda fazla mal ve kazanç elde edinmek için halka ağır vergiler ekler, zulüm ederdi. Namusa tecavüz etmek, kız kaçırmak, ev, harman basmak, adam öldürmek, hapsetmek, kadı öldürmek, mahkeme basmak, kadıları zincire bağlamak, yağma ve baskın, zorla nikah, zorla arazi zaptetmek ve satmak gibi kanunsuz hareketleri yapan ayanlar”, bu nedenle sık sık şikâyet ediliyordu 249 
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1753 yılında, kadı ve yerel yöneticilerle anlaşarak zorla vergi toplayan 
bir ayan hakkında yapılan şikâyette şunlar yeralıyor: “Kimse bunlara karşı koyamamıştır. Pek çok kişi izinsiz zincire vurulmuş, beşyüz, bin değnek sopa atılmış, hapsolunmuşlar, birçok paraları alınmıştı. Bundan başka kız ve kadınlara uygunsuz hareketlerde bulunulduğu gibi... bahçe, ev ve arsalarını bir yolunu bulup ellerine geçirmişlerdir.”259 

Ayanlarda hiç eksik olmayan bir şey de rekabetti. Bu nedenle sürekli çatışma içinde olur birbirlerinin bölgelerini basar, köyleri yakar ve toplu katliamlar düzenlerlerdi.251 Yine 1763 tarihli bir şikâyette, rakiplerine karşı mücadele eden bir ayanın, “sancaklarda kendi başına hareket etmek kasdıyla, (halkın) üzerlerine musallat olduğu, idamlara, namusa tecavüz, mal zaptetmeye, zulme başladığı.. halkın perişan olmasına sebep 
olduğu... ” yazılıyordu 52 

Halka zulüm yapan ayanlar hakkında soruşturma açıldığı da olurdu. 
Eğer kadı ve yerel yöneticiler halkla bir olurlarsa, merkezi tedbir alması konusunda sıkıştırabiliyorlardı. Şikâyet ve ayan katline ilişkin fermanlar oldukça çoktur. Devlet güçlü olduğunu hissederse, soruşturma açtırabi- 
` liyor, ayanı öldürüp malına el koyabiliyordu. 23 Fakat genellikle kaçan veya ayaklanan ayanlar affediliyorlardı. Hele bunlar devlete asker ve para verme sözü verirlerse derhal yaptıkları zulümlere göz yumuluyor, yeni görevlere getiriliyorlardı.29 - 

“Padisah ayanı dizgin altında tutabilmek icin onları ya resmi mevkilere getiriyor, ya da baglılıkları karsılıgı rüsvet veriyor, birbirlerine düsürmeye çalışıyor, ya da üzerlerine askeri kuvvet gönderiyordu. Ancak sefer acıldığı zaman askerin çoğu kendilerine daha iyi para ve koşul sağlayan ayana katılıyordu. İmparatorluğun en verimli bölgelerinin denetimi ayanın eline geçmiştti)... hazine gelirleri düşüyor... yaşam koşulları giderek ağırlaşıyordu.”255 

Özetle söylemek gerekirse, tüm bu yüzyıllar boyunca, gerek ayanlar arası, gerekse ayanlarla devlet arasındaki çatışmalardan en çok zarar gören, halk olmaktaydı. Bu da sürekli ayaklanma ve göçlere neden oluyordu. 
Köylerin terkedilmesi, evin, toprağın bırakılıp toplu göçlere çıkmak olagan protesto biçimleridir. Nitekim devletin en parlak döneminde bile, yönetici zulmü nedeniyle, yerini yurdunu bırakıp göç edenler vardır. 
1550'lerde, voyvodaların topladıkları haksız vergiler nedeniyle bazı yörelerin halkı, yerlerini bırakıp kaçıyorlardı. “Aynı yüzyılın sonunda, zulüm eden yöneticilerden yakınan halkı, vilayet merkezindeki yetkililerin dinlemeyip onları, ‘dövüp kovdukları”, bu sebeple, bölge sakinlerinin 'cila-i vatan' ettikleri bildiriliyor.” Bundan dolayı, aynı yüzyılda, “zulüm yüzünden ahalinin yerlerini terkettiği, onların yerli yerine getirilip asla hilaf-ı kanun muamele yapılmaması”, yolunda fermanlara rastlanmaktadır.25 “Yerli ve yabancı tarihçiler, 19. Yüzyıl başlarında... bazı bölgelerde 


88 


köylerin boşaldığını bazılarının tamamiyle yok olduğunu bildirirler.”257 Eşkiyalık ve yönetici zulmü, 18. ve 19. yüzyıllarda o boyutlara varmıştı ki, birçok sancak merkezi eşkiya ve yerel yönetici zulmünden kaçan insanlarla doluydu ve bunlar geldikleri yerlere zorla geri gönderiliyorlardı. 

Yönetici zulümleri ile ortaya çıkan bu durum, iktisadi ve sosyal yapıyı alt üst etmekte ve son derece olumsuz sonuçlar yaratmaktadır. “Eğer gözlerimle görmeseydim Türklerin kendi öz vatanlarındaki köyleri nasıl tahrip ettiklerine asla inanmazdım. ”88 18. yüzyıldaki bir seyyahın gözlemi bu. Bu nedenle Osmanlı kanunnameleri, zulüm yüzünden toprağını terkeden köylülerin iade edilmesini şart koşmaktaydılar. “Bir yerin reayası zulümden kaçıp bir ahar yere gelse ol yerin hakimi anı eski yerine göndermek gerektir. Taki memleket harap olmaya.”39 


Savaş ve Ayaklanmalarda İşkence 


Tüm bir Osmanlı tarihi yönetici zulümlerine karşı bir ayaklanma tarihidir de. Burada elbette bu ayaklanmaların özel tarihini yazmak durumunda değiliz. Sadece ayaklanmalarda ve bu nedenle meydana gelen savaşlarda yapılan işkencelere değineceğiz. 

Yönetici zulümlerinin sadece çöküş dönemine ait bir olgu olmadığını görmüş bulunuyoruz. Toprağı terketmek, göçler gibi protesto biçimlerinin yanısıra, büyük ayaklanmalar da gene bu “yükseliş” dönemlerinde olmuştur. Osmanlılarda en büyük köylü ayaklanmaları 16. yüzyıldadır. Tüm bir 16. yüzyıl boyunca süren ve hattâ 17. yüzyılın başlarında da devam eden bu başkaldırılarda dini motif önemli bir rol oynamış olsa bile, ayaklanmaların en önemli nedeni yönetici zulümleri idi. Bu nedenle ayaklanmalarda, Hıristiyan ve Müslüman köylüler ortak hareket etmektedirler. 

15. yüzyıl sonlarından itibaren başlayan bu köylü ayaklanmaları üzerine ayrıntılı bir çalışma yapan Prof. Akdağ, ayaklanmaların ilk dönemlerde, “gerek genişliği ve gerekse özgünlüğü bakımlarından tam bir çiftçi-köylü” hareketleri olduğunu söylüyor.& Osmanlı tarihçileri bu olayları birer “Kızılbaş ayaklanması” olarak tanıtmışlar ve geniş köylü katliamlarını bir dini savaş olarak sunmuşlardır. Şüphesiz tüm Ortaçağ ayaklanmalarında olduğu gibi, burada da din son derece önemli bir motif olmuştur. İlk ayaklanan köylüler, ağırlıkla Alevi olan Türkmen köylüleri idi. 
Fakat ayaklanmalar üzerine vilayetlere yollanan, “fermanlar ve hükümler olayların nedenlerini hep valilerin ve öteki Ehl-i örf vb. görevlilerinin halka yaptıkları zulümlere bağlıyorlardı. Bu resmi belgelerde Alevilik iddiası biçiminde bir hareketin sözkonusu edilmeyişi ayaklanmaların vergi ağırlaşması ve memurların “salma” vb. keyfi soygunlarına karşı olduğunu ispatlıyor... ayaklanmalar ilk önce Alevi-Türkmen halk arasında başlamış olsa bile, bunlar Sünni çiftçi halka hattâ şehirlere sıçramakta gecikmemiştir.”21 

Nitekim ilk ayaklanmalarda, yenilen ve önderlerini kaybeden köylüler, Iran'a sığındıklarında niçin ayaklandıklarını anlatırken, “Beyazid Han gayet pir ve zaif, şikeste mizac ve naif olub pirlik afetin almış ve tedbiri ümurundan kalmış ve zimamı devleti vüzerasına teslim itmekle memlekete ihtilal gelüb reaya ve beraya ayak altında payimal oldu. Zulümlerine tehamül idemiyüb bu sureti ihtiyar itdik,” diyorlardı 82 Köylü ayaklanmalarının yaygınlaşması üzerine din motifinin giderek öne çıktığını ve köylü katliamlarının bu temelde izah edilmeye çalışıldığını görüyoruz. 
Alevilik, dinsizlik olarak ilân edilmiş ve Alevi katletmenin sevap olduğu savunulmuştur. 

Türkmen katliamları bir tek bu ayaklanmalarla başlamamıştır. Daha kuruluş yıllarında, Anadolu'yu ele geçirmek, Türkmen beyliklerini egemenlikleri altına alabilmek için Osmanlılar yoğun savaşlar vermişler, kendilerine direnen Türkmen köylülerine karşı katliamlar düzenlemişlerdir.2&3 Katliam sadece yenilen birliklere veya ayaklananlara karşı yapılmıyordu. Savaşa giderken, ordunun geri emniyetini sağlamak amacıyla Türkmen köylüler de beraber götürülüyor ve katlediliyorlardı. Fatih bir sefere giderken, “orduyla birlikte götürdüğü 3 bin Türkmenden hergün 400'ünü öldürür.”264 

Yavuz Selim zamanında da aynı tür bir katliam yaşanır. Padişah, sefer öncesi Anadolu'ya fermanlar yollayarak, yediden yetmişe kadar Kızılbaş olanların deftere yazılmasını ve kendine bildirilmesini ister. “Bu kayıtlara dayanarak, Selim'in Anadolu'da 40 bin Kızılbaş astığını ya da hapse attığını Osmanlı kaynakları yazarlar.” Bu katliamda da gerekçe yine ordunun gerisini ayaklanma tehlikesine karşı sağlama almaktır.265 

Olayları aktaran resmi devlet tarihçilerinin, tüm bu katliam ve işkenceleri son derece olumlu bulduklarını ve zevkle anlattıklarını görüyoruz. 
Örneğin bir Türkmen kıyımı resmi tarihte şöyle anlatılır: “Geride kalıp da kaçanlarıysa bir bir yakalayıp zincire ve prangaya bağladılar. Hepsini bir mağaraya doldurup ağzını kapattıktan sonra, içini kara gönülleri gibi dumana boğdular. Kızgın ateşle ve böylece korkunç bir ceza ile helak eyleyip ülkenin eteklerini vücutlarının pisliğinden temizlediler.”266 

Katliamların elbette gerekçelendirilmeleri gerekiyordu. Osmanlı uleması Alevilere karşı kampanya açmakla görevlendirildi. Yavuz Selim zamanından başlayarak, “Şiilerin mallarının helal, nikâhlarının hükümsüz, öldürülmelerinin caiz” olduğunu açıklayan eserler yazıldı.&7 Padişah fermanlarında, “Kızılbaş lekesi olanları hapisle yetinmemeli, bu gibiler uygun önlemler ile elde edilerek habis vücutları ortadan kaldırılmalıdır,”268 dendi. Bu yolda Şeyhülislam fetvaları çıkarıldı. Bunlar içinde en meşhur olanları, Kanuni döneminde de görev yapan Ebusuud Efendi’- 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nin fetvalarıdır. “MES'ELE: Kızılbaş taifesinin şer'an kıtâli helal olup, katl eden gazi ve Kızılbaş taifesinin ellerinde maktul olanlar şehid olurlar mı? 
ELCEVAP: Olur, gazâ-i ekber ve şehadet-i ’azimedir.”269 

Alevilik bir sapıklık ve dinsizlik mezhebi olarak ilan edilmiş ve isyan hareketlerinin bastırılması bir yok etme biçimine dönüştürülmüştür. 
“Halkın içine casuslar salınıyor, Sünni olmayan kesimler saptanıyor, sonra da bunların hakkından geliniyordu... Bu Türkler, ya yakılarak, ya da örneğin Kızılırmak'a atılıp boğularak... öldürülmüşlerdir”20 Tüm bunlar Hak ve Adaletin egemen olduğu yükselme devrinde oluyordu. 

Şüphesiz yüzyılı aşkın bir süre devam eden tüm bu ayaklanmalarda tek bir motifin, tek bir nedenin egemen olduğunu ileri sürmek zordur. 16. 
yüzyılın sonlarına doğru, ayaklanmaların niteliğinde bir kaymadan söz etmek gerekmektedir. Başlangıçta doğrudan, vergi ve yönetici zulmüne karşı köylü ayaklanmaları olması belirleyici iken, yüzyılın sonunda tablo oldukça karışmıştır. Kimi zaman iktidar kavgasına tutuşmuş yöneticilerin işsiz ve aç köylüleri peşlerine taktıkları görülmektedir. Salt farklı iktidar grupları ve yöneticiler arasındaki iktidar kavgasıdır sözkonusu olan. 

Yine bu yüzyılda yoğun öğrenci ayaklanmaları olmuştur. Ana neden işsizliktir. “Suhteler her fırsatta anlatmışlardı ki, ayaklanmalarının baş sebebi kendilerine görev verilmemesiydi... Ilmiye mesleği için okuyan öğrenciler ırgatlık yapmak istemiyorlardı.”271 Bazen yine öğrenciler yöneticiler tarafından ayaklanmaya teşvik edilmekte ve yapılan soygunlarda elde edilen mal ve servetler yöneticiler arasında paylasılmaktaydı.272 

Fakat birçok durumda, öğrenci ayaklanmaları hemen, köylülerle birleşerek, zalim Ehl-i örfe karşı bir direnme savaşına dönmekte idi. Köylülerin desteğinde, öğrenciler cezaevlerini boşaltıyorlar ve zincire vurulmuş köylüleri kurtarıyorlardı.2/3 Fakat bu bir genel kural değildi. Birçok ayaklanmada da suhteler köyleri basmakta, soygun ve talan yapmakta ve köylüleri işkenceden geçirmekteydiler. Bazı durumlarda, devlet güçleri ile köylülerin öğrencilere karşı birleştikleri görülmektedir. Benzer bir ilişki, ayaklananlarla köylüler açısından da geçerlidir. Vergi ve yönetici zulmüne dayanamayan birçok köylü ayaklanmakta, eşkiya olmakta ve bu sefer kendi köylerini basmaktadırlar. 

Devlet ayaklanmaların üzerine son derece sert gider. Bu dönemde öldürülen insanların Haddi hesabı yoktur. “Oldürülen insanların cesecllerine insanlar tavuk ölüsü görür gibi alışmışlardı. ”274 Özellikle yüzyıl sonunda, Celâli ayaklanmalarının kökünü kazımak amacıyla sefere çıkan Kuyucu Murat Paşa'nın ayaklanma bastırması tam bir katliama dönüşmüştür. 
Sadece bir ayaklanmada “30.000 sekbanı acımadan insanlık dışı işkence ile”275 öldürttüğü söylenir. Üç yıliçinde kılıçtan geçirdiği köylü sayısı ise 100.000 dolayındadır. Daha sonra gelen Köprülü Mehmet Paşa'nın, beş yıllık sadaretinde öldürttüğü insan sayısı 36.000 kisidir.276 
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Ayaklanma sırasında ölüm ve işkence olaylarının bu denli yaygın olmasının bir nedeni de eyalet valilerine verilen olağanüstü yetkilerdir. Örneğin 1563 yılında Bursa yöresinde, çift bozan levent birliklerinin soygunları ve cinayetlerinin önü alınamayınca görevlendirilen Müfettişe verilen emirde, “...her türlü işkence ve dayağa başvurarak sancaktaki bütün eşkiya ve katilleri bulması, zincire vurması, içlerinden sipahi olanlarını Istanbul'a yollayıp ötekilerini kadı hükmü ile yerlerinde idam ya da başka ağır cezalara çarptırması”, bildirilmektedir.277 

Bu derece geniş yetkilerle olayların üzerine giden yöneticilerin, ayaklanma bastırma adına her türlü işkence ve terör eylemine başvurmaktan çekinmediklerini görüyoruz. Bunlar, aldıkları geniş yetkilere de güvenerek, “önlerine geleni, ‘sen de eşkiyasın' diye sorgusuz sualsiz öldürüvermekte idiler”.28 Özellikle, “karışıklıklar kızıştıkça, yani 16. yüzyılın ikinci yarısı bitimine doğru giderken başta il erleri ve beylerbeyleriyle sancakbeylerinin kapuları halkı (yani sözde eşkiya üzerine yönelttikleri askerleri) yağma ve soygun hattâ ırza geçme, işkence ve benzeri zulümleri yapmakta... açıktan isyan bayrağını çekmiş bulunanları çok geride bırakmışlardır.”29 

Ellerine geçen bu fırsatı en iyi biçimde değerlendiren yöneticiler bu yetkileri sayesinde en kısa zamanda zengin olmaya çalışmışlardır. 
“Ehl-i Örf'ün gittikçe halkı daha açıktan soyma ve köyleri, özellikle varlıklı... koyun ve hayvan sürüleri sahiplerini, ya da emlak ve arazi sahibi zenginleri... haraca kesme, varlıklarını talan etme eylemleri,...(1550 sonrası) iyice hız kazamış(tı).”281 Halk hükümetin kendi adamlarınca soyulmuş, işkencelerden geçirilmiştir. 

Halkın yanında tavır takınan ve bu haksızlıklara karşı çıkmak isteyen yerel yöneticiler de bu olaylarda saldırı ve işkencelere hedef olmuşlardır. 
Örneğin, 1603 yılında, Malatya Beylerbeyi hakkında yapılan bir şikâyette şunları okuyoruz; “.. Arapkir Livasının timar ve zeamet erbabını, tacirlerini, kadı, müftü ve sair zümreye mensup, ileri gelen halkını toplamışlar, herbirini bir ‘muklacı ve sekban' eline vermişler, 'şedid işkenceler ile işkence idüb' her şeylerini ve borç ettirerek birçok paralarını almışlardı. 
Kadılardan Salih Efendi'ye işkence etmeye memur edilen Kızıl Ali adında bir bölükbaşı, kadıyı, 'günde üç defa kolundan asup capraza ura ura aciz koyup cümle mämelekini bey'ettirüp vefa etmemekle deyn ettirüb’ kendisini..'hizmet akçesi” ödemeye mecbur etti... üçyüzden fazla evi yıkarak odun yerine yaktılar ve buna benzer birçok tahribatta bulundular,”282 

Yakalanan ayaklanmacılar da elbette bu işkencelerden paylarını alıyorlardı. Olaylar sırasında çaldıkları malların yerlerini öğrenmek için yoğun işkencelere tâbi tutuluyorlardı. Yapılan işkence ve terör o boyutlara varıyordu ki, devlet bu yöneticilerden birçoğunun görevine son vermek 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ve onları ayaklanmacı veya eşkiya ilan etmek zorunda kalıyordu. Soygun ve talanlarla oldukça iyi bir geçim kapısı bulan kapu halkının belli bir noktadan sonra efendilerinin emirlerini dinlemeyip, isyan ettikleri ve eşkiyalık yaptıkları da oluyordu. “Bu suretle Devlet'e sadık olanümera ile resmen Celâli olanlar arasında büyük bir fark görülmüyordu. Devlet, Celâli şeflerinden daha fazla sancakbeyi ve beylerbeyi idam etmiştir.”283 Bu oran yönetici zulümlerinin boyutlarını göstermesi açısından son derece öğreticidir. 


Ayaklananların Yaptıkları İşkenceler 


Bir yüzyılı kapsayan bu ayaklanmalarda işkenceye başvuran sadece devlet yöneticileri değildi. Ayaklananlar da işkenceyi aynı şiddetle kullanmaktaydı. Bunu ilk köylü ayaklanmalarında da görmekteyiz. Örneğin, 1511 
yılındaki Şah Kulu ayaklanmasında, Anadolu Beylerbeyi Karagöz Ahmet Paşa bozguna uğratılır ve Osmanlı belgelerine göre ateşte kebap edilir.284 

Celâli ayaklanmalarında da benzeri tablolalara sıkça rastlamaktayız. 
Ayaklananlar, sosyal köken itibarıyla köylü olmalarına rağmen halka işkence yapmaktan geri durmuyorlardı. Halk yığınlarının karşılıklı birbirlerine işkence yapması olarak da adlandırabileceğimiz bu uygulama, özellikle 19. yüzyıl ulusal çatışmalarının ana özelliklerinden biri olmuştur. 
Burada örnek teşkil etmesi itibarıyla, Celâli ayaklanmaları sırasında ayaklananların halka yaptığı işkencelere bazı örnekler vermek istiyoruz. 

Özellikle yöneticilerce desteklenenleri başta olmak üzere, Celâliler, halka, sakladıkları paraların ve malların yerlerini öğrenebilmek için yoğun işkenceler yapmaktaydılar.85 Örneğin, 1603 yılındaki karısıklıklarda bir köye baskın yapan Celâliler, “30 kişi öldürmüşler, 25 kişi yaralamışlar, çok kimseleri de hapsetmişlerdi. Soğuk kışta halka türlü işkenceler tatbik ettikleri esnada, ‘yetmiş nefer hatunun soğuktan elleri ve ayakları dökülüp bunlardan ziyade kuruştalep edüp”, kırk deve, yirmibeş at ve yirmibeş de erkek çocuklarını aldıkları, beş evi içindeki nüfuslarıyla birlikte yaktıkları, 50 bin akçe topladıkları, ellerine geçen malı yağma ettikleri bildiriliyordu.”286 

Bu bağlamda, özellikle öğrencilerin yaptıkları işkenceler dikkat çekicidir. Karakter itibarıyla sosyal bir ayaklanma olmasına rağmen öğrenciler, halka son derece insafsız davranmışlar, yoğun işkenceler yapmışlardır. 
Gittikleri köylerde, “diledikleri miktarda ‘salgın salıp”, akçe, esvab, erzak topladıklarından başka, genç oğullarını da alıyorlardı... istediklerini vermeyenlerin ev, ağıl, esvab ve başka neleri varsa ateşe veri(yorlardı).”287 Örneğin, 1569 yılında Kastamonu ve çevresindeki 'ayaklanmalarda, öğrenciler, “20'şer kişilik... bölükler halinde köylere çıkıp zekât diye para toplamakta, salgınlarsalmakta (ev başına ödenmek zorunda olunan para), 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misafir oldukları evlerde kimi zaman ırza geçmekte, karşı koyanların evlerini... yakmakta idiler.”288 

Amasya yöresinde, 1576 yılındaki öğrenci ayaklanmasını bastırmakla görevli Sancakbeyinin merkeze yolladığı bir raporda, öğrencilerin birçok insanı, elleri ayakları kesmek, sinirleri çıkarmak gibi akla gelmedik işkencelerle öldürdüklerini bildiriyordu. Birçok insan da dayak altında can vermişti. İşkence biçimlerinden biri de insanların ayaklarından asılması idi. Bu tür işkenceyi genellikle, sakladıkları paraların yerlerini söylemeyen veya yakışıklı, “taze oğlanlarını” vermeyen köylülere yapıyorlardı.289 

Halka yönelik işkenceler, sadece ayrı ayrı her güç tarafından yapılmakla kalmıyor, bazen köyler, devlet ve ayaklananlarca, ortaklaşa basılıyor ve köylülere olmadık işkenceler yapılıyordu. “İçel sancağı muhafızı Mehmet Bey... eşkiya ile.. (birlikte) ahalinin mallarını ve erzaklarını yağma etmiş, evlerini de yakmıştı. Katlettiği ınsanların sayısı 200'ü geçiyordu. ‘Müslümanların.. oğlanların(ı) ve bakire kızların(ı) ve avretlerin(i) levendata tasarruf ettirüb ve 50 binden ziyade koyun ve keçilerin ve beygir ve iyi deve ve 2000 bin sığırların sürüp ve mevcut bulunan arpa ve buğday ve yağ, ve bal ve sair zahirelerin alub ve üçyüzden ziyade adamı tutub hapsedüb, gece ve gündüz işkence idüp nakit 7 yük (700 bin) akçeye kesüb alub ıtlak eylemiş... (idi)”.2% 

Eldeki bilgiler sınırlı olmasına rağmen, ayaklananlar tarafından yapılan işkencelerde bir ayrıma dikkat çekmek gerekmektedir. Doğrudan sosyal içerikli olan bazı hareketlerde, ayaklanmacıların özellikle halka karşı son derece dikkatli davrandıklarını görüyoruz. Örneğin, 1730 Patrona Halil isyanında, ayaklânma önderleri halka çağrı yaparak, “Sizlere izin gece ve gündüz her kim gerek bayrak ile ve gerekse bayraksız, yağma için her kimin mahallesine varup bir zarar eylemek isterse, hemen varup helak edesiz, anlar bizden değildir,” demişler ve nitekim, halka zarar vermeye kalkışan birkaç ayaklanmacı cezalandırılarak derhal idam edilmistir.29! 

Benzeri bir tavır 1807 Kabakçı Mustafa ayaklanmasında da görülür. 
Isyancılar ayaklanma öncesi karar alırlar; “1- İş bitinceye kadar şarap içmemek; 2- Fakir fukaraya hiçbir zarar yapmamak; 3- Reayaya ve yabancılara el kaldırmamak; 4- Bu kararlara karşı hareket edenleri paramparça etmek...”2 Daha sonra halk arasına dağılarak, dükkânların kapanmamasını, kimsenin burnunun kanamayacağını ilan ederler ve “içlerinden birini, para vermeden simit aldığı için öldürürler.”23 

Fakat bu ayaklanmalarda da düşman olarak tanımlananlar çeşitli işkencelerle öldürülmüşlerdir. Örneğin, 1807'de, ayaklananlar, saraya kellelerini istedikleri insanların bir listesini vermişler ve bu listeden ele geçirdiklerini, “türlü türlü işkencelerle parala(ınışlardır)” 24 Yakaladıkları bir devlet görevlisine, “her taraftan kılıç darbeleri indirmeye başlamışlardı. 
Onun çabuk ölmesini istemedikleri için zararsız yerlerine vuruyorlardı. 
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Zavallı adam da kalabalığın gürültüsüyle rekabet eden bir sesle avaz avaz bağırıyordu. Yarım saat süren bu korkunç işkenceden sonra adam öldü. 
Vücudu o kadar paramparça edilmişti ki 12 bin kılıç darbesi yediği rivayet ediliyordu. ”285 

Yine bir başka yönetici, “Ibrahim Efendi'nin üzerine atılarak kılıç darbeleri indirmeye başladılar... biçareyi param parça ettiler. Kalem tutan parmağını keserek, ‘o bu parmağı ile fakirlerin ocağını yıkmıştır’ deyü, dibine (kıçına) soktular.”© Bunlar elbet de, daha benzeri yüzlerce olaydan seçilmiş birkaç örnek sadece... 


Cinsel Açlık Nedeniyle İşkence 


Celâliayaklanmalarında meydana gelen işkence olaylarında, dikkatimizi çeken bir nokta da cinsel açlığın oynadığı roldür. Ayaklanmacıların veya kapu halkının çoğu bekâr gençlerden oluşuyordu ve bunların da köylere düzenledikleri saldırılarda ilk yaptıkları şey, kadın, kız ve genç oğlanlara tecavüz etmek oluyordu. Bekârlığın Osmanlılarda bir kurum olarak örgütlenmiş olduğunu söylersek abartmış olmayız. “Osmanlı devletinin büyük bir daimi harp makinesi halinde çalışması da ‘'bekärlık’ hayatının fazlalığına âmil oluyordu. Bütün ümeranın 'kapıları' binlerce bekâr sekbanın toplandığı birer yuva halindeydi. Bölük bölük ulüfeye yazılarak, kalelere azap, yeniçeri, sipahi ve gönüllü yollananlar da bekâr yaşıyorlardı. 
Nihayet köylerden şehirlere geçinmeye gelen pek çok insan da buralardaki ömrünü bekâr geçirmekte idi.”297 

İstanbul, Bursa gibi büyük şehirlerde, açılan kahveler de işsiz bekârlarla doluydu. Gece yatmak için kullanılan hanların çoğu bekâr odaları olarak adlandırılırdı. Buralar genç erkek çocuklarla düşülüp kalkılan yerlerdi ve şehir ahlâkının bozulmasına yolaçtıkları, üzerine bolca yazılmış bir konudur. 

Ayaklanmalarda veya köy baskınlarında cinsel açlığın önemli bir rol oynamış olduğunu söyleyebiliriz. Bu nedenle “resmi hüviyetli şahısların emrinde hizmet eden insanların ve devletin ulüfeli askerlerinin köylerde yaptıkları zulümlerden en çok şikâyet mevzuu olan hal de, bu “bekâr” kimselerin gelip halkın evlerine konmaları ve bu şekilde kadınlarına ve oğullarına tecavüz etmeye kalkmalarıdır.28 

Ayaklanmalarda işkenceler 19. yüzyıl boyunca da devam etmiştir. 
Tanzimat ve sonrası yapılan reformlar bu alanda çok büyük bir değişiklik yapmamıştır. Özellikle farklı ulusal grupların bağımsızlık savaşları nedeniyle meydana gelen çatışmalarda devlet güçlerinin ayaklanan ulusal gruplara ağırişkenceler yapmasının yanısıra, farklı ulusal ve dini gruplar karşılıklı işkencelere başvurmuşlardır. Bu nedenle devletin baskı ve terörüne karşı ayaklananların, işkence konusunda farklı bir tavır geliştirmediklerini söylemek yanlış olmayacaktır. Devletin işkence konusundaki tavrı ayaklananlar tarafından da bir kültür olarak benimsenmiş ve devam ettirilmiştir. 


Devletin Yönetici Zulümleri Karşısında Tavrı 


Devletin halka yönelik işkence ve zulümleri onaylaması elbette beklenemez. Ayanlarla yapılan uzlaşmalar veya eşkiya ile yapılan anlaşmalar nedeniyle göz yumulmak zorunda kalınan zulüm ve işkence uygulamaları dışında, devletin bir kural olarak, adaletsizlikleri ve haksızlıkları soruşturmak gibi bir görevi vardı. Kaldı ki yukardaki örneklerde bile hiçbir zaman, eşkiya veyaayanzulmüne açıktan onay vermek sözkonusu değildi. l Eldeki kanunlar çerçevesinde, af vb. gibi bir takım çözüm yolları bulunuyordu. Kendi koyduğu kanunlara karşı çıkanları kovuşturmak, kanunsuz davranışları cezalandırmak her devletin, egemenliğini sürdürmesi açısından yapmak zorunda olduğu bir şeydir. 

Burada, zulümlere karşı, Osmanlı adalet mekanizmasının nasıl işlediğine ve ne tür soruşturmaların yapıldığına kısaca bakmaya çalışacağız. 


Adalet Mekanizması, Rüşvet ve İşkenceler 


Zulüm suçunun en küçük rütbeliden en büyüğüne kadar bütün devlet memurları tarafından işlenmesi ve yaygınlığı, bu zulüm ve işkencelerden yılan ve kurtulmak isteyen halkın şikâyetlerine yol açıyordu. Normalolan . 
merkeze şikâyet dilekçesi ile başvurmaktı. Fakat, bizzat bu şikâyet kanalları ve özellikle adalet kurumu tam bir rüşvet ve zulüm kaynağı haline gelmiştir. 

Köylülerden terör ve işkence ile vergi toplayan, mütesellim, voyvoda, sarraf, kethüdanın her biri bu soygundan kendi paylarını alıyorlardı. Sultana varıncaya kadar oluşmuş bir ağ sözkonusu idi. Şikâyetler Divan'a varınca, şikâyetin yapıldığı toprağın geliri kendisine ayrılmış olan Veliaht, Vezir, Paşa vb. Sultan ve Sadrazam üzerindeki etkilerini kullanarak olayı yatıştırıyor, hasıraltı ediyorlardı. Gelirlerin azalmasından korkan üst düzey görevlileri, yerel yöneticiler hakkındaki şikâyetleri mümkün oldu- 
$unca örtbas etmeye çalışıyorlardı. Bu nedenle, “halk birlik olup başkente şikâyetname yollayınca başlarına daha büyük iş açarlardı. Çünkü şikâyeti inceleme göreviyle gönderilen “mübaşir'ler şikâyet edilenleri suçsuz bulurlar, şikâyetçileri suçlu çıkararak ceza keserlerdi... Hattâ bazen uydurmadan şikâyet arzuhalleri tertip edilerek, mübaşirler getirilir... halktan rüşvet toplanırdı.”28 

Bu nedenle merkeze şikâyet yerine, rüşvet vererek yerel yönetici ve 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memurlarla anlaşma yoluna gitmek tercih ediliyordu. “Nitekim mutasarrıf paşaların halktan rahatça kanunsuz para almaları, halkın mutasarrıf paşalara bol miktarda hediye vererek fazla zulümden kurtulmak istemeleri pek sık görülen olaylardandı.”%0 

Çeşitli bahanelerle teftişe gelen görevlilerin girdikleri şehir ve kasabaları soydukları, yağma ettikleri olurdu. “Bunun önüne geçmek için halk para toplayarak onlara verir ve yanlarına uğratmamaya çalışırdı. Bir yere atanan yöneticiye de derhal hediyeler takdim edilerek zulmünün az olmasına uğraşırdı. ”30 Bazen bu rüşvetin yerel yöneticiye değil, şikâyet dilekçesi ile birlikte Istanbul'a verildiğini görüyoruz. İstanbul'a yollanan hediyenin miktarı en az, şikâyet edilen veya yeni atanan ama istenmeyen yöneticinin bu mevkiye atanmak için ödediği miktar kadar olmak zorundaydı. 

Rüşvet, Osmanlı sisteminin ayrılmaz bir.parçası olmuştur. Her türlü yöneticiden, haksızlıkları ve zulümleri soruşturmakla görevli olan kadılara kadar rüşvet almayan kimse yoktur. Bu sayede adaleti sağlamakla görevli bir kurum, zulüm ve baskının rüşvet eliyle sürdürüldüğü bir kuruma döndürülmüştür. 

Burada gene tüm Osmanlı tarihi boyunca karşımıza çıkan temel ikileme rastlamaktayız. Yukarda, hukuk bölümünde gördüğümüz gibi Kadılık, kendisine saygı duyulan, adaletin dağıtıldığı bir kapıdır. Hatta mecbur olmadıkları halde Hıristiyan ahalinin dahi kendi davalarını kadılara gördürdükleri biliniyor. Kadı sicillerinde bu konuya ilişkin bolca belge bulmak da mümkündür. Fakat öbür taraftan bu adalet timsali kurum aynı zamanda adaletsizlik ve zulüm kapısıdır da. Osmanlı Arşivleri Kadı zulümlerini anlatan belgelerle doludur. Adalet sisteminin ve onun temsilcisi bir kurumun nasıl işlediğini göstermesi bakımından bu uygulamaların bazılarını saymakta fayda vardır. 

Kadılar resmi defterleri tahrif ederler, resmi evrakı usülsüz biçimde düzenlerlerdi. Yeni dağıtılmış tımarların sahiplerine verilmemesi, eşkiya korkusu ile göçeden halkın arazisini zaptetmek, kadıların sıkça başvurdukları yöntemdi. Eşkiyalık yapanlarla işbirliği yapmaları, soygun mallarına ortak olmaları olağandı. “Celâlilerin mallarına el konulacağı” kanunundan hareketle zengin Müslümanların mallarına “Celâlisin” diye elkoyarlar, gerçek eşkiyayı rüşvet karşılığında arananlarlistesindensilerler, rüşvet vereni hakli çıkarırlardı. Bunun yanında usülsüz işkence yaptırmak, usülsüz cezalarla suçsuz insanların ölümüne yolacmak, ırza geçmek, çeşitli 
ahlâksızlıklarda bulunmak gibi suçları işledikleri de oluyordu. 3 

En çok görülen yolsuzluk türü ise türlü bahanelerle halktan haksız yere ve bazen zorla para toplamalarıdır. Yukarda bahsettiğimiz Devre Çıkmak uygulamasını en çok suistimal eden kadılar ve yardımcıları naiplerdi. 
Eelgelerde kadıların, zorla usulsüz para toplamaları, “zulm ve taadi 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(adaletsizlik) yapıp akçe cem eylerlerdi”, diye geçmektedir. Bu nedenle kadının halk arasındaki diğer bir adı da “harami”dir.M 

Kadı suistimalleri ve yolsuzlukları, halk edebiyatının değişmez temalarından birisidir. Ve asla çürüme dönemi denen 17. yüzyıl sonrasının bir olgusu değildir. Daha Yıldırım Beyazıt zamanında bu zulüm ve haksızlıklar o derece büyük bir boyut almıştı ki, Sultan 1394 yılında bazı kadıları bir 
eve toplayıp yakmayı istemiş ama sonra bu kararından vazgeçirilmişti. 5 

Osmanlı devletinde adaletin parayla satın alınabileceği bir deyiş haline gelmiştir. Kadıların aldıkları sınırsız rüşvetler bu kanının yayılmasının nedenidir. “Kanuni Süleyman'ın ölümünden birkaç yıl sonra bir Batılı yazar Osmanlı devletinde rüşvetçi olmayan tek mahkemenin Divan- ı Hümayün olduğunu belirtir. ”30 

Günümüz Türkiye'sinde de temel bir kurum olan rüşvetin köklü bir gelenek olduğunu söyleyebiliriz. 19. yüzyıl seyahatnamelerinde en çok sözü edilen konu budur. “Zengin para verir ve daima haklı olur”, “Yargıç, önüne getirilen ispat vasıtalarının niteliğine göre değil, kendisine verilen altının ağırlığını ölçerek karar verir”, gibi söylenmiş yüzlerce söz bulmak mümkündür. Başta idam olmak üzere çeşitli ağır cezalara çarptırılanların “mizaçlarına göre nesnelerini alıp” serbest bırakıldıkları, “bu ağır haller yanında, doğrudan doğruya hapse mahküm olanların rüşvet verip kurtuldukları” sıkça rastlanan olaylardandır.87 

Rüşvet alan sadece kadılar değildir. Onlar da diğer devlet memurları gibi, herhangi bir mevkiye gelebilmek için rüşvet ödemek zorudaydılar. 
“Osmanlı devletinde çeşitli kamu hizmetlerine girebilmek, pek çok zamanlar, tayin yetkisi bulunanları türlü yollarla memnun etmekle kâbil olurdu.” Üstelik yetkili görevlinin tayin sırasında para ve mal alması kanunen verilmiş bir haktı. 88 Buna “caize” veya “resm-i Padişah” gibi çeşitli adlar verilirdi. Kadılar da yıllık tayinlerini çıkarabilmek veya mülazimlikten (stajyerlikten) kadılığa geçebilmek için “resm-i Padişahı” ödemek zorundaydılar. 

Özellikle Kanuni'nin ölümünden sonra rüşvet verilmeden hiçbir makamın elde edilemediğini ve memurlukların açık artırma ile satıldığını görüyoruz. Gerçi Kanuni döneminde de benzeri uygulamalar vardır ve bütün memurlar birbirlerine rüşvet verirlerdi. Kadılık kurumu da bu durumdadır. 16. yüzyıl ile birlikte kadılık ücret karşılığı satılmaya başlanır. 
18. ve 19. yüzyılda normal bir uygulamadır bu. Mora'yı gezen bir gözlemci şahit olduğu bir açık artırmadan söz eder. Özellikle büyük yerlere kadı olabilmek için inanılmaz meblağlar ödenir. Yüksek rüşvetle mevkiisini elde eden kadı, aynı uygulamayı yardımcılarını seçerken yapar ve kadı yardımcılıklarını açık artırma ile satışa çıkartırdı. %9 

Bu tür bir işleyiş mekanizmasına sahip bir adalet kurumunun, yöneticilerin zulüm ve işkencelerini soruşturmak yerine onlarla işbirliği yapmayı 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tercih edeceği açıktır. “Yöneticilerin ve yargıçların birleşip halkın esyalarını yağma ettikten sonra istedikleri kişileri "zincir bend“ et(meleri)” gibi olaylar sıkça rastlanan pratiklerdir.910 , 

Kadılık kurumundaki yozlaşma o boyutları almıştı ki, 18. yüzyılda, “çıkarını düşünen, yeteneksiz, kuvveti az kişilerin kadı, naip tayin olunmaları sonucunda, mahkemelerin basılması, kadıların öldürülmesi... 
gibi olaylar olağan hale gelmişti.” 1714 yılında Ankara'da yönetici zulmüne karşı ayaklanan köylülerin, Ankara Kadısını işkence ederek öldürmeleri buna bir örnek olarak verilebilir.8'2 Birçok ferman, adaletname kadı zulümlerinden ve haksızlıklarından şikâyet ile doludur.313 

İlmiye sınıfına ait olmaları nedeniyle siyasetcezası dışında tutulmaları, soruşturmalarını ve cezalandırılmalarını zorlaştırıyordu. Bu da kadıların zulmederken daha serbest hareket etmelerini sağlıyordu. Benzeri suçlar diğer görevlilerce işlendiğinde hemen Siyaseten Katl cezası verilirken, kadılara karşı son derece yumuşak davranıldığını görüyoruz. Örneğin, açık artırma ile fetva satan İstanbul Müftüsü, suçsuz insanların öldürülmesine sebep olan Kayseri Müftüsü, seyyiat (kötülük) ve tecavüz suçunu işleyen Diyarbakır Müftüsü, eşkiya ile işbirliği yapan Şam Kadısı, değişik dönemlerde bu suçlarından dolayı sadece görev yerlerinin değiştirilmesi 
cezasına çarptırılıyorlardı 314 


Yönetici Zulümleri Hakkında Yapılan Soruşturmalar 


Adalet mekanizmasının rüşvet ve benzeri nedenlerle laçkalaşması elbette, yönetici zulümlerine karşı hiçbir soruşturma yapılamadığı anlamına gelmiyordu. Aksine başta rüşvet suçu olmak üzere, merkezin çeşitli zulüm olayları üzerine son derece acımasız ve sert gittiğini görüyoruz. Padişahlar Siyaseten Katl yetkisini özellikle bualanda kullanmışlar ve haklarında şikâyet bulunan yüzlerce devlet görevlisini sorgusuz sualsiz idam etmişlerdir. 

Burada belli bir tekrardan kaçınarak, bu soruşturmaların nasıl yapıldığına ilişkin birkaç örnek vermek istiyoruz. Çünkü tablo ancak böylece tamamlanmış olacaktır. 

Geleneksel sol düşünce, devlet ve yerel yöneticilerin hakim sınıflar olarak ortak çıkara sahip olduğu; bu nedenle devletin, kendi memurlarını cezalandırmak gibi bir politikası olamayacağı; sadece halkın hoşnutsuzluğunu bastırmak için, göz boyamak amacıyla bazı “iş olsun” tedbirleri alacağı fikrinden hareket eder. Bu bakışın doğru olmadığını düşünüyoruz. 
Devletin adalet dağıtma ve kendi yöneticisini cezalandırma politikasın- da ciddi olduğundan hareket ediyoruz. Devletin bu tavrı ile yöneticilerin zulümleri bir çelişki olmadığı gibi, bir danışıklı döğüş de sözkonusu değildir. 
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Tüm bir çalışma boyunca dikkat çekmek istediğimiz nokta, bir şeytan üçgeninin varlığıdır. Tarafların özel bir anlaşma yapmalarına veya herhangi bir rol oynamalarına gerek kalmadan oluşmuş bir mekanizma sözkonusudur. Devlet-Yerel Memurları (bunlar bazen ayan bazen eşkiya olmaktadırlar ve rolleri durmadan değişmektedir) ve -Köylüler... Köylüler daima, şikâyet merkezi olarak devleti bilirler ve ona başvurmaktadırlar. 
Devlet, bü şikâyetler üzerine tedbirler almakta ve yöneticiyi cezalandırmaktadır. Eğer yönetici (ayan da olabilir) isyan ederse veya devlete daha fazla gelir ve olanak sunarsa devlet onunla uzlaşmayı da tercih edebilmektedir. Eski zulmünü unutmak ama yenisini yapmaması koşuluyla... 
Sonra yeni baskı ve yeni şikâyetler. Asırlardır bozulmayan bir mekanizmadır bu. Ve önemli olan bu mekanizmanın sürekli işliyor olması ve devletin hakem rolünü kaybetmemesidir. 

Osmanlılarda zulüm ve işkencelerin bu'denli yaygın olduğunu, bizzat bu mekanizmanın varlığı sayesinde öğrenebilmekteyiz. Merkeze yazılan binlerce şikâyet mektubu ciddi biçimde incelenmiş ve tutanaklara geçirilmiştir. Bunun yanısıra bu şikâyetlerin incelenmesinden sonra bölgelere yollanan fermanlarda yine aynı şikâyetlerin özet biçiminde yeniden aktarıldığınıgörmekteyiz. Böylece, şikâyet veya başvuru belgeleri kaybolsalar bile, fermanların kayda geçirildiği “şikâyet defterleri” sayesinde, Osmanlılarda yönetici zulümleri konusunda ayrıntılı bilgi edinilebilmektedir. 

Daha yukarıda görüldüğü gibi, şikâyet etmek son derece yaygın bir kurum olarak örgütlenmiştir. Halil İnalcık, tam 11 çeşit şikâyet sınıflaması yapmaktadır. “Genellikle askeri-resmi kişilerin dilekçesi için yalnızca arz kelimesi kullanılır. Reayanın sunduğu şikâyet dilekçesine “arz-i hal“ denir.”315 Şikâyette bulunanlar önceden müftüden bir fetva alarak haklılıklarını itiraz götürmez bir şekilde desteklemeye çalışırlardı. 

Yöneticizulümlerine ilişkin yapılan şikâyetler de benzer bir yol izlerdi. 
“Zulümden yakınanlar, hazırladıkları dilekçeleri (arzuhalleri) mahkeme siciline kaydettirip kadıya verirler, kadı da bu dilekçeleri İstanbul'a göndererek, gelecek cevaba göre davranırdı. Doğrudan doğruya Divan'a başvurmak da mümkündü. Dilekçelerde bazen, suçlu olduğu iddia edilenlere hangi cezanın verilmesi istendiği de belirtilebilirdi. Soruşturmada en önemli rol kadıya düşerdi.”316 Istanbul'dan yollanan fermanlarda, şikâyet yeniden özetlenir ve genelde kadılar soruşturmayı yapmakla görevlendirilirdi. Bazen merkezden özel görevliler de yollanırdı. 

Merkezden giden fermanlar her zaman kadıya yollanmazdı. Hakkında şikâyet olan kişi eğer bir üst düzey görevlisi ise, ferman ona yollanır, hakkındaki şikâyetler tek tek sayılarak uyarıda bulunulurdu. Fakat bu gibi durumlarda ne soruşturma açılır ne de cezalandırma yoluna gidilirdi. 
Şikâyet edilen kişi, işkenceler yapmış, insanları öldürmüş dahi olsa ceza verilmeyip, uyarıyla yetinildiği durumlar coKtur.317 
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Tek tek olaylara ilişkin soruşturma emirleri verildiği gibi,3'8 eğer şikâyet konusu genel bir karakter taşıyorsa, tüm kadılara benzer bir ferman yollanırdı. “Anadolu Kadılarına; Memlekette asayişi temin için bir mutedil (ılımlı, yumuşak) mütessellim nasbetmeleri (tayin etmeleri) icab ederken bilâkis seçilen mütesellimlerin zorba oldukları, halktan bedava yemeklik aldıkları, günahsızları zincire vurup para almadan salıvermedikleri, etrafa gönderdikleri adamları(nın), mübaşiriye, kapu harcı deye para aldıkları, şikâyetlerden anlaşıldığından, bu gibi yolsuzlukların rnenedilmesine”, yönelik 1727 tarihli fermanı buna bir örnek olarak verebiliriz.319 l 

Bu tür fermanların da olayların önünü almakta yeterli olmadığını biliyoruz. Bu nedenle adaletnamelerle tehditlerde bulunulur, zulüm yapanların sert biçimlerde cezalandırılacakları ilan edilirdi. Beylerbeyi veya kadılara yazılan bu adaletnamelerde, genel nitelik taşıyan şikâyetler tekrar edilir ve önlenmesi istenirdi. Örneğin, 1740 tarihli bir adaletnamede, “Halkın zulümden kurtulması yurdun şenlenmesi gaye olduğundan vali ve sancakbeylerinin imdadı hazariye ve seferiyeleriyle iktifa etmeleri, devir, kaftan, zahire, na'lbaha ve öşri diyet almamaları ve Devre Çıkmamaları ve halka eziyet yapmamaları, kadı ve naibleri hüccet, arz ve sicile kaydolunan şeylerden âmil, muhassıl, evkaf zabit ve mütevellileri, sipahiler, zaim, mütevelli ve Cabiler da ellerine verilen defter ve beratlara göre kanunen yazılı şeyleri almaları, Kolcu, yazıcı akçesi, sarrafiye ve akçebaşı deye para almamaları, bedava yem ve yemek istememeleri, ayanı vilayet, yeniçeri serdarı ve kethüda yerlerinin tekâlif tevziinde herkesin tahammülüne göre ve şer'ile teklifleri tevzi” etmeleri, vilayet masrafları veya başka adla halktan tekâlif-i şakka almamaları”, emredilmekte ve “seferler dolayısıyla bunların ihmal edildiği, halkın ve memleketin durumunun fenalaştığı, bundan sonra şer'an ve kanunen yasak olan şeyleri alan ve yapanların en ağır cezalara çarpılacakları” bildirilmektedir? 

Soruşturmalar sonucu sınırsız cezalar verilirdi. Uyarı, dayak veya görev yerini değiştirme gibi hafif sayılan cezaların yanısıra, sürgün, hapis, ilam gibi ağır cezaların bolca verildiği belgelerden anlaşılmaktadır. Hangi durumda ne tür cezaların verileceğine ilişkin herhangi bir sınıflama yoktur. 
Daha çok takdir yetkisi belirleyicidir. Fakat kural olarak reayaya karşı işlenen zulüm suçlarında devletin acımasız davrandığını görüyoruz. Bazı kanunnamelerde “bidatlert ve zulümler eden her ne taifeden ise azloluna” biçimindeki ifadelerle, zulüm edenlerin derhal görevden atılmaları bir ilk tedbir olarak istenmektedir. Görevlerinin verdiği yetkiyi kötüye kullananların azledilmesi Islâm ceza hukukuna yerleşen önemli bir kuraldlır. 

Ağır cezaların başında hapis cezası gelmektedir ve bolca verilmistir.32 
Ceza miktarında takdir hakkı Padişahındır. Hapisten daha ağır ceza küreğe 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konmaktır. Bu konuda da bolca örnek bulmak mümkündür.%3 Ayrıca en küçük bir bahane ile bolca idam cezası verildiğini, verilen idam cezalarının çokluğundan çıkartmak mümkündür. “Binlerce belge, zâlimlere verilen ölüm cezalarını dile getirirler. Zâlimlere idam cezası vermenin şeriata uygun olduğu, Osmanlı hukukçularınca belirtilmiş ve bu konuda pek çok fetvalar yazılmıştır.” 2* 

Askeri sınıfın en küçük mensupları bile, zulüm yaparlarsa siyaseten katledilirlerdi. 25 Birçok durumda özellikle, ulema dışındaki askeri sınıf mensupları soruşturmasız idam edilirlerdi.328 Prof. Mumcu, “kusurlu soruşturma” olarak tanımladığı, ciddi hiçbir soruşturınanın yapılmadığı durumlarda veya soruşturmasız idam edilenlere ilişkin onbinlerce belge bulunduğunu bildirmektedir.2 Özellikle rüşvet suçlarında acımasız davranıldığı ve kadılar da dahil olmak üzere bolca idam cezasının dağıtıldığı dikkat çekmektedir. 

Zulmü önleme çabaları, bu yönde çıkartılan fermanlar, adaletnameler, kanunnamelerde belli cezaların önceden belirtilmesi, son derece sert cezaların verilmesi hiçbir fayda getirmemiştir. Yayınlanan genel emirlere uyulup uyulmadığını araştırmak üzere, zaman zaman zulüm teftişleri yapılmaktaydı. “Ancak teftiş sırasında zulüm yapıldığı gibi, bazı kişiler kendilerine müfettiş sıfatı takarak iyi bir zulüm vesilesi elde etmişlerdir.”%8 Reayaya karşı işlenen zulüm o derece yaygın ve olağan bir uygulamaydı ki, valilerin geçtikleri yerlerde zulüm etmedikleri, olağanüstü bir habermiş gibi Istanbul'a bildirilirdi. Bazı Padişahların çaresizlik içinde, yayınladıkları adaletnamelerle reayayı, zulüm yapan devlet memurlarına karşı silahlı mücadeleye çağırdıklarını dahi görmekteyiz. 

Yönetici zulümlerinin soruşturulmasında merkezin her zaman titiz davranmadığını da son bir nokta olarak eklemek durumundayız. Eşkiya ile anlaşmak, rüşvet kanalıyla olayları örtbas etmek, soruşturmalarda sorgusuz sualsiz insanların katledilmesi, sınırsız idam cezalarının verilmesi gibi örneklerini bolca ele aldığımız uygulamaların yanısıra, dikkatimizi çeken ilginç bir uygulama da devletin bizzat eşkiya gibi hareket etmeyi tercih ettiği durumların varlığıdır. Birçok durumda devlet (veya daha doğru bir deyişle merkez), yerel yöneticileri kanuna aykırı davranmaya teşvik etmekte, gizli, kanuna aykırı idamlar yapmaya zorlamaktadır. 

“Osmanlı yönetiminin muhalifleri yok etmek için açık uygulamalar yanında gizli eylemler de düzenledikleri gönderilen fermanlardan anlaşılmaktadır. Amasya Beyine 1568 tarihinde yazılan fermanda, Süleyman Fakih adlı... kişinin ve ona bağlı olanların yakalanmaları ve kimseye belli edilmeden ve el altından Kızılırmak'a götürülerek boğulmaları, veya hırsızlık veyahut haramilik ettiler diye öldürülmeleri isteniyor... ”39 

Yine aynı yıllarda ayaklanmaya katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan birçok Alevi köylü ve öğrenci, Istanbul'un bunların “siyaset” edilmeleri 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yolundaki fermanına rağmen, kadı tarafından, suçsuz bulunarak serbest bırakılır veya hafif hapis cezasına çarptırılırlar. Emirlerine uyulmamasına son derece sinirlenen merkez, Kadı kararına karşı da çıkamadığı için, bölgenin Sancakbeyine yazdığı bir gizli emirle, tutukluların, “aher bahanelerle haklarından gelinmesini” ister. Sancakbeyi mukabil cevabında, “emr-i şerif mucibince diğer bahanelerle maznun olup tevkir olunanlar, gizlice kimse vakıf olmadan katlolundular” der.81 Akdağ, kadıların merkezinemirleri doğrultusunda ölüm cezası verilmediği durumlarda sık sık bu tür uygulamalara başvurulduğunu bildirmektedir. 

Buna benzer biçimde cezaevlerinde gizli infazların yapıldığını da görmekteyiz. Bir Alevi önderin ölümü hakkında,“Hüsameddin hapsedildi. 
Sorun yeniden araştırılıp gerçeğin ortaya çıkacağı bir sırada hapishanede vefat etti”, biçiminde açıklamalar yapılır. Ama konuya ilişkin bulunan bir fermanda ise, “maslup (asılmış olan) Şeyh Hüsam'a ait metrukanın yazılmasına dair...” ifadesine rastlanır. Buradan, Alevi Şeyhin cezaevinde soruşturma yapılmadan, gizlice idam edildiği sonra eceli ile öldü diye açıklama yapıldığı anlaşılmaktadır. Günümüzde birçok ülkede uygulanan bu “gizli infazın” Osmanlılar tarafından da özellikle, 19. yüzyılda ulusal bağımsızlık savaşı veren Bulgar, Ermeni yurtseverlerine karşı yaygın biçimde uygulandığını göreceğiz. 

Yukarda özetlemeye çalıştığımız, kanuni veya kanunsuz zulüm soruşturmalarının olayları yatıştırmakta hiçbir faydası olmamış, aksine sorunu daha da derinleştirmiş, bir kangren halini almasına neden olmuştur. Tüm bu tedbirlerin yetersizliğinin nedeni elbette, gündeme getirilen önlemlerin zulümün gerçek nedenlerine yönelmeyişidir. 

Bazı tarihçilerimize göre, Osmanlı adalet sisteminde bir çürüme ve bozulmaya denk düşen yönetici zulümlerinin bu boyutlara ulaşmasının bir nedeni de, 1676 tarihli bir kanunnamedir. Ayaklanmaları ve iç huzursuzlukları bastırmada başarısız kalan devlet, bu kanunname ile yerel yöneticilere veya olayları bastırmaya giden devlet memurlarına olağanüstü yetkiler vermiştir. “.. Şiddet tedbirlerinin etkili olması için vali ve 'müfettiş' vezir ve paşaların geleneksel yetkilerinin, 1676 tarihli tevkii Abdurahman Paşa kanunnamesiyle Osmanlı rejiminin tarihi karakterine çok aykırı biçimde artırılması, Türkiye'nin yüzyıllar boyunca geliştirdiği adalet düzenini kökünden sarsmış, kadıları ve naiplerini çoğu kere cahil olan sancakbeyi, beylerbeyi ve müfettiş vezir paşaları istedikleri biçimde hüküm veren birer zulüm ve haksızlık aracı durumuna düşürmüş, yani üstün adli yetkilerle de donatılan vali ya da müfettiş niteliğindeki Ehl-i örfün (yürütücü amirler zümresinin) bulundukları yerde ve istedikleri gibi davalara bakacak mahkemeler kurarak,kendilerinin kesin karar verme durumunda bulunmaları, tarihte Osmanlı adaleti yerine ‘Osmanlı zulmü’ devrini başlatmıştır. ”333 
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Burada karşı karşıya konan adalet-zulüm ayırımının çok fazla gerçekçi olmadığına değinmiş bulunuyoruz. Ama bu yasa sayesinde de artık yerel yöneticilerin daha rahat hareket etme olanağı elde ettikleri söylenebilir. 
Artık, karışıklıkları bastırmakla görevli memurlar sorgusuz sualsiz insanları tutuklayıp, öldürebiliyorlardı. “Böylece her bir müfettiş paşanın eşkiya ve zorba hükmünü basarak astığı kişilerin sayısının bir tek yıl içinde yüzleri bulduğu olurdu. ”3%4 

Zamanla çürüme ve yozlaşma düşüncesine kısmen hak verdiren bir başka uygulama da yerel yöneticilerin, başlangıçta belli eğitimden geçmiş olmalarına dikkat edilirken zamanla bundan vazgeçildiğidir. Gerek ayanlık sisteminin gelişmesi, gerek tımar sisteminin bozulması sonucu yeni bir yerel yönetici tipi doğmuştur. “...eyalet ve sancakları yöneten derebeyi vezirlerle mirmiranlar ise basit taşra adamlarıdırlar. Hemen hiçbiri İstanbul'u yeterince tanımamaktadır. Üstelik cahildirler. Devlet ve kanun adına hareket ederlerken adaletin salt terör ve zulümle sağlanabileceğine inanıyorlardı.”335 

Bu örneklerden de anlaşıldığı gibi, Tanzimat öncesi dönemde, bir kimsenin, sadece Padişah, Başvezir, Vezir, Beylerbeyi tarafından değil, sıradan Vali veya güvenliği sağlamakla görevli ınemurlar tarafından bile ölümle cezalandırılması için, değil bir kesin hüküm, yargılama bile gerekmiyordu. Nitekim çeşitli ayaklanmaları bastırma sırasında bu keyfi uygulamaların örneklerini görmüş bulunuyoruz. Ayaklanmacı liderinden çok beylerbeyi ve valinin öldürülmüş olması bunu doğrulamaktadır. 

Fakat görülmek zorundadır ki, yukarıda sözü edilen kanun ve uygulamalar yönetici zulümlerinin nedenleri değil ancak sonuçlarıdır. Yöneticilerin niçin bu derece yaygın şiddet ve terör uyguladıkları elbette ayrı bir araştırmanın konusudur. Biz konunun anlaşılmasına ışık tutması itibarıyla, önemli bulduğumuz iki nedene değinmek istiyoruz. 

lki neden de Osmanlı toplum yapısının ana karakteri ile ilgilidir. Birincisi, Osmanlı Devleti üretim sürecinin bütünüyle dışındadır. Sadece paylaşım sürecinde devreye girmektedir. Köylünün ürettiğine politik zor ile elkoymak devletin tek gelir kaynağı idi. Bu mekanizma halk türkülerine bile konu olmuştur: Şalvarı şaltak Osmanlı / Eğeri kaltak Osmanlı / Ekende yok biçende yok / Yiyende ortak Osmanlı... 

Bütün düzen, tarımsal artı ürünün devlet tarafından alınmasını sağlayan geleneksel yolların korunması temelinde örgütlenmişti. Mümkün olan enfazla gelirin, en seri biçimde elde edilmesi zorunluluğu yönetici zorunu da kaçınılmaz kılmaktaydı. Ayrıca ilişki doğrudan merkez ve köylü arasında olduğu için ara mekanizmaların oluşmasına müsaade edilmiyordu. 
Bu nedenle köylüyü merkeze karşı koruyacak herhangi bir ekonomik, siyasal gücün oluşmasına müsade edilmiyor ve bu tür bir gelişmeye aday olanlar derhal eziliyordu. Islâm dini de bu mekanizmanın işlemesinde 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önemli bir ideolojik görev görüyordu. 

Devletin bu merkeziyetçi karakteri ve bunun korunması arzusu yönetici zulümlerinin en önemli nedenlerinden birisidir. Bu soruna eğilen, Taner Timur, “.. (Osmanlı) yöneticileri herhalde doğaları gereği zâlim kişiler değillerdi,” diyor ve merkezi yapı ile zulümler arasındaki kaçınılmaz ilişkiye dikkat çekiyor. Ona göre, Osmanlı kurumsal yapısının yetersizliginden dolayı, merkeziyetçiliğini sürdürebilmesi için periyodik olarak zulüm yöntemlerinden başka bir şey bulunamıyordu.3% 

Yönetici zulümlerinin bu derece yoğun ve fazla oluşunun önemli bir başka nedeni de sürekli savaşların varlığı ve belli bir dönemden sonra bu savaşların kaybedilmesidir. Osmanlılar sürekli savaşa hazır bir ordu biçiminde örgütlenmişlerdi. Toplumsal örgütlenme devletin savaş ihtiyaçlarına göre düzenlenmişti. Ordunun savaşa gideceği yolların bakımı, savaş malzemelerinin, yiyecek ve erzağın temini, sürekli savaşacak eleman yetiştirilmesi gibi görevler toplumun her bir kesimini sarmış yaygın bir işbölümünü kaçınılmaz kılmaktaydı. Toprakların işletmeye verilmesinde en önemli kriterlerden biri, savaşlarda yerine getirilecek hizmetlerdi. 
Tımarlar savaş sırasında beklenen hizmetlere göre tasnif ediliyordu. Bir tarihçimizin dediği gibi, “Gerçekten, seferber bir ordu şeklinde teşkilatlanmış olan Osmanlı İmparatorluğunda, herkesin devletin tayin edeceği vazifeyi devletin istediği yerde, askeri bir vazife imiş gibi yapması lâzım geliyordu.”37 

Savaşlar, Osmanlılarda önemli bir gelir kaynağı idi. Birçok tarihçi bu tür vergi temeline dayalı İmparatorlukların yaşamalarının önemli bir şartının yayılma ve savaşlar olduğunu söylerler. Bu yayılma kendi doğal smırlârına yaklaşınca veya başka sebeplerle yenilgiler kaçınılmaz olunca bozulma ve çürüme kaçınılmaz olur. Savaşların Osmanlılar için anlamı sadece gelir değildir. Buaynı zamanda ülkedeki sosyal sorunların çözümü için de düşünülmüş ideal bir çözümdür. Ekonomik sorunları çözmenin yanısıra, işsizlik ve sosyal patlamaları engellemek için savaşlar kaçınılmazdı. 
Prof. Akdağ, Yavuz ve Kanuni zamanında yapılan birçok seferin, “sosyal ve ekonomik bir kuvvetin ifadesi”, olmayıp, aksine ana amacın toplumsal sarsıntıya engel olmak ve istihdam sorununu halletmek için alınmış tedbirler olduğunu söyler.38 

Savaşların iktisadi ve sosyal sorunların çözümü doğrultusunda değil de tam tersi sonuçlar yaratması ise çürüme ile eş anlamlı oluyordu. Dış gelirin imkansızlaşması, iç kaynaklara yönelmeyi kaçınılmaz kılıyordu. 
istihdam sorununun olumlu biçimde çözülememesi ise hem işsizliğin artmasına hem de savaştan kaçma ve ayaklanmalar biçiminde iç güvenliğin sarsılmasına yolaçıyordu. Böylece köylünün ürününe elkoyına mekanizması dışında devletin tüm gelir kaynakları kurumuş oluyordu. Bu tablonun yarattığı huzursuzluklar; bastırmak amacıyla, “Padişah ve 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onun divan hükümeti, kanun ve adaleti bir yana iterek kendilerine zâlim ve hattâ katil dedirtecek kadar keyfi işkence ve yargısız idam emirlerini de vermekten çekinmiyorlar, yani devletten gelen yetkilerini pekâlâ cinayet işlemekte kullanıyorlardı.”839 

Bu gelişmelerin sonucu meydâna gelen uygulamaların ve zulüm olaylarının İmparatorluğun sosyal siyasal çöküşü üzerinde doğrudan etkisi olduğu ise tartışma götürmez bir gerçektir. 


106 


BÖLÜM u 
TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR 
REFORMLAR VE İŞKENCENİN EVRİMİ 


Osmanlılarda reform çabalarının kökü oldukça gerilere dayanır. Başlangıç tarihi olarak 18. yüzyıl başını (Lâle Devri) alanlar olduğu gibi, daha gerilere gidenler de vardır. Biz burada ne başlangıç tarihi ne de ilk Batılılaşma çabaları üzerine ayrıntılı bir tartışmaya gireceğiz. Sadece, işkence tarihi ile ilişkisi itibarıyla, I. Mahmut döneminden itibaren egemen olan hava üzerine bazı tesbitlerde bulunmakla yetineceğiz. 


II. MAHMUT DÖNEMİ OLAYLARI 


Tarihçiler I}. Mahmut dönemini genellikle iki ana bölüme ayırarak incelerler. Birinci dönem, mutlak iktidarın sağlanması dönemidir. 1826 yılına kadar sürer. Bu dönemde tüm ülkede savaş koşullan egemendir. İkinci dönemde ise reform çabaları yoğundur. Bu ayırım, reformların 1826 sonrası başlaması itibarıyla doğrudur. Fakat terör ve işkence uygulamaları açısından böylesi bir ayırım yapmak doğru değildir. 
Göreceğimiz gibi, tüm bir II. Mahmut döneminde İmparatorluğun geleneksel siyaset metodları varlığını sürdürmüştür. “Mahmut 11.'nin düzeni, ne düşünce ne de çalışmaları bakımından yeni”ydi.! Örneğin, “Siyaset etmek”, 1826'da resmen yasaklanmasına rağmen Tanzimata kadar uygulanmaya devam etmiştir. Şiddet ve işkence politikalarında herhangi bir temel değişiklik sözkonusu olmamıştır. Ayrıca bazı reform uygulamaları ile işkenceler arasında ayrım çizgisi çekmek olanaksız olmaktadır. Örneğin askeri reformlar halk yığınları için açık bir işkence olarak 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yaşanmıştır. 

1806'nın sonlarından, 11. Mahmut'un işbaşına geçtiği 1808 yılına kadar ayan; merkezi otorite; ulema ve Yeniçeriler arasında yoğun iktidar kavgaları yaşandı? Ülkede tam bir kargaşa ve kaos egemendir. Ayaklanma ve sonrası dönem tam bir iç savaştır. Bu çatışmalarda binlerce insan öldürüldü. Sadece, 11. Mahmut'u işbaşına getiren ve kendisi de aynı yıl (1808) öldürülen Alemdar Mustafa Paşa'nın, birkaç gün içinde üçyüzü aşkın kişinin kellesini kestirdiği aktarılır. 

II. Mahmut dönemindeki reform ve işkenceleri ele almadan önce, dönemin önemli siyasal olaylarını ele almak gerekmektedir. Çünkü bu olaylar, reform politikalarını ve işkence uygulamalarını doğrudan etkilemişlerdir. 


Sened-i İttifak 


Anadolu'nun büyük bölümü İstanbul'un etkisinden kopmuş ve *Osmanlı ülkesi birtakım küçük hükümdarlıklar gibi bağımsız bölgelere bölünmüs(tü).”3 Merkez diye bir olgudan bahsetmek zordu. 11. Mahmut ayanların yardımı ile Padişah olmuştu. Bu nedenle iktidarı onlarla paylaşmak zorundaydı. Bu birlikteliğin bir ifadesi olarak imzalanan Sened-i ` Ittüfak'ın reform tarihimizde özel bir önemi vardır. 

7 Ekim 1808'de Padişah ile ayanlar arasında imzalanan Sened-i İttifak, 
Osmanlılarda farklı iktidar güçleri arasındaki ilişkiyi düzenleyen ilk yazılı sözleşmedir. Bu nedenle onu, Türkiye'nin Magna Carta'sı olarak değerlendirenler de vardır. Hatta, bazı hukukçularımız, belgenin siyasal iktidarın kontrolü fikrini getirmesi nedeniyle, Anayasalı Devlet rejimine geçişte ilk ve önemli bir rol oynadığını söylerler.4 “Sened-i İttifak amme hukukumuzda hukuk devleti istikametinde atılmış ilk adım olarak kabul edilir.”5 Hukukçularımızın övdükleri Sened-i İttifak'a “...ayan ne derece riayet mecburiyetinde ise Makam-ı Sadaret-i Uzmâ da aynı suretle riayete mecburdu.”8 Böylece, Padişahın kendisi doğrudan imzalamamış bile olsa, bu belge ile, “Padişahın ve hükümetin iradesi üzerinde bir hukuk kaidesi” yaratılmış oluyordu. Anlaşma şu temel noktaları içeriyordu: 

l. Padişahın emirleri mutlak olarak yerine getirilecektir. Ve Padişahlığa yönelik her hareket, herkese ibret olacak şekilde elbirliği ile cezalandırılacaktır; 2. Ayanlar, eyaletlerinden devletin asker almasına karşı gelmeyecekler; böyle hareket edenden bütün ayanlar davacı olacaktır; 3. Her yerde hazine gelirinin, devletin koymuş olduğu kanun ve hükümlere göre toplanması sağlanacak; 4. Padişahın mutlak vekili olan Sadrazamın emirleri aynen hükümdar emri gibi sayılacaktır. Eğer Sadrazam kanun ve 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taahhüt dışında emir verecek olursa, “yiyicilik ve rüşvete... devlete zarar verecek başka çirkin işlere kalkışırsa”, herkesin elbirliği ile bunu önlemesi zorunludur; 5. Ayanlardan herhangi birisi bu belgedeki kurallara aykırı davranmadıkça, ona devletten veya diğer hanedanlardan gelecek saldırıya ortak karşı çıkılacaktır. “Her kim fukaraya zulüm ve baskı yapar ve Şeriatın uygulanmasına karşı çıkarsa onun da cezalandırılıp yola getirilmesine elbirliği ile çalışılacaktır; 6. “İstanbul'da Ocaklardan ve başka yerlerden herhangi bir ayaklanma ve kargaşa çıkarsa”, bütün hanedanlar izin almaksızın Istanbul’a gelerek bunu bastıracaklar ve Ocağı kaldıracaklardır, 7. “Fukaranın ve halkın gözetilip korunması temel ilke olduğuna göre, hanedanlar ve ileri gelenler tarafından, yönetimleri altında bulunan kazaların güvenliğine ve fukaranın ve Hıristiyan uyrukların verecekleri vergi konusunda adalete uymaya dikkat olunmak zorunlu olduğundan, baskı ve adaletsizlikler ve vergiler konularına devlet yöneticileri ve taşra hanedanları, aralarında yapacakları görüşme sonunda karar” verilecektir.? 

“Sened-i İttifak Osmanlı tarihinde örneği bulunmıyan bir vesikadır. 
Rumeli'de ve Anadolu'da kendi kendilerine sivrilmiş ayanların varlığını devlet bu şekilde kabul ettikten başka, onlara ve çocuklarına bazı haklar tanımış oluyordu. Bu aşağı yukarı bir derebeylik sistemi idi.”8 

Ayan ile merkez arasıdaki çatışmanın geçici bir uzlaşması olan bu belgenin hukuktarihi açısından önemi ne olursa olsun, siyasal tarih açısından hiç önemi olmadı. Merkezi otorite, son derece zayıf olduğu bir durumda bu anlaşmayı kabul etmek zorunda kalmış, ama uygulamayı hiçbir biçimde düşünmemişti. Nitekim imzalanmasından hemen sonra unutuldu ve ayanlara karşı savaş açıldı. Bu nedenle, “Ittifak senedi ölü doğmuş bir belge olarak kaldı.”9 

Döneminde siyasal olarak önemli bir rol oynamasa bile, belge üzerine oldukça yoğun tartışmalar yapılmış, son derece değişik düşünceler ileri sürülmüştür. Bu değerlendirmelerin konumuz açısından özel bir önemi vardır. Çünkü, tarafların tartışmalardaki konumlarını belirleyen, merkez-çevre ilişkisine nasıl baktıklarıdır. Merkez-Çevre ilişkisinin, modernleşme, reformlar ve işkencenin kaldırılması sürecinde belirleyici bir role sahip olduğuna yukarda değinmiş bulunuyoruz. Bu nedenle burada, belgenin değerlendirilmesinde ileri sürülen bazı görüşleri aktarmakta fayda vardır. 

Bazı tarihçi ve hukukçular, bu Ittifak’ın uygulanmaması ile, siyasal iktidarın sınırlandırılması yönünde önemli bir tarihsel bir fırsatın kaçırıldığı yorumunu yapmaktadırlar. “Sultan Mahmut, tarihin önüne serdiği değerli bir fırsatı kaçırdı... Bu Padişah, bir hukuk kaidesi olan Sened-i Ittifak'a bağlanarak, devlet idare etmenin feyzini idrak edemedi.”!0 Bu yorumlarda ayanları, “halk temsilcisi” olarak ilân edenler de olmaktadır." 
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ll. Mahmut döneminde yaşamış bazı yabancı gözlemciler, ayanların halk temsilcileri olmasalar bile, “merkezdeki hükümetten daha iyi idare kurdukları, halkı korudukları”12 yolunda gözlemler aktarmaktadırlar. 
Benzeri görüşler bazı araştırmacılarımız tarafından da savunulur. “Uzun bir zamandan beri devlet memurlarının şiddetli ve sert idarelerinden bıkmış usanmış olan halk, kendi aralarından çıkan bu insanları onlara tercih ediyor ve birer hâmi olarak kabul ediyorlardı.”13 Halil İnalcık da aynı görüştedir ve “birçok bölgelerde valilerin keyfi vergi toplama teşebbüslerine karşı ayanın karşı koyduğunu ve halkın bunda kendilerini desteklediğini hatırlamalıyız,”14 diyerek Merkez - Ayan çatışmasında halk unsurunun rolüne dikkat çekmektedir. 

Yabancı yazar ve gözlemciler de belgeyi hukukçularımıza yakın bir tutumla değerlendirmektedirler. “Vergi konusunda Padişahın yetkisini sınırlamak, hükümet ile Padişah arasında bir ayrım yapmak, sorumluluk ve yükümlülüklerin karşılıklılığı hükmünü getirmek gerçekten de meşrutiyetçiliğe atılan adımlardır.”15 

Sorun üzerine şaşırtıcı bir yaklaşım, kendilerini “ilerici”, “halktan yana” sayan tarihçi ve araştırmacılardan gelmektedir. Batılı yazarların ve hukukçuların, Magna Carta benzetmesini eleştiren bu kişiler, Batıdaki feodal beyler ile Osmanlı derebeyleri arasında bir kıyaslama yapılamayacağını iddia etmektedirler. Bunlara göre bizdeki derebeyleri, “aristokrat” değil, eşkiyadırlar.!6 Ayrıca kapitalizmin gelişmeye başladığı bir dönemde, feodal güçlerin merkezi zayıflatması gerici bir adımdı. Bu nedenle, Sened-i ittifak, “Bir utanç belgesi...Eskiyalıgın meşrulaştırılması(dır).”17 
Benzeri bir tavırla, “bir kez daha ilericilik merkezi otoriteyi kurmak demek oluyor”, diyen Yalçın Küçük de belgeyi, feodal gericiliğin işareti sayar. İlginçtir,dönemin resmi tarih yazıcıları da belgeden, “garip bir vesika” diye sözederler. Kendisi resmi tarihçi olmasa da, Ahmet Rasim'in yaptığı değerlendirme de buna benzemektedir. Ona göre “( bu belge ile) yürütme erki bir takım bağlılık ve koşullar altına girmiş, devlet kendi uyrukların- dan olan türedilerle bir antlaşma yapmayı onaylamak gibi büyücek bir alçalmaya razı (olmustur).” “İlerici” veya Küçük gibi Marksist tarihçilerimiz ile devlet yöneticileri ve onların resmi tarih yazımcıları arasında, Türkiye'de sık sık yaşanan ortak tavır alışlardan sadece bir tanesidir bu. 

Sened-i İttifak üzerine ayrıntılı bir çalışma yapan Prof. Inalcık belgenin, bazı maddelerinin “açıkça hanedanların fiilen kurulmuş feodal durumlarına daimi hukuki bir mahiyet kazandırmak gayesini” güttüğünü ve bu nedenle de, “modern devlet anlayışına aykırı bir cereyanı temsil et(tiğini)”, söylemektedir. Ama “diğer taraftan bu vesikaya tarihimizde istibdad ve mutlakiyeti sınırlama gayesini güden hareketler içinde bir yer vermek mümkündür. Ayan halkın temsilcisi ve koruyucusu rolünü üzerine aldığından, bu vesika bir bakıma merkezi idarenin ve onu temsil eden 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valilerin keyfi hareketlerine karşı genel bir direnme teşebbüsü şeklinde de yorumlanabilir”18, diyerek, ilk yargısını yumusatmakta ve belgenin asıl önemine dikkat çekmektedir. 

Biraz abartılı olmakla birlikte, Ziya Gökalp de aynı noktaya değinmektedir. Gökalp, “Türkiye'de derebeylik devrinin, milletin hiç olmazsa bir kısmında Padişaha karşıreaya ve kulluk hisleri yerine hürriyet ve asalet duygularını uyandırdığını ve bu zâdeler devrinin halk hakimiyeti devrini hazırladığını” söyleyerek belgenin eğer oynayabilmiş olsaydı yerine getireceği politik fonksiyonun önemine işaret etmektedir.!® 

Önemli olan bir başka nokta ise, Sened- lttifak'a “feodal” ve “gerici” karakteri nedeniyle ağır eleştiriler yapan tarihçilerimizin, bu hareketin başını çeken, Alemdar Mustafa Paşa'nın bir feodal önder olmaktan çok, “yün ve buğday üretimi yapan bir tarım kapitalisti”® olduğunu söylemeleridir. Yine başka kaynaklardan bu hareketin arkasında önemli bir Hıristiyan sermaye grubunun olduğunu ögreniyoruz.2! Sened-i Ittifak olayını bu nedenle, bir anlamda, ayan-Hıristiyan burjuvazi işbirliğinin bir ürünü olarak değerlendirmek abartılı olmayacaktır. Bu tür bir birlik, eğer korunabilseydi, Osmanlılarda, çağının koşullarına uygun bir yenileşme sürecini başlatma şansına daha fazla sahip olurdu. 

“Ilerici” veya Marksist tarihçileriri, Osmanlı modernleşme sürecinde, kendilerini otomatik biçimde, merkezin temsilcisi saymaları ve sadece oradan gelen atılımları “ilerici” olarak görmeleri, başka örneklerinden de görüleceği gibi, toplumsal demokratikleşmeyi merkeze almayan bir anlayışın yerleşmesine hizmet etmiştir. Önemli olan, merkezileşme, devletin güçlenmesi, gelişmelerin belli bir “ilerleme” modeline uyması vb.- dir. Devleti siyasal düşüncesinin merkezine yerleştirerek, devlet dışı alanları kaçınılmaz olarak ikinci plana atan bu anlayışın insan hakları gibi bir sorunu da pek yoktur. 

Özetle, Sened-i Ittifak’ın, Magna Carta'dan mahiyet bakımından bir farkı yoktur. Yalnız şu önemli farkla ki, “Magna Carta belirli bir geleneğin başlatıcısı iken, Sened-i İttifak pek kısa bir sürede 'tarihin çöp tenekesine' atılmak talihsizliğine uğramış hukuki bir belgedir.”2 


Ayanlara Karşı Savaş 


Birçok tarihçimize göre, 11. Mahmut Osmanlıların Deli Petro'sudur. 
Iktidarının ilk yıllarında, tümüyle kaybolmuş merkezi otoriteyi yeniden kurmak için uğraşır. Yaşanan tam bir iç savastır.23 Karşısındaki güçler yaygın ve geniştiler. Yeniçeri - ulema - ayan üçlüsünden oluşan bu güçler ile aynı anda uğraşması olanaksızdır. Bu nedenle ilk ikisini yanına alarak, ayanlara karşı savaş açar. li. Mahmut, Osmanlı geleneğinde olmayan bir anlaşmayı kendisine zorla imzalatanlardan intikam alıyor gibidir. 
“Ayanları Padişahın emirlerine itaatsizlik, reayayı soyma ve baskı yapma şeklinde suçlandırarak azil, mukâta'a (kira karşılığı bırakılan) çiftliklerini müsadere veya Istanbul'a çağırıp ikamete memur etmek ve mukavemet gösterdikleri takdirde... askeri kuvvetlerle te'dip (örnek şekilde cezalandırma) ve idam etmek suretiyle” tek tek ortadan kaldırdı.2 Açık bir iktidar mücadelesi halinde geçen bu dönemde, mevcut hukuk sisteminin değil, savaşın kuralları egemendi. “Keyfi muameleler, idarede müthiş bir karışıklık ve intizamsızlık husule getirmişti.”& 

“Ülkedeki zorbaların cezalandırılıp, ayaklanmaların bastırılması politikası günden güne sertleşmekte, taşrada vezirler ve beylerbeyiler, Istanbul'da Yeniçeri Ağası satır atmakta idi.*2 “Ileri gelenlerin ve zorbaların gücünü kırmak”, politikası adına durmadan idam, sürgün vb. ferman ve kararları yazıldı. “Mahmut'un bitmeyen kiniyle kervanlar Istanbul'a kesik baş taşıdılar.” Kesilen başlar Istanbul'da teşhir ediliyordu. 

Hukuk dünyası ile gerçekte yaşananlar arasındaki kopukluk belki de hiçbir dönemde bu kadar açık ve belirgin değildi. Devletin kendisi, kendi koyduğu kanunlara uymuyor, hukuk sistemi ile gerçeklik arasında tam bir kopukluk yaşanıyordu. Bir tarihçi, zihniyet dünyamızda derin izler bırakan bu gerçekliği sade bir dille ifade etmektedir: “Bizde nice zamandan beri ceza yargılaması hukukundan uzak durmak bir yönetim kuralı durumuna gelmiş olduğundan, zorbaların ezilmesinde uygulanacak ceza, memurların keyfine bırakılmıştı. Adaletsizlik ve zulüm gittikçe artıyor 
(du)...”2 7 

Ayanlara karşı yürütülen savaş 1820'lere kadar sürdü ve bu tarihten sonra Anadolu'nun neredeyse tümünde ve Balkanlar'da yeniden merkezi otorite egemen oldu. Fakat bu ayanlık kurumunun bütünüyle yok olduğu anlamına gelmemelidir. Yerel yapıların etkinlikleri 20. yüzyıla kadar sürmeye devam etmiştir. 


Yeniçeriliğin Kaldırılması 


Iktidarı tehdit eden birinci güçten kurtulan 11. Mahmut, ikinci iş olarak Yeniçeri Ocağını kaldırdı. Birçok tarihçimiz bu olaydan “Vak'a-i Hayriye”, “Hayırlı Olay” diye bahsederler. Genellikle yapılan yorumlar, askerlik kurumununiyice yozlaştığı, Yeniçerilerin savaşlara gitmedikleri, disiplini reddettikleri, Istanbul'u haraca kestikleri yolundadır. “Yeniçeriler zorbalıklarını artırmışlardı. Kadın ve erkeklere sarkıntılık, birbirleriyle kavga, odaları arasında savaş, tüccar, esnaf ve ameleyi kesime (haraca) bağlama veya kazançlarına ortak olma,...gibi hareketlerine harpten kaçma, ağalarını öldürme, reayaya her türlü zulüm ve işkence yapmak gibi zorbalıklar ekleniyordu.”9 

Yeniçerilik kurumunun bir işkence yuvası haline geldiği, güvenlik sağlamak adına halka terör estirdiği birçok kaynak tarafından aktarılmaktadır3! “... Müslümanları ve reayayı ayırt etmeksizin rastladıkları adamları nerede olsa pervasızca soyuyorlardı... Yeniçeriler reayadan (burada Hıristiyanlar anlamında) başka Müslüman oğlanları da alıp götürüyorlardı... Bu azgın adamlar, namuslu kadınları sokak ortasında köpeklere has hareketleriyle kirletiyorlar, evler basarak bazılarından para koparıyorlar, bazen evlerden kadın ve oğlanları çekip götürüyorlar, hamamlar- dan kadın çıkartıyor, kafilelerle içeri girip yapılmayacak şeyleri yapıyorlardı.”2 i ; 

Kısaca, Ocak ülkedeki her türlü olumsuzluğun kaynağı olarak gösteriliyor ve ortadan kaldırılması son derece olumlu bulunuyordu. “Kendi çıkarları dışında bir şey düşünmeyen ve hiçbir değer tanımayan, çeteleşmiş Ocağın geleceği üzerine durmak sırası gelmişti.”8 Böylece gericiliğin kalesi olarak tanıtılan “Yeniçeri Ocağı'nın kaldırılmasıyla yıllardan beri her ileri atılımı engelleyen en büyük güc(ün) tarihe karışmış”# olduğu savunuluyor ve bu eylem kutlanıyordu. 

Burada, askeriaçıdan yeni bir örgütlenmenin gerekip gerekmediği, bu anlamda Yeniçeri Ocağının kaldırılmasının bir zorunluluk olup olmadığı üzerine bir tartışmaya girmeyeceğiz. Yalnız bazı tarihçilerimizin, Yeniçeri Ocağının kaldırılması konusunda dikkat çektikleri bir noktanın altını çizmek istiyoruz. Bu çalışmamız açısından daönemlibir noktadır. Çünkü; Yeniçeri Ocağının kaldırılmasında, “askeri” tercihler dışında daha köklü bazı sosyal nedenlerin önemli rol oynamış olduğunu gösteren bulgular mevcuttur. Yine modernleşme sürecinin, merkez-çevre çatışmasının önemli göstergelerinden birisiyle karşı karşıyayız. 

Yeniçerilerin ortadan kaldırılması, bugüne kadar ileri sürüldüğü gibi, durmadan ayaklanan bir serseri takımının değil, iktidara karşı kendisini bir güç olarak örgütleyen yeni bir sermaye kesiminin toptan yok edilmesidir. Süreç içerisinde önemli bir sermaye grubu olarak örgütlenen Yeniçeriler, askeri güçleri nedeniyle, hem halkı koruyan, hein de iktidarı kontroleden bir fonksiyona sahip olmuşlar, merkez karşısında bir iktidar odağı dürumuna gelmişlerdi. 

Yeniçeri teşkilatının askeri niteliğinde zamanla önemli değişiklikler olduğu tüm tarihçilerimizce belirtilir. Yeniçeri olmak için gerekli olan “esame” adlı belgeyi çeşitli yollarla elde eden birçok kişi Ocağa dahil olmuş, Ocak, tam biresnaf teşkilâtına dönüşmüştü. “Her Yeniçerinin sahip olduğu esame 'kağıdı, hisse senetleri gibi, ticari bir nesne oldu: Böyle pek çok belgeye sahip olup, bunun karşılığı kazanılmış ücreti alan ve Yeniçeri olmayan insanlardan çok sayıda örneğe rastlanabilirdi. Çok sayıda Yeniçeri, askeri aylığını alarak ama aynı zamanda sivil bir yaşam sürerek, gerçekte kentlerde çeşitli türden zanaatçılar olmuşlardı. ”% 

Istanbul'un meyve ve sebze ticareti tamamen Yeniçerilerin kontrolu altındaydı. Boyacılık, marangozluk, terzilik gibi iş dallarında aktiftiler. 
Inşaat sektörü üzerinde büyük etkileri vardı. “Birçok Bulgar, Sırp ve Rumen köylerine çorbacı,8 ağa veya ayan adı altında Yeniçeriler egemen olmuştu.” Özetle, tarım ve ticaret yoluyla sermayedar sınıfına katılan Yeniçerilerin bir kısmı, yavaş yavaş, burjuvazinin Müslüman kanadını oluşturmaya başlamışlardı. 

Fakat, birçok kaynakta iddia edildiği gibi Yeniçerilerin, askeri yeniliklere karşı oldukları, askeri yenilenmeyi istemedikleri de doğru değildir. 
“II. Selim zamanında ilk kez Fransız askeri uzmanları Istanbula geldiği vakit Yeniçerilerin bunları hediyelerle karşıladıklarını bizzat Fransız gazeteleri” yazar.37 

Gerek resmi tarihin gerekse birçok ilerici tarihçinin,. Yeniçerilere yönelttikleri bir başka suçlama da, dindar, gerici' ve yobaz olduklaridır. Ilginç olan yan ikilidir. Birincisi, Yeniçeriler, Islâm içinde en laik olarak tanımlanabilecek Bektaşi tekkesine bağlıdırlar. Aleviliğin bir türü olan Bektaşiler genellikle, dinsizlikle suçlanırlar. “Içki içmenin, demlenmenin bir ayin haline getirildiği, kadın erkek ilişkilerinin oldukça liberal bir biçimde değerlendirildiği”$ bir tarikattir Bektaşilik. İkincisi bizzat, ortadan kaldırılmalarına yolaçan ayaklanmalarında, ulema ve yönetici zümreye hitaben “kavuklulara ölüm” diye bağıranlar Yenicerilerdir. 8 

Zaten, askeri reformun gerekli olup, Yeniçeri Ocağının kapatılması gereğini savunan yöneticiler, Ocağın çöküşünü, dini esprinin zayıflamasına bağlar ve Yeniçerileri dinsizlikle suçlarlar. Ayrıca Rumların Yeniçeriler arasına Sızdıkları ve onları etki altına aldıkları iddia edilir. Hedefin bir tek Yeniçeriler olmadığı ve sadece askeri yenilik amacı taşımadığı daha sonra yapılan temizlik hareketlerinden de anlaşılır. Resmi tarihin, Yeniçerilerin kendilerini haraca bağladıklarını iddia ettiği, zengin Yahudi ve Ermeni sarraf idam edilir ve malları müsadere edilir. 1828 yılında ise 18.000 Katolik Ermeni Anadolu'ya sürülmüş, mallarına el konulmuştur. 
Burada Yeniçerilerle birlikte onlarla çeşitli ticari-sermaye ilişkileri içinde olan bir kesimin ortadan kaldırılmasının amaçlandığı anlaşılmaktadır. 

Bu tezin tersten doğrulanmasına Yalçın Küçük'de rastlamaktayız. 
“19. yüzyılın başlarında Türkiye'de Yenicerilik bir esnaf örgütlenmesidir. 
Bu anlamda sermaye örgütlenmesidir,” diyen Küçük, “Vak'a-i Hayriye ile yalnızca Yeniçeri güruhu ortadan kaldırılmadı, onların en büyük desteği ulema sınıfını yalnız bıraktı, dayanaktan yoksun etti,” der. 9 Yalnız Küçük'e göre, bir sermaye örgütü olan, bu yüzden de gerici olan (“çünkü sermaye gericidir”) esnaf güruhu, ortadan kaldırılmalıydı. Küçük'ün merkezi tek devrimci odak gören yanlış yorumunu bir kenara bırakırsak, burada da söylenen, çatışmanın arkasında yatan asıl nedenin, yeni ortaya 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çıkan sermaye grubunun ayrı bir iktidar odağı olarak örgütlenmesine engel olmak olduğudur. 

Gerçekten de, Yeniçeriler gerek ticari ve mesleki ilişkileri, gerekse tarikat bağları nedeniye Istanbul'da geniş bir kitle ilişkisine ve desteğine sahiptirler. Çeşitli yollarla, “esame” elde etmiş, binlerce, hamal, kayıkçı, simitçi yani, “ayak takımı”! ile geniş bir kitle sözkonusudur. Bu geniş grup gerek kitlesel, gerek mali, gerekse askeri gücü ile, halktaki hosnutsuzlukları her an örgütleyebilecek güçteydi ve bu siyasal iktidar için ciddi bir tehlikeydi. l - 

Özetle, “aslında Osmanlı Sultanının ve yakınlarının Yenicerilere en büyük itirazı, bu kurumuntabandan gelen bir baskıyla halkçı ve zamanın koşullarına göre sosyal adaletçi bir rol oynamasıydı.”# Yeniçeriliğin ortadan kaldırılması tam bir katliam olarak yaşanmıştır. 

Yeniçerilerin ortadan kaldırılması her yerde sessizce kabul edilmez. 
Birçok yerde kısmi ayaklanmalar görülür. Örneğin, İmparatorluğun en sessiz bölgesi olarak kabul edilen Bosna'da halk Yeniçerilerle birleşir ve ayaklanırlar. Önceden huzursuzluk çıkacağı tahmin edilen diğer illerde de olağanüstü önlemler alınarak, Yeniçeri idamlarının olay yaratmamasına dikkat edilir.8 Temizliklerin tam yapılıp yapılmadığını kontrol için bölgelere müfettişler yollanır. l 

Yeniçeriliğin kökünü kazımaya yönelik bu yoğun takip ve idamlara rağmen, Ocağı canlandırmak için çeşitli faaliyetler örgütlenmiştir. Bu faaliyetler sadece geride kalan Yeniçeriler tarafından değil, sivil halk tarafından da örgütlenmiştir. Bunu yapılan soruşturmalarda tutuklanan ve ceza alanların meslek durumlarından çıkarmak mümkündür. “Bunlardan yedi nefer idama mahküm olmuş ve askerden olmayan iki kişi hakkında da yine idam kararı verilmiştir. ”% 

Yeniden, fakat bu sefer gizli olarak örgütlenmeye çalışan Yeniçerilerin örgütlenmelerini açığa çıkarmak için yapılan soruşturmalarda işkenceye de bol miktarda başvurulmuş, bu işkencelerde ölüm olayları meydana gelmiştir. 


Il. MAHMUT DÖNEMİNDE REFORM ÇABALARI 
Genel Karakter 


“Eyaletlerdeki derebeyleri ve eşraf, başkentte Yeniçeriler ve dervişler, Sultanın keyfi iktidarını kısıtlayan herkes ezilmiş ve yok edilmişti. Şimdi artık eski ve tanınmış imtiyazlarının zırhı içinde Sultanın iradesine meydan okuyabilecek hiçbir grup kalmamıştı... Mahmut'un bu kadar yıl 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beklemiş olduğu köklü düzenlemeler için artık yol açıktı.”# 

Ülkede o güne kadar meydana gelen terör ve şiddet olaylarının tek sorumlusu olarak Yeniçerileri gösteren sultan herkese huzur sözü veriyordu. Yeniçeri katliamı sonrası kurulan ilk Divan'da şunları söylüyordu; “Şimdiye değin bir hayta kalabalığı yüzünden başgösteren nice kötü işlere zorunlu olarak göz yumulmuştu. Tanrıya hamdolsun, hepsi mahv ve perişan oldu. Bundan böyle elbirliği ile ülke işlerini düzenleyerek halkın durumunu düzeltelim.” Yapılan reformların halkın durumunda herhangi bir düzelmeye yolaçmadığını özel olarak belirtmek gerekiyor. Hattâ birçok reform, halk için yeni işkence anlamına bile geliyordu. Bunun temel nedeni 11. Mahmut'un reformlardan ne anladığında ve değiştirmek istediği şeyin ne olduğunda yatmaktadır. 

Il. Mahmut'un reform hareketlerinin niteliği ve kapsamı tarihçiler arasında tartışma konusudur. “Mahmut reformdan ve yenileşmeden çok, mutlak iktidar istiyordu.”47 Resmi tarihçilerimizin de bu konudaki fikirleri farklı değildir. “Mahmut II tarafından yapılan yeni düzen, Padişah ile halk arasında yeni münasabetler kurmak gibi bir maksatla yapılmadı. Padişah, devletin sarsılan otoritesini yeni tedbirler ve yeni kurallarla kuvvetlendirmek istedi.” Bu nedenle, “Batı'nın kuralları ve kurumları Padişah otoritesinin kesin ve tartışmasız yürütülmesine yardım eder düşüncesiyle alındı” # Dönemde yapılan reformlara bakıldığında bu yargının doğru olduğu görülecektir. | 

II. Mahmut, Yeniçeriliğin kaldırıldığı 1826 yılından 1839 yılındaki ölümüne kadar yoğun reform çabalarına girişti. Devletin ileri gelenlerinden oluşan bir Devlet Şurası kurdu. Bu aslında eskiden beri varolan gelenekti. Her önemli olayda, Padişah devlet ileri gelenleri ile danışma mahiyetinde toplantılar yapardı. Meşveret usülü denen bu yönteme Ill. 
Selim de sıkça başvurmuş, devlet ileri gelenlerini yönetime doğrudan ortak etmeye çalışmıştı. Onun bu doğrultuda devlet ileri gelenlerine söylediği, “Devletin irat ve masrafı ve zair sefaheti cümlenize malümdur. Eğer bana şimdilik kuru ekmeğe kâni ol derseniz ben razıyım... Bana beyan edin Allah aşkına devlet elden gidiyor, sonra faide vermez, ben bildiğimi size ifade ettim. Siz de devlette hissementsiniz”49 ve “Meşveret Allah emri ve sünneti şeriftir”9 sözleri meşhurdur. Il. Mahmut bu kurula kalıcı bir karakter verdi. “Sultan Mahmut'un yeni kurduğu Devlet Şurası kurulu taslağının üyeleri geceli gündüzlü sarayda kalıyorlardı.”5! Bu kurulun halkın durumunun düzeltilmesi için ne tür çalışmalar yaptığı ise ayrıntılı olarak bilinmiyor. 
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Reformların Yüzeyselliği 


Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet'inde, Mahmut döneminin ilk reformlarının bir dökümünü yapar: Kurban bayramında eski usül kutlama törenlerinin kaldırılması; Yeniçerilerin ne kadar tören ve adetleri varsa bunların kaldırılması ve kahvelerinin yıkımı; yeni vergilerin konması... bu liste bu havada devam eder gider.% Sadece yeni vergiler konmakla yetinilmemiş, “Miri araziler ve reayadan alınan verginin artırılması” yoluna da gidilmiştir.5 

Reformlarda ikinci büyük dalga kılık kıyafet değişikliklerindegörülür 5 ; Mısır ömek alınarak şapka devrimi yapılır. Sultan önce kendisi olmak üzere, saç ve sakalları kestirir. Avrupa usülü traş olmaya başlar. Bu tür traş olmayanları azarlar. Bununla beraber, Hıristiyanlara belli konularda kıyafet yasakları devam edecektir. “Müslümanlara özgü tutulmuş bazı kumaşları kullanmaları halinde para veya hapis cezasıyla cezalandırılmaya devam edileceklerdi. Ermenilerin milli başlığını çıkarmalarıyasaktı... Hamamda reaya (burada Hıristiyan anlamında -T.A.) nalın giyemezdi ve Müslümanlardan daha küçük kalite peştemal kullanmak zorundaydı.”® 1829 yılında ise kıyafet nizamnamesi çıkar. Askeri personel dışında sivil halkın da nasıl giyinecegi kurallara baglanır.% Bu degisikliklerden dolayı halk, II. Mahmut'a 

“gâvur Padişah” lakabını taktı. ö 

Yeniçerilik kaldırıldığı için askeri alanda birtakım düzenlemelere gidilmesi kaçınılmazdı. Bu yönde hızlı adımlar atıldı. Düzenli bir ordu kurulmasına girişilmesi, askeri okulların açılması, yurtdışına öğrenci yollanması, her ülkeden askeri uzmanların getirilmesi bu alanda alınan tedbirler arasındaydı.” 1831'de klasik Osmanlı askerlik kurumunun besleyici kaynağı olan Tımar sistemine son verildi ve maaşlı düzenli ordu sistemine geçildi. Fakat askeri yenilikler çok başarılı olmadı. 11. Mahmut dönemireformlarının niçin bu derece yüzeysel olduğu çeşitli biçimlerde izah edilmektedir. Bir yazarımıza göre, II. Mahmut'un reform çabalarının arkasındaki amaç, önce kılık kıyafet değişiklikleri ile, “Avrupalıların Osmanlılara yadırgamadan bakmasını sağlamak” ve sonra da “Batılı emperyalistleri ülkeye çağırmak, onlara İmparatorluk topraklarını sömürmeleri için siyasal ve ekonomik olanaklar sağlamaktı. ”8 Bu nedenle reformların asıl amacı, içerde ve dışardaki Hıristiyanların gözüne hoş görünmekti. 
1831'de yayın hayatına giren resmi gazetenin ilk önce Fransızca yayınlanmaya başlaması ve ağırlıkla ülkedeki Hıristiyanların durumlarından haberler vermesi buna örnek gösterilmektedir. 

Kimi araştırmacılar, 11. Mahmut'un idealinin Deli Petro olduğu ve onun modelini izleyerek ülkeyi Batılılaştırmayı düşündüğünü söylerler. Ancak, Petro, Hıristiyan bir ülkede reform yaptığı için Batı'yı taklitte fazla zorlanmıyordu. Osmanlı sultanının önündeki en büyük engel ise, “aşılmaz 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dinsel ve milliyetçi ön yargılar” idi 9 Karal da bunu en büyük engel olarak görmektedir. “İslâmlık düşüncesi ile Batılı düşünceyi bağdaştırmak güçlüğü yüzünden Mahmut II düzen çalışmalarında özden çok şekle önem verdi.”60 


Mısır Taklitçiliği 


Reform denemelerinde örnek alınan ise yukardaki iddiaların aksine, Avrupa'daki herhangi bir ülke veya Rusya değil, Mısır'dı. "Büyük Petro örneği Türkiye'de bilinmiyor değildi... Bununla beraber, Mahmut'un örnek olarak baktığı Petro değildi, hayranı bulunduğu ve eserini tamamlamak kararında olduğu selefi Selim ile, nefret ettiği ve.verdiği her örneğin daha iyisini yapmaya azmettiği rakibi Mısır Paşası idi.”6i Mısır'dan reformlar konusunda yardım istenmekle kalınmamış, orada yapılan her deneme anında taklit edilmeye de çalışılmıştır. Orduda ve sivil hayatta kılık kıyafet düzenlemesinde Avrupa'ya öğrenci yollanmasında, resmi matbaanın kurulmasında, resmi gazetenin çıkarılmasında, askeri okulların açılmasında Mısır taklit edilmiştir. Reformları takip etme yarışında aradaki zaman farkının bazen bir aya indiğini görüyoruz.62 1826'da, Sultan'ın, eyaleti olan Mısır'dan istediği askeri yardımın reddedilmesi ile telâşa düştüğü anlaşılıyor. 

Mısır bu sıralar ayrılma hesapları yapmaktadır. Ve daha sonraki gelişmelerde görüleceği gibi İmparatorluğu tehdit eden temel bir güç durumuna gelmiştir. 11. Mahmut bu gelişmeden korkmakta ve engellemek istemektedir. Bu, Osmanlı reformlarının arkasındaki önemli bir hareket ettirici faktördü. Tanzimat reformunun ilân edilmesinde de bu konunun etkili olduğu bilinmektedir. Osmanlı yöneticileri, Tanzimat reformlarını, Batılı devletlerin desteğini kazanmak ve Mısır'a karşı savaş açmalarını sağlamak amacıyla da ilan etmişlerdi. 

Mısır yöneticileri, Osmanlı yönetiminin, kendilerine yetişme planlarını elbette bilmektedirler. Mahmut'un bu taklitçi reform telâşına biraz alayla bakmaktadırlar. Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'nın oğlu, “Bâb-ı Âli, uygarlığı yanlış tarafından almıştır; -bir ulusa apoletler taktırıp dar pantolonlar giydirerek yeniden doğuş görevine başlayamazsınız; -elbiselerden başlamak yerine... halkın zihinlerini aydınlatmaya çalışmalısınız”63 diyerek Sultan'a reform dersleri veriyordu. Kıyafet reformları ile alay eden yalnız Mısırlılar değildi. Moltke de mektuplarında bu durumu alaya almaktadır, “En talihsiz eser, Rus ceketleri, Fransız düzenlemeleri, Belçika silahları, Türk başlıkları, Macar eyerleri, İngiliz kılıçları ve her ulustan uzmanlarıyla Avrupa modeline dayanan bir ordu yaratılmasıydı.”# 

Yüzeyde yapılan yeniliklerin ortaya çıkardığı garip bir yeni tip vardı. 
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Ve bu alay konusu oluyordu. Tüm bir 19. yüzyıl ve hattâ kısmen Cumhuriyet'in ilk yıllarının edebiyat dünyası, Batı'yı dış görünüşüyle taklit edenlerle alay eden eserlerle doludur. 


İdari Reformlar 


Görünüşteki yüzeyselliğe rağmen, Il. Mahmut reformları oldukça geniş bir alanı kapsamaktadır. Ve Osmanlı toplumunda ciddi dönüşümlerin habercisi niteliğindedir. Karal, “Askeri; Devlet teşkilatı sahası; İçtimai saha; Kültürel saha; Maarif sahası, İktisadi ve sınai saha”, olmak üzere reformların yapıldığı yedi ayrı alan saymaktadır. Biz burada idari alan ve güvenlik alanında gündeme getirilen bazı yenilikleri ele alacağız. Bu yenilikler, işkencenin yasaklanmasına da yolaçan modern devletin kurulması yolunda atılmış önemli adımlardı. 


Müsaderenin Kaldırılması 


“Bundan böyle tahtın, milletiçin bir korku kaynağı değil, bir destek olmasını istiyorum. Müsadere cezasını kaldırıyorum, hattâ isyancıların evlatlarının bile babalarının mirasını almalarına izin veriyorum.”65 Il. 
Mahmut, devrin dışişleri bakanı sayılan Reisülküttab'a söylediği bu sözlerini, Vak'a-i Hayriye'nin hemen arkasından çıkarttığı bir fermanla kanun olarak ilân etti. Fermanda, müsaderelerin yapılmasının nedeni olarak gene Yeniçerileri gösteriyor ve, “Şimdi artık mevcut olmadıklarına göre Bâb-ı Âli ve Ümmet-i Muhammet bu milisin hoyratlıklarından uzak bulunmaktadır. Hazineyi çarçur edenler artık yok olduğuna göre gerek Müslüman tebaa ve gerekse reaya için müsadere cezası kaldırılmıştır,"& demektedir. 

işkence tarihi açısından bu karar tarihi öneme sahiptir. Çünkü, gördüğümüz gibi devlet görevlilerinin ve zenginlerin mallarının müsadere edilmesinde genel kural olarak işkenceye başvurulmaktaydı. Fakat fermana rağmen bu konuda hiçbir olumlu gelişme olinadı ve müsadereler devam etti. Bunun bir nedeni Siyaseten Katl cezasının ortadan kalkmamış olmasıdır. Bu nedenle idam edilenlerin mallarına elkonmaya devam ediliyordu. Ferman sadece eceliyle ölen devlet memurlarının mallarının müsadere edilmeyeceği anlamına geliyordu ama buna da hiç bir biçimde riayet edilmemiştir. Yeniçeriliğin kaldırılmasından sonraki idamlarda müsadere sürmüş, ölen devlet görevlilerinin mallarına elkonmuştur. 

Fermandan onbeş gün sonra bazı Yahudi ve Ermeni sarraflar idam edilmiş, mallarına elkonmuştu. Bir yıl sonra eceliyle ölen Reisülküttab'ın malları müsadere edilmişti. Bu durum Tanzimata kadar sürdü. Yılların 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zihniyetini birden söküp atmak kolay değildir. Fakat buna rağmen en azından müsaderenin kaldırılacağı fikrinin yayılması ve yerleşmesi, Siyaseten Katl'ın Tanzimat ile yasaklanmasına yolu açmıştır. 

Bu konuda önemli bir ara aşama, 1838 tarihinde yayınlanmış olan Ceza Kanunudur. Alıştığımız kanunlara benzemeyen bu fermanla, yönetici zulümleri tasnif edilmiş ve zulüm yapan yöneticilere verilecek cezalar sayılmıştır. Kanunsuz kimseye ceza verilemeyeceği bir prensip olarak benimsenmiş, “Hadd ve kısas gereğince, şer'an verilecek idam hükümleri dışında, memurlar hakkında Siyaset-i örfiye kaldırılmıştır” 67 Hadd ve kısas cezalarına da belli kısıtlamalar getirilerek, “haksız yere” bu yola başvuranların idam edileceği bildirilerek memurlar bir anlamda güvence altına alınmışlardır. k 

Fakat kanun sadece memurlarla sınırlı tutulmuş, reaya bu kanun kapsamına alınmamıştır. Ayrıca kanunun çıkmasından hemen önce ve sonra devlet yöneticileri hakkında idam emri vermek alışkanlığından vazgeçilmemistir. Üstelik bu idam cezaları ile birlikte işkence de yapılmıştır. 
Tanzimatın ilâncısı Mustafa Reşit Paşa hakkında idam cezası verilmiş, ancak yöneticilerin ısrarı üzerine paşanın hayatı bağışlanmıştır. 


Güvenlik Konusunda Atılan Adımlar 


Yeniçeriler aynı zamanda güvenlik işlerinden de sorumlu idiler. Kaldırılmaları ile güvenlik konusunda ciddi boşluklar ortaya çıktı. Gerçi göreceğimiz gibi, tüm bir II. Mahmut döneminde genel olarak ne güvenlikten ne de güvenlik örgütünün varlığından sözedilebilir. Devletin kendisi de zaten, kendi mevcut kanunlarına uymak gibi bir alışkanlığa sahip değildi. 
Buna rağmen güvenlik konusunda alınan bazı reform tedbirlerine değinmek gerekmektedir. Çünkü bu adımlar geleneksel Polis örgütünün kuruluşunun başlangıcı sayılır. 

1826'da kurulan, “Asakiri Muntazamai Hassa” (Hassa birlikleri diye de bilinir) aynı zamanda güvenlik işleriyle de sorumlu tutuldular. Bu askerler Serasker adı verilen bir kumandanlığa bağlandılar. Ve Serasker'e eski Yeniçeri Ağasının selâhiyetleri verilerek, güvenlik işlerinden sorumlu tutuldu. Fakat bu güvenlik önlemleri İstanbul ve yakınındaki köylerin dışmmı kapsamıyordu. Bütün örgüt, “150 profesyonel polis (kavas) ve 500 profesyonel olmayan seymenden oluşan özel bir polis birimi(nden)”® ibaretti. 
Güvenlik güçlerinin en önemli görevi ise, Istanbul'a yerleşme yasağını kontrol etmekti. “Taşradan başkente, ‘başıboş ve serseri makülelerinin’ gelip yerleşmesine mani olmak için İstanbul'da... bulunan hamal ve kayıkçı; hamamlarda çalışan tellak ve esnaf yanında iş gören çırakların kaydı ve nezaret altında bulundurulması”,9 kuruluşun ilk ve en önemli görevi olarak formüle edilmektedir. 
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Eyaletlerdeki güvenlik önlemleri tamamen yerel yapıların elindeydi ve herhangi bir merkezi güvenlik örgütü yoktu. Bu durum 1846 yılına kadar sürdü. Yerel yöneticiler merkezi denetimden uzak oldukları için tam bir derebeyi gibi hareket ediyorlardı. “Tanzimattan önceki devirde, valiler ve mütesellimler, şehir ve kasabalarda türlü bahanelerle adam öldürme, sürgüne gönderme, mala elkoyma adetlerini edinmişlerdi.”70 Bunu da engellemek için bazı önlemlerin alındığını görüyoruz. “...suistimallere mani olmak ve namuslu insanları himaye etmek düşüncesiyle eyaletlerdeki zabıta işlerinin başında bulunanların amme emniyetinin temini hususundaki selähiyetleri azaltıldı.”71 Ayrıca “Ölüm kalım yetkisi bu valilerin elinden resmen alınmıştı.”? Valilere getirilen bu sınırlamaların güvenlik açısından yeni sorunlar yarattığı görülüyor. “Bu suretle eşkiyanın takibi meselesinde o kadar tahdit edici tedbirler ittihaz edilmiştir ki, bu tedbirlere riayet etmek şartiyle şekavetin önünü almak imkân haricine çıktı.”B Getirilen düzenleme ile “eşkiya takibinde bulunan asker, kendisine eşkiya tarafından ateş edilmedikçe ateş açmaya hakkı yoktu”.74 

Valilerin mahkeme kararı olmadan adam öldürme kararı vermelerine son verilmiş olması, Tanzimat'da yeni sınırlamalarla devam etti. Tüm bunların eşkiyalığın artmasına yolaçtığının iddia edilmesi üzerine, 1852'de çıkartılan bir fermanla bazı yetki genisletilmelerine gidildi. 


Devlet Dairelerinde Düzenlemeler 


Idari yapının Batı örnek alınarak düzenlenmeye başladığını görüyoruz. 
Bu alanda reformlar 1830'ların ikinci yarısında yapılmaya başlanır. Müsaderenin kaldırılması ile birlikte düşünüldüğünde bu süreç modern bürokrasinin oluşmasındaki ilk adımlardır. Artık devlet görevlileri Padişahın kulları değil, ücretli bürokratlardır. Bu alandaki ilk adım, “Tercüme Odasının” kurulmasıyla atılır. Yabancı dil öğrenmeyi daima aşağılık bir iş olarak değerlendirmiş Osmanlıyöneticileri, bu işte genellikle Rumları kullanmaktaydılar. 1821 Yunan bağımsızlık savaşı sonrası durumun ciddiyetinin farkına vararak bu yönde girişimde bulundular. Kurulan Tercüme Odası, Türk aydınının doğum odasıdır. "Bu tercüme odalarının ilki ve en önemlisi 1833'te Hariciye Nezaretinde kurulmuş olanıdır. Burası yanlızca diplomat ve eğitilmiş bürokrat kaynağı olmakla kalmayıp imparatorluğun geri kalan yıllarında oraya çıkan yeni aydın sınıfın da kaynağı olmuştur.”75 

Sadrazamlık kurumu Başbakanlık olarak değiştirildi ve bakanlar kuruluna benzer bir yapıya geçildi. Buna uygun olarak bakanlıklar oluşturuldu. Meclis-i Hass-ı Vükela ya da Meclis-i Vükela olarak adlandırılan bu ilk kabinenin bakanlarını Padişah atıyordu. Fakat bunlar kendi aralarında toplanarak hükümet politikaları oluşturmakla görevliydiler. Yani bağımsız 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çalışacaklardı. Bu düzenlemelerde ilginç olan, ekonominin bir bakanlık oluşturacak derecede önemli görülmeyişidir. 

1836'da başlayan idari düzenlemelerden en önemlisi ise, 1838'de kurulan meclislerdir. Böylece yasama ve yürütme görevleri birbirinden ayrılmaya başladı. Bunlardan en önemlisi, tüm Tanzimat sürecinde yapılan yasa degisiklerinde imzası olan, Meclis-i Välä-ı Ahkäm-ı Adliye'dir. Bu meclis sarayda toplanarak, devlet ve toplumun “hayırlı düzenlenmesi” (tanzimat-ı hayriye) yoluyla, “düzenli ve yerleşmiş” bir devlet yaratmak amacına yönelik çalışmalar yapacaktı. “Tanzimat adını alan reform hareketi adını böylece bu meclisi kuran fermandan almıştı.” Ayrıca Dâr-ı Şüra-ı Bâb-ı Âli ve askerlik işleriyle ilgili olarak da, Dâr-ı Şüra-ı Askeri oluşturulmuştur. İlk iki meclisin vazifeleri arasında, “memurların gerektiği vakit muhakemesini yapmak ve hükümet ile kişi arasında çıkacak anlaşmazlıklarda davaları görmekti.”7 

Askerlik ve vergi işlerini düzenlemek amacıyla yapılan ilk resmi nüfus sayımı/8, pasaport uygulamasına geçilmesi, vilayet sisteminde bir takım düzenlemelere giderek, valilerin maaşa bağlanması bu alanda atılmış diğer reform adımlarıdır. 


Eğitim Alanında Yapılan Yenilikler 


Burada tektek hangi okulların açıldığını saymaktan öte, bu alanda yapılan yeniliklerin temel bir özelliğine dikkat çekmek gerekmektedir. Çünkü aynı uygulama daha sonra hukuk alanında da geçerli olmuş ve böylece, birçok araştırmacının, haklı olarak dikkat çektiği Tanzimat kurumlarının ikililiği ortaya çıkmıştır. 

Eski'sistemin ortadan kaldırılması olanaksız olduğundan, eğitim sisteminin yapısına dokunulmadan yeni okullar açıldı. Böylece iki ayrı eğitim sistemi oluştu. Tanzimat sonrası hukuk alanında da benzeri düzenlemelere gidilmiş, böylece birbirinin yanısıra varolan iki ayrı sistem, iki ayrı toplum oluşmaya başlamıştır. Tanzimat ikiliği olarak bilinen bu durum Cumhuriyete kadar önemli bir sorun kaynağı olarak varlığını sürdürmüştür. 

Askeri okulların açılmasından sonra temel eğitime ancak 1838 yılında ciddi olarak eğilindi. Ilköğretim mecburiyet haline getirildi. Bu amaçla okulların oluşturulmasına gidildi. Ama bu yönde asıl adımlar daha sonra atılmıştır. 


Genel Eşitlik Yolunda Atılan Adımlar 


11. Mahmut yönetiminin önemli girişimlerinden birinin tüm Osmanlı uyruklarınin eşitliğini sağlama çabaları olduğu iddia edilmektedir. Mahmutun ölümüne yakın söylemiş olduğu bir söz, bu konuda önemli bir 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kanıt olarak gösterilmektedir: “Uyruklarım arasında ancak Müslümanlar camide, Hıristiyanlar kilisede, Yahudiler havradayken ayrım yapabilirim, aralarında başkaca hiçbir fark yoktur.”9 Ayrıca yine Sultan'ın çeşitli eyaletlerin ileri gelenlerine, sıkça, Müslümanlar ile Müslüman olmayanlara eşit biçimde davranılması uyarısını yaptığı ileri sürülmektedir.® Yurt içinde ilk defa gezi yapan Padişah olma ünvanına sahip olan Mahmut’un bu tür gezilerden iki tanesini, özel olarak Hıristiyan ahalinin durumunu öğrenmeye ayırdığı da bu iddialar arasındadır. 

Oysa bu konuda atılmış adımlara bakıldığında, bunları eşitlik yolundakireform denemeleri saymak oldukça zordur. Daha çok, Sırp ve Yunan ayaklanmalarının yarattığı ürküntü ile Hıristiyan topluluğun İmparatorluktan kopmasını engellemek için alınmış bazı önlemler sözkonusudur. 
Bu düzenlemelerde amaç, Müslümanlarla eşitliği sağlamak değildir. Sadece, eski Osmanlı geleneği doğrultusunda her dini cemaatin kendi içinde huzur içinde yaşamasının sağlanması amaçlanmıştır. 

Hıristiyanları aşağılayan yasalar tüm bu dönem boyunca da devam etmiştir. Tanzimata kadar, “Hıristyanların ve Yahudilerin ikinci sınıf statülerinin görünürdeki işaretleri... feslere takılması zorunlu siyah şerit, ya da yanından bir Müslüman geçtiği zaman Müslüman olmayanların hayvandan inmesi gerekliliği gibi...”8! uygulamalar sürmüştür. Istanbul'da Yahudi ve Ermeni sarraflara yapılanları ise belirtmiş bulunuyoruz. Bu dönemde de Hıristiyanlara yönelik daha önce saydığımız tüm kısıtlamalar sürmektedir. (Yeni kilise yapmaları yasaktı. Kiliselerin tamiri özel izne bağlıydı. Çan çalmaları yasaktı. Mahkemelerde şahitlikleri geçerli değildi. 
Devlet memurları olma hakları yoktu, vb.).8 19. yüzyıl boyunca Hıristiyanların hukuki statüsü üzerine yapılmış bir çalışmada bu dönem üzerine şunlar söylenmektedir: “1829 Edirne anlaşmasından sonra Bâb-ı Âli tarafından, Sultan'ın ve hükümetinin niyetlerini belli eden bir dizi ferman yayınlanmıştır. Bu fermanlar, tek tek Hıristiyan eyaletlerinde veya cemaatlerinde, kendi kendilerini yönetmeleri esasına dayalı olarak itaatin ve huzurun korunmasını amaçlıyordu. Bu yerel ve tek tek verilen haklara rağmen, genel prensipleri belirleyen idari tedbirler hala yoktu... Fakat sınırlı dahi olsa, Sultan Mahmut'un bu reformcu sınırlı başarıları, Hristiyanlarla Türkler arasındaki ilişkileri düzenleyen genel kuralların ne kadar gerekli olduğunu gösteriyordu.”& 

Bu tür bir genel düzenleme 1856 Islahat Fermanı ile yapılmak istendi. 
ama sonuç başarılı değildi. Bunun önemli iki nedeni vardı. Birincisi, devlet yöneticileri bu tavizleri sadece Batı'nın müdahelesi ve tehditleri sonucu veriyorlardı. İktidarda ve muhalefette laikliği temel almış bir hareket mevcut değildi. İkincisi dış zorlamalarla gelen bu uygulamalara halk son derece tepki duyuyordu. Türkler kendilerini egemen ulus ve üstün dinin temsilcileri olarak görüyor, bu nedenle Hıristiyanlarla eşit sayılmayı 


123 


hakaret telâkki ediyorlardı. Bu da Tanzimat reformcularının önündeki en büyük engeldir. 

Il. Mahmut'un reformları üzerine söylenebilecek son söz, onun reformlarının gerçek anlamının ne kadar gerçekleştirilmiş olduklarında yatmadığıdır. Birçok bakımdan eski geleneklerin devam ettiği bu dönemin anlamı daha çok gelecekteki reformlara açtığı olanaklarda yatmaktadır. 


II. MAHMUT DÖNEMİNDE 
İŞKENCE VE TERÖR UYGULAMALARI 


II. Mahmut dönemi işkence uygulamalarının kendinden önceki dönemle benzerlikler göstermesi, dönemin işkencelerinin anlatılmasında, bir önceki bölümde ele aldığımız bazı konuların tekrarını kaçınılmaz kılmaktadır. Bunun önemli bir nedeni de, Mahmut döneminin reformları için söylediklerimizin, işkence pratiği için de geçerli olmasıdır. İşkence uygulamalarında geleneksel amaç ve metodlardan, -modernleşmeye paralel olarak- modern amaç ve metodlara geçişin ilk ipuçlarına bu dönemde rastlamaktayız. f 


Genel Hava Üzerine 


ll. Mahmut dönemi tam bir terör dönemidir. Döneme ilişkin yapılan genel değerlendirmelerde yazarlar, aralarındaki tüm farklara rağmen, bu konuda anlaşmış görünürler. Bu değerlendirmelerin çoğunda, herhangi bir tarihsel ayrıma gidilmemekte ve tanım tüm bir dönem için kullanılmaktadır. 

“Sultan Mahmut devrine gidelim. Ne görüyoruz? Türk Imparatorlugunun düştüğü gerileme devrinin belirtileri arasında, en göze çarpan, en etkili ve en tehlikeli olanlar nelerdir? Kanuni garantilerin tamamen yok oluşu, müsadereler, hapse tıkmalar, keyfi mahkümiyetler, kanunun yerini alan kapris, sistemin içine yerleşen nizamsızlık, düzenli soygun, idarenin bütün dallarında ve bütün mevkilerde ahlâki çöküntü, paşaların haraç almaları, memurların vurgunları, ... otoriteyi sağlamakla görevli zabıta kuvvetlerinin vazifelerini suistimalleri, bunların önünü almaktaki acizlik...”84 Bu liste böyle uzayıp gitmektedir. 

Dönemin en önemli özelliği, zulüm ve terör eylemlerinin bizzat Padişahtan kaynaklanmasıdır. “Padişah zorbaları ve kıyıcıları cezalandırmakla boş yere uğraşıyordu. Çünkü adaletin ve yasanın egemen olmadığı bir 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yerde her şey zaten kıyım ve zulümdür; yani doğrudan doğruya hükümdarın kendisi en büyük kıyıcı ve zorba idi.”8: 

Tüm bir dönem boyunca, Il. Mahmut'un terörünün aldığıboyutları ve halkın duygularını şu olay çok özet bir biçimde anlatmaktadır: Bir gün köprüden geçerken bir derviş, Sultanın atının üzengisine yapışır ve bağırır: “Gâvur Padişah, zulme doymayacak mısın?” Derviş derhal tevkif olunur ve idam edilir. Öldürüldüğü yer halk tarafından hemen bir türbe haline getirilir ve kutsal bir yer olarak ziyaret edilir.8 


Ayan Zulümlerine Örnekler 


Ayanların halka yönelik zulüm ve işkenceleri bu dönemde de herhangi bir değişiklik olmadan devam etmiştir. Hattâ elde ettikleri otorite nedeniyle zulüm ve katliamların boyutları daha da büyümüştür. Burada örnek teşkil etmesi itibarıyla seçtiğimiz birkaç olayı aktaracağız. 

Tepedelenli Ali Paşa, Balkanlar'ın son derece zalim ayanlarından biridir. 
Yöre halkına yaptığı zulüm ve işkencelerden birçok tarih kitabında sözedilir. Bölgedeki gücü nedeniyle Yunan bağımsızlık hareketinin önündeki önemli engellerden biri sayılırdı.57 Konağının önünde mızraklara takıl kesilmiş başları teşhir etmeyi bir adet haline getirmişti.8 “Her gün, Yanya sarayının avlularında Ali Paşa, ziyaretine gelenlere... henüz yeni kesilmiş kelleleri gösteriyordu.”® Aynı yıllarda bölgede Fransız Konsolosu olarak bulunan Puvkil anılarında böyle bir tabloyu anlatmaktadır: “Askerler sabahtan beri geçiyordu; ağırlıklar saraydan çıkıyordu. Paşanın bir iltifat nazarını bekleyen dilekçe sahipleriyle dolu avludan geçmekte olduğum sırada her türlüsilah ile mücehhez hademeler ata binmek için emir bekliyorlardı. Bu dakika hatırımdan hiç bir vakit silinmeyecektir. Yeni kesilmiş birtakım kellelerin kazıklara çakılmış olduklarını geçerken gördüm; bu manzara ile ülfetim olmak (alışmak, içli dışlı olmak) lâzım gelirken, gayrı ihtiyari bir titreme vücudumu kapladı.” 

Ali Paşa'nın bölgesinde egemenliği sağlamak için işlediği cinayetler üzerine kendisinin dahi, “İşba haline geldim. (Doydum veya doyum noktasına geldim.) O kadar kan döktüm ki dalgası arkam sıra geliyor, dönüp bakamıyorum,” dediği aktarılmaktadır.9! Bu sözleri ünlü Gardiki katliamı öncesi söylemekte ve artık kan dökrnek istemediğini de belirtmektedir. Ahalisi Arnavut olan Gardiki köyü halkı, Tepedelenli Ali Paşa tarafından, ayaklanma tehlikesi nedeniyle,tamamiyle imha edilir. Yaşları yediden yukarı tüm erkekler toplanarak bir dereye götürüldüler ve gruplar halinde kurşuna dizildiler. “Askerler on beşer, on beşer bağlayıp zavallıları dere kenarına götürüyorlardı. Orada teskin olunmuş bir intikam hissiyle sermest olan Ali Paşa'nın huzurunda, yaylım ateşiyle yere seriyorlar sonra 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hançer darbeleriyle işleri bitiriliyordu. Katliam birbuçuk saat sürdü...”% 

Sadece erkeklerin katledilmesiyle yetinilmedi. Köyün tüm kadın ve kızlarını, “evvelâ kendi adamlarının cesetleri yanından geçirdiler, sonra Vezirin (Ali Paşanın) kızkardeşinin önünde secde etmeğe icbar eylediler (zorlandılar). Şehnisa Hanım bunları görünce büyük heyecana düştü, Arnavut kadınları için en büyük hakaret olmak üzere, saçlarının kesilmesini, yaşmaklarının ve elbiselerinin alınmasını, gömleklerinin belden aşağı kesilmesini ve bu hal üzere askerlere teşhir olunmalarını emretti.” 
Köyün tüm kadınları ve kızlarına iki gün boyunca Ali Paşa'nın askerleri tarafından tecavüz edildi. Daha sonra Gardiki köyü yakıldı ve kadınlara başka bölgelere dağılmaları emredildi.8 

Köy ahalisinden aldığı intikamla doymayan Ali Paşa, bu sefer de hapisanesinde bulunan yöre halkının katledilmesi emrini verdi. Ve mahkümlar çeşitli işkencelerle öldürüldüler. “Gardiki ağalarından, Ali Paşa'nın kahyasının damadı Demir Dost işkenceden sonra, birinci olarak öldürüldü. 
Bedeninin âzası, (parçaları, uzuvları) koparılmış, bağırsakları çıkarılmış, başı demir bir çember içinde ezilmisti.”% 

Bu örneği, 1822'de, merkeze karşı ayaklandığı için öldürülen Ali Paşa'nın kendi üzerine söylediği bir sözle kapatalım; “Ah! Günün hiç bir dakikasi yoktur ki ölümüm için dua edilmiş olmasın! Bunun başka türlü olmasını nasıl istersin? Kırk bir senedir herkese fenalık yapıyorum. Otuz bin kişiden ziyade adam öldürttüm veya astım. Biliyorlar ki daha yaşayacak olursam başkalarını da itlâf edeceğim.” 

Ayanlık zulümlerine ilişkin vereceğimiz ikinci örnek, Anadolu'dan. 
Bölgede ne güvenlik sözkonusu idi ne de herhangi bir biçimde bunu sağlayacak bir güç. Örneğin, bu dönemde Sivas ve yöresindeki Köse Paşa Hanedanlığı üzerine araştırma yapan bir yazar, “tüm Anadolu eşkiya ve derebeyi zulümlerinden inliyordu,” diyor ve Sivas ayanı Veli Paşa hakkında şunları söylüyor: “...Veli, değil (kendisini öldürtmek için) bahane arayan Sultanı, sabırtaşını çatlatacak bir gözü dönmüşlükle 1812 yılı boyunca Divriği'de zulüm kusacaktır.”% i 

1960'larda, Sivas bölgesi halkının yaşlılarının anlatmalarına da dayanarak yapılan bir araştırmada, ayan Veli Paşa'nın halka yaptığı zulümler üzerine şunlar söyleniyor (sadece bazı seçmeler): “Veli Bey ve tahrikçisi Serdar Mehmet, senetsiz para topladılar... Halka her türlü zulmü reva gördüler... Bir ikindi vakti, adamlarına baskın düzenletip, toplu halde hamamda bulunan kadınların ırzlarına tecavüz ettirdiler.”97 1801 yılında geçen bu olay gibi daha yüzlercesi vardır. “... Sarayının kapısına kurdurduğu darağacında, hemen hergün bir zavallıyı nâhak (haksız) yere sallandırırmış... Arada, eşraftan bazı kişileri de Purunsur deresinde öldürtürmüş... Herkese ölüm korkusu çökmüş... Iki kişi biraraya gelip konuşamaz olmuş... Esnaf dükkanını açmaktan, rençber tarlasına gitmekten, 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köylü şehre inmekten korkarmış... Kuloğlu Mustafa Paşa'nın oğlu, bir gün sarayın önünden geçerken atından inmemiş. Haytalar yakalayıp domruk damına atmışlar. Veli Paşa sorguya çekmiş... ‘sen benim sarayımın önünden nasıl böyle güzel bir atla geçebilirsin” demiş. İşkence ile öldürtmüş... Veli Paşa gündüzleri işlediği cinayetlerin tesiri ile geceleri uyuyamaz, korkunç düşler görürmüs”.% Evleri basmak, vergi vermeyenlere işkence etmek, zincire vurup sonra öldürtmek, usülsüz vergi toplamak gibi, “olağan ayan zulümlerinin” tümü gerek Veli Paşa gerekse bölgedeki diğer ayanlar tarafından sürekli uygulanmaktaydı.® 


Askerlik ve İşkence 


Askerlik kurumu bir anlamda işkence ocağı idi. Bu hem Yeniçeri teşkilâtı için geçerliydi hem de daha sonra oluşturulan askeri örgütlenmeler için. Askerlikte işkence farklıboyutlarda sözkonusu idi. Birincisi, örneğini Yeniçerilik kurumundan vereceğimiz, disiplin adına yapılan işkencelerdir. 
İkincisi özellikle askeri reformlar sırasında yaşananlardır. Türk tarihçilerinin başarılı reformlar olarak övdükleri askeri reformlar Türk köylüsü için tam bir işkence olarak yaşanmıştır. Ayrıca genel olarak askeri yaşamın Türk askeri için tam bir cehennem olduğunu, 1. Dünya Savaşı sırasında dahi birçok yabancı gözlemci dile getirmiş ve askerlerin bu koşullarda nasıl yaşadıklarına hayret ettiklerini söylemişlerdir.100 

Disiplin, her askeri örgütün olduğu gibi Yeniçeri örgütünün de temel unsuruydu. Disiplin cezaları ise tam bir işkence idi. En basiti, kaba hapis cezası olup, zincire bağlanarak, demir ızgaralar üzerinde yatırtılarak uygulanırdı. Dayak temel ceza metodu idi. “Dayak, serilen bir kilim üzerine nefer yüzü koyun yatırılıp, kalınca kızılcık değneği ile kaba etlerine vurulmak suretiyle atılırdı.”101 Acemioğlanları (Yeniçeri adayları) ise falakaya yatırılır, değnek çıplak tabanlara vurulurdu. Son şiddetle vurmak kaydıyla verilecek en yüksek ceza 240 değnekti ve bir gece yerine üç ayrı gecede uygulanırdı. Askerlik kurumunda dayak ve işkencenin günümüze kadar geldiğini eklemek gerekmektedir. Bugün hâlâ disiplin cezaları sonucu ölen askerlere ilişkin haberleri gazetelerde okumak mümkündür. 

Yeniçerilerin halka yönelik işkence uygulamalarına ise, ilgili bölümde değinmiş bulunuyoruz. Burada değişik ve ilginç bir olayı aktarmak istiyoruz. Yeniçerilerin etleri şehir haricindeki mezbahada kesildikten sonra her sabah salhanelerden hayvanlara yükletilerek Tomruk denilen Etmeydanı'ndaki bir meydana getirilirdi. Yolda bu hayvanların gerek önünde ve gerek arkasında Yeniçerilerin üç beş Seğirdim ustası (aşçılara verilen isim) ve kasap bulunur ve ‘savulun’ diye bağırarak koşar adım yürürlerdi. Etin buraya gelişi ve buradan asker ocaklarına dağıtılışı tam bir merasim 


127 


olurdu. Et yoldan gelirken et taşıyan hayvanların önlerinden ve aralarından geçmek yasaktı ve bunu yapanlar hemen orada dövülür ve idam edilirlerdi. Bu nedenle Seydirımeler Etmeydanı'na gelirken herkes yoldan kaçardı. Dalgınlıkla yoldan geçenler veya gecikenler veya bu hatayı yapanı 
korumak isteyenler hemen idam edilirdi. 102 

Askerlik ve işkence konusunda değinmek istediğimiz iki diğer nokta, Yeniçeri takibi ve askerireformlar sırasında yapılan işkencelerdir. Yeniçerilik işkence ve katliamlarla ortadan kaldırılmıştır. “Kışlada boğulup yananlarla, vurularak düşüp ölenlerle, kaçarken yakalanıp idam olunanlarla bu Yeniçeri kırımını tasvir çok güçtür. Yalnız o perşembe günü cellatların satırı ile 500 Yeniçerinin başı kesilmişti. Amansız idamlar cumartesi gününe kadar devam etti. Sultanahmet Meydanı'nda mâhud Vakvak ağacının altı başsız cesetler ve Yeniçeri kelleleri ile doldu.”18 Ayaklanma sonrası öldürülen Yeniçeri sayısı için son derece çelişkili rakamlar verilmektedir. Fakat, ilk elde öldürülenlerin sayısının 8 bin olduğu söylenmektedir. Daha sonra bulunan, ve yakalananlarla, öldürülenler 20 bini buldu. Sultan Mahmut'un Yeniçerilere yönelik öfkesi o denli büyüktü ki, sadece İstanbul'daki Yeniçerileri yakalatıp öldürtmekle yetinmedi. Yeniçerilerin ormanlarda saklandıkları haberini alınca ormanların yakılmasını emretti. “Başta İstanbul'a en yakın Belgrat ormanları, muhtelif istikametlerden tutuşturuldu. Civardaki tepeleri askerler doldurarak ateşten kaçanları aman vermeyip vurdular... tüfek seslerine insan feryatları karışıyordu. Belgrat ormanlarına iltica eden Yeniçerilerin hiçbirinin kaçmış olmasına inanılamaz... Sefil ve aç da olsa hâlâ mağrur bir miktar Yeniçeri de derinliklerine sığındıkları ve içinde bir müddet gizlendikleri ormanda yandılar helâk oldular.” Bektaşi dergâhları kapatıldı, tanınmış önderleri idam edildiler. 

Yeniçeri takipleri daha sonra aylarca sürdü. “İstanbul'dan 20 binden fazla serseri sürülmek suretiyleasayişsorunu çözüldü” 165 Sayıları 15 bini bulan kahveler kapandı. İstanbul'da tam bir terör estirildi. Sağ kalan Yeniçerileri imha etmek için her yola başvuruldu. Örneğin, sağ kalan Yeniçeri Ocağı üyelerine yaşam boyu aylık verileceği ilan edildi, sonra başvuranlar tutuklandı ve öldürüldüler.196 Anadolu'da binlerce insan ya ihbar sonucu ya da sırf bacakları dizden aşağı güneş yanığı diye idam edildiler.107 

Yeniçerilerin yerine kurulan yeni orduya asker bulmak ve toplamak da tam bir işkence oldu. Askerlik hizmete bağlandı. Ve süresi 15 yıl olarak tesbit edildi. Genel kural olarak bu süreye bağlı dahi kalınmadı. Askerlik Türk halkı için gidilip de gelinmeyen bir yerdi. Askere almak “adam avlamak” yöntemiyle zorla yapılıyordu. Bazı köylerde hiç genç erkek kalmıyordu. Askerden kaçmak tek kurtuluş yoluydu. Osmanlı ordusunda 1835-39 yıllarında görev yapan H. von Moltke, 1838 yılına ilişkin şu bilgileri veriyor: 
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“Tam bu kasabayı gördüğüm sıralarda askere yeniden 200 kişi istenmektedir. Bunun üzerine bütün erkek nüfus dağlara kaçmıştır ve sokaklarda sadece çocuklarla ihtiyarlar görülmektedir. Buradaki hata... uzun süren askerlik süresidir. Onbeş yıllık askerlik süresi sadece ömür boyuncanın başka tür söylenişidir... Bu orduda bulunduğum sırada kaçmadan başka bir sebeple tek bir değnek vurulduğunu görmedim, kaçak sessiz bir teslimiyetle iki yüz değneğiyiyor ve sadece yeniden kaçmak için ilk fırsatı bekliyor.”108 3 

Sadece dayak değildi verilen ceza: “Birkaç gün önce, altı nöbetçiyi nöbetten ayırıp yanına alan ve bu karışıklıktan yararlanarak askerden kaçmış olan bir çavuşu kurşuna dizdik”.109 Idam cezasına rağmen kalabalık gruplar halinde kaçmaların önü alınamamaktadır. Kaçan askerleri yakalayanlara ise ödüller veriliyordu. “Her gün kolları arkalarına bağlanmış iki üç insan görüyordum. Bunlar Kürtler tarafından bir yulara bağlanıp sürüklenerek getiriliyorlar(dı).”110 

Askerde imkânsızlıklar nedeniyle ölüm olayları son derece fazlaydı. 
Ayrıca askere insan toplamak tam bir insan avcılığı biçiminde yapılıyor tüm bir yöre halkına terör estiriliyordu. Moltke 1838 yılına ait şu bilgileri vermektedir: “Nizamiye kıtalarının da yarısını yeni askerler teşkil etmekte idi. Ölüm nisbeti o kadar korkunçtu ki, burada bulunduğumuz sürede piyadenin yarısını gömmüştük. Bütün bunların yerini doldurmak için şimdi hemen tamamiyle Kürdistan'a yükleniliyordu. Köylerdeki halk dağlara kaçıyordu. Peşlerinden köpekler saldırtarak kovalanıyorlardı; tutulanlar, çoğu zaman çocuklar ve sakatlar, uzun iplere sıralama bağlanmış ve elleri bağlı olarak getiriliyorlardı. Subayların dillerini anlamayan bu askerler daimi olarak esir muamelesi görmek zorunda idiler.”111 

Askere alınmak sadece Kürtler icin bir iskence anlamına gelmiyordu. 
Tüm Müslüman halk benzeri askere alınma metodlarıyla baskı görüyordu. 
Askerlik süresi ve askerde yasananların yanısıra, bizzat askere alınma en büyük iskenceydi. “Askere alma usulü cok sert ve kaba idi. Evli olsun, bekâr olsun, milletin gençleri vilayetlerde yakalanıp elleri kelepçeleniyor ve en yakın kasabaya sürükleniyorlardı; orada başkalarının da kendilerine katılmalarını beklerken pislik içinde hapis hayatı geçiriyorlardı. Sonra... gemilere bindiriliyor... perisan bir durumda İstanbul'a çıkarılarak hayatları müddetince hizmet etmek üzere ordu alaylarına ve harp gemilerine gönderiliyorlardı. Bu şekilde askerlik hizmeti bir dereceye kadar kürek mahkümiyetini andırmakta idi.”112 Zincirlere vurularak İstanbul'a getirilenler, yakıcı bir güneş altında bazen günlerce dışarda tutuluyorlar ve çoğu bu duruma dayanamayıp ölüyordu.113 

11. Mahmut'un bu konuda da Mısır örneğini büyük bir hızla takip ettiği anlaşılıyor. Mısır Valisi de asker toplamada akıl almaz metodlara basvuruyordu. Topladığı gençleri çöle bırakıyor, belli bir mesafeyi geçenleri 
asker yapıyor, diğer sağ kalanlarıise zorla kanal işlerinde çalıştırıyordu. 114 
Bu metodla çürükler ayıklanmış oluyordu. 

Askerliğiişkence haline getiren sadece yukardaki uygulamalar değildi. 
Yeni bir ordu kurmak ve gerekli disiplini sağlamak adına cinayetler işleniyor, subaylar da terör uygulamalarından kurtulamıyorlardı. “Otoriteye açıkça karşı çıkan ya da... askeri önlemlere itiraz eden er ve subaylar cezalandırılıyor, sürgüne gönderiliyor, bazan da gizlice öldürülüyordu.”115 


Güvenlik ve Adalet Sağlamak İçin Estirilen Terör 


Il. Mahmut döneminin zulümlerinden en çok zarar gören, elbette sıradan halktı. Bu dönemde zulmün veya işkencenin kurbanı olmak için ayaklanmalara katılmış olmak, ayan veya Yeniçeri olmak gibi özel suçlara da gerek yoktu. Başta İstanbul olmak üzere güvenlik ve emniyeti sağlamak adı altında, devlet görevlilerince sorgusuz sualsiz idamlar yapıldığını, cinayetlerin işlendiğini görüyoruz. Tarihçi Cevdet Paşa, 1860'larda, hukuk reformları üzerine yapılan tartışmalarda, Tanzimat öncesi dönemde, “haklı haksız, şunun bunun başı kesilir(di)”116 derken Il. Mahmut döneminin de bir özetini veriyordu. 

1829 civarında özellikle Rusya ile savaş nedeniyle İstanbul'da alınan tedbirler sonucu, şehirde tam bir terör havası esmektedir. II. Mahmut'un tarihçisi Lütfü, Tarih-i Lütfü'de, savaş hakkında çıkan dedikoduları engellemek için idamlar yapıldığını yazmaktadır. Savaşın kötü gitmesi nedeniyle önce tüm İstanbul halkını silahlandırmak düşünülmüş, sonra esnaf bu kararın dışında tutulmuştu. Fakat bu da, Lütfü'nün deyişiyle, “hafif halkın dedikodusuna neden olduğu için o sırada bazı kişilerin canlarına kıyıldı. Şöyle ki; uydurma söz yayanlardan yirmi kadar kişi birkaç gün içinde İstanbul'da herkesin gelip geçtiği yerlerde idam edilerek halkın korkutulması zorunlu oldu.” Bu ceza az görülmüş olacak ki tüm halk ihbarcılığa da teşvik edilmekteydi. Bu nedenle, “İstanbul halkının hükümete ihbarla yükümlü kılınması ve devlete ve askere dil uzatanların öldürülmesi için Bâb-ı Âli'ye Padişah buyruğu geldi”.117 

Halkın gözünü korkutmanın bu dönemde tüm devlet görevlilerinin ortak bir görevi olduğu görülüyor. Başta Serasker olmak üzere İstanbul'da günlük teftişler yapılmakta ve insanlar sorgusuz idam edilmektedir. 
Ahmet Rasim, tek tek öldürülen insanların isimlerini saydıktan sonra, Bakan Hüsrev Paşa'nın, “hırsızlık suçlamasıyla, Müslüman olsun olmasın birçok kişiyi hemen öldürt(tügünü),” aktarmaktadır. Ayrıca, “Uygunsuz takımını hemen hükümete ihbar etmedikleri suçlamasıyla, esnaf... 
ve başkalarından haylice kişi, her biri bir yere sürgün edilmişlerdir.” Yine 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halkın toplandığı, tek haber alış veriş yeri olan kahvelerin kapatılması veyayıkılması, devletin dedikoduları engelleme eylemleri arasındadır.118 

Bu dönemi yaşayan, Sir Adolphus Slade,: anılarında, Istanbul'un bu korkunç durumunu anlatır: “...her gece Padişahın adamları baskınlar düzenliyor, halktan bir sürü kişi yakalanıp boğuluyor ve cesetleri Marmara'ya atılıyordu. Huzursuzluk çıkartanlardan belli başlı kişiler yakalandıkları anda, sokak ortasında kafaları kesiliyor... Sokaklar tüyler ürpertici bir manzara arz ediyordu. Kafaları kesilmiş olan suçlular günlerce sokaklarda bırakılıyordu.”119 Sir A. Slade, “Istanbul'u tam manasıyla kan götürüyordu,” diyor: “Halk dehşet olaylarını zamanla kanıksamış, sokağın ortasında uzanan bir cesede bakmadan yoluna devam ediyordu. "20 En küçük bir şüphe idam edilmek için yetiyordu. Yönetimden memnun olmamak veya bunun hissedilmesi idam gerekçesi sayılıyordu. 

Idam fermanlarının uygulanmasında traji-komik olaylar yaşanıyor, sıradan birçok kişi sadece haklarında idam emri çıkarılanlara benzedikleri için idam ediliyordu. Osmanlı kanunlarına göre, idam edilecek kişinin, yanlışlığa yolaçmaması için, tipinin fermanda ayrıntılı yazılması gerekiyordu. Sir A. Slade, zaptiyelerin, “Biz koca gözlü olan, uzun burunlu Ahmet'i arıyoruz. İşte senin gözlerin kocaman, burnun uzun. Padişahımız efendimize hainlik etmenin cezasını şimdi görürsün,” diyerek aradıkları insanın yerine bir başkasını nasıl öldürdüklerini aktarıyor ve ekliyor: “O sıralarda, vücutlarındaki bir sakatlık veya bir azasının eksikliği yüzünden lâkaplarıyla tanınanlar hayatlarını kısmen garantiye almış oluyorlardı. 
Zira, Kör Selim, Topal Avni veya Bodur Hasan... gibi adamların bir yanlışlığa kurban gitmeleri tehlikesi azdı.”121 

Idamlar ve sorgusuz sualsiz yok etmeler o denli yaygındı ki, kardeşi veya kocası hakkında haber alamayan ve orta yerde ağlayan kadınlar da bu uygulamalardan paylarına düşeni alıyorlardı. Yine Sir A. Slade aktarıyor: “Oğlu, kocası, babası yahut erkek kardeşlerinden biri katledilmiş bir kadının mateme bürünmesinden, ah vah etmesi'nden daha tabii bir şey olamaz. Fakat yürekleri en sevdiklerinin ateşiyle yanan, bu yüzden devlete korkusuzca lânetler eden, sokaklarda feryat figan ağlayan kadınların, hemen çuvala tıkılarak denize atıldıkları söyleniyordu.”12 

İşkence elbette bu korkutma ve yıldırma eylemlerinin ayrılmaz bir parçasını oluşturuyordu. “Kan dökücülüğü ile tanınmış olan Reşit Mehmet Paşa işinin ehli olarak Padişahın mezbahasının başına geçmişti. Hayatının bu safhasında ustalığını göstererek, eski namına leke sürmedi. Aksine yeni işkence usulleri icat ederek, şöhretine şöhret kattı.” 
Fakat Sir Slade, bu metodların ne olduğunu bize anlatamıyor, “Seraskerin emrindekiadamlardan işkenceler hakkında bilgi alınamıyordu,” diyor.123 

Padişah'ın güvenlik işlerini sağlayan mekanizmaya “mezbaha demekten çekinmeyen Sir Slade, birden Türk dostu olduğunu hatırlayarak, yapılan işkenceleri yumuşatmaya ve haklı göstermeye çalışıyor. “Bu noktada Türklerin İranlılar gibi işkence düşkünü olmadıklarını, Iranlılarla mukayese edilmemeleri gerektiğini ilâve etmeliyim. Türk tarihinde cezalar kesin olmakla beraber, işkence hakkında bilinen hadise pek mevcut değildir.”124 

Tüm dönem boyunca devletten kaynaklanan şiddet eylemlerinin sürdüğünü görüyoruz. Burada eklenmesi gerekir ki, dönem hakkındaki bu bilgileri, resmi tarih yazımcılarından ve Osmanlı ordusunda görev yapmış “Türk dostu” sayılabilecek kişilerin anılarından almış bulunuyoruz. Ve bunlar buz dağının sadece ucudurlar. Fakat bunlar bile, “Gâvur Padişah, zulme doymayacak mısın?” dediği için idam edilen dervişin mezarının niçin ziyaret edilen kutsal bir yer haline geldiğini anlatmaya yeter. 


Yönetici Zulümleri 


Yönetici zulümleri bölümünde anlattığımız bütün uygulamaların, Il. 
Mahmut döneminde tüm hızıyla devam ettiğini ve her türlü zulmün yaşandığını görüyoruz. Vergi toplamada zulüm yapmak, zorla fazla vergi almak, istenilenleri vermeyenleri hapsetmek veya zincire vurmak, işkence etmek veya öldürmek gibi, “olağan yönetici” zulümleri Tanzimat'a kadar (hattâ daha da sonra) kesintisiz devam etmistir.125 

II. Mahmut da kendisinden önceki Padişahlar gibi durmadan fermanlar çıkarmış, tehditler savurmuş, zulüm yapanları cezalandıracağını söylemiş ama bir sonuç alamamıştır. Önemli bir sebebi elbette en büyük zulmün kendisinden kaynaklanmasıydı. Yayınladığı fermanlarda, döneminde 
halkın hangi durumda yaşadığının samimi itirafları vardır. Örneğin, 1830 
yılında, zulümleriyle ün yapan Diyarbakır Valisinin görevden alınması sonrası Bâbıâli'ye yazdığı bir fermanda şunları söylemektedir: “Yalnız Abdullah Paşa'nın uzaklaştırılmasıyla Anadolu'da zulüm kalkmaz. Anadolu halkının durumu pek yamandır. Fukara bu durumda iken devletimiz belâdan kurtulmaz. İşte çekilen bütün eziyet ve zahmetlerin bütün nedeni fukaranın çığlık ve iniltisidir. Sen ve öteki görevliler başbaşa verip şu baskı ve zulmün hafifletilmesi ne yolla mümkün olabilirse, önlem alınması çaresine çalışasın. Fukaranın refahı ve güvenliği sağlanmadıkça her işin sarpa saracağı ortadadır... gerçek neden baskı kıyımdan doguyor.”1 Bu fermanın İstanbul'da, bizzat 11. Mahmut'un emriyle estirilen devlet terörü ile aynı dönemde yazılmış olması tarihin garip bir cilvesi olsa gerek. 

Bu zulümler o boyutlara ulaşıyordu ki, haksızlıklara dayanamayan halk sık sık ayaklanıyordu. Örneğin, 1829 yılında Ankara halkı ayaklanmış ve vergi memurunu öldürmüşlerdir. Yine Kırşehir'de de köylüler ayaklanmış vergi toplayıcısını öldürmüşlerdir. Musa Çadırcı 11. Mahmut döneminde 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bu tür çok sayıda olay meydana geldiğini söylemektedir.127 

Eşkiya, ayan, yönetici arasındaki ilişkiler bu dönemde de son derece karışıktır. Kâh bir yönetici ayaklanmakta sonra affedilmekte veya eşkiya bastırmak adına köylülere olmadık zulümler yapmaktadırlar. Örneğin, yukarda zulümlerini anlattığımız ayan Veli Paşa'yı yakalamakla görevli, Celalettin Paşa binbeşyüz askeri ile birlikte, bir aydan fazla Divrigi kasabasında kalıyor ve bölgede açlık ciddi bir sorun oluyordu. “Öldürme ve işkence biryana, kasabalılar, köylüler o dayanılmaz kışa kıtlıkla girdiler.”128 Ayaklanma bastırmaya giden askeri birliklerin köylülerin ellerinde neleri var neleri yoksa aldıklarına, 1838-39 yıllarında Kürt ayaklanmasını bastırmada görev alan H. von Moltke de şahit olmuştur: “Bu kış önemli bir şehir olan Malatya'yı tamamıyla işgal ettik, tek bir evi bile sahibine bırakmadık; ahali civardaki köylerde barınacak yer aramak zorunda kaldı. Bütün bunları... ne kadar yıkıcı sonuçlar verdiğini göstermek için yazıyorum.”!® Zulüm bastırmakla görevli yöneticilerin, bölgelerdeki davranışlarının birer zulüm halini almasından 11. Mahmut da şikâyetçidir ve fermanlarında bu konuyu dile getirmektedir: “Bir de bu fermanları götüren memurların yolluklarıyla sürdükleri hayvanların ücretleri fukaranın sırtına yüklendiğinden, baskı ve zulmün kaldırılması için alınan önlem başlıca baskıyı doğuruyor.” 1% 

Bu dönemde de valiler sık sık yer değiştiriyorlar ve görevli oldukları yere giderken yol boyunca uğradıkları yerleri talan ediyorlardı. “Kural olarak valilerin bu tür hizmetler için ücret ödemeleri gerekirdi. Ancak uygulamada... kuralın dışına çıkılmaktaydı. Halktan bedava yem ve yiyecek alınmaması için sık sık fermanlar yayınlanmış”131, buna riayet etmeyenlerin cezalandırılacakları duyurulmuşsa da herhangi bir sonuç alınamamıştır. “Alışılmış yöntem ve adetler dışında, türlü adlarla ve bahanelerle halktan para alınmaması, vezirler ve beylerbeyiler ve memurlardan kim olursa olsun yollarda su dışında yem ve yiyeceklerini kendi paralarıyla satın alıp halka baskı ve zulüm yapılmaması”12, yollu çıkartılan bu fermanlara rağmen bu uygulama Tanzimat sonrası da devam etmiştir. 

Ayaklanan yöneticilere karşı takınılan oldukça çıkarcı ve faydacı bir tutumun bu dönemde de devam ettiğini görüyoruz. Önce nasihatle zulümlerin önü alınmak istenmekte, başarılı olunamayınca bu sefer yönetici asi ilan edilmekte, onunla da başedilemeyince anlaşma çaresine bakılmaktadır. Örneğin, “Voyvodalar da devrin diğer yöneticileri gibi yaptıkları yolsuzluklar sonucu görevden alındıklarında, kolay kolay boyun eğmiyorlardı. Devlet otoritesi iyice sarsıldığından ayaklanan voyvodalarla bile çoğu kez başa cıkamıyorlardı. Ya af ediliyorlar, ya da başka bir göreve atanıyorlardı.”13 
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Siyasi Soruşturma Metodu Olarak işkence 


II. Mahmut döneminde elbette günümüzdeki anlamıyla bir siyasi muhalefetin varlığından söz edilemez. Bu nedenle, soruşturma metodu olarak işkenceye de fazla ihtiyaç duyulmadı. Fakat, siyasal iktidara karşı gizli bir örgütlenmenin varlığı öğrenildiğinde, bu örgütü açığa çıkartmak amacıyla yoğun olarak işkenceye başvurulduğunu görüyoruz. Bu dönemde yapılan soruşturmalarda ilkel biçimde de olsa günümüz soruşturmalarında kullanılantüm yöntemler kullanılmıştır. 

Yukarıda belirttiğimiz gibi, dağıtılmalarından sonra Yeniçeriler, Ocağı diriltmek için tüm baskılara rağmen yoğun bir uğraş içine girmişlerdir. 
“Yeniçeri Ocağı kalkmakla beraber beşyüz seneye yakın bir zamandan beri devam eden, Anadolu ve Rumeli'ye kadar yayılan ve kökleşen Yeniçerilik yaşamakta idi. Istanbul'da el altından Yeniçerilik gayreti güdülüp Ocağın ihyası için çalışıldığı gibi taşralara nefyedilen (sürülen) Ocak ağaları, çorbacılar ve ustalar da gittikleri yerde boş durmuyorlardı.”14 Gizli faaliyetin yeni kurulan ordu içinde de yaygınlaştığını anlıyoruz. Yeniçerilerin bu örgütlenmelerini, doğrudan siyasi amaçlı bir örgütlenme saymak fazla abartılı olmayacaktır. Hem sivil halk içersinde, hem eski Yeniçerilerin biraraya getirilmesi biçiminde, hem de yeni askeri örgütlenme içersinde yürütülen çok yönlü siyasal faaliyetler sözkonusudur. Fakat bu çalışmaların ne kadar birbiriyle ilişkili olduğu konsunda bir bilgi yoktur. 
Çeşitli Yeniçeri örgütlenmeleri hakkında bilgileri aktaran, Prof. Uzunçarşılı, bunların birbirinden bağımsız faaliyetler olduğunu söylemektedir. 

Bu faaliyetlerin hükümeti son derece korkuttuğu anlaşılmaktadır. Böyle bir faaliyet haber alınır alınmaz en sert biçimde üstüne gidilmekte ve derhal idam cezaları verilmektedir. Örneğin, yeni ordunun içerisindeki faaliyetler, haberleşmek amacıyla taşraya gönderilen bir mektubun ele geçirilmesi ile öğrenilmiş ve derhal tutuklamalar yapılmıştır. Ordu içinde geniş temizlik harekatına girişilmiş sürgün ve idam cezaları verilmiştir. Istanbul'da açığa çıkartılan bu örgütte sivil üyeler de bulunuyordu. 
Bunlardan ikisi idam edilmiştir. 

Mektup olayının açığa çıkması ile ilk tutuklama ve soruşturmalarda işkence yapıldığını, Sadrazamın Padişaha konuya ilişkin yazdığı yazıdan okumaktayız: sanıklardan Mustafa Hüseyin'in “mahpeste çakı ile kenduyi cerh (kesmek) ve katletmis”1$ olduğu bildirilmektedir. Gözaltına alınanların çakı taşımalarına izin verilmesi hiç de inandırıcı bir izah değildir. Bu nedenle çakı ile intihar olayının bir cinayet olması ihtimali de vardır. Yine bu sanığın ölmeden önce verdiği ifadeye dayanarak tutuklanan bir başka sanığın, önce konuşmamakta direndiği, fakat daha sonra, “biraz tehdit ile istintak (sorgulama) olunduktan sonra”18 konuştuğu anlaşılıyor. Ama sanığın verdiği ifade yeterli görülmemiş, bu sefer sanığa bazı vaadlerde 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bulunularak, belgedeki ifadeyle, “kenduye emniyet virilerek” konuşturulması yoluna gidilmiş ve tam başarı elde edilmiştir. 

Ayrıca soruşturmalarda, sadece işkence yapılmamış, günümüzde bolca kullanılan “ödüllendirme” metoduna da başvurulmuştur. Devletle birlikte çalışmayı kabul edenlere ceza verilmemekte, veya cezaları hafifletilmektedir. “Bu ihtilâl teşebbüsünü... haber veren topçu neferi Hasan ile... 
Kastamonulu Mehmet idi. Bunlar vak'ayı anlatırlarken Sadr-ı äzam kendilerinin idam edilmiyeceklerine dair yemin ile teminat vermiş ve filhakika bunlar yalnız sürgün edilmekle kurtulmuşlardır.”137 

Olay üzerine Padişah ile Sadrazam arasında yoğun bir yazışma vardır. 
Bu yazışmalarda, Padişah, yakalanan sanıkların hemen idam edilmemelerini, “gereği gibi söyledüp kimlerin medhalleri olduğunun zahire çıkar(ılmasını)”18 istemektedir. Soruşturmalar sonucu yakalananlardan, ileri gelen 29 örgüt üyesi bizzat Sadrazam tarafından sorguya çekilmişlerdir. Bizzat Sadrazamın yönetiminde yapılan işkenceler sonucu, Serasker Paşa kapusunda Bölükbaşı Ahmed Ağa'nın neferi Ahıskalı Sekban Ismail ölmüştür. Tutanaklarda, “Serasker Paşa kapusunda mahpus olarak müşarünileyh (adı geçen) darb-ı şedit (şiddetli vurma) darb idüp (dövmek) ölüm haddine varmış olmağla hayatı memül olmadığı (hayat, yaşama ümidi olmadıgı)”!® denerek, sanığın yapılan işkenceler sonucu öldüğü bildirilmektedir. Yine bir başka sanığın da kendisini zehirleyerek öldürdüğü aktarılmaktadır. Zehirleyerek öldürmenin Osmanlı saraylarında sıkça kullanılan bir idam yöntemi olduğunu biliyoruz. Tanzimat fermanında, Sultanın artık kimseyi zehirleyerek öldürmeyeceğine dair bir hüküm vardır. Bu nedenle buradaki zehirlenme olayının bir cinayetolması ihtimali kuvvetlidir. 

Ahıskalı İsmail'in, resmi kayıtlara geçen, siyasi amaçlı soruşturmaların ilkişkence kurbanıolduğunu söyleyebiliriz. Bu da Osmanlıların gerçekten modernleşme sürecine girdiklerinin bir başka göstergesi olarak kabul edilmelidir. 


İç İktidar Kavgaları ve İşkence 


Müsadereninresmi olarak 1826'da kalkmasına ve 1838 yılı ile birlikte memurların yaşamlarını garanti altına alacak önlemlerin alınmaya başlanmasına rağmen, saray içi yönetim çatışmalarının devam ettiğini ve devlet görevlilerinin yargısız, işkence edilerek öldürüldüklerini görüyoruz. Bu konuda verilecek örnek Pertev Paşa'nın işkence edilerek idam edilmesidir. Tanzimatın ilanından ikibuçuk yıl önce, gücü diğer yöneticilerce çekilemeyen Pertev Paşa çeşitli oyunlarla Sultanın gözünden düşürülmüş ve azledilmiştir. Bununla da yetinilmemiş, “Pertev Paşa Edirne'ye sürüldükten” sonra “damadı ve biraderi ile birlikte işkencelere mâruz bırakıl(mış)” ve sonra da idam edilmiştir. Tüm bu işlerde, herhangi bir soruşturma yapılmamış, herhangi bir mahkeme olmamıştır. Konuya ilgili belgeleri gün ışığına çıkartan Reşat Kaynar'ın yorumuyla; “Bu hadise, Sultan Mahmut'un Garplılaşma yolunda bütün istek ve gayretlerine rağmen, Garpta çoktan beri teessüs eden hayat emniyetinin, daha doğrusu bir topluluğa devlet denebilmek için aranması ilk şartlardan biri olan can emniyetinin, saltanatının sonlarına doğru da kurulamadığını açıkça göstermektedir.”140 


ULUSAL AYAKLANMALARDA İŞKENCELER 


Çeşitli ulusların bağımsızlık amacıyla yaptıkları ayaklanmaların Türk tarihi açısından önemi büyüktür. Konunun önemi sadece ayaklanmalar sırasında terör ve işkencenin bolca kullanılmış olmasından gelmemektedir. Ulusal kimliklerin oluşumu ile şiddet arasında ortaya çıkan ilginç bir ilişki vardır. Şiddet ulusal kimliğin oluşmasında son derece önemli bir rol oynamıştır. Türk ulusal kimliği ve Türkiye Cumhuriyeti devleti, 19. yüzyılda başlayan ve herbiri, ayrı ulusal devletlerin kurulması ve Osmanlıların parçalanması ile sonuçlanan, ulusal ayaklanmalar sürecinde oluşmuş, bu sürecin ürünü olmuştur. Ulusal azınlıkların başkaldırıları, Türk ulusal kimliğinin oluşmasını etkilemiş, hattâ onun şekillenmesinde belirleyici bir rol oynamıştır. 

Bu nedenle 11. Mahmut döneminde başlayan ulusal başkaldırıları ayrı biçimde ele almayı doğru bulduk. Böylece hem bu ayaklanmalarda işkencenin oynadığı özel rolü, hem de ulusal kimliklerle şiddet arasındaki ilişkinin boyutlarını göstermeye çalışacağız. Şiddetin ulusal kimliğin şekillenmesindeki rolü ve anlamı şüphesiz ayrı ve ciddi bir araştırma konusudur. Sonuç bölümünde bu konuda bazı tezler ileriye sürmeye çalışacağız. Önemli olan, burada sadece geçmişimizle ilgili bir sorunla karşı karşıya olmadığımızın görülmesidir. Osmanlılar döneminde yaşanan ulusal ayaklanmaları ele alırken son derece güncel bir sorunu da ele aldığımız gözden uzak tutulmamalıdır. 

Bu kısımda, örnek olması itibarıyla sadece Sırp ve Yunan ayaklanmalarında meydana gelen işkence olaylarına değineceğiz. 
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Sırp Ayaklanmasında İşkence ve Katliamlar 


Burada genel bir senaryo yazmakta fayda var. Çünkü her ayaklanma, (elbette belli istisnalar dışında), bu senaryoya uygun bir gelişme seyri izlemiştir. Önce ulusal gruplar gördükleri zulüm ve baskılara karşı ayaklanmakta ve bu isyan devlet tarafından çok sert bastırılmaktadır. Daha sonra devlet terörüne karşı direnişe geçen ayaklanmacılar, diğer devletlerinde yardımıyla, Müslüman halkı da -intikam amacıyla- hedef alan yeni bir ayaklanma başlatmaktadır. Başlangıçta saldırıya uğrayan Müslümanlar, özellikle Balkanlar'da büyük toprak sahipleri veya devletin terör eylemlerine destek olanlar olsa bile bu sınır derhal ortadan kalkmaktadır. Bu sefer de Müslümanların devlet destekli intikam hareketleri başlamakta ve böylece çatışma kısa sürede halklar arasında bir iç savaş biçimini almakta, karşılıklı katliamlar gündeme gelmektedir. 

Ulusal ayaklanmalar çoğunlukla bastırılmakta ve ayaklananların yenilgisiyle sonuçlanmaktadır. Bu noktada büyük devletler Osmanlılara savaş açmaktadırlar. (Genellikle Rusya bu savaşlarda başı çekmiştir ama İngiliz-Fransız-Rusittifakı da genel kuraldır). Savaşta Osmanlılar her seferinde yenilmekte ve veayaklanan ulusal azınlık için bazı hakları kabul etmek zorunda kalmaktadır. Ama genel kural olarak, verdiği sözlerin hiçbirini yerine getirmemektedir. Hattâ en küçük bir bahane ile verdiği hakları geri almakta ve ulusal gruplardan intikam alınanın fırsatını kollamaktadır. Bu ise yeni ayaklanmalara ve yeni savaşlara yolaçmaktadır. 
Osmanlılar bu sefer öncekinden daha fazla haklar vermek zorunda kalmaktadırlar. 

Öte yandan, bazı din gruplarının iç çatışmalarında görüldüğü gibi, Osmanlılar verdikleri sözü tutsalar bile, büyük devletler, Osmanlıların iç işlerine karışmak için bahaneyi daima bulmakta, yoksa bile yaratmaktadırlar. (Örneğin Hıristiyanlar için kutsal yerler üzerine yapılan mücadelelerde olduğu gibi.) Ulusal savaşların bu şeytan üçgeni, savaşan ulusal azınlığın devlet kurması ile sonuçlanıncaya kadar devam etmektedir. 

Sırp ayaklanması önce yerel yöneticilerin zulmüne karşı başladı. 1804 
yılında, köylüler önce Padişaha Yeniçeri ağalarının zulümlerini şikâyet etmek üzere bir heyet yolladılar. Şikâyet konularının düzeltilmesi için gerekli Padişah fermanı ile geri dönen heyet üyelerinden bazıları, Belgrad'ın Yeniçeri ağalarınca öldürüldüler. Bunun üzerine Sırp köylüleri kendilerini korumak amacıyla silahlı direnişe geçtiler. Ayaklanmanın önderi Kara Yorgi, başlangıçta, “harbin Padişaha karşı yapılmış olmadığını, bilâkis kendisinin Padişah tarafından yeniçerileri mahvetmeye ödevlendirilinis sadık bir kul olduğunu ilan etti.”141 

Müslüman köylülerce de desteklenen ayaklanma Yeniçeri ağalarına karşı kısmi bir başarı elde ettikten sonra, Sırplar ayaklanmaya ancak 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belli ulusal talepleri yerine getirilirse son vereceklerini ilan ettiler. Böylece, “Belgrad'da Yeniçeri zorbalığına karşı başlayan isyan hareketi... tam bir bağımsızlık savaşına dönüştü.”14 Osmanlılar yeni talepleri kabul etmediler ve ayaklanmayı bastırdılar. 

Daha sonra yukardaki senaryo işlemeye başladı. Rusya'nın açtığı savaş, Osmanlıların yenilgisi, verilen sözler, bunların yerine getirilmemesi ve yeniden ayaklanma, ayaklanmanın bastırılmasına rağmen diğer ülkelerin baskıları ve 1815 Viyana Konferansı ışığında yapılan anlaşma ve Osmanlı tarihinde ilk defa Hıristiyan köylülerin yönetime katılmalarının kabul edilmesi... 

Sırp ayaklanmasının belki deen önemli sonucu budur. Asırlardır ikinci sınıf vatandaş olan Hıristiyanlar (Sırplar) imtiyazlı bir prenslik haline geliyorlar ve kendi meclislerini kuruyorlardı. 1829'da bu özerklik dahada genişliyor ve Osmanlılar sadece senelik vergi almak ve bazı kalelerde asker bulundurmak dışında, Sırbistan'ı terkediyorlardı. 

1814 yılında aslında Osmanlılar ayaklanmayı tümüyle bastırmışlardır 
Sıra Sırp halkından intikam almaya gelmiştir. Veya olayları aktaran yazarın deyişiyle, “mezar sessizliğini” sağlamaya. Sadece Aralık 1814'de Belgrat veziri Süleyman Paşa, bir iddiaya göre üçyüz Sırp tutukluyu kazığa geçirmiştir. “Bu kurbanlar, kazıkların üstünde genellikle üç, dört gün daha yaşıyorlardı ve aç köpek sürüleri ayaklarından kemirmeye başladıkları 
zaman dahi kalpleri çarpmaya devam ediyordu. .” 143 

Bu işkencelerde Osmanlı Paşası yalnız değildir. Sırp hareketinin ilginç bir siması ona eşlik etmektedir: Miloş Obrenoviç. Bu zat hem Osmanlılarla anlaşmış, ayaklanmacılara ve halka olmadık işkenceleri yapmıştır hem de 
1815 ayaklanması sonrası Sırp hareketinin başına geçmiştir. Değişmeyen 
tek özelliği ise her dönem uyguladığı akıl almaz işkencelerdi. Yukardaki kaynağa göre 150 Sırp önde gelenini tutuklayarak, Paşa'ya teslim etmiş ve bu kişilerin kelleleri Belgrat kalesinde teşhir edilmiştir. Yine bu işkencelerde, kadınlar önce şişlere geçirilmişler, ve sonra canlı olarak yakılmışlardır. “Diğerleri ya üzerlerine dizilen taşların altında boğulmuşlar ya da kafaları, içi kül dolu at torbalarının içine sokulmuş ve zavallılar boğuluncaya kadar içinde tutulmuşlardır. ” 14 

!  Milos’un işkenceleri tek başına yönetici iken de devam etmektedir. 
Konağının etrafında en küçük bir gürültü yapanı dahi idam ettiği anlatılmaktadır. Sırplılar, “Miloş'un konağı civarında sivrisinek sesi bile duyulur”, demektedirler. Hem yönetici, hem hakim, hem de infaz memurudur. 
Örneğin, 1834 yılında, hırsızlık suçundan karşısına çıkardıkları birinin, ifadesini dahi almadan, hemen orada kellesini kesmiştir. 145 

1825 yılında yarı özerk Sırbistan'da ölüm cezaları hâlâ kazığa geçirilerek 
yerine getirilmektedir. Bu idamlara' şahit olan yazar kazığı geçirme cezasını şöyle anlatmaktadır; “Mahküm (kazık cezasına çarptırılan), toprağa sabit 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olarak gömülmüş, ucu yukarıya doğru sivrilen bir kazığın üzerine, kazığın ucu kurbanın barsaklarının içine iyice girecek şekilde oturtulurdu. Daha sonra açlık, susuzluk, kızgın güneş ve korkunç acılarıyla başbaşa bırakılırdı. Ölüm cezalarında, talihsiz ölüm kurbanına bir damla su vermek bile yasaktı. Kazığın ucu iç organlarında gezerken ve bağırsaklarda ve karında iltihaplanmaya yolaçarken, mahküm susuzluktan helâk olur ve susuzluktan ve açlıktan ölürdü... Kurbanlar, kazığın ucunda bazen üç, bazen altı gün ve gece yaşarlardı.”146 Yukarıdaki işkence olaylarının çoğuna kendisinin şahit olduğunu aktaran yazar, Alman tarihçilerinin, Miloş'tan övgüyle söz ettiklerini aktarır. “Bu canavarı, Leopold Ranke gibi Alman tarihçiler, Mühendis Richter ve yazar Possart gibi gezginciler, eserlerinde büyük bir insan, büyük bir örgütçü, ‘zamanının en aydın ve en büyük monarklarından biri’ olarak süsleyip püslemeye çalışmışlardır, ”147 

Burada Alman tarihçilerinin Miloş'u ele almaları ile Türk tarihçilerinin 
11. Mahmut'u ele almaları arasıdaki ilginç paralellik dikkatimizi çekmektedir. 11. Mahmut halka terör estirmiş bir yöneticidir. Ama Türk tarihçileri, sağcı olsunlar solcu olsunlar genel olarak onu överler. 11. Mahmut, kimisi için devrimci, kimisi için reformcu ve yenilikçi, kimisi için de devletin selâmetini sağlayan dirayetli bir devlet adamıdır. 


Yunan Ayaklanmaları ve Bağımsızlığı 


Osmanlıların ve Türklerin (ulusal) kimliklerinin oluşmasında Yunan bağımsızlık hareketinin özgün bir yeri vardır. Elias'ın, “her ulus grubunun fırsat buldukça yayılma, genişlemeyi amaçladığı” tesbiti bu iki ulusal grubun ilişkilerini tarih boyunca belirlemiştir. Ayrıca Batının Yunan bagımsızlık hareketi karşısında takındığı tavır, iki halk arasındaki düşmanlığı körükleyen ilginç bir faktör olmuştur. 

Aydınlanma hareketinin birçok bakımdan eski Yunan kaynaklarına dönüş olduğu bilinmektedir. Yunan kültürüne ve düşüncesine bu ilgi, açık bir Yunan hayranlığına dönüşmüş ve Avrupa'da Yunan bağımsızlık hareketinin büyük bir destek bulmasını sağlamıştır. Günümüz dayanışma hareketlerine benzer geniş bir kampanya oluşmuş ve birçok tanınmış kişi doğrudan bu mücadeleye angaje olmuşlardır. Hatta Ingiliz şair Lord Byron Yunan bağımsızlık mücadelesine doğurdan katılmış ve orada ölmüştür. 
Victor Hugo, Voltaire Türk despotizmine karşı, Yunan bağımsızlığını destekleyen şiirler, yazılar yazmışlardır. Başlangıçta hareketi, çıkarları nedeniyle desteklemeyen Batılı devletler bu yoğun propaganda karşısında Yunanlıları desteklemek zorunda kalmışlardır. 

Ayaklanma 1821 yılında Mora'da başladı!48 ve derhal bir Müslüman-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Hıristiyan çatışmasına dönüştü. İsyancılar adada yaşayan Müslümanlara yönelik bir katliam düzenlediler. İngiliz tarihçi Finlay, yazdığı Yunan tarihinde, 26 Mart - 22 Nisan 1821 arasında, bir ayda onbeş bin Türkün öldürüldüğünü belirtiyor. Bu katliamlarda yoğun işkencelerin yapıldığı da aktarılmaktadır. “Yunanlı eşkiya sağ kalanlara yaptıkları vahşice davranışlarla yetinmeyip Türk mezarlığını da kazıp ölüleri çıkarıp yaktılar.”150 

Osmanlı birlikleri ayaklanmayı bastıramazlar. 11. Mahmut, büyük bir intikam duygusu ile tüm Yunanlıların katledilmesini emrederse de, bu niyetinden vazgeçirtilir. Ama İstanbul ve Anadolu'da başta önde gelen piskoposlar olmak üzere birçok kişi ayaklanma ile ilişkili görülerek asılır. 
Diğer Rumlara yönelik yoğun baskı uygulamaları gündeme gelir. 

Avrupa'da Türk katliamları üzerine yoğun propagandalar başlar. Artık karşılıklı tırmanan bir gelişme sözkonusudur. Her taraf sadece diğerinin yaptığı katliamdan söz etmektedir. Burada, sözünü ettiğimiz ruh halinin oluşmasının ilk ip uçları vardır. Türk dostu Sir A. Slade, kendisinde Osmanlı topraklarını ziyaret etme arzusuna yolaçan, tüm bir 19. ve 20. yüzyıla damgasını vuracak bu ruh hali hakkında şunları söylüyor; “Avrupa'yı asırlardır baskı altında tutan, edebiyatından, tarihine varıncaya kadar her köşeye giren bu büyük devletin çöküşünü temin için, Avrupalılar ellerinden geleni yapıyorlardı. Maksat, ‘Müslümanların zulmü altında inleyen Hıristiyan toplumları ve milletleri kurtarmak ve bağımsızlıklarını kazandırmaktı. Yunan medeniyetinin asırlardır esarette bulunuşu, “ilim ve sanatın mahküm edilmesi’ diye adlandırılıyor, şairlerimiz pek icli manzumeler terennüm ederek hissiyatlarını dile getiriyorlardı.”151 

Avrupa'da oluşan Türk düşmanlığının tarihi elbette yeni değildi. Büyük ölçüde, politik çıkarlar tarafından belirlenen “Barbar Türk” resminin bu dönemde yeni bir ivme kazandığını görüyoruz. Bu kampanyaya aydınlanmanın önde gelen düşünürleri de katılıyorlardı. Örneğin, Voltaire, Rus Çariçesine yazdığı bir mektupta onun Türklere karşı savaşa girmesini kutlamakta ve “Hiç olmazsa birkaç Türk öldürerek sizlere yardımcı olmak isterdim,” diyerek, bunu yapamadığı için üzüntülerini bildirmektedir.152 

Batıda oluşan ruh halinin bir de ters yönü sözkonusudur. Benzeri bir nefret ve düşmanlık, tek yanlı propagandalara tepki olarak Türkler arasında yayılmaktadır. “Bu andan başlayarak Avrupa dinsel bağnazlığı çirkin kafasını ortaya çıkardı. Masum Müslüman köylülerinin öldürülmeleri hiç gözönüne alınmadan Müslümanların kendini savunma önlemleri Avrupa'ya Müslüman “vahşeti'nin örnekleri olarak ilân edilcli.”159 (Türk katliamlarını, “masum savunma örnekleri” olarak sunma dışında, Batıya egemen olan çifte standartlılık konusunda burada söylenenlerin doğru olduğunu görmek gerekiyor.) 

Osmanlı yöneticileri (ve belli anlamda muhalefet hareketleri) Batıda 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gelişen bu tek yanlı, katledilen Türk ve Müslümanlardan bahsetmeyen propagandayı kendi politikalarını gerekçelendirmek için kullanmaya başladılar. Batının katledilen Müslümanlar karşısında sessiz kalması, Osmanlı ve Türk katliamlarının “özürü” veya gerekçesi olmuş gibidir. 
Burada sadece bir devlet politikası olmasının ötesinde, Müslüman-Türk halkına egemen olan bir ruh halinden söz etmek gerekmektedir. Nitekim, ilk katliam haberleri Istanbul'a geldiğinde, idamların başlaması yanısıra, “Bu idamları görenler, bazı Müslümanlara yapılan işkencelerin intikamını almak için... gözlerine kestirdikleri Hıristiyanları idam etmeye başladılar.”154 Rum halkı hem devlet kaynaklı hem de Müslüman halkın toplu katliama varan saldırılarına uğradı. “Istanbul tam bir mezbahaya döndü.”155 

Türk dostu yazarımızın, “Müslümanların kendini savunma önlemleri” olarak tanımladığı bu saldırılardan, Cevdet Paşa bile Tarih-i Cevdet’inde çok olumsuz söz eder. Saldırıya uğrayan sadece Yunanlılar değildir. Başta Ermeniler olmak üzere diğer Hıristiyan azınlıklar da saldırılara mâruz kalmışlardır; “Salih Paşa Sadrazam olduğunun ertesiSalı günü İstanbul'un birçok yerinde oniki Rum öldürttü... Onu izleyen Çarşamba günü yedi Rum daha idam ettirdi. Bu ölüm cezalarını gören Müslümanlar da cesaret alarak, Kalas'ta Rumların Müslümanlara yaptıkları alçaklıkların öcünü almak için, bazı nedenlerle kişisel kin besledikleri Hıristiyanları öldürmeye başladılar... Cinselergin olmayan, yeni yetişme çocuklar, öğrenciler ve içlerinde 18-20 yaşına gelmiş terbiyesiz ve edepsiz, kendini bilmez oğlanlar, küçük büyük öteki okul çocuklarını da başlarına toplayarak... birkaç grup oluşturup, Istanbul'un Hıristiyan mahallelerine saldırarak onlardan kimilerini yaralamaya cesaret etti; birtakımı da eşyaları yağma ettiler. Ertesi gün bir başka grup... Ermeni mahallesini basıp, büyüklerinin ellerinde silah olduğundan... sekiz kadar büyüklü küçüklü insanı hiç çekinmeden yaraladılar. Bunlardan ikisi çok geçmeden öldü... 
O günlerde çarşı ve sokaklarda, pek yoksul bazı Yahudiler dışında, Hıristiyan ve Yahudiler pek seyrek görünür oldu...”156 

Ingiliz Elçi, Lord Stratford, Istanbul'daki katliamları protesto etmek için saraya koştu. “Fakat bu olaylar Reis Efendi'ye anlatıldığı zaman, Türk devletadamı Yunanlıların daaynı şeyi yaptıklarını ileri sürdü. Reis Efendi haklıydı. Navar ve Tripolitza'nın zaptı sırasında Yunanlılar hunharlıkta, vahşette kimseden geri kalmamışlardı. Canning bile bunu istemiye istemiye itiraf zorunda kalmıştı. ”157 

Burada Avrupa'da egemen olan ruh halinin tersten nasıl işlediğini görüyoruz. Türk tarafının kendi katliamlarını gerekçelendirmek için kullandığı, Yunanlıların da bu işi yapmış oldukları tezi daha sonra son derece yaygınlaşacak ve genel bir ruh haline dönüşecektir. Günümüzde ulusal katliamlar konusunda, “Onlar da bizden çok kişiyi öldürdüler” veya 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“Biz yapmasaydık onlar yapacaklardı” gibi sözler sıkça kullanılmaktadır. 
Topluma oldukça kök salmış olan bu zihniyete göre, Osmanlı-Türk katliamlarından bahsedenler, Batının tek taraflı uydurmalarının etkisinde kalanlar veya Batının çıkarlarına alet olanlardır. Özellikle Ermeni katliamlarında bu gerekçeler son derece fazla kullanılmaktadır. 

Yunan ayaklanmasının bastırılması için, Mısır Valisi Mehmet Ali Paşa'dan yardım istenir. 1825 yılında adalara çıkartma yapan Mısır birlikleri kısa sürede ayaklanmayı bastırırlar. Resmi tarihimizin aktarmasıyla, “Mora kolaylıkla asilerden temizlendi.”158 Veya daha doğru bir deyişle, askerler, “ortalığı yakıp yıktı(lar).”1 Ingiliz elçisi Lord Stratford Canning, “Mısırlıların yamyamca hareketlerinden” söz etmektedir. “Yığın halinde cinayetler, harp ganimeti olarak yüzlerce kulağın saray kapılarına çivilenmesi gibi akla sığmaz” cinayet ve işkenceler bu “temizlik” eyleminden sadece bazılarıdır. 160 

Aynı yıllarda İstanbul'da bulunan bir Ingiliz gezgin, Yunanistan'dan yollanan ayaklanmacılara ait kulak ve burunların saray önünde sergilendiğini aktarır. R. Walsh, 2500 çift kulağın bir çuval içinde Harem kapısı önünde durduğu haberini aldığı zaman bunu, Ortadoğu'ya özgü abartma sayar ve rapora inanmayarak kendi gözüyle görmeye gider. “Ve burada gerçekten Türklerin, Kızılderililerin kafa derisi yüzdükleri gibi, insan suratını yüzdükleri, kulak, burun, dudak kestikleri haberlerinin hiç de kurgu olmadığını gördüm. Kapının iki tarafında, tıpkı küçük ot yığınları gibi, insan yüzünün parçalarından oluşan iki yığın vardı. Kulaklar delinerek ipe dizilmişlerdi; burunlara bir dudak ve alnın bir parçası tutturulmuştu; çenelere ise diğer bir dudak tutturulmuştu ve genellikle uzun sakallıydılar; bazen yüz tümüyle kesilmişti ve bütün yüz tek parça halinde duruyordu. Bazılarında ise yüz parça parça dilinerek deforme edilmişti.”161 Yazar ayrıca tesadüf eseri, ayakkabılarına kulak, burun, çene yapıştıranları gördüğünü aktarmaktadır. 

Osmanlılar ayaklanmayı kanlı bir biçimde bastırdıktan sonra gelişmeler yukarda anlattığımız senaryoya uygun bir seyir izledi. Önce Ruslar ultimatom gönderirler; Fransız ve İngilizler devrimin taleplerinin radikalliğinden kendi ülkeleri açısından korktukları için önce geri dururlar. Rus ultimatomu, Yunan ayaklanması üzerine verilmiş olmasına rağmen, yapılan görüşmeler sonucu varılan anlaşmada Sırplara ve Rumlara bazı haklar verilir. Rus müdahalesinin gerekçesi olan Yunan bağımsızlığına anlaşmada hiç yer verilmez. 

Gerek Avrupa'daki dayanışma hareketinin baskıları gerek Mısır Paşasının Yunanistan'a yerleşme çabaları İngiliz ve Fransızları da harekete geçirir. 1827'de Rusya ile birlikte Osmanlılardan Yunan bağımsızlığını kabul etmelerini isterler. Bu reddedilince, savaş açılır, 1829 Edirne Barış Anlaşması ile Yunanistan'ın bağımsızlığı Osmanlılarca tanınır. 
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Bu anlaşma parçalanmanın başlangıcıdır. Daha sonra Fransızlar Cezayir'i işgal ederler ve ayrılma sırası Mısır'a gelir. Mısır olaylarının Tanzimat'ın ilânı üzerinde doğrudan etkisi olmuştur. 

Bu tarihten sonra iki ulus arasında oldukça “problemli” olarak adlandırabileceğimiz ilişkiler başlamıştır. Yunan ulusal devleti her türlü fırsatı kullanarak genişlemeyi amaçlarken, Osmanlılar da ellerinden kaçırdıklarını her fırsatta geriye almaya çalışmışlardır. Her iki ulusal devletin sınırları içinde yaşayan diğer grup, ulusal devlet felsefesi gereği çeşitli baskılara mâruz kalmıştır. Fakat daha önce de söylediğimiz gibi, sadece devletten ulusal azınlığa yönelmiş bir baskı sözkonusu değildir. Yunan bağımsızlık hareketini başlangıç alırsak, daha sonra her vesile ile, (Girit ayaklanmaları, adaların Yunanistan'a bağlanma çabaları, iki devletin karşılıklı genişlemeyi amaçlayan savaşları, Kıbrıs olayları nadeni ile gündeme gelen olaylar gibi) iki halk karşı karşıya gelmiş ve karşılıklı katliamlar yaşanmıştır. 


Diğer Ayaklanmalarda İşkence ve Katliamlar 


Tanzimat reformlarına kadar Anadolu'da birçok başka ayaklanma olmuştur. 1838-39'da Moltke'nin de bastırılmasında görev aldığı Kürt ayaklanması, ulusal karakterde bir başkaldırı sayılabilir. Bunun dışında çeşitli Arap aşiretlerinin yönetimin zulüm eylemlerine karşı başkaldırıları sözkonusudur. Yine, Mısır Valisinin ayaklanmasına paralel Anadolu'da çeşitli başkaldırılar olmuştur. II. Mahmut'un terör yönetiminden yılan Anadolu halkı yer yer ayaklanarak, Mehmet Ali Paşa'nın idaresine girmek istemişlerdir. Bu sayede Anadolu'nun içlerine kadar birçok yer Mısır Valisinin kontrolüne geçmiştir. Ancak Rus yardımıyla Mısır birliklerinin ilerlemesi engellenebilmiştir. 

Bölgede bulunuşu sırasında Kürt köylüleri ile de konuşan Moltke, Kürtlerin iki şeyden şikâyet ettiğini söylüyordu: Vergi ve askerlik. Ayaklanmanın ana nedeni budur. Ayaklanmayı bastırma eylemi tam bir katliama dönüşür. Osmanlı birlikleri değişik metodlar kullanırlar. “Hafız Paşa... Kürt isyanının bastırfılması işini sona erdirdi... Bastırma hareketleri sırasında asilerden veya asilerin hükmü altında bulunan halktan 15.000 
kişi öldürüldü veya yaralandı. İhtiyar kadın ve çocuklar da dahil olmak üzere 4.000 kişi köle olarak götürüldü ve 6.000 aile de birden kaldırılarak Diyarbakır yakınlarına yerleştirildi. (Zorunlu sürgün edildiler). Modern bir terbiye ile yetişmiş ve Çerkez soyundan bir Başkomutan, kesilmiş bir 
Kürt başı getirene 200 kuruş ve kesilmiş bir el ve ayak getirene de 100 
kuruş mükafat veriyordu.”162 

Çatışmalara bulunan Moltke anılarında buna değinmektedir; “...Hafız 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Paşa'nın yanına gittim. Oraya ganimetleri ve esirleri getiriyorlardı. Kanlı yaralar içinde erkekler ve kadınlar, memedekilerden itibaren her yaşta çocuklar, kesik başlar ve kulaklar. Bunların hepsini getirene 50-100 kuruşluk bahşişler ödeniyordu.”163 Yine Moltke'ye göre, Osmanlı birliklerinin ayaklanma bastırma adına yaptıkları bu “istilâ, -yalnız silahlıların dešil- acizlerin, binlerce kadın ve çocuğun hayatına mal olmuş, binlerce köyü tahrip etmiş ve uzun yılların emek ürünlerini yok etmişti.”164 

Benzeri işkenceler aynı yıllarda ayaklanan Arap aşiretleri mensuplarına da uygulanmaktadır. Burada da artık, “normal” sayacağımız bastırma metodlarının yanısıra değişik bir uygulama dikkatimizi çekmektedir. 
Aşiretleri kontrol altında tutmak amacıyla, her aşiretten belli sayıda insan rehin alınmaktadır. En küçük bir kımıldanma anında bu rehineler öldürülmekle tehdit edilmekte, ayrıca bunlar üzerinden pazarlık yapılmakta ve rehineler aşiretlere parayla geri satılmaktadırlar. Rehine olarak tutulan insanların, hiçbir “suç” işlememiş olduklarını da eklemek gerekmektedir. 
Bunlar genellikle yaşlı ve aşiretlerin sevilen veya ileri gelen kişileridir. 

Yaşam koşulları ise tam bir işkencedir. Böyle bir grup rehineyi gören Moltke anılarında şunları yazıyor: “Türkler bir aşirete baskın yapmaya muvaffak olabilirlerse koyun ve keçi sürülerini, birkaç deveyi ve rastgelirse birkaç rehine alırlar. Bu sonuncular bundan sonra sefil bir esir hayauna mahkümdurlar. Urfa Sarayı'nın dar bir mahzen yahut ahırında dokuz ihtiyar gördüm ki bunlar üç buçuk yıldan beri burada çürümekteydiler. Boğazlarına takılı demir halkalardan ağır bir zincirle birbirlerine bağlıydılar ve günde iki defa hayvanlar gibi su içmeye götürülüyorlardı. 
Onlar için kabilelerinden 150.000 kuruş gibi muazzam bir kurtulmalık parası istenmişti...”165 


YÖNETİCİ ZULÜMLERİNE KARŞI 
HUKUKİ ÖNLEMLER 


Tanzimat öncesi döneme ilişkin aktardığımız bu sınırlı örnekler, işkencenin yaygın bir biçimde gündemde olduğunu göstermektedir. Yapılan tüm reform çabalarının işkence ve terör pratiği açısından her hangi bir anlamı yoktu. Aksine reformlarla, merkezin kendini diğer güçlere karşı kuvvetlendirmesi ve merkezi denetimin artırılması amaçlandığı için işkence ve terör pratiğinde önemli bir artış dahi sözkonusu olmuştu. 

işkence ve zulmün ortadan kaldırılması yolunda ilk ciddi önlemler 1838'in ikinci yarısı ile birlikte alınmaya başlanmıştır. Bunlar, Osmanlı Padişahlarının daha önceki bölümlerde de gördüğümüz geleneksel önlemleri değildir. Elbette 11. Mahmut döneminde de zulüm yapan devlet 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yöneticilerine karşı fermanlar çıkarılmış, bolca siyaset cezaları dağıtılmıştır. Burada ele alacağımız zulme karşı önlemler ise Tanzimatın ilk habercisidirler. Yönetiminin son aylarında 11. Mahmut bir ceza kanunu hazırlatmıştır. Bu ceza kanununun amacı yöneticilerin işlediği suçların cezalandırılmasını düzenlemek ve bir sisteme bağlamaktır. 

Tanzimat reformlarının başlangıcı da sayılabilecek bu reformun, ceza hukuku alanında yapılması ve bu ceza kanununun sadece devlet memurlarının işlediği suçları kapsaması, yönetici zulümlerinin Osmanlı toplumundaki boyutlarını göstermesi açısından önemlidir. Artık sadece ferman veya siyaset cezalarıyla değil, oluşturulacak bir hukuk sistemi aracılığıyla yönetici zulümlerinin önü alınmak istenmekteydi. İlk adım olarak memurlara ilişkin bazı idari reformlar yapıldı. 

Zorunlu bir neden olmadan hiçbir memurun azledilmesi veya görevinin değiştirilmesi sözkonusu olmayacaktı. Memurlukların açık artırma ile kiralanması kaldırıldı ve maaş sistemine geçilidi. Daha önce yerel vergilerden kendi paylarını alan memurlar kalan parayı merkeze yolluyorlardı. 
Bu uygulama, günlük ve sürekli bir yönetici zulmünü kaçınılmaz kılıyordu. Çünkü her memur kendi payını yüksek tutmak için daima istenenin üstünde vergi toplamaya çalışıyor veya rüşvet alıyordu. Bu düzenlemelerden sonra yukarda sözünü ettiğimiz, yönetici zulümlerini ve rüşveti ortadan kaldırmayı amaçlayan ceza kanunu hazırlandı. 

Il. Mahmut'un konuya ilişkin fermanında, hem düzenlemelerin hem de ceza yasasının nedenişöyle özetlenmektedir: “Vekillere (bakanlara) ve yüce saltanatımızın görevlilerine böyle dolgun maaş verilmesinden amacımız, şeriatça, dince, akılca ve ahlâkça yasak, zararlı ve çirkin olan rüşvet eyleminin kökünden yok edilmesi ile devlet işlerinin ve halkın resmi işlemlerinin, çıkar beklemeksizin düzenlenip görülmesi(dir)... bu nedenle bütün memurlar, görevlerinin gereğini yönetmeliklere uygun olarak yerine getirmelidirler; bunun yanısıra her memurda görülmesi olası bulunan suç, fırsat gözleme, savsaklama eylemlerinin farklı derecelerine göre bir ceza yasası hazırlanmasını daha önce emretmiştim...Bu'yönetmelik ve ceza yasası yürürlüğe girdikten sonra artık hiç hatır ve gönüle bakılmayarak, her kim ve hangi rütbeden olursa olsun, konulmuş olan ceza ona uygulansın... bu konuda bizim tarafımızdan da gizli ve açık soruşturma 
ve araştırmalar yaptırılacağı doğaldır.” 166 

Bu ön gelişmelerden sonra hazırlanan ve 1838 yılında yürürlüğe giren kanunun ana özelliklerini şöylece özetlemek mümkün; “Memurine Mahsus Ceza Kanunu” adıyla çıkartılan, “kanun tekniği açısından ilkel olan bu düzenlemede, memurların işleyebilecekleri suçlar ve cezalar sayılmakta, kanunsuz kimseye ceza verilmeyeceği, keyfi cezaların kaldırıldığı ifade edilmektedir.”167 Bu aynı zamanda Osmanlılarda işkence kurumunun yerleşmesinde en büyük rolü oynayan Siyaseten Katl cezasının 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kaldırıldığı anlamına geliyordu ki, işkence tarihi açısından bu adımı bir devrim saymak abartı olmayacaktır. 

Kanunda, memurların, “zulüm ve taadiden (adaletsizlik) kaçınmaları” istenmekte ve “ehali ve fukaranın zulüm ve taadiden vikayeleri (önleyici tedbir alma, koruma)” en önemli görevleri olarak sayılmaktadır.168 Bu kanunla birlikte ilk defa, zulüm suçlarının sayıldığı ve tasnif edildiğini görmekteyiz. “Zulüm suçları memleketin harap olmasına yolaçtığı için”, ağır suç sayılmakta ve bu suçu işleyenler “vüzeradan bile olsa” mutlak cezalandırılacağı söylenmektedir. Yalnız, yüksek rütbeli yöneticiler konusunda verilecek ceza hâlâ Padişah yetkisine bırakılmaktadır. Bu, suç işleyenin Padişah tarafından affedilebileceği anlamına da gelir ki, kanun karşısında eşitlik prensibinin ihlâli demektir. 

Benzeri bir eşitsizlik rüşvet suçunda da görülmektedir. Ilgili hükümde, “Rüşvet alıp verme ile ilgili soruşturmalarda, soruşturma rüşvet veren açısından yapılır. Eğer rüşvet veren saltanatın ileri gelenlerinden -rütbeli kişilerden değilse, durumlarına göre rüşvet verenlere dayak ve azarlama cezası verilmelidir,”169 denerek yüksek rütbeliler ceza kanunu kapsamı dışında bırakılmaktadırlar. 

Yönetici zulümlerine karşı alınan bu önlemlerle beraber Siyaseten Katl cezasının da kaldırılmış olmasıyla, işkenceye resmen son verilmesinin kapısı yavaşça aralanmış oluyordu. 


TANZİMAT ÖNCESİ DÖNEME İLİŞKİN SON SÖZ 


Il. Mahmut dönemindeki işkence ve terör bahsini kapatırken genel bir değerlendirme yapmak gerekir. Burada bir gözlemcinin 1840 yılına ilişkin yaptığı genel değerlendirmeyi aktarmakla yetinelim. Tanzimat ilân edilmiş, reform çabaları başlamıştır. 11. Mahmut döneminde de birçok reform girişimi olmuştur. Ülkedeki genel durum ise şöyledir: 

“Eyaletlerde bir karman çormanlıktır gidiyor... Bulgaristan huzursuzluk içinde; Sırbistan, prensine karşı ayaklanmış halde; Arnavutluk ise isyan ürperişleri içinde çırpınıyordu. Üsküdar'da üç Hıristiyan köylüsü mahkemesiz, kadısız idam edilmişti. Trabzon'da Vali Paşa pazar meydanında iki suçluyu eliyle boğazlamış, Musul Valisi içkiden delirmiş halde bir gece yarısı sokağa fırlayıp, keyfi için, önüne kim çıktıysa cansız yere sermisti. 
Arnavutluk'ta askerler iki şehriyakıp yıkmışlardı. Selanik'te birlikler, geciken paralarını almak için ayaklanmışlar, kumandanlarını öldürmüşlerdi. 
Bir yandan halktan ağır vergiler alınadursun, Bâb-ı Âli efendileri paşalar- dan gelen sus payı altınlarla zevkü sefa edebilmek için bu duruma göz 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yumuyorlardı... 

Müslümanlara karşı Hıristiyanların tanıklığı kabul edilmiyor, Hıristiyanlar Türk mahallelerine girdikleri zaman görmedikleri hakaret kalmıyordu... Mahkemelerde dayak, işkence olağan sayılıyordu.”170 işkencenin ve dayağın bu derece olağan sayıldığı bir ülkede işkence nasıl yasaklanacaktı ve yasaklansa bile ne tür bir toplumsal anlamı olacaktı? 
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BÖLÜM MI 
TANZİMAT REFORMLARI SONRASI 
İŞKENCENİN EVRİMİ 


TANZİMAT FERMANI VE ANLAMI 


Tanzimat reformlarının Osmanlı Tarihi için bir dönüm noktası olduğu tartışma götürmez. Bugün, üzerinden 150 yılı aşkın bir zaman geçmiş olmasına rağmen, olay öneminden hiçbir şey kaybetmemiştir. Sözkonusu olan, yapılan reformların içeriği değildir. Bugünkü anlayışla, bunları reform olarak saymayanlarımız bile çıkabilir. “19. Yüzyıl Osmanlı reformizminin işleyiş biçimi ile çağdaş demokrasimizin işleyiş biçimi arasında benzerlikler var. Günümüzde demokrasi ne kadar ‘gerçek’ ise 19. yüzyıl Osmanlı reformları da o kadar gerçek reformdu.”! 

Tanzimatın tarihsel anlamı, getirdiği reformların ötesinde bir yerdedir. 
500 yılı aşkın egemenlik sürdürmüş bir İmparatorluk, bu tarihten itibaren 
(elbette belli bir geçmişi olmakla birlikte), bilerek veya bilmeyerek tarihi bir karar vermiştir. Bu bir medeniyet değiştirme kararıdır. O güne kadar, kendisini tanımlamayan, (devletin ve toplum yapısının ideolojik çimentosunu oluşturan), kültürel, ahlâki, siyasal ve sosyal değerler kümesi terkedilmeye başlanmıştır. Şüphesiz bu dönüşüm ve değişimin içeriği, geçmişten kopuşun ne derece radikal olması gerektiği gibi sorunlar üzerinde son derece sert tartışmalar olmuş ve oluşan farklı eğilimler birbirleriyle sürekli çatışmışlardır. 

Ülkemizde her toplumsal kesim Tanzimat reformları sonrasında girilen süreci kendisi açısından başka biçimde anlamaya ve kavramaya çalışmıştır. 
Kimilerimiz açısından bu bir çağdaşlaşma, modernleşme süreci idi. Batı medeniyetine, onun normlarına sahıp olmak dün de bugün de tek kurtuluşumuz idi. “Tanzimat düşmanlığı bir gericiliktir.”? Kimimiz açısından bu bir taklitçilik, yozlaşma, aslını inkâr tarihidir.d Kimimiz açısından ise, toplumların evrim şemasına uygun, burjuva devrimler süreci olmakla birlikte aynı zamanda sömürgeleşme ve emperyalizme bağımlılık tarihidir.4 Aşağıda da göreceğimiz gibi, konu üzerine yapılan tartışmalar, Batı medeniyeti hakkındaki bugünkü yargılarımızla doğrudan bağıntılı olduğu, onun tarafından da belirlendiği için, günümüzde dahi güncelliğinden hiçbirşey kaybetmemiştir. 


Fermanın İlânı ve İçeriği 


“Sonraları Londra'ya Sultanın sefiri olarak geldiği vakit ahbablığımız tazelendi. Türkiye'deki reform bahsi üzerine bana açıldığını hatırlarım. 
Yeniçerilerin kaldırılması ile başlamış olan ve Mısır'daki Mehmet Ali'nin yaptığı ıslahattan örnek alınarak, meydana getirilen ıslahat hareketine iştirak edeceği muhakkak gibi görünüyordu. Tanzimat taraftarlarının nasıl ve ne zaman işe girişmelerinin doğru olacağını sordu. - Başından, diye cevap verdim. - Başından ne demektir? dedi. - Tabiyatiyle hayat ve mülk masuniyetinden (can ve mal emniyetinden), diye cevap verdim. - Şeref masuniyetini de ilave etmeyecek misiniz? (Şeref, haysiyetin de emniyet altında olması gerekmez mi?) - Şüphesiz, dedim.”5 

Osmanlı politik hayatında son derece önemli birrol oynayan, devrin İngiliz Elçisi, Stratford Canning’in kendisine fikir babalığı rolünü biçtiği Tanzimat Fermanı, Mustafa Reşit Paşa tarafından, 3 Kasım 1839 günü, Gülhane Parkı'nda ilân edildi. Aslında, biçim olarak fermanın hiçbir özelliği yoktu. Her Padişah işbaşına geldiği zaman, adet üzere bir ferman yayınlardı. Bu fermanda ülkenin genel durumu özetlenir ve düzenlenmesi gereken noktalara dikkat çekilirdi. Gülhane Parkı'nda kalabalık bir topluluğa okunduğu için, Gülhane Hatt-ı Hümayünu olarak da bilinen Tanzimat Fermanının kendinden öncekilerden bu nedenle herhangi bir farkı yoktu ve Sutan Abdülmecit'in iş başına gelmesi ile yapmak istediği şeylere dikkat çekiyordu. Üstelik dili ve ülkedeki kötü durumun nedenlerini sayış bakımından da fermanın, daha önce yayınlanmış benzerlerinden fazlaca farkı yoktu. Dinin zayıflaması, Şeriat kurallarına riayet edilmemesi gibi geleneksel gerekçeler devletin içinde bulunduğu durumun nedenleri olarak gösteriliyor ve ana amaç yine Şeriat ilkelerine uygun bir düzen kurmak olarak ilân ediliyordu. 

Görünüşteki tüm bu “mâsumane” karakterine rağmen esasta başka bir olayın yaşandığını herkes biliyordu. Mustafa Reşit Paşa'nın olay sabahı geri dönmeme korkusu nedeniyle haremi ile helällestigi söylenir.6 Onu bu kadar korkutan elbette ki ülkede değişiklikler amacıyla hazırladığı reformların birtakım köklü dönüşümleri öngörmesi ve bunun da birçok karşıtı olmasıdır.” 

Ferman, hiçbirayrım yapmaksızın, Hıristiyan ve Müslüman halkın, a) can güvenliğinin, b) mal güvenliğinin, c) şeref ve haysiyetinin korunmasını sağlayacak, kişi güvenliğine ilişkin önlemlerin alınacağı sözünü vermektedir. Vergi ve askerlik işlerinin bir haksızlık kaynağı olmaktan çıkartılarak düzenleneceği bildirilmektedir. Herkesin kanun önünde eşit olduğu ilân edilmekte ve özellikle yönetici haksızlıklarını önlemek için derhal bir ceza kanununun çıkarılması istenmektedir. Bu haklar ayrıntılı ve madde madde verilmiş değildir. Yanyana sayılıvermişlerdir. Bu nedenle “baştan savmak amacıyla yazıldığı” yollu eleştirilere de yolaçmıştır. 
(Fermanın tamamı için bkz. EK- V.) 

Eğer Ferman tersten okunursa ülkenin içinde bulunduğu durumun samimi bir itirafı olarak da anlaşılabilir. Yönetici zulümleri ve işkenceler bölümünde uzunca ele aldığımız, vergi ve askerlik sorununun halk için gerçekten dayanılmaz olduğu Fermanda da dile getirilmektedir. 
Osmanlı hukuk sistemine göre, hiç kimsenin yargılanmadan cezalandırılmaması ve herkesin kanun önünde eşit olması gerekirken bunun böyle olmadığı kabul edilmektedir. En önemlisi, devletçe gizli zehirleme ve idamların yapıldığı itiraf edilmektedir. Zaten ilk idari reform çabalarına, gerek Tanzimat öncesi gerekse Fermanın ilânından hemen sonra, ceza kanunları hazırlanarak başlanması, bize yönetici zulümlerinin boyutu hakkındabilgi vermektedir. 


Ferman Üzerine Tartışmalar 


Tanzimat üzerine söylenenlerin neler olduğunu sıralamaya kalkmak kendi başına bir çalışmanın konusudur. Getirdiği yeniliklerden çok daha önemli olan, bu dönemle birlikte içine girilen sürecin niteliğidir. Bir medeniyet değişikliği olarak değerlendirdiğimiz bu ferman ile, kararı verenler ne düşünmüş veya hangi saiklerle hareket etmiş olurlarsa olsunlar, İmparatorluğun, 500 yılı aşkın bir süredir kendisini belirleyen çehresi değişmeye başlamıştır. Bu medeniyet değişikliğinin sosyal, siyasi, kültürel boyutları üzerine yoğun tartışmalar yapılmıştır, hâlâ da yapılmaktadır. 

Tanzimat Fermanı, hukuki içeriği; modern, anayasal devlet kurma sürecindeki rolü; Hıristiyan-Müslüman çatışmasına yaklaşımı; genel olarak özgürlükler sorunu açısından anlamı; radikalliği vedönüşümcü karakteri; hangi ihtiyaçların ürünü olduğu ve ne derece dış etkilerin sonucu olarak gündeme geldiği gibi oldukça geniş ve farklı boyutlarda tartışmalara konu olmuştur. 
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Fermanın Hukuki Niteliği 


Hukuki niteliği itibarıyla Fermanı, “Bizim İnsan Hakları ve Hürriyetleri Beyannamemiz”8 veya “Türklerin ilk haklar beyannamesi”9 biçiminde yorumlayan hukuk ve siyaset tarihçilerimiz vardır. Bunlara göre, Ferman, “1789 Fransız Inkılâbı ile Avrupa'ya yayılan inkılâp hareketlerinin Osmanlı İmparatorluğundaki ilk tepkisini temsil etmektedir.”19 Oldukça abartılı sayılması gereken bu yorumları daha da ileri götürenler ve Tanzimat Fermanını, hükümdarın mutlak yetkilerini kayıt altına alan, ilk 
anayasa olarak ilân edenler dahi vardır.1 1 

Insan Hakları Beyannamesinin maddeleri ile Fermanda yeralan hükümleri kıyaslayan E.Z. Karal da benzeri bir yargıda bulunmaktadır. Beyannamede yeralan maddelerin, “şekle ait farklar bir tarafa bırakıldığı takdirde,” “bir iki istisna” dısında fermanda da yeraldığını savunan Karal şöyle diyor: “Bu noktalar gözönünde tutularak denebilir ki Gülhane Hattı bir nevianayasa mahiyetindedir.”12 

Bu kıyaslamalar ciddi bir zorlamadır. Bilindiği gibi, Avrupa ve Amerika'daki örneklerde, insan hakları ve hürriyet kavramları sori derece önemli bir yer tutmuştur. Ve bu belgeler bir anlamda da özel olarak bu kavramların üzerine oturmuş, onları siyasal yaşamın temel unsurları yapmak amacıyla yayınlanmışlardır. Tanzimat Fermanında ise birey özgürlükleri ve hürriyet fikrine ne küçük bir övgü vardır ne de özel bir yer verilmiştir. 

Ayrıca Tanzimat Fermanı bir kanun niteliği taşımamakta ve sadece bazı tavsiyelerde bulunmaktadır. Fermanda yazılı olan hususların yerine getirilip getirilmemesi tamamiyle yönetimin arzusuna kaldığı gibi, bunu kontrol edecek herhangi bir mercii de yaratılmamıştır. Tanzimat'ın bu niteliği daha sonra yayınlanacak fermanlara da egemendir. Padişahı bağlayan hiçbir kurum yoktur ve böylesi bir kurum 1876 yılına kadar ne ferman ne de kanun yoluyla yaratılmıştır. Tanzimat Fermanı ile Padişah sadece kendi kendisine bağlı kalacağına söz verdiği bazı sınırlamalar getirmiştir. Övgüyle anılan hakları ise, “hükümdar tarafından yapılan bir ‘bağış’ olmaktan”13 öteye gitmemiştir. Özetle, “Makam-ı Saltanatın kendi selâhiyetlerine yine kendisinin isdar ettiği (çıkarttığı) fermanların hükümleriyle koyduğu bazı kayıtların, raptettiği prensip ve kaidelerin, bahsettiği hukuk ve imtiyazın, dünyevi, siyasi, hukuki hiçbir müeyyidesi yoktur. 
Devletin yüksek selahiyetlerinin hudutlarında... hiçbir yenilik tahavvül husule getirilmemiştir.”14 Bu niteliği ile Ferman bir Anayasa olmaktan çok kendi kendini sınırlamadır. Onu bir Berat, bir Charte saymak gerekmektedir. Fermanın bu hukuksal içeriği konusunda birçok yorumcu aynı kanaati paylaşmaktadır.19 “Kısacası Tanzimat devrinde her şeyin Padişahın 


bir taraflı arzu ve iradesiyle vukubulduğunu... kabul etmek lâzım ge- 
‘ir.”16 l 
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Batı Dünyasının Etkisi 


Tanzimat Fermanı üzerine yapılan tartışmalarda önemli bir konu, Batı'nın etkisinin ne olduğu sorusudur. Bu konuda iki boyutu birbirinden ayırmak gerekmektedir. Birincisi, düşünce akımları itibarıyla Batı'nın etkisinin ne olduğu sorunudur. İkincisi, dönemin uluslararası ilişkileri sonucu Batılı devletlerin Ferman üzerindeki etkilerinin ne olduğudur. 

Batı düşüncesinin Tanzimata etkisi konusunda görüşler oldukça farklıdır. Bu konuda yapılan ana yanlışlık, Batı düşünce akımları konusunda ayrıntılı düşünmemektir. Böylece tüm bir Batı düşün dünyası, Fransız devrimine ve ona yolaçan bazı temel kavramlara indirgenmektedir. Ve bundan kalkarak da, Tanzimat Ferırlanında Fransız devriminin etkisinden yola çıkarak Batı'nın izleri aranmaktadır. Böylece bu etkiyi keşfedenler olduğu gibi, reddedenler de olmaktadır. Bir düşünceye göre, Tanzimat Fermanı, “... fertten her bakımdan, tam bir itaat ve teslimiyet isteyip ona tam bir hürriyetsizlik aşılayan, eski teokratik devlet anlayışından uzaklaşmanın, ferdin devlet karşısında bir hak ve hürriyete sahip olduğunu, devletin de yalnız fertlerin bu hak ve hürriyetini korumakla yükümlü bulunduğunu, kabul eden Aydınlanmacı devlet anlayışına yönelmenin bir ifadesidir.” Ve Fermanda doğal hukuk anlayışının temel ilkeleri dile gelmektedir.17 

Tanzimatta, olanı değil, sadece kendi aradıklarını görmek isteyen hukukçularımız, bu fikirlerini temellendirmek için, örneğin Fermanda olmayan, birey ve özgürlükleri sorununda şu ilginç fikirleri savunmaktadırlar: Fermanda açıkça belirtilmemiş olmakla birlikte “hürriyet hakkının da zımnen mevcudiyetine hükmetmek (gerekmektedir).” Doğal Hukuk anlayışından hareket etmek gerekirse, Fermanda sözü edilmese bile, söz, toplantı, basın vb. gibi klasik hürriyetlerin de, “sayılan esas haklar içerisinde mündemiç bulunduklarına hükmetmek gerekir.”18 

Bu yorumlarla, hukukçular Fermanda olmadığını kendilerinin de kabul ettikleri noktaları “zımnen” varsaymakta ve Fermanın içine zorla sokmaktadırlar. Aşırı bir zorlamanın ürünü olan bu bakış en hafif bir ifadeyle, hukukçularımızın gerçekliği değil hayallerini dile getirmelerinin ifadesidir. 
Teokratik yönetimden vazgeçmek, ne Sultan'ın ne de Tanzimat yöneticilerinin düşüncesidir. Meşrutiyet fikri bile onlara ürkütücü gelmektedir.!9 
Birey ve bireyin dokunulmaz hakları fikri ise, değil yöneticileri için, Tanzimatın muhalifleri için bile oldukça yabancı kavramlardır.20 Zaten, 1908 
devriminde son derece sınırlı bir dönem dışında, gerek Tanzimat gerek Meşrutiyet yönetimlerinde, hürriyetler ve birey özgürlükleri, (bu arada toplanma, örgütlenme, basın vb. özgürlükleri) konusunda son derece sert davranılmış, bu haklar ne tanınmış, ne de (1908 döneminde tanındığı çok sınırlı bir sürede dahi) kullanılmasına izin verilmiştir. “Tanzimata 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öncülük edenlerin insan haklarına ve bunların getirdiği kurumlara yabancı oldukları bilinmektedir.”2 Bu nedenle Tanzimat'ta, Batı'da gelişen temel insan hakları anlayışının izlerini aramaya çalışmak boşuna bir çabadır. 

Ferman ne Fransız Devrimi'nin, ne de onun fikirlerinin etkisinde kalınarak hazırlanmıştır. Yukarda da gördüğümüz gibi, Osmanlı yöneticileri devrimin tarihsel anlamını kavramaktan dahi çok uzaktırlar. Onu en iyimser yorumla, “bir tehlike” oluşturması itibarıyla dikkate almışlardır. 
Hattâ bu nedenle, ferman, devrim fikirlerinin Imparatorlukta yarattığı olumsuz sonuçları engellemek amacıyla hazırlanmıştır, diyebiliriz. 

“17. ve 18. asırlarda Türkiye'de bir rasyonalizm ve tabii hukuk cereyanının mevcudiyetinden bahsetmeye imkân yoktur... 18. ve 19. asırlarda Avrupa'da vücuda gelmiş olan sistematik hukuk ilminden ve hukuk nazariyatından o zamanki Osmanlı İmparatorluğunda eser yoktu ve olamazdı.. Bu itibarla Garbin... meydana koyduğu sistematik hukuk ilmi ve nazariyatı Tanzimattaki kanunlaştırma hareketinin hiçbir suretle âmil ve muharriki olmamış(tır).”22 Bunun önemli bir nedeni Osmanlılarda İslâm düşüncesinin ve hukuk yapısının esas ve belirleyici olmasıdır.23 

Fakat bu söylenenlerden Ferman üzerine Batı'daki fikir akımlarının hiçbir etkisi olmadığı gibi bir sonuç çıkartılmamalıdır. Bu etkinin ne olduğunun anlaşılabilmesi ise ancak, çok basit gibi görünen ama temel öneme sahip bir sorunun cevaplandırılabilmesiyle mümkündür. Etkisinden çok söz edilen Batı'dan kastedilen nedir? Ve bu dönemde tek bir Batı'dan sözetmek mümkün müdür? “Tekbir Batı” olmadığı basit gerçekliğini belirttikten sonra, cevap verilmesi gereken soru, bu dönemde Avrupa'da egemen olan düşünce akımlarının neler olduğu ve bunlardan hangisinin Osmanlı yöneticilerini etkilediğidir. Ancak bu sorulara verilecek cevaplarla Tanzimat'a Batı düşüncesinin etkisinin ne olduğu anlaşılabilir. 

Osmanlı yöneticileri, çağlarının insanları olarak elbette Batı'nın siyasi ve düşünce akımlarından etkilenmişlerdi. Ama Fransız Devrimi'nin tam tersi bir istikamette. Tıpkı bir filtre gibi, Osmanlı yöneticisi ve aydını, Batı'dan kendi durumuna uygun olan düşünceleri süzmüştür. Bunlar, güçlü bir devlet fikrini işleyen, siyasi otoritenin güçlendirilmesine ağırlık veren fikirlerdi. 

Konu üzerine kafa yormak zahmetine katlanan çok az düşünürden biri olan Şerif Mardin, Tanzimat'ın baş mimarı Reşit Paşa'nın ana amacının, idareyi keyfilikten kurtarmak olduğunu söylüyor. Paşa'ya göre, Osmanlıların içinde bulundukları çöküşten tek bir kurtuluş yolu kalmıştır. Devletin şahısların (Padişahların) keyfi yönetiminden kurtarılması ve değişmez, sabit kurumlar üzerine oturtularak güçlendirilmesi...24 

Hükümdarın yetkilerini sınırlamak ve bu sınırları kanunen sabitleştirmek, devleti değişmez bazı kurumların üzerinde yeniden örgütleyerek 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şahısların keyfi girişimlerinden kurtarmak bu düşüncenin programını oluşturuyordu. Yani burada da geleneksel Osmanlı devlet zihniyetinin bir yeni yorumu ile karşı karşıyayız. Devletin adaletli olması sorunların çözümü için kaçınılmazdı. Ama adaletli devlet, eskiden olduğu gibi, Islâm veya yöneticinin iyi niyetiyle temellendirilmemeli, aksine Batı'dan alınacak yeni kurumlarda sabitleştirilmeli, değişmez biçimde kurumsallaştırılmaydı. “Reşit Paşa'nın tutumu Avrupa'da 18. ve 19. asırlarda yayılan liberalizm cereyanının arkasında yatan ideoloji ve dünya görüşüne tamamiyle uymaktaydı.” Batı'da bu dönemde egemen olan Anayasacılık akımı, Tanzimat adamlarına ihtiyaç duydukları düşünsel malzemeyi vermektedir.25 

Osmanlı düşün hayatına Batı düşüncesinin Kameralizm yoluyla girmiş olması da bu nedenle tesadüfi değildir. Aydın despotizmi adı verilen görüşün siyasal teorisi olan Kameralizm, güçlü devlet arayışında olan Osmanlı yöneticilerinin de arzularına cevap veriyordu. 

Özetle, “Gülhane Hatt-ı Hümayün'u, büyük çapta, kendi devrinin ve muasır Avrupa'nın siyasi, hukuki, içtimai, iktisadi fikir ve telâkkileri ve müesseselerinden kuvvet al(mış) ve bunların tesirinden doğmuş(tur)”26 fikri, eğer bu etkinin, Fransız Devrimi ve aydınlanmanın karşıtı olan fikir akımlarından beslendiği ile tamamlanırsa doğrudur. Yoksa, Tanzimat'ın, temel insan hakları, birey özgürlükleri gibi aydınlanmacı fikirler üzerinde yükseldiğini iddia etmek siyasal körlük olur. 

Nitekim, Tanzimat Fermanın'da Batı düşüncesinin etkisi olduğunu savunan Şerif Mardin de, bu eylemin düşün babalarının, “ihtilâl vakıası karşısında bir hayli ürkmüş ol(duklarını) ve iyi idare, adalet fikirlerini bu kadar ısrarla müdafa etme(lerinin) arkasında bir ihtilâl korkusunun yattığını söylemek mümkündür,”27 demektedir. 


Ferman Üzerinde Dış Ülkelerin Etkileri 


Tanzimatta Batı etkisi sorununun bir de politik bir boyutu vardır. Fermanın ne derede Batılı devletlerin dayatması ile yayınlandığı Türk tarihçileri arasında son derece tartışmalı bir konudur. Bir eğilim, Fermanı bütünüyle Batı'nın eseri görmek isterken diğer bir eğilim daha çok bir “direnme” havasının fermana egemen olduğunu savunmaktadır. 

Tanzimatın ilânında yabancı devletlerin tartışma götürmez bir rolü ve etkisi vardır. Bunu Fermanın kendisinde de okumak mümkündür. Yabancı devletler, verilen sözlerin yerine getirilmesini kontrol edecek bir garantör durumundadırlar. Özellikle Mısır krizinin aldığı boyut ve Osmanlıların başka devletlerin acil yardımına ihtiyaç duymaları Fermanın ilânını doğrudan etkilemiştir.28 “Osmanlı İmparatorluğu, yardım almak için kurtarılmaya değer bir görüntü vermek, kendinde reform yapmak ve Mehmet 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Ali'nin Mısır'ı kadar liberal olmak zorundaydı.”29 

Tanzimat ilânında rol oynayan ikinci bir ilginç dış faktör ise, Yunan isyanı ve buna bağlı olarak Avrupa'da Türkleraleyine oluşan kamuoyudur. 
Daha Tanzimat ilân edilmeden önce, Yunanistan ve Mısır'ın Avrupa medeniyetinin üyeleri sayılarak, Türkler aleyhine son derece olumsuz bir kamuoyu oluşmasından Osmanlı yöneticileri son derece rahatsız oluyorlardı. Reşit Paşa bu durumda, “Osmanlı İmparatorluğunun kaderinin medeniyet problemlerine bağlı bulunduğunu anlamakta gecikmedi.” Ve çalışma arkadaşlarına, kendi ifadesiyle, “Türkiye hakkında pek yanlış fikirlere saplanmış büyük devletlersiyaset adamlarıyla uğraşmak” emrini verdi.30 11. Mahmut'un da direktifleri doğrultusunda, Batılı gazeteciler satın alınmaya ve paraylaOsmanlılarlehine yazılar yazdırılmaya başlandı. 
Bu makalelerde Osmanlıların da, “Civilisationa” girdikleri, yapılan reformların tümünün “Civilisation”un gereklerine uygun olduğu fikri işlenmektedir.31 

Batı basınındaki bu tartısmadan Osmanlı kamuoyunun haberi yoktur ve Osmanlılarda reformlar üzerine herhangi bir tartısma yapılmamaktadır. 
Dolayısıyla, Osmanlı reformları, kendi insanını ikna etmeden cok daha önce Batı'yı ikna etmeyi amaçlıyordu. Vebircok reform özellikle bu amaçla yapılmıştı. “Padişahın Batılılaşma hareketi Osmanlı kamuoyunun kontroluna girmeden önce, Batı kamuoyunun murakabesine (denetleme) geçmiş olduğunu ifade etmek herhalde bir mübalâğa sayılmaz.”32 Gülhane Hatt-ı Hümâyunu bu havanın bir devamı olarak, Yunanistan'ın etkisiyle Avrupa dünyasından dışlanmamak amacıyla da ilân edilmistir.33 

Aslında Fermanda, Batı'nın baskısının veya ondan yardım isteme arzusunun önemli bir rol oynadığı, Fermanın ilânı sırasında bile bilinen ve söylenmiş bir gerçekliktir. Dönemin tarihçileri bu durumu saklamaya da gerek görmüyorlardı. Lütfi, Tarih-i Lütfisinde bu gerçekliği tüm yalınlığı ile dile getiriyordu. Reşit Paşa'nın yaptıkları üzerine şunları yazıyordu; “(O)... Bir taraftan devletlerin yetkililerini getirterek görüşmeye aldırdığı Mısır olayını Osmanlı Devletinin genel çıkarları doğrultusunda karara bağladı. Bir taraftan da istibdat idaresinin zulme dayanan yönetimi nedeniyle Avrupa devletlerince kınanan Osmanlı Devletinin 'Tanzimat-ı Hayriye'gibi bir anayasayla genel durumu düzelterek ve devletlerle bağlarını ve ilişkilerini artırarak, içte ve dışta Padişahına ve devlete büyük hizmet sundu.”34 


Tanzimat ve Batı Taklitçiliği 


Fermanda, Batı'dan gelen bu tür politik baskıların rolü olduğunu kabul etmeyen tarihçi yok gibidir.35 Asıl tartışma, Batı etkisinin boyutları ve Tanzimat yöneticilerinin Batı ile ilişkilerinin niteliği üzerinedir. Yaygın bir 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eğilim, Tanzimatçıları Batı'nın kuklaları olarak değerlendirmektedir. Onlar, İngiliz veya Fransız çıkarlarının uzantıları ve ülkeyi Batılı emperyalistlere peşkeş çeken işbirlikçileridir. Tanzimatçılara yönelik bu “Batı taklitçiliği eleştirisi,” Tanzimatın kendisi kadar eskidir. Tanzimat hareketine oluşan ilk muhalefet hareketinin eleştirisi de bu noktada toplanmış, ve Tanzimatçılar, “yalan yanlış düzenlemelerle birtakım yapmacık ıslahatlarla, Avrupa'ya hoş görünmekten, (onların gönlünü almaktan) başka bir şey düşünmemiş” olmakla elestirilmislerdir.36 Bu eleştiri tüm bir 19. 
yüzyıl boyunca devam etmiş ve özellikle 11. Meşrutiyet döneminde, Türkçülerin ve İslâmcıların ana eleştiri noktasını oluşturmuştur. Örneğin, “Türkçüler... onun dayandığı zihniyetin düşmanıdırlar (ve) “Tanzimatın iflasını ilân etmişlerdir.”37 

Tanzimatın Batı uyduculuğu olduğu konusunda, sağ ve İslâmcı tarihçilerle, bazı sosyalistlerin aynı fikri paylaştıklarını görmekteyiz. Bu birleşmenin oluşmasında Kemalizm istemeyerek de olsa önemli bir rol oynamıştır. Kendisini kabul ettirme ve yerleştirme döneminde, Kemalizm, rakip gördüğü Tanzimat'a saldırmak zorundaydı. Bu nedenle dönemin bütün “resmi” tarihçi ve hukukçuları Tanzimat'ı, ülkeyi Batı'ya bağlamak, ekonomiyi yıkmak,38 gerçek bir rönesansı istememek, reformlarda tam istekli olmamak ve yetersiz kalmak gibi nedenlerle eleştirmişlerdir.39 

Bu eleştiri mantığının ilginç bir seyri vardır. Tanzimat yöneticilerini, iktisadi yapıyı ihmal etmekle, ilkin Yeni Osmanlılar eleştirmişlerdir, daha sonra Türkçülüğün babası sayılan Ziya Gökalp bu düşünceyi sistemleştirmiştir. Tanzimatçılar, sanayide yenileşmeyi gerçekleştirmeden, önce tüketim alışkanlıklarında değişiklik yapmışlardı; bundan dolayı da yenilenmeyi başaramamışlardı. Kemalist kadrolarca da benimsenen bu çizgi daha sonra sosyalistlerin eleştirisinin ana teması oldu. Bunda Kemalizm ile sosyalizmi birleştirmeyi amaçlayan Doğan Avcıoğlu'nun etkisi büyüktür. 
Bu düşünüre göre, “Tanzimat hareketi... Batı'nın sömürgesi olma hareketidir.”40 Ve bu reformlar bir iç dinamiğin ürünü olmayıp, “İngiltere tarafından empoze edilmiştir... ve esas bakımından, Batı kapitalizminin çıkarlarına hizmet etmekten ve Türkiye'yi sömürgeleştirmekten başka sonuç vermemiştir.” Bu nedenle, Tanzimatın amacı şu şekilde formüle edilmektedir; “Tanzimatın en başta gelen amacı emperyalist devletlere, bu devletlerin Türkiye'de etkinlik gösterecek kapitalistlerine ve bu devletlerle işbirliği içinde bulunan gayrimüslim Osmanlılara, liberalizmin gerekli kıldığı ortamı... sağlamaktır. ”42 Ingiliz Elçisi Stratford Canning'in nüfuzu üzerine anlatılan hikâyelerle süslenen bu bakış açısı, sosyalistlerin geniş kesimlerince de aynen benimsenmiştir.43 

Sosyalistlerin, Tanzimat olayını, biruydulaşma süreci olarak ele almalarının önemli bir nedeni de sahip oldukları, “Azgelişmişlik” bakış açısıydı. Türkiye, emperyalizmin bir sömürgesiydi ve geri kalmamış, geri 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bıraktırılmıştı. Sanayi devriminin yapılamayıp, Avrupa gibi gelişmiş bir ülke olamayışın ise bir başlangıcı olmalıydı.44 Batı gibi benzeri süreçleri yaşamayışımızın nedeni ise, Emperyalistler ve onların işbirlikçileri Tanzimatçılardı. 

Tanzimat karşısında benzeri bir tavrı Islâmi ve sağcı güçler de almaktadır. “Tanzimatın ortaya koyduğu hareket, bütün takımıyla yabancı, Avrupa'dan alınmış taklidin ürünü gözüküyor... Bize fena gözüken Avrupa'nın taklit edilmesi, Batı kurumlarının kopya olunması, Frenk zihniyetinin eleştirisiz kabülüne çalışılmasıdır.”45 Bu yargılarda son derece ileri giden ve genel olarak Batılılaşmayı bir ihanet sayan yazarlar da vardır. 
Bunlar da, Tanzimat'ı ve reformları, “emperyalizmin Islâm ülkelerini sömürgeleştirme ve tek İslâm devleti olan Osmanlı devletini yıkma çabalarının,”46 bir parçası olarak görürler. 

Sol ve sağın buluşmasındaki neden, her iki kesime de egemen olan ortak ruh halidir. Batı karşısında, varolan egemen durumu kaybetmiş olmayı kabul edememe (sağ ve İslâmi çevreler) ile geri kalmamızın yarattığı eziklikle (sol çevreler), bunun nedenini geçmişte arayan ruh halleri, kendilerini bu hale getiren gerçek suçlunun Tanzimatçılar oldukları noktasında anlaşmaktadırlar. 


Tanzimat Batı'ya Bir Direnmedir 


Tanzimat Fermanının Batı'yla ilişkisi konusunda savunulan bir üçüncü pozisyondan da bahsetmek gerekir. Batılı devletlerin Ferman üzerinde etkileri vezorlamaları olduğunu kabul eden bu görüşe görc, Reformcuların Batı karşısındaki tavırlarında belirleyici olan şey, Batı'ya itaat veya onu taklit etmekten çok bir direnmedir. 1839 Tanzimat sonrası ilân edilen tüm ferman ve kanunların bir dönem sonra ya laçkalaştığına ya da yürürlükten kalktığına dikkat çeken bir tarihçimiz şöyle diyor. “O halde (bunlar)... 
sadece harici ve dahili vakıaların tazyikiyle kabul edilen fakat bu vakıaların tesiri azaldığı zaman az çok ihmale uğrayan vesikalar mahiyetindedir.”47 

Şüphesiz alınan tüm önlemleri, sadece Batı'nın gözünü boyamak için alınmış tedbirler olarak değerlendirmemek gerekir. Fakat bu nokta reformcu ekibi harekete geçiren bir başka saike dikkatimizi çekmektedir. 
Yenileşme veya reformların motoru Batı veya Batı'nın baskısı olmaktan çok, (bu faktörü elbette gözönünde tutarak), buna direnme, dağıtılmak istenen devleti korumak ve kurtarmak çabasıdır. “... aslında Tanzimatçılık, baskıya karşı gizli bir direnç ve ortalama yol iradesidir.”48 

Tanzimat reformlarının önde gelen isimlerinden, Reşit Paşa yetiştirmesi Fuat Paşa'nın söyledikleri bu konuda son derece öğreticidir. Yabancı etkisinin bilincinde olan Paşa, bu etkinin aslında kendileri tarafından kullanıldığını dile getirmektedir. Hemen hemen her tarihçi tarafından aktarılan bu ünlü sözünde Paşa şöyle demektedir: “Bir devlette iki kuvvet olur. 
Biri yukardan biri aşağıdan gelir. Bizim memlekette yukarıdan gelen kuvvet cümlemizi eziyor. Aşağıdan ise bir kuvvet hasıl etmeye ihtimal yoktur. Bunun için pabuççu muştası gibi yandan bir kuvvet kullanmaya muhtacız. O kuvvetler de sefaretlerdir.”49 

Dış faktörü bilinçli bir biçimde kullanmaya çalışmak Tanzimat adamının temel politikası idi. “Tanzimat adamlarının Batı'nın kuklası olmadığı ve Batı'nın çıkar çelişkilerinden doğan bir özgürlük marjına sahip oldukları sık sık belirtilmiştir... Ancak devlet adamlarının özgürlüğü ve bağımsızlığı başka, ‘manevra kabiliyeti” başkadır.”59 Osmanlı yöneticilerinin “manevra alanı” ise yok denecek kadar azdı ve dış faktörü kullanmak genellikle tersyönde işledi ve gerekli askeri ve siyasi güçten yoksun Osmanlı yöneticileri, arkalarında bir halk desteğinin olmadığı durumda ağır ağır batışlarını seyretmenin çaresizliğini yaşadılar. 

Özetle söylemek gerekirse, Ferman, Tanzimat yöneticilerinin, bir anlamda, istemeyerek, “zorunlu ilân ettikleri bir belgeydi...(ve) Imparatorluğun içine girdiği... buhranlara karşı bir tepki olarak,” gündeme gelmişti.51 Getirilen, “Batılı kurumlar” ise, ne bir kültürel uyanışın ve aydınlanmanın ne de Batı taklitçiliği veya hayranlığının ürünleridir. “Bunlar “Şark meselesi’ diplomasisi sınırları içinde Osmanlı devlet adamlarının çoğu kez inanmadan vermek zorunda kaldıkları ödünlerdir.”52 Burada Tanzimat Fermanının en önemli nedenine gelmiş bulunuyoruz. 


Fermanda Esas, Devleti Kurtarma Fikridir 


Tanzimat aydınını temelde hareket ettiren bu duygudur. Burada önemle belirtmek gerekir ki bu sadece yönetici ekibin değil, defalarca belirttiğimiz gibi tüm Osmanlı-Türk düşün ve siyasi muhalefet hareketlerinin ana dürtüsüdür. Kökleri 18. yüzyıla gidebilecek temel bir sorunun, Padişahtan sokaktaki insana kadar herkesçe ortak olarak sorulduğunu görüyoruz; “Bu Devlet Böyle Nasıl Olur?53 Bu devlet nasıl kurtulur?” Şerif Mardin, Osmanlı-Türk aydınlarının “amaçları, en büyük kayguları, düşüncelerinin başlangıcı ve sonu 'devleti kurtarmak'tı,” diye yazıyor ve, “Devleti kurtarmak Batı aydınının pek zevkine varamadığı bir kavramdı,” diye ekliyor.54 

Tanzimatın temel fikri de budur. İmparatorluğun batışına engel olunmak isteniyordu. “Tanzimat... toprak kaybını durdurmayı amaçlıyordu... 
merkeziyetçilik ve yeni bir yurtseverlikle, yani Osmanlıcılıkla İmparatorluğun kurtulacağını düşünenlerin eseriydi.”55 Bu gerçekliği 19. yüzyılda Tanzimat muhalifleri de dile getirmişlerdir: “(Tanzimat'ın)... görünürde herkesin yaşamına, malına, ırzına güvence olarak yapıldığı zannedilir, fakat gerçekte devletin varlığının devamını sağlamak için ilân edilmistir.”96 

Batı'ya açılma, modernleşme, Avrupa'yı taklit gibi tüm değerlendirmeleri yetersiz ve yüzeysel bulan, Prof. Abadan, dönemin genel tablosunu çizdikten sonra, “İmparatorluğun dayandığı dağılma tehlikesine maruz kütleleri yeni prensipler etrafında toplama(yı) ve devlet faaliyetini bu esaslara istinat ettirerek muhtelif unsurlar arasında birlik ve emniyetin esas şartı olan zapt ve raptı, nizam ve intizamı tesis etmeyi“ Tanzimatın ana prensibi saymaktadır.57 Tanzimatın dağılmayı engellemek isteyen bir ”el freni“, olduğu konusunda, gerek onu “yukardan bir devrim“ olarak görüp, “Tanzimat ilericiliktir” diye tanımlayanlar58, gerekse, “taklitçi” olarak degerlendirenler hemfikirdirler.59 

“Tanzimat, sadece devletin bir nevi kendini savunması ve genel dağılışı önlemek için girişilen bir idare-i maslahat tedbiriydi.”69 Dağılmayı engelleyecek idari maslahat tedbirlerinin iki önemli yolu vardı. Birincisi merkezileşme ve yerel yapılar üzerine otorite kurmak, diğeri ise farklı ulusal, dinsel azınlıkları Imparatorluga bağlamanın yollarını bulabilmekti. 

Bu nedenle, Tanzimat idarianlamda bir merkezileşmedir. Modernleşme adı altında Batı'dan belli kurumların alınmasının arka planında yatan, devletin merkezi otoritesini güçlendirmektir. Idari yapıda bir takım düzenlemeler yaparlarken, “Tanzimatçı bürokratlar, ülkemizde yerel özerklik ve mahalli demokrasiyi yerleştirmek gibi bir niyete sahip değildiler. 
Onlarreformla bir demokrasi denemesi yapmak değil... gelirlerin artması ve tutarlı bir idarenin yerleşmesi” gibi amaçları takip ediyorlardı.81 Devlet hayatında da asıl olan geniş grupların siyasal katılımı değil, devlete sadık gelir getiren bir tebaanın yaratılmasıdır. 

Ikinci sorun, farklı uluslardan ve dinlerden oluşmuş bir İmparatorluğun nasıl birarada tutulabileceği idi. Bu sorunun cevabı, temel bir sorunun çözümüne bağlıydı. Osmanlı sınırları içinde yaşayan tüm insanları, Imparatorluğa bağlayacak ortak bir kimlik yaratılabilir miydi? Tanzimata kadar, bütünüyle Islâm esaslarına göre örgütlenmiş devletin, Hıristiyanları, ikinci sınıf vatandaş sayarak kendisine bağlayamayacağı, Yunan bagımsızlığı ile açığa çıkmıştı. O halde, İmparatorluk için yeni bir siyasal-kültürel kimlik kaçınılmazdı ve ana sorun da bunun sağlanmasında yatıyordu. 


Hıristiyanlarla Eşitlik 


Tanzimatçılar yaratacakları, ortak bir Osmanlılık ruhu sayesinde, Hıristiyanları devlete bağlayacaklarını, sürmekte olan toprak kayıplarını önleyeceklerini düsünüyorlardı.62 “1839 Hatt-ı Hümayünu ile resmen açılan Tanzimat devrinin, Devletitensik etme (düzene koyma) teşebbüsünde esas gaye ve meşguliyeti, hep hukuk müsavatı prensibiyle Hıristiyan tebaayı 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devlete bağlamak, İmparatorluk vahdetini koruyup sağlamlaştırmak olmustur.”63 Bu nedenle Hıristiyan-Müslüman eşitliğini kendileri için merkezi bir sorun olarak ele aldılar. Fermanda yeralan, “tüm tebaanın eşitliği,” vatandaşlık fikrine yakın, yeni bir Osmanlılık anlayışına denk düşüyordu. Pratikte ne kadar gerçekleştirildiğinden bağımsız olarak, Fermanın en radikal yanı budur. Engelhardt özellikle bu konuda getirdiği yaklaşım nedeniyle, Tanzimat olayını “tam bir ihtilâl”64 olarak niteliyor. 
Hıristiyanlarla eşitlik, “eski İslâm geleneğinden en köklü ayrılışı temsil eden ve bu yüzden Müslüman ilkelerini ve duygusunu en çok inciten”65 bir konuydu. Bu nedenle de hemen kabul edilmedi ve büyük tepkilere yolaçtı. Burada tekrar etmekte fayda var. İslâmi geleneğin büyük bir övgüyle ele aldığı, Osmanlı döneminde Hıristiyan halkın dini özgürlüklere sahip olduğu gerçeği, 19. ve 20. yüzyıl koşullarında, dini “ırkçılığın” varlığı olarak yorumlanmalıdır.66 

Islâm dini mensubu kendini hiçbir biçimde diğer din mensuplarıyla eşit görmedi. Diğer din mensuplarına, ancak İslâmi otoriteyi kabul ettikleri noktada tahammül edilirdi. Sözü edilen İslâmi hoşgörü, “hoşgörülen cemaatlerinayrı ve aşağı olduğu ve üstelik bu niteliklerin açıkça belirlenmiş olması varsayımına dayanıyordu. Bu eşitsizlik... ilkesinden vazgeçmenin Müslümanlardan istediği fedakârlık çabası, şimdi ırki üstünlük kanunlarından vazgeçmeye davet edilen Batılılardan istenenden daha az değildi.”67 

Hıristiyanlar için son derece aşağılayıcı kanunlar hüküm sürmekteydi. 
Ve her alanda, (hukuk, giyim, ibadet vb.) son derece sert sınırlamalar mevcuttu. İkinci sınıf vatandaş muamelesi görüyorlardı. Bütün yaşamlarını, “Müslümanları rahatsız etmeyecek şekilcle”68 düzenlemek zorundaydılar. 

Bu nedenle “Müslüman ahali umumiyetle gayrimüslimlere verilen müsadelerden hoşlanmadı. Ulema ve ayan hattâ bazı valiler halkı tahrikten geri kalmadılar. ”69 Dinin elden gittiği, devletin gerilemesinin Hıristiyan adetlerini kabul etmekten kaynaklandığı, eşitliğin kabul edilemeyeceği vb.70 yollu yoğun propagandalar yapıldı. Reşit Paşa “gâvur paşa” olarak adlandırıldı.” t “Bu ünvanı sadece kişisel Batıcılığından dolayı değil, aynı zamanda hangi inancı taşırsa taşısın İmparatorluk içindeki bütün insanlara eşit muamele yapılması gerekliliğine inanışından dolayı almıştı. ”72 

Müslüman halkın bu karşı çıkışı özellikle, Tanzimata muhalif güçlerce kullanıldığı gibi daha sonra da, “gerici halk” imajının yerleşmesine neden olmuştur. Burada önemli olan birkaç noktaya değinmek gerekmektedir. 
Birincisi, Müslüman halkta varolan bu tepki, geniş bir karşı hareket olusturacak boyutlara ulaşmamıştır. “Bu karşı çıkış ülkede gelişimi ve medeniyeti engelleyecek nitelikte (boyutta) değildi.”73 Daha sonra başta yönctici kadro, daha sonra Kemalist kuşak tarafından abartılarak geliştirilen, 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birçok sosyalistçe de benimsenen “yeniliklerin düşmanı gerici halk” tanımı bu nedenle belli bir abartmaya da dayanır. Daha çok Osmanlı yönetici kadrolarının, halkı kul olarak görmelerinin, ona güvensizliklerinin bir ifadesidir ve bu, sosyalistlerce de, önderlik teorisine uygun düştüğü için benimsenmiştir.74 

İkincisi, dönemde reform hareketinin kendisi de bu konuda esasta farklı bir tutum içinde değildir. Gülhane Hattından dört ay önce yayınlanan bir ferman ile, “dinde kayıtsızlık gösterenlere müsamaha edilmeyeceği” bildirilmekte, “memurların sokaklarda camiye gitmeyen kimseleri yakalayarak sebebini soracakları ve Şeriata göre cezalandırılacakları” ilân editmektedir.75 Tanzimattan sonra da aynı uygulamaya devam edildiğini görüyoruz. Mart 1841'de yayınlanan bir fermanla, “mazeretsiz beş vakit namazı terk edenlerin cezalandırılaca(kları)” ilân ediliyordu.76 1867 
yılında da benzeri bir ferman yayınlanır ve “dini mazereti olmayanların, oruç tutmaya mecbur oldukları, dini mazeretleri sebebiyle oruç tutmayanların da oruç bozduklarının görüldüğü halde cezalandırılacakları” bildirilmektedir.77 

Görüldüğü gibi, geleneksel kurumlara bağlı kalmaya Tanzimat yönetimi de özen göstermiştir. Çünkü kendileri de “temelde muhafazakâr görüşlüydüler” ve bu nedenle reformları, “Avrupa devletlerinin önerilerini görünüşte kabul edip, hasıraltı etmek veya kendilerine göre değiştirerek uygulamak biçiminde yürütmüşlerdir.”78 “Gerici halkın” karşısında, kendilerini ilerici olarak tanımlayabileceğimiz herhangi fikri veya siyasi bir şekillenme içerisinde olmamışlardır. Kendi çağındaki Avrupa'daki düşünce akımları ile kıyaslandığında görülecektir ki, ne Tanzimat yöneticileri ne de onların muhalifleri kendi çağdaşları kadar liberal veya demokraturlar. Bu nedenle ilericilik gibi bir kriteri bu dönemin reform kadroları için kullanmak doğru değilidir. 

Fakat öbür taraftan, her ne kadar bu tepkinin büyük bir karşı hareket halini almadığını söylüyorsak da, Müslüman halkın dini inançlarına olan bağlılığının, bir dizi reformun yapılmasının önünde ciddi bir engel oluşturduğunu kabul etmek gerekmektedir. Osmanlı yöneticileri, özellikle genel eşitlik konusunda reformları gündeme getirirlerken, korktukları şeyin başında halkın tepkisi gelmekteydi. Bu nedenle, Hıristiyan-Müslüman eşitliğinin yaratılamaması ve ülkece bir aydınlanma hareketinin olusamamasının en önemli engellerinden birisicle islâm dini ve onun toplum nezdindeki güçlü ideolojik etkisiydi. 

Bunun izlerini günümüzde dahi gözlememiz mümkündür. Hıristiyanlarla genel eşitlik prensibi bugün bile birçok kesim tarafından kabul edilemez olarak görülmektedir. Islâmi kesimlerin popüler yayınlarında Tanzimat, Hıristiyan-Müslüman eşitliğini merkezine aldığı için elestirilinektedir.79 Benzer eleştirilerin solcu yazarlarca da, başka biçimde temellendirilerek yapıldığını görüyoruz. Emperyalizm teorilerine bağlı olarak, Hıristiyan-Müslüman eşitliğinin sağlanması, “sömürgeleştirme” siyaseti- nin bir parçası sayılmaktadır. Bu konuda yine Doğan Avcıoğlu'nun başı çektiğini görüyoruz. Stratford'un anılarından alıntılarla, Sultanın ana amacının “Hıristiyanları en gözde uyruklar yapmak olduğunu” aktaran Avcıoğlu, bunların da, “Batı kapitalizminin yerli komisyonculugu rolünü yüklenen Rum ve Ermeni aracılar” olduğunu söylerek, eşitlik fikrinin arkasındaki emperyalist çıkarları açığa çıkarttığına inanmaktadır.80 

Benzer fikirler daha da ileri götürülerek, tüm gayrımüslimlerin aslında kapitalistler olduğu ileri sürülmektedir. “İstanbul'da Rumlar, Türklerinkini gölgede bırakan konfor ve lüks içinde bulunmaktadırlar.” Bu gerçekliğe rağmen, emperyalist devletlerce, “Osmanlı devletinin iç işlerine karışma olanakları yaratmak ve Müslüman olmayan Osmanlı uyruklularının durumlarını daha güçlü kılmak” amacıyla, bu zengin kapitalistlerin, “ezilmiş topluluklarmış gibi gösterilmelerine çalışılmıştır ”.81 Batı'da yaygın biçimde varolan anti-semitizmi hatırlatan bu görüşlerle Hıristiyanlar, esas olarak, işbirlikçi sermaye kesimi olarak tanımlanmış ve Tanzimatın bu zenginler için yapıldığı savunularak, eşitlik anlayışı eleştirilmiştir. 

Bu noktada da, sağ ve sol yazarlar arasındaki ilginç paralellik gerçekten dikkat çekicidir. Her iki kesim, Hıristiyan azınlıklara, Batı'nın ülkemizi sömürgeleştirmek için kullandığı işbirlikçileri gözüyle bakmaktadırlar ve eşitlik prensibinin tarihi önemini arka plana atmaktadırlar.82 

Burada, tüm bir 19. yüzyıl boyunca gerek yönetici sınıflara gerekse muhalefet hareketlerine egemen olan ortak bir özellik sözkonusudur. Her ‚iki kesim de esas olarak, İslâmi düşünceden köklü bir kopuşu gerçekleştirememiiştir. Yönetici kesim, vatandaşlık ilkesini esas alan laik bir hukuk sistemi anlayışından çok uzak kalmış, muhalefet ise, yönetimi Şeriatı terketmekle suçlamıştır. Tanzimata karşı oluşan muhalefet, genel olarak, Müslüman halkıniçinde bulunduğu kötü durumadikkatçekmek gibi bir kaygıdan hareket ederek, Şeriatçı bir programa yönelmiş ve Hıristiyanlarla eşitlik sağlamaya yönelik girişimlere karşı çıkmıştır. 

Özetle, Osmanlı-Türk düşün ve politik yaşamında, tüm insanların eşitliğini şiar edinmiş, laik bir hareketin yokluğu, 19. yüzyılın temel eksikliği olarak kaldı. Hıristiyan halkları İmparatorluk içinde tutmaya yönelikadımlar bu nedenle, sadece pragmatik kaygılarlagündeme getirilen ama hiçbir zaman tam arzulanmayan yüzeysel tedbirlerdi ve kültürelsiyasal arka plandan yoksundu. Tanzimatın ilânından 150 yıl sonra bile, gerek sol gerekse sağ düşünürlerin, Hıristiyanlarla eşitlik sorununu hâlâ, Emperyalist ülkelerin iç işlerimize karışmak için buldukları gerekçe olarak elealmalarıbu konudaki düşünce fukaralığının bir göstergesidir. 

Burada eklenmesi gereken son bir nokta var. Gördüğümüz gibi, Osmanlılarda Hıristiyan-Müslüman eşitliği sorununa sıcak bakmayanlar, gerekçe olarak, bu eşitliğin, emperyalist devletlerin politikası olduğunu ileri sürmektedirler. Ve aynı yıllarda benzeri dini özgürlüklerin Avrupa'da bile olmadığını ileri sürerler. Bunlar elbette doğruluk payı olan düşüncelerdir. Nitekim Engelhardt'ın 1856'ların Avrupasına ilişkin verdiği bilgiler bu iddiaları doğrulamaktadır: “İspanya'da Katolik olmayanların dinlerinin gerektirdiği ayin ve ibadetleri serbestçe icra etmelerine izin verilmemektedir. Daha düne dek Toskana'da ve Napoli'de resmiotoriteler Protestanlığı kabul edenlere karşı kovuşturma açıyordu. İsveç'de Protestanlıktan Katolikliğe geçenler sürgün ve müsadere ile cezalandırılıyorlardı. Yunan Anayasası başka mezhepleri yayma faaliyetini yasaklamaktadır. Polonya'da Katolikliği kabul eden Ortodokslara karşı ne sert kanunlar konduğu hatırlardadır. Ya Ingiltere'de? Papa'nın üstünlüğünü kabuletmek diye birşey düşünülebilir mi? Bir Yahudinin milletvekili seçilmesine cevaz (izin) verilmiş midir?”83 1870'lerde da bu tabloda önemli bir değişiklik olmamıştır.8* 

Fakat, burada bizim icin önemli olan, Osmanlılarda Hıristiyanların esitlik ve özgürlügüne bu nedenle karsı cıkılıyor olmasıdır. Aynı mantık, azınlık ulusların demokratik haklarına iliskin olarak da ileri sürülmüstür. Böylece ülkemizde, iskence tarihi acısından da son derece önemli olan garip bir kültür oluşmuş ve yerleşmiştir. "Özgürlükler ve haklar sorunu, dış mihraklar tarafından ülkemizi bölmek için gündeme getirilen ve onlar tarafından kasıtlı kullanılan sorunlardır.“ Bu mantık yöneticilerimizde kök salmıştır. Her türlü demokratik talep, her türlü haklı istek, (hele bu ulusal veya dinsel azınlıklar tarafından savunuluyorsa), kökü dışarda mihrakların ülkemizi bölmek için düzenledikleri oyunun bir parçasıdır. Fakat bu kültürü taşıyanlar sadece yöneticiler değildir. Gerek halk nezdinde gerekse çeşitli muhalefet hareketlerinde aynı mantığın hüküm sürdüğünü görmek mümkündür. 

Sosyalist hareketlerde de, anti-emperyalizm biçiminde aynı düşüncenin izleri vardır. Bu, kendini en açık Ermeni katliamları sorununda gösterir. 
Sosyalist hareketin geniş bir kesimi, emperyalizmin oyununa gelmemek teziyle bu sorunu açık biçimde tartışmaktan çekinir ve sorunun arkasında esas olarak emperyalizmi ve onun çıkarlarını görür. Tüm bunlar demokratik olmayan bir kültür geleneğinin göstergeleridir ve toplumun demokratikleşmesini ve buna bağlı olarak işkencenin ortadan kaldırılmasının önündeki önemli engellerin başında gelir. 


Tanzimata Halk Desteği 


Tanzimatın halk desteğinden uzak olmasının, birbiriyle bağıntılı üç önemli nedeni sayılabilir. Birincisi, daha önce de gördüğümüz gibi, modernleşme 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sürecinin, Osmanlılarda merkezin (devletin), diğer toplumsal güçleri budaması temelinde gelişmesidir. Batı'nın aksine bu süreç toplumda egemen olan güçler arasında yeni toplumsal anlaşmalara ve böylece, anayasalarda ifadesini bulan, yeni devlet biçimlerine yolaçmamıştır. Aksine, 18. 
ve 19. yüzyıllarda, çevrede oluşmuş yeni sermaye grupları (Yeniçeriler ve Hıristiyan sermayedarlar) ve taşrada ortaya çıkan ayan ve eşrafla savaşılarak, merkezin hegemonyası kurulmaya çalışılmıştır. 

İkinci neden, bu sürece paralel olarak, zaten yukardan gelen ve halk hareketine oturmayan reformların kitlelerin somut durumlarında herhangi bir düzelmeye yolaçmamasıdır. Reform, halkın gözünde yeni vergiler, biçimi değişen veya artan yönetici baskısı anlamına gelmiştir. 

Üçüncü önemli neden, başka ulusal ve dinsel gruplarla yanyana, eşit koşullarla yaşamanın demokratik kültürünün olmayışı ve bunu merkezine koymuş herhangi bir hareketin yokluğudur. Bu durumun önemli sonuçlarından biri de, “halka tersdüşmemek” adı altında bu tür anti-demokratik tavır alışların desteklenmesi veya onaylanmasıdır. Mustafa Reşit Paşa Ferman'ı okumaya giderken ana korkusu, halkın tepkisidir. Paşa, “Padişahın tebaasına lütfettiği, ihsan buyurduğu, bu hatt-ı hümayünun halkta uyandıracağı tepkiden korktuğu için kuşkulu idi.”85 

Tanzimata halk desteğinin yokluğu, üzerinde tartışılmayacak kadar açık bir konu iken, nedenleri üzerinde tarafların farklılaştığını görmekteyiz. Halkın yenilikleri istemediği, çünkü, cahil ve tutucu olduğu, bu nedenle reformları anlayamayacağı hattâ engel olacağı çokça tekrar edilmiştir. Günümüzde de çok yaygın olan bu düşüncenin, 19. yüzyılda da savunulduğunu görüyoruz. Örneğin, Namık Kemal, Tanzimat'ın, Batı himayesinde yapılmış olmasının, devlete büyük zararlar verdiğini bu nedenle eleştirilebileceğini söylerken çok ileri gitmemek gerektiği konusunda uyarıyordu. “Çünkü, (yukardaki düşünceyi savunan) vatan evlatlarının bunamış babaları, Tanzimat ilân edildiğinde onun her kelimesini Islâm halifeliğini yıkmak için muska, açıkça büyü sayarlardı.” “Bu durum karşısında,” diye soruyor Namık Kemal, “Tanzimatı kamuoyunun korumasına vermek, celladın eline teslim edilme manasında olmaz mıydı?”86 

Tanzimatta halk desteği olmamasını bir direnme özelliği olarak ele alan düşünce de oldukça geniş bir yelpaze tarafından savunulmaktadır. Halk desteği niçin yoktu, sorusuna Doğan Avcıoğlu, “Köylüler, Yusuf Akçura'nın deyimiyle, protestolarını ancak, ‘askerden kaçıp dağa saklanmakla’ belli etmektedirler”87 diye cevaplamaktadır. Benzeri biçimde, Halil İnalcık, Tanzimatın, “sırf Avrupa'yı oyalamak için başvurulmuş tedbirlerden ibaret olmadığı, daha ziyade... isyan eden geniş reaya kitlelerini tatmin maksadıyla ortaya atıldığını” savunmaktadır.88 Buradan kalkarak da halk muhalefetine veya halkın tepkisine olumlu bir karakter verilmek istenmektedir. Oysa Tanzimata tepkiler kısmında da daha etraflı göreceğimiz gibi, 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Islämi kültürün derin etkisi altındaki yığınlar, Osmanlı toprakları içinde yaşayan tüm insanların eşitliği gibi temel bir ilkeyi benimsemekten çok uzaktılar. 

Dolayısıyla Tanzimata halk desteğinin yokluğu sadece olumlu bir direnmenin göstergesi değildir. Aydınlanma hareketinin temel sloganlarının kitleler tarafından da benimsenmesi ve bu anlamda toplumsal bir demokratikleşme, Müslüman halkın inançları ile bağdaşmadığı için gerçekleşememiş ve temel bir sorun olarak Cumhuriyet dönemine aktarılmıştır. 

Yukardaki görüşlerin aksine; Tanzimatın halk desteğinden yoksun ve birkaç kişinin Batı taklitçisi eylemi olduğu fikirlerini reddedip, Tanzimatı, “eski düzensizlik ve nizamsızlıktan bıkmış usanmış ve yeni bir nizama susamış olan halkın içtimai vicdanında hasıl olan aksülâmeldir... sürüp giden düzensizliğe karşı vicdan-ı içtimainin bir reaksiyonudur” diye degerlendirenler de vardır.89 Ama bu yaygın olmayan bir yaklaşımdır. 


Yönetici/Halk Ayrımı ve Demokratik Kültür 


Tanzimat reformları ve sonraki sürecin halkla yöneticileri karşı karşıya getirmesi, Türk düşünce hareketini de ikiye bölmüştir. Yönetici ve halk, tarafların tavır alışlarına göre tanımlanmışlardır. Buna göre reformcular, ya “ilerici/devrimci” ya da “Batı taklitçisi/işbirlikçi” olarak tanımlanmış, halk ise bu tanımların tam karşıtlarını oluşturmuştur. Buna göre de halk ya “gerici/yobaz” ya da “gelenekçi/gerçek ilerici” idi. Hemen hemen her düşünce akımı kendi içinde bu konuda ikiye ayrılmıştır. Özellikle sosyalist düşüncede bu ayrım çok daha açık biçimde görülür. 

Sıkça tekrar ettiğimiz gibi, bu tavır alışlarda, merkez-çevre ayırımı anahtar bir rol oynamaktadır. Yalçın Küçük gibi “merkeziyetçilik devrimciliktir,” tezini savunanlar olduğu gibi, asıl devrimci ilerici potansiyelin çevrenin tavır alışında yattığını savunanlar da vardır.90 Böylece bir düşünce, Türkiye'deki bütün ilerici atılımların ordu ve bürokrasiden geldiğini savunurken, (sosyalist hareketin geniş bir kesimi 1970'lerin ortalarına kadar bu tezi savunmuştur), diğer bir düşünce, asıl sorunun bu yukardan gelen yüzeysel reformlarda yattığını ve halkın buna tepki olarak İslâmi bir çizgiyi tercih ettiğini savunmaktadır. 

Tarafları bu biçimde oluşmuş bir tartışmanın Türkiye'de demokratik bir kültürün oluşmaması üzerinde doğrudan etkisi olmuştur. Çatışan tarafların, birbirlerini eleştirmede ve ayrım çizgilerini çekmekte kullandıkları kriterlerin niteliği, işkencenin kaldırılmasını merkezine alan demokratik bir kültürün ayrılmaz parçası olan insan hakları ve özgurlükleri sorununu tümüyle dışlamıştır. Oluşmuş tarafların tavır alışlarının içerikleri asla sorgulanmamıs, sadece taraflardan birisinin yanında yeralmak veya 


165 


tartışma konusu yapılan sorunlar çerçevesinde taraf tutmak yeterli görülmüştür. i 

Bugün, Yöneticiler-Halk ikileminde oluşmuş tarafların ve tartışmaya soktukları noktaların aşılması gerekmektedir. Bu ayrım sıhhatli değildir ve bir engeldir. İnsan Hakları, demokrasi, özgürlükler ve katılımcılık konusunda tavır alış gibi kriterlerin gündeme getirilmesi demokratik bir kültürün yaratılması açısından şarttır. Bu kriterler 19. yüzyıl düşünce dünyasına yabancı değildi. Dolayısıyla dönemin reformcularını veya “halkını” da bu ölçütlerle yeniden değerlendirirken, onlara “haksızlık edilmiş” olmayacaktır. 

Böylece ne “halkın tepkisidir” diye Hıristiyanlarla eşitliğe itiraz eden, azınlık haklarına karşı çıkan bir tavırda devrimci direniş potansiyeli keşfedilir, (böylecelüzümsuz ve hattâ ırkçılığa yolaçtığı için tehlikeli bir popülizme düşülmez), ne de yöneticilerin devleti kurtarma operasyonlarında “tarihi ileri götüren dinamikler” keşfedilir. 

Yukardaki ölçütleri ayrım noktaları olarak kullandığımızda göreceğiz ki, Tanzimat sonrası Osmanlı muhalefet hareketi, demokratik bir kültür yaratmak gibi bir sorunla hiç uğraşmamış ve yukardaki ilkeleri hiçbir zaman kendisi için tartışılmaz ilkeler olarak merkezine almamıştır. Dolayısıyla, Yönetici/Halk ayırımı işkencenin kaldırılmasını da içeren demokratik bir kültürün yaratılması açısında hiçbir biçimde baz olarak alınamaz. Tarafların niçin demokratik bir düşünce sistemini geliştiremedikleri ise ayrı bir tartışma konusudur. Burada şu kadarını söyleyelim ki, tarafların genellikle, kolektif bir kimlik yaratmanın sorunları ile uğraşmaları demokratik bir kültürün yaratılması önündeki en büyük engel olmuştur. Bu konuya sonuç bölümünde yeniden değinecek ve bazı tezler ileri sürmeye çalışacağız. 


Tanzimatın İkiliği 


Tanzimat Fermanı sonrası içine girilen reform sürecinin en çok tartışılan bir yanı da onun ikili karakteridir. Özellikle reformlara doğacak tepkilerden korkularak eski kurumlar radikal bir biçimde ortadan kaldırılmamış, yeni kurumlar onların yanına eklemlenmiştir. Tüm önlemlerin devlet tedbirleri olarak gündeme getirilmesi, taşıyıcı kitlesel gücün yokluğu, “dikkatli” olmayı gerektiriyordu. Zaten bu özelliğinden dolayı, Tanzimatçı ekibin köklü değişikliklere de büyük bir ilgisi yoktu. İkilik dediğimiz durumun ortaya çıkışı da esas olarak bu nedenledir. 

Tanzimat yöneticilerinde Alman romantizmine benzeyen bir gelenekçilik gözlemek mümkündür. “Içinde yaşanılan hali geçmişe bağlayan görenek ve gelenekler, eskiden beri sürüp gelen hukuk ve ahlâk kaideleri, İmparatorluğu yaşatacak hayat sinirleri, can damarlarıdır. Kendi geçmi- 


166 


şine yönelen ve geçmişin şanlı devirleri ile büyülenen Tanzimat romantizmi, bir yandan Batı'nın siyasi sistemindeki ve teknik vasıtalarındaki üstünlüğünü kabul eder ve Batı sistemini bu yönünden benimsemeye çalışırken, öte yandan, Batı kültürünün, İmparatorluğu bütünü ile istilasını hayati bir tehlike olarak (görüyordu)... İşte Tanzimata hakim olan ikicilik bu güdülerden doğ(maktadır).”91 

Tanzimat reformların ikili karakteri, Tanzimatı olumlu bulanların da karşı çıkanların da buluştukları ortak bir eleştiri noktasıdır. İkilik elestirisinin en geniş şekilde Türkçülüğün babası Ziya Gökalp'çe yapıldığını görüyoruz: “Tanzimatçıların büyük bir hatası da bize Şark medeniyetiyle Garp medeniyetinin terkibinden bir irfan halitası (karma) yapmak istemeleriydi. Sistemleri büsbütün ayrı umdelere istinat eden iki mâkus (zıt) medeniyetin imtizaç (uyuşma) edemiyeceğini düşünmemişlerdi. 
Hâlâ siyasi bünyemizde mevcut olan ikilikler, hep bu yanlış hareketin neticeleridir: iki türlü mahkeme, iki türlü darültedris (okul), iki türlü vergi, iki türlü bütçe, iki türlü kanun.”92 

Tanzimatın bu ikili karakterine yönelen eleştirilerde iki yön ön plana çıkmaktadır. Namık Kemal'in başını çektiği, daha sonra İslâmi güçlerce de geliştirilen düşünceye göre ana yanlışlık, İslâm uygarlığının “en büyük abidesi, birçok yüzyılların ürünü,” hukuk (fıkıh) ilkeleri, Şeriat, terkedilerek, Batı'dan bazı kanunların alınmasıdır. Batı normları bizim kültürümüz ve geleneklerimizle bağdaşmazdı. Böylece Tanzimat, “kültürü, sözde Müslüman ve sözde Batılı iki parçaya bölerek ikisi arasında meydana gelen uçurumu payandalandırmıştır.”93 

Diğer görüş ağırlıklı olarak Kemalist hareket tarafından ileri sürülmüş, Tanzimat yöneticileri, reformları radikal bir biçimde gündeme getirmedikleri için eleştirilmişlerdir. Yapılması gereken, Kemalizmin yaptığı gibi, tüm dini kurumları ve onun ürünü eğitim ve yargı sistemini değiştirmek, yani radikal bir kopuştu. 

Tanzimata “ikilik eleştirisi” yapmayıanlamsız bulan yazarlar da vardır. 
Örneğin, Tanzimatı bir devrim olarak gören Yalçın Küçük, “Her devrim ikilik yaratır,”94 diyor. Ve bu tartışmanın sadece Türkiye'ye özgü olmayıp, - Rusya'da da reformlar döneminde benzeri tartışmaların olduğunu söylüyor. Küçük'ün amacı, Tanzimatı devrimci göstermek ve Tanzimat düşmanlığının gericilik olduğunu kanıtlamak.95 Bizim için “ikilik” tartışmasının önemi bir başka yerde yatıyor. l 

Tanzimat ikiliği, iki önemli problemi de beraberinde getirmiştir. Birincisi, bu uygulamalar Cumhuriyet döneminde de devam eden ciddi bir çatışmanın temellerini atmıştır. Toplum Batıcılar ve İslâmcı-gelenekçiler olarak ikiye bölünmüştür. “Bunun idari ve sosyal hayatta yarattığı sancılar,”96 ciddi çatışmalara ve toplum bağrında derin yaralara yolaçmıştır. 
“Eski ruhu yaşatan eski kültür kurumlarının olduğu gibi bırakılması ile 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Doğu'ya bağlı kalınacağı ve yeni ruhu yaşatacak yeni kültür kurumları meydana getirilmesi ile Batılılaşacağı sanıldı. Bu yüzden Tanzimat devrinde dünya görüşleri, hayat anlayışları, yaşayışları birbirinden tamamiyle ayrı olan iki nesil belirdi. Bu iki nesil arasında, yenilik eskilik mücadelesi de bütün şiddetiyle sürüp gitti.”97 Bu çatışma bir anlamda bugün bile hâlâ devam etmektedir. Hattâ, bir İslâmcı yazara göre, “Türkiye'de asırlık zıtlaşmalar geçen zaman içinde törpülenmek bir yana, günümüze daha da pekişerek intikal”98 etmiştir. 

İkinci önemli sorun birinciye bağlı olarak ortaya çık mıştır. Bu saflaşma ve çatışmada, bir toplumun demokratikleşmesi için kaçınılmaz olan ögeler belirleyici olmamıştır. Bireysel haklar ve hürriyetler, insan hakları gibi konular bu ayırımlarda önemli bir rol oynamamış; taraflar arasından bu konulara yaklaşımda köklü farklı tavır alışlar gözlenmemiştir. Yaşanan çatışmanın ciddiyetine ve boyutlarının büyüklüğüne rağmen, toplumun demokratikleşmesine katkısı aynı büyüklükte olmamıştır. Çatışma, bireysel özgürlükler, insan hakları, demokrasi gibi sorunların dışında, daha çok kimlik problemi etrafında yoğunlaşmıştır. Dahil olunması gereken kollektif kimlik ne olmalıydı? Batı kültür dünyası mı yoksa Isläın mı? 
Geleneklerimize sahip çıkmak, aslımızı korumak mı çözüm idi yoksa bunlar gericilik ve yobazlık mı sayılmalıydı? Batı ilericilik demekti, geri kalmışlığımızın sırrı Batı'da, onun ilerleme ve biliminde yatıyordu, esas olan ona ulaşmaktı. 

Görüldüğü gibi ana kaygı, toplumun ortak kimliğinin ne olması gerektiğidir. “Bizim ne olacağımız’ önemliydi. Dolayısıyla amaçlanan yere kollektif grup olarak ulaşmak için birlik ve beraberlik şarttı. Bu düşüncede, aykırı olmaya, farklı olmaya, fark için hak istemeye yer yoktu. Kutsallaştırılmış kollektif amaca ulaşma düşüncesi, bu amaca varmak için insan haklarının ihlâl edilebileceği fikrini de beraberinde getirdi. En azından artık merkezde, birey, hak, özgürlük gibi, bölücü, dağıtıcı kavramlar değil, biz, amaç, görevlerimiz, fedakârlık gibi kavramlar duruyordu. Bu durum toplumsal demokratikleşmeyi engellemiş, demokratik bir kültürün yaratılmasını, hâlâ çözülmemiş bir sorun olarak günümüze aktarmıştır. 


TANZİMATLA GELEN YENİLİKLER 
VE İŞKENCENİN YASAKLANMASI 


Tanzimatın ilânından sonra hemen uygulama alanına geçildi. Eyaletlere yapılması gereken yenilikleri anlatacak özel memurlar yollandı. Tanzimat Fermanı'nın yanısıra, Ferman-ı Âli diye bilinen ek bir fermanla düzenlemelerin neler olacağı yeniden ayrıntılı olarak bildirildi ve karşı çıkanların 


168 


sert biçimde cezalandırılacakları eklendi. Burada, Tanzimat ile birlikte yapılan tüm reformları ele alma şansına sahip değiliz. Kendimizi işkence tarihi ile bağlantısı itibarıyla, idari, mali. hukuki, güvenlik alanındaki reform girişimlerinin en önemlilerini aktarmakla sınırlayacağız. 


İdari Düzenlemeler 


Meclis-i Valây-ı Ahkâm-ı Adliye 


llk düzenleme Sultan Il. Mahmut döneminde kurulmuş olan bu Mecliste yapıldı ve birtakım iç düzenlemelere gidilerek üye sayısı genişletildi. 
Üyeler Padişahça atandı. Bu yalnız Padişahın değil, Tanzimat yöneticilerinin de biristeği idi. Özellikle Reşit Paşa Avusturya, Prusya örneklerinden etkilenerek bu yolu tercih etmişti. Çünkü, Paşa meşruti sistemi doğru bulmamasının yanısıra, reform karşıtlarının seçim yoluyla Mecliste çogunluk sağlamasından da korkuyordu. 

8 Mart 1840'da Padişahın da hazır bulunduğu bir törenle Meclis açıldı. 
Padişah burada bir açış konuşması yaptı ve Tanzimatın amaçlarını yeniden özetledi: “Bütün dileklerimin özü, Şeriatça ve akılca iğrenç olan kıyım ve adaletsizliğin büsbütün yok edilmesi, bütün uyruklarımın refah ve rahatı, ülkemizin ve devletimizin bayındır ve güçlü duruma getirilmesi(dir).”® 

Meclisin yetkileri oldukça genişti. Tanzimatta yürürlüğe girecek tüm yasaları yapmakla görevliydi. Toplumun çehresini değiştiren tüm kanun ve tüzükler bu meclisçe hazırlanacaktı. Başka komisyonlarca ele alınan yasalar ancak bu meclisin onayından sonra yürürlüğe girebiliyordu. Ayrıca yargı görevi de vardı. Tanzimat ilkelerine aykırı davranan devlet memurlarını yargılıyor, çeşitli konularda yapılan şikâyetleri inceliyordu. Eyalet meclislerinde çözüme bağlanamayan hukuki sorunlarla, “hırsızlık, adam öldürme ve eşkiyalık gibi suçları işleyenlerin yargılanmaları da” bu mecliste yapılıyordu. 100 

Bu meclis, Osmanlılarda, ilk meşrutî meclisin habercisi de sayılabilir. 
1854 yılında işlerin çokluğu nedeniyle bir iç düzenlemeye gidildi ve kanun tasarıları ile nizamnameleri hazırlamak görevi yeni kurulan Meclis-i Äli-i Tanzimata devredildi. 186'e kadar çalışmalarını sürdüren, Meclisi Âli-i Tanzimat, istenen başarı elde edilemeyince yeniden Mcclis-i Valâ ile birleştirildi. Ve yeni bir düzenleme yapılarak, Meclis-i Valâ içinde üç ayrı daire oluşturuldu. “Dairelerden birisi, mülki idare, diğeri kanun ve nizamnameler, öbürü ise adalet işleriyle görevli kılındı.”101 1868'de ise Şüra-yı Devlet ile Divân-ı Ahkâm-ı Adliye olarak yeniden ikiye ayrıldı. 
Şüra-yı Devlet ilk oluşan Osmanlı meşrutiyet meclisinin çekirdeğini teşkil 


169 


eder. Bu nedenle başlangıçta sadece danışma meclisi niteliğinde de olsa, Meclis-i Vâla-yı Ahkâm-ı Adliyenin, reform tarihindeki yeri ve önemi görülmek zorundadır. 

Meclisin ilgilendiği önemli konulardan birisi de, Hıristiyan ahalinin şikâyetleriydi. Konuyu özel olarak incelemek üzere bir komisyon olusturulmuştu. Bu, farklı din grupları arasında eşitlik sağlamanın, Tanzimatın en ciddi sorunu olduğunu göstermesi bakımından önemlidir. Meclisin ilk çıkardığı kanun mali ve idari alanlardaki düzenlemelere ilişkindir. 


Vilayet Reformu ve İdari Meclisler 


Fransız idari sisteminden etkilenerek yeni bir yapılanmaya gidildi ve yerel meclisler oluşturuldu. Bu meclislerin Fransız örneğinden farkı sürekli toplanmalarıydı. Ayrıca Hıristiyan halk da ilk defa yönetimde bu meclisler aracılığı ile temsil edilmeye başlandı. Eyalet valilerinin yetkileri sınırlandırıldı. Sadece güvenlik işleri ile ilgilenmeleri istendi. Valilerin vergi ve adalet işlerinde yetkisiz ilân edilmeleri yönetici zulümlerini engellemek için son derece önemli bir adımdı. Çünkü, Tanzimat öncesi devirde, “valiler ve mütesellimler şehir ve kasabalarda türlü bahanelerle adam öldürme, sürgüne gönderme, mala elkoyma âdetlerini edinmişlerdi.”102 Valiler artık meclislerde alınacak kararları uygulamakla yükümlü tutulmuşlardı. 

Idari birimin büyüklüğüne göre küçük ve büyük meclisler oluşturuldu. 
Büyük meclisler aynı zamanda yargılama yetkisine de sahipti. “Bilhassa Tanzimat esaslarına aykırı olan vergi suistimalleri ve sair suçları takip etmeye şer'i kanunlara göre suçluları yargılayarak karar” verebiliyorlardı.18 Cinayet, yaralama, hırsızlık ile pranga cezası gerektiren suçlar, Meclis-i Ahkâm-ı Adliyeye bildiriliyordu. Meclislerin yargı hakları Nizami Mahkemeler kuruluncaya kadar devam etti. 

Bu meclislerle hem merkezi denetimin artırılabileceği hem de yerel güçlerin denetim altına alınacağı hesap ediliyordu. Meclislerin iç işleyiş kurallarına bakılınca bu denetim altına alma arzusu son derece açık biçimde belli olur. “Toplantıların konusu, tartışmaların seyri, memurların ve üyelerin oyları hakkında kimse dışardakilere bilgi veremez ve bu gibi konuların tartışmalarına dışarda devam edilip, meclis dışında açık eleştiri ve önerilerde-bulunamazdı.”1% Osmanlı devlet adamları, dönemin kamuoyu anlamına gelen kahveler, kiliseler ve camilerdeki konuşma ve dedikoduları kontrol altına almayı amaçlayan bir mekanizma yaratmış oluyor ve böylece “taşradaki nüfuz gruplarının bilgileri dışında muhalefet yapmalarını ve etrafı kışkırtıp ayaklandırmalarını” engellemeyi planlıyordu. Yasağa uymayanlara sert yaptırımlar uygulandığı anlaşılıyor. 105 

Bu meclislerin yetkileri konusunda uzun süre bir karışıklık yaşandı. 
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Yargı ve yürütme görevlerini aynı anda yürütüyor olmaları, sürekli yeni düzenlemelere gidilmesi sorun oluyordu. Dönemde Anadolu'yu gezen bir Fransız anılarında bu karışıklığı anlatır. “Azanın seçim usulü düzensiz ve keyfidir... meclisin yetkileri belirsiz olup açıkça tayin ve tesbit edilmemiştir... Türk olsun Hıristiyan olsun kaç kişiye sormuş isem, bu meclislerin aldıkları kararların hangi hallerde kanun kuvvetini haiz olduğunu, hangi hallerde sadece temenni ve düşüncelerini bildirdiğini, ne zaman kesin karar veren bir mahkeme otoritesine sahip olduğunu ve ne zaman bir danışma heyeti durumunda bulunduğunu asla anlayamadım. Gerçekten şuna inanıyorum ki, kendileri ile konuştuğum üyeler kendileri de bu hususta fazla bir bilgiye sahip değildiler. “106 

Meclislerin en olumlu tarafı elbette ki, Hıristiyan ahalinin bu sayede yerel yönetimlere katılmış olmasıdır. Bu nedenle, Meclisler, “ırk ve din farkı gözetmeksizin İmparatorluğun bütün vatandaşları arasında, sadece prensipte değil, bizzat tatbikatta, hak eşitliğini meydana getirerek... Gülhane hattı şerifinin en liberal” kuruluşları olarak tanımlanmıştır. Fakat bu uygulamada çok başarılı olmamıştır. Çünkü, “Hıristiyanların çoğunlukta bulunduğu yerlerde dahi Müslüman üyeler gayrımüslimlere karşı ekseriyette idiler.”108 Ayrıca din mensupları arasında bir seçim olmuyor, genellikle dinitemsilci veya önde gelen birisi bu meclise alınıyordu. Kural olarak bu meclislere halk temsilcileri seçilmesi gerekirken bu böyle olmamış, eşraf ve ayandan önde gelenler atanma yoluyla meclisleri doldurmuşlardır. Bunda son derece karmaşık seçim sisteminin payı olduğu kadar, yerel güçlerin ağırlıklarının da payı olmuştur. Böylece kısa sürede bu meclisler yerel güçlerin kontrolüne geçti. “Meclis üyeleri her yerde servet ve emlâk sahibi eski voyvoda, ayan gibi kimselerdi.”19 Bu durum dönemin muhalefet hareketinin sert eleştirilerine yolaçmıştır. Ziya Paşa, “Derebeyliği, yeniçerilik, muhassıl mütesellimlik usül-i zâlimanesini Tanzimatı Hayriyye eğerki lafzan ilga etmiş ise de... taşraların her yerinde derebeyleri elyevm (hâlâ) mevcüd olup fakat isimleri başkadır. Bunlar iki sınıf olup bir takımı konsoloslar ve diğeri, âzây-ı meclis, mu'teberân, (itibarlılar) vucüh-i belde (bölgenin ileri gelenleri) denilen erbâb-i nüfüz 
ve servettir," diyordu. 110 

Tanzimatın oluşturduğu bu yerel meclislerin en önemli bir nedeni vergi toplamada kolaylık sağlanması ve yerel güçlerin kontrol altına alınma- 
“sıydı. Muhassıllık sistemi denen yeni vergi sistemi tutmayınca ve muhassıllıklar 1842 yılında kaldırılınca, yerel meclisler, “memleket meclisleri” olarak anıldılar. 15 Ocak 1849 ile yeni bir düzenlemeye gidildi ve “eyalet meclisleri” adıyla yeni meclisler kuruldu. “Özellikle yönetimin çeşitli kademelerinde görev alanlarla halk arasında çıkan anlasmazlıkları bir mahkeme gibi değerlendiren ve sonuçlandıran bu meclisler, hükümet merkezindeki Meclis-i Valâ'nın taşradaki bir örneği idi denebilir.”111 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Bu meclislerin de öndegelen görevlerinden biri halkın şikâyetlerini dinlemek ve Tanzimat yeniliklerine aykırı davranan yöneticileri soruşturmak ve cezalandırmak veya bunun için Istanbul'a başvurmaktı. Bu meclislerin işleyişlerinde de sayısız yolsuzluklar ve haksızlıklar yapıldığını görüyoruz. “...istenilen sonuç yine alınamadı. Süregelen kargaşalığın yanısıra vergilerin zamanında toplanamaması, can ve mal güvenliğinin sağlanamaması bir yana rüşvet, devlet malını zimmete geçirme gibi olaylar devam etti.”112 


Mali Düzenlemeler 


En büyük malireform vergi alanında yapılmak istendi. Yeni vergi miktarlarını belirlemek için esas alınacak, “emlâk ve nüfusun yazımı yapılacak, çeşitli adlarla alınan vergiler yerine, herkes gücüne göre belirli ölçüde bir tek vergi ödeyecekti”.113 Bu doğrultuda bir adım olarak, iltizam usülü kaldırıldı. Vergilerin yerel yöneticilerce toplanmasına son verildi. Merkezden “muhassıl” adı verilen, vali yetkisine sahip memurlar atandı. Bu memurlar gittikleriyerde yukarda sözünü ettiğimiz meclislerin kurulması işi ile de görevlendirildiler. Amaç devlete doğrudan para aktarmayı sağlamaktı. Bu nedenle, özellikle iltizam sisteminin kaldırılması bir devrim niteliğindeydi. Angarya ve servajın kaldırılması ise köylüler için kölelik anlamına gelen bir uygulamaya son verilmesi demek oluyordu. 

Meclis-i Vâlâ'nın konuya ilişkin kararında şöyle denmekteydi: “Balkanlardaki eşrafın çoğu, köylülerin kendilerinin köleleri olduğunu düşünürler ve hiçbir karşılık ödemeden kendi hizmetlerinde çalıştırırlardı. 
Bunlar, köylülerin başka bir yerde çalışmak için malikanelerinden ayrılmalarına da izin vermedikleri gibi evlenmelerine bile karıştılar. Sultan artık bu tür suistimallere asla razı değildir, bu emre muhalefet edenler, yakında çıkacak olan ceza kanunu hükümlerine göre cezalandırılacaktır.”114 Diğer bir fermanla da faiz hadleri düşürülerek köylülerin tefecilere birikmiş borçlarında indirim yapılıyordu. 

İltizam ve angaryanın kaldırılması, birçok yerde, köylülerin ödediği vergileri yarı yarıya azaltıyordu. Devletin kendisi bile, iltizam usülü ile halkın borcu olan verginin çok fazlasını ödemek zorunda olduğunu kabul ediyordu. İnalcık, vali ve memurların halktan, çeşitli adlar altında topladığı 12 çeşit değişik harç ve aidat sayıyor ki, bu devlet memurlarının halkı soyma mekanizmasından başka birşey değildi. “Iltizamla birlikte vali, ayan, memurların türlü adlarla topladıkları paralar kalktığı gibi, bir yere gelen görevlilerin oranın halkından kendilerinin, maiyetlerinin, hayvanlarının bakımı.. usülüne de son verildi.”115 Fakat memurların alışkanlıklarından vazgeçmediklerini görüyoruz. 1840-41 yıllarında yüzlerce şikâyet 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dilekçesi Meclis-i Vâlâ'ya gelmiş, ve bu memurların sert biçimlerde cezalandırılması yoluna gidilmiştir.118 

Alınan tüm önlemlere rağmen, uygulama kısa sürede başarısızlıkla sonuçlandı ve eski sisteme geri dönülmek zorunda kalındı. Çünkü vergileri toplayacak yeteri kadar yetenekli memur bulunamadı. Vergi için temel teşkil edecek yeni sayımlar yapılamadı. Bu birçok yerde usülsüzlüklere ve olaylara yolaçtı. Ayrıca birçok bölgede, ayan ve voyvodalar, muhassıl vekilleri olarak atandılar. (Konuya ilişkin çıkan kararnamede bu özel olarak belirtilmişti.) Tabii ki bu güçler ellerindeki gelirlerin merkeze akmasına seyirci kalmayacaklardı. “Meclis üyelerinin vergi gibi işlerde taraf tutup, ahaliyi kışkırttıkları, güç durumlar yarattıkları görülür. "117 

Böylece, muhassıllar bazı yerlerde yerel temsilcilerin baskıları sonucu hic vergi toplayamazken, bazı yerlerde de, merkezin gözüne girmek icin ahaliden zorla fazla vergi toplamaya çalıştılar. Veya ayan ve voyvodolarla işbirliği yaptılar. Meclis-i Valâ'nın durmadan, muhassıllara cezalar dağıttığını görüyoruz.118 Ama sonuç tam bir fiyasko oldu. 1839-40 gelirlerinin önemli bir kısmı toplanamadı. Muhassıllık sistemine son verildi. Valiler yeniden vergi toplama işi ile görevlendirildiler. 


Hukuk Alanında Yenilikler 


Tanzimatın en seri değişikliklere gittiği alanlardan biri de hukuk alanıdır. Bu alanındaki yenilikler derhal yeni bir ceza yasasının çıkartılması ile başladı. Fakat bu yasadan önce de, özellikle konumuz açısından önemli bazı fermanlar yayınlandı. Hukuk alanında yapılan yeniliklerin özelliği eski ve yeni hukuk sistemlerinin yanyana konmasıyla doğan bir ikilik yaratmasıdır. Batı'dan yeni kanunlar ve yeni mahkeme usulleri alınırken eskileri kaldırılmamış; her iki sistem de kendi mantığında işlemiştir. Sonuçları çok acı olan bu ikilik Cumhuriyete kadar devam etmiştir. 119 


Ceza Kanununda Yenilikler 


Tanzimat Fermanı'nda, yargısız cezalandırma olmayacağı bildirilmiş olmasına rağmen, işkencenin kaldırıldığına dair doğrudan bir ifade yeralmamıştı. Şüphesiz Ferman'ı, işkencenin yasaklanması olarak da okumak ve anlamak mümkündür. Gülhane Hattı'ndan hemen sonra bölgelere yollanan, Ferman-ı Âli'de bu konuda daha açık ifadeler kullanılmıştır. Bu nedenle, Tanzimat döneminde işkencenin kaldırılması yönünde ilk hukuki adımların bu fermanlarla atıldığını söylemek doğru olur. Ferman-ı Âli'de, can ve mal güvenliğinin sağlandığı sıkça tekrar edildikten başka, 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şu tür ifadelere yer verilmiştir; 

“Bir kişinin dini kurallara ve kanunlara göre açıkça yargılanıp hakkında hüküm verilmedikçe sultanlığını tarafından hiç kimse hakkında işlem yapılamaz. Bu nedenle vezirden çobana kadar ve diğer kişiler haksız olarak ve gereksiz birbirlerinin can, mal, ırz ve namusuna el uzatmasın.... (mahkemeler içindir)... ve suçlular, işledikleri suçlara göre, yargı hükmü ne ise ona göre cezalandırılsın, azarlansın, ondan fazla birşey yapılmasın. Dini hukuka göre öldürülmesi veya kişinin başka tür cezaya çarptırılması durumu halinde, sultanlığımca onaylanıp bildirilmedikçe... büyük suç işleyenler hakkında bile, açık veya gizli öldürülmesine izin verilmesin. Buna cesaret eden kişi ne gibi rütbeye sahip olursa olsun, başkası hakkından yaptığı işlem kendisine aynen uygulanır. Özet olarak kanun önünde herkes eşittir, bu bilinsin...”120 

Yeni bir ceza kanunu 1840 tarihinde yürürlüğe girdi. Hukuk tekniği 
itibarıyla son derece ilkel olan yasa 1851 yılına kadar yürürlükte kaldı. 13 
fasıl ve 41 maddeden oluşan kanunda birçok ceza maddesine yer verilmemiştir. Devrin en çok sorun olan yönetici rüşvet ve zulümlerine geniş yer ayrılmış, ayrıca, alışkın olunmayan bir yöntemle, memurların görev ve yetkilerine ilişkin bazı düzenlemelere ceza kanununda yer verilmiştir. 

Zaten amaç da bütünlüklü bir ceza kanunnamesi hazırlamak değildir. 
Eski Islâmi geleneğe bağlı olarak, şer'i kanunların yetmediği noktada, Padişahın örfi kanunlarla boşluğu doldurmak için kararname çıkartması anlayışına uygun davranılmıştır. Kanunda mevcut şer'i kanunların geçerli olduğu hatırlatılmış ve “hattâ bazı hallerde doğrudan doğruya bu hükümlerintatbik olunacağı”?2! belirtilmiştir. 

Bu yasada açıktan işkencenin yasaklanmasına ilişkin herhangi bir hüküm yoktur. Fakat dolaylı da olsa, benzeri uygulamaların yasaklandrgına dair hükümler bulunmaktadır. 

Önemli olan nokta Padişah tarafından yazılan giriş metnidir. Burada, “Tanzimatın muvafakiyyeti için herşeyden önce asayiş ve emniyetin devamı ve bunun da ancak, insan haklarına riayetle tahakkuk edeceği belirtilmekte” ve şöyle denmektedir; “Osmanlı Devleti uyruğu olan herkes koşulsuz can, mal, ırz ve namusunun korunması hakkına sahiptir ve bunun korunması ile ilgili gereken tüm yargılama hak ve özgürlüklerinden eşit olarak yararlanırlar. Devletin bunu sağlaması görevidir. Bu nedenle herkes kendi hakkını bilmeli ve bu hakkını kullanmadan vazgeçmemelidir. 
Herhangi birinin haklarına saldırı ve kullanımının engellenmesi durumunda, bunun kaldırılmasını kişi isteme hakkına sahiptir. Bu koşullara aykırı hareket edenler, kim olursa olsun, haklarında işlem yapılmalı ve cezalandırılmalıdır.”122 

Ceza kanununda ise, özellikle yöneticilerin zulüm olarak tanımlayacağımız davranışlarının cezalandırılacağına yönelik bolca madde bulunmaktadır. Örneğin, üçüncü fasıl birinci maddede şöyle denmektedir; “Kişinin ırz ve namusu da canı gibi değerlidir ve saygındır. Buna sahip çıkılması ve korunması insanlığın varlığının onuru gereğidir. Örneğin bir kişinin itibarını yok edecek bir söz söylemek, kişiyidövmek, sövmek onun namusuna saldırıdır. Bundan böyle subaylar, erler güvenlik sorumluları... 
durup dururken kimseyi dövmemeliler ve kimseye kötü söz söylememeliler. Onların görevi sokakta meydana gelen kavgada, suç işleyenleri yakalamak ve bunlara hiçbir şey yapmadan yetkili makama götürüp teslim etmektir. Bundan böyle güvenliği sağlamadan ve korumadan görevli olan memurlar... hangi sınıf tabakadan ve rütbeden olursa olsun, herhangi biri... sövecek, kişiliği düşürücü bir söz söyleyecek olursa... kesin olarak yargılanmalıdır.”123 Bu ve benzeri ceza maddeleri ile devlet görevlilerinin zor kullanmaları cezai hükme bağlanıyordu. 

Önemli bir nokta da, “hükümdarın ayrıcafermanı olmadıkça kimsenin kısas veya siyaseten idam edilmemesi” hususunun daha ilk fasılda önemle belirtilmesidir.!24 Yine aynı fasılda hükümsüz kimsenin idam edilemeyeceği, davaların açık yapılması gerektiği ve hakimlerin tarafsızlığı ilkesi ele alınmıştır. Bu ilk fasılda bizim için ilginç olan iki nokta vardır. Birincisi, bu maddeden Siyaseten Katl cezasının, 1838'de kanunen kaldırılmış olmasına rağmen hâlâ yürürlükte olduğunu anlıyoruz. Yoksa 1840 tarihli bir ceza kanununda soruna yeniden değinmek ihtiyacı hissedilmezdi. 

İkincisi, Padişahların, Tanzimat öncesi, keyfi ve gizli cinayetlerinin itiraf edilmiş olmasıdır. Ubicini'nin çevirisiyle; “Padişah hazretleri hiçbir suçluyu, suçunun kanun önünde tesbit edilip karara bağlanmadan ne açık ne gizli ve ne zehir ne de başka bir öldürme şekli ile hayatına son vermemeyi taahüt etmiş bulunduğundan, Imparatorluğun hiçbir vazifelisine veya hiçbir kimseye, bir şahsın hayatına bu şahıs kim olursa olsun son vermeye müsaade edilmemiştir. Bir vezir bile herhangi bir çoban karşısında aynı şekilde davranacaktır. Aksi takdirde ölüme mahküm edilmiş olacaktır.125 Kanun önünde vezirle çobanın eşit olduğunun vurgulandığı bu madde, aynı zamanda, Tanzimat öncesi yargılamalarda keyfiliğin ve gizli cinayetlerin boyutunun büyüklüğü olarak da anlaşılmalıdır. Yoksa bu noktanın fermandan sonra bir de ceza maddesinde ele alınmasının bir anlamı olmazdı. 

Onikinci faslın ikinci maddesinde ise, “hakkında mahkemece verilmiş kesin hüküm bulunmadıkça hiç kimse cezalandırılamaz, hapsedilemez ve görevden alınamaz” denerek, daha önce, Ta'zir cezaları kapsamında, yöneticilerin sahip oldukları yargılamasız cezalandırma yetkisi kaldırıldı. 
Tanzimat öncesi yönetici zulümlerinin büyük bir kısmının keyfi ceza dağıtmaktan kaynaklandığı düşünülürse bu ceza kanununun önemi daha iyi anlaşılır.12 

14 Temmuz 1851'de ikinci bir ceza kanunu hazırlanmıştır. Bunda da 
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aynı mantıkla hareket edilmiş ve Şeriatın sınırları içerisinde kalınmıştır. 
Bu nedenle, yeni kanun bir öncekinden büyük farklar taşımamaktadır. 
Hattâ Şeriat maddelerine daha çok yer verilmiştir. Bazı suçlar için “üçten nihayet (fazla) yetmiş dokuz değneğe kadar olmak üzere” dayak cezası kabul edilmiştir ve bazı durumlarda da dayak cezası hapis cezasına tercih edilmiştir.12? Dayak cezası ile ilgili kanun maddesi şöyledir; “Bakkal ve kasap ve habbaz (ekmekçi) ve sair bu misillü (bunun gibi) esnaftan dirhemi noksan olanlar veyahut narhtan ziyade (gramı düşük) füruht (satış) edenlerin hapisle tedibinde dükkanlar kapanıp bir nevi alız ve itasının tatilini müstelzim olacağından (alış verişi yasaklanacağından) bunlar haklarında sureti şeri'yesi üzerine derece-i cünhasına göre kaimen 3'ten 79'a kadar hapisane önünde değnek darbiyle icrayı tedip kılına...“128 

Hukukçular bu kanunun bir durağanlığa, hattâ geri adıma denk düştüğünü söylemektedirler. İlk kanunda varolan laik hükümler belli bir tepkiyle karşılanmıştır. Yeni kanunda bol miktarda şer'i hükümlere yer verilmesinin nedeni de budur. Burada Osmanlı hukuk sisteminde başından beri varolan bir sorun yeniden ortaya çıkmaktadır. Bu kanunlar ne derece İslâm ceza hukuku esaslarına uygundur veya ondan bir sapmaya denk düşer? Bu konuda görüşler farklıdır. Her iki ceza kanununun Islâm hukuk ilkeleri ile uyum içinde olduğunu savunanların yanısıra aksini iddia edenler de vardır. Kanunu hazırlayanlar ise, İslâmi esaslara bağh kaldıklarını özellikle belirtmişlerdir. Fakat bu daha çok politik kaygılarla yapılmış bir açıklama gibidir. Çünkü, hem Şeriata aykırı hükümler vardır hem de kanunun hazırlanış biçimi Şeriata uygun değildir. 

Yaşanan sürekli bir değişimdir. Fakat bu başlangıçta açıkça belli olmuyordu veya amaçlananın açıkça söylenmesinden çekiniliyordu. Her iki kanunda da Fransız hukukunun izlerini görmek mümkündü; fakat genel olarak “Şeriat'ın ceza hukuku çerçevesi içinde kalmaya veya kaldıklarını söylemeye özen gösteriyorlardı.” Bu nedenle de, bu kanunlar önce “devrimci bir adım olarak gözükmedi(ler).”129 Oysa, kanun önünde, Hıristiyan-Müslüman herkesin eşitliği prensibinin kabul edilmesi ve kanunların ulemaya dahil olmayan bir kurul tarafından hazırlanmış olması ile Şeriat ilkelerine açıkça aykırı uygulamalar başlamıştı. Nitekim daha sonra gelen ceza kanunu ile laik bir hukuk sistemine geçiş yapıldığı görülüyor. Yeni hazırlanan ceza kanunu, büyük ölçüde bir çeviri niteliği taşımaktaydı. 

1851 tarihli ceza kanunu, 9 Ağustos 1858'e kadar geçerli kaldı. Bu tarihte, 1810 tarihli Fransız Ceza Yasası esas alınarak yeni bir ceza kanunu hazırlandı. Bu kanun 1926 yılına kadar yürürlükte kaldı. Bu ceza kanununun tümüyle çeviri olduğu yolunda iddialar vardır. “Aslına bakılırsa, Türk ceza kanunu ilk biçimiyle yeni ve kendi özellikleri olan bir kanun değildir. Daha çok 12 Şubat 1810 tarihli Fransız Ceza Kanununun bir 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kopyası gibidir. Bu sadece kanunun dış görünüş yapısı açısından değil, aksine kullanılan ceza sisteminin ayrıntıları ve ceza hukukuna ilişkin kavramlar açısından da böyledir.”?% 

Fakat bu iddia bütünüyle doğru değildir. Kanun şer'i ve laik hükümlerin bir karmasından meydana gelmektedir. Öte yandan kanunun şer'i hukuka aykırı olmadığı yolunda iddialar da vardır. Nitekim, yeni ceza kanununun, daha ilk maddesinde, “Şeriata muhalif olmayıp, şer'an ululemre ait olan Ta'zirin derecatını (derecesini)” tayin etmekle kendisini sınırladığı açıklanmıştır.13! Kanunun şer'i esaslara aykırı olmadığını iddia edenlerin dayanak noktası bu sınırlamadır. Buna göre, cezakanunu sadece 
Ta'zir cezalarını belirlemektedir. 132 

Fakat, gerek Ta'zir cezalarının Avrupa hukuk normlarına göre düzenlenmesi gerekse had cezalarına ilişkin de yeni kanun maddelerinin getirilmesi nedeniyle, hukuçular bu kanunun laik niteliği konusunda hemfikirdirler. Bu kanunla sopa cezasının da kaldırıldığını görüyoruz. “Hangi sebeple olursa olsun, değnek veya her türlü bedene yapılacak cezayı asla tatbiketmemek”18birkanunilkesi haline getirilmiştir. Ama bu kurala hiç riayet edilmediğini biliyoruz.!# Ayrıca kanun kısas ve diyet cezalarında şer'i yargılama kapısını açık bırakmıştır. Bu hem hukuk sisteminde ikiliğine yolaçmış hem de aynı suçtan iki defa cezalandırılmayı mümkün hale getirmiştir ki bu uygulama son derece acı bazı sonuçlara yolaçmıştır. 

1858 Ceza Kanunu ile ortaya yeni bir ihtiyaç daha çıkmıştır. Şeriat 
mahkemeleri yeterli değildi ve Avrupa normlarına göre yeni mahkemeler kurulmaya başlandı. Yeni oluşturulan karma mahkemeler hukuki yapıda önemli bir reform anlamına geliyordu. 


İşkence Yasağı 


işkence, ilk defa olarak 1858 Ceza Kanununun 103. Maddesi ile resmen suç sayıldı.135 Fakat işkence bu tarihten çok önce resmen yasaklanmış bulunuyordu. Fakat bu yasaklamanın ne zaman yapıldığı konusunda kesin bir tarih vermek mümkün değildir. Tanzimat Fermanı ilânından sonra bu doğrultuda da bazı çalışmaların varolduğu anlaşılmaktadır. Ilk girişim, Mustafa Reşit Paşa tarafından yapılmıştır. “Reşit Paşa ilk sadaretinde faydalı teşebbüslere girişmiş, her sınıf devlet memurları için vazifelerine müteallik bir talimatname yaptırdığı gibi mücrimlere işkence ve eziyeti men'i, esir pazarının kaldırılması kabilinden faaliyetler göstermistir.”1% Fakat, elimizde Reşit Paşa'nın bu girişimlerinin neler olduğu ve sonuçları üzerine herhangi bir bilgi bulunmamaktadır. 

işkencenin yasaklanmasına ilişkin varolan ilk resmi belge, 15 Ocak 
1848 sayılı, Eyalet Meclisleri Talimatnamesidir. Muhassıllık meclislerinin 
yerini almak üzere kurulan bu yeni meclisler için son derece ayrıntılı bir 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nizamname hazırlanmıştır. Oldukça geniş görevlerle donatılan bu meclislerin görevlerinden birisi de, Eyaletin güvenliğini sağlamaktı. Talimatnamenin sekizinci bölümü bu konuya ayrılmakta ve herhangi bir gerekçeyle tutuklanan suçlu zanlılarına “hiçbir neden ve gerekçeyle işkence ve eziyet yapılmayacağı” kesin olarak belirtilmekteydi.197 Yine aynı talimatnamenin, Valilerin yetki ve görevlerini düzenleyen bölümünde, işkence sorununa yeniden değinilmekte ve, “Hiç kimseye zulüm edilmeyecek, işkence, eziyet yapılmayacaktır. Yapıldığı anlaşılırsa valiler sorumlu tutulacaktır,” denmektedir.138 

İşkencenin resmen yasaklanmasına rastladığımız ikinci belge, 1856 
Islahat Fermanı'dır. Fermanda işkence yasağı şöyle dile getirilmektedir: “..hapisanelerde bile canib-i saltanat-ı seniyemden vazı kılınan (yayınlanan), nizamat-ı inzibatiyeye (güvenlikle ilgili kanun hükümlerine) muvafık olan muamelattan maada (uygulamadan başka) hiçbir güna (çeşit) mücazat-ı cismaniye (vücuda yönelik ceza) ve eziyet ve işkenceye müsabih (benzeyen) kâffe-i muamele (her türlü uygulama) dahi kâmilen (tamamen) lâğv (geçersiz) ve iptal kılınması ve bunun hilafında vukubulacak harekât-ı şediden men (şiddetle, kesin olarak) ve zecrolunacağından maada bunun icrasını emreden memurin ile bilfiil icra eyleyen kesanın dahi ceza kanunnamesi iktizasınca (gereğince) tekdir ve tedip olunması...”1% 

Işkencenin resmen yasaklanmasına ilişkin farklı bir belgenin varolabileceğini, Ingiliz Elçi, Lord Stratford'dan okuyoruz. Elçi, anılarında, 1843 
yılında, “İmparatorluk sınırları içinde işkenceyi yasak eden bir ferman” çıkarttırdığını aktarmaktadır.140 Yine anılardan, bu fermanın yayınlanması ile,dindendönenlere ölüm cezası verilmesi uygulamasına son verilmesi arasında bir bağlantı olduğunu anlıyoruz. 

Islâm ceza hukukuna göre Müslümanlıktan ayrılanların cezası ölümdür. Imparatorluk içinde bu tür cezalandırmalara sıkça başvurulmaktadır. 
1843 yılında Müslüman olmuş bir Ermeni genç tekrar eski dinine döndüğü 
için idam edilir. Bunun üzerine yabancı elçiler, bu cezanın kaldırılması için büyük baskı yaparlar. Islâmın konuya ilişkin son derece açık hükümleri bulunduğu, bu nedenle bu cezanın kaldırılamayacağı cevabını alırlar. Fakat Osmanlı yöneticileri bu tür cezaların verilmeyeceği yolunda (yazılısını veremeyecekleri için) “sözlü söz” verirler. 

Daha sonra Bursa'da bir genç daha aynı nedenle idam edilince yeniden sorun gündeme getirilir ve bu sefer garanti alınır. Ayrıca hükümet valilere yazılı emir yollayarak bu tür cezaların engellenmesini ister. Böylece, “Dini sebepler yüzünden verilen ölüm cezalarına karşı direniş başarıyla sonuçlandı. Yerli halkın galeyanı kimi yerde linçlere yolaçtıysa da. valiler Bâb- ı Ali'den aldıkları kesin emirlere uyarak, geriliğe kurban giden bu biçarelerin hayatını kurtarmak üzere savaştılar, bazı bazı da bunun üstesinden geldiler.”1# 
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Stratford, işkenceyi yasaklayan fermanın bu olaydan iki ay sonra yayınlandığını söylemektedir. 


Adliye Sisteminde Reform'# 


Tanzimat reformlarının en önemlileri ve en sancılıları bu alanda yapılmıştır diyebiliriz. Çünkü bu zamana kadar şer'i hukuk gereği genel eşitlik sözkonusu değildi. Şimdi genel eşitlik prensibine uygun olarak yeni kanunlar yapılmaktaydı. Dolayısıyla adliye sistemi buna uygun olarak yeniden düzenlenmek zorundaydı. Sancıları ve geçiş zorluklarını bu alanda tesbit etmek mümkündür. İlginç olan nokta ise Şeriat hukukunun sınırlarını aşan ilk adli reformların sanıldığı gibi yukardan getirilmemiş olmaları, aksine bir nevi “aşağıdan” gelişmeleridir. Bu gelişme ilk önce, Batı ile girilen ticari ilişkiler çerçevesinde oldu. Genel bir deyişle kapitalizm dinlerin kendisine koyduğu engelleri alttan alta oyarak gelişiyordu. 

Bir önceki bölümde, Tanzimat öncesi adalet sisteminin ne kadar bozuk olduğunu görmüş bulunuyoruz. Bu nedenle, adalet sistemine egemen olmuş rüşvet ve keyfi tutumun engellenmesi, reform girişimlerinin ilk maddesini oluşturuyordu. Bu doğrultuda, kadılık sisteminde bir takım düzenlemelerin yapılması kaçınılmazdı. Kadıların, halktan gördükleri davalara göre ücret almaları yasaklandı ve aylıklı memur oldular.1# 

Bu ilk reform adımlarında da Tanzimat yöneticilerine egemen olan zihniyetigörmek mümkündür. Fermanda sözünü verdikleri genel eşitlik prensibini hayata geçirmek için derhal hukuki reformlar yapma yoluna gitmemişlerdir. Aksine bu konuda son derece isteksiz ve ağır davranmışlardır. Mevcut yasalar elden geçirilerek, rüşvet ve yolsuzlukların önüne geçmek ve bu sayede iç güvenliği yeniden sağlamak ana endişe idi. Yani asla Şeriat düzenini hedef alan bir reform zihniyeti yoktu. Kısmi bozuklukların giderilmesi ile sorunu çözeceklerine inanıyorlardı. Tanzimatla ilân ettikleri genel eşitlik prensibinin hukuk sisteminde ifadesini ancak 1880'lerde bulmuş olmasının nedeni budur. 

Tanzimat ilânına kadar, Osmanlı topraklarında üç çeşit mahkeme bulunmaktaydı: 

l- Seriat Mahkemeleri: bu mahkemeler Müslüman halkın kendi arasındaki anlaşmazlıklara; Müslüman halkla Hıristiyan halk arasındaki anlaşmazlıklara ve din farkı gözetmeksizin cinayet davalarına bakmakla yükümlü idiler. 

2- Cemaat Mahkemeleri: Hıristiyan halkın bağlı bulunduğu cemaatin mahkemeleriydi. Aynı din grubuna bağlı kişilerin medeni davaları bu mahkemelerde görülürdü. İki farklı cemaat arasındaki sorunları, taraflar kendi aralarında anlaşarak çözemezlerse, (hangisinin mahkemesinde 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çözeceklerine karar veremezlerse), şer'i mahkemeler yetkili olurdu.144 

3- Kapitülasyonlardan faydalanan devletlerin mahkemeleri: Osmanlı topraklarında ticaret maksadıyla veya siyasi görevlerle gelmiş olan yabancılar arasındaki anlaşmazlıklara bakan elçilik mahkemeleri idi. 

Tanzimatla birlikte karma mahkeme uygulamasının başladığını görüyoruz. 1840 yılında Ticaret Karma Mahkemesi ve 1846 yılında Asliye Karma Mahkemesi bu amaçla kuruldu.!# Bu mahkemeler, Osmanlı topraklarındaki, yabancı devlet vatandaşlarının kendi aralarındaki sorunlara ve onlarla Osmanlı uyrukları arasındaki anlaşmazlıklara bakıyorlardı. 
Yönetimleri karma idi. 

Ticaret mahkemelerinin oluşması, hiçbir biçimde yukardan yeni mahkemelerin kurulması biçiminde olmadı. Osmanlı ve Batılı tüccarlar aralarındaki hukuki anlaşmazlıkları çözmek için, Tanzimattan çok önce karma meclisler kurmuşlardı. Şeriata göre zaten taraflar aralarındaki anlaşmazlıkları özel biçimlerde çözme hakkına sahiplerdi. Dolayısıyla bu karma meclisler, herhangi bir kanuna göre değil, zamanın usül ve kurallarına göre anlaşmazlıkları çözmeye çalışıyordu. Bu meclislere hukuki bir karakter vererek, Ticaret Bakanlığına bağlı ticaret mahkemesi oluşturuldu 66 Bu mahkemeler için yeni yasalar gerekliydi. Önce 1850 yılm- da yeni bir ticaret kanunu kabul edildi, sonra 1860 yılında Fransızlardan ticaret kanunnamesi alındı ve bu doğrultuda, ticaret mahkemeleri kuruldu. Böylece laik hukuk ilkeleri ilk defa ticaret alanından Osmanlı bünyesine girmeye başladı. 

Ceza hukuku alanında da yeni mahkemelerin kurulmaya başladığını görüyoruz. 1847 yılında daha çok yabancı uyruklular için kurulmuş olan, karma ceza hukuk mahkemesinden sonra, Istanbul'da 1858 yılı sonrası üç yeni mahkeme.kuruldu. Bunlar ceza alanında şer'i mahkemeler dışı kuruluşlardı. 1865 yılından itibaren, 1864 tarihli Vilayet Nizamnaımesine bağlı olarak, kaza ve sancaklarda yeni karma mahkemeler kuruldu. 
Vilayetlerdeki karma mahkeme aynı zamanda kaza ve sancakların temyiz mahkemesi konumunda idi. Bu nedenle bunlara istinaf mahkemeleri de dendi. Bunların tümü “Nizamiye Mahkemeleri” diye adlandırılıyordu. 

1868 yılında Divan-ı Ahkäm-ı Adliye, bu nizamiye mahkemelerinin, en 
üst mahkemesi olarak örgütlendi. Üyeleri Müslüman ve Hıristiyanlardan karına olarak oluşturuldu. Bunun nizamnamesi ile Şeriat dışı oluşmuş mahkemeler yeniden düzenlendi. Kadı başkanlığında jüri sistemi uygulanmaya basladı. Müslümanlarla gayrımüslimler eşit,olarak temsil edildiler. Nizamiye mahkemeleri laik hukuk kurallarına geçişi temsil etmeleri bakımından önemlidirler. Fakat bu mahkemelerin gerçekten laik kuruluşlar olmadıklarını eklemek gerekmektedir. Birincisi, Hristiyanların temsili işine hiç riayet edilmemiş, genellikle ya azınlıkta tutulmuş ya da dışlanmışlardır. İkincisi mahkeme başkanı kadı idi ve ulema daima ınahkeme heyetinde çoğunluğu oluşturuyordu.147 

Fakat görüldüğü gibi, beş ayrı çeşit mahkeme oluşmuştu. Bunlar arasında ciddi bir yetki problemi vardı. Mahkemelerin sorumluluk alanlarını belirleyen bir kanun yoktu. “Bir yanda Şeriat dışı mahkemelerin kurularak yargılama yapması, öte yanda eyalet merkezlerinde oluşturulan meclislerin ayrı bir yargı organı gibi çalışması, Istanbul'da Meclis-i Vâlâ'nın aynı zamanda bir yüksek mahkeme gibi faaliyet göstermesi dönem(e)”18 egemen olan hukuki karmaşayı göstermektedir. Yürütme ve yargı henüz tamamiyle birbirlerinden ayrılmamış olduğu için sadece Islâm ve laik hukuk arasında bir çatışma veya ikilik değil, hukuk sisteminde tam bir kaos sözkonusudur. 

Yürütme ile yargı arasındaki ayrım, 1876 Anayasası ile yapıldı. Fakat 
1880 yıllarında bile, alışkanlıklarından vazgeçemeyen valilerin keyfi ceza 
verdiklerine ve hakimlere ceza dikte ettirmelerine ilişkin bolca örnek bulunmaktadır. Ayrıca Batı'dan bol yeni kanun aktarmanın bunları hayata geçirecek memurların olmadığı noktada fazlaca anlamı yoktu. Adalet sistemindeki bozukluğun devam etmesini, 1872 yılında Sadrazam bütünüyle gerekli elemanın bulunmayışına bağlıyordu. “Mahkemelerin işlemesinde işaret edilen eksiklikler organizasyon hatalarının sonucu değildir. Nedeni personelin yetersizliği ve özellikle başkanların (burada kadılar kastedilmektedir) yetersizliğinde aramak gerekir.”149 Adalet sistemindeki reformlar, eğitim sisteminin aynı .hızla gelişememesi dolayısıyla gerekli memurların yetişmemesi nedeniyle kağıt üzerinde kalıyordu. 

Bu dönemde yapılan tüm kanunlar genellikle dışardan alınmışlardır. 
Bu konuda varolan iki istisna, 1858 yılında kabul edilen Arazi Kanunu ile 
1926 yılına kadar yürürlükte kalan Medeni Kanundur. Mecelle olarak da 
bilinen bu kanun 16 cilt olup yedi yılda tamamlanmıştır (1870-1877). 
Hukuk alanında, hemen hemen her yıl yeni düzenlemeler yapılmış, Batı hukuk sistemi ağır ağır İmparatorluğa yerleşmeye başlamıştır. Hakimlerin dokunulmazlığı ilkesi, Ceza Muhakemeleri Usülü Yasası, savcılık kurumu gibi tüm temel hukuk kuralları ağır ağır devralınmıştır. 


Tanzimat ve Güvenlik Örgütü 


Özellikle Yeniçeri örgütünün dağıtılmasından sonra devletin güvenlik işlerine bakacak ayrı bir örgütlenmesi kalmamıştı ve bu ciddi bir sorundu. 
Hemen hemen hiçbir yerde devlet kengi tebaasının can ve mal güvenliğini sağlayamıyordu. Ülkede gerçek bir kaos egemendi. Katliamlar, soygunlar olağan hale gelmişti. Özellikle eyaletlerde asayiş bütünüyle devlet denetiminin dışında idi. Buralarda gerek merkezi denetimin gerekse güvenliğin sağlanması için yapılması gereken ilk önemli işlerden biri, tüm ülke sathında bir güvenlik örgütünün kurulması idi. 

Bu konuda ilk adım askerlik sisteminin düzenlenmesi ile atıldı. Tanzimat'a kadar süresiz sayılabilecek askerlik (11. Mahmut döneminde 15 yıl olarak tesbit edilmişti), 1843 yılında 5 yıla indirildi. O güne kadar, ordu aynı zamanda güvenlik işleri için de kullanılıyordu. Bu uygulamadan vazgeçildi. “Bundan böyle subayların üzerlerine sivil görevler almamaları şart koşuldu.” 1844 yılında İmparatorlukta yüzyıllar boyu süregelmis tımarlı sipahi örgütü ortadan kaldırıldı ve yerine zaptiye örgütüne geçiş başladı. 

Ilk polis teşkilatı 1845 yılında Istanbul'da kuruldu. Bu örgütün ilk görevlerinden biri, yolların emniyetini sağlayarak ülke içinde seyahatı güvenli kılmaktı.15! “Memleket içinde seyahat eden Osmanlı veyahut yabancıların gidiş ve gelislerine nezaret etmek”152 15 maddelik ilk nizamnamenin birinci maddesiydi. İlk kurulan polis örgütünün görevleri son derece çeşitliydi ve güvenlik dışında belediye işlerinden de sorumluydu. 
Fakirlere yardım, borsa ve simsarlık mesleklerini yapacaklara izin vermek gibi görevleri de vardı. Bu kuruluşun nasıl oluşturulduğu ve nasıl çalıştıgına ilişkin ise elde fazla bilgi bulunmamaktadır.158 

Buna paralel olarak kurulan ikinci güvenlik örgütü, Zaptiye Müşiriyeti (mareşalliği) dir. 1846'da kurulan bu örgüt, 1879 yılına kadar faaliyet göstermiş daha sonra Zaptiye Nezareti adını almış ve 1909'da da fesh edilmiştir. Bu örgüt kendi içinde iki ayrı yöne doğru gelişmiştir. Bir taraftan tüm ülke sathına yönelik bir jandarma teşkilatı oluşturulurken diğer taraftan bundan ayrı olarak polis teşkilatı kuruluyordu. 

1879 yılındaki düzenleme ile artık bu iki güvenlik örgütü birbirinden 
tamamen ayrılıyordu.! Fakat güvenlik örgütünün bu dönemdeki durumunu da tıpkı adli sistemde olduğu gibi tam bir kaos olarak tanımlamak yanlış olmaz. Yapılan düzenlemeler ve değişiklikler tam bir yaz boz tahtasını andırmaktadır. Güvenlik ve soruşturma işleri için her yıl yeni bürolar açılmakta, sonra kapatılmaktadır. Başlangıçta bu amaçla oluşturulan meclislere Hıristiyan ve Müslümanlar birlikte atanmışlar sonra bu uygulamadan vazgeçilmiştir. Tüm bu kaos ve durmadan yapılan değişiklikler nedeniyle ciddi bir güvenlik örgütünün kurulması 1900'leri bulmuştur. 

işkence tarihi açısından ilginç olan bir nokta da, jandarmanın vazife ve yetkileri üzerine, 1869'da çıkartılan talimatta, tutuklulara nasıl davranılacağına ilişkin yeralan hükümlerdir. Bu talimata göre, “mahkümlar iki kısma ayrılmaktadırlar. Kaatil, haydut veyahut bu derecede suç işlemiş olanların kolları bağlandıktan sonra boyunlarına zincir vurulur ve iktiza ederse ellerine bilekçe de konur. Adi hırsızlık, hafif yaralama ve buna benzer cünha (küçük suç) ve kabahat derecesinde suçlardan mahküm olanlar ise bir mahalden diğer mahalle nakledilirken boyunlarına zincir 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vurmak ve ellerine bilekçe koymak yasaktır.” Buna uygun davranmayan erler bir haftadan bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılacaklardır. 

1870 yılındaki yeni talimatnamede ise değişmeyen bir konunun yeniden ele alındığını görüyoruz. “Zaptiye kuvvetlerinin mülki vazifelerini yaptıkları veyahut bir yerden bir yere gönderildikleri sırada ahaliyi rahatsız etmeleri, ziyana sokmaları veya parasız yem ve yiyecek almaları” yasaklanmaktadır. Aynı yasaklamanın hemen her talimatnamede tekrar edilmesi, bu konudaki suistimallerin son derece fazla olduğunu göstermektedir. Örneğin, 1849 yılında, işkencenin de yasaklandığı, eyalet meclisi nizamnamesinde, zaptiyelerin yukardaki tür yolsuzlukları kesin olarak yasaklanıyor ve aksi davranışların cezalandırılacağı bildiriliyordu.156 Ayrıca yine 1870'de yayınlanan talimatın 13. Maddesi ile zaptiyeye geniş bir arama yetkisi verilmekte ve adlibir makamın müsaadesine gerek olmadan istedikleri her yere girme imkânı verilmektedir.57 

Güvenlik örgütü 1870'lere kadar ciddi hiçbir başarı gösteremedi. Büyük ölçüde Avrupa'dan alınan bu örgütlenme modeli için gerekli eleman bulunamıyordu. Üstelik, eşkiyalığı bastırmak için, başka eşkiyalar jandarmalığa alınıyordu. Bunlar üzerinde herhangi bir ciddi kontrol sözkonusu değildi. “Tanzimatın ilânı ile beraber jandarma sıfatıyla, eski deliller, tüfenkçi ve sekbanlar yerine getirilen zaptiyeler de, daha az bir hoşnutsuzluk kaynağı teşkil etmiyorlardı. Tanzimat siyasetinden bihaber olan... 
bu asker, reayaya suistimalleriyle ziyadesiyle bezginlik vermekte idi.”158 

Bunların, kendileri ve hayvanlarına bedava baktırdıkları, olur olmaz her şey için para istedikleri ve ahaliyi haraca kestikleri yolunda sayısız şikâyet bulunmaktadır. Dolayısıyla gerçek güvenlik sorununu, halkın “güvenlik güçlerinden korunması” oluşturuyordu. Bu nedenle, bu örgüte rağmen yol kesme, hırsızlık gibi olaylar aralıksız devam ediyordu.159 
“Abdülmecit devrinin sonunda memleketin idaresi ve adliyesi tam manasiyle bir anarşi içinde tefessühe uğramış bir halde bulunuyordu. ”160 


TANZİMATA YÖNELEN TEPKİLER 
VE İLK SONUÇLARI 


Hangi tür eleştiri yapılırsa yapılsın, görülmek zorundadır ki, Tanzimat boş bir vesika olarak kalmamıştır. Toplumda değişikliklere yolaçmıştır, derin izler bırakmıştır. Bunu Tanzimat'a yönelik tepkilerden de çıkarmak 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mümkündür. 

Tanzimat, yönelik tepkilerin üç farklı özellik taşıdığını görüyoruz. Birincisi yoksul köylülerin ve özellikle Hıristiyan köylülerin sonuçta ulusal ayaklanmalar halini alan, tepkileridir; ikincisi geniş Müslüman ahalinin, Hıristiyanlarla eşit olmayı kabul etmemeleri ve bu temeldeki tepkileri, üçüncüsü ayan ve esrafla, ileri gelen devlet görevlilerinin egemen durumlarını kaybetmemek için gösterdikleri tepkilerdir. 


Yoksul Köylülerin Tepkileri 


Tanzimata yönelen tepkiler üzerine ayrıntılı çalışmalar yapan, İnalcık, “reaya meselesi(nin) İmparatorluğun ana meselesi”161 olduğunu söylemektedir. 19. yüzyılda reaya artık Hıristiyan azınlıklar için kullanılan bir tanım olmuştur. Tanzimata en önemli tepki bu yoksul köylülerden gelmiştir. 1841le birlikte başlayan tepkiler, dönemin demokratik köylü ayaklanmalarının da bir habercisidir. Gülhane Hattı reayaya, hakları için mücadele etmek cesaretini vermiştir. 

Kanun önünde eşitlik prensibini köylüler ciddiye aldılar ve derhal gerçekleştirilmesini istediler. Dönemin bir gözlemcisi Balkanlarda Tanzimata tepkiler konusunda şunları söylüyor: “Reaya arasındaki tesirine gelince, mesela Filibe'de servajın kaldırılacağı haberi büyük heyecan dogurdu. Hat ilân olunur olunmaz reaya, önderlerin teşvikiyle, hürriyetlerini istediler. Fakat toprak sahipleri buna karşı koydular... Gülhane Hattı bilhassa Bulgaristan'da ve Makedonya'da... milli hisleri kamçıladı.”162 

Tanzimatın verdiği, daha az vergi, angaryanın kaldırılması sözü yerine, köylülerin elde ettikleri yeni baskılar olmuştur. 1841 yıllarında Balkanlar'ı gezen bir Fransız şunları aktarıyor: “Hatt-ı Şerifle vergi meselelerinin halledileceği yalandı...(köylüler) vaziyetlerinin eskisine göre fenalaştığını ve gelirlerini aşan bu ağır vergileri ödemiyeceklerini ilân ettiler.” Yine aynı gezgin, köylülerin şikâyetlerine yolaçan vergi toplama metodları üzerine şunları söylüyor; “Türkiye'de... vergilerin tahsili katliamla yapılır. 
Askerler vergi mükelleflerinin evlerine yerleşirler, orada günlerce kalır, yer ve içerler.”163 

Tanzimat ilânından bir yıl sonra aşırı vergi baskısına ve yönetici zulmüne dayanamayan köylüler 1841 de, Niş'de ayaklanırlar ve gelişmeler bir önceki bölümde yazdığımız senaryoya göre olur. Ayaklanmacılar, Müslüman ahaliye yönelik katliama başlarlar. Devlet güçlerinin cevabı ise daha korkunç olur. Bastırma hareketi, yağma ve katliamlarla, köyleri yakıp yıkmayla baslar.1% Toplam 150 köy yerle bir edilir.185 Ayaklanan köylülerin balta ve sopadan başka silahları olmadığını tüm tarihçiler aktarmaktadır. 
Daha sonra başta Rusya olmak üzere diğer devletlerin müdahalesi ve dip- 


184 


lomatik temaslar vb. ile bildiğimiz süreç devam eder. 

Reformların Balkanlar'da gerçekleştirilmesi sürecinde devlet daima iki güç arasında sıkışır. Tanzimatın gereklerinin yerine getirilmesini ve kendilerine toprak verilmesini isteyen köylülerle, Tanzimatın oluşturduğu yeni kurumları ele geçirmiş ve köylüleri ezmeye devam eden toprak ağaları arasında bir türlü karar veremez. Ve her iki gücü de karşısında bulur. 
Örneğin, 1849'da Bosna'da köylü ayaklanmasını engellemek için bazı reformlar yapılmak istenir ama bu sefer toprak Sahipleri ayaklanırlar. 
Vidin'de (1849-50) de benzeri gelişmeler olur. Ayaklanan köylüler önce, devlet görevlilerini ve yakaladıkları toprak ağalarını öldürmeye başlarlar. 
“Bizim derdimiz mültezimlerden ve köy ağalarından ve subaşılarıdan” diyerek hareketin sosyal karakterini dile getirirler.16 

Vidin eyalet meclisi ise tamamiyle Müslüman toprak ağalarının denetimindedir. Oluşturdukları başıbozuk birlikleri!67, ayaklanan köylülere saldırtırlar. Meydana gelen vahşetin boyutları öylesine büyüktür ki, devlet hayatta kalan köylülere tazminat ödemek zorunda kalır. Yapılan tahkikatta Vidin Meclisinin, gerek reformların yerine getirilmesini engellediği gerekse ayaklanmayı kanlı bir biçimde bastırdığı için iptaline karar verilir. 

Köylü ayaklanmaları, reformcuları toprak ağalarına karşı önlemler almaya iter ve köylülere toprak dağıtmayı hedefleyen bir program hazırlanır. Fakat gerek planın, arazilerin köylülere satılmasını öngörmesi gerekse uygulanmasının sürekli ertelenmesi nedeniyle köylü huzursuzlukları bir türlü son bulmaz. Ağalar devlete baskı yaparak, toprak dağıtımına engel olmak istemektedirler. Sonuçta köylüler topraklara elkoyar ama bu da bölgedeki olayların önünü alamaz ve bu durum Bulgaristan'ın bağımsızlığına kadar devam eder. 

İlginç bir nokta da şudur: Köylülerin Tanzimat reformlarını ve eşitlik ilkesini ciddiye alarak derhal gerçekleştirilmesini istemeleri, bazı Türk tarihçileri tarafından, “Hıristiyan şımarıklığı” olarak değerlendirilmektedir.168 

Tanzimata yönelik benzeri köylü başkaldırıları, Kürdistan'da da meydana gelmiştir. Yalnız bu başkaldırılarda birçok faktör iç içedir. 
Bölgede yaşayan Nasturilerin vergi vermeyi reddederek ayaklanmaları yanı sıra, merkezidenetime girerek ayrıcalıklarını kaybetmek istemeyen Kürt aşiretlerinin ayaklanmaları iki farklı tepki biçimini oluşturmuştur. 


Müslüman Halkın Tepkileri 


Tanzimata karşı Müslüman köylülerin sosyal içerikli tepkileri daha çok dini motifler altında olmuştur. Bu tepkilerde farklı özellikler gözlemek mümkündür. Vergilere veya yönetici zulümlerine karşı çıkmanın yanısıra, 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Hıristiyan halkın kendileri ile eşit sayılmaları da kabul edilmemiş, tepkiyle karşılanmıştır. 

Tanzimat ilânı ile birlikte Müslüman halkın özellikle yerel yöneticilerden şikâyetçi olmaya başladığını görüyoruz. Her dönem olduğu gibi, “bu dönemde de şikâyetlerin çoğu vergilerle ilgili idi. Halk, Tanzimat'ın öngördüğü vergi reformunun vergilerini azaltacağı kanısına kapılmışken, yöneticilerin çeşitli ad ve biçimlerde, eskiden olduğu gibi kendilerinden fazla vergi” aldıklarına tanık olmustur.!69 Bu nedenle Meclis-i Vâlâ'ya bol şikâyet dilekçeleri gelmiş ve çok sayıda memur görevlerini kötüye kullandıkları için cezalandırılmıştır. Müslüman halkın, Tanzimat yönetimine karşı çıkmasının önemli bir nedeni de Hıristiyanların artık her düzeyde kendileri ile eşit sayılacağının ilân edilmesidir. Oluşturulan muhassıllık meclislerine Hıristiyanların alınması ilk şikâyet konularının başında geliyordu. Bu meclislerde görev yapan Hıristiyan üyeler ne söylerlerse söylesinler ciddiye alınmıyor, aşağılanıyorlar ve kendileriyle alay ediliyordu. 
“...bircok yerlerde Müslüman üyeler bu yeni ortaklara tahammül edememiş, hakaret ve küçümseme duygularını saklamamışlardır.”179 Bu konuda yoğunlaşan şikâyetlerin son derece fazla olması nedeniyle, Meclis-i Vâlâyı Ahkäm-ı Adliye'de durum görüşülmüş ve “bir irade-i seniyye (Padişah buyruğu) çıkarttırarak; bütün eyaletlerde durumun önlenmesini, yani 
Müslüman üyelerin saygılı davranmasını şiddetle ihtar etmiştir.” 171 

1841 tarihli bu Padişah emrinin herhangi bir sonuç vermedigi, Hıristiyan ahaliye yönelik aşağılama eyleminin devam ettiği şikâyet dilekçelerinden anlaşılmaktadır. “Müslüman olmayan üyelerin toplantılara düzenli katılmaları önleniyor, onlara baskı yaparak katılmadıkları toplantıların tutanakları evlerine gönderilerek kendilerine zorla imza ettiriliyordu.”172 Bu durum üzerine Meclis-i Vâlâ, 24 Ocak 1847'da yeni bir emirle, bütün valilerden bu duruma bir son verilmesini istiyordu. 

Hıristiyan ahaliye yapılan ikinci sınıf vatandaş muamelesi sadece meclislere katılan üyelerle sınırlı değildi. Örneğin yeni vergi sınırlarını tesbit etmek için yapılan sayımlarda; “özellikle Müslüman olmayan halkın gelirleri yazılırken fazla gelir gösterildiği yolundaki şikâyetler çoğunlukta idi.”173 Yine vergi toplamada Hıristiyan ahaliye olmadık zulümler yapıldığını ve halkın göç etmek zorunda kaldığını görüyoruz. Örneğin, Muş ve Bitlis'de Ermeni halk vergi ve yönetici zulmünden kurtulmak için Iran ve Rusya'ya göçmek zorunda kalıyorlardı.174 

Özellikle Balkanlar'da, “subaşılar, zaptiyeler ve sair memurlar reayayı... 
birçok gayri kanuni vergilerle”175 ezmeye devam etmekteydiler. Hıristiyan halka yönelik saldırı ve baskılar sadece yöneticilerden gelmiyordu. Merkeze gelen raporlardan ve sikäyetlerden, “... gerek küçük memurların gerek ehl-i Islâm ile Arnavutlar(ın) ... mezalim ve teadiyat”176 yaptıkları bilinmektedir. Hıristiyan halkın, gördükleri eziyetler üzerine merkeze yaptıkları şikâyetler sonuç vermeyince yer yer isyanlar çıkmaktaydı. 

Hıristiyanlara yönelik tepkilerin hayli fazla olduğunu ve engellenemediğini görüyoruz. “O kadar ki,” diyor Engelhardt, “valiler Müslümanların hoşnutusuzluğunu dindirmek için sıkı tedbirler almak zorunda kaldılar.” Engelhardt, bu önlemleri içeren bir başka duyurunun, 7 Mayıs 1855'de yayınlandığını söylüyor." Konuya ilişkin birkaç yılda bir genelge veya buyruk yayınlanması, bize, Hıristiyanlara yönelik dışlama ve aşağılama politikalarının boyutları hakkında bilgi vermektedir. Nitekim benzeri uygulamaların Islahat Fermanı sonrası da devam ettiğini görüyoruz. 

Fakat bütün bu kötü muamelelere rağmen alınan önlemler sonucu, Hıristiyanların durumlarında belli düzelmelerin olduğunu belirtmek gerekmektedir. Hattâ bir tarihçi, Müslüman tepkisinin bir nedeninin de, Hıristiyanların düzelmeye başlayan durumlarının Müslümanlarca “çekilememesi” olduğunu söylüyor.178 

Tanzimat'a yönelik Müslüman halk tepkisinin bir çeşidi de sınır bölgelerinde oturan Müslümanlardan geldi. Sınır kasabalarında oturdukları için buraların ahalisi vergiden genel olarak muaf tutulmuşlardı. Şimdi Tanzimat'ın genel eşitlik prensibi gereği vergiye tâbi tutuluyorlardı ve yöre halkı bunu haksızlık saymaktaydı. Yine Tanzimat'a kadar yoksul köylüler kadar az vergi veren zengin Hıristiyanlar ile corbacılar da 179, fazla vergi vermek zorunda kaldıkları için, bu Müslümanlarla birleştiler ve köylüleri kışkırtarak yer yer ayaklanmalara yolaçtılar.189 


Ayan ve Yönetici Tepkileri 


Yukarda gördüğümüz gibi, “daha adil ölçülerle bir vergi düzeni oluşturmak için... ayan, ağalar, ulema ve askeri sınıf mensupları gibi nüfüzlu grupların yararına olan vergi muhafiyetleri ve imtiyazları"18 kaldırılmıştı. Bunun üzerine ayan ve yerel yöneticiler, reformlar için kaçınılmaz olan arazi ölçümü, nüfus sayımı gibi tedbirleri bahane ederek, köylüleri, özellikle onların dini duygularını kışkırtarak, ayaklanmaya teşvik etmişler ve Tanzimat ilkelerinin uygulanmasına engel olmuşlardır. “Eski rejimin imtiyazlı sınıfları, bilhassa ulema ile işbirliği içindeki ağalar, Şeriatın itibar etmediği gayrımüslimlere ve kâfirlere medeni eşitlik verilmesinin, dini ve devleti batıracağını ilân ediyorlardı.”182 

Ayan direnişlerinin birçok bölgede oldukça etkili olduğunu görüyoruz. 
Birçok eyalette karşı çıkmalar nedeniyle Tanzimat ilkelerinin uygulanmasından vazgeçildiğini veya ertelendiğini görüyoruz. Örneğin, Diyarbakır'da “Yurtluk,” “Ocaklık” adı altında devlet topraklarına el koyanlar, reformlara engel olmuşlar, Adapazarı, Trabzon, Erzuruni'da halkı ayaklanmaya teşvik ederek reformların ertelenmesini saglamıslardır.18 Bazı 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tarihçiler, Reşit Paşa'nın 1841'de görevinden alınmasında yerel yöneticilerin bu direnişinin önemli payı olduğunu söylemektedirler. 

Tanzimata karşı ilginç bir direniş biçimi de memurlardan gelmiştir. 
Yönetimin gözüne girmek için memurların yoğun biçimde birbirlerini ihbar ettiklerini ve birbirlerinin işlerine engel olduklarını görüyoruz. 
Özellikle meclis üyeliklerini ele geçirmek için yoğun mücadeleler verilmiş ve bu arada, “yöneticilerin taraf tutması ile yer yer üzücü olaylara neden olmuş, bazı kasabalarda ayaklanmalar basgöstermistir.” 1% 

Tanzimat reformlarına karşı çıkan sadece Müslüman ayan ve yöneticiler değildi. Özellikle Balkanlar'da, yoksul köylülerin sırtından geçinen kilise yöneticileri, belli vergiler kaldırıldıgı!8 ve vergiden muaf tutulan Hıristiyan vakıflar vergilendirilmeye tâbi tutuldukları için tepki gösterdiler. Hıristiyan köylülerin dini duygularını tahrik ederek olaylar çıkarttılar. Yine özellikle Bulgaristan'da Çorbacı olarak bilinen toprak ağaları da Tanzimat uygulamalarından rahatsız oldular. Çünkü, Hıristiyan ahaliden toplanan Cizye vergisini bunlar topluyorlardı. Bu nedenle hem kendileri az vergi ödüyorlar hem de Cizye vergisini halktan fazlasıyla alıyorlardı. Bunlar da Tanzimat'ın uygulanmaması için yoğun çaba harcamışlardır. Nitekim 1850'de Bulgar köylüsü, Tanzimat reformlarını uygulamayan ve kendilerine zulüm yapan bu ağalık kurumunun kaldırılması için ayaklanmıştır. 

Meclis-i Vâlâ ayan ve yerel yönetici direnişini kırmak için yoğun çaba harcamıştır. “Reayaya karşı eski keyfi hareketlerinde devam etmek isteyen ve böylece Tanzimat esaslarını çiğneyen bazı ağaların eyalet büyük meclislerinde veya Istanbul'da Meclis-i Vâlâ'da muhakeme edildiklerini ve yeni çıkarılan ceza kanunnamesine göre hüküm giydiklerini görmekteyiz.”186 Fakat bu uğraşlar başarılı olmamıştır. 

Sonuçta, Tanzimat reformları, “yeni altında eskinin devamından, yahut eski ile yeniyi uzlaştıran bir tedbirden ibaret kalmıştır.”187 “Şunu... belirtmeliyiz ki, uygulama şeklen gerçekleştirilmiştir.”188 Ama ayan ve yerel yöneticilerin oluşturulan yeni kurumlarda egemenliği ele geçirmesi önlenememiştir. 


Tanzimat'ın Sonuçları 


Tanzimat'tan ilk elde istenen sonuçların sağlanamadığı görülüyor. Bunu yöneticilerin de bildikleri bir gerçekti. Reformlar istenen hızla gerçekleşmiyor, hattâ ülkenin birçok yerinde bu reformların izine bile rastlanmıyordu. Yerel güçlerin ve köylülerin dirençleri yanısıra yöneticilerin rüşvet ve yolsuzlukları bütün hızıyla devam etmekteydi. Vali, kaymakamlar ve kaza müdürleri halka olmadık eziyetler yapıyorlardı. Yönetici zulümlerini engellemek için yörelere ferman üzerine ferman yollanıyordu. 
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“Yüce Veziriazam'ın Buyruğudur.... Başkente kadar gelen iddialara göre Cizre'de Tanzimat yönetiminin uygulanmasının yoksun olmasından dolayı Nasturi taifesine yönelik bazı düşmanca uygulamalar ve zulüm meydana gelmektedir. Cizre Kaymakamı Mustafa Paşa, buradaki vergilendirilmiş toprakların çoğunluğunu yerli Kürtlerle birlikte kendi mülkiyetine geçirmekte... Mültezimlerin topladığı mahsulün yarısını almaktadır... Bu malların aynen alınması istenmediği zaman da daha fazlasının bedelini almakta... Reaya angarya işlerde çalıştırılıyor. Bu iddialar, bilindiği üzere ülkede oturan ahali ve reayaya zerre kadar zulüm ve düşmanlık edilmemesini isteyen Padişah emrine uygun değildir. Bu nedenle adı geçen Mustafa Paşa görevden alınıp kovulmuştur.”18 

Ne suçişleyen yöneticilere karşı sert önlemler alınması!® ne de peşpeşe fermanların yayınlanması durumda bir değişikliğe yolaçtı. “Ferman üzerine ferman çıkarılıp dururken, İstanbul'da ve hususiyle vilayetlerde idare bir türlü düzelmiyor, fena idare ve yolsuzluklar asla eksilmiyor. Imparatorluğun her köşesinde isyanlar, karışıklıklar birbirini takip ediyor... kıyamlar meydana geliyordu.” 191 

İlk girişimlerin başarısızlıkla sonuçlanması üzerine ilk önce olayı yerinde denetlemek üzere Anadolu ve Rumeli'ye delegeler yollandı. Bu yöntemin sonuç vermemesi üzerine 1842 yılı Ağustosu'nda yeni bir teftiş heyetinin yollanması yoluna gidildi. Fakat tam uygulanamadı. 1850 yılında bu sorun yeniden ele alındı. Teftişlerin nasıl yapılacağı kurala bağlandı. Teftiş memurları gittikleri yerlerde gördükleri yolsuzlukları merkeze postayla bildireceklerdi. Teftiş usülüne 1851 yılında son verildi. Bunun yerine sancak merkezlerinde gerekli araştırmaların yapılması ile yetinilecek ve eyalet vergi defterlerinin kontrol edilmesi ile yolsuzluğun önüne geçilmeye çalışılacaktı. Fakat bu da ciddi bir sonuç vermedi. 

1845 yılında reform uygulamaları üzerineyapılan ilk değerlendirmede, 
başarı elde edilemediği kabul edilmiştir. Her yıl Meclis-i Vâlâ'nın çalışmaya başlaması nedeniyle açılışkonuşması yapmayı adet edinmiş Sultan, o yıl yaptığı konuşmada, “ıslahatın beklenen neticeyi vermemesinden dolayı üzüntü ve endişelerini bildiriyor ve gereken tedbirin alınmasını istiyordu”.192 Bunun üzerine sorunların nerede yattığını anlayabilmek amacıyla bölgelerden temsilcilerin katıldığı toplantılar yapılmasına karar verildi. Her eyaletten bir Müslüman ve bir Hıristiyanın çağrılmasıyla lstanbul'da yapılan toplantılar bir aydan fazla sürdü. Yöneticilerin usülsüz ve zorla fazla vergi toplamaları, güvenlik sorunları en çok konuşulan konuların başında geliyordu. Ayrıca, ulaşım olanaklarının yokluğu, yol, köprü yetersizliği ana şikâyet konuları arasındaydı. 

Toplantıların sonucu çeşitli eyaletlerde imar meclislerinin oluşturulması olmuştur. Ayrıca vergi yolsuzlukları ve yönetici baskıları konusunda da eyalet temsilcilerine hak verilmiş fakat bu alanda somut, yeni düzenlemelere gidilmemiştir. Kurulan imar meclislerinin ilk 7-8 ayda belli raporlar hazırladığı ve özellikle Istanbul'a yakın yerlerde, iletişim şebekesinde bazı yenilikler yapıldığı gözleniyor. Daha sonra ise sürekli hükümet 
değişiklikleri sonucu yapılan birçok öneri sürüncemede kalmıştır. 193 

Alınan tedbirlerin yetersizliğinin bilincinde olan Padişah, ek olarak yurt gezilerine çıkmayı adet haline getirmişti. 1846 yılında Rumeli'ye yaptığı böyle bir gezide, Tanzimatın bu bölgelere hiçbir biçimde ulaşmamış olduğunu kendi gözleriyle görme şansını elde etti. Bu geziden özellikle güvenlik konusunda edinilen olumsuz izlenimlerin, zaptiye teşkilâtının kurulması yolundaki adımları hızlandırdığını biliyoruz. 

1848 yılında bölgede görevli bulunan Fransız subaylarının raporların- 
dan da, ne Tanzimat'ın ne de alınan yeni önlemlerin halkın durumunda herhangi bir iyileştirmeye yolaçmadığını öğreniyoruz. “Hülasa, idari ve mali sahada yapılan tahkikat Bâbıâli'ye açıkça gösterdi ki, şimdiye kadar Tanzimat'ın getirmiş olduğu müesseseler burada idarenin karışıklığına ve reayayı bezdiren türlü türlü suistimallere bir son vermemiştir. Bu sefer Meclis-i Vâlâ'da alınan yeni islahat kararları da... katiyen istenen neticeyi vermeyecek sükün ve intizamı temin edemeyecektir.”1% 

Tanzimat reformları sürecinde merkezde alınan kararlarla bölgelerdeki uygulamalar arasındaki bu ters ilişki dikkat çekicidir. Alınan her reform tedbiri ya hiç uygulanmamakta ya da uygulanması öylesine gecikmektedir ki, reform tedbirlerinin hiçbir anlamı kalmamaktadır. Merkezin özellikle denetimi artırabilmek için reformların uygulanmasına ciddi önem verdiğini söyleyebiliriz. Fakat bölgeler merkezin bu havasının çok dışındadır. 

En çarpıcı örnekler idam cezalarının infazı konusundadır. Tanzimat ile yerel yöneticilerin idam cezaları vermeleri yasaklanmış ve mahkemelerde verilmiş idam cezalarının uygulanması kesinlikle Padişah iznine bağlanmışken birçok bölgede, yöneticiler “Tanzimat adına” idam cezaları vermekte ve uygulamaktadırlar. Özellikle ayanların etkinliklerini sürdürdükleri bölgelerde bu tür uygulamalara daha sık rastlanmaktadır. “Hattâ o (1841-7 arasında Divriği Kaymakamlığı yapan Ayan Imam Bey -T.A.), gerekli gördüğünde -hem de Tanzimat-ı Hayriye uyarınca(!)- idam cezası bile uyguluyordu:“Babası gibi zulümkârdı ve suçluları idam ettirirdi,” “Konağında iki siyaset halkası vardı; suçluları bu halkalardan sallandırırdı”...”195 

Reform hareketinin taşıyıcısı olan sosyal güçlerin yokluğu ve reformların yönetim tarafından yine kendine karşı gündeme getirilmiş oluşu bir açmaz oluşturmaktaydı. Önerilen düzenlemeleri ve reformları yapacak olanlar, bu reformları zorunlu kılan bozuklukların sorumlusu olan bürokratlar ve devlet yapısıdır. “ ...aşağıdan gelen örgütlü baskının yokluğu karşısında, yönetici kesim aynı zamanda reformcu kesim olmak zorundaydı. Ne var ki yönetici kesim, ne amaçlarda ne de reform yöntemlerinde 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birleşmiş olmaktan uzaktı ve bir bölümü statükoda yapılacak herhangi bir değişikliğin karşısındaydı. ”1% 

Bu konuda Cevdet Paşa'nın aktardığı bir anı oldukça öğreticidir. 1859 
yılında, biraz da yabancı devletlerin baskısıyla, köylülerin şikâyetlerini yerinde izlemek ve reformların niçin uygulanmadığını kontrol etmek amacıyla Bosna'ya bir heyet gönderilir. Heyet gezdiği yerlerde yönetici zulümlerine ilişkin şikâyetleri dinlemekte ve yargılama, görevden azl gibi önlemler almakta veya merkeze yapılması gerekli işlere ilişkin önerilerde bulunmaktadır. 

Köylüler birtakım vergilerden ve vergi toplamalarda yapılan zulümlerden şikâyet etmektedirler. Fakat şikâyet konusu olan vergiler aslında çoktan kaldırılmışlardı. Bu konuda bölgelere emirler de yollanmıştı. Hazırlanan kanunların bölgelere gönderilmesi işlerinden de sorumlu olan Cevdet Paşa, hem Türkçe hem de Boşnakça yazılmış bu kanunun, “üzerinden dörtsene geçmesine rağmen,” bölge ahalisi tarafından bilinmeyişini hayretle karşılar. 

Bölgede görevli devlet memurlarının, merkezden her yörenin durumuna göre ayarlanmış vergi reformlarından haberdar olmadıklarını söylemeleri üzerine, Cevdet Paşa'nın hayreti ve merakı daha da artar. “Ne diyeceğimi ve ne yapacağımı şaşırdım... Bu arada Mostar tüccarından biri geldi: ‘Siz bir nizam arıyormuşsunuz. Ben geçen sene Saraybosna'ya gitmiş idim. Orada elime bir nizam geçti. Aradığınız bu olmasın' diyerek nizamnameyi gösterdi. Gördüm ki Dersaâdet'de dört sene evvel ber vech-i meşhrüh tab'ettirmişolduğumuz ve bu kerre aradığımız nizamnamelerin bir nüshasıdır.” 

Bir tüccarın elinde tesadüfen bulunan bu kanunun bölgeye niçin gelmediği tam bir muammadır. Bunu açığı çıkartmak isteyen Cevdet Paşa, her tarafın köşe bucak aranmasını emreder. Bir memurun, “Hatırıma geliyor ki mukaddemä bir takım denkler gelmiş idi. Galiba mahzene konuldu,” demesi üzerine, Cevdet Paşa'nın deyişiyle, “yeraltında define arar gibi mahzende nizâmnâme taharrisine kıyam” eylenir. Ve aranan denkler bulunur. Üzerindeki mühürler bile sökülmemiştir. Cevdet Paşa, “bu vukuatı masal gibi yazmak abes görünür ise de hakikat-i halde büyük ibret alınacak bir maddedir. Ber vech-i bälä clevletce aşırı mertebe ehemmiyet verilerek yapılmış olan bir nizâmnâmenin böyle küşe-i nisyânda kalması ne kadar te'esüfü mücib hâlâttan olduğu beyäna mühtâç değildir,” diyerek üzüntüsünü dile getirir ve merkeze bu memurlarla devletin idare edilemiyeceğini bildiren bir rapor yazar.197 Bu olay reform uygulamalarının hangi süreçlerden geçtiği, hangi güçlerce nasıl uygulamaya kondukları konusunda çok öğreticidir. 

Tanzimatın sonuçları arasında ele alınması gereken bir konu da Müslüman-Hıristiyan eşitliği konusunda nelerin elde edilebildiğidir. Tanzimatın, önemli hedeflerinden birisi olan genel eşitliği sağlamak konusunda çok başarılı olamadığını belirtmek gerekmektedir. Bu başarısızlık sadece, eşitlik için gerekli hukuki düzenlemelerin yapılmamış olmasından kaynaklanmıyordu. Şüphesiz, hukuki bir çerçevenin yaratılmamış olmasının bunda payı büyüktür. Fakat eşitlik konusunda asıl engel halkın tutumundan ve devletin de bunu kendi egemenliği açısından kullanmasından kaynaklanmıştır. Özellikle, bağımsızlıkları için ayaklanan ulusal grupların Hıristiyan olmaları, bu azınlığa yönelik baskı ve saldırıları gündeme getirmiştir. Hıristiyan-Müslüman çatışması tüm bir 
19. yüzyıla damgasını vurmuştur. 

1848'lerde Balkanlar'ı gezen Fransız subaylar, hazırladıkları bir raporda, Hıristiyan-Müslüman halk ilişkisine ilişkin, genel bir fikir verebilecek şu gözlemleri yapıyorlardı; “Ehl-i Islâmın biri Bulgarın hanesine vardıkta yabancı, sahib-i hane gibi kendisini ve beygirini merkuma beslettikten sonra bir akçe vermez ve böyle alenen âharın hane ve emvaline tecavüzi hareketi vuku bulan şahıs hakkında şikâyet olunsa dahi zabit-i belde tarafından havale-i sem'-i itibar olunmaz.”198 

Bulgaristan için söylenenler tüm Balkanlar ve Anadolu'da varolan havayı yansıtıyordu. “Hemen her gün Hıristiyanlara yönelik öldürme ve yaralama olayları meydana gelmekteydi. Bu saldırılara uğrayanların şikâyetleri üzerine Türk makamları soruşturma açacakları sözünü veriyorlar ama en küçük bir şekilde bile bunu yerine getirmiyorlardı. Daha çok, İman edenlerin’ Hıristiyan düşmanlıklarının serbestçe kol gezmesini sağlıyorlardı. “99 Veya birçok durumda, bizzat saldırıya uğrayan Hıristiyanlar soruşturmaya uğramakta ve/veya cezaevine atılmaktadırlar.2% 

Çeşitli bahanelerle tutuklanan ve hapse atılan Hıristiyan köylüler, normal hapisanelere değil sağlık koşulları son derece kötü, özel yeraltı mahzenlerine kapatılmaktadırlar. Bu mahzenlerdeki yaşam koşulların kötülüğü nedeniyle sık sık ölüm olayları meydana gelmekte ve hapisanelerden sağ çıkmak bir mucize sayılmaktadır. “Türk hapisanelerinin hangi durumda olduğunu anlatmayı sadece bu Yunanlılar değil, (yukardaki soruşturma nedeniyle hapsedilenler kastedilmektedir), özellikle onlardan dahaiyibilen Bosnalı Hıristiyanlar yapabilirler. Çünkü, 1852/53 kışında Türklerin Montenegro'ya (Karadağ) yaptıkları seferde Mostar'da (Hersek'de) tutuklanan Hıristiyanlar onlardı... Hattâ normal olan kir zindana değil yer altında kuyuya benzer. bir yerde erimek zorunda kalmışlardı ve bir çokları orada çektikleri acılar sonucu öldüler.”201 Serbest kalanların durumu ise içler acısıdır; “on üç hafta boyunca vücutlarında taşıdıkları zincirlerin izleri kan pıhtısı ve koparılmış et parçası gibi görünüyordu. ”202 
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ISLAHAT FERMANI 


Tanzimatsonrasıyenilenme ve reformlar üzerine tartışmalar hızından hiçbir şey kaybetmeden devam etti. Ana sorun gene Hıristiyanlara eşitlik konusuydu. Emperyalist ülkeler baskı yapıyorlardı. Osmanlı yöneticileri, dinselazınlıklara belli haklar verilmesini prensipte reddetmiyorlardı ama Müslüman-Hıristiyan eşitliğinin sağlanması dini açıdan olanaklı değildi. 
Ayrıca her yabancı ülke, Osmanlılarla yapmış oldukları çeşitli anlaşmaları bahane ederek, azınlık grupların himayeciliğini üstleniyor ve koruyucusu olduğu din grubu için ayrıcalıklı haklar istiyordu. 

Bu, burada ayrıntısına giremeyeceğimiz son derece karmaşık bir süreçti. 
“Kutsal Yerler Sorunu” olarak da bilinen bu sorun 1853 Kırım Hasbi ile sonuçlandı. Kudüs ve dolaylarında, Hıristiyanlar için kutsal sayılan yerlerin bakımı ve güvenliğinden hangi din grubunun sorumlu olacağı ilk önce Fransa ve Rusya arasında sorun olmuş, daha sonra İngiltere'nin de katılmasıyla olay daha da karmaşıklaşmıştı. Osmanlılar her devletin arzusunu diğerini kızdırmadan yerine getirmeye çalışıyor ama başarılı olamıyorlardı. Rusya Ortodoksların, Fransa Katoliklerin, Ingiltere Protestanların hamisi olmuştu. Karşılıklı verilen notalar, her nota sonucu çıkan fermanlarla sorun çözülmeyince Rusya, bütün ortodoks uyrukların himayesinin resmen kendisine bırakılmasını sağlamak amacıyla savaş ilân etti. 

1853 Kırım Savaşı'na İngiltere ve Fransa Osmanlıların yanında katıldılar. Savaş sürerken barış görüşmeleri de başlamıştı. İstenen yine Hıristiyanlara yeni hakların tanınmasıydı. 28 Şubat 1856'da ilân edilen Islahat Fermanı bu diplomatik savaşsırasında Osmanlılarca dış baskıyı azaltmak amacıyla hazırlandı. Böylece, 1856 Martında imzalanan Paris Anlaşmasından zararlı çıkmayıp, az tavizle kurtulabileceklerini hesap ediyorlardı. “Islahat Fermanı, yabancı devletlerin hazırladığı ve Bâb-ı Âli'nin kabul etmek zorunda kaldığı bir ıslahat programıdır. ”203 Daha açık bir formülle söylersek, “1856 Hatt-ı Hümayunu... birçok bakımdan Lord Stratfordun şaheseriydi. ”204 

Anlaşmanın Osmanlılar açısından politik anlamı büyüktü. Bu anlaşma ile Osmanlılar Avrupa topluluğu üyesi olarak kabul ediliyorlar ve böylece paylaşılma tehlikesinden kurtulmuş oluyorlardı.25 “1856 Islahat Fermanı Osmanlı İmparatorluğunun Avrupa devletleri camiasına girmesinin bedelidir. Bundan sonra devletler ticaret, sanayi, maden, ulaştırma alanında birtakım imtiyazlar alacaklar... iç ve dış politikaya devamlı müdahale edeceklerdi.”2% 
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Fermanın Getirdikleri 


Fermanın temel özelliği, Tanzimat Fermanında sözü edilen ama temel bir hukuk ilkesi haline getirilmeyen, Müslüman-gayrimüslim eşitliğinin sağlandığını ilân etmesidir. Fermanda yeralan noktalar şunlardır: “Bütün tebaa için can, namus ve mal emniyeti ° kanun önünde eşitlik; kişi veya kuruma ait mülkiyete saygı * bütün tebaaların kamu hizmetlerine ve askerlik hizmetlerine kabulü * bazı idari kayıtlarla din ve eğitim hürriyeti e vergilerde eşitlik e iltizamın kaldırılması ve vergilerin doğrudan devletçe tahsili e yargılamada aleniyet ° adalet önünde tanıklık etmede eşitlik e adliyelerde yargılamadan sonra ölüm cezasının uygulanması kararını vermekte Padişaha özel ayrıcalık e hükümlülerin mallarının müsadere edilmemesi « işkencenin kaldırılması ve önleyici bedensel cezaların kurala bağlanması * cezaların uygulanmasında daha insancıl yasalara uyulması * ticari ve cezai davalar için karma mahkemeler kurulması e bu mahkemelerde uygulanmak üzere medeni, ceza ve usül kanunlarının tedvin edilmesi « sırf ruhani alandaki ayrıcalıklar dışında gayrimüslim cemaatlerin ayrıcalıklarının ve dokunulmazlıklarının gözden geçirilmesi ° patriklere veya gayri Müslim cemaatlerin meclislerine tanınan bazı hukuk davalarına bakma yetkisinin devam etmesi e bu cemaatlerin eyalet meclislerinde ve yüksek adalet divanında adilce temsil edilmeleri ° Hıristiyanlar hakkında kullanılan hakaretâmiz sözlerin kaldırılması ° rüsvetin kaldırılması ve her türlü yolsuzlukla mücadele.”27 Bu doğrultuda güvenlik, idarive mali konularda bir kısım yeni düzenlemelerin yapılacağı da ilân edilmekteydi. 

Görüldüğü gibi eşitlik konusu Fermanda ayrıntılı olarak ele alınmış, vatandaşlık prensibine geçişin temelleri atılmıştır. Adalet kurumu yanısıra, vergilendirmede, askerlikte, sivil ve askeri okullara alınmada, devlet görevlerine getirilmede eşitlik sağlanacağı ilân edilmiştir. Genel eşitlik prensibinin yanısıra, farklı din gruplarının örgütlenme özgürlüklerine daha laik bir karakter verilmiş ve ulusal gruplar üzerindeki dini örgütlenme modeli kaldırılmıştır. Böylece her millet grubu, dini olmayan temsilcilerinin de katılabildiği meclisler aracılığıyla yönetilecekti. 

Fakat “millimeclisler”ilkesinin hayata geçirilmesi kolay olmadı. Ayrıca hem genel ve soyut eşitlik ilkesinin kabulü, hem de her millet grubunun, kendi mahkemelerine varıncaya kadar özerk örgütlenmesi bir paradoks idi. Ve birçok tarihçiye göre Osmanlıların çöküşünde bu birbirinden bağımsız adalardan oluşan “millet sistemi” önemli bir rol oynamıştır.208 
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Ferman Sonrası Yapılan Reformlar 


1856-75 döneminin reformlar açısından en verimli dönem olduğunu söylersek fazla abartmış olmayız. Gerek İmparatorluğun dağılması tehlikesinin Paris Anlaşması ile kalkması, gerekse İngiltere ve Fransa'nın reform girişimlerini desteklemeleri bu yönde hızlı adımlar atılmasına yardımcı oldu.& Özellikle askeri ve idari alanlarla eğitim, maliye ve adalet alanlarında önemli reformlar yapıldı. 


Eğitim ve Basın 


Batı standartlarına göre ekulların açılması hız kazandı. Bugünkü eğitim sisteminin temelleri sayılabilecek, ilkokul, ortaokul, lise ve üniversite uygulamasına geçilmeye başlandı. Okullarda kız ve erkek çocuklar karma eğitim görüyorlardı. Ayrıca kız okullarının ve çeşitli meslek okullarının açılması atılan önemli adımlar arasındadır. Fakat dini eğitim kurumları varlıklarını sürdürüyorlardı. Bu ise hem ciddi ikiliklere ve gerilimlere yol açıyordu hem de reformlar önünde sürekli örgütlü dini bir gücün varlığını koruması anlamına geliyordu. 

Bu dönemin önemli olayları arasında çok sayıda günlük gazetenin yayımlanmaya başlanması sayılabilir. 1831 yılında önce Fransızca yayına başlayan resmi gazeteden sonra, 1843'de ilk özel Türkçe gazete yayın hayatına başladı. Liberalleşme ve hoşgörü politikalarının bir parçası olarak,diğerdillerdeki basının gelişmesine de yardımcı bir tutum takınılmış, bunun sonucu 1850 yılında yayınlanan Türkçe olmayan gazete sayısı 16'yı bulmuştur. 

Basın hayatındaki bu hızlı gelişme karşısında kontrol amacıyla, 1854 
yılında “Matbaa Nizamnamesi” çıkarılmış ve Bâb-ı Âli'den izin almadan yayın yapmak yasaklanmıştır. 1864 yılında çıkartılan yasa ile ön sansür uygulamasına son verilmiştir. 1909 tarihine kadar yürürlükte kalan bu kanunağır hapis ve para cezaları getiriyordu. . 

Basın hayatının hızla gelismesi, Türkcenin sadelesmesine yardımcı oluyorbu da Osmanlıları Kamuoyu denen yeni bir olgu ile karsı karsıya getiriyordu. Gazetelerin topluca bulundugu kıraathaneler acılıyor ve gazeteler burada topluca okunuyordu. Yasadaki sert hükümlere ragmen basının ciddi bir muhalefet unsuru olması üzerine, 1867’de dönemin Sadrazamının adıyla anılan, “Ali Kararnamesi” ile devlet, yürürlükteki basın yasasından bağımsız basınhayatınamüdahale etmeye başladı. Baskı ve sıkı kontroller sonucu 10'a yakın gazete kapatıldı veya yayınına ara vermek zorunda kaldı. Gazetelerin sık sık kapatılması, yazarlarının tutuklanması veya sürgüne yollanmaları 1908'e kadar sıradan bir uygulama haline geldi. 
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1871 sonrası basın hayatında gene büyük bir patlama yaşandı. Bunda 
1864 ve 68 yıllarındaki Vilayet Yasasının payı büyüktür. Yapılan bu idari 
reform sonucu oluşturulan vilayetlerde, vilayet gazeteleri çıkmaya başladı. 
1867-78 arasında 113 yeni yayının görüldüğünü söylersek bu canlanmanın boyutları anlaşılabilir. 1878 sonrası ise yeni bir yasa çıkartılmadan kurulan sansür kurulu ile her türlü yayın sıkı bir kontrol altına alınmış ve basının muhalefet yapması imkanı ortadan kaldırılmıştır. Bu nedenle Osmanlı muhalefet hareketinde yurtdışı yayıncılığı önemli bir rol oynamıştır. Yabancı posta idarelerinin faaliyet göstermesi ve yabancıların işyerleri- nin aranamaması nedeniyle bu kanallardan ülkeye sokulan gazete ve dergilerin dağıtılması muhalefetin en önemli eylemleri arasında yeralmıştır.210 


İdari Reformlar 


Idari yapının merkezileştirilmesi doğrultusunda, vilayet reformunda ikinci büyük adım 1864 yılında atıldı. Yeni Vilayet Nizamnamesi çıkartıldı. Vilayet, liva, kaza idare meclisleri oluşturuldu ve bunun için gerekli seçim sistemi hükme bağlandı. Ayrıca bu idari mekanizmalara Müslümanların yanısıra diğer millet temsilcilerinin de katılmaları mecbur tutuldu. Fakat bu yeni uygulamada seçimle katılım azalmış, atama mekanizması daha çok işlemiştir. 

Büyük ölçüde Fransız idari sisteminden kopya edilen yeni sistem hemen uygulamaya konmadı. Önce pilot bölgeler seçildi. Buralarda belli başarılar elde edildikten sonra diğer bölgelere kademe kademe yayıldı. 
1867 ve 1871 yıllarındaki ek düzenlemelerle merkezi bir idari sistem kurulmuş oluyordu. 1908'den sonra da bazı düzenlemelerin yapıldığı bu idari reformlarda temel amaç, en “alt yerel yönetim birimlerine kadar merkezi kontrolu sağlama(ktı)”.211 

Idari reformların uygulanmasında karşılaşılan en büyük zorluklardan birisi Hıristiyan üyelerin idari meclislerde temsili sorunuydu. Müslüman üyeler gayrımüslimlerin bu meclislere alınmalarını kaldıramıyor ve çeşitli biçimlerde bunu engelliyorlardı. Öte yandan Hıristiyanlar da çoğunlukta bulundukları yerlerde Müslümanlara farklı davranmıyorlardı.212 Ayrıca meclislerin oluşumunda belirlenmiş olan yarı yarıya temsil ilkesi, Hıristiyanlar aleyhine haksızlıklara yolaçıyor ve sürekli sorun kaynağı oluyordu. 
Çünkü, yarı yarıya temsil ilkesinde ayrım, Müslüman-Müslüman olmayan biçiminde yapılıyordu. Bu da farklı Hıristiyan grupların nasıl temsil edileceği sorununu doğuruyor ve farklı Hıristiyan grupları arasında rekabet ve sert çatışmalara yolaçıyordu. 

Bu dönem yapılan idari reformların içinden en önemlisi şüphesiz Şüra-yı Devlet'in kurulmasıdır. 1868'de kurulan ve 1869'de büyük bir 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törenle açılan Şüra-yı Devlet, meşruti parlamenter sisteme geçişte önemli biradımı teşkil etmiştir. Şüra bir danışma meclisi görünümündeydi. Her çeşit kanun ve tüzük tasarılarını incelemek ve hazırlamak, mülki işler hakkında yetkileri dahilinde karar vermek, kanun ve tüzükler hakkında, devlet dairelerinden gelen soruları cevaplandırmak, bütçe üzerinde görüşmeler yapmak, suç islemis memurları yargılamak, reform konularında görüşler hazırlamak gibi bir dizi görevleri vardı ve kendi içinde çeşitli 
dairelere ayrılmıştı. Şüra üyeleri atama ile seçiliyorlardı. İlk seçilen 41 
üyeden 28'i Müslüman, 13'ü diğer din ve mezheplerdendi. 

Genel olarak kurulması olumlu bir hava yaratan Şüra'nın en çok tartışılan konusu Hıristiyanların üyeliğe alınması idi. Batılı ülkeler Hıristiyan sayısını çok az bulur ve eleştirirlerken, Osmanlı muhalefet hareketi, Hıristiyanların Şüra'ya alınmış olmasına açıktan karşı çıkmışlardı. Şüra'nın politik açıdan herhangi bir başarı gösterememesi ve hükümetten gelen her öneriyi onaylaması ise diğer bir eleştiri konusu oldu ve Şüra, “Şüra-yı Evvet” olarak adlandırıldı.28 

Öte yandan Şüra'ya Hıristiyan üyelerin alınmasına yönelik eleştirilerin de boşa gitmemiş olduğunu görmekteyiz. “Çok geçmeden müktesep haklara ve yasal garantilere saygı gösterilmeksizin Devlet Şürasında ve idari teşkilatın öteki kısımlarında peşpeşe aziller başladı. Hıristiyan memurlar yasa dışı uzaklaştırıldı ve yerlerine dindaşları getirilmedi. Valilere emir gitti ve gâvur avı en ufak kasabalara dek duyuruldu.”214 


Fermana Tepkiler 


Bütünüyle dış baskılar sonucu hazırlanan Ferman içerde hiç hoş karşılanmadı. Osmanlı reform hareketinin mimarı Reşit Paşa bile Ferman'a 
ve getirilen eşitlik ilkesine itiraz ediyordu. Ona göre İmparatorluğun 600 
yıllık çehresini değiştirecek olan bu girişimi, “Müslüman kamuoyu kabul etmezdi; önce zihinler hazırlanmalıydı.”215 


Müslüman “Irkçılığı” (Hıristi yanların Aşağılanması) 


Gerçekten de Osmanlılarda bu eşitliği sağlayacak siyasi ve en önemlisi kültürel zemin yoktu. “Reformlarla Müslüman halkın zimmilerle eşitliğinin ilân edilmesi, Müslümanların dini hislerini incitmişti. ”216 Nitekim Fermanın ilân edildiği gün üzerine Cevdet Paşa şunları yazacaktır; “Bu Ferman'ın hükmünce teba'a-imüslime ve gayr-i müslime kâffe-i hukukta müsavi olmak lazım geldi. Bu ise ehl-i İslâma pek ziyade dokundu... birçoğu, ‘Ehl-i Islâma bu bir ağlayacak ve matem edecek gündür deyi söylenmeye başladılar.”217 
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Müslüman halkın bu tepkisinin temel nedeni kendini üstün ve egemen din grubu olarak görmesiydi. Kendilerinden aşağı olan din gruplarıyla eşit sayılmayı Müslümanlar hakaret olarak kabul ediyorlardı. Nitekim, “Atalarımızın kanlarıyla kazandığı kutsal haklarımızı kaybettik. Yönetici olmaya alışkın halk, şimdi haklarını kaybediyor”, düşüncesi sadece “cahil, bilgisiz halkın değil, devletadamlarının da (düşüncesidir). ”218 

Bazı Batılı gözlemciler, Müslümanların, Hıristiyanlarla eşit kabul edilmeyi kendileri için aşağılanma saymalarını, Zenci ve Yahudi örnekleriyle kıyaslayarak anlayışla karşılamaktadırlar: “Hıristiyan reayanın saçma sapan kültürü ile İslâmın saf eylemliliğinin; ‘putperest’ ile Tanrının birliğine inananın artık bu andan itibaren Padişah tarafından aynı haklarla donatılacakları ve eşit biçimde şereflendirilecekleri; beraberce bir halkın parçalarını oluşturacakları fikri... anlaşılmaz, çirkin kabul edilemez bir şeydi... 
tıpkı Avrupa ve Amerika'nın Hıristiyanları, eğer Siyah nüfusun, Yahudilerin ve Irlandalıların kendileriyle eşit haklara kavuşturuldukları zaman sinirlendikleri gibi bir şeydi bu.”219 

Osmanlılarda Hıristiyan-Müslüman ilişkilerinin genel durumu hakkında bilgi sahibi olan birçok kişi daha Fermanın ilânı sırasında, Müslümanların, Hıristiyanlarla eşit sayılmak gibi bir “aşağılanmaya” uğramaları karşısında sessiz kalmayacaklarını söylüyordu. “...Paris balosunun (1856 Paris Anlaşması -T.A.), Hıristiyanları, kendilerini çok incinmiş ve sinirlenmiş Türklerin eline bırakarak içine düşürdüğü durum, oldukça kritik ve düşündürücü imiş. Hattâ Müslüman ahali arasında, ellerine geçen ilk fırsatta, kendilerine bir sürü belâ ve aşağılanmaya neden olan Hıristiyanları bir tek seferde kanlarında boğmak inancı yayılıyormuş...”220 

Yazarın Batı'nın bu konudaki duyarsızlığını eleştirmek amacıyla hafif alayla yazdığı bu yazısı daha yayınlanmadan, Hıristiyanlara yönelik saldırılar başlamıştı bile. Ve aynı yazar, haklı çıkmış olmanın üzüntüsünü dile getirerek bu sonucun kaçınılmaz olduğunu göremeyen ve sorunu hafife alan Batılıları eleştirmektedir.21 

Müslümanların, Hıristiyanlara karşı, Hıristiyan anti-semitizmine benzer bir tepki içine gireceklerini Osmanlı yöneticileri de biliyorlardı. Önlem olarak aldıkları ise Islahat Fermanı ile gayrımüslimlere hakaret etmenin, aşağılamanın yasaklanmasıydı. Gelişen olaylar, bu tür “tedbirlerin” ne kadar gülünç olduğunu kısa sürede gösterecekti. 


Hırıstiyan Ayrıcalıkları 


Elbette Müslüman halkın, Hıristiyan düşmanlığını körükleyen, eklenmesi gereken başka faktörler de vardı. Dış baskıların sayesinde Hıristiyanlar önemli imtiyazlar elde etmiş bulunuyorlardı. Demokratik biçimde, seçimle oluşturdukları yerel meclisleri vardı. Kendi dillerinde eğitim ve 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basın olanakları yanısıra, askere gitmiyorlar ve doğrudan yabancı konsoloslukların himayesi altında bulunuyorlardı. Müslüman ahali ise bu tür ayrıcalıklara sahip değildi. 

Birçok yörede konsoloslar, “sanki küçük bir lordmus gibi hareket (ediyorlardı).”222 Kendileri ile beraber çalışmayan memurları işten attırmaları işten bile değildi. “Vali ve mutasarrıflardan her kim oranın konsolosu ile uyuşmaz yani konsolosun menfaatine hizmetle kendi vazifesini ve hukukunu feda eylemezse resmen şikâyet şöyle dursun yalnız konsolosun, sefaret tercümanına yazdığı bir mektupla”23 işlerinden atılıyorlardı. 

Konsoloslar, kapitülasyonlar sonucu kendi ülke vatandaşları için elde edilmiş ayrıcalıklardan, Osmanlı tebaası olan Hıristiyanların da faydalanmalarını sağlıyorlardı. Onlara sadece koruma beratları dağıtmakla yetinmiyor kendi vatandaşları imiş gibi pasaport bile veriyorlardı. Yabancı ülke vatandaşlığına geçmek için konsolosluklara yazılmak yetiyordu. Bu ayrıcalıklardan yararlananlar, mahkemelerde yargılanamıyor, vergi ödemiyor ve ticaret yaptıkları zaman büyük vergi kolaylıkları elde ediyorlardı. 

Konsoloslukların, devlet içinde devlet olma tavrı öyle büyük boyutlara ulaşıyordu ki, ülkede güvenliği sağlamak bu nedenle de zorlaşıyordu. Batı basınında Istanbul'da güvenliğin sağlanamadığına ve adalet mekanizmasının işlemediğine dair haberlerin bolca yeraldığını hatırlatan A. D. 
Mordtmann, bunun bir nedeninin de konsolosluklar olduğunu söylüyor; “Yıllar önce, can ve mal güvenliğinin yokluğu, Pera (Beyoğlu) ve Galata'da insanı huzursuz edecek derecede artmıştı. Gündüz ortası, en hareketli caddelerde insanlar öldürülüyor, evler soyuluyordu v.b. Kamu güvenliğinin baş düşmanı bu insanlardan herhangi birinin polis tarafından yakalanması halinde, bir kural olarak, hemen ertesi günü herhangi bir elçiliğin tercümanı polis müdürlüğüne, yakalananın kendi vatandaşı olduğunu bildirmek üzere teşrif ediyordu. Bu yapılan anlaşmalara uygundu ve tutuklanan, yeni cürümlerini yapmak üzere derhal serbest bırakılıyordu: - Veya polis tarafından kovalanan suçlu yakınındaki en güzel Avrupalı- ya ait eve giriyordu. Polis bu eve ancak ilgili konsolosluktan gerekli izni alabildikten sonra girebiliyordu ki bu konsolosluklar günde sadece 3-4 saat açıktılar ve pazar ve tatil günlerinde ise kapalıydılar. Bu formaliteler halledilinceye kadar, kovalanan kişi kendisini çoktan emniyete alıyordu zaten...”224 Bâb-ı Âlibu durumu düzeltmek için bir takım girişimlerde bulunuyordu elbette ama yazarın bildirdiğine göre bunlar da sonuçsuz kalıyordu. 

R. Davison bu dönemde İstanbul ve diğer sahil kentleri, “genellikle kuşkulu ya da hattâ suçlu tiplerden oluşan kalabalıkla dol(muştu)” diyor. 
Ve sadece İstanbul'da yabancı uyruğuna geçmiş Osmanlı uyruklarının 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sayısını elli bin olarak veriyor. Yine Ingiliz kaynaklarında, sadece İngiliz himayesinde olanların sayısı bir milyon dolayında olduğu söylenmektedir.25 

Yabancılara tanınmıs bu ayrıcalıkların varlıgı, Hıristiyanların askere gitmek zorunluluklarının olmayışı gibi faktörler nedeniyle, bir İngiliz diplomatının deyişiyle, “bütün Osmanlı tebaası için eşit haklar fikri, örtük olarak kendi eski yerleşik ayrıcalıklarını tehdit ettiği için, İmparatorluktaki... diğer milliyetleri rahatsız etmişti.”28 Hattâ İzmir'de, Ferman'ın okunduktan sonra kırmızı saten torbasına konması sırasında, Yunan metropolitinin, “İnşallah o torbadan bir daha çıkmaz”, dediği rivayet edilmektedir.27 

Dolayısıyla, “Osmanlı Hıristiyanları... teoride eşitlik istemiş olabilirlerdi, ama pratikte onlar da vergi ödemeyi ve böylece beş yıllık hizmetten muafiyet kazanmayı ve tabii olası bir ölümden kurtulmayı, zamanlarını ticarete ya da tarıma ayırmayı tercih ettiler.”228 Bu tabloya bir de, Hıristiyanların askere giden Müslümanların yokluğundan, “toprakların ve ticaretin denetimini ele geçirmekte yararlan(dıkları)”229 eklenirse, eşitlik programının toplum içinde niçin düşmanlık tohumlarını artırdığı daha iyi anlaşılır. 

Hıristiyanların hem birtakım ayrıcalıklara sahip olarak yabancı devletlerin himayesinden yararlanmaları hem ce savaşlara katılmamaları, buna karşılık savaşların tüm acısı ve yükünün Müslüman ahalice çekilmesi, Müslümanların ruh halini derinden etkilemiştir. 19. yüzyıl sonlarına doğru bir günlük gazetede yeralanlar bu ruh halini son derece iyi yansıtmaktadır; “Onlar (Türkler) Giritte öldürtülür, Sisam'da kestirilir, Rumeli'de kırdırtılır, Yemen'de doğratılır, Havran'da biçtirilir, Basra'- da boğdurulurdu. Oralara Rum, Ermeni, Bulgar, Ulah, Yahudi, Arap, Arnavut... gönderilecek değildi ya! Onlar evlerinde yurtlarında, çadırlarında otursunlar, işleri güçleriyle uğraşsınlar, zengin olsunlar, evlensinler, çogalsınlardı. Onları kızdırmaya, onların aziz canlarını sıkmaya, nazik bedenlerini yormaya gelmezdi. Aksi halde onları nasıl Osmanlılığa ısındırabilirdik? Onları memnun etmeliydik ki lütfedip kerem edip Osmanlı kalsınlar. ”230 


Müslümanların Kötü Durumu 


Müslüman köylülerin durumunun Hıristiyanlardan daha kötü olduğu birçok diplomat ve gezginci tarafından da dile getirilmiştir. 1860'larda Istanbul'da görev yapan Ingiliz diplomat Sir Henry Bulwer, Türk köylüsünün durumu üzerine şu değerlendirmeyi yapıyor: “Aşağı tabakalara dahilolan Türkler, buralardaki kötü yönetim altında, gerçekten de, taşrada Hıristiyanlardan daha çok acı çekiyorlardı. Çünkü, Türklerin kendi zalimlerine karşı hiçbir koruyucuları yokken, Hıristiyanlar, hiç değilse belli bir dereceye kadar dış güçlerin memurları tarafından korunmaktadırlar.”231 

Yine “İzmir'de yazılan bir Ingiliz raporu, ‘Türk köylüsünün Hıristiyan köylüden daha fazla baskı altında olduğu' üzerinde duruyordu.”232 Benzer bir raporu Trabzon'dan Alman konsolosu gönderiyordu: “... kanuni haksızlıklar sözkonusu olduğunda, Türk'ün durumu Hıristiyan'dan daha zordur. Çünkü, sonuncusu (Hıristiyan) Yunan veya Rus gibi çeşitli konsoloslukların nüfuzlarından faydalanırken, birincisinin bildiği, hukuki yardım alabileceği bir yer yoktur.”233 Bu tür değerlendirmelere hemen hemen her bölgeden yollanan konsolosluk raporlarında rastlamak mümkündür.2% 

Müslüman ahalinin durumuna iliskin Davison su genel degerlendirmeyi yapmaktadır: “Toplumsal terazinin öbür kefesindeki bedbaht Türk köylüsüne gelince, genel olarak alınırsa sıradan Müslüman olmayanlardan daha iyi durumda değillerdi ve kötü idare karşısında çok eziliyorlardı. 
Bundan başka sıradan Türkler... beş yıllık askerlik hizmetinin yükünü taşımak zorundaydılar. Yönetimde reform yapılmasına duydukları ihtiyaç Hıristiyanlar kadar çoktu, ama kendilerini koruyacak ne bir anlaşma, ne bir yabancı devlet, ne de bir patrik vardı. ”23 

20. yüzyılın başlarına gelindiğinde bu tabloda esas olarak fazla bir şey değişmemiştir. “Bunlar (Müslümanlar) yaygın kanaatin aksine, yapılan uygulamalardan dolayı Hıristiyanlardan daha çok acı çekiyorlardı. Sonuncuların (Hıristiyanlar) acil durumlarda başvuracakları konsolosları veya hâlâ bazı yetkiler tanınmış olan din adamları vardı. Müslümanın bunlardan hiçbiri yoktur. O memurların terörüne terkedilmiştir. Eğer hakkını aramak isterse bir tek yolu vardır: haydut olmak! "2% 

Gerilimi artıran bir başka nokta da, Hıristiyan ahaliye yönelik haksızlıklar ve saldırılar, Batı kamuoyunda (hem de oldukça abartılı biçimde) sürekli gündeme getirilirken, Müslüman halkın durumuna hiç değinilmenıesiydi. Bu halka yönelik gerek devlet gerekse diğer azınlıklarca yöneltilen saldırılar sanki hiç yokmuş gibi davranılıyordu. Batılı devletlerde ve kamuoyunda egemen olan bu çifte moral ilk Osmanlı muhalefet akımının sürekli işlediği bir konu olmuştur. (Muhalefetin karakteri kısmında yeniden ele alınacaktır.) 

Böylece iki farklı din grubu arasındaki ilişki yumuşama yerine giderek. 
sertleşti. “Kendilerini gozleyebildiğim kadarıyla, Anadolu'nun Türk ahalisi, dini adetleri ve disiplini noktasında, hükümete karşı itaatsizlige ve açıktan direnmeye hazırdır. ”27 Durumun böyle olduğu kısa zamanda açığa çıktı. “Zimmilerle eşitliğin Müslümanlarda uyandırdığı tepki bazı bölgelerde iç çatışmalara yol aç(t1).”28 Ferman Maraş'da okunduğunda karışıklıklar çıkmış bunlar önce yatıştırılmış, fakat halk daha sonra bir 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Ingiliz tüccarının evine saldırmıştı. Tüccarın kendini korumak amacıyla ateş edip bir kişiyi öldürmesi üzerine ise ev ateşe verilmiş, tüccar, karısı ve çocukları öldürülmüşlerdi.29 

Müslümanların bu eylemi cevapsız kalmadı. “Cevap olarak Zeytunlular (Maraş'ın Zeytun kazası Ermenileri)... bir ceza ordusu yola çıkardılar. Bu seferin sonucunda belli bir sayıda Türk hayatlarını kaybettiler.”29 Bu, karşılıklı tırmanmaların sadece bir örneğidir. 

Fermana Müslümanların tepkileri giderek genişledi ve birçok yerde Hıristiyanlara yönelik saldırılar düzenlediler. 1858'de Cidde'deki saldırılarda Hıristiyan halkın yanısıra, Fransız ve İngiliz konsolosları da öldürüldüler. Bunun üzerine İngiltere ve Fransa Cidde'yi ablukaya alıp saldırdılar.24 Bu olay Müslüman halkı oldukça etkiledi ve bu sefer Suriye'de Hıristiyanlara yönelik saldırı ve katliamlar başladı. 

Bu karşılıklıdüşmanlık ve nefretinartışına ilişkin yüzlerce örnek verilebilir. Yunanistan'ı gezen bir gezginci halklar arasındaki düşmanlık eğilimlerinin ulaştığı boyuta ilişkin oldukça çarpıcı bir olay aktarmaktadır; “Bu tür zulümlerin vahşileştirici etkisi sadece o anla sınırlı değildir, aksine daha sonra derin izler bırakmaktadır. Bunun gerçekten böyle olduğuna, yaşlı adamın bu anlattıklarından sonra,2% bir Yunanlının evini ziyaret ettiğimde, kendim şahit oldum. Odaya güzel bir çocuk girdi. Beş yaşlarında bir oğlan çocuğu idi bu. Kucağıma alıp adet üzerine, ‘yaşına göre de çok akıllı bir delikanlı", dediğimde, babası, “Georg, beye söyle bakayım, büyüyünce kaç tane Türk öldürmek istiyorsun” dedi. Bu tür sözler geniş ve içler acısı perspektifler açmaktadır.”243 


Fermanın Sonuçları 


1875 yılına kadar Osmanlılar resmen herhangi bir savaşa girmediler. 
Ayaklanmaları saymazsak bu reformlar için geniş bir nefes alma anlamına geliyordu. Nitekim reform girişimlerinde ağır aksak, sancılı biçimde yol alınmaktadır. Özellikle belli bölgelerde merkezi denetimin artırılması ve denetim altındaki yerlerde güvenliğin sağlanması yolunda belli bir mesafe katedildiği gözlenmektedir. 

“Fakat bu dönemde de 19. yüzyılın temel problemi devam etmektedir. 
Merkezin her yerde kontrolu yoktur ve her geçen gün özellikle farklı ulusal-dinsel grupların yaşadığı bölgelerde bu kontrol daha da azalmaktadır. 
Ulusal bağımsızlık hareketleri döneme damgasını vurmaya başlamıştır. 

Yapılan reformların ne ölçüde uygulandığı önemli bir sorundu. Daha önce de gördüğümüz gibi birçok reform hiçbir biçimde bölgelerde uygulamaya konmuyordu. Bazı bölgeler zaten bütünüyle merkezi denetimin dışındaydı ve buralarda sadece yerel aşiretlerin kendi kanunları geçerliydi. 
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Tanzimat öncesi koşulların egemen olduğu bu bölgelerde, aşiret reisleri keyfi idam ve işkence cezaları vermekle kalmıyor, sık sık diğer bölgelere saldırılar da düzenliyorlardı. Devlet denetiminde olan bölgelerde ise suistimaller ve yönetici zulümleri kesintisiz devam ediyordu. 

Merkezi denetimi kurabilmek ve reformları uygulayabilmek amacıyla sık sık merkezden müfettişler yollanıyor, teftişler yapılıyordu. 1860, 63, 
64 yıllarında Anadolu ve Balkanlar'ı kapsayan büyük teftişler yapıldığını 
biliyoruz. “Müfettişlere verilmiş olan talimat çok genişti. Kanun ve talimata göre hareket etmeyen memurlara vazifeden el çektirmek ve mahkemeye vermek, asayişi temin etmekle görevli zaptiye teşkilatının çalışmalarını mahallinde ve yakından görmek... hapisaneleri gezmek, evkafın iyi işlemesi için alâkalılara gerekli talimatı vermek, nüfusun artış imkânlarını sağlamak, müfettişlerin başlıca dikkat edecekleri hususlardı.”24 

Teftiş hiç başarılı sonuç vermedi. Üstelik, tıpkı Tanzimat öncesi dönemde olduğu gibi, yolsuzluk ve haksızlıkları çözmek için yollanan memurların kendileri çeşitli yolsuzluklar yapmış ve halka zulmetmişlerdi. Bu teftişlere katılan Cevdet Paşa, 1863 yılındaki bazı uygulamalara ilişkin şu bilgileri vermektedir: “Hâkim Karakuş vaki olan hareketlerinden dolayı halkın şikâyetleri göklere yükseldi... Rıza Efendi... vaktini hamamlarda geçirdi... Ziya Bey Bosna Saray'a varır varmaz, yolsuz ve uygunsuz hareketlere giriştiği görülmekle azledildi.”245 

Reformların uygulanıp uygulanmadığı konusunda yabancı ülkelerinson derece titiz davrandıklarını görüyoruz. Her devlet, çeşitli bahanelerle Osmanlı topraklarında kendi memurlarını yollayarak teftişler yaptırmakta, raporlar hazırlattırmaktadır.266 Osmanlı devletinin egemenlik hakkı sadece kağıt üzerinde kalmıştır. 

Bu alanda en geniş tahkikat bütün devletlerin katılımıyla 1867 yılında yapıldı. İngiltere, Avusturya, Fransa ve Rusya hükümetleri Osmanlı devleti tarafından muhtelif tarihlerde vadedilmiş olan ıslahatın ne dereceye kadar tatbik edilmiş olduğunu tesbit maksadıyla çeşitli bölgelere heyetler yolladılar. Bu tür kontrollar özellikle her ayaklanma sırasında tekrar edilmekte, Hıristiyanlara yönelik reform uygulamalarının gerçekleşmediği doğrultusunda Istanbul hükümetine sık sık notalar verilmektedir. 
Yukarda sözü geçen teftişlerin veya reformların çoğu da zaten bu tür notaların sonucunda yapılmaktadır. 1867'de de yapılması gereken reformları da içeren notalar verildi.247 Yabancı devletlerin, reformların gerçekleşme derecesi üzerine elde ettikleri sonuçlar çok olumsuzdu. “Ingilizlerin yaptıkları soruşturmaya dayanarak, reayanın hür insan ve vatandaşa tanınan malvarlığı haklarından yoksun olduğunu söyleyebiliriz, zira reaya mahkeme önünde eşitlik hakkından yoksundur, bunun sonucu olarak da ‘can, onur ve mal güvenliğine' (Hattı Hümayün, Madde 1) sahip değillerdir.”248 
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Hıristiyanların eşit haklardan yararlanamamalarının yanısıra yazılı emir olmadan hapse atılmaları olağan bir uygulamaydı. Tıpkı Ferman öncesi dönemde olduğu gibi en ufak şüphe yüzünden bile tutuklanıyorlardı. Bir Hıristiyanın hukuk veya ceza davasında bir Müslümana karşı âdil bir karar alması imkansızdı. Hıristiyanların şahitlikleri hâlâ kabul edilmiyordu ve Müslümanlar davalarını kazanabilmek için gerekli olan iki şahidi bulmakta hiç zorluk çekmiyorlardı. Bir Müslüman katil olsa bile eğer aleyhine sadece 
Hıristiyan şahitler varsa beraat etme şansı büyüktü 24 

1870'lerde bir gezginin, Bulgaristan'da Hıristiyanların genel durumu üzerine aktardıkları, bu bölgede reformların ne kadar gerçekleşmiş olduğu konusunda bilgi verici niteliktedir: “Türk taşra memurları istedikleri gibi sömürüyor, baskı yapıyorlardı. Bir üst makam tarafından sorguya çekilme korkusu olmadan, şiddet kullanarak soyuyorlar ve her türlü tehditte bulunuyorlardı. Eğer ezilen yoksul bundan dolayı üst makama şikâyet edecek olsa, sadece şikâyeti ile kovulmakla kalmıyor, üstüne üstlük bazı durumlarda iftiracı olarak cezalandırılıyordu. Meclis dedikleri yerlerde, Türk mahkemelerinde, hiçbir Bulgar, diğer Hıristiyanlar gibi, şahit olarak kabul edilmiyordu. ”250 

Fermanda verilen eşitlik sözünün yerine getirilmemesi ve köylüler üzerine açık baskıların devam etmesi birçok bölgede göçlere veya ayaklanmalara yolaçmaktadır. Örneğin 1875 yılında Bosna'da ayaklanan ve sonra Avusturya-Macaristan'a kaçan köylüler, geri dönmeleri istendiğinde, reformların üzerinden 20 yıl geçmiş olmasına rağmen, eşitlik konusunda şunlarısöylemektedirler; “Geridönmek istemiyoruz. Çünkü, Türklerle hiçbir biçimde eşit değiliz. Bir tek şart altında geri döneriz, o da eğer Bosna'ya bir başka yönetici gelirse.”3! 

Burada söylenenler elbette Ferman sonrası dönemde hiçbir şeyin degişmediği biçiminde anlaşılmamalıdır. Özellikle adalet kurumundaki degisikliklerin uygulanmasında yerel yöneticilerin karakterleri son derece belirleyici rol oynamaktadır. Dürüst yöneticilerin bulunduğu bölgelerde önemli adımlar atılmaktadır. Örneğin, 1867'de Trabzon'dan bir konsolos, vali ve reformlar üzerine şunları yazıyor: “...Türkler ve Hıristiyanlar arasında hiçbir kanuni ayrıcalık tanımıyor. Herhangi bir Hıristiyanın şahitliği, diğerleri ne kadar geçerli ise o kadar geçerlidir.”252 1862 yılında Balkanlar'ı gezen bir kişi şahit olduğu bir mahkemeyi şöyle aktarmaktadır, “...vc çok ilginç ve öğretici bir mahkeme vardı. Zengin bir Yunanlı hayvan tüccarı, Derbend'de gümrük memurlarının kendinden almış oldukları parayı geri almak için şikâyette bulunmuştu... (Mahkeme sırasında -T.A.) Yunanlı öyle sözler sarfediyordu ki buralarda kölece bir baskının olduğundan sözetmek mümkün değildi. Şikâyetçi üstelik, sertlik ve saldırganlığı ile gümrük memurlarına karşı hakkını da kazanmıştı. ”253 

Islahat Fermanının genel bir değerlendirmesini yapan Engelhardı da 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bu kısmi düzelmelere dikkat çekmektedir. “1856 Hatt-ı Hümayünu'nun, dini hoşgörü ve çeşitli gayrımüslim cemaatlerin kısmen gözden geçirilen ayrıcalıklarının muhafazası konusunu içeren hükümlerin az çok uygulanması dışında sivil ve siyasi alanlarda devletin toplumsal koşullarında kayda değer bir değişiklik getirmediği araştırmalardan meydana çıkmaktadır.”254 

Fakat tüm bu düzelmeler, cok sınırlı boyutlardadır ve yetersizdir. 
Özetle, “18 Şubat 1856 yılındaki Hatt-ı Hümayün’un ilânından onbir yıl sonra Avrupalı güçlerin temsilcilerinin yazışmalarında, sürekli, verilmiş sözlerle yerine getirilmemiş reformlar arasında yapılan kıyaslamalara rastlanmaktadır.”25 Engelhardt'ın deyişiyle, kaydedilen ilerlemeler, ihmal edilen vaatlerin yanında devede kulak kalmaktadır.36 


Hıristiyanlara Karşı Tavırda Nitelik Değişimi 


Islahat Fermanının önemli hedeflerinden biri de Hıristiyan-Müslüman eşitliğini yaratmaktı. Bu sorunun tüm bir 19. yüzyılın temel sorunu olduğunu söylersek abartmış olmayız. Osmanlı reformcularının en önemli hedefi, Osmanlılık ruhu yaratmak ve devletin dağılmasını önlemekti. 
Hıristiyan-Müslüman eşitlik ilkesinin esas alınmasında, vatandaşlık sisteminin getirilmesinde ana neden genel bir Osmanlılık ruh halini yaratabilmek ve farklı etnik-din gruplarını içeren İmparatorluğun parçalanmasını engellemekti. Bu nedenle, Hıristiyan-Müslüman eşitliğini sağlamada alınan yol Fermanın sonuçlarını ölçmek için bakılması gereken en önemli kriterdir. 

Hıristiyanların elde etmiş olduğu kısmi haklara ve durumlarındaki kısmi iyileşmelere rağmen Müslüman halkla ilişkiler giderek kötüleşmektedir. Bu, Hıristiyan halka yönelik saldırıların karakterinde belli degişiklikler anlamına da geliyordu. Önceleri genellikle, devlet (yöneticiler) veya zengin toprak ağaları tarafından çeşitli baskı ve zulümlere mâruz bırakılan Hıristiyan ahali, bu sefer giderek artan biçimde doğrudan Müslüman halkın saldırılarına uğruyordu. İki halk arasındaki düşmanlık ve karşılıklı nefret, ülkeyi giderek iç savaş benzeri bir ortamın eşiğine getiriyordu. Heriki tarafın ulusal kimliklerinin oluşmasında bu faktörün derin izlerini görmek mümkündür. 

Yukarda bu çatışmanın hangi faktörler nedeniyle derinleştiğine değinmiş bulunuyoruz. Burada Hıristiyan halka yönelik baskılarda nitelik degisikligi olduğu yolundaki tezimizi ispatlayacak bazı örnekler vermek istiyoruz. 
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Kaynakçalar Konusunda Bir Ara Not 


Konu üzerine topladığımız bilgileri sunmadan önce, Hıristiyan-Müslüman çatışmaları konusunda kullandığımız yabancı kaynaklar üzerine genel bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Büyük bir kısmı gezgincilerin veya resmi görevlilerinin anılarından oluşan kaynaklarda yeralan bilgilere belli bir dikkat payıyla yaklaşmak gerekmektedir. Büyük ölçüde, kendi hükümetlerinin politikaları doğrultusunda tavır alan gezginciler gerçekleri ya çok abartmakta ya da uydurma olaylar aktarmaktadırlar. Dönemin Batı basınında da benzeri abartılı veya uydurma haberleri gözlemek mümkündür. 
Bu nedenle bu tür kaynakların tarafsız olduğunu söylemek oldukça zordur. 
Fakat, tüm bunlar, bu kaynaklardaki bilgilerin tümüyle yanlış olup bir kenara atılmaları gerektiği anlamına gelmemektedir. Seyahatnameler ve anılar tüm tek yanlılıklarına rağmen dönemin olaylarını birinci elden aktaran canlı kaynaklardır. 

1858 yılında Bosna'da görevli olarak bulunan, Alman asıllı devlet memuru Murat Efendi, yurtdışında kaleme aldığı anılarında konumuza ışık tutacak bir anısını anlatmaktadır. “Ragusa'dan bana, Istanbul'dan ayrıldıgımdan beri yoksun kaldığım Almanca gazeteler geldi. Çok yakınımızda bir yerde meydana geldiği söylenen olaylar üzerine ayrıntılı haberler okuyunca çok şaşırdım. Daha dün içinden geçtiğim köyde yapılan bir katliamın ayrıntılı hikâyesini okuyordum. Ki bu köyde şimdi kuluçka zamanı olduğu için bir haftadır tek bir tavuk dahi kesilmemişti. Diğer bir köyde beş genç aralarındaki özel bir sorundan dolayı yumruklaşmışlardı. 
Bu ülkede yumruk, bıçağa başka yerde sandalya bacağına olduğu kadar yakındı. Başkâ bir yerden bir ayaklanmayı anlatan telegrafı okuyordum... 
llk defa burada sansasyonel haberlerin hazırlandığı ve kamuoyunun oluşturulduğu dedikodu mutfağı hakkında bir fikir edinmiş oldum. ”297 

Bazı gezginci veya gözlemciler de bu tür abartılı ve uydurma haberlere dikkat çekmektedirler. “Bir örnek, bu satırları yazdığım sırada kendisini dayatıyor. Biraz önce Selanik'in kazalarında meydana gelmiş korkunç olaylara ilişkin gazete haberleri okudum. Bu haberlerle bölgede can ve mal emniyetinin kalmadığı, anarşinin hüküm sürdüğü havası yayılmak istenmektedir... Tesadüf, bu bölgede, daha yeni ayrıldığım bir toprak parçasına ` sahibim. İdare işlerine bakan adamım, bir Iskoçyalı, karısı ve ailesiyle orada yaşıyor. Benim mülkün etrafı kısmen Türk kısmen Yunan köyleriyle çevrilidir. Her iki inançtan da birçok insan tanıyorum ve bunlar son derece barışçı biçimde birarada yaşamaktadırlar. "258 


Tek yanlı haberciliğin nedeni: Türk düşmanlığı 


Gerek gezginlerin gerekse Batı basınının bu denli abartılı ve tek taraflı 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tavır almasında geleneksel Türk düşmanlığı son derece önemli bir rol oynamaktadır. Özellikle seyahatnamelerde, Türk düşmanı tutum, saklanılmaya gerek görülmeksizin, büyük bir açıklıkla dile getirilmektedir. 
Yazılan önsözlerde, Türklerin şiddet düşkünü bir millet oldukları, Avrupa'da medeniyeti ve kültürü yok ettikleri, mutlaka Avrupa'dan kovulmaları gerektiği üzerine yüzlerce cümle bulmak mümkündür. Sadece birkaç örnek vermek gerekirse; “cahil ve zorba Türkler... ”259, “Her attığı adımla Türk, Balkan yarımadasında binlerce yıllık kültürün ürünlerini ayaklar altına aldı”;29 “Türkler her tarafta kültürleri yok ettiler ve mülklerine aldıklarını korumadılar. Onlar hiçbir biçimde kültür halkı değildiler ve işgal ettikleri kültürel zemin üzerinde varolmayı da başaramadılar. ”281 

Bu nedenle yapılması gereken, Hıristiyanları bu barbarların elinden kurtarmaktır. “Hıristiyan kardeşlerimize yardımda acele etmeliyiz... 
Türkleri Avrupa'dan kovalım.”82 Çözüm olarak ise İmparatorluğun derhal işgal edilerek paylaştırılması önerilmektedir. “Şark sorununun çözümü Türkiye'nin ortadan kaldırılmasından başka birşey değildir.”283 “Şark sorunu dedikleri Türklerin mülkiyetlerinin yok edilmesi(dir)...”2% 

Bazı gezginciler ise Alman örneğinde olduğu gibi kendi ülkelerinin bu paylaşımın dışında kalmasından duydukları üzüntüyü dile getirmektedirler; “Akdenizin sahillerinde, kıskanç bakışlarla, ingiliz ve Fransız filolarını, mağrur bayraklarını gösterirlerken seyrettiğimde, bir Alman ulusal bayrağı, bir Alman savaş filosu sanki gerçeklik oluyormuş gibi ümit ettim ve özledim.”285 


Bağımsızlık hareketlerinin rolü 


Batı kamuoyunda bu türabartılı ve uydurma haberlerinçıkmasının bir nedeni de, gerek yörede yeni bağımsızlığını kazanan Yunanistan gibi ülkelerin gerekse yerel bağımsızlık örgütlerinin Batı'nın müdahalesini sağlama arzularıdır. “Hıristiyan katliamı” üzerine yapılan yoğun propagandalar sonucu, Batılı devletler müdahale gerekçesi buluyor, böylece, ya Osmanlılardan yeni topraklar kopartılıyor ya da azınlık gruplar için bazı yeni haklar elde ediliyordu. Özellikle Yunanistarr'ın adalarda genişlemek arzusu ile bu tür “Hıristiyan katliamı” hikâyelerini bolca yaydığı dikkati çekmektedir. ' 

Bir Alman general anılarında bu tür bir “katliam hikâyesine” değinmektedir. “...Yabancı konsolosların ve Italyan kaptan Ruggieri’nin asileri yatıştırma çabaları başarısız kalıyordu. Fakat, 4 Şubat'ta Kanca'nın sokaklarında yapıldığı iddia edilen, üzerine çok konuşulan Hıristiyan katliamı çatı aralarından ve pencerelerden Türk askerlerinin açtıkları ateşe kadar küçülmüştü... bir düzine Türk askeri ölmüştü, fakat, sözde 'Hıristiyan Katliamı'nı ispat edecek tek bir Yunanlı cesedi bile bulunamadı. 
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Atina'dan (ayaklanmacılara) muhtemelen Türkleri şiddet eylemleriyle provoke etmek ve Girit'in Yunanistan'a bağlanmasını geciktirecek her yeni reform hareketini imkânsız hale getirmek için emir gelmişti. "286 

Konuya ilişkin verilebilecek bir başka örnek de 1876 Bulgar ayaklanmaları üzerine Batı basınında yeralan haberlerdir. Bugün bile konuya ilişkin birçok Batılı kaynakta (ve bazı Bulgar kaynaklarında da) kullanılan bilgiler, dönemin Daily News ve Times gazetelerinde yeralan haberlerdir 
ve bu bilgiler uydurmadır. “Arabalar dolusu kesilmiş kellelerin olduğu, 70 
kadar genç kızın ağıla konarak yakıldıkları” gibi anlatılan onlarca hikâye tümüyle palavradır ve muhabirler bunları İstanbul'dan kendileri uydurmaktadırlar.&7 Bu bilgilerin uydurma oldukları, İngiliz Konsolos Görevlisi W. Baring’in olayların geçtiği yörelerde yaptığı araştırmalarda açığa çıkar.288 

Özellikle, bağımsızlık mücadelesi veren örgütlerin, Batı kamuoyunda, “Hıristiyan katliamları” üzerine haberlerin yeralması için yoğun çaba harcadıklarını görüyoruz. Hattâ bu amaçla, bazı örgütler, kendi dini-etnik gruplarına saldırmakta sonra da, “Müslümanlar Hıristiyanları katlediyorlar” yollu haberler yaymaktadırlar. Örneğin Baring'in raporunda, köylüleri ayaklanmaya katabilmek için birçok Bulgar köyünün ayaklanmacılar tarafında ateşe verildiği, bazı Bulgar köylülerinin isyancılar tarafından öldürüldükleri yeralmaktadır. Böylece hem Batı kamuoyu ve devletleri “Türk Vahşeti” konusunda harekete geçmeye zorlanabilecek hem de köylüler zorla ayaklanmaya sokulacaklardır. 

Batı kamuoyunda Türkler aleyhine yürütülen bu tür propagandaların 20. yüzyıl başlarında da devam ettiğini görüyoruz. 1902 yılında Paris'e giden İttihat ve Terakki örgütü kurucularından Ibrahim Temo, anılarında konuya ilişkin şu bilgileri vermektedir; “O yılın kışında Paris'te, başta Makedonya Bulgarları olmak üzere Ermeniler, Rumlar, Osmanlı idaresinden memnun olmayan ırklar, dehşetli surette Türkiye aleyhinde propagandaya koyulmuşlardı ve yalan yanlış haber ve aldatmalarda, her şeye inanan yumuşak yürekli Fransızları ve Fransız basınını harekete getirmişlerdi... Bir gün (bir gazetedeki resimde -T.A .) kesilmiş beş kafanın ayn ayrısüngülere geçirilerek, Türk jandarmaları tarafından Manastır şehri sokaklarında dolaştırıldığını ve resmin altında (Türk jandarmasının Bulgar kafalarını teşhir barbarlığı) diye ilân edildiğini gördüm. Dikkat ettim ve tanıdım ki bu kafalar, o tarihten beş on sene evvel Manastır Valisi tarafından hükümetin gücünü halka göstermek ve eşkiyalığın önünü almak için kestirdiği, bir Arnavut hırsız çetesinin kelleleri idi. Bu çete, pek çok jandarma ve asker tarafından dağda sıkıştırılarak, azim fedakârlık neticesi olarak tutulmuştu. ”89 (Haberin Bulgar ayaklanmacılarına ilişkin kısmı uydurma olmakla birlikte, burada çalışmamızla ilgili bir başka gerceği öğreniyoruz ki bunu belirtmeden geçmek doğru olmaz. 1890'ların ortalarında dahi, (kime ait olursa olsun), kelleler kesilmekte ve süngülere takılarak dolastırılmaktadır.) 

Bulgar devletinin kuruluşunu bir model olarak aldıkları söylenen Ermeni örgütlerinin de benzeri taktiklere başvurmuş oldukları ileri sürülmektedir. Bu taktiğe göre, Batı'nın veya Rusya'nın Osmanlılara müdahalesini gerekli kılacak katliam haberlerinin olması, yoksa yaratılması lâzımdı. “Bu bakımdan Ermeni 'fedai'lerinin... Müslümanlar arasında suikastler, kırımlar tertiplemesi ve bunların da Osmanlı devleti tarafından Ermeni kırımlarına yolaçması gerekiyordu. Gerçekten, özellikle Hınçak örgütü, bizzat Ermeni katliamını programına almıştır. Terör, ayaklanma, kırım ve müdahale olmak üzere dört aşamada gerçekleşecek olan bu program, bildirilerle ilân edilmiş ve bizzat o bölgede çalışma yapan bazı misyonerleri dehşet içinde bırakmıştır.” Bu iddialara göre, Ermeni örgütleri bu planları doğrultusunda Ermeni halkını da terör altında tutmuslar ve bizzat Ermeniler arasında da cinayetler işlemişlerdir.27f Benzeri bir durum tarihçilerin olayları aktarmalarında da gözlenmektedir. Her ülke tarihçisi, karşı tarafın yaptığı işkence ve katliamları aktarmakta, kendi devleti ve halkı tarafından yapılan katliamlara ise hemen hemen hiç değinmemektedir. Bu durum özellikle Türk tarihçilerinde çok açık görülmektedir. Saklanması mümkün olmayan büyük katliamlardan ise genellikle, “taşkınlıklar, aşırılıklar” biçiminde söz edilmektedir. Örneğin 1894'de Sason'da, ayaklanma bastırma adına binlerce Ermeninin katledilmesine ilişkin, “emir yerine getirilirken gerçekten de çok şiddetli davranıldı”272 denmektedir. Tüm bu nedenlerden dolayı aktardığımız bazı bilgilere belli bir dikkat payı ile yaklaşmak gerekmektedir. 

Dolayısıyla, bilgilerin aktarılmasında hangi ilkelere dikkat etmek gerektiği ciddi bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Hangi olay gerçek, hangisi abartma, hangisi uydurma idi, bunu nasıl anlayacak buna göre hangi olayları seçip aktaracaktık. Her olayın üzerine gitme ve doğruluğunu araştırma şansından yoksun olduğumuz için genel bir ilke tesbit etmek durumundaydık. Biz elimizdeki bilgileri değerlendirirken, her ülke tarihçi veya gözlemcilerinin kendi halkının veya devletinin yaptığı katliamlar hakkında bilgi vermekten kaçındıkları, bu nedenle gerçekçi olmadıkları, diğer ülke veya halkların katliamları üzerine bilgileraktardıklarında, abartı payı olsa bile belli bir gerçekliği yansıttıkları inancı ile hareket ettik. 

Böylece abartılı olsa bile her devlet veya ulus, karşı tarafın yaptığı katliam ve terörden bahsettiği için bazı olaylarda gerçeğe yakın bir tablo elde etmek olanaklı olmaktadır. (Özellikle Balkanlar'da, Bulgar, Yunan ve Türk çatışmalarında ve bu çatışmaların aktarılmasında yukarda anlattığımız durum çok belirgin olarak kendisini göstermektedir.) 
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Köylere Baskın ve Yağmalar 


Hıristiyanlara karşı saldırıların en yaygın biçimi çeşitli bahanelerle köylerini basmak, yağma ve katliam yapmaktır. Baskınlarda insanlar işkencelerle öldürülmekte, kadınların, kızların ırzına geçilmekte, malvarlıklarına elkonmaktadır. Bu olaylar sadece büyük ayaklanmalar veya katliamlar sırasında meydana gelmemektedir. Aksine, belli bölgelerde, deyim yerindeyse, olağan vaka sayılmaktadır. Saldırıda bulunanlar sadece devlet görevlileri değildirler. Belli yörelerde ağırlıkla Müslüman ahali bu tür baskınları düzenlemektedir. Özellikle Anadolu'da Hıristiyan nüfusun azınlıkta olduğu yerlerde bu tür saldırılara daha sıkça rastlanmaktadır. Kürdistan'da azınlık olarak yaşayan Hıristiyan Asurilerin ve Ermenilerin bir yüzyılboyunca yaşadıkları bu tür saldırılara örnek olarak verilebilir. 

“Büyük Paskalya töreni sırasında kazalarımıza saldırdılar ve büyük koyun sürülerimizi çaldılar... Bazı erkek, kadın ve çocukları da öldürdüler, kulaklarını Bedir Han'a yollamak üzere kestiler. Şimdi, dağlık bölgelerin Hıristiyan halkını katlederek, yakarak yok etmeyi düşündükleri başka bir katliam daha planladıklarını öğrenmiş bulunuyoruz.”273 Bu olaylar 1843'de olmaktadır ve sözü edilen ikinci saldırı fazla gecikmeden gelir. Bölgede görevli yabancı misyonerlerce, sürekli bu ve benzeri haberler aktarılmaktadır. Örneğin, 1860'lı yıllardaki genel tabloya ilişkin şunlar söylenmektedir ; “Kürtler bölgeyi huzursuz etmektedirler; Hayvan çalmak, soygun, kadınların kaçırılması ve ölüm gündemden hiç eksik olmuyordu. ”274 

Bu baskınlarda, resmi görevliler, Müslüman köylüler ve eşkiyalar ortaklık yapmakta, işkence ve katliamlar sonucu elde edilen yagmayı aralarında paylaşmaktadırlar. “Midyat Jandarma Komutanı... Bölgemizin tanınmış Kürt eşkiyası Haco'nun bütün ailesi ve bazı başka Kürtler... ve askerler günlerce köyümüzüsardılar. İsimlerini yukarda verdiğimiz, akraba ve komşularımızdan 38'i öldürüldü. Iki kadının karnını, cocukları dışarı düşecek biçimde yardılar, ayrıca sekiz kişi ağır yaralandı. Daha sonra, inanılmaz iğrençlikler yaptılar, mallarımızı aldılar, sürülerimize ve paralarımıza elkoydular, evlerimizi yaktılar, tarlalarımızı tahrip ettiler.”275 

Diniyöneticiler sık sık şikâyet dilekçeleri yazarak merkezi bu tür saldırı ve katliamlardan haberdar ederler. Osmanlı arşivleri, yabancı konsolosluklar bu tür belgelerle doludur. Örneğin, 1871 yılında Ermeni Ulusal Meclisi bir araştırma komisyonu oluşturur. Komisyon, tek tek kişiler tarafından verilen, bu nedenle de hiçbir etkisi olmayan şikâyetleri toplamak ve özetlemekle görevlendirilir. Sonuçta elde edilen rakamlara bakmak bile Hıristiyan-Müslüman geriliminin boyutları hakkında bilgi verebilir. “Komisyon ilk önce Patriğin arşivlerine baktı ve son yirmi yılda burada birikmiş dökümanları bir araya getirdi... (sadece bu belgelerde -T.A.) 20 yıllık bir zaman diliminde 73 vergi terörü, 154 devlet görevlilerinin yetki suistimalleri, 249 kaçırma, soygun ve kilise inşaatı ve dini törenlerin yerine getirilmesinin kanuna aykırı olarak engellenmesi kayıtlara geçmişti. ”276 Şikâyet dilekçelerinin yetmediği durumlarda, köylüler heyetler oluşturmakta ve Istanbul'a yollamaktadırlar. Örneğin, “1863 yılında Muş'ta oturan Ermeniler Kürt saldırılarını protesto ediyor, Istanbul'a bir heyet yolluyorlardı. Ve eğer talepleri kabul edilmezse Rusya'ya göçme tehdidinde bulunuyorlardı. 1865 yılında, bir Ermeni köyüne yapılan Kürt baskınından sonra, köylüler, sancaktaki her köyden bir temsilciden oluşan, yirmi dört kişilik bir delegasyonu, resmi dairelerden yardım istemek 
amacıyla görevlendiriyorlardı. 277 
Tüm bu girişimlerin sonuçsuz kaldığını eklemeye ise gerek yok. Hattâ, -yerlerini terketmekle tehdit eden Ermenilere, Sadrazamın, “Eğer kasabalarımız Ermenilerin hoşuna gitmiyorsa ülkemizi terkedebilirler”, dediği 
aktarılmaktadır.278 1867'de söylenen bu sözlerden dokuz yıl sonra, 1876 
da Ermeni Ulusal Meclisi, Berlin Kongresi nedeniyle yeni bir rapor daha hazırlar. “...öldürmelerin, mülke saldırıların, hukuk dışı uygulamaların ılımlı ama kesin bir dille sayıldığı bu rapor, Hatt-ı Hümayün'dan yirmi yıl sonra bile Ermenilerin durumunda hiçbir düzelme olmadığını bütün çıplaklığı ile gösteriyordu.”279 
Bu süreçte oluşan düşmanlıklar öylesine boyutlar almaktadır ki, farklı din gruplarının içiçe yaşadıkları yörelerde karşılıklı ziyaretler olanaksız olabilmekte, buna cesaret edenler ise bazen öldürülmektedirler. Gerek seyahatnamelerde, gerekse çeşitli anılarda bu tür hikâyelere rastlannmaktadır. “Urmiye Piskopos'u.:.1896 yazında Türk bölgesinde oturan meslektaşını ziyaret etmek için yola çıkar... Şeyh Muhammed Sadık bu bölgede oturmaktadır ve defalarca uyarılmasına rağmen nedendir bilinmez, Mar Goriel (Piskopos) onu arıyordu... Başlangıçta Kürtler tarafından görünüşte son derece misafirperverce karşılanır ama daha sonra kendisine ayrılan bir odaya kapatılır, eziyet edilir, elbiselerinin bir kısmı soyulur, daha sonra sınıra getirilerek orada öldürülür. ”289 
Karşılıklı oluşan nefret ve düşmanlıkta ilginç bir nokta ise, özellikle din değiştiren grupların daha saldırgan olduklarıdır. Örneğin, Girit adasında, Müslümanlığı seçen eski Hıristiyanlarla Hıristiyan ahali arasındaki düşmanlık diğer örneklerle kıyaslanmayacak boyutlardadır. “Girit'de aynı ırktan gelme Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki nefret söndürülemez boyutlardaydı. Karşılıklı vahşiyane barbarlıkla birbirlerine saldırmaktadırlar: Müslümanlar, zavallı Hıristiyanları petrole batırıp insandan meşale mi yaptılar, diğerleri de kurbanlarının gözlerini oymakta ve işkencelerden geçirdiklerini fırınlarda yakmaktadırlar.”281 Köy basmanın, yağma ve katlianilarda bulunmanın, Hıristiyan-Müslüman ilişkisinde belirleyici olmadığı, bu tür olayların “olağanüstü” niteliği nedeniyle günlük ilişkileri karakterize edemeyeceği haklı olarak ileri sürülebilir.282 


211 


Hernekadar yukarda saydığımız olaylar, özellikle, 1870'lerle birlikle deişik yörelerde olmak üzere, “olağan” biçimde sürekli gündeme gelmişse de,28 bu tür bir eleştiriyi ciddiye alarak, iki halk arasındaki ilişkileri daha yakından gözlemeye çalışalım. 

Yapılması gereken, daha çok “gündelik” nitelikteki olaylar ışığında, Hıristiyan-Müslüman geriliminin boyutlarını gösterebilmektir. Hıristiyan ve Müslüman kadınlara karşı Müslüman ahalice yapılan uygulamalar bu “gündelik olay”lardandır. 


Hıristiyan Kızların Kaçırılması 


Balkanlar'daki Hıristiyan köylülerin en çok uğradıkları baskı çeşitlerinden biride genç kızların zorla kaçırılması, karşı çıkmak isteyen ana-babaların hapse atılarak açlığa mahküm edilmeleridir. Bölgeden geçen her seyyah bu konuya değinmekte ve kendi gözlemini aktarmaktadır.284 Hattâ bazı kaynaklar Müslümanlığa geçmeyi kabul etmeyen kızlara işkence yapıldığını ve zorla hapiste tutulduklarını yazmaktadırlar. “Niş Paşasının yeğeni, ender güzellikteki bir Bulgar kızını zorla kaçırır ve aynı şekilde zorla evlenmek için Müslüman olmaya zorlar. Daha sonra, kız her türlü kandırma yollarına karşı direndiği için, korkunç işkencelere uğratıldı. İşkenceye de cesaretle dayanması üzerine, Türkler genç kızın kızlığını zorla bozmaya karar verdiler.”28 

Kız kaçırma eylemleri sadece zora dayalı metodlarla yapılmamaktadır. 
Devlet organları, zorla kaçırmanın mümkün olmadığı noktada devreye girmekte ve bu kaçırmalara hukuki bir kılıf bulmaktaydılar. Bu konuda hemen hemen günlük bir uygulama olduğu söylenen bir metoda başvurulmaktadır. Kaçırmak istedikleri kızların saklandığını ve kaçırmanın olanaksız olduğunu farkedenler mahkemeye başvurarak, kızın aslında Müslüman olmak istediğini, ama akrabalarının buna engel olduğunu bildirmekteydiler. Bunun üzerine, mahkeme kararıyla kızın saklandığı yere giden güvenlik görevlileri kızı zorla akrabalarının elinden almakta ve Müslümanlara teslim etmekteydiler. 

‚Zorla kız kacırmalar son derece fazla olmaktaydı ama şikâyetçilerin hapse atılmaları, dövülmeleri gibi nedenlerle tüm kaçırma olaylarını şikâyet konusu yapmak dahi mümkün olamamaktaydı.28 Ayrıca kölelik kaldırılmış ve esir ticareti yasaklanmış olmasına rağmen, evlerinden zorla kacırılan kızlar, birçok örneklerinden bilindiği gibi Istanbul'da satışa çıkarılmaktadırlar.287 

Hıristiyan kadınlara yapılanlar sadece yaygın kacırma eylemleriyle sınırlı değildir. Irza geçme de coksık rastlanan bir saldırı biçimidir. Saldırıya uğrayanların Hıristiyan olması ırza geçme eylemini kolaylaştırıcı bir faktor olmaktadır. Çünkü aynı saldırıların Müslüman kadınlara yapılması durumunda hem güvenlik görevlilerinin hem de halkın tepkisi bütünüyle başka olmaktadır. 1853 yılında geçen bir olayı anlatan Ungewitter, Hıristiyan kadınlara caddede saldıran ve yakındaki bahçelere zorla sürükleyerek ırzlarına geçen bir grup Türk'ün birkaç saat gözaltında kaldıktan sonra serbest bırakıldıklarını anlatmaktadır.288 

1860 yılında, Belgrad'da teftişte bulunan Sadrazam ile Hıristiyan kızların zorla kaçırılması ve din değiştirmeye zorlanması konusunu konuşma fırsatını bulan Alman Konsolosu, Vezirin, kız kaçırma olaylarının çokluğu nedeniyle olayı inkâr edemediğini ama bir dini baskı olarak değil, yerel bir gelenek olarak sunmaya çalıştığını aktarınaktadır.28 Konsolosun, tüm bu olayların şiddet zoru ile kaçırma olduğu konusunda ısrar etmesi ve adli soruşturmaların yapılmasını istemesi üzerine Sadrazamın verdiği cevap ise çok ilginçtir ve T C. Hükümetinin işkence konusunda bugün takındığı resmi tavrın aynısıdır. “Şikâyet konusu baskıların, diyordu Başvezir, sistematik... olduğunu iddia etmek büyük bir yanılgıdır. Gerçekte sözkonusu olan bunun tam aksidir.”29 Ve yine Başvezirimize göre, yöre halkının zorla kız kaçırmak gibi bir kültürü olup tek tek bu tür olaylar olmaktaymış ama bunda devletin hiçbir rolü yokmuş. 


Hıristiyanlarla İlişkiye Geçen Müslüman Kadınlar 


İki halk arasındaki ilişkilerin gerilimli bir hal almasından zarar gören sadece Hıristiyan ahali değildir. Müslüman kadınların da Hıristiyanlarla ilişkiye geçmesine hiç iyi gözle bakılmamakta, bu nedenle son derece ağır takibe uğramaktadırlar. Çalışmanın birinci bölümünde de örneklerini verdiğimiz gibi, bekâr ve dul kadınlar Hıristiyan erkekle ilişkiye geçtikleri takdirde ya linç edilmekte ya da idam edilmektedirler. Osmanlılarda sadece birkaç kez meydana gelen taşlama cezasında da, taşlanan kadınlar Hıristiyan erkeklerle ilişkiye geçen Müslüman kadınlardır. Kendi aralarında, Islâm'ın ahlâk ilkelerine aykırı davranışlara karşı daha anlayışlı davranan Müslümanlar, aynı anlayışı ve hoşgörüyü Hıristiyanlarla ilişkiye geçen Müslüman kadınlara göstermemektedirler. Örneğin Müslümanlar arasındaki zina olaylarında genellikle para cezası vermek ile yetinildiği halde, Hıristiyan erkekle yapılan zinada aynı durum sözkonusu değildir. 

Müslüman kadınların cezalandırılması sadece, zina veya benzeri ahlâki kuralların çiğnenmesi durumunda sözkonusu değildir. Yanlarında kocaları veya erkek olmadan Hıristiyan evini ziyaret eden veya Hıristiyan mağazalarından alış veriş yapan kadınlar da benzeri takiplere uğramakta ve cezalandırılmaktadırlar. “Kırım Seferi'nden önce, Türk kadınlarının Hıristiyan evlerini ziyaret etmesine müsade edilmemesinin üzerinde çok sıkı duruluyordu... Eğer bir kadın böyle birşey yapacaksa bunu çok gizli yapmalıydı.”21 Nitekim bu tür bir ziyareti yeteri kadar gizli yapamayan bir kadın, Fransız manifaturacıya girdiği: ve içerde çok fazla kaldığı gerekçesiyle, çuvala konup denize atılarak idam edilir.22 

Bu olay bir istisna değildir. Sık sık çıkarılan fermanlarla kadınların uymaları gereken kurallar ilân edilmektedir. Örneğin 1867 yılındaki çıkartılan bir fermanda şunlar yeralmaktadır: “Kadınlar, yaya veya araba ile iftar için bir yerden diğer yere giderken, yollarında dosdoğru yürüyecekler, kalabalık yerlerde durmayacaklar ve gezmiyeceklerdir... Keza, eşya satın almak için, gerek çarşıda, gerek sair mahallelerde gezindikleri vakit, dükkân ve mağazaların içine girmeyip, dükkân ve mağazanın önünde durarak istedikleri şeyleri satın alacaklardır.”23 Bu yasakların yerine getirilmesi konusunda ciddi bir sosyal kontrol mekanizmasının işlediği gözlenmektedir. i 

Eğer kadınlar evli iseler ve evden kaçmak amacıyla Hıristiyanların yanına sığınmış iseler, kadınları idam etmek için mahkeme kararına bile gerek görülmemektedir. “Fransız subayları iki kadının bir haremden kaçmasını sağlamışlardı. Harem sahibi, kadınların Fransız Garnizonunda olduklarını öğrendiğinde, Fransız ordu komutanına başvurmuştu. Bunun üzerine garnizon komutanı... kadınların teslim edilmesi emrini aldı. Zavallı kadınların ikisi de ceza olarak, kurşunlarla ağırlaştırılmış çuvallara kondular ve sonra Boğaz’a atıldılar. Her Türk kendi karısı ve hareminin yaşam veya ölümüne karar verme hakkına sahiptir. Yukarıdaki gibi olaylarda, resmî daireler hiçbir biçimde karışmamaktadırlar. Kadına sahip olan onun aynı zamanda hakimidir ve hizmetçiler de onun mülkü olduğundan itaat etmezlerse kelleleri uçurulacağı için bu emri yerine getirirler.”2# 

Yukardaki olaylara şahit olan İngiliz konsolosluğunda güvenlik görevlisi Stücker, görevi nedeniyle çok iyi tanıdığı Türk polisi hakkında ilginç bir ayrıntıya dikkatimizi çekmektedir. “Aslında Türk polisi, Avrupa'da olay veya suç denen şeyler karşısında son derece kayıtsızdır. Eğer bir hırsız, bir kavasa 20 akçe verecek olsa, kavas hırsızın merdivenini dahi tutar. Eğer bir kişi caddede ölümüne dövülecek olsa, kavas da bunu çok ilginç bir gösteri olarak seyreder. Ama herhangi bir kişi Türk geleneklerine karşı gelecek olursa, Türk polisi, Prusya jandarması gibi sert, rüşvet almaz birisidir.”295 

Hıristiyan ahali ile günlük ilişkilerde yaşanan gerilimli ilişki 20. yüzyılda da devam etmiştir. Özellikle Abdülhamit döneminde, belli bir sistematik kazanan Ermeni katliamları nedeniyle de bu gerilim iyice artmıştır. 
Bu gerilimin Müslüman kadınlar üzerine etkisi ise onlara karşı sert yasaların çıkarılması biçiminde olmaktadır. “Kadınlar için çıkarılan kurallar hiç bu derece sıkı olmamıştı. Onların sadece Hıristiyan mahallelerinden alış veriş etmeleri ve Hıristiyan bakıcı tutmaları yasaklanmakla kalmamıştı hattâ kıyafetleri bile kararnamelerle belirlenmisti...”2% 

Katliam, ayaklanma gibi sert çatışmaların olmadığı dönemlerde de, 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Hıristiyan ahali ile günlük ilişkilere girmek fazla anlayışla karşılanmamış, daha önceki dönemlerde olduğu gibi Hıristiyanlarla ilişkiye geçen Müslüman kadınlar cezalandırılmışlardır. 14 Ekim 1908'de, “Hürriyet”in geldiği ikinci Meşrutiyet döneminde de bu nedenle bir linç olayı meydana gelir. “Bedriye adında bir dul kadınla Todori adındaki bahçıvan evlenmek isterler. Kadın, adamın evine gidince, babası polise haber verir, polis de onları karakola getirir. Olay duyulur ve karakolun dışına toplanan kalabalık, çiftin kendilerine teslimini isterler. Şeriata göre, Müslüman kadınla Müslüman olmayan erkek evlenemeyeceği için halk tepki göstermiştir...(Karakolun askerlerle sarılmasına rağmen) halk karakola saldırır... Todori öldürülür, Bedriye ağır yaralanır. Oysa, halkın birikmesinden linç olayına kadar dört saat gecmistir.”397 

Hıristiyanlara karşı tahammülsüzlük genel bir kültür haline gelmiştir. 
1912 yılında, Trablus savaşında esir alınan Hıristiyan askerler zorla sünnet 
ettirilir ve Müslüman yapılırlar. Istanbul'da düzenlenen toplantılarda, bu olay anlatıldıkça her seferinde, büyük bir heyecana kapılan seyirciler, ayağa kalkarak ortalığı alkış tufanına boğmaktadırlar. Bu toplantıları izleyen Hüseyin Cahit şunları ekliyor: “Bu alkışların ta yürekten koptuğu, gözlerdeki hayranlık ve esrime ifadelerinden anlasılıyordu.”238 

Hıristiyanlara karşı nefret o boyutlardadır ki, günlük ilişkilerdeki en basitbir temas bile son derece ayıplanmakta ve “ahlâksızlık” olarak telakki edilmektedir. 1915 yılına ait bir anı bize bu konuda ipucu vermektedir. 
“Demek bizim Türk gençleri bu kadar ileri gittiler. İyi bir aileden gelme genç bir kız, gündüz ortası, kadınların bu ziyareti yapmalarının yasak olduğunu ve orada başı açık, erkeklerin kendiyle aynı masada oturacaklarını bildiği halde, aleni'Hıristiyan evine girmeye cesaret edebilmektedir. 
O evlerde herkes aynı odada karmakarışık biçimde birarada yaşamaktadır.”29 Anı sahibinin sözünü ettiği kız polis tarafından Hıristiyanın evine girmeden yakalanmış ve mahalle imamına götürülerek zorla orada gecelemeye mecbur bırakılmıştır. 


Ara Sonuç 


lki din grubu arasında yaşanan gerilim ve nefrete dayanan ilişkiler, her iki din grubunda kendi ulusal devletlerini kurmaları sonucu belli bir “rahatlamaya” uğramıştır. Fakat, iki din grubu arasında yaşananlar bu sefer her din grubunun kendi içinde yaşanmaya devam etti. Çünkü oluşan ulusal devletlerde başlangıçta din önemli bir rol oynamakla birlikte, zamanla bu arka plana kaydı ve etnik temel belirleyici olmaya başladı. Her etnik grup, hem kollektif kimliğinin hem de bunun için gerekli devletinin sınırlarını, dış bir güce karşı kesin olarak çizmek zorundaydı. Kimliğin ve devletin sınırlarını kesin olarak çizebilmek ise özellikle Balkanlar'da çok zordu. 
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Çünkü her din ve ulus grubu aşırı biçimde içiçe yaşıyordu. Bu nedenle sınırları çizmede şiddet son derece önemli ve belirleyici oldu. 

Başlangıçta sadece Müslüman-Hıristiyan ayırımı temelinde yaşanan gerilim, kısa sürede, Bulgar, Yunan, Türk, Sırp, Arnavut ulusal güçlerinin karşılıklı savaşları biçimini aldı. Her ulus grubu kendisine ait gördüğü coğrafi birliği diğer yabancı unsurlardan temizlemeye çalıştı. Ulusal kimliğin, kollektif ve monolotik karakteri, bağrında aykırı unsurların bulunmasına uygun değildi. Üstelik, (özellikle Balkanlar'da) hiçbir ulus grubu belli bir bölgenin sadece kendisine ait olduğunu iddia edebilecek nufüs yapısına sahip değildi. Ulusal kimliklere uygun, homojen coğrafi bölgelerin yaratılmasının halklar açısından karşılıklı ödenmesi gereken fiyatının korkunç olduğunu burada eklemeye ise gerek yoktur. 


YASAKLANMASI SONRASI İŞKENCENİN EVRİMİ 


İşkence Yasağı - Kopuş ve Alan Kayması 


işkencenin yasaklanması sürecinde ilk dikkatimizi çeken şey, bir alan kaymasının gözlenmesidir. Özellikle Siyaseten Katl cezasının kalkmış olması işkence tarihi açısından önemli bir değişiklik anlamına gelmektedir. 
Önce II. Mahmut döneminde, 1838 yılında çıkarılan ceza kanunu ile “had ve kısas gereği şer'an verilecek idam hükümleri dışında, memurlar hakkında, “siyaset-i örfiyye’ kaldırılmıştı. Hadd ve kısas'ın kötüye kullanılmamasını önlemek üzere de hükümler (konmuş ve) “haksız yere” hadd ve kısasa başvuranların da idam edileceği belirtilmiş(ti).”39 Daha sonra Tanzimat Fermani ile yargılama olmadan ölüm cezası verilemeyeceği kesin hükme bağlanmıştı. Böylece asırlar boyu, padişahların ve bazı üst düzey yöneticilerinin keyfi işkence ve idam emirleri vermelerine yolaçan önemli bir kurum tarihe karışıyordu. 

Siyaseten Katl cezasının yasaklanmasında, ve Padişahlarca keyfi olarak kullanımına son verilmesinde sultan Abdülınecit'in özel rolü vardır.90 
Yoksa birçok tarihsel örnekle de ispat edilebileceği gibi, yer etmiş köklü alışkanlıkların birdenbire ortadan kalkması kolay değildir. Örneğin, I. 
Mahmut döneminde, yukarda sözü edilen yasaya rağmen, yöneticiler Sultan'dan Siyaseten Katl cezası vermesini istemişlerdir. Ayrıca, gördügümüz gibi, Tanzimat Fermanı ile idam cezalarının uygulanması sadece Padişah iznine bağlanmışken birçok yerde buna aykırı, keyfi idam cezaları verilmiş, idamlar yapılmıştır. 

Bu nedenle Siyaseten Katl cezası ortadan kalkmış olsa bile izleri belleklerden kolay kolay silinmemiştir. “Siyaset” kelimesi özellikle köylerde, yakın zamana kadar “idam etmek” anlamında kullanılmıştır. Köse Paşa Hanedanı yazarı Sakaoğlu'na anılarını anlatan yaşlılar, idam sehpasından, “siyaset halkası” diye sözetmektedirler. 1968-69 yıllarında, çeşitli köylerde yapılan bir araştırmanın sonuçlarına göre köylülerin yüzde 70'i 'siyaset” 
kelimesini idam anlamında kullanmaktadırlar 302 

Siyaseten Katl'ın ortadan kalkması, işkence yasağı ile de birleşince birçok tarihçi, işkencenin ortadan kalkmış olduğunu iddia etti. Örneğin Engelhardt, 1838-53 arası dönemi değerlendirirken, iskence üzerine şunları yazıyordu; “Gittikçe seyrekleşmekle beraber işkence hâlâ yapılıyorsa da suçlular mevkii ve sıfatları ne olursa olsun cezalandırılmaktadır. Padişahın kayınbiraderi Sait Paşa böyle bir olay sonunda sürgünle cezalandırılmıştır.”98 Islahat Fermanı sonrası üzerine yaptığı değerlendirmede ise, “işkencenin kalkmış olduğuna da işaret etmek gerekir,”3% diyordu. Bu, sadece Engelhardt'a ait bir yargı değildir. Bu doğrultuda tesbitler yapan başka yabancı gözlemciler de vardır. Hıristiyanların hukuki durumunu araştıran bir eserde, 1867'ler için, “...nihayet işkence de gerçekten ortadan kaldırıldı,”%5 denmektedir. 

Işkencenin ortadan kalktığı yollu bu denli abartılı yorumların yapılmasının birkaç nedeni vardır. Birincisi, gerçekten son derece sık başvurulan müsadere ve Siyaseten Katl gibi uygulamalara son verilmiş olmasıdır. İkincisi, siyasal takip amacıyla yapılan işkencelerin az olmasıdır Bunda ciddi bir iç muhalefetin olmayışının payı olduğu kadar, Osmanlı yönetiminin işkencenin resmen yasaklanması sonrası, “hazırlıksız yakalanmasının” da payı vardır. “Hazırlıksız yakalanma”dan neyi kasdettiğimizi ilerde açıklayacağız. Ama burada şu kadarını söyleyelim ki. işkencenin duvarların arkasına, binaların içine çekilmesi ve oralarda devletin yeni yapılanmasına göre örgütlenmesi, tıpkı reformların gerçekleşmesinde olduğu gibi, oldukça zaman almıştır. Ayrıca gizli işkence pratiğinden haber verecek basın-yayın sisteminin henüz oluşmamış olmasını da buna eklemek gerekmektedir. Nitekim Osmanlı muhalefet hareketi, özellikle yurtdışında yayın hayatına başlayınca, işkence ve baskılar bu yayınların önemli konularından birisi olacaktır. 

Siyaseten Katlxle gözlenen kopuş, yönetici zulümleri olarak adlandırdığımız, devlet görevlilerinin, köylülere yaptıkları işkence ve terör uygulamalarında yaşanmamıştır. Aksine bu alanda bir süreklilik sözkonusudur. 
Vergi toplama, güvenlik sağlama gibi yönetici eylemleri köylüler için bu dönemde de bir işkence olarak yaşanmaya devam etmiştir. Devletle kendi memurları arasında, ilginç bir “işkencenin disiplin altına alınma savaşı”nın yapıldığını görüyoruz. Çıkarılan kanunlardan da bunu gözlemek mümkündür. İşkenceyi yasaklamadan çok önce, ilk planda yönetici zulümlerini engelleyecek yasalar çıkarılmaya başlanmıştı. Ayrıca, valiler, 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kendi bölgelerindeki, işkence dahil her türlü zulümden sorumlu tutulmuşlardı. Örneğin, 1849 Eyalet Meclisleri tüzüğünde bu tür suçlamaların doğruluğu tesbit edilirse, valilerin cezalandırılacakları dile getiriliyordu. 

Merkezle yerel yöneticiler arasındaki, “şiddetin disipline alınması” mücadelesi tüm bir 19. yüzyıl boyunca sürmüştür. 1845 yılında yayınlanan bir ferman, merkez-yönetici arasındaki bu ilginç çatışmayı yansıtmaktadır: “Padişahımızın hilafet ve saltanatı altında bulunan bütün sınıf ve tebaanın can ve malının korunması, ırz ve namus güvenliğinin sağlanması konusunda herkese tam eşitlikle davranılması konusu ile ilgili olarak Tanzimat-ı Hayriyye ve tensikat-ı adliyye (adliyenin düzenlenmesi) işleri gerçekleştirilmiştir. Bu uygulamaların yerleştirilmesi için yüce vekiller heyeti, değişik kararlar çıkarmıştı. Buna karşılık bazı bölgelerde, eski yasak yöntemlerden bazı izler kalmışsa onların da yasaklanması ve yeni değişikliklerin uygulamaya konulması şarttır... Bundan sonra Padişahın yönetimi altındaki bütün tabakaların mal, can, ırz ve namus emniyetine zarar verecek eski kurallar ve şiddet uygulamaları yasadışıdır. Bundan sonra, yeni yöntemlerin uygulanmasına ters düşen açık veya gizli zulüm ve gadr eylemleri yasak olup bunlar araştırılmalıdır. Bundan sonra yüce saltanatın koyduğu kurallara aykırı uygulamalar ve işler görülürse, ayrıntılı biçimde incelenmeli ve başkente bildirilmelidir... Önemle belirtiriz ki, yeni uygulamaların yerleştirilmesinde evvelisinden beş kat daha fazla dikkat edilmelidir... Bu konuda asla ödün verilmeyecektir. ”306 

işkence uygulamalarında yönetici alışkanlıklarında gözlenen bu sürekliliğin önemli bir nedeni de Osmanlı hukuk sisteminin yapısıdır. Osmanlı yöneticileri, zaten işkence yapmanın serbest olduğu bir hukuk sistemine sahip değillerdi. İşkencenin büyük ölçüde yasak olduğu bir hukuk sisteminde, işkenceye “alışkanlık hukuku” biçiminde başvuruyorlardı. Bu nedenle kanunen işkencenin yasaklanması, yönetici alışkanlıkları açısından büyük bir anlam taşımıyordu. Davranışlarını zaten hukuk normlarına göre ayarlamayan yöneticiler, hukuk sistemindeki değişiklikleri kendi davranışlarının da değişmesi gerektiği şeklinde yorumlamadılar. 

Ilginç olan, kalıcı hukuk normlarını yerleştirme kavgası veren Osmanlı 
yöneticilerinin de farklı bir davranışiçinde olmamalarıdır. Örneğin, 1876 
Anayasasının mimarı, reform hareketlerinin babası sayılan Mithat Paşa, 1866'da Bulgaristan'da, Müslüman, Hıristiyan ayrımı yapmaksızın, karışıklık çıkarttıkları gerekçesiyle, kanunen yasaklanmış olmasına rağmen, halka meydan dayağı attırmaktan cekinmemigtir.%7 

Işkence alışkanlığının devam etmesini adalet. örgütünde de gözlemek mümkündür. 1870'lerde dahi mahkemelerin özellikle kenar eyaletlerde işkence uygulamalarına devam ettiklerini görmekteyiz. Dolayısıyla, işkencenin yasaklanma sonrası evrimi bir anlamda alışkanlıkların değiştirilmesinin evrimidir de. 
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Yönetici Zulümleri 


Bu dönemde, yönetici zulümlerinde Tanzimat öncesine göre çok fazla bir değişiklik olmadı. Değişen sadece, Hıristiyan azınlıkların yönetici zulümlerine karşı mücadelelerinin giderek ulusal bir karakter kazanmasıdır. Kendisini şu veya bu şekilde Osmanlı devleti ve İslâmla tanımlayan Müslüman köylüler ise aynı yolu tutmamış, genellikle devlet ve Padişah politikalarının destekçisi olmuşlardır. 


İdari Yapının Genel Bozukluğu 


Merkezi hükümetin, devleti Batı normları doğrultusunda düzenleme ve devlet yapısını denetim altına alma çabası, fazla başarılı olamadı. Çünkü yönetici ekipte herhangi bir değişiklik olmamıştı. Reformları uygulayacak olanlar da, halka zulmedenler de aynı yöneticilerdi. 

Yerel idari yapının en üstünde valiler vardı. Dönemin valileri üzerine aktarılan bilgiler, yönetici zulümlerinin sistemin zorunlu bir ürünü olduğunu göstermektedir. “Vali konumu gereği, zorunlu olarak tehdit ve baskıya muhtaçtı. O, İstanbul'un ayrıcalıklı efendiler sınıfına dahildir ve muhtemel bu mevkiye gelebilmek için yıllarca entrikalar çevirmek zorunda kalmıştır. Belki yıllarca görevi yoktu (işsizdi), kısmen sayısız hizmetçilerini, kadınlarını ve aile efradını geçindirebilmek, kısmen de bu mevkiiyi elde edebilmek için gerekli rüşvet ve hediyeleri ödeyebilmek için, borç üstüne borç yapmak zorunda kalmıştı. Zar zor bu görevi elde ettiğinde ise tayini için gerekli işlemleri tamamlayabilmek için gerekli harçlar buna ekleniyordu... Ne kadar görevde kalacağını bilmediği için de, derhal, borçlarını ve yaptığı harcamaları karşılayabilmesi için görev süresini en iyi nasıl kullanacağını düşünmek zorundaydı...”%8 

Valilerin rüşvet ve fazla vergi toplayarak zenginleşmeleri o kadar alışılmış bir uygulamaydı ki, işini yaptırmak isteyen herkes vali ile anlaşmak zorundaydı. İstanbul'a yapılan şikâyetler eğer yerini bulur ve cidddiye alınırsa, valiye gönderilen bir emirle sonuçlanıyor ve oradan da valinin çöp sepetini boyluyordu. En kötü ihtimal ise valinin görevden alınmasıydı ki bu bile birkaç yıl sürüyordu. 1859 yılında Diyarbakır Valisinin sözleri bu açıdan son derece öğreticidir; “Dürüst olmayı teşvik eden hiçbir sey yok... Adil bir yöneticilik yapmaya kalksam öbür paşaların hepsi karşımda birleşir ve kısa sürede yerimden olurum, rüşvet almasam başka bir şey satın alamayacak kadar fakirleşirim.”99 Bu mekanizma fazla bozulınadan tüm 19. yüzyıl boyunca işlemiştir. 

1859 yılında Rumeli'ye teftişe çıkan Cevdet Paşa, halkın şikâyetleri 
üzerine birçok yolsuzluk olayının üstüne gitmeye çalışır ama hiçbir sonuç alamaz. Paşa kısasürede teslim olur; “hangi işe yapışılsa dal budak peydâ 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ederek bir işten üç beş madde tevellüd eder oldu...”310 

A. D. Mordtmann, yukarda adı geçen eserinde, yerel yöneticilerin suistimallerinin; vergi, adalet, güvenlik işlerindeki yolsuzluklarının; halka yaptıkları baskı ve zulümlerin özetle idari mekanizmanın işleyişinin son derece ayrıntılı bir dökümünü yapar ve şunları ekler: “Önümüzde duran notlar, ülkenin nasıl yönetildiği konusunda yeteri kadar öğreticidir. Yakından bir incelemeyle okuyucu, 1) aktardığım bilgileri, öncelikle ayaklanma ve savaş dönemlerinden değil barış dönemlerinden seçtiğimi... 2) notlarımı resmi dosyalardan, resmi ve yarı resmi gazetelerden ve-yayın organlarından veya kendi kişisel gözlemlerimden aldığımı, g recektir. "311 

Merkezde planlanan reformlarla, halkın onu yasayıs bicimi arasında büyük bir ucurum vardır. Halk reformları eyaletlerde fazla vergi, zulüm ve iskence olarak yasamaktadır. “Bu hesaplı kitaplı kararlar alınadursun, aynı günlerde (1850'ler kastediliyor), Divriği'deki ağalar, hiddet ve şiddetlerini doruğa ulaştırıyorlar, sürü sürü insanları zincire bağlatıp şehre getiriyorlar, zindana koydurup dayağa çektiriyorlardı. Perişan köylüler... dertlerine el atacak yetkili arıyorlardı.”312 Özetle, dönemin Sadrazamı Mithat Paşa'nın 1870'li yıllarda kaleme aldığı raporunda da itiraf etmek zorunda kalarak, çok özlü biçimde dile getirdiği gibi, “memleket valilerin zulmü altında harabolup gidiyordu.”313 


Vergi Toplarken Yapılan Zulümler 


Yönetici zulümlerinin başında gene vergi toplarken köylülere yapılan işkenceler gelmektedir. Osmanlı arşivleri aşırı vergi, angarya ve zulümlerden şikâyet eden köylülerin dilekçeleri ve bunlara cevap olarak yazılmış fermanlarla doludur. Ayrıca bu dönemin seyahatnamelerinde, yabancı ve özellikle yeni yayın hayatına geçmiş yerli günlük basında da konuya ilişkin ayrıntılı bilgiler bulmak mümkündür.314 

“Bulgaristan, Bosna, Hersek ve daha başka eyaletlerde paşaların huzurunu zaman zaman kaçıran Hıristiyan ayaklanmalarının çoğunun vergi konusundaki aşırılıklar ve eşitsizlikler olduğunu bilmeyen yoktur. 35 Aşağıda örneklerini verdiğimiz tüm ayaklanmalarda ağırlıklı neden yönetici zulümleri ve aşırı vergilerdir. Büyük ayaklanmalardan ayrı olarak hemen hemen her yıl aşırı vergileri protesto eden, ufak çaplı yerel başkaldırılara da rastlanmaktadır. Sadece 1853 yılını örnek olarak vermek gerekirse, bu yıl Balkanlar'da en az 4-5 ayrı şehirde aşırı vergileri protesto amacıyla ayaklanmalar meydana gelmistir.316 Bu sadece Balkanlar'daki durum değildir. Anadolu'daki ayaklanmaların sebebi de aynıdır. 1853 yılında Mardin'de Kürtler ve Bedevilerin ayaklanmasının nedeni, Mardin Mütesellimi Hacı Süleyman Ağa'nın vergi toplarken halka yaptığı zulüm ve işkencelerdir. Benzeri onlarca örnekten sadece biri olan bu ayaklanma sonucu yüzlerce köylü öldürülür.317 

Toplanması sırasında yapılan zulümlerin yanısıra en büyük işkence bizzat vergi miktarının kendisidir. Dönemin görgü tanıkları, ürünün onda birine denk düşen aşar vergisinin birçok yörede dörte bir hattâ üçte bir olarak toplanmasının bir kural haline geldiğini aktarmaktadırlar. Birçok durumdaellerindeki malların vergilerini ödeyemeyen köylüler malın kendisini yok etmek zorunda kalmaktadırlar. Örneğin, 1860'larda, Beyrut yöresinde, ürettikleri zeytinin vergisini ödeyemeyen köylüler, çareyi zeytin ağaçlarını kesip yok etmekte bulmaktadırlar. Bazı bölgelerde halk, meyve ağaçları ödenmesi gereken vergi kadar gelir sağlamadığı için, meyvacılık yapmaktan vazgecmislerdir.318 A. D. Mordtmann, bu yıllarda, Türk cezaevlerinde 40.000'e yakın insanın borç yüzünden yattığını, bunların büyük bir kısmının ise vergi borçlarından yatanlar olduğunu söylüyor.319 i 

Vergi toplayıcıların en sık başvurdukları metod, vergiyi almaya geç gitmeleriydi. Köylü vergi memuru gelinceye kadar tahılı harmanda bırakmak zorundaydı. Bunun anlamı ise, mahsülü yağmur ve rüzgârın altında çürümeye terk etmekti. Bunu bilen memur, yağmurlar yağana kadar bekler ve daha sonra köye gelerek, çeşitli bahanelerle hakkı olandan iki üç misli fazla isterdi. Köylünün kabul etmemesi durumunda ise, sonra gelmek üzere gitmekteydi. Mahsülün ya töptan çürümesi ya da memurun isteğini vermek arasında başka seçeneği olmayan köylü sonuçta boyun eğmek zorunda kalıyordu.%0 

Angarya kaldırılmış olmasına rağmen birçok yerde hâlâ yürürlükteydi. 
Köylülerden alınan vergi miktarını artırabilmek için yukardaki metodun dışında başka metodlara da başvurulurdu. Köylülerin toptan tutuklanmaları ve yeni vergi miktarlarını kabul edinceye kadar hapiste tutulmaları ve dövülmeleri, gelecek yılların vergilerinin şimdiden toplanması bu metodlardan sadece bazılarıdır! “Yanya Paşasının son emri, tahıl ve Türk buğdayından alınan vergilerin üç yıl önceden ödenmesi zorunluluğu idi.”32 

Yerel yöneticinin veya vergi memurunun, ekibi ile birlikte köyde kaldığı müddetçe, hayvanları ile birlikte yeme içme ve yatma masrallarını köylülerden bedavaya çıkarttıklarını eklemeye gerek yoktur.38 Tüm bunlara itiraz etmenin, istenen vergiyi fazla bulmanın veya mahsülü memur gelmeden önce ambara kaldırmanın cezası ise hapis, işkence ve dayaktır.324 
Birçok yerde vergisini vermeyenler ağaca bağlanmakta; ayaklarından asılmakta; falakaya yatırılıp döğülmektedirler. Kadınların ve kızların “en mahrem yerleri(nin)... paraaramak”3% bahanesiyle aranması, cinsel taciz yıne en çok rastlanan zulüm çeşitleri arasındadır. 

Daha çok Müslüman köylüler kastedilerek aktarılan bu bilgiler tüm 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köylüler için geçerliydi. 1860'li yıllarda Bosna'da köylülerin vergi ve yönetici zulümlerinden çektikleri, Ziya Paşa'nın aktardıklarından çok farklı değildi; “Vergi miktarının sadece kendisi bile, imkânsızlık ve yoksullukla kıyaslandığında çok yüksekti ve gerek devlet organları gerek yerel yöneticilerce acımasızca uygulanan, sayısız suistimal, fazla kazanç elde etme ve yolsuzluklarla zaten acıklı durumda olan tarıma bağlı insanlar için dayanılmaz bir yük haline geliyordu. Bu durumlarda Türk idaresinin pratiği hiçbir acımaya yer tanımamaktadır. Haysiyet kırıcı ve barbarca metodlar diğerleriyle birlikte kullanılmakta(dır)...”328 

Bölgede vergi toplamada en çok başvurulan işkence metodları şunlardır: “... topluca ağaçlara veya bir evin çatısına çıkarılmakta ve altlarında büyük acılar veren ateş yakılmaktadır. Ya da kışın çıplak ayaklarla kazıklara bağlanmakta veya domuz ahırına kapatılarak üzerlerine soğuk sular boşaltılmaktadır vb. Bu işkenceler, ümitsizlik içindeki insanlar, sakladıkları son teneke tahılı da... bildirinceye kadar sürmektedir.”327 1870'lerde aynı uygulamalar bütün sertliği ile devam etmektedir. Eğer köylüler, kendileri için biçilmiş vergiyi ödeyemediklerinde, “vergi toplayıcı ne bulursa onu almaktadır... buna ayrıca köylülere yapılan, dumana boğmak, suyla ıslatmak gibi bilinen işkenceler de eklenmelidir. Vergi toplama döneminde... bölgede, otluk, domuz ahırı ve tuvalet kadar, 
cezaevi de emre hazır bekliyordu” 328 

1877 sonlarında Bulgaristan Bosna'dan farklı değildir. Bu yıllarda bölgeyi gezen bir gezginci, yöneticilerce yapılan zulümleri şöyle aktarmaktadır: “Bu sefilliklerden bir tanesi de, bıyıklarıyla meşhur Hüseyin Ağa'nın yaptıkları idi. Güzel kadınların oturduğu evlere karargâh kurmak ve kendisine hizmet ettirmek onun adetlerinden biriydi. Ayrıca, angarya için araba veremeyen köylüleri feci soğuklarda ağaçlara tırmandırmakta, saatlerce kollarından sallandırmakta ve (horoz gibi) öttürmekteydi. Üçüncü bir yöntem de ödemesini yapmakta gecikmiş köylüleri, tavalarda kömür yakılan bir barakaya kapatmak ve boğuluncaya kadar orada tutmaktı. 
Bunlar, dikkat edilsin, yöneticilerin temsilcilerince yapılan korkunç alçaklıklardan sadece bazılarıdır.” 29 


Zulümlere Tepkiler 


Yerel yöneticilerin zulümlerine dayanamayan köylüler, çeşitli biçimlerde şikâyetlerde bulunmaya çalışırlardı. Dilekçe yazmak en sık başvurulan yöntemdi ama bundan zararlı çıkan gene köylülerin kendileri olmaktaydı. 
Örneğin, 1850'lerde, Sivas'ta kendilerine biçilen vergi miktarına itiraz eden köylüler, dilekçelerle Tanzimat meclisine geldiklerinde, “hangi cesaretle bu yola başvurdukları” gerekçesiyle tutuklanmışlar ve işkence edilmislerdir.3% 
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Köylülerin vergi zulmüne dayanamayıp köylerini terk etmeleri, bir 
başka direnme biçimiydi ve çok sıkça başvuruluyordu. Örneğin, 1865 
yılında 4-500 aile Bosna'dan komşu devletlere kaçmışlar, daha sonra, bu devletlerle yapılan uzun diplomatik görüşmeler sonucunda geri dönmüşlerdi.8! 1875 ayaklanması öncesinde de durum farklı değildir. Vergi toplama sırasında gördükleri işkence ve zulümleri şikâyet eden köylüler, şikâyetettikleri için hapse atılmış, işkence edilmişlerdi. “Toprağı kiralayan (iltizamcı) bizi sadece tehdit etmekle kalmadı, ayrıca, resmi dairelere şikâyette bulunduğumuzda... işkence de etti. Örneğin, kışın ahıra kapattı ve üzerimize soğuk su döktü.”332 Geriye elbette ayaklanmaktan başka çare kalmıyordu. 

Köylülerin önemli direnme biçimlerinden birisi de, ellerinde zaten ne var ne yoksa alındığı için, ekin ekmemek ve açlık sınırında yaşamaktı. 
1870'lerde Anadolu'yu gezenbir Amerikalı misyoner, 9640'a varan vergiler nedeniyle köylülerin ekimden vazgeçtiklerini, birçok köyün yıkılmış, harabe veya terkedilmiş olduğunu bildiriyordu. “Türkler ölülerini, yaşayanlara yakın yerlere pandulon her mezarlık burada eskiden bir köyün varolduğunu gösteriyordu. ”333 

Köylülerin vergi haksızlıklarına karşı çıkmalarını engellemek için yöneticilerin özel baskı metodları geliştirdikleri gözlenmektedir. “Vergi toplama sırasındaki huzursuzlukları engellemek için, Türk resmî makamları köylere güvenlik güçlerini gönderiyorlar, köy muhtarlarından ve ileri gelen köylülerden bazılarını tutuklayıp, zincirlere bağlayarak köylerden sürüyorlardı.”34 


Adalet Sistemi ve Güvenlik Sorunu 


Yapılan tüm reform çabalarına rağmen adalet sistemindeki bozukluk ve rüşvet, bu yüzyılın değişmez özelliği olmaya devam etmiştir. Sağlam bir adalet mekanizmasının yokluğu kendisini en somut olarak güvenlik sorununda göstermiştir. İmparatorluğun hemen hemen hiçbir yerinde devlet güvenliği sağlayamamaktadır. Birçok. eyalet eşkiyaların kontrolü altındadır. Seyahat son derece tehlikeli bir iştir. 

1868 yılında Balkanlar'ı gezen bir seyyah, Sulina kenti için şu bilgileri 
veriyor: “Öldürme ve soygun olayları çok sık olmaktadır. Tuna deltası Kırım Savaşı sonucu Türklere bırakılınca, yeni gelen kaymakam şöyle bir emir çıkarttı: 'Sulina'nın caddelerinde gündüz vakti öldürmek yasaktır.”88 Güvenliği önlemek adına başvurulan bu önlem dönemin havası konusunda yapılacak her türlü yorumu gereksiz kılmakta ve devletin güvenlik konusundaki çaresizliğini ve acıklı durumunu sergilemektedir. 

1861 yılında vezirlik rütbesiyle Niş'e Vali tayin edilen Mithat Paşa 
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halkın silahsız ve arkadaşsız şehir dışına çıkamadığını ve eyaletin her tarafının eşkiya ve haydutlarla dolu olduğunu, “Müslüman Hıristiyan kimsede emniyet kalmadığını” bildiriyordu.3% Aynı yıllarda bölgeden geçen gezginciler, haydutların sonderece rahat hareket ettiklerini, gündüz 
vakti şehre gelip soygun vb. yapabildiklerini aktarmaktadırlar 87 

1870'lerde de durum farklı değildir. “Bulgaristan'ın Hıristiyan nüfusu bu iyice sıkıştırılmış durumlarıyla -haklı olarak- ne bir koruma ne de bir garantiye sahiptiler. Çünkü ülkede genel güvenlikten hiçbir iz yoktu. 
Kasabalar, yolcuları ve köy sakinlerini acımasızca soyan ve öldüren, kalabalık eşkiya gruplarının uğrak yerleri halindeydi. ”338 

Özellik Balkanlar'da güvenliğin bu derece bozuk olmasının nedeni sadece kontrolaltında alınamayan eşkiyaların varlığı değildir. Bundan daha da önemli olan, devletin belli etnik ve dini gruplara serbestlik tanıması; bu grupların başına buyruk yaşamalarına izin vermesiydi. Örneğin Bulgar Müslümanları, Pomaklar böyle bir etnik-din grubunu olusturmaktadırlar. Yaşadıkları bölgelerde tümüyle kendi yasalarını uygulayan bu grup, Hıristiyan ahaliye yönelik baskı ve terör politikasının en önemli dayanaklarından birisini oluşturuyordu. 

Tanzimat Fermanı'ndan 30 yıl sonra bile Pomaklar yerel yönetimlerinde son derece özgürdüler ve reformlardan hiçbir biçimde etkilenmemişlerdi. 
“Tömrüşlü Hasan Ağa kendisini bütünüyle bağımsız hissediyordu. Dağlık bölge olan Rupdzus'da yetmiş yıllık egemenliği boyunca, birçok suçluyu idama mahküm etmiş ve cezayı uygulatmıştı... Ölümünden sonra -1860- iktidar oğluna geçti... Bulgar Hıristiyanlarının 1876'daki ayaklanmasını bastırmada Bâb-ı Âli'ye hizmet etti. Pomaklar, büyük bir öfke ve barbarlıkla işe koyuldular ve Hıristiyan soydaşlarını korkunç biçimde asıp kestiler... sadece Batak'ta bine yakın Hıristiyan, erkek, kadın ve çocuk katledildi...”39 

Bölgede güvenlik sisteminin bu derece bozuk olmasının bir diger nedeni de Çerkezlerdir. 1860'lı yıllarda, Rusya'dan kaçmak zorunda kalan Çerkezler, İmparatorluğun çeşitli yerlerine yerleştirilmişlerdi. 
Ayaklanmaları bastırmada, yerel milis güçler olarak da kullanılan Çerkezler son derece serbest hareket etmekte ve sürekli köyleri basarak yağına ve talanlarda bulunmaktaydılar. “Resmi dairelere bütün bölgelerden sâat başı Çerkezlerin yolaçtığı olaylara ilişkin haberler gelmeye başlamıştı. 
Koyun sürüleri kaçırılmakta, köylüler tarlalarda soyulmakta ve dövülmekte, öküz ve atlar çayırlardan çalınmaktadır. Yolcuların eşyaları ve atları gaspedilmekte ve eğer direnirlerse yaralanmakta veya öldürülmektedirler. 
Pazardan evlerine dönen insanların mallarına hayatlarının karşılığı olarak el konmaktadır... Kaçırılan köylüler için fidye istenmektedir... Bunlar Çerkezlerin günlük işleri arasındadır.”49 

Bu baskın ve soygunlara yönelik yapılan şikâyetlerden ise herhangi bir 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sonuç alınamıyordu. Üstelik Çerkezlerin saldırısı karşısında direnmeye kalkanlar tutuklanıp hapse atılıyorlardı. “Bir defasında, bir köylü direnmeye ve bir Çerkeze vurmaya mı kalktı, bundan dolayı haftalar ve aylarca hapiste tutulurdu. Bu halk arasında bir vehmin yerleşmesine yolaçmıştı: bir Çerkeze karşı kendini korumak yasaktır. ”% “Daha şimdiye kadar tek bir Çerkez kovuşturulmuş ve cezalandırılmış değildir. Devletin, karayollarını korumak amacıyla göndermek zorunda kaldığı birkaç zaptiye, görevlerini keyif çıkarma gezisi olarak görmekte ve köylerde yoksul köylülerin kümes hayvanlarını ve benzeri mallarını-avlamak işiyle meşgul olmaktadırlar.”#2 

Anadolu'da da güvenliğin durumu Balkanlar'dan farklı değildir. 
1850'lerde, Tokat, Yozgat civarında sürekli baskın, soygun, eşkiyalık gündemdedir. Hiçbir köylü silahsız evini terkedememektedir. 4 Özellikle ayanların etkinliklerininsür düğü bölgelerde, bizzat yöneticiler bölgede can güvenliğinin önündeki en büyük engel durumundaydılar. “Veli Paşa'nın torunu Osman Nuri Bey'in 1849 yılı sonlarına doğru kaymakamlığı kesinleşirken Divriği çetin günler yaşıyordu. Zorba ağalar, silahlı yandaşlarını kullanarak köylüleri topluca getirip tomruğa vuruyor, cebren senet imzalatıyor(lardı). Öldürme, ırza geçme olayları sürüp gitmekteydi.”* 

1870'lerde, Anadolu'da yaşam, haydutluk, zorba ve sık sık değiştirilen memurlar nedeniyle çekilmez bir haldeydi. Devlet birçok yerde güvenliği aşiretlerle anlaşarak sağlamaya çalışmaktadır ama bizzat bu aşiretler güvensizliğin ana kaynağıdırlar. Örneğin, 1892'de Kürdistan'da gezmekte olan bir seyyah, kendi güvenliğini sağlamakla görevli bir aşiretin nasıl soygunculuk yaptığını da aktarmaktadır. 

Güvenlik sağlamakla görevli askeri birlikler de yağma ve talanlara başvurmaktadırlar. “Başıbozuklar (çoğu Arnavuttur) gerçi Bâb-ı Âli'nin en iyi askerleridirler ama soygunlar için hazırlanmış eşkiyadan başka bir şey değildirler.”#7 Yabancı basında güvenlik sağlamak adına köylere giden askerlerin köylülere yaptıkları zulümler konusunda bol miktarda haber bulunmaktadır. Tek bir örnek vermek gerekirse, 18 Kasım1874’de Levant Herald gazetesinde yeralan şu habere bakmak yeter: “Geçen ayın 13'ünde, bir grup Türk askeri Lazkiye'nin Kerhadar (köyüne) Misyonerler tarafından öğretmen olarak çalıştırılan bir kişiyi tutuklamak için geldiler. 
Köye gelişlerinden hemen sonra, Protestan yerlilerin evlerini kuşattılar ve bu insanlara kötü muamele yapmaya, tahıllarını ve diğer erzaklarını tahrip etmeye başladılar. ”48 Daha sonra öğretmenler ve onlarla birlikte, aynı evde bulunan ve Müslüman olmayı kabul etmeyen bir Protestan genç de tutuklanır ve hepsi Lazkiye hapisanesine atılır. 

1870'lerde Trabzon hakkında genelbilgiler aktaran İngiliz Konsolosu, köylülerin yaşam koşullarını, “ne yol, ne su, ne polis, ne güvenlik, ne » sağlık, ne adalet”, diyerek özetlemektedir.#9 1880 ve 90'lardaki seyahatnamelerden, bu yıllarda da güvenlik sorununun hâlâ halledilememiş olduğunu okuyoruz. 1882 yılına ait aktarılan bazı bilgilerden, Aydın bölgesinin tam bir eşkiya yatağı haline geldiği anlaşılmaktadır. Bölgede varlıklı kişiler dağa kaldırılmakta, fidye karşılığında serbest bırakılmaktadırlar. Bazen kasabalara veya liman şehirlerine yaptıkları baskınlarda 40 
kişiyi birden dağa kaldırdıkları olmaktadır. “Mülki amirlerin başlıca vazifesi eşkiya takibi idi.”59 1890'larda bile, birçok bölgede, yolcuların ancak güvenlik görevlilerinin eşliğinde yola çıkmalarına izin verilmektedir. 
Yollar büyük ölçüde aşiretlerin veya eskiyaların kontrolleri altındadır.&! 
Güvenlik sağlamakla görevli aşiretler soygunculuk ve talan yapmaktadırlar. Örneğin, Suriye'de yolcular, yolların güvenliğini sağlamakla görevli Kürtlerden, haydutlardan daha çok korkmaktadırlar.$2 


Aşiretlerin Yerleştirilmesi - Güvenlik ve İşkence 


Göçebe aşiretlerin zorla iskânı ve zorunlu sürgün politikalarına Tanzimat dönemi sonrasında da devam edilmiştir. Bu dönemde, iskân politikalarında, Tanzimat öncesinden farklı olarak, güvenlik sağlama amacının daha öne çıkmış olduğunu görüyoruz. Güvenlik sorununun yanısıra bu yerleştirme hareketlerinde, “hiçbir zaman nüfusa kaydedilmemiş aşiret topluluklarını nüfusa kaydederek ordu için taze askeri kuvvet olarak istifade etme düşüncesi... beklenen faydalar arasında idi.”353 

Burada tekrardan kaçınmak amacıyla sadece bir örnek vermekle yeti- ' neceğiz. Bu örnek bize İstanbul'da yapılan reformlarla bölgelerdeki gerçek hayat arasındaki kopukluğu da göstermektedir. Tıpkı Pomak ve Çerkezler örneğinde olduğu gibi burada da merkezde yapılan reformlarla yerel düzeyde uygulanan sistem arasında büyük bir uçurum sözkonusudur. 

Kilikya bölgesinin (Bugünkü Çukurova ve civarı) derebeyleri, Imparatorluğun merkezileşme çabalarında rağmen bağımsızlıklarını korumayı başarmışlardı. Devlet bu aşiretler, belli haklar tanımak zorunda kalmıştı. 
“1850'ye kadar, Kilikya Ovası ve dağlık çevreleri daima Bâb-ı Ali'nin kontrolü dışında kalmıştır. Ovanın göçebeleri ve dağlılar, askerlik hizmetini ve vergi tanımaz gözükmekten gurur duymaktaydılar.”35* 

Bölgenin hemen her yerinde eşkiyalık hüküm sürmektedir. Özellikle Türkmen aşiretleri, yazlık otlaklara göçleri sırasında her şeyi silip süpürmektedirler. “Silahlı çeteler, yollardaki stratejik noktaları işgal etmekte ve geçiş hakkı almaktadırlar... Mekke hacılarının utanmazca soyulduklarına şahit olunmaktadır. Kısacası kargaşalık ve anarşi İmparatorluğun en verimli eyaletlerinden birini haräb etmektedir. ”385 

Derebeyleri vergileri kendilerine alıkoymakta, silahlı çeteler beslemekte, dağlarına merkezin temsilcilerinin girişleri yasaklamaktadırlar. 
“Kanunları hiçe sayarak, keyiflerine göre, idareleri altındaki kişilerin 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hayat ve ölüm hakkını ellerinde bulundurmakta, kendi menfaatleri için... 
müsadere etmekte, bir kelimeyle diledikleri her şeyi yapmaktadırlar.”%6 

Yollarda hiçbir güvenlik yoktur. Örneğin, 1850'lerde, bölgede bir şehirden diğerine gitmek için, “bir komutanın yönettiği onbeş jandarmalık bir muhafız kıtasıyla birlikte yola çıkmak ve aşiret şeflerine yazılmış tavsiye mektuplarına sahip olmak gerekmektedir. Bu tedbirlere rağmen, yolcuların soyulduğu ve devlet temsilcilerinin bozguna uğratıldığı görülmektedir... Çeteler... Adana'nın yakın çevrelerini yakıp yıkmakta ve en adi kötülükleri yapmaktadırlar.”$7 

1860'larda devlet bölgede merkeziotoritesini kurmayı programına aldı ve bölgeye askeri bir sefer düzenledi. Yerel aşiretler direnişe geçtiler. Yaşanan tam bir katliamdır. Ayaklanmaya katılanların “ceza olarak köyleri yakıldı ve yerleri değiştiril(di).”398 Resmi tarih de bu katliamdan söz eder; “Ahmet Cevdet Paşa, sözde teftişfakat hakikatte birtümenin başında komiser olarak bu havaliyi itaat altına almakla görevlendirilmişti. Paşa, 1865'de, esaslı tenkil hareketlerine girişerek asilerin bir kısmını tedip etmeye diğerlerini de itaat altına almaya muvaffak oldu. Bu suretle Kozan'da devletotoritesi kurulmuş oldu.”3%9 

Göçebeliğin dirilmesini engellemek için son derece sert tedbirler alındı. 
Aşiretlerin yeni yerleştirildikleri yerleri terketmeleri yasaklandı, çadırları yırtıldı, ayrıca belli geçitlerin yakınlarına Çerkez köyleri kurularak, geçitleri kullanmak isteyen göçmen topluluklara saldırma yetkisi verildi. 

Göçmen topluluklarının, zorunlu yerleşik hayata geçmeleri, sayısız isyanların eşliğinde oldukça zor gerçekleşti. Yerleşilen bölgenin aşırı sıcaklarına dayanamama, salgın hastalıklar toplu ölümlere yolaçtı. İntiharlar, çevredeki çerkez köylerle sürekli çatışmalar hiç eksik olmadı. Dağ ve göçebelik büyük bir özlem olarak varlığını daima korudu. Fakat bölgenin tarım açısından büyük zenginlik kaynağı olması, para ve zenginlik hırsına kapılan ağaları çabuk etkiledi. Böylece binlerce insanın ölümü pahasına, bu eski bataklıklar üzerinde yeni bir tarım ülkesi yaratıldı. 

1870'lerle birlikte devletin iskân politikası başarıya ulaşmış görünür. 
Fakat bölgede çatışmaların önü alınamamıştır. Devletle göçer aşiretler arasındaki çatışmalar yerini Çerkez-Türkmen ve Ermeniler arasındaki etnik çatışmalara bırakmıştır ki bu çatışmalar, giderek Ermeni katliamlarına dönüşecektir. Ermenilere yönelik saldırılar 1878'de Ayastefanos anlaşması ile (13. Madde) gündeme getirilmiş ve Osmanlılar, Ermenileri, Çerkez ve Kürt saldırılarına karşı koruma sözünü vermişlerdir © Fakat daha sonra, Berlin anlaşmasının 61. maddesi ile de tekrarlanan bu söz sadece kağıt üzerinde kalmıştır. 
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Şehirlerde Güvenlik ve Polis Teşkilatı 


Büyük şehirlerde de güvenlik konusu kırsal alandan daha iç açıcı değildi. 
1873 yılında, İzmir Eyaletinin Türkçe ve Yunanca yayınlanan resmi gazetesi, Manisa'da günlük ortalama dört-beş cinayetin işlendiğini aktarmaktadır. 8! İstanbul'da güvenlik durumu bundan çok farklı değildir. Polis teşkilatı son derece yetersiz kalmakta; hattâ birçok durumda bizzat sorunların kaynağını teşkil etmektedir. Hırsızlık, saldırı ve öldürme olayları o kadar sık olmaktadır ki, düzen ve emniyeti sağlamak gündüzleri bile olanaksız olmaktadır. “Akşamları, özellikle başta Beyoğlu'nun dısmdakiler olmak üzere açık caddelerde dahi emniyet yoktu. Eğer yanında kıymetli eşya taşıyan varsa bunun çalınacağını hesap etmeliydi... Soyguncu çeteler günden güne öylesine azıyorlardı ki hattâ bir sefer öğlen vakti, İngiliz Konsolosluk otelinin önünde bıçakla delik deşik edilmiş birisini buldular... Bizzat ben bir sabah, saat on sularıydı zannederim, bir soyguna şahit oldum...”%2 ` 

Başka gezginciler de bu döneme ilişkin benzeri gözlemleri aktarmaktadırlar: “Eğer sorduğum on insandan da aynı cevapları almasaydım, bazı anlatılanları ben de inanılmaz bulacaktım. Hırsızlık, soygun, öldürme olayları, caddelerde, kahvelerde bile gündüz ortası sıkça meydana geliyordu... Geceleri Beyoğlu'nun caddelerine girmek hayati tehlike taşıyordu.”% Polis memurlarının suç işleyenlerle ortak oldukları, soygunlardan elde edilenleri onlarla paylaştıkları gene döneme ilişkin aktarılan bilgiler arasındadır. Güvenliğin bu denli bozuk olmasının önemli nedenlerinden birisinin yabancılara tanınan ayrıcalıklar olduğuna bir önceki bölümde değinmiş bulunuyoruz. Gerek yabancı uyrukluların yargılanamaması, gerekse, yabancılara ait evlere konsolosluk izni olmadan girilememesi, İstanbul'u Avrupa'nın en rahatsoygun ve cinayet işlenen şehri yapmış, bu işleri meslek edinmiş işsiz güçsüz birçok kişi bu amaçla Avrupa'dan lstanbul'a gelmişti. 

İstanbul sokaklarında güvenliğin bu derece bozulması üzerine son derece sert önlemler alınmıştır. Kanuni yollarla suçu ortadan kaldırmak olanaklı olmayınca, bir seferinde şehirde ne kadar bilinen suçlu zanlısı, kabadayı, eşkiya varsa, Tunus'a sürgün edilme bahanesiyle bir gemiye doldurulmuşlar ve daha sonra da Akdenizde çuvallara konarak denize atılmışlardır. 1870'li yıllarda yine şehre gelen gezginciler artık can güvenliğinden emin -ama sadece gündüzleri- dolaşabildiklerini aktarmaktadırlar.3%% 

Güvenlik sistemindeki bozukluklar Osmanlı reform hareketinin ana karakterini göstermesi açısından son derece öğreticidir. Osmanlı yöneticileri, eski güvenlik sistemini (Yeniçerilik) kaldırırlarken yerine neyin konacağı konusunda herhangi bir bilgiye sahip değillerdi. Sorun sadece 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eskinin yerini doldurmakla da sınırlı değildi. Batı hukuk sisteminden esinlenerek kurulan yeni adalet sisteminin işleyişini sağlayacak kadrolar yoktu. Bu ise her şeyden önce bir eğitim sorunuydu. 

1880 yıllarında polislerin çoğunun okuma yazması bile yoktur. Okuma 
yazması olanların ise mevcut ceza yasasından, soruşturma yöntemlerinden haberleri yoktu. Çoğu Fransızcadan çeviri olan kanun ve yönetmelikleri bilen insan sayısı son derece sınırlıydı. 1890 yılına ait bir belgeden, dönemin Emniyet Genel Müdürlüğünün, Osmanlı Devleti Ceza Kanunları ve soruşturmanın yapılış şekilleri üzerine, 30-40 okuma yazma bilen emniyet görevlisini eğitmeyi amaçladığını okuyoruz. 85 Uygulamaları gereken hukuk sisteminin ne olduğunu bilmeyen güvenlik güçlerinin, yıllardır yürürlükte olan kanunları öğrenmeleri için, 1890 yılında eğitilmeleri kararının alınması, güvenlik sisteminin durumu hakkında yeterli bilgiyi vermektedir. 


Savaş ve Ayaklanmalarda İşkence 


19. yüzyıl tarihi sık sık tekrar edildiği gibi, sürekli ayaklanmalar tarihidir de. Sadece Tanzimat'tan sonraki bazı önemli ayaklanmaların bir listesini yaptığımızda görülecektir ki ayaklanmasız yıl yok gibidir. Lübnan 1844, 1860; Cidde olayları ve Suriye isyanları 1858-60; Eflak Boğdan 1848; Sırbistan isyanları 1856-61, 1862-67, 1876; Karadağ isyanları 1852, 1858, 1861-64, 1876; Girit isyanları 1866-68, 1878, 1889, 1896- 98; Hersek İsyanı 1875-76; Bulgar isyanları 1841, 1848-50, 1858, 1867, 1876; Ermeni isyanları 1894, 1896. Tüm bu ayaklanmaları bastırmak için terör ve işkenceye bol miktarda başvurulmuştur. 

Burada ayaklanmalarda gözlediğimiz bazı ortak özelliklere dikkat çekmek ve bu özelliklere göre belli bir tasnife gitmek istiyoruz. Bu nedenle sadece örnek olarak seçtiğimiz bazı ayaklanmalara değineceğiz. Ayrıca bir önceki bölümde ayaklanmaların genel seyri konusunda çizmiş olduğumuz tablonun hemen hemen tüm ayaklanmalarda gözlendiğini ise eklememize gerek yoktur. 

19. yüzyıl ayaklanmalarının, “sayı bakımından olduğu gibi, Imparatorluğun yolundayaptıklarıyıkıcı tesirleri itibarıyla de önceki yüzyılların isyanlarına üstün,” olduğunu söyleyen Karal, karakterlerine göre bunları dört bölüme ayırmaktadır: “Askeri, Mahalli, Milli isyanlar, Din ve Mezhep isyanları.” Bunlardan askeri ve mahalli isyanlar Tanzimat öncesi dönemde yaygın olan isyan çeşitleriydi. Bizi burada asıl ilgilendiren, Milli ve Dini isyanlardır. Gerçi birçok isyanlarda bu iki öge iç ice de geçmektedir ama gene de bu ayrım özellikle, Müslüman-Hıristiyan geriliminin boyutlarını gösterebilmek açısından önemlidir. 
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Ayaklanmalarda Asıl Neden Yönetici Zulümleridir 


Osmanlı yöneticilerinin zulüm ve işkenceleri istisnasız tüm ayaklanmalarda ana motifi oluşturmuştur. Hattâ, örneğin 1875'te bağımısızlıkla sonuçlanan Bosna-Hersek ayaklanmasında olduğu gibi bazı ayaklanmalarda köylülerin hiçbir biçimde bağımsızlık gibi bir hedefleri veya programları yoktur. Sadece ağır vergilerden ve zulümlerden canlarını kurtarmak için ayaklanmak zorunda kalmışlardı. Milliyetçi talepler çok sonradan bu ayaklanmalara eklemlenmiştir. Sırp isyanlarında, 1860'larda ayaklananlar hâlâ “Padişaha değil, zulüm yapan paşalara karşı ayaklandıklarını” söylemektedirler.%7 

1875 yılında Başta Rusya olmak üzere Batılı ülkelerin baskıları ile de 
Osmanlı Hükümetinin, Balkanlar'da “yapılan zulüm ve cinayetleri soruşturacak” bir komisyon kurulmasını kabul etmeleri, Osmanlı yöneticilerinin, kendi memurlarının yoksul köylülere karşı neler yaptıklarını bildiklerini göstermektedir.%8 

Yönetici zulümlerine sıkça değindiğimiz için, burada sadece Sırp Prensi Miloş'un bir sözünü aktarmakla yetinelim: “...bütün Sırbistan'a tenbih eyledim, bu ana kadar Sırbistan'a zulüm ve taadi edenlere daimi surette dua etsinler. Eğerçi onların ol derecelerde zulüm ve taadiyatı olmamış... 
olsaydı, Sırbistan hiçbir zaman isyan etmeyip reayalıktan kurtulup bu veçhile imtiyaz ve serbestliğe nail olamazdı.”%9 


Müslümanların Reformlara Tepkileri ve İsyanları 


Bu dönemin önemli ayaklanmalarından olan, 1844 Lübnan, 1855 Mekke, 
1858 Cidde ve Suriye isyanları bu nitelikteki ayaklanmalardandı. Özellikle 
Suriye'de ve Lübnan'da büyük Hıristiyan katliamları yapılmıştır. “İlk günlerde katiller, yağmalar ve yangınlar birbirini takip etti.”370 Katliamlarda bölgedeki güvenlik güçleri sadece seyirci konumundadırlar. “Bundan cesaret alan Dürzi kuvvetleri şehri (Hasbeya) hücumla zaptederek Hıristiyan ahaliyi tamamen katlettiler... Raşeya, Baalbek, Zahle ve Dayral Kamer'de öldürdüler, yaktılar ve yağma ettiler.”371 Daha sonra olaylar Şam'a sıçradı ve 130.000 Müslümana karşı 20.000 Hıristiyanın yaşadığı şehirde Hıristiyan mahalleleri birkaç saat içinde yağma edilerek yakıldı ve ele geçirilen Hıristiyanlar katledildi. Şehirde varolan bazı askeri birlikler de bu katliama katıldılar. Sonuçta 6.000'in üzerinde Hıristiyan öldürüldü, #2 

Katliam haberlerinin Avrupa kamuoyunda duyulması yoğun protestolara ve dış baskılara yolaçtı. Bu döneme kadar genel olarak seyirci kalmayı yeğleyen merkezi hükümet, Fuat Paşa komutasında askeri birlikler yollayarak ayaklanmayı bastırdı. Fransız askeri birlikleri de Osmanlılara 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yardımcı olmak amacıyla Lübnan'a çıkarma yaptılar. 

Müslümanların Hıristiyanlara yönelik bu saldırılarında dini motif elbette önemli bir rol oynuyordu. Fakat derinde yatan asıl neden, “çekememezlik” idi. Asırlardır egemen olmaya alışmış Müslümanlar, sürekli aşağıladıkları Hıristiyanların kendileri ile eşit sayılmalarının yanısıra, egemen olma konumuna geçmelerini çekemiyorlardı. Bu büyük nefret ve kıskançlık eğilimlerinin doğmasına yolaçıyordu. 1856-61 Sırp ayaklanmalarında bu durum çok açık görülmektedir. 

1826 Akkerman ve 1828 Edirne Anlaşmaları, Türk köylülerinin topraklarını satıp Sırbistan'ı terketmelerini öngörüyordu. Fakat birçok Türk köylüsü topraklarını terketmediler. Ayrıca “birdenbire Sırbistan'ın efendisi olmak durumundan çıkarak bazı hallerde onlara eşit, bazı hallerde de onlara tâbi duruma girmiş bulun(mayı)”93 bir türlü kendilerine yediremediler. “Buna karşılık Sırplar kazandıkları imtiyazlarla yavaş yavaş bir millet oldukları şuuruna varmaya başlamışlardı. Kendilerine eskisi gibi muamele yapılmasını hazmedemiyorlardı... Türklerle Sırpların psikolojisinde yeralan bu değişiklik, aralarında şiddetli çatışmalara ve kanlı boğuşmalara sebep olmakta idi.”974 

Türklerin egemen konumlarını kaybetmeleri ve kendi yerlerinin başkaları tarafından doldurulduğunu görmelerinin yarattığı “çekememezlik” ve bunun sonucu oluşan kin ve nefret duyguları bu dönemde birçok başka ayaklanmada da önemli bir motif olmuştur. 


Ayaklanmalar Karşılıklı Katliamlara Dönüşü yor 


Büyükölçüde yoksul köylülerin baskı ve zulme karşıçıkmaları temelinde başlayan ayaklanmalar kısa sürede sivil halkın karşılıklı birbirlerini katletmesine dönüşmektedir. Din veya etnik temelde bir çatışma karakterini alan bu savaşlarda karşılıklı katliamlar inanılmaz boyutlara ulaşmaktadır. 

Özellikle Türk tarihçileri, bu olaylarda katliamlara ilk önce kimin başladığı üzerine uzun tartışmalar yapmaktadırlar. Ve “ilk günahkârı” ortaya çıkartarak, bunu daha sonra işlenmiş suçları örtmenin bahanesi olarak kullanmaktadırlar 375 Oysa bu ayaklanmalarda katliamlara ilk önce kimin başladığını bulmak hem çok ilginç değil hem de ana problemin üstünü örtmektedir. Osmanlı yönetiminin işleyiş biçimi, köylülerin bu sistem altında yaşamak zorunda kaldıkları zulüm ve baskılar tartışılmaz biçimde, “ilk günahı” oluşturmaktadır. Fakat gerekçesi ne olursa olsun, ayaklanmalarda kısa sürede iki din-ulus gurubu karşı karşıya gelmektedir. Artık bir tarafta baskı ve zulüm uygulayan devlet diğer tarafta buna başkaldıran sosyal grup çatışmayı karakterize etmeye yetmemektedir. 
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Belki de dönemin en “masum” köylü ayaklanması sayılabilecek 
1875 Hersek isyanında dahi gelişmeler farklı bir seyir izlemedi. Ağır vergi 
yüküne ve zulümlere dayanamayan köylüler ayaklandılar; savaş kısa sürede etni-din savaşına dönüştü. “Çeteler yolları kesmeye, köprüleri tutmaya ve ellerine geçen Müslümanları öldürmeye başladılar... Müslümanlar her tarafta öldürülmeye ve malları yağma edilmeye başlandı... (Bunun üzerine) Müslüman halk da can ve mallarını korumak-için silaha sarılmış ve mukavemete başlamıştı. 376 Hernekadar olayların başlaması ve gelişmesi Türk tarihçisinin yazdığı gibi olmadı ise de, çatışmanın, kısa sürede “mahalli karakerini kaybederek bir din ve mezhep savaşı kılığına girdiği” biçiminde yapılan tesbit doğrudur.”7 

Osmanlı yöneticileri, zulümlere dayanamayıp ayaklanan Balkan ulusları üzerine son derece sert gitmektedirler. Özellikle Başıbozuk Birlikleri olarak bilinen, Çerkez, Arnavut ve Kürtlerden oluşan milis birlikleri bu ayaklanmaları bastırmada son derece önemli birrol oynamaktadırlar. Yarı resmi güçler olma özelliklerine de güvenen bu birlikler, her türlü denetimin dışında saldırı, katliam ve yağmalarda bulunuyorlardı. Hattâ bu katliam ve yağmaları sadece Osmanlı toprakları içindeki azınlıklara karşı yapmıyorlar, sınırları geçip, diğer devletlerde de benzeri eylemlerde bulunuyorlardı. 1876 Sırp ayaklanmasının bir nedeni de budur.978 

Burada 1875-78 Bulgar ayaklanmaları sırasında meydana gelen olaylar ışığında sosyal içerikli bir köylü ayaklanmasının nasıl kısa zamanda bir Müslüman-Hıristiyan iç savaşınadönüştüğünü göstermek istiyoruz. 

Bu ayaklanmaları bastırmada Çerkezler ve Başıbozuk Birlikleri yine başroldedirler. Konu üzerine yazılmış eserler gelişigüzel karıştırıldığında yapılan katliamlara ilişkin bol bilgi bulmak mümkündür. 

“Türkler şimdi, Panngüriste'ye her taraftan giriyorlardı. Yapılmaya başlanan, öldürmeler, soygunlar, iğrençlikler korkunçtu. Ne yaşa ne de cinse bakıldı. Şehir ateşe verildi. Şehir ahalisi, caddelerde, evlerinde, kendi ocaklarında katledildiler. Aman dileyen ihtiyarlar, korkudan bağrışan çocuklar, sütte bebeler hepsi insafsız ölüme gidiyorlardı... Kadınlara kızlarının önünde, kız çocukları annelerinin yanında, kız veya erkek kardeşlere şiddet uygulandı... 3.000 insan ölmüş olmalı..."379 

Bu korkunç katliamlara verilecek bir başka örnek de Batak şehrinde olanlardır; “Kadınlar ve kız çocukları saçlarından tutuldular, bir darbeyle diz çökertildiler, boyunlarından kesildiler. Çocuklar süngülere geçirildiler, hamile kadınların karınları deşildi ve doğmamışlar bile öldürüldü... (birçoğu) sırayla soyuldular ve bir odun parçasının üzerinde hayvan sürüleri gibi, büyük bir serinkanlılıkla kesildiler.”38 Batak’da 5 gün süren işkence ve katliamlarda, toplam kaç kişinin öldürüldüğü bilinmemektedir. Katliamları yerinde tesbit etmek amacıyla daha sonra bölgeyi gezen Baring, 
5000 sayısını vermektedir. Ve Baring'e göre, “Türklerin Batak'daki, barbar, vahşi, merhametsiz katliamları, 19. yüzyıldaki utanılacak cürümlerin en kötüsüydü.”38i 

“Filibe dolaylarında sayısız köyde, yaş ve cinsiyet gözetilmeksizin halk katledildi. Çerkez vahşetine bırakılan bu yerlerde onbeş-yirmi bin Hıristiyan insafsız bir bastırmaya kurban gitti. ”382 

Bu katliamlar 1877-78 Osmanlı-Rus savaşlarında da devam etti. Çerkezlerin yaptıkları zulümler öyle boyutlara ulaşmıştır ki, Meşrutiyet Meclisinde de konu gündeme getirilerek, “Rus ordularının önünden kaçıp göçen Çerkezlerin yollar üstünde rastladıkları Hıristiyan köylerini yağmalayıp ahalisini kılıçtan geçirdikleri, yüzlerce hattâ binlerce çocuğu köle olarak yanlarına aldıkları, çocuk ve eşyaların bir bölümünü Istanbul'da sattıkları”88 aktarılmıştır. 

Bulgar ayaklanmalarında katledilenler sadece Bulgar köylüleri değildir. 
Ayaklanmacılar da bol sayıda Müslüman köylüyü işkence ederek katletmişlerdir. Olaylar sonrası Filibe'ye yollanan bir komisyonca hazırlanan raporda, Müslümanlara yapılan işkence ve katliamlar ayrıntılı anlatılmaktadır. 

Sadece birkaç örnek vermek gerekirse: 

Bir Bulgar köyüne, “hayvanını nallatmaya gelen bir köy ağası ile üç adamı pusuya düşmüşlerdi. Ilk ateşte ağa ölmemiş yaralanmıştı... (daha sonra) ağanın iki elinin ayalarınave tabanlarına birer kızgın nal cak(ıldı). 
Çömlek köylü on Müslüman diri diri çarmıha ger(ildiler). Bu zavallılar, evlerinin duvarlarına mıhlan(dılar)... Daha sonra hepsinin diri diri derileri soy(uldu).”384 

“Bir çete... altı Türkü yakaladı... onların kafalarını budaklı kütük doğrar gibi doğradılar. Önce burunlarını kopardılar, sonra kulaklarını kestiler ve nihayet gözlerini oydular. Ve bağırsaklarını deşip, kalplerini çıkardılar... Fakat bununla yetinmediler. Süleyman Ağa'nın oniki yaşındaki yavrusu Ismail'i şişe geçirip 'ateşte kebap’ ettiler. ”385 

Bu ve benzeriişkence ve katliam haberlerinde abartı payı olup olmadığı ayrı bir tartışma konusu olsa bile, bu çatışmalarda Müslümanların: da katledilmiş oldukları tartışma götürmez. 

Görüldüğü gibi, başlangıçta, devrimci ve milliyetçi örgütlerin de etkin roloynadıkları, sosyal içerikli köylü ayaklanması karakteri taşıyan Bulgar başkaldırısı kısa sürede iki dini-etnik grup arasında bir çatışmaya dönüşmüştür. Taraflar bugün dahi sadece kendilerine yapılan katliam ve işkencelerden bahsetmektedirler. Diğer halka yönelik katliamlardan bahsetmek zorunda kalındığı durumlarda bu ya bir ulusal kahramanlık örneği olarak sunulmakta ya da “çaresiz kalarak düşmanın metodlarına basvurmak zorunda kalmak” biçiminde haklı cıkarılmaktadır. 

Taradığımız Türk kaynaklarında, katledilen Bulgar köylüleri üzerine yukarda aktardığımız dışında herhangi bir bilgi bulmak mümkün değildir. Aksine bol miktarda katledilen kadın, erkek Müslümanlardan, “Katrana bulanıp yakılan Müslüman çocuklardan” bahsedilmektedir. 
Bulgar köylerinin yakılması ve köylülerinin katledilmesi ise ya Bulgarların kendi eserleri olarak sunulmakta, ya da “feci hadiseler husule geldi”, diyerek geçiştirilmektedir.87 

Günümüz resmi Türk tarihinin temsilcisi sayılabilecek Karal, ayaklanmanın önceden planlanarak hazırlandığını aktardıktan sonra şunları yazmaktadır: “Bulgar köyleri halkı, Türk evlerini yakmaya ve Türkleri türlü eziyetlerle katletmeye başladılar.”88 Bulgarların katledilmeleri ise, “Türkler(in) nefislerini müdafaa etmek için Bulgarların usüllerine başvurmak” zorunda kalmaları biçiminde izah edilmektedir. 

Katliamın büyüklüğü nedeniyle en taraflı Türk kaynakları bile konuya değinmek ihtiyacı hissetmişler ve ilginç izah tarzları geliştirmişlerdir. 
Örneğin, Yavuz Saral, başıbozuk Arnavut ve Çerkez birliklerinin ayaklanmaları bastırmalarını, “çaresizlik” olarak tanımladıktan sonra; “Nizami kuvvetler vaktinde gelseydi bu kadar kan dökülmeyecekti,”39 demektedir. 
Veya bir başka kaynakta, “kurunun yanında yaş da yandı” ifadesine rastlanmaktadır.®1 

Benzeri bir tutumu Batılı ve Bulgar kaynaklarda Müslüman katliamlar konusunda gözlemek mümkündür. Ayaklanmada çok sayıda Müslüman köylü de işkence ve katliamlarla öldürülmüş olmasına rağmen bu konuya fazlaca değinilmediğini görüyoruz. Aksine, “hiç Türk öldürülmemiştir”#2 gibi fikirleri ileri sürenler olduğu gibi, resmi birçok Bulgar kaynağında bu 
konuya değinilmez bile 83 

Nitekim dönemin Osmanlı Dışişleri Bakanı, Avrupa gazetelerinin Türklere ait olan her şeyi haksız yere ve sistematik yere abarttıklarından ve ayaklanmacıların Müslüman köylüleri kırımdan geçirdiklerine ise hiç değinilmediğinden şikâyet etmektedir. Sadece Baring'in raporunda, gaddarlıkların Türkler kadar Bulgarlar tarafından da yapıldığı söylenmekte ama bu konuda bilgi verilinemektedir. ## 

1876 Nisan ayaklanmasında öldürülen insan sayısı konusunda verilen 
rakamlar da bu nedenle son derece çelişkilidir ve taraflarda daha çok kendilerini haklı çıkarma havası egemendir. Bulgar ve Batılı kaynaklar, öldürülen insan sayısını 20 ve 100.000 arasında verirlerken,85 Baring'in sözü edilen raporunda bu sayı 12.000'dir. Konu üzerine yaptığı araştırmasının sonuçlarını daha önce aktardığımız Richard Millman bu rakamın da fazlasıyla abartılmış olduğunu, ölü sayısının, 3694 olduğunu söyler.3% Türk kaynaklarında ise öldürülen Bulgarların sivil halktan olmayıp, ayaklanmacılar olduğu iddia edildiği gibi, ölü sayısı 2500 olarak veri)- 
mektedir. Öldürülen Müslümanların sayısı ise 600 olarak aktarılır 87 

Burada dikkat çekmek istediğimiz nokta hiçbir tarafın kendi yaptığı katliamlardan bahsetmemesidir. Tüm 19. yüzyıl ayaklanmalarında benzeri 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özellikleri gözlemek mümkündür. Olayların aktarılmasında izlenen yöntem de çok farklı değildir. 

Örneğin 1862 Sırp ayaklanmasında, Türklere yönelik saldırılar ve öldürme olayları meydana gelir. Türk birlikleri olaylara müdahale eder ve çok kısa bir sürede çatışma etnik-dinsel temelde bir iç savaşa dönüşür. 
Bölgede oturan Türk halkı saldırılardan ve katliamlardan korkarak kaçarlar ve Belgrad kalesine sığınırlar. Türk birliklerinin cevabı çok sert olur ve kaleden Belgrad şehrini topa tutarlar. Daha sonra yabancı devletlerin araya girmesi ile yapılan görüşmeler sonucunda Türk köylülerinin zararları ödenmek koşuluya bölgeyi terketmeleri ve başta Belgrad kalesi olmak üzere Türk askerlerinin denetiminde olan kalelerin Sırplara terkedilmesi kararı alınır.98 E. Z. Karal, özellikle Belgrad kalesinin terkedilmesinin Osmanlı kamuoyunda acı izler bıraktığını söyler.39 

Girit ayaklanmaları, yaşanan karşılıklı katliamlara ilişkin verilecek tipik bir örnektir. 1889 yılında ayaklanma bastırma adı altında Osmanlı ordu birlikleri ve Müslüman halk elbirliği yapmışlar ve Hıristiyan köylerini ateşe vererek yağma ve katliamlarda bulunmuşlardır. “Girit'teki birçok katliamın Türk idaresi tarafından kışkırtıldığı, desteklendiği, göz yumulduğu veya engellenmediği gün gibi ortadadır.”4#9 

Bu katliamlarda, “Tüm köyler ateşe verildi. Gece herkes uykudayken Hıristiyanların kulübeleri tutuşturuldu. Kaçmak isteyenler ateşe geri itildiler veya gösteriş amacıyla öldürüldü veya sakat bırakıldılar... Papazlar, yaşlılar, kadınlar ve çocuklar vahşice katledildiler...” Hayatlarını kaçarak kurtarabilen, yapılanların korkunçluğunun şokundan hâlâ kurtulamamış bazı yaralılar gördükleri işkence sahneleri üzerine şunları anlatıyorlardı: “Aralarında üç papaz, üç kadın ve bes ile on iki yaş arasında üç çocuğun bulunduğu 32 kişi kesildi. Bir kadının göğsünde, canavarca kocasını bıçakladılar ve iki çocuğunun boyunlarını domuz yavruları gibi kestiler. Rahip Feremias'ın gözleri oyulduktan sonra burnu kesildi, kutsal bir resme bağlanarak, resimle birlikte, canlı olarak yakıldı, ”402 

Bulgar ayaklanmasında yaşanan katliamlarda olduğu gibi, burada da katledilenler sadece Hıristiyanlar değildir. Müslüman ahali de bu çatışmalarda işkence ve saldırılara uğramış, katledilmiştir. Yine diğer örnekte olduğu gibi bu konuda da çok az kaynakta bilgi bulunmaktadır. 

Ayaklanmalar sonrası bölgede güvenlik sağlayacak uluslararası bir jandarma birliği oluşturmak amacıyla Girit'e giden bir Alman subayı Müslümanların durumuna ilişkin olarak şunları aktarmaktadır: “Sudabai'de demirlemiş olan uluslararası komisyonun savaş gemileri koruyucu olarak hizmet gördüler ve ayaklanmacıların önemli sahil bölgelerine saldırılarına engel olabildiler. Fakat ülkenin içlerinde daha Ocak'ın ilk yarısıda baskınlar ve ölüm olayları artmaya başlamıştı. Müslüman ahali yıgınlar halinde köylerinden güvenliğe alınmış sahil şehirlerine kaçıyordu... Bu günlerde şahidi olduğumuz olaylar, her türlü tasviri aşacak durumdaydı ve değişik olarak azınlıktaki halk grubunun yaşayabilme kavgası, korkunç bir çaresizliği yansıtıyordu. Birçok köy ateşler içindeydi, diğerleri terkedilmiş ve yağma edilmişlerdi. Ellerinde ne varsa, taşınabilir araçlara yüklemiş, aileleriyle birlikte kaçan sayısız Müslümana rastladık. 
Bazan bu grupların mevcudu binlerle sayılıyordu.”48 

Sonuçolarak söylemek gerekirse, Osmanlı yönetiminin yoğunterör ve işkencelerine maruz kalan Hıristiyan azınlıklar, bu zulümlere karşı ayaklanmakta ve çok kısa bir sürede kendilerine zulmedenlerin silahlarına sarılmaktadırlar. Gördükleri zulümlerin aynısını bu sefer Osmanlı yönetimiyle özdeşleştirdikleri Müslüman halka yapmaktan çekinmemektedirler. Böylece ayaklanmalar kısa sürede yoğun bir karşılıklı katliam halini almaktadır. 

Hıristiyanlara yönelik katliamların anlatıldığı bazı eserlerde de bu noktanın özellikle belirtildiğini görmekteyiz: “Hakkın değil silahın karar verdiği bu kıyasıya kavgada, köleleştirilmiş Hıristiyan halk da kültürel olarak geri kalmıştı ve kırbaççılarından, amaçlarına ulaşmak için kullandıkları araçlarda fazla seçmeci davranmadan, vahşiyane intikam alıyorlardı -bu durum kimi şaşırtır ki?”44 


Müslümanların Balkanlar'dan Sürülmesi 


19. yüzyıl ayaklanmalarının bir boyutu eğer Hıristiyan ve etnik azınlıklara yönelik katliamlar ise diğer boyutu Müslüman katliamları ve göçleridir. 
Özellikle, 19. yüzyılın ortalarından itibaren son derece büyük boyutlar almaya başlayan, Hıristiyan katliamlarından kurtulmak için Anadolu'ya doğru kitlesel göçlerin bu yüzyılda oluşmaya başlayan Türk kimliği üzerinde derin izleri olmuştur. “Tüm bu bağımsızlık hareketlerinin az bilinen öyküsü yalnızca bağımsızlıklarını haklı kılacak Hıristiyan çoğunluğu sağlamak için değil, geride öldürülmüş ana-babalarını, çocuklarını. akrabalarını, mallarını, mülklerini bırakarak Osmanlı İmparatoruluğunun sürekli daralan sınırlarına yetişmeye çalışan zavallı göçmenlerle, sınırlarını genişletmek için eskiden bu bölgelerde yaşayan Müslüman ahalinin büyük soykırımlara uğratılmasını da kapsar.” 

Sadece 1854-64 yılları içinde Kırım Savaşı nedeniyle Anadolu ve Rumeli'ye göç edenlerin sayısı 600.000 dolayındadır. Sırp, Girit isyanları gibi ayaklanmaların sonucu, yüzbinlerce insan canlarını kurtarmak için “varlıksız ve perişan bir halde”*6 yerini yurdunu terkederek Anadolu'ya gelir. 

Özellikle 1877-78 Osmanlı-Rus savaşındaki göçler ve göç sırasındaki katliamlar son derece dramatik boyutlar alır. Rus birlikleri sivil halka yönelik büyük katliamlar yaparlar. “Kurtulabilmiş ev, yıkılmamış köy yoktu. 
Orada burada, tahrip edilmiş tarlalar, yakılmış ve hâlâ dumanlar tüten çiftlikler ve her bir adımda barbarlıklar, yaz sıcağında kokan sayısız cesetlerden geçilmiyordu.”#7 

Hıristiyan halk da kendilerine yapılan işkence ve kıyımların intikamını almak amacıyla harekete geçer. “Bulgarlar, Türklerden geçen yıl dünyaya korku salan katliamların intikamını almak için vaktin geldiğine inandılar... Türklere rastladıkları her yerleşim yerinde korkunç bir ceza mahkemesi kurdular. Böylece kavga, yakın-tarihin tanıdığı en kanlı çatışmaların meydana geldiği bir karakter kazandı. ”408 

Eğer yapılanlara bazı örnekler vermek gerekirse: 

“Köyün kendisi tamamıyla yanmış vaziyette bulundu. Aynı yerin çevresi Müslümanların cesetleri ile doluydu, bundan başka aileleri tarafından terkedilmiş, beş yaşından küçük kırkın üzerinde çocuk vardı. Genç ve güzel yüzonüç Müslüman kadın Bulgarlar tarafından dağa kaldırılmış, kötülük yapıldıktan sonra da katledilmişlerdi.”49 “Yunan ve Türk gaze- 

.teleri... Avrupa basınına da geçen, öldürülen ve ırzlarına geçilen Türk kadınlarının, kızlarının ve çocuklarının uzun listelerini yayınladılar. ”410 

Katliamlardan kurtulmak için korkunç bir yarış başlar: 

“Her bir köy diğerini peşinden sürüklüyordu... Yaşlılar, kadınlar ve çocuklar... Ruslar Istanbul'a ulaştıkları zaman Sultanın başşehrindeki göçmen sayısı 100.000'i buluyordu. Edirne ve İstanbul arasındaki demiryolu hattında ne kadar korkunç sahnelerin yaşandığını, o dönemin gazetelerinden o zamanlar bile öğrenmek mümkündü.”411 

İstanbul Alman Konsolosloğunda görevli bir diplomat görgü tanığı olduğu bu göç hakkında şunları söylüyor: “Çoğunluk (Istanbul'a) kelimenin gerçek anlamıyla, büyük soğuklar döneminde ölü ya da sağ ulaşıyorlardı. Arabalardan az ceset taşınmadı. Kadınlar, ölüm meleğinin işaretini kurşuni alınlarına çoktan koydukları çocuklarını hâlâ kollarında tasıyorlardı. Diğerleri, hayatlarının kurtulabilmesi için, donmuş organları” kesilmek üzere doktorlara veriliyordu...”412 

Sağ kurtulmayı başaranların anlattıkları daha da korkunçtur. Binlerce çocuk cesedi gördüklerini söyleyenler vardır. Kadınlar yollar çamur ve arabayla geçilmez olduğu için yayan kaçmaya çalışırlar. Çocuklarını nehre fırlatanlar, işkence, ırza geçilmek ve acılar içinde ölümden kurtulmak için kendilerini nehre atanlar vardır.413 Sadece İstanbul'a ulaşanların içinde birkaç günde ölenlerin sayısı 1000, savaş nedeniyle yerlerini terketmek zorunda kalan insan sayısı 600.000 dolayındadır. 

- Balkanlardan sürekli göçler hiç bitmez. Buna 20. yüzyıl başında Balkan Savaşı sırasında yaşanan benzeri bir toplu göç olayı eklenir. 1878-1904 yılları arasında, sadece Ermenilerin yoğun olarak yaşadığı bölgelere yerlestirilen göçmen sayısının 850.000 olduğunu söylersek, bu göçün boyutları konusunda bir bilgi sahibi oluruz.4148 Sonuçta çok kısa zaman içinde milyonlarca insan Anadolu'ya büyük acılar içinde kaçmak zorunda kalmış ve bu toplumun belleğinde sonuçları acı olan derin izler bırakmıştır. 


Ayaklanmaların Sonuçlarından Biri: Nefret ve Düşmanlık 


Ayaklanmaların kısa sürede bir etni-din savaşı halini almasının ilk doğrudan sonuçlarından birisi karşılıklı kin ve nefret duygularının oluşması ve gelişmesidir. Büyük ölçüde ezilen ulus grubunun bağımsızlığına kavuşması ile sonuçlanan ayaklanmalardan geriye, ulusal kimliklerin oluşmasında tartışılmaz bir rol oynamış olan diğer ulus veya din gruplarına karşı kullanılmış şiddetin ödenmemiş hesabı kalmaktadır. 

Bu boyut her ulus grubunun kendisi için kutsal ve dokunulmaz ilân ettiği ulusal kurtuluş zaferinin şaşaası altında boğulup gitmektedir. 
Hattâ, birçok kaynakta, ayaklanmalarda meydana gelen katliamlardan büyük ulusal kahramanlık gösterileri olarak sözedildiğini dahi görmekteyiz. 

Her ülkenin kendi ulusal edebiyatında bu konuya ilişkin yüzlerce örnek bulmak mümkündür. Biz sadece bir örnek vermekle yetinelim. 

1876'da yayınlanan bir Bulgar Gazetesi, bir Çerkez grubunun katledilmesinden övgüyle sözetmektedir: “Owttsche Pole'de Çerkezler iki Bulgar köyünü ateşe verdiler, fakat genç kahraman Stojan onları takip etti ve biçti...”415 

Türk kaynaklarında Bulgar katliamlarının açık savunusuna daha katliamın yapıldığı yıllarda bile rastlamak mümkündür: 

“İstanbul'daki Türk basını savaş solumaya ve Bulgar katliamlarını savunmaya başladı. İttihad, İslâmı kılıç dini diye övüyordu. Basiret, Müslüman fanatizmini ayağa kaldıracak... kadar ileri gitti.”416 

Yakın döneme ait bazı kaynaklar, adını katliam olarak koymaya cesaret edemeseler bile, Bulgarlara yönelik saldırılardan büyük bir heyecan ve övgüyle söz etmektedirler. Örneğin, bir kaynakta Bulgar köylerine saldıran Türk gençleri için şunlar söylenmektedir: 

“Boru çaldı... ama dinleyen kim? Filibe gönüllülerinin ayranları kabarmıştı bir kere... Artık buradan geri dönülür müydü? Ne olacaksa olacaktı.. - Biz buraya seyre gelmedik, harbe geldik! Diye bağırdılar ve Pruştiça'ya daldılar. Eh onlar da Balkan çocukları idiler... Bulgarlar tarafından zorlanınca bir müddetten beri unutmuş oldukları şeyleri tekrar hatırlamışlardı işte... Ve Pruştiça'ya dalmaları ile bütün evleri, ahırları tutuşturmaları bir anlık bir iş oldu.”417 

Daha 1875 Bulgarayaklanması sırasında İstanbul'a ilk haberler gelmeye başladığında halk galeyana gelmiştir. Özellikle “medreselerde (okuyan) 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talebenin çoğu ve belki hepsi Rumeli ahalisinden olması ile bunların memleketlerinden aldıkları haberlerde, kiminin annesi ve babası veya yakını ve akrabası Bulgarlar tarafından idam olunmuş, kiminin malları yağma edilmiş veya halleri muhatara ve tehlikede bulunduğuna dair feci ve müthiş malümat almaları”418 bu duyguları daha da körüklemistir. 

1878'de ise tüm ülkede dış güçlere karşı tam bir nefret ve düşmanlık egemendir: 

“Hersek isyanları, Bulgar olayları, yabancı devletlerin bu olaylara müdaheleleri... halk efkârını son derece hassas hale getirmişti. Bu sebeple harbin ilânı üzerine her tarafta hisli gösteriler tertip edilmeye başlandı. 
Sadrazama vilayetlerden gönderilen telgraflarda, halkın canını ve malını savaşuğrunda vermeye hazır olduğu bildiriliyordu.”419 

Bu nefret ve düşmanlığın sonuçları ise biliniyor. Girit sadece bir örnektir: 

“Şehre kaçan Müslüman göçmenler, Hıristiyanları öldürerek intikam eylemlerine başladılar... Aynı ırktan gelen Hıristiyanlar ve Müslümanlar arasındaki nefret söndürülemez durumdaydı. Birbirlerine inanılmaz barbarlıklarla saldırıyorlardı.”420 

1878 Rus harbinden kaçarak kurtulan Müslümanlar yaşadıkları korkunç anların etkisinden kurtulamamışlardır. Ludwig Raschdau anılarında bu göçmenlerle konuşurken bazılarının kendisine, “Ekmek yerine bize zehir verin. Namusumuz elden gitti!” diye bağırdıklarını aktarmaktadır 421 

Ve bu insanlar Anadolu'da yeni yerlestirildikleri bölgelerde, yaşadıklarının intikamını almak amacıyla, ilk fırsatta Hıristiyan halka saldırmakta fazla beklemeyeceklerdir. “(Göçmenler) Hıristiyan zulmü altında geçen yıllardan sonra Hıristiyanlara karşı büyük bir nefretle geliyorlar, bu nefreti İmparatorluktaki Müslüman kardeşleri arasında daha hızla yayıyorlardı... Ortaya çıkan küçük olaylar daha büyük çatışmalara, bunlar da... 
katliamlara, karşı katliamlara götürüyordu.”422 

Anadolu'ya binbir zorlukla kaçmayı başaranlar, artık sadece katliamlardan kurtulmuş zavallı Müslüman köylüler değildirler. Kurdukları dernekler, yayın organlarıyla bu insanlar, yaşadıklarını canlı tutmaya çalışıyorlar, başlarına gelenlerin intikamını alma duygusunu hiçbir zaman terketmiyorlardı. 

Balkan Harbi sonrası yurtlarını terketmek zorunda kalan göçmenlerin Istanbul'da kurduğu bir derneğinyayınladığı bir şiir buna bir örnek olarak verilebilir. “Kulağına Küpe Olsun” adlı şiir, “Ey Müslüman kendini hiç avutma! Yüreğini öc almadan soğutma” dizeleriyle bitmektedir.423 Yayın organının başında, “Bulgar Mezallimi, Intikam Levhası” yazısı okunmaktadır. Bu bile tek başına, göçmenlerin içinde bulunduğu ruh halini bildirmeye yeter. Bu nedenle, bu insanlar, katliamlardan kurtulmuş zavallılar olmanın ötesinde, aynı zamanda Anadolu'da kitleler halinde katledilecek diğer azınlıkların (başta Ermenilerin) gönüllü cellatlarıdırlar. 


Osmanlı Reformcuları ve Ayaklanmalar 


Sürekli ayaklanmalarla çalkalanan bir ülkenin önüne koyduğu reform programını gerçekleştirme şansı şüphesiz ki son derece zayıftır. Ele almak istediğimiz nokta, reformcu kadroların ayaklanmalar karşısında ne türbir tavır takındıklarıdır. Bu bize Osmanlı muhalefet hareketinin niteliği konusunda da önemli ipuçları verecektir. 

Çünkü başlangıç döneminde reformcu yönetici kadro ile muhalefet arasında bir içiçelik sözkonusudur. Zaten muhalefet mensuplarının çoğu aynı zamanda devlet görevlileridir. Bu nedenle ya kendileri doğrudan ayaklanma bastırmaya katılıyorlar ya da katılmadıkları durumlarda bile, özellikleazınlıklardan gelen eşit hak ve özgürlük istemlerine çok soğuk bakıyorlardı. Bunları daha çok devleti bölmek ve parçalamak isteyen hareketler olarak değerlendiriyorlardı. 

Azınlıkların eşitlik ve özgürlük taleplerine devletin ihtiyaçları açısından bakmak, gerek Osmanlı gerekse Türk muhalefet hareketlerinin değişmez bir özelliği olacaktır. Farklı ulusal gruplara karşı tahammülsüzlük ve onlarla eşit koşullarda yanyana yaşamak yerine kendi ulusal üstünlüğünden taviz vermemek Türk muhalefet hareketini günümüze kadar karakterize etmiştir. Başta Hıristiyan azınlıklar olmak üzere diğer dini-etnik gruplara yönelik baskı ve terör politikaları şu veya bu biçimde toplumda da belli bir destek bulmuştur. 

Toplumsal demokratikleşme özellikle de bu nedenden dolayı gerçekleşememiş ve günümüze kadar temel sorun olmaya devam etmiştir. 

Reformcu ekibin sevilen Paşası Fuat Paşa'nın Lübnan'daki lakabı “ip babası”dır. Bunun sebebi 1860 olaylarını bastırmadaki sertliği ve suçlu suçsuz birçok insanı idam ettirmesidir.424 

Azınlıklar ve ayaklanmalar konusundaki bu tutum özellikle Mithat Paşa'nın kişiliğinde daha çok belirgindir. Mithat Paşa'nın önemi hem reformcu bir devlet adamı hem de muhalefetin kendisine büyük ümit bağladığı bir kişi olmasındadır. Günümüzde dahi birçok sosyalist düşünür, Mithat Paşa'yı Türk Aydınlanma hareketinin büyük siması olarak sunmaktadır. Biz ise onun kişiliğinde Türk muhalefet hareketinin demokratlığı konusunda bilgi edinmekteyiz. 

Mithat Paşa'nın Bulgaristan'daki adı, “Bulgar celladı” dır. Sebebi 1867 
Bulgar ayaklanmasındaki tavrıdır. Paşa, Bulgar köylülerinin üzerinde öylesine terör estirir ve idamlar yaptırır ki dönemin resmi tarihçisi Lütfi Efendi bile bundan, “kesip biçme” diye bahsetmektedir. Ve Mithat Paşa'yı ayaklanmacıları bu derece “sert biçerek”, Bulgar hareketinin daha da 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güçlenmesine neden olmakla suçlamaktadır.426 Paşa'nın Bulgaristan'- daki görevinden alınmasının nedeni, birçok Türk tarihçisinin iddia ettiği gibi, başarılarının kıskanılması değil, merkezin kesin emirlerine rağmen idam cezalarını uygulamaya devam etmesidir. Mithat Paşa'nın ayaklanmacılar karşısındaki bu acımasız tutumu, Batı ülkelerince sert biçimde protesto edilmiş ve Paşa'nın görevden azli istenmiştir.427 

Paşa'nın Tuna Eyalet Valiliğinden sonra atandığı Bağdat Valiliğindeki davranışı da farklı olmamıştır. “Midhat asker toplamaya, ya da genel olarak yeniliklere karşı çıkan isyanları bastırmakla duraksamadı. Bazı aşiret liderleriyle uğraşırken gereksiz yere sertleşmiş olabilir; nitekim diğer aşiret şeyhlerine, Miclhat'ın Arap çadırlarını yok etmeyi ve onları yerleşik köylerde küçük düşürücü ve onur kırıcı çiftçilikle uğraşmaya zorlamak istediğini yazmış olan Şeyh Abdülkerim'i idam ettirmiştir.”428 Mithat Paşa'nın azınlıklar karşısındaki bu tutumu, Yeni Osmanlıların tavrının bir devamı gibidir. 

“Azınlıkları potansiyel tehlike olarak görmek ve tahammülsüzlük” olarak tanımlayabileceğimiz bu tutum daha sonra İttihat ve Terakki hareketinde iyice gelişecek ve pan-Türkizm biçiminde ideoloji halini alacaktır. 


Osmanlı Muhalefeti ve Siyasi 
Kovuşturma Amacıyla İşkenceler 


Modernleşme süreci ve reformların işkence açısından, değişik bir anlamı daha vardır. Yeni bir alanın açılması sözkonusudur. Basın ve yayın organlarının gelişmesi, yeni bir muhalefet ediş biçimini ortaya çıkarmıştır. Artık hem işkence siyasi takip amacıyla daha sık kullanılmaya hem de gazete ve dergilerde başta yönetici zulümleri olmak üzere işkence haberlerine geniş yer verilmeye başlanmıştır. 

İşkence tarihi açısından ağırlıklı Türk kökenli muhalefet hareketleriyle Hıristiyan ulusal grupların içerisinde ortaya çıkan muhalefet hareketlerini birbirinden ayırmak gerekir. Bu iki muhalefet hareketi arasında hem nitelikleri itibarıyla hem de karşılaştıkları işkence pratiği açısından önemli farklar mevcuttur. 

Azınlık ulusların muhalefet hareketlerinin niteliklerini burada ele alamayacağız. Sadece belirtelim ki bunlar Osmanlı toprakları içindeki ilk milliyetçi ve sosyalist hareketler olmalarının ötesinde, uluslararası planda da önemli rol oynayan hareketler olmuşlardır. (Bu özellikle Bulgar ve Ermeni sosyalist hareketleri için geçerlidir.) 
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Osmanlı Muhalefet Hareketinin Niteliği Üzerine 


Tanzimat'tan hemen sonra başlayan ilk siyasal hareketlerinortak karakteri herhangi sistemli birprograma veya dünya görüşüne sahip olmamalarıdır. 
Ya Sadrazama ya da yönetici bir gruba karşı çıkmak temelinde oluşan bu gruplar, ya şikâyet sonucu dağıtılmışlar ya da karşı çıktıkları vezirin degistirilmesiyle anlamlarını yitirmişlerdir. 

Zaten bu hareketleri kuran veya yönlendirenler ya herhangi bir devlet görevlisi ya da herhangi bir elçiliktir. “O günün İmparatorluğunda, rakip Türk devlet adamlarının birisi ya da bir başkası etrafında, ya da başkentteki elçiliklerden biri çevresinde oluşmuş gruplara ayrıca bölünmüş, ‘icerdekiler’ ve 'dışardakiler dışında hiçbir parti yoktu. ”429 

Batılı kaynakların saray çevresinde oluşan bu gruplaşmaları “parti” olarak tanımladıklarını aktaran Taner Timur, bu “partilerin” niteliği üzerine şu ilginç tesbitleri yapmaktadır: “Batılılar diplomatik yazışmalarında ‘Fransız partisi, İngiliz partisi”, ‘Rus partisi” vb. gibi isimler kullanırken, kamuoyuna yönelik yayınlarda ‘reform partisi’, ‘muhafazakâr parti”, ‘barış partisi’ vb. gibi sıfatları daha uygun görmüşlerdir. ”499 

Dönemin muhalefet hareketlerinin karakterlerini anlamak için bu son derece önemli bir tesbittir. Çünkü, reform veya muhafazakârlık bu grupları belirleyen bir özellik değildir ve sadece her devletin kendi çıkarına göre grupları tanımlaması söz konusudur. 

“Batılı ülkelerin çıkarlarına dokunmadığı sürece, Tanzimat dönemi Osmanlı iç siyaseti, yüksek yöneticilerin nüfuz ve paylaşım kavgası olarak ortaya çıkmaktadır. ”%1 Bu tavır alışlarda sözkonusu olan ne farklı programlar ne de farklı ilkelerdir, bu haliyle son derece muhafazakar nitelikte bir kapışma sözkonusudur. “Aynı kavga bir Batı çıkar kavgası ile birleşince, Batılı ülkeler kavganın taraflarından birinin yanında yeralmakta ve ona bir ‘reform kavgası' rengi vermektedirler. ”42 

Osmanlılarda ilk muhalefet hareketlerinin oluşmasında Rusya'ya karşı yapılan Kırım Savaşı'nın belli bir payı olduğu genel kabul gören bir düşüncedir. Savaş nedeniyle Fransız ve İngiliz subaylarla ilişkiye geçen Osmanlı subay veya devlet görevlileri, Parlamentarizm fikrinden etkilenmişler ve bu doğrultuda çeşitli girişimlerde bulunmuşlardır. 

Fakat bu türden girişimlerin en önemlisi sayılan ve soruşturmaları 
Kuleli askeri kışlasında yapıldığı için, Kuleli Vakası olarak bilinen, 1859 
yılındaki darbe girişiminde bile darbecilerin amaçlarını çok açık tesbit edebilmek mümkün değildir.4 

Kuleli Vakası dışında, “parlamenter bir rejim tesisini hedef alan bir takım siyasi maksatlı faaliyetler”den sözedilse bile bunların politik ve düşünsel düzeyde ne bir etkileri olmuş ne de bir izleri kalmıştır.4$ 

Dönemin en etkin ve anlamlı muhalefet hareketi Yeni Osmanlılar'- 


242 


dı. Kendisinden sonra gelen İttihat ve Terakki hareketini de derin biçimde etkileyen Yeni Osmanlılar grubu, bir programa sahip örgüt olmaktan çok, belli gazeteler etrafında toplanmış devlet memurları ve gazetecilerden olusmaktaydı.%8 “Yeni Osmanlı hareketi muayyen bir şahsa bağlı, küçük ve tesanütsüz bir teşekkül, hattâ siyasibircemiyetten ziyade bir fikir hareketi, birkaç muharririn açtığı bir mücadele olarak bir müddet Avrupa'da devam eden (bir harekettir). -Mücadelenin amacı ve hedefi olan-Ali Paşa'nın ölümünden sonra da hareket hiçbir zaman şahsi dostluğun, 

bazı fikirlere yakınlık duymanın verdiği ilgiden ileri gitmeyecektir. ”48 

Çoğu önemli devlet görevlilerinin akrabaları olan bu grup mensupları esas olarak Şeriatçıydılar. Fransız Devrimi'nin temel fikirlerinden etkilenmişler, hürriyet fikirlerini Osmanlı düşün hayatına sokmuşlardır ama özgürlükçü, laik bir programa sahip olmaktan çok uzaktırlar. Ayrıca bagımsız bir muhalefet hareketi olmaktan çok, Osmanlı paşaları arasındaki iktidâr kavgalarının doğrudan bir parçası görünümündeydiler. 

Harekette bir bütünlük görmek mümkün değildir. “Yeni Osmanlılar genellikle bir bütün olarak incelenir. Oysa hareketin içinde en aşağı üç ayrı eksen bulmak mümkündür. Şinasi'nin komplekssiz Batıcılığı, Namık Kemal gibi parlamenter yönetimden geniş oranda faydalanmak isteyenler ve parlamenter demokrasiyi bir çeşit insan tabiatına aykırı 
'oyun' olarak değerlendiren Ali Suavi gibi kişiler” 487 

Siyasi görüşlerinde de herhangi bir derinlik gözlenmez. Görüş açıları Batı'nın aydınlanma felsefesinin vulgarizasyonundan oluşmaktadır4$8 Açık bir milliirade fikrini bile savunmaktan uzaktırlar.49 

Eleştirileri Padişaha değil, hükümete yöneliktir. Ülkede gerekli gördükleri reform programı için iyi niyetli bir Padişahın şart olduğu inancındadırlar.1 Ziya Paşa ve Namık Kemal'de son derece açık bir Padişaha bağlılık,42 Suavi'de parlamento düşmanlığı ve Islâmi adalet, yine Namık Kemal'de egemenliği şer'i olarak temellendirme gibi fikirleri Yeni Osmanlıların liberal, hürriyetçi bir akım olmalarını engellemiştir. 

İnsan hakları ve özgürlükleri programlarında önemli bir yer tutmadı. 
Bu sorunlarla çok dolaylı ilgilendiler. Osmanlı devletinin kurtulması, dağılma ve parçalanmanın engellenmesi ana sorunlarıydı.#8 Bu da ancak yaratılacak manevi ve dini bir birlik temelinde sağlanabilirdi. İnsan Hakları, birey ve özgürlükleri gibi kavramlar birliği dağıtıcı bir özelliğe sahiptiler ve özellikle azınlıkların ayrılma eğilimlerini teşvik ediyordu. 
İmparatorluğun dinsel ve ulusal çok renkliliği nedeniyle Cumhuriyet fikrine de karşı çqıktılar. Halkın yönetimden hoşnutsuzluğu ve özellikle yönetici zulümleri en çok ele aldıkları konular olmasına rağmen, yine en çok korktukları şey bir halk ayaklanmasıdır. “Lâkin bilir misiniz ben neden korkarım? Dirayet ve hamiyetle itiraz makamına çıkanlar yine böyle tarik-i itidalde istihsal-imaksada çalışıp dururken açlık ve susuzluk 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ayak takımının canına kâr eder de bir kere onlar silaha sarılacak olursa alimallah İstanbul kanara'ya döner. Bu behane ile belki devlet de biter. 
Hemen cenab-ı hak muhafaza etsin.”#6 

Halka bu derece soğuk bakmalarında çoğunun paşa çocuğu olmasının payıbüyüktür. Nitekim bu muhalefet ediş tarzlarında da gözlenir. Örneğin baş düşman olarak ilân ettikleri, devrin sadrazamı Ali Paşa ile “alt sınıftan geldiği için” alay etmektedirler.#7 

Yönetici zulümlerine karşı çıkarken, bazen, bu zulümleri engelleyecek demokratik yapıların getirilmesini değil, adil bir otoritenin yaratılmasını ve ona sınırsız müdahele yetkisinin verilmesini dahi savunabilmektedirler. 
Bu nedenle geçmişte adil Padişahların yaptıklarını büyük bir saygıyla anmaktadırlar.*8 

Yeni Osmanlıları Şeriata yönelten önemli bir neden yabancı müdahalesine duydukları tepkiydi. Avrupalı devletlerin Hıristiyanlar üzerine “kanat açmaları”, çeşitli fermanlarla Hıristiyanlara özel ayrıcalıklar tanınması Yeni Osmanlıları son derece sinirlendiriyordu. “Hıristiyan tebaanın muhafaza-i hukuku üç dört kabbza-i kefalet altında temin olunup hattâ bu emniyeti teyit maksadıyle Devlet-i Aliyye veyahut idare-i hazıra, hukuk-u islämiyenin vikayesi vazifesini feda eyledi.”#® Imparatorlukta asıl kötü durumda olanların, her türlü korunmadan yoksun Müslümanlar olduğunu savunuyorlar, kendilerini sahipsiz kaldığına inandıkları bu halkın sözcüsü sayıyorlardı. 

Bir Hıristiyana haksızlık yapılacak olsa, önce kendi yerel meclislerinin, eğer orada sorun çözülemezse patrikhanenin, orası da çözüm olmazsa konsoloslukların varolduğunu hatırlatan Yeni Osmanlılar, “Amma bir Müslümanın güneş gibi hakkı zahir olduğu halde memurin ve zaleme-i eyaletten birinin pençe-i gadrine duçar olsa halini kime şikâyet ve hakkında kim merhamet ve sahabet eder? Hiç cürmü yok iken senelerce mahpus kalsa davacısı kim olur? Müsavat buna mı derler?”4599, diyerek eşitlik prensibinin işleyiş biçimine karşı çıkıyorlardı. 

Fakat prensipte genel eşitliğe karşı olmadıklarını belirtmeyi de ihmal etmiyorlardı. “Amma şurası iyice anlaşılmalıdır ki bizim bu mütalaaları irat etmekten maksadımız Hıristiyanlar hukuk-u meşrularına nail olmasınlar ve asla mansıp ve memuriyette kullanılmasınlar, hakaret görsünler demek değildir. Belki muradımız madem ki devlet yalnız tebaa-i Hıristiyanın imtiyazını taahhüt etmeyüp bilcümle tebaanın hukuk-u müsavatını resmen ilân eyledi. Şu kimsesiz Müslümanları dahi hakkı olan imtiyazat- ı tabiiyesine mazhar etmesini arzudan ibarettir.”451 

Fakat, “bazen İmparatorluktaki bütün halkların eşit muamele görmesi, Imparatorluğu herkesin aynı ölçüde sevip savunması gerektiği, onları ayırmanın olanaksız olduğunu ileri” sürmelerine rağmen © Hıristiyanlara karşı (ayrıcalıkları ve isyan etmeleri nedeniyle) duydukları kızgınlığı dile 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getirmekten de geri durmuyorlardı. Ulusal ayaklanmalardan son derece olumsuz söz ediyorlar ve sadece katledilen Müslümanlardan bahsediyorlardı. Düşman ilân ettikleri Ali ve Fuat Paşalar'a da en çok, yabancı ülkelere ve Hıristiyanlara karşı tavizkâr davrandıkları ve Şeriat ilkelerinin dışına düştükleri için saldırıyorlardı.453 

Ziya Paşa, bağımsızlıkları için savaşan Karadağlılara, “haydutlar” diyordu diyordu. Ali Suavi ve Namık Kemal, Sırbistan'daki Türk kalelerinden birinin Sırplara verilmesini şiddetle protesto ediyorlar, Girit ayaklanmasında yakalananların serbest bırakılmasına karşı çıkıyorlardı. Avrupa devletlerinin baskılarına karşı gerilemeyi ve onların baskıları sonucu bazı uluslara bağımsızlık verilmesini reddediyorlardı.4* 

Azınlık uluslara karşı düşmanca bir tavrın geliştirilmesinin nedeni sadece onların İmparatorluktan ayrılmak istemeleri değildi. Yeni Osmanlılarda, bu pratik politik tavır alışın yanısıra, ırkçı düşüncelerin de varolduğunu görüyoruz. 

İmparatorluğun ancak Türklerin egemenliğinde örgütlenebileceği savunulmaktadır. Namık Kemal yayınlanmamış bir yazısında bu konuda şunları söylemektedir; “Eğer Hıristiyanlar bizim egemenliğimizi isterlerse anlaşırız, pek doğaldır ki, onları hükümete almadığımız için yakınma hakkına sahip olamayacaklardır.”455 

Ve Kemal bu fikirlerini açıkça ırkçı bir biçimde temellendirmektedir: “Osmanlı camiası içinde gerek nüfus kalabalığı ve gerek kabiliyetleri itibanyla birinci mevkii ‘vus’at-ı havsala’ İtidal-idem''tahammül ve sükünet' gibi mümtaz meziyet ve sıfatlara malik bulunan Türkler işgal etmektedir.“ 
(Bugünkü Türkçesi: Osmanlılar arasında sayıca da, yeteneklerine göre de ilk sırayı, yetenekleri ve geniş algılama güçleri doğuştan dayanıklılıkları, ılımlılık gibi sıfatları olan Türkler alırlar. )48 

Benzeri düşünceler Ali Suavi tarafından da savunulmuştur. Gobineau'dan etkilendiğini övünerek aktaran bizzat kendisidir ve “Türk ırkı(nın) askeri, medeni ve siyasi rolleri itibariyle bütün ırklardan üstün ve eski bir ırk olduğunu”#? savunmaktadır. Bazı tarihçilerce Ali Suavi, pan-Türkçü düşüncelerin ilk yaratıcılarından sayılmaktadır. 

Bu nedenle, dergilerinde, yer yer diğer ulusal gruplara karşı düşmanlık anlamına gelecek yayınlar da yapmaktan çekinmiyorlardı. 

Örneğin, Namık Kemal, 1867 yılında Tasvir-i Efkâr gazetesinde, Istanbul'da bir gazinoda Rumların, Yunan bağımsızlığını öven türküler söylemelerinden öfkeyle bahsetmektedir: “Beyoğlu'nda Tepebaşı'ndaki çalgı takımı pazar akşamları (Ey keskin kılıcım Türkleri şöyle kes; ve ey ateşli tüfeğim, zalimleri böyle öldür) yollu Yunanistan fesadının cenk ve ahengi makamında ol vakit şöhret bulmuş olan bir şarkıyla ... içtisar etmekte, ve başına birtakım edepsizler toplanıp türkü bittikçe tekrarı arzusuyla tepinmekte olduğu...” Rumların bu tavrını sert biçimde eleştiren Kemal, 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cevap olarak, Mora Fatihi Şehit Ali Paşa adına yazılmış Yunan düşmanı, şoven, militarist bir şiiri yayınlıyordu.458 

Hıristiyanlara olan düşmanlık eğilimi Şurâ-yı Devlet konusunda da kendini gösteriyordu. 1868'de kurulan, ilk parlamento deneyimi sayılabilecek bu kuruma Hıristiyan üyelerin alınmasına “devletin zayıflıgının göstergesi” sayarak karşı çıkıyorlardı.459 


Yeni Osmanlılar Hakkında Si yasi Kovuşturmalar 


Yeni Osmanlılar ciddi herhangi bir takibe uğramamışlardır. 1867'de yurtdışına çıkmak zorunda kalmışlar ama mali herhangi bir sıkıntı çekmemişlerdir. Zaten buradan yürüttükleri muhalefet, Padişahtan Mısır Valiliğini koparmak isteyen Mustafa Fazıl Paşa'nın para ve izniyle mümkün olabilmektedir. Paşa'nın Padişahla anlaşıp İstanbul'a dönmesi ile de grup dağılmıştır. Muhalefetlerinin ana hedefi olan Sadrazam Ali Paşa 1871 yılında ölünce ise tek tek yurda dönmüşler ve çeşitli devlet görevlerine atanmışlardır. Grubun yeniden toparlanması bir daha sözkonusu olmamıs; mücadeleye devam edenler ümitlerini reformcu Mithat Paşa'ya bağlayarak onun etrafında toplanmışlardır. 

Hernekadar Namık Kemal 1873 yılında yazdığı bir tiyatro eserinin oynanması sırasında meydana gelen olaylar nedeniyle sürgüne yollanmışsa da, 1876 yılında Padişah'ın ölümü ile geri gelmiş ve oluşturulan Anayasa Komisyonuna dahil edilmiştir. 

Namık Kemal'in Magosa sürgününün Türk tarihinde özel bir yeri vardır. Ortaokul ve lise kitaplarına kadar bu sürgün, özgürlük savaşçısının despotik yönetimce cezalandırılması olarak sunulmaktadır. Oysa sürülmesinin nedeni, eserde gündeme getirdiği şöven ve militarist fikirlerin dönemin dış politikasına ters düşmesiydi. Yoksa ne demokratik içerikli bir eser, ne de bu doğrultuda bir gösteridir sözkonusu olan. 

Ayrıca, Türk özgürlük savaşının sembolü haline getirilen, Namık Kemal'in “yarı aç yarı tok, her şeyden mahrum yaşadığı”, “Magosa zindanları” efsanesi de bir uydurmadan başka birşey değildir. Kendisi ile birlikte sürgüne yollanan Ebuzziya Tevfik, İstanbul'da dahi kendilerine çok iyi davranıldığını aktarmaktadır. Gözaltına alındıklarında, hapisane görevlilerinin özel odalarında misafir edilmişlerdir. Magosa adasında dolaşmaları serbestti ve emirlerine birer hizmetçi (emir eri) verilmişti. “Aslında zindan bizim istirahat yerimizdi. Geceleri ahbablarımızı orada kabul ediyorduk.”49 Yine Ebuzziya'nın aktardığına göre, kendisine son derece yüksek bir maaş bağlanmış olan Namık Kemal'in aşırı alkolden sağlığı bozulmuş ve ağzından kan gelmiş. Namık Kemal adadan yazdığı bir mektupta, sürgün yaşantısı üzerine şunları söylüyor; “Ben burada o kadar rahattayım ki tarif edemem, her akşam denize giriyorum. ”41 
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Türk tarihinin “özgürlük savaşçısı” olarak sunulan Namık Kemal'in sürgün sonrası yaşamı da, Osmanlı siyasi muhalefetinin niteliği ve kovuşturulmaları konusunda son derece öğreticidir. Önce Anayasa komisyonu üyesi sonra da devlet memuru olarak çalışan Namık Kemal, I. Meşrutiyet meclisini dağıtan ve ilk Anayasayı rafa kaldırarak, despotik bir yönetim kuran Sultan Abdülhamit'le son derece iyi ilişkiler içinde olmuştur. Memuriyeti sırasında Padişaha övgü dolu mektuplar yazmış,2 yazdığı bazı eserlerini ona atfederek şükran ve bağlılığını dile getirmiştir. 
Kendisi de Sultandan sürekli iltifat görmüş ve birçok nişanlar almıştır.43 

Yeni Osmanlılara karşı siyasal iktidarın nasıl tavır takındığına ilişkin verilebilecek başka ilginç örnekler de vardır. 

Yeni Osmanlıların parasal ve manevi destekçisi, rejim hakkında yazdığı sert yazılarla tanınan Mustafa Fazıl Paşa Padişahtan önemli bir görev koparttıktan sonra muhalefet olmaktan vazgeçmiştir. Bunun üzerine yurt dışında hamisiz ve parasız kalan Yeni Osmanlılar zor duruma düşerler. En zor durumda olan Londra'da yaşayan Ziya Paşa'dır. Ziya Paşa'nın “acı ve sefaletle pençeleştiğini haber alan” Sultan Abbülaziz ona hitaben şu mektubu yazar: “İşittim ki büyük bir sefalet içinde kalmışsın. Rizayı şâhânem haricinde yaşamaklığına rağmen Sultan Aziz'in fâzıl bendegânından olan bir kimsenin yârü ağyâre karşı sürünüp mahvolmasına vicdanım tahammül edemediğini bil; âtini yine sen düşün”. Bu mektupla birlikte Ziya Paşa'ya para da gönderilmiş ve Paşa 1872'de Istanbul'a dönmüştür.4 

Çoğu zaten devlet görevlisi olan Yeni Osmanlıların (ve dönemin diğer Osmanlı muhalefet çevrelerinin), yönetimle aşırı biçimde içiçe geçmiş bir özelliğe sahip olmaları, onları özellikle siyasi soruşturmalarda oldukça rahat davranmaya itmiştir. 

1867 yılında ilk tutuklamaları takiben yapılan soruşturmalardaki 
davranışları bu açıdan bakıldığında pek eşi bulunmayacak cinstendir.#5 Tutuklananlar Mahmudiye zırhlısına konmuş, soruşturmalar bu gemide yapılmıştır. “Sonraları öğrenilmiştir ki Veliyüddin Efendi, sorguya çekildiği sırada çok sert bir dillecevaplar vermiş ve bu arada halen devleti yöneten hükümetle bu hükümetin üyeleri hakkında söylenmedik söz bırakmamıştı. Kendisi zaten asabi ve doğru bildiği bir şeyi dikine dik anlatmaktan çekinmeyen bir insan olduğundan, fazla üstüne varılınca, müstantıka bir tokat atmış, bundan sonra sorulanların hiçbirisine tek kelime cevap vermemişti.” Genellikle soruşturmada görevlilerin dayak atması adet iken, hem görevliye tokat atma cesaretini göstermek hem de buna rağmen bir şeyin olmaması Osmanlı muhalefet hareketinin soruşturma tarihine ince bir katkısı olarak görülmelidir. 
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Ulusal Muhalefet Güçlerinin Soruşturulması ve İşkence 


işkencenin yasaklanmasından sonra siyasi soruşturma amacı olarak kullanılmasının ilk kurbanları ulusal azınlıklar olmuştur. Ulusal azınlıkların siyasal faaliyetlerini engellemek amacıyla işkence hem soruşturma aşamasında hem de cezaevlerinde yaygın biçimde kullanılmıştır. 

Azınlıklara yönelik yönetici zulümleri üzerine Osmanlı arşivlerinde bol miktarda bilgi bulmak mümkündür. Şikâyet kurumunun yaygın varlığı, azınlıkların, yabancı ülkeleri kendilerine yapılanlar konusunda bilgilendirmek istemeleri yönetici zulümleri konusunda fazlasıyla belgenin varolmasını sağlamıştır. Politik takiplerde, gerek soruşturma safhasında gerekse cezalandırma metodu olarak yapılan işkenceler üzerine ise aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Gizli olarak yapılan bu işkence uygulamalarının nerelerde ve nasıl yapıldığına ilişkin elimizde fazla bilgi bulunmamaktadır.67 

Osmanlı muhalefet hareketi, Hıristiyan ahaliye yapılan zulümlere, yönetici zulümleri çerçevesinde, iktidarı eleştirmek amacıyla değinmiş olmasına rağmen, siyasal amaçlı işkenceleri hiç konu yapmamıştır. İttihat Terakki'nin muhalefeti döneminde de aynı tutumun devam ettiğini görmekteyiz. Sadece kendilerine yapılan işkencelere değinen dönemin muhalifleri azınlık örgütlere yönelik herhangi bir bilgi aktarmamaktadırlar. 
Hattâ bu nedenle, birçok Türk tarihçisi tarafından, özellikle Abdülhamit döneminde, işkenceden ölen olmadığı ve hiç idam cezası uygulanmadığı gibi gerçeğe aykırı iddialarda da bulunulmuştur. Bu iddialar, Türk kökenli muhalefet hareketlerine yapılanlar açısından bile tamamiyle doğru değildir. Ulusal azınlıklar konusunda ise bütünüyle yanlıştır. 

Azınlıklara yönelik siyasal amaçlı işkenceleri, soruşturmalarda ve cezaevlerinde yapılanlar olmak üzere iki ayrı aşamada ele alabiliriz. “Hazırlıksız yakalanma” nedeniyle, özellikle cezaevlerinin ve burada yapılan işkence ve öldürmelerin son derece önemli bir yer tuttuğunu görmekteyiz. 
Azınlık ulus mensupları cezaevlerinde ya zehirlenmekte ya da son derece zor koşullarda, işkence de yapılarak ölüme mahküm edilmektedirler. Bulgar devrimcilerinin bu yıllarda yayınladıkları çeşitli dergilerde konuya ilişkin bolca bilgi bulmak mümkündür. “Dimitri ve Konstantin Miladinov kardeşler, Bulgar halkı ve özgürlüğü için ilk Bulgar şehitlerindendir. İki kardeş, halklarına yurtseverliği öğrettikleri ve Yunan din görevlilerini kovmalarını tavsiye ettikleri için tutuklanmıslardı... 25 Mart'ta Istanbul'un cezaevlerinin birinde zehirlenerek öldürüldüler. "68 

1898 yılında Bodrum kalesine sürgün edilmiş Bulgar devrimcilerini ziyaret eden tutuklu yakınlarının anlattıklarından, cezaevlerinin işkencehane olduğunu ve siyasi mahkümları ağır ağır öldürmek amacıyla kullanıldıklarını öğreniyoruz: “Uzun ricalardan sonra, yurtseverlerimizi 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çıkarma emrini verdiler. Güçlü zincir sesleri mezar sessizliğini bozdu... 

Ne kadar üzücü bir an! Yarı çıplak, paçavralara sarılmış; bu Makedonya aslanları, arkalarında bıraktıkları, acılarından, barbarca işkencelerden (mengenede parmak ezmek, tekerleğe bağlamak, koltuk altlarına sıcak yumurta koymak, ipe çekmek, sıra dayağı,ağıza veya koltuk altına nar gibi demirler koymak) bahsederlerken ayaklarıyla yere vuruyorlardı. Fakat bu yere vurmak değil, cansız bir bacağın yere düşmesiydi!... Ev ve vatandan uzak, çıplak, yalın ayak zincirlerde, açlıktan sararıp solmuş kahramanlar, bu vahşi ülkede, dört duvarla çevrilmiş, ama daha nice mahrumiyetlere katlanmak zorundaydılar... 

Bu emsali olmayanların... elbette cesaretlerini kırmaya çalışacaklar ve bu karanlık, nemli yeraltında bir mezarlığa benzeyen bu cezaevinde zaman içinde öldürülmeye çalışılacaklardır!”489 

Yine aynı kalede kalan oğlundan aldığı mektuplar üzerine Bakanlıga mektup yazan bir anne şunları aktarmaktadır; “Bundan bir yıl önce Viniza'daki bilinen olaydan sonra tutuklanan ve Bodrum'a kürek (101 yıl kesin zindan hapsi) cezasına, sürgüne yollanan oğlum Peter Pop Arsov, şimdiye kadar yolladığı bütün mektuplarda dokunaklı biçimde cezaevi koşullarından, rutubetten ve diğer inançlara sahip mahkümların ve cezaevi gardiyanlarının, kendisine ve arkadaşlarına karşı, vahşice davranışlarından şikâyet etmektedir...”470 

Cezaevleri azınlık devrimcilerinin imha yeri olarak kullanılmaktadır. 
1896 yılında İstanbul'daki Ermeni katliamında olduğu gibi, bellidönemlerde cezaevlerinde yatanların toplu olarak katledildikleri dahi iddia edilmektedir. “Galatasaray Cezaevinde 750 Ermeni öldürüldü ve daha sonra cesetleri gemilere yüklenerek denize atıldılar.”47! Bu uygulamanın 
1896 katliamlarından sonra da devam ettiği anlaşılmaktadır. “Oğlu göç 
etmiş olduğu için, (mecburi olan geleneksel başlık yerine) şapka taşıdığı için vb. kılı kırk yaran gerekçelerle cezaevlerine atıldılar. Her türlü işkenceye uğrayan mahkümlardan birçoğu öldü. Geceleri sopayla dövülüyorlardı, yiyecek verilmiyordu veya içi yarım metrenin üzerinde suyla dolu zindanlarda tutuluyorlardı.”472 

Özellikle kalebendlik cezasına çarptırılmanın ölümle eş anlamlı oldugunu, belli kalelere sürgün olarak yollananların genel kural olarak sağ, dönmediklerini Namık Kemal de aktarmaktadır. İşkence üzerine yazdığı bir makalede konuya ilişkin şunları söylemektedir; “Gelelim işkence bahsine; o beliyye muamelât-ı cezaiyede enva-ı adide ile mevcuttur. Birincisi kal’abendlik denilen haldir ki, müptela olanları idama kadar götürür. Çünkü Akkä ve Magosa kal'elerinde insan pek kolaylıkla yasayamaz...”473 

Bu nedenle Prusyalı bir subayın, 1877 yılına ait aktardığı bir gözlemin son derece doğru olduğunu kabul edebiliriz: “Arasıra Bulgar ayaklanmacılar getirilirdi; ucunu Türk zaptiyelerinin tuttuğu, zincirlerle birbirine bağlanmış, zavallılar Diyarbakır'a yollanmak üzere yüklenecekleri deniz kenarında hırpalanarak sürükleniyorlardı. Bu bahtsız insanlardan sadece çok azı ana yurtlarını tekrar gördüler.”474 

Osmanlı yöneticilerinin, siyasal amaçlı işkencelerde, “hazırlıksız yakalandıkları” için yeterli örgütlenmeye sahip olmamaları ve bu nedenle cezaevlerini işkencehane olarak kullandıkları üzerine söylediklerimiz, elbette soruşturma safhasında işkencenin yapılmadığı anlamına gelmemektedir. Politik tutuklulara mahkeme öncesi yaygın işkencelerin yapıldığı konsolosluk raporlarında da yeralmaktadır.475 Uzun yıllar Osmanlı egemenliği altında mücadele etmek zorunda kalan Ermeni örgütleri üyeleri bu uygulamaya bolca maruz bırakılmışlardır. “(Ermeniler) tutuklandılar, zindana atıldılar ve hangi devrimci gruba ait olduklarını, silahlarını nerede sakladıklarını öğrenmek amacıyla işkencelerden geçirildiler.”47ö 

Ermenilere yönelik işkencelerin ilginç bir fonksiyonu daha var. Belli katliamlardan sonra, birçok Ermeni, olayların belli örgütlerin kışkırtması sonucu çıktığını ispat etmek amacıyla tutuklanmakta ve işkence edilmektedirler. “Katliamlardan sonra kovuşturmalar devam etmekteydi. Sağ kalanlar tutuklanıyor ve komplo tezini destekleyecek ifadeler almak amacıyla işkence ediliyorlardı. "#77 


Adalet Mekanizması ve İşkence 


Siyasi muhalefet olarak Yeni Osmanlılar işkence uygulamalarına maruz kalmamışlardır ama bu konuya yayınlarında yer vermişler; bazı önemli bilgilerin günümüze aktarılmasını sağlamışlardır. Aktarılan bilgilerden anlıyoruz ki, işkence tüm “suçluları” kapsamakta, başta karakollarda olmak üzere, soruşturma ve cezalandırma metodu olarak yaygın biçimde kullanılmaktadır. Bu işkencelere dayanamayanların intihar ettikleri de gene aktarılan bu bilgiler arasındadır. 

3 Mayıs 1869 tarihli Hürriyet gazetesinde Namık Kemal yukarda sözünü 
ettiğimiz, işkence üzerine makalesinde şunları yazmaktadır: 

“(Kalebentliğin bir işkence olduğunu belirttikten sonra devamla)... 
Kürek ve hapis cezalarında dahi işkence vardır. Mesela bir adama cinayet isnat olunur. Tutarlar bir kerre hapse tıkarlar. İstintakına başlanır... Herifin lakırdıları mizaçlarına tevafuk etmediği gibi biçareyi, namına polis tesmiye ettikleri mazik-i iztıraba gönderirler... bu polis, içine yanyana iki kişi sıkışamayacak kadar dar bir nevi dolaptır ki, yalnız tepesinde ufak bir deliği vardır. İstintakta bulunan biçareyi güya doğru söylemesine medar olmak için onun içine tıkarlar, kapısını kaparlar. Ekmekle sudan başka birşey vermezler. İçinde iskemle gibi bir şey olmadığından herif oturamaz. Yatmak hiç mümkün değil. Yalnız çarmıha çekilmiş gibi ayakta durur. Bu 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halin tabiat-i insaniyeye şiddet-i mugayerati cihetiyle müptela olanların pek çoğu nefsine kasdeylediğinden biçarelerin kendine itlâf ile dahi peçe-i zulümdan tahlis-i giriban etmesine meydan kalmamak için üzerine çakı, bıçak değil, hattâ uçkur ve püskül gibi vasıta-i ihnak olabilecek şey dahi bırakmazlar...”478 

Mahkemeler de yasak olmasına rağmen işkenceye sıkça başvurmaktadırlar. Adalet sisteminde rüşvet ve suistimal olağan şeylerdi. Memurlara sistemli ve düzenli maaş sistemine ancak 1877 yılı sonrası geçilmesi, Savcılık kurumunun ilk defa 1880, Avukatlık kurumunun ise 1876 yılında uygulanmaya konması ve yeni hukuk sistemini uygulayacak eleman yokluğu adalet mekanizmasının bozukluğunun önemli nedenleri arasındadır. 

Adalet sisteminde yapılan reformlara, yeni birçok mahkemenin kurulmuş olmasına rağmen, birçok bölgede mahkemeler hâlâ eski metodlarla çalışıyorlardı: “Mahkeme hâlâ, hazır bulunan tarafların huzurunda, şikâyetçi tarafın konuşması üzerine, sözlü olarak yapılmaktadır. Avukatlardan herhangi bir iz yoktur... Alışılmış usül aslındakoşulların sadeliğine uygun olarak, şatafattan uzak, rasyonel, az karmaşık olabilirdi. Fakat bu avantajlar, taraf tutan ve rüşvet alan hakimlerin varlığı, şahitlerin yalancılığı, satın alınabilirliği ve bunun gibi eşitlik ilkesinden fazlası ile uzak idare gibi mahkeme muameleleri tarafından ortadan kaldırılıyordu.”#73 

Adalet sisteminin bu biçimde işlemesi işkencenin her aşamada kullanılmasını kaçınılmaz kılıyordu. Çünkü, savcılık, avukatlık ve belge sisteminin işlemediği bir kurumda tek belirleyici şey sanık ve tanık ifadeleriydi. Bu nedenle sadece polis, soruşturmalarda işkence kullanmakla kalmıyor, mahkemeler de işkencenin kullanılması emrini veriyorlardı. 
“Ceza mahkemesi soruşturmalarında diğer yöntemlerin yanısıra, inkârcının, çok sık çiviler çakılmış bir sandığa konarak bırakıldığı bir iskence türü de uygulanıyordu.” #8 


İşkence Soruşturması 


Işkencenin yasaklanmasından sonra güvenlik güçlerinin ve yöneticilerin soruşturma metodu olarak işkenceye başvurmalarına karşı ne tür ve nasıl soruşturmalar yapıldığı üzerine fazla belge bulamadık. Burada soruşturma metodu olarak “gizli” yapılan işkence uygulamalarını kastettiğimizi özel olarak belirtmek gerekmektedir. Yoksa çalışmanın birçok yerinde belirttiğimiz gibi, yönetici zulümlerine ve açıktan yapılan işkencelere karşı (vergi toplama vb. sırasında yapılanlarda olduğu gibi) sürekli kovuşturmalar yapılmıştır. Tanzimat sonrası oluşan meclislerin bir görevi de buydu. Bu doğrultuda çok sayıda yönetici cezalandırılmış, hapse atılmış, görevlerinden alınmışlardır. Özellikle Meclis-i Valâ'nın bu konuda son 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derece sert davrandığını aktarmış bulunuyoruz. 

Bu soruşturmaların yönetici zulümlerinin ne kadar önünü alabildiği ayrı bir sorundur. Ama belirtmek gerekmektedir ki, yönetici zulümleri (işkence uygulamaları da dahil) ve bu zulümler hakkında soruşturmalar birbirlerini tamamlamaktadırlar. Deyim yerindeyse her ikisi de belli bir normallik kazanmıştır. 

Başbakanlık Arşivinde bulduğumuz bir belge soruşturma amacıyla yapılan işkenceler konusunda da benzeri bir ilişkinin oluştuğunu göstermektedir. 

Normal olan, sadece poliste ve mahkemede soruşturma amacıyla işkence yapılması değildir. İşkence suçlarının soruşturulması da bu normalliğe dahil olmuş görülüyor. Belgenin bugünkü Türkçeyle özeti şöyle: 

“Sultanhisarı Kazası Mal Sandığından, 5900 kuruş çalınmıştır. Kazanın Mal Sandığı Müdürü, bu parayı zaptiyeden Mustafa ile Mehmet ve Halil adlı kişilerin çaldığını iddia etmiştir. Ve adı geçenleri tutu klatmıştır. Iddia edildiğine göre müdür, Zaptiye Memuru Abidin'i kullanarak, bu üç kişinin tırnakları arasına çıradan çiviler çaktırmış, bunları baş aşağı astırmış, uykusuz bırakarak eziyet ve işkence etmiştir. 

“Şikayet üzerine müdür mahkemeye çıkartılınca, hırsızlık nedeniyle sanıkları yalnızca 48 saat uykusuz bıraktığını, başka işkence etmediğini söylemiştir. Fakat tanıklar Nuri Bey ile Zabıta Hurşit Bey, işkenceyi doğrulamıştır. 

“İşkence sonucu Mehmed'in ayak parmakları ile tırnakları sakat kalmıştır. Mustafa'nın sol kaburgasında, Halil'in diz kapağında ve bacağında yaralar meydana gelmiştir. 

“Ceza Yasasının 103. maddesinde, bir kişi, suçlanan şahsa, suçunu söyletmek için eziyet ve işkence ederse, geçici kalebentlik ile cezalandırılıp memuriyetten atılacağı yeralmaktadır. Bir kişi, bu işkenceyi amirlerinin emri ile yaparsa, bu hükümler emri veren için de uygulanır. Yasaya göre, sözkonusu müdürün memuriyetten atılarak beş yıl süre ile Midilli'de kalebentliğe mahküm edilmesi, Meclis-i Valâ-yı Ahkâm-ı Adliyye'den emirdir...”481 

Görüldügü gibi, sorusturma amacıyla iskenceye basvurulmakta ama buna karsı sorusturma da yapılmaktadır. Her ikisi de belli bir olaganlık kazanmış gibidir. 


Bir Ara Sonuç 


1839'dan 1858'e kadar yasaklanma evrimi geçiren işkencenin, 1858'de ceza kanunu ile resmen yasaklanması sonrası ilk yirmi yılındaki evrimini ele aldığımız bu bölümde modern Türkiye'nin ilk ipuçlarını buluruz. I. ve 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H. Meşrutiyet dönemlerini de ele aldıktan sonra daha sıhhatli sonuçlara ulaşacağımız gerçeğini unutmadan, modernleşme sürecinin bu ilk 40-50 yılına ilişkin bazı genel teshitleri yapmak mümkündür. 

a) İşkence uygulamalarında bir alan kayması gözlenmektedir. Siyaseten Katl kapsamına giren işkence ve idamlar giderek tümüyle ortadan kalkmaktadır. Ayrıca özellikle azınlık ulusların ulusal kurtuluscu ve sosyalist. 
örgütlerine yönelik siyasal takip amacıyla yapılan işkenceler giderek onemli bir boyut kazanmaktadır. Daha sonra Türk muhalefet hareketinin buna kalmasıyla bu alan daha da önem kazanacaktır. (Bu nedenle 1876-1908 arası işkence uygulamalarını ağırlıkla bu alanın evrimi açısından izleyeceğiz.) 

b) Yönetici zulümleri yerel egemenlerin kısmen keyli nitelikteki uygulamaları olmaktan çıkmakta ve merkezi bir karakter kazan maktadır Merkezi devletin, keyli şiddeti disipline alma ve merkezileştirme çabası ile yöneticilerin eski alışkanlıklarında sran arasındaki çalışma tüm bir dönemi karakterize etmektedir. Şiddetin kurumsallastırılması ve merkezi kontrole alınması sürecidir yaşanan. 

c) Ulusal ayaklanmalar ve katliamlar tüm bir dönemin değişmez özelliğidir. Her ulusal kimlik, diğer uluslara karşı kullanılan şiddetle içiçe, biraz da onun sayesinde oluşmuş, karşılıklı nefret ve düşmanlık ulusal kimliklerin ayrılmaz parçası olmuştur. 

d) Yasaklanması sonrası, polis ve adalet örgütü işkenceye başvurınaya devanı etmiştir. Osmanlı hukuk sisteminin özelliklerinden kaynaklanan nedenlerden dolayı, yasaklanması öncesi ve sonrası adalet ve güvenlik örgütlerinin işkence uygulamalarında ilginç bir süreklilik sözkonusudur Bu süreklilik özellikle zihniyet dünyası açısından geçerlidir. Belki işkenceyi yapan kurumlar daha merkezilesmekte daha “modern” olmaktadır. 
Ama bu daha çok biçime ilişkin bir değişikliktir. Bu dönemde, gelenekle modem kurumların birleşmesiyle, günümüzdeki işkence praliginin önemli bir karakteristiginin oluşmaya başladığını görüyoruz. 

e) Işkencenin yasak olmasına rağmen yaygın olarak kullanılması nasıl normal ise işkence soruşturmaları da o derece normaidir. Bu konuda da ilginç bir süreklilik gözlenmektedir. Bilindiği gibi Tanzimaı öncesi dönemde de işkence esas olarak yasaktı. Sadece son derece sımrlı bazı durumlarda yapılması, mahkeme kararı ve Padişah izniyle mümkündü. 
Tanzimaı sonrasında ise kesin olarak yasaklandı. Eskiden de güvenlik görevlileri, kadılar kanunsuz işkenceye başvururlardı. Mahkemelerin önemli bir görevi izinsiz işkence olaylarının üstunü örtmekti. işkence konusundaki sikâyetleri ise Padişah veya onun emriyle kadi veya yevel yönetici sorustururdu. 

Tanzimat sonrasında güvenlik gücleri işkence yapmaya devam etiler, Mahkemelerin önemli bir görevi hem bunu sorusturmak hem de örtbas 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cımek oldu. Yeni olan sadece işkence soruşturmasının hu sefer, Padişah yerine mahkemeler tarafından yapılmasıdır. Bir taraftan işkenceyi sistemli kullanan adalet-güvenlik sistemi, öbür Laraftan yine belli bir düzenlilik kazanan iskence soruşturmaları.. Her ikisi de oluşmaya başlayan modern hukuk sisteminin birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. 
Böylece modern Türkiye'ye geçisin ilk adımları atılmaktadır. 


bo vi 


BÖLÜM IV 
MEŞRUTİYET DÖNEMİ VE 
ABDÜLHAMİT İŞKENCELERİ 


1876 yılı Aralığı, Osmanlı-Türk demokrasi tarihinde bir başlangıç noktası sayılır. Bu tarihle birlikte meşruti anayasal sisteme geçildi. İmparatorluğun ayaklanmalarla çalkalandığı bir sırada ilân edilen Anayasa ile başlayan süreç, 1877 yılında 1. Meşrutiyet Meclisinin 
açılmasıyla devam etti. Rus savaşının bütün şiddeti ile devam ettiği 1878 
yılında, savaş gerekçe gösterilerek Meclis kapatıldı ve Anayasa rafa kaldırıldı. 

Anayasanın ilânı ve parlamenter sisteme geçiş için Sultan Abdulaziz bir askeridarbe ile devrilmiştir. Bu her ne kadar, Ulema ve Yeniçeri işbirliği ile daha önceleri de gerçekleştirilen Padişah devirmelerinin bir devamı ise de, Osmanlı devlet sisteminde esasta bir değişiklik yapması itibarıyla kendisinden öncekilerden ayrılır. Otokratik bir sistemden, parlamentarizme geçişin, Ordu-Bürokrasi-Aydın üçlü işbirliği tarafından gerçekleştirilmiş olması Türk demokrasi tarihinde bir geleneğin de ilk habercisidir. 

Türkiye'de askeri darbeler ile demokratikleşme arasında ilginç bir paralellik vardır. Modernleşme sürecinin en önemli taşıyıcı iki gücü olan ordu ve bürokrasi bu başarılı ilk demokrasiye geçiş darbesi sonrası siyasal iktidardan pek ayrılmadılar ve önemli tüm “devrimlerin” taşıyıcısı oldular. 
Tüm modernleşme ve yenilenme çabalarına imza atan bu güçler, bu rollerinin bir uzantısı olarak kendilerini devletin tek gerçek sahibi olarak gördüler. Bunun sonucu olarak ya iktidarı hiç bırakmadılar, ya da arka plana çekildikleri dönemlerde bile, demokrasimizi “kurtarmak” için sık sık askeri darbeler yaptılar. 

1875-78 Osmanlı Rus Savaşı, bir başka açıdan daha bir dönüm noktasıdır. Avrupa kıtasındaki toprakların büyük bir bölümü kaybedilmiş, 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Imparatorluk son derece hızlı bir parçalanma sürecine girmiştir. Yüzbinlerce insanın kitleler halinde Anadolu'ya göçü, Osmanlılık idealinin İmparatorluğun farklı uluslarını bir arada tutmaya yetmemesi, aksine her ulusun kendi devletinikurmayönündeadımlar atması, Osmanlıları derin bir kimlik krizine sokmuştur. Kurtuluşun hangi kollektif kimlik etrafında olacağı üzerine yoğun tartışmaların bu dönemde yapılmaya başlandığını görüyoruz. Islâmcılık, Osmanlıcılık, Batıcılık, Türküçülük veya bunların çeşitli karmaları üzerine yoğunlaşan bu tartışmalarda, Osmanlı yöneticileri, Hıristiyan azınlıkların büyük bir kısmının zaten ayrılmış olması nedeniyle, Islâm silahına sarıldılar. 

Gerek azınlıkların bağımsızlık savaşlarının Müslüman katliamları biçiminde de yaşanmış olmasının yarattığı Hıristiyan düşmanlığı, gerekse Islâmın geride kalan ulusları bir arada tutmada tek ideoloji olarak kalması, bu kimliğe aykırı düşen unsurların temizlenmesi biçiminde bir süreci doğurdu. Geriye en büyük Hıristiyan topluluk olarak kalan Ermeni ulusunun sistematik olarak saldırılara hedef olması bu nedenle bir tesadüf değildi. Hem Avrupa'da yaşananların bir intikamı alınıyor hem de yeni kollektif kimliğe aykırı unsurlar İmparatorluk bünyesinden temizleniyordu. Ermeni katliamları Osmanlılarda yeni kimlik arayışlarının bir sonucu olduğu kadar,doğmakta olan Türk ulusal kimliğinin bir habercisidir de. 


ABDÜLHAMİT REJİMİNİN 
YERLEŞMESİ VE ÖZELLİKLERİ 


Anayasa İlânı 


Dış baskının, anayasanın ilân tarihini belirlediği tartışma götürmez ama 1876 Anayasasını sadece dış politik ihtiyaçların ürünü olarak göstermek de yanlış olur. Her ne kadar anayasacılık bir toplumsal hareket biçiminde oluşmadı ve bir anlamda, “tepeden inme getirildi”! idiyse de bir sürecin ürünüdür. Yeni Osmanlılar başta olmak üzere, Tanzimat sontası yürütülen muhalefetin bu süreçte önemli bir etkisi olmuştur. Ayrıca Tanzimat sonrası oluşan meclisler deneyi, Şüra-yı Devlet girişimi bu yöndeki gelişmelerin habercisi sayılmalıdır. 

Bu süreçte devlet kadroları da, Meşrutiyet yanlıları ve karşıtları olarak ikiye bölünmüşler ve aralarında sert çatışmalar meydana gelmiştir. Yalnızca yöneticiler arası iç çatışma değildir sözkonusu olan. Dönemin Ingiliz Büyükelçisi, “artık her kahvede Anayasa konuşuluyor ve Anayasa beklenir 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hale geldi,” diyor? Nitekim, savaşı bahane eden Abdülhamit, Meclisi dasıtırken, onu resmen kapatmıyor, “tatil etme” ifadesini tercih ediyordu. Nitekim, Meclisi tatil eden Abdülhamit, 1880 yılına kadar onu her an yeniden toplantıya çağıracakmış gibi davranmıştır. 


Ana yasanın Getirdikleri 


Ilk Osmanlı Anayasası fazla demokratik bir muhtevaya sahip değildir. 
Oluşturulan Meclis-i Mebusan'ın hemen hemen hiçbir yetkisi yoktu. Kanun teklifi yapmaları bile ancak sadrazam iznine bağlıydı. Yeni Anayasanın, onu yapanlara karşı da uygulanacak en zayıf yanı 113. maddesiydi. 
Bu maddeyle Padişaha, mahkeme kararı olmadan, şüpheli şahısları yurt içi ve dışına sürgüne yollama yetkisi veriliyordu. Abdülhamit siyasi rakiplerinden bu madde sayesinde kurtulmayı başarmıştır: Siyasal iktidar tümüyle Padişahın elinde toplanmıştı. Sultan yetkilerinin düzenlendiği 
7. madde yeni sistemin bu niteliğini açıkça göstermektedir.3 Böylece, “üzerinde modellendiği Batı örneğine çok benzemeyen Mithat Paşa Anayasası, halk egemenliğinin bir ifadesi değil, sadece mutlak monarkın bir lütfuydu. Onun hazırlayıcıları, bir ulusun umut ve isteklerini yansıtan bir belge üretmekle yetkilendirilmiş bir kurucu meclisin üyeleri değil, ama yalnızca, Sultan'ın isteğiyle kurulan ve yalnız ona karşı sorumlu olan atanmış bir komisyonun üyeleriydiler. ”4 

Anayasa ile elbette birçok yenilikler de getirilmiştir. Konumuzla ilgili olarak özellikle adalet sistemine getirilen bazı düzenlemeleri burada hatırlatmakta fayda vardır. Yargıçların görevden alınmazlığı, yargılamaların (yasayla getirilen özel durumlar hariç) açık yapılması ilkesi, mahkemelere müdahale yasağı Anayasal ilkeler haline getirilmişlerdir. Ayrıca bireysel hak ve özgürlüklere ilişkin birçok madde Anayasa içine serpistirilmiş bulunuyordu. “Kişi mal ve güvenliği, konut dokunulmazlığı, basın ve örgütlenme özgürlüğü, dilekçe hakkı, ve herhangi bir biçimde işkence ve angarya ve müsaderenin yasaklanması ...(Anayasanın) en önemli özellikleri arasındaydı.”5 Fakat bu alanda verilen her hak, “yasayla getirilenin dışında” veya “yasanın sınırları içinde” deyimleriyle sınırlanıyordu. Iskence yasağına ise bu tür bir sınırlama getirilmediği belirtilmelidir. 

Getirilen örgütlenme özgürlüğü açıkça sadece ticari kuruluşlara iliskindi ve dolaylı olarak bile politik partilerin kurulmasını kapsamıyordu. 
Toplantı özgürlüğünden ise hiçbir biçimde sözedilmiyordu. 


Anayasa'ya Tepkiler 


Ilk tepkiler, henüz daha Anayasa ilân edilmeden başladı. Meşrutiyet yanlıları ve karşıtları olarak ikiye bölünen Osmanlı bürokratları, aralarında yoğun bir iktidar kavgasına giriştiler. Her iki taraf da kendi durumunu kuvvetlendirecek belli eylemlerde bulunuyor ve düşünceleri etrafında kamouyunu harekete geçirmeye çalışıyordu. Mithat Paşa'nın, 1876 yıh ortasında, Müslüman Yurtseverler Bildirisi adı altında, reformların kaçınılmazlığını anlâtan bildirgesi, Abdülaziz'in darbe ile devrilmesi ve bunun yolunu açan Mayıs 1876 gösterileri bu tür eylemler arasında sayılabilir.6 i 

Anayasa karşıtları da bu sürede boş durmadılar. Kamuoyunu etkilemek ve insanları harekete geçirmek konusunda bu kesimin daha başarılı olduğu gözleniyor. Mithat Paşa'nın, Anayasanın ilânında gecikmeler nedeniyle, destek sağlamak amacıyla, Haziran 1876'da kendi taslağını halka açıklaması ile Anayasa konusu kamuoyunda geniş olarak tartışılmaya başlandı. Ilk önce Mithat Paşa lehine bazı küçük gösteriler olduysa da sonuç Anayasa karşıtlarının lehinedir. Özellikle,'Mithat'ın Müslüman-Hıristiyan eşitliğini getirmek istemesini, “kutsal şeylere saygısızlık” olarak değerlendiren Anayasa karşıtları, öğrenciler arasında taraftar bularak İstanbul'da gösteriler yaparlar ve Padişaha görüşlerini içeren bir muhtıra sunarlar. 

Halk arasında Anayasa karşıtı eğilimin güçlenmesi üzerine liberaller harekete geçtiler ve yaptıkları baskılar sonucu, Zabıta Nezareti halk arasındaki, Anayasal reform üzerine yapılan tüm tartışmaları ve toplantıları yasaklayan bir emir yayınladı. “Bu emri bozan kişi tutuklanacak ve devlete ihanet suçlusu gibi yargılanacaktı.”7 Fakat bu yasaklara rağmen, Anayasa karşıtı gösteriler devam etti. 1876 Ekimi'nde Istanbul'da, öğrencilerin başını çektiği gösteriler yapıldı. Sokaklarda imzasız bildiriler dağıtıldı, afişler asıldı. Göstericiler, Padişah yetkisinin sınırlandırılmasına, Müslü- 
.man-Hıristiyan eşitliğine karşı çıkıyor, Anayasayı Şeriata aykırı buluyorlardı. 

Gösterilerin önünün alınamaması üzerine, o sırada sadrazam olan Mithat Paşa, “Eylemcilerin, derhal, yargılanınadan sürgün cezasına çarptırılmalarını Padisahtan istemiştir. Padişah, görünüşte de olsa yargılamadan yanadır. Mithat Paşa yargılamamada ısrar etmiş ve istifasını ileri sürmüştür. Namık Kemal, İttihat gazetesinde bu ısrarı desteklemiştir. Eylemci muhalifler yargılanmadan çeşitli yerlere sürülmüşlerdir.”8 

Anayasa hazırlığı sırasında yaşananların biraz tuhaf olduğu ortadadır. 
Tabandan hareket, demokratik kurumları istemeyen, mutlakiyetçi yönetim yanlılarından gelmektedir. Batı hukuk sistemini, demokratik kurumları getirmek isteyen liberaller ise ortadan kaldırmak istedikleri kurumların yardımına sığınmakta, toplantı ve tartışma özgürlüklerini yasaklamakta, sorgulamasız ve mahkemesiz insanları sürmektedirler. Bu, demokrasi tarihine Osmanlı-Türk katkısı olarak anlaşılmalıdır. 
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Bütün bu olumsuzluklara rağmen, Anayasanın ilânı, İmparatorlukta sevinç gösterilerine yolaçtı. Özellikle Istanbul'da Hıristiyan ve Müslüman ahalinin ortak düzenlediği gösteriler yapıldı. Diğer kentlerde de benzeri olaylar oldu. Fakat bu sevinç gösterilerini ve özellikle de Müslüman-Hıristiyan yakınlaşmasını fazla abartmamak gerekmektedir. “Ülkenin çeşitli bölgelerindeki Rus konsoloslarından bildirildiğine göre, taşradaki Türk ahalinin meşrutiyetin ilânını heyecansız karşılaması dikkate değerdir. Türk olmayan halklar ise meşrutiyetin ilänına hiç güvenmedi- _ ler.”9 Hattâ bazı şehirlerde, Islahat Fermanı'nda olduğu gibi, Hiristiyan- ` larla eşit olmayı kendilerine yediremeyen Müslümanların, Hıristiyanlara saldırıları dahi gözlendi. “Müslümanlar ve Hıristiyanlar arasında uzun zamandır var olan karşılıklı güvensizlik ve düşmanlık, Istanbul'da olmuş 
böyle bir şeyle giderilemeyecek kadar güçlü ve köklesmisti.” 10 

1876 Anayasası, belki ilân edilmesi ile, Müslüman-Hıristiyan yakınlaşmasına büyük katkıda bulunmadı ama kaldırılması ile bu yakınlaşmaya önemli hizmette bulundu. Kaldırılması ile başlayan ve 30 yıl süren despotik yönetim boyunca, 1876 Anayasasının yeniden ilân edilmesi, hem Osmanlı hem de başta Ermeniler olmak üzere azınlık muhalefet güçlerini birbirlerine yaklaştıran temel hedef oldu." 

Anayasa ilânına asıl tepki dış ülkelerden geldi. Bu tarihe kadar, Osmanlıları reform yapmamak ve Hıristiyanların durumunu hukuki olarak garanti altına almamakla suçlayan Batılı ülkeler ve Rusya, Anayasa ilânına hiç iyi gözle bakmadılar. Ingiltere, bunu kendisine ve Avrupa devletlerine karşı çirkin bir meydan okuma olarak değerlendirdi. Rusya ise meşruti rejimi hiçbir biçimde kabul edemezdi. Hattâ 1877 yılında savaş ilân etmesinde bunun da önemli bir payı vardır.2 Çünkü Osmanlıların meşrutiyet rejimine geçmesi ile, Rusya, Avrupa'daki tek despotik rejim olarak kalıyordu. Üstelik bu hareketin Rusya'ya sıçrama tehlikesi de vardı. Nitekim, Rus Elçisi, hiçbir kuşkuya yer bırakmayacak şekilde, ülkesinin tavrını şöyle özetliyordu, “Rusya, Avrupa'nın anayasasız ve parlamentosuz tek devleti olmanın ayıbını size pahalıya ödetir.”3 Nitekim öyle de oldu. 

Dış devletlerin, Anayasa girişimine karşı çıkmalarının en önemli nedeni, İmparatorluğun iç işlerine karışma imkânlarının bu Anayasa ile birlikte ortadan kalkacağı ihtimali idi. Anayasa ilânının, beklenmedik bir sürpriz ve İstanbul Kongresini etkilemek amacıyla düzenlenmiş politik bir manevra olarak değerlendirilmesinin nedeni de budur. Yoksa onlar, aylar öncesi meşruti rejime geçme doğrultusunda çabalar olduğunu biliyorlardı. Mithat Paşa'nın, Ingiliz Elçisi ile sıkça konuşarak görüş alış verişi içinde olduğu, yapmayı planladığı reformlar için önce onun onayına başvurduğu bilinmektedir.14 Hattâ, kendisine büyük ümitler bağlanan Sultan Murat'a hastalığı nedeniyle Padişahlıktan el çektirilmek istenmesi üzerine, işbaşına gelme hesapları yapan Abdülhamit'in, ilk girişimlerini İngiliz Elçiliği nezdinde yaptığı bilinmektedir. Yine Abdülhamit'in, İngiliz Elçiye, planlanan özgürlük ve hürriyet girişimlerine bağlı kalacağı sözünü verdiği; Mithat Paşa'nın, İngiliz Elçi ile yapılan bu görüşmeden sonra Abdülhamit ile ilişkiye geçtiği ve Abdülhamit'in bu temelde tahta geçirildiği aktarılan bilgiler arasındadır. Dolayısıyla Anayasa ilânının Batılı ülkeler için bir sürpriz olmasından sözedilemez. 


Abdülhamit Despotizminin Kurulması 


“Ben, ikna yoluyla liberal kurumlarla reformlar yapmaya çalışan babam Abclülmecit'i örnek almak istediğim zaman bir hata yaptım. Şimdi büyükbabam Sultan Mahmut'un izinden gideceğim. Onun gibi, ben şimdi, Tanrı'nın bana verdiği inayetle, halkın yalnızca zorla harekete geçirilebileceğini anladım. ”18 1878'de Meclisi dağıtmaya karar verdiğinde bu sözleri söyleyen Sultan Abdülhamit, 1908 Devrimine kadar sürecek bir despotik yönetim kuruyordu. Oluşturduğu tam bir polis devletidir. Kurduğu hafiye teşkilatı; her türlü özgürlüklerin kaldırılması (örneğin ülke içi seyahat özgürlüğü bile yoktu); son derece sert uygulanan bir sansür, despotik rejiminin önemli dayanaklarıydı. l 

Abdülhamit'in hafiye teşkilatı çok ünlüdür. Karal, “Hafiyelik, istibdat idaresinin ruhu idi... Herkes ve her şey hafiyelik mevzuu idi,”17 diyor. 
Sadece Istanbul'da 4.000'in üzerinde hafiye olduğu söylenmektedir.18 
Ayrıca son derece geniş bir jurnalcilik ağı örgütlemiştir. Bütün bir 30 yıl boyunca saraya yazılan jurnallerin haddi hesabı yoktur. 31 Mart 
1909 ayaklanmasının bastırılmasından sonra, Abdülhamit'e görevden 
el çektirilir ve Yıldız Köşkü'nde jurnallerin saklandığı sandıklara el konur. 
Fakat bu belgeler açıklanmaz, saklı tutulur. Dönemin Genelkurmay Başkanı, Mahmut Şevket Paşa, Meclis'te konu üzerine yapılan bir tartısmada, Padişaha jurnal verenlerin isimlerinin niçin açıklanmadığını soran bir milletvekiline, "Ben bunu muvafık görmedim... Artık ne bileyim, böyle yazı yazmasını pekâlâ bilen adamların jurnalleri meydana çıkarsa, memlekette azim bir heyecan çıkar ve belki sonra da memlekette kullanacak adam bulamayız,” şeklinde cevap verir. Bu samimi itiraf jurnal olayının ne kadar yaygın olduğunu göstermektedir. Dönemin önemli politikacıları, bürokratları, edebiyatçıları hattâ önemli muhalefet mensuplarının bir çoğu Padişahın jurnalcileri olarak çalışmışlardır. 

Berkes, bu gönüllü haliye ve jurnalciler ordusunun, Padişah idaresine çok fazla faydası olmadığı kanısındadır. Çünkü, insanlar “sadece gördüklerini değil, hattâ duyduklarını değil, tahmin ettiklerini, şüphe ettiklerini,” dahijurnallemişler, böylece Saray kısa sürede, okumaya bile vaktin yetmeyeceği jurnallerle dolmustur.® Belki jurnallerin, sayılarındaki 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anormallik nedeniyle, bir tür “işe yaramazlığından” sözedilebilir ama hafiyelik kurumu ve polis örgütünün yetkileri ile birlikte ele alındığında, bu sistem, toplumu sindirmek ve korkutmak açısından son derece başarılı olmuştur. 

Böylece sadece rejimin tehlikeli saydığı insanlar değil hemen hemen herkes bu yoğun denetim altında gölgelerinden bile korkar hale gelmişlerdir. Kendi yaptığı davranıştan emin olmayan, korkan insan tipleri ortaya çıkmıştır. Hüseyin Cahit döneme egemen olan bu ruh halinden devrimden sonra dahi kurtulamadıklarım aktarmaktadır, “Orta yerde sanki kimliği bilinmez bir umacı, hepimizi yutmaya hazır bir itrit vardı. O kadar özlemle beklediğimiz özgürlüğümüzü kullanmaya başlarsak, sanki kıyamet kopacak gibi bir korku içinde kalıyorduk.”21 

Yaratılan sistemin olumsuz sonucu sadece topluma sinen korku psikozu ile sınırh değildir. Halkın günlük yaşantısı hakkında bilgi toplamak en önemli polis görevi sayılmış, en basit şüphe durumunda dahi insanlar, belirsiz süreler için gözaltına alınmış, tutuklanmışur. “İkinci Meşrutiyetin ilânında cezaevlerinin hücrelerinde ne için olduğunu bilmeden yıllardan beri yatmakta olan sayısız insan bulunmuştur.”2 


Hafiye Örgütünde Alman Yardımı 


Abdülhamivin hafiyelik teşkilatını Almanların yardımıyla kurduğu söylenir. “Şöyle ki, Alman İmparatoru Wilhelın İstanbul'a ilk ziyareti esna- , sında Padişaha bir Alman polis şefi tavsiye etmiştir. Bu zat evvelce Alman | polis teşkilatını düzenlemiş ve uzun zaman idare etmiştir.” Hafiyelik teşkilatının kurulmasındaki paylarının ne olduğunu bilmesek bile Alman görevlilerinin, daha sonra Osmanlı polis ve casusluk teşkilatlarının geliştirilmesinde doğrudan çalıştıklarını biliyoruz.” “Sultan casusluk ve siyasi polis faaliyetlerini düzenlemek için bu konuda uzman olan, intendanturrat Fleischer'i çağırtmıştı. Bu polis şefi, 18 Ekim 190 Ude bir gazeteye,5 “Çalışmalarım başarılı oldu. Türkler bütün geri kalmış toplumlar gibi üstün bir taklit ve izleme kabiliyetine sahiptir” yollu bir demeç de vermiştir. ”2 

Yine Alman Dışişleri Bakanlığının, 1905 yılında İçişlerine yazdığı bir yazıda; Osmanlı Sultanının polisin islahı için bazı memurlar istediği bildirilmektedir.2? Her iki devletin politik çıkarları nedeniyle, özellikle güvenlik ve askerlik alanında ortaya çıkan bu yakınlığın, kültürel faktörlerle desteklendiğini görüyoruz. Gerek dönemin birçok Alman gezgincisi2 ve politikacısı9 gerekse Osmanlı politikacıları ve bizzat Sultanın kendisi Türkleri Ortadoğu'nun Almanları olarak görmekte ve değerlendirmektedirler, “Osmanlıların cesaret ve mertlik ve yüksek nitelikleri Alımanlar- da da vardır. Bu iki millet birbirinin adeta aynası olarak yaratılmıstır.”3 
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Çeşitli eserlerde bu ve benzeri onlarca alıntıya rastlamak mümkündür. Bu da dönemin gezginci, bilim adamı ve diplomatlarının görüşlerinin doğrudan kendi devletlerinin politikalarınca belirlendiğini gösterenilginç bir örnektir. 


Sansür ve Se yahat Yasağı 


“Bizim memleketimizde halk henüz çok saftır; çok az okumuştur, insanlarımıza çocuk muamelesi yapmaya mecburuz; çünkü gerçekte onlar büyük çocuklardır. Aileler ve terbiyeciler gençliğin elinde zararlı yazıların bulunmamasına itina gösterdikleri gibi, hükümet de, biz de halkın zihnini zehirleyecek her şeyi ondan uzak bulundurmalıyız.”2 Bu temel fikirden hareketle ülkede basına çok sıkı bir sansür kondu. İmparatorluk dahilinde basılacak her şey, oluşturulan bir sansür kurulundan geçmek zorundaydı. Basıldıktan sonra da bir başka komisyon eserleri yeniden gözden geçirecekti. Yabancı ülkelerden gelen eserlerin ülkeye sokulup sokulmayacağı gene bu heyetçe karara bağlanacaktı. Yerli ve yabancı günlük gazetelerin sansür edilmeleri için ise, Matbuat müdürlüğü ve Dışişlerine bağlı ayrı ayrı komisyonlar kurulmuştu. 

Belli kelimelerin kullanılması kesinlikle yasaktı. Vatan, hürriyet, meşrutiyet, grev, suikast, ihtilâl, dinamit, sosyalizm, kargaşalık, Makedonya, Girit, Kıbrıs, Murat, Yıldız, burun gibi birçok kelimenin kullanılması yasaktı. Suikastler sonucu ölen yabancı ülke liderlerinin ölümleri doğal ölümler olarak bildirilebiliyordu. Bu dönemde uygulanan sansürün boyutları saçmalık derecesine ulaşmıştır. “Devlet resmi gazetesi olan Takvim-i Vekayi, Felemenk kraliçesine nişan verilmiş olmasına dair havadisi neşrederken, tertib hatası olarak (ita) kelimesi (hata) suretinde dizilmiş olcluğundan, 1892'de kapatılmış ve 1908 yılına kadar çıkmamıştır. ”33 

Kitaplar hakkında yapılan kovuşturmalar sadece siyasi yayınlarla sınırlı değildir. Başta Kuran olmak üzere kutsal kitapların, “ayetlerin manalarını kaybedeceği” gerekçesiyle Türkçeye çevrilmeleri de yasaktı. “Bu sebepledir ki devrinde Kur'anı tercümeye teşebbüs etmiş olan birkaç hoca tutularak mahkemeleri yapılmak üzere Şeyhülislâm dairesine gönderilmiştir.” Sansür, yasaklama, tutuklama, sürgün gibi basın üzerine yapılan yoğun baskıların yanısıra, kitap yakmak bu dönemden sonra resmi bir devlet geleneği haline gelmiş, birçok dergi, kitap, resmi belge bu dönemde yakılmıştır. 

Sonuç belli kelimelerden korkmak gibi garip bir psikozun topluma sinmesirlir. “Haberden korkmak’ giderek ‘gerçekten korkmak' şekline dönüştü. Çare, çözüm aramak yerine gerçekleri örtmek ya da, “başını kuma sokmak’ yöntemi yeğlenir oldu.”® Tartışma geleneğinin yok olmasına, düşünce zenginliğinin kaybolmasına yolaçan bu uygulamaların olumsuz 


262 


sonuçlarının derin izlerini zihniyet dünyamızda bugün bile gözlememiz mümkündür. 

Abdülhamit'in despotik yönetiminin önemli bir diğer ayağı da seyahat yasağı idi. Seyahat yasağının tarihçesi çok eskidir. 17. yüzyıldan beri vardır. Fakat uygulaması belli dönemlerde sıkılaştırılmıştır. 1826'da Yeniçeri Ocağı dağıtıldıktan sonra, Yeniçerilerin İstanbul'a gelmelerini engellemek ve İstanbul'un güvenliğini sağlamak amacıyla yeniden uygulamaya konmuştur. 

İstanbul şehri halkı vergi ödemezdi ve askerlikten muaf tutulurdu. Bu nedenle İstanbul sık sık yoksul ve işsiz kalanların akınına uğrardı. Bu aşırı birikme hem şehirde güvenliğin kalmaması sonucunu doğurur hem de politik açıdan ciddi bir tehlike teşkil ederdi. Bu nedenle çeşitli dönemlerde temizleme hareketlerine girişilir ve işsizler toplanarak zorla şehir dışına sürülürlerdi. 1807 ayaklanması bu tür bir “temizlik” geciktiği için de patlak vermiştir. 1826'dan sonra, benzeri olayların önünü almak amacıyla getirilen bir uygulamayla, bir şehirden diğerine gidiş izne bağlanıyordu. 
“ seyahat edebilmek için resmi makamlardan mürur teskeresi denen bir belge almak gerekiyordu.” 

1844 yılında çıkartılan Mürur Talimatı ile seyahat sınırlaması yeniden 
düzenlendi. 10 Nisan 1845 Polis Nizamnamesi ile bu konuda tüm yetkiler polise veriliyordu. 14 Şubat 1867 Pasaport Kanununda da herhangi bir yenilik getirilmemekle birlikte konu yeniden ele alındı. Fakat uygulamada oldukça gevşek davranılmaktaydı. Abdülhamit Meclisi dağıttıktan sonra işte bu uygulamayı yeniden gündeme sokmuş ve özellikle İstanbul halkını denetlemek ve korkutmak amacıyla bu silaha sıkça başvurmuştur. İnsanların sık sık zaptiyeye çağrılması, iş ve kefil göstermelerinin istenmesi gibi kontroller olağan uygulamalardan olmuştu. Gözaltı, sürgün bu kontrollerin doğal sonucuydu. Bu nedenle Jön Türk hareketinin önemli hedeflerinden birisi de, sonuçta ekonomiye de büyük zararları olan bu seyahat yasağının kaldırılmasıydı. Nitekim 1908 devriminin gerçekleştirdiği ilk işlerden birisi de bu olacaktır. 


Abdülhamit Döneminde Reformlar 


Abdülhamit'in “Batıcı” yanı, gerek dönemin muhalefet hareketlerinin, onun sadece baskı ve terör politikalarına vurgu yapmaları gerekse devlete egemen olan pan-İslâmizm nedeniyle, ihmal edilmiş veya görmezlikten gelinmiştir. Bunun önemli bir nedeni de, hürriyet ve özgürlüklerden nefret eden ve İslâmi düşünceyi merkezine alan bir Padişahın reformculuğunun, hem Osmanlı muhalefet hareketinin hem de Cumhuriyet'in Batıcı, Kemalist kadrolarının düşünce semalarına ters düsmesiydi.® Benzeri bir 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zorluk Abdülhamit'e dayanarak gerçek anlamda Islämcılık yapmak isteyen akımlar için de geçerlidir.” “Oysa din, Şeriat, hilafet... ve Batı'ya karşı oluş gibi yönelimlerin arkasındaki gerçeklere bakarsak, bu gerçeklerin tam tersi bir yönde gittiklerini görürüz.” 

Tanzimat dönemi sonrası içine girilen reform sürecini sonuna kadar başarıyla uygulayan kişi Abdülhamit'dir. Tanzimat hareketinin hukuk, idare ve eğitim gibi temel alanlardaki reformlarının, bu dönemde tamamlandığını ve zirvesine eriştiğini söylersek abartmış olmayız. “Yeni Sultan hürriyetçi ve meşrutiyetçi fikirlere şiddetle düşman olmakla beraber, Osmanlı İmparatorluğunu... kuvvetlendirme araçlarını gördüğü Batılılaşmaya ve reformlara, akıllıca seçmek ve uygulamak şartıyla, tamamen karşı değildi. Abdülhamit...istekli ve eylemli bir yenilikçi... Tanzimat adamlarının gerçek varisiydi. Politika bir yana, Abdülhamit idaresinin ilk on yılları, yüzyılın başından beri herhangi bir dönem kadar aktif bir değişme ve reform dönemiydi.” 

Abdülhamit'in Batıcılığı son derece pragmatiktir. Ciddi bir düsünce temelinden yoksundur. Bir devlet adamı olarak Osmanlı İmparatorluğunu, içinde bulunduğu çöküşten kurtarmak onun temel amacıdır. Döneminin bircok Islâm düşünürüne egemen olan görüşten hareket etmektedir. Batı medeniyeti, teknik ve fikir olarak ikiye ayrılmaktadır. Fikri bir zehir olduğu için bir kenara atılmalı, her türlü teknik ve bilgi ise aynen alınmalıdır. Yaptığı tüm reformlara da bu düşünce egemen olmuştur. 


Adli ve Hukuki Reformlar 


Daha önceki bölümlerde aktarılan reformların yapılış tarihlerine baktığımızda, önemli bir kısmının Abdülhamit döneminde tamamlanınış olduğu görülecektir. 

Memurluk sisteminin profesyonelleştirilmesi, terli, tayin, emeklilik ve maaş kanunu çıkartılarak, rüşvetin engellenmesi doğrultusunda önemli bir adının atılmış olması idari alanda yapılan reformların basında gelir. 
Mülki memurların, adli mercilerin işlerine karışmalarının engellenmesi ve yargı ile yürütmenin birbirinden ayrılması, yargıç garantisi ilkesinin, avukatlık (1876) ve savcılık kurumunun (1880) getirilmesi, Ceza Muhakemeleri Usulü Kanununun uygulanmaya konulması, Adalcı Bakanlığında son derece geniş düzenlemelere gidilerek, hukuk sisteminin işleyişini sağlayacak daha bir dizi kanun ve yürütmeliklerin çıkartılması yine Abdülhamit döneminde olmuştur. Ana sorun, Batı normlarına uydurulan bu sistemi uygulamaya geçirecek memurların yokluğu idi. 
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Jandarmada Reform 8 


Güvenlik alanında da önemli refomların Abdülhamit döneminde yapıldığını görüyoruz. Bu yoldaki ilk önemli girişim, 1879 tarihinde polis ve jandarma teşkilatlarının birbirinden ayrılmasıyla yapılınıştır. Düzeltilmesi istenen önemli hususlardan birisi, özellikle jandarma birliklerinde görülen suistimalllerdi. Bu güçlerin görevleri sırasında, “ahaliyi rahatsız ctmeleri, ziyana sokmaları veya parasız yem yiyecek almaları” # olağan bir durumdu. 1870'de, bu uygulamaları kesinlikle yasaklayan bir kanunun cıkarılmıs olmasına ragnıen sonuç olumlu değildi. 

Güvenlik alanındaki retorm girişimlerinin çok ağır gitmesinin en önemli nedeni Osmanlı o yöneticilerinin reformlar konusunda gösterdikleri genel isteksizlikti. Osmanlı yenilenmesine egemen olan ayak sürüme ve gönülsüzlüğü en açık bu alanda gözlemek mümkündür. 
Örneğin bu güvenlik kuruluşu için gerekli eğitim ve okul yoktu. Zaptiye erlerinin eğitimsizliğine bir de, eşkiyalardan kurtulmak ıçin onların zaptiye yazılması, her atanan valinin kendi yakınlarını zaptiye ataması gibi olguları da eklemek gerekir. Özellikle Balkanlar'da Hıristiyan ahaliye yönelik saldırılıların sürmesi yabancı devletleri de harekete geciriyordu Bu devletler, belirli reformların yapılması için baskı yapıyorlardı. 

Birazda bu baskıların sonucu, 1879 yılında doğrudan yabancı devlerlerin yardımına başvuruldu. Çok sayıda uzman getirildi. Başta Fransız ve İngilizler olmak üzere bu uzmanların girişimleriyle jandarma ıeskiları yeniden oluşturulmaya çalışıldı. Bu çabaların önemli bir yanı da Hıristiyan vatandaşların jandarmaya kaydedilmeleriydi. Yeni kurulan, jandarma Dairesi Genel Başkanlığına bir Ingiliz (Baker Paşa) getirildi. Ayrıca iki yabancı subay da yardımcılıklarına atandı. Birçok büyük şehirde jandarma örgütünü kurma ve islah etme işiyle yine yabancılar görevlendirildiler. Fakat tüm bu tebdirler uygulamaya konamadı ve girişini yarıda kaldı. Bu da, yapılan yeniliklerin çoğunun, yabancı müdaheleleri engellemek amacıyla başvurulan suni ve zorlama tedbirler olduğunu gösteriyor. 

“Görülüyor ki, Rumeli tenkisatı (düzenlemesi) başlamadan evvel, Abdülhamit devrinde zabıta işlerimiz karışık ve her türlü nizamdan uzak bulunuyordu. Hükümetin icra kuvvetini teşkil eden hu sınıf, irtikap (devlet malını zimmetine geçirme), irtişa (rüşvet) ve ahlâksızlık içinde yüzüyordu.”® Yeni birtakım girişimlerde bulunabilmek için gene yabancı ulkelerin baskıları gerekiyordu. Nitekim, Giritde meydana gelen ayaklanmalarm da bir sonucu olarak, burada gerçekten örnek teşkil edecek bir jandarma teşkilatı kuruldu. 1902'de de Makedonya ayaklanmaları.sonrası, Rusya ve Avusturya, güvenlik sağlanması amacıyla baskı yapmaya basladılar ve sonuçta Makedonya için bir reform programı sundular. 


Bunun üzerine yine bol sayıda yabancı subay çağrılarak yeni bir jandarma örgütlenmesine gidildi. (alyan De Georgies'in komutasında yapılan girişim gerçekten olumlu sonuçlar verdi. Jandarma için 9 aylık temel eğitimin konması, okuma yazma dahil birçok temel bilgilerin öğretilmesi, karakolların açılarak, jandarmaların karakol dışında yatmalarının yasaklanması bu başarıya yolaçan nedenler arasındadır. (908 Devrimi sonrasında bu yabancı uzmanlar memleketlerine geri gönderildiler, daha sonra İse bu kurumun “ınillileştirilmesi” amacıyla yeniden cağrıldılar. Ülke belli idari birimlere ayrıldı ve her birimin başına yine bir yabancı subay ve yanına da bir Türk yardımcı atandı. 

Bu dönemdeki uygulamalarda da eski sorunların hâlâ devam ettiğini, başta işkence olmak üzere halka yönelik zulümlerin olağan olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, 1330 (1911 Şubat) yılında yapılan yeni bir düzenlemeye şu maddenin eklenmesi ihtiyacı duyulmuştur; “Müsademe ve araştırmalar esnasında ahaliye dayak atan veya işkence eden veyahut halktan, sudan başka, parasız yem ve yiyecek alan jandarma subayları ile erleri ve memurlar tecziye olunurlar (cezalandırılırlar).”# 

Ülkede güvenlik sağlama açısından oluşturulan jandarma teşkilatınmı, ayaklanma olan bölgeler kenarda bırakılmak koşuluyla, başarıh olduğunu kabul etsek bile jandarmanın halka yönelik zulümlerinde çok fazla bir değişiklik olmadığını eklemek zorundayız. Bir hukukçumuzun son derece doğru bir biçimde belirttiği gibi; “halkımız hükümeti bir zoraki belâ .sayar, Hükümetle alış veristen çekinir. Hepimiz bir jandarmayı, hattâ bir vergi tahsildarım görünce, bir an için şöyle titreriz. 4 Zihniyet dünyamızda derin izler bırakan bu tesbit Cumhuriyet dönemi icin de gecerlidir. 


Poliste Reform 


Benzeri bir gelişmeyi polis örgütünde de gözlemek mümkündür. 1881 
yılında polis yeniden kurulur ve düzenlenir. Teşkilatın oluşması konusunda ayrıntılı bilgiler veren Alyot, bu konuda şu ilginc tesbiti yapmaktadır; “Dikkate şayandır ki, 1298 (1881) senesinden evvel iki kere, 1261 
(1845) ve 1284 (1868) senelerinde kurulması istenilen polis müessesesi- nin istinat edeceği hükümleri ihtiva eden polis nizamnamelerinin peşinen yayınlanmasına rağmen bu teşkilat vücuda getirilememis veyahut inkişaf edemiyerek ortadan kalkmıştır. 
< Halbuki, kanun metnine dayanmayan 1298 teşkilatı büyük bir basarı ile gelişmiş ve memleketimizin bugünkü kuvvetli polis müesseselerinin temellerini atınıştır.”8 Alınanların başarılı olduğu söylenen bu polis teskilatmın geliştirilmesindeki rollerine ise değinmiş bulunuyoruz. 
1896 yılında yeni bir polis nizamnamesi yayınlandı. Bu nizamnamenin 
son derece ilginç bazı maddeleri vardır. Seyahat yasağının sıkı denetlenmesinin yanısıra, polise olağanüstü yetkiler verilerek, deyim yerindeyse halkın nefes alması dahi kontrol edilmek istenmektedir. Bu maddelerden bazıları şöyledir, “Polis, “derunu hanelerin ahvaline’ ve ‘mahallatta gelip giden eşhasa' dair mahalle bekçileriyle muhtarlardan vesair herhangi bir kimseden devamlı bir şekilde malümat isteyecektir... Polisler mütemadiyen han, ev ve dükkanları gizli ve.açık şekilde tarassut edeceklerdir... 
Polis, çarşı ve pazarlarda işsiz ve güçsüzlerin toplanmasına mani olur.” 

Bu maddelerden de görüldüğü gibi, hafiyelik sistemi genel bir güvenlik prensibi haline getirilmiş, halkın ne yaptığını bilmek gibi ilginç bir polis görevi yaratılmıştır. Amaç ne işlenen suçun takibi ne de planlanan bir suçu engellemeye yönelik tedbir alınmasıdır. Vatandaşın özel hayatına ilişkin ayrıntılı bilgi elde edilmek istenmektedir. Halkın sürekli korku altında bulundurulması amacıyla düşünülmüş olan bu yasa gereği polis, mahkeme izni olmadan arama ve tutuklama yetkisine sahiptir. Gözaltı süresine ilişkin herhangi bir sınırlama yoktur. 1913 yılında çıkartılacak bir nizamnameye kadar, gözaltı süresine ilişkin herhangi bir kayıt getirilmez. Oysa polis emrini yerine getirmeyenlerin çarptırılacakları para ve hapis cezalarının ayrıntılı bir sınıflandırılması yapılmıştır. “Yakalama hakkı”nın hangi durumlarda doğduğu ise tamamiyle belirsizdir ve polisin keyfi tutumuna bırakılmıştır. 

1907 yılında yeni bir polis nizamnamesi yayınlanır. Akyol bu nizamnamenin “yerli” karakterine dikkat çekmektedir. Hafiyelik kurumunun tüm özelliklerini yansıtan bu nizamname, 1908 devriminden sonra da esas olarak korunmuştur. Önemli bir ekleme ise, polislerin halka yaptıkları “kötü muamele”nin fazlaca sorun çıkartması nedeniyle, yasaklanmasıdır. 
Ayrıca, “Serseriler”e ilişkin madde son derece ilginçtir. Serseri olarak şikâyet edilen veya şüphe ile serseri sayılanlar mahkemeye sevkedilmektedir. Önce bunlara belli bir süre verilmektedir. Bu süre zarfında bulundukları mahali terketmeleri yasaktır ve belli aralıklarla polise görünmek zorundadırlar. Verilen sürede iş bulamayanlar resmen serseri sayılmakta ve tutuklanarak mahkemeye verilmektedirler. “Muhakeme sonunda, serseri oldukları tebeyyün edenler, üç aya kadar hapis cezasına çarptırılır ve bundan başka bir seneden iki seneye kadar Zaptiye Nezareti altında bulunmalarına dahi hükmolunarak, zabıta tarafından memleketlerine veyahut sair tensip ve tayin kılınacak mahallere gönderilirler.”% 

Abdülhamit döneminde polis teşkilatında yapılan reformları aktaran Alyot şu genel değerlendirmeyi yapmaktadır; “Polis nizamnamesinin... 
polisin siyasi vazifeleri bahsinde Abdülhamit devrinin gizli memurlarının dayandığı esasları görmemek ve bu esaslarda karanlık bir devrin istibdat ve dehşetini sezmemek mümkün değildir... Memlekette kurulan bu polis tazyiki altında, millet senelerce başını kaldırmak imkanını bulamamıştr... (Özellikle) siyasi polis, kendisine tevdi edilen bu nankör vazifeyi, 


267 


halkın her türlü haklarını çiğneyerek yerine getirmek suretiyle, Türk polisinin tarihine karanlık bir sahifenin yazılmasına mucip olan uğursuz bir faaliyetin aleti olmaktan maalesef kurtulamamıştır.”51 

Abdülhamit döneminde tam bir hafiye teşkifatmadönen örgüt, (908'de aynen devralınarak ıslah edilmek istendi. Ama sonuç olumsuzdu. 31 Mart 
1909 ayaklanmasından sonra dağıtılarak yeniden kurulması yoluna gidildi. Cumhuriyete kadar faaliyet gösterecek olan Emniyet Umumiye Müdürlüğü kuruldu. 1913 yılında yayınlanan yönetmelikle geniş düzenlemeler yapıldı. Polise alınacakların imtihana tâbi tutulmaları ve başta ccza kanunu olmak üzere belli hukuk kurallarını bilmelerinin şart kosulması bu yeniliklerin arasındadır. İlk polis okulunun ancak 1907 yılında Selanik'te açılmış olduğunu söylersek, eğitime verilen polis teşkilatındaki yeri daha da iyi anlarız. 


Hamidiye Alayları 


Hamidiye Alaylarının oluşturulmasını bir reform girişimi saymak aslında doğru değildir. Fakat resmitarihte ordu reformları çerçevesinde cle alnmakta ve İmparatorluğun asker sorununa çözüm getirmek amacıyla oluşturuldukları ileri sürülmektedir. Ayrıca bu alaylar, güvenlik sağlamak -amacıyla da kuruldukları ve Abdülhamit despotizminin önemli dayanalcları oldukları için “reform” başlığı altında ele almayı uygun gördük. 

Gerçekten de Imparatorlukta 19. yüzyılın sonlarına doğru asker bulma sorunu son derece ciddi boyutlar kazanmıştır. Abdülhamit bu sorunu şöyle dile getirmektedir; * Osmanlı devleti, askeri kuvvetlerini Rumeli ve Arabistan'da birkaç yer müstesna olmak üzere Anadolu ahalisinden, daha doğrusu, 4-5 milyon içinden almakta idi. Bu hal pek az daha devamı ederse, askeri ihtiyaçlarımızı asla karşılamıyan bir nüfus askerlik sikleti alında büsbütün ezilip, hükümetin her hususta dayanağı olan Islâm unsuru, başka sebebe hacet kalmaksızın yalnız bu sebeple mahvolarak harp halinde, devlet asker bulamayacaktır.”52 

Çözüm olarak, Abdülhamit döneminde de Hıristiyanların askere alınmaları yolunda bazı girişimlerde bulunuldu, fakat Islâm ögesi çok ağır bastı ve sonuc başarısız oldu. Son bir çare olarak Kürdistan'daki asirctlerden asker alınması yoluna gidilmek istendi. Bu aslında oldukça “tehlikeli” bir girişimdi. Çünkü Kürtler o döneme kadar kısmen bağımsız yasamıslardı ve çoğunlukla da göçer kabilelerdi. Bunların önce iskan edilmeleri ve düzenli ordu disiplinine sokulmaları gerekiyordu. Sonucta asiretlerı iskân etmeden, onları sivil milis birlikler biçiminde örgütlemek fikri ağırlık kazandı. Bu aynı zamanda devletin bölgede merkezi gücünü aruracak, Kürt leodal önderliği merkeze bağlayacak bir çözünidü. 

“1890 yılının Kasım ayı ortalarında, Istanbul gazeteleri, ‘Hamidiye’ 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olarak adlandırılan, özel Kürt alaylarının kurulmasına ilişkin bir Padişah fermam yayınladılar. “Hamidiye Alaylar”, Kürtlerin, Bâb-ı Ali'ye karşı düzenli olarak ayaklanmadıkları, Rus-Kafkas sınırındaki bölgelerden olusturuldu. "58 

Bu birliklerin kurulmasından beklenen fayda sadece Rusya'ya karsı savaşacak askeri birliklerin oluşturulmuş olması değildi. Resmi tarihin ifadesiyle. “Doğu Anadolu'da, asayişin bozulmasına sebep olan aşiretler, inzibat altına alınmış olacak ve Ermeniler tarafından çıkarılması ihtimal dahilinde olan uygunsuz hareketler de kolaylıkla önlenebilecekti.”* Ku- . 
rulan birliklerin örgütleniş şekillerinden ve yaptıklarından bu ikinci amacın daha belirgin olduğunu anlıyoruz. Macar oryantalisti Vambery, Sultan Abdülhamit'in, kendi adıyla anılan alayları kurmasında- ki gerçek amacını kendisine söylediğini iddia etmektedir: “Size söylüyorum, Ermenilere hadlerini bildireceğim. Onlara, devrimci faaliyetlerine son verdirecek adamakıllı bir tokat atacağım.” Bu sözlerden iki gün sonra, alayların kurulmasını emreden Padişah iradesi yayınlanıyordu. 

“Fermana göre, ilgili bölgelerde her aile, “Nizamiye'de (düzenli aktif birliklerde) hizmet görecek bir at ve sürücü veya bir piyade vermek zorundaydı. Hamidiyc-Alayları, aşiret yapıları esas alınarak örgütlendirildiler.”57 Her alayın başına, aşiret reisleri, belli bir maaşla, rütbe ve nişan verilmek süretiyle komutan tayin edildiler. Alay haline getirilen aşiretler vergiden muaf tutuldular. Yaptıkları suçlar hakkında mahalli mahkemelerin yetkileri kaldırıldı. “Asker sayıldıkları için davalarının harp divanlarında görülmesi kararlaştırıldı ise de bu da tamamen nazariyatta kaldı. ”58 i 

Hamidiye Alayları büyük ölçüde Ermeni köylerine baskın, soygun ve talan işleriyle meşgul oldular. Hattâ geçimlerini büyük ölçüde bu yağmalarda elde ettikleriyle sağladılar. “Sadece üst hizmetlerde bulunanlar maaş alıyorlardı. Kendilerine sadece silah ve cephane verilen birlikler Ermenilerin sırtından geçimlerini sağlamak zorundaydılar... Bu birliklere mensup olanlar, soygun veya benzeri suçlardan dolayı tutuklanırlarsa, Zeki Paşa'nın ismini veriyorlar ve sadece serbest bırakılmakla kalmıyorlar, birçok durumda ödüllendiriliyorlardı da.”® “1892-94 yılları arasında, Kürdistan'da süngülenen, kurşuna dizilen, ipe çekilen. sakat bırakılan Ermenilerin sayısını tesbit etmek imkânsız gibidir... “örgütlenmiş soygun ve legalleştirilmiş ölüm’den$0 sözetmek abartma olmayacaktır.”61 1894-46 yılları boyunca devam eden Ermeni olaylarında da yine bu alayların büyük katliamlar yaparak onbinlerce Ermeninin ölmesine yolaçtıklarını biliyoruz, 

Hamidiye Alaylarının saldırılarına uğrayanlar sadece Ermeniler değildi. 
Yörenin Müslüman halkı da benzeri uygulamalara maruz kalıyordu. tstanbul'a baskın, yağma ve talanaları anlatan şikâyetler yağıyordu. Fakat. 
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“yapılan şikâyetler hiçbir sonuç vermiyordu. Üstelik şikâyet edenler... 
çeşitli hakaretlere ve işkencelere maruz kalıyorlardı.” 6 Bu alayların sivil halka yaptığı saldırılar o boyutlara ulaşmıştı ki sonuçta bazı bölgelerde ayaklanmalar oldu. Çıkış nedeni başka olan ayaklanmalarda bile merkezi taleplerden birisi bu birliklerin dağıtılması idi. 1905 yılında Diyarbakır'da Hamidiye Alaylarından gördükleri zulümlere dayanamayan halk ayaklanıyor ve telgraf idaresini ele geçirerek, birliklerin dağıtılması için doğrudan Padişahla temas arıyorlardı.8 1907 yılında Erzurum'da ağır vergi yükünü protesto amacıyla başlayan ayaklanmalarda Müslüman halkın önemli taleplerinden birisi de bu birliklerin dağıtılması idi.8 

1908 Devrimi ile Hamidiye Alaylarının ortadan kaldırılması gerekirken 
bu yola başvurulmadığını görüyoruz. “Bu alaylar, Genç Türk ‘devrimi’ sonrası da, sivil halkın, bu birliklerin dağıtılması yolunda yaptıkları şikâyetlere rağmen yaşamaya devam ettiler. Aşiret reislerini ürkütmemek ve onlardan yeniden yararlanabilmek ümidiyle sadece ismin, “aşiret hafil süvari alayları' olarak değiştirilmesi ile yetinildi.”& 


Dönemin Diğer Reformları 


Askerlik ve güvenlik alanında yapılanreformların dışında özellikle eğitim alanında yapılan reformlar dikkat çekicidir. Sadece önceki reformculardan alınan, askeri, sivil okulların genişletilmesi ile yetinilmedi. Bu dönemde birçok yeni üniversite, yüksek okul, meslek okulu, lise ve ortaokul hizmete girdi. Yeni açılan yüksek okul ve meslek okullarının sayısının 18 
dolayında olması reformun genişliği konusunda bize bir bilgi vermektedir.& Özellikle yüksek okullar Osmanlı muhalefet hareketinin örgütlendiği kaleler olmuşlardır. Bu nedenle bu okullardan bazılarının kısa sürelerle de olsa çeşitli bahanelerle kapatıldıklarını görmekteyiz. Değinilmesi gereken önemli bir konu da Düyunu Umumiye'dir. 20 Kasım 1881 tarihli bir kararla kurulan Düyunu Umumiye, borçların karşılığında Imparatorluğun bazı vergilerini doğrudan toplama yetkisine sahip oluyordu. Oluşturulan yedi kişilik yönetime, Ingiltere, Hollanda ve Belçika, Fransa, Almanya, İtalya, Avusturya-Macaristan ve Osmanlılardan birer delege getiriliyordu. Ayrıca Saraya sürekli borç para veren Galata Bankerlerini temsilen bir kişide yönetimde bulunacaktı.67 

Borçların ödenememesi ile birlikte giderek vergi gelirlerini toplama işini daha fazla üstlenen Düyunu Umumiye'nin memur sayısı kısa sürede 5.000 kişiyi buldu. Zamanla Osmanlı maliyesinden daha geniş bir yapıya sahip olan örgüt 1911 yılında 8.931 kişiyi çalıştırıyordu. Oysa aynı yıllarda Maliye bakanlığında çalışan memur sayısı 5472 icli.68 Bu tarihte devlet gelirlerinin %31.5’u bu kuruluş tarafından kontrol edilmektedir.8 

Burada ilginç bir noktaya değinmekte fayda vardır. Düyunu Umumiye, 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Imparatorluğun mali yapısının tümüyle emperyalist devletlerin kontrolu altına girmesi sonucunu doğurmuşsa da en azından vergilerin sistemli toplanabilmesi açısından oldukça faydalı olmuştur. İdari yapının bozukluğu, rüşvet ve suistimaller nedeniyle zaten tam olarak toplanamayan ve halk için bir işkence anlamına gelen vergiler bu yolla düzenli toplanabilmiştir. Hattâ bir dönem sonra hükümetin kendisi toplayamadığı için belli vergilerin toplanmasını Düyunu Umumiye'ye bıraktığını görüyoruz. Bu nedenle konunun ele alınışında resmi tarihte son derece yumuşak ifadeler dikkat çekmektedir. “Düyunu Umumiye idaresi zararlı mı olmuştur, kârlı mı olmuştur, tarzında tartışmaları kesin olarak bir çözüme bağlamak mümkün değildir.” Abdülhamit ise, döneminde dış borçların ödenmesini sisteme bağladığı ve devleti daha fazla borca sokmadığı için bu politikasını bir başarı olarak göstermektedir ki, bu doğruluk payı olan bir değerlendirmedir. 

Düyunu Umumiye ayrıca kurdurduğu bir takım yan şirketlerle de ekonominin can damarlarını kontrol ediyordu. Bunların arasında özellikle Tütün Rejisini belirtmek gerekmektedir. 1884'de çeşitli yabancı banka ve şirketlerin katılımıyla kurulan kısaca “Reji” diye bilinen “Müşterekülmenfaa Inhisar-ı Duhan-ı Devlet-i Aliyye-i Osmaniye” şirketi, ülke çapında tütün tekeline sahip oluyordu. Tütün, kendi tesbit ettiği fiyatlarla Reji tarafından alınacak, işlenecek ve satılacaktı. Bu yasağın dışına çıkan köylüler cezalandırılacaktı. 

Tütün alım fiyatlarını son derece düşük tutan Reji, bu yolla büyük gelirler elde etmiştir. Bu uygulamanın doğal sonucu ise, köylülerin kaçak tütün ekme ve satma yollarını aramalarıdır. Buna engel olmak için Reji tarafından özel bir jandarma örgütünün (Reji kolcuları) kurulduğunu görüyoruz. Köylülerin üzerine son derece şiddetle giden kolcuların öldürdüğü köylü sayısı binlerle ifade edilmektedir. “Bir köylü, bu idarenin tekeli altında kendi yetiştirdiği tütünden yarım okka bir yana saklayayım dese, Reji kolcusu tarafından küt diye alnından vurulurdu.”71 

Hakkında şikâyetlerin artması nedeniyle Abdülhamit, Reji işine son vermeyi düşünmüş ama bunda başarılı olamamıştır. 1908 devriminden sonra Meclisin açılması ile birlikte yapılan ilk önerilerden birisi Reji'nin kapatılmasıdır. Fakat dışa bağımlılık ve yabancı ülkelerin baskıları bunu engellemiştir. Yapılabilen tek şey, 165 milletvekilinin verdiği ortak bir önerge ile Tütün Rejisinin, “bir püsküllü belâ ve bir ahlâksızlık kaynağı” olarak halka şikâyet edilmesidir.”? Bu Osmanlı devletinin çaresizliğini göstermesi açısından önemlidir. 1910 yılında, konu yeniden Mecliste görüşülür ve bir milletvekili, “Ahalinin başına püsküllü belâ olan Reji'nin zulümlerinden söz edecek olursam malümu ilâm etmiş olurum,” diyerek Rejinin köylülere yönelik baskılarına devam ettiğini bildiriyordu. Fakat bu kuruluşa karşı bir şey yapılamıyordu. 
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Reji'nin ortadan kaldırılınası ancak Cumhuriyet dönemi ile olanaklı olabilmiştir. Düyunu Umumiye'nin ortadan kalkması ise daha uzun sürmüştür. 1928'e kadar eski biçimiyle varlığını sürdüren kuruluş, bu tarihte yapılan bir anlaşma ile merkezi Paris'te olan ve Cumhuriyet'çe devralınan Osmanlı borclarını denetleyecek ikili bir konseye çevrilmiştir. 


ABDÜLHAMİT DÖNEMİNDE İŞKENCENİN EVRİMİ 


Bu dönemde yapılan işkenceler hakkında elde bol sayıda bilgi ve belge bulunmaktadır. Biz burada sadece siyasal amaclarla yapılan iskencelerin evrimini izleyeceğiz. Çünkü, yasaklanmasından sonra, işkence, siyasal takip amacıyla bu dönemde sistemleşmiş ve kurumlaşmıştır. Bu, yönetici zulümleri olarak adlandırdığımız işkence uygulamalarının ortadan kalktığı anlamına gelmemektedir. Vereceğimiz bazı çarpıcı örneklerden de anlaşılacağı üzere, gerek vergi toplamada, gerek güvenlik ve düzen sağlamak adı altında yapılan işkence ve zulümler bu dönemde de devam etmiştir. Ayaklanma ve katliamlar da aynı şekilde dönemin değişmez özellikleri arasındadır. 


Abdülhamit ve Muhalefete Karşı Tavrı 


Abdülhamit Osmanlı Padişahları içerisinde üzerinde en çok durulan, tartışılanların başında gelir. Bunun nedeni daha çok kişiliği ve izlediği politikaların tartışmalı karakteridir. Abdülhamit üzerine yapılan tartışmalar sadece kendi yaşadığı dönem üzerine yapılan tartışmalar özelliğini göstermez. Bunlar aynı zamanda bugün üzerine yapılan tartısmalarclır. 
İmparatorluğun en kritik döneminde işbaşında olması nedeniyle onun almış olduğu bazı kararlar bugün açısından dahi belirleyici öneme sahiptir. Bu nedenle, Abdülhamit üzerine bir tartışma, kaçınılmaz bir biçimde, aynı zamanda, Türkiye'nin yönelmesi gereken hedetler üzerine yapılan bir tartısına olmustur. Üzerinde bu denli çok durulmasının ve daha da önemlisi, birbiri ile taban tabana zıt görüşlerin ileri sürülmesinin nedeni de budur. 


“Kızıl Sultan” 


Abdülhamit inanılmaz bir hafiyelik ağıyla ördüğü despotik hir yönetim kurmuştu ve tüm ülkeyi Yıldız Sarayı'ndan yönetmekteydi.74 Alman Diplomat Ludwig, Raschdau'nun da doğru biçimde tesbit ettiği gibi, “Yirmi yıldan fazla bir zamandan beri saltanatta olan ve olmayan herşeyin sorumluluğunu tek başına taşımaktadır. Böylece kendi tarihi devletinin de tarihi olmuştur.”75 Bu nedenle, işkence tarihide onun tarihidir. 

Kendisinin doğrudan bazı işkenceli sorgulamalara katıldığını biliyoruz. 
Hakkında anlatılmış son derece abartılı hikâyeler vardır. Gerek seyahatname ve benzeri türdeki yabancı çalışmalarda gerekse Jön Türk literatüründe o, işkence, baskı, terörle eş anlamlı bir cani olarak sunulur. İşkence tarihi ile uğraşan bazı eserlere bile konu olmuştur; “Abdülhamit, erkeklere ve kadınlara karşı aynı öfkeyle yaklaşan mükemmel bir sadistti. Hareminde bugüne kadar bilinmeyen işkence ve ceza metodları bulduğu söylenmektedir.”78 Özellikle Ermeni katliamlarındaki rolü nedeniyle “Kızıl Sultan” olarak da ün yapan Abdülhamit'in caniliğini yüz ifadelerinden okuyanlar dahi vardır.” 

Son derece korkak bir kişiliğe sahip olması ve sürekli öldürüleceği psikolojisi ile yaşaması nedeniyle, şüphelendiği insanları öldürdüğü en çok anlatılan hikâyeler arasındadır.78 Huzuruna girerken eliyle ceketini düzelttiği için şüphelendiği ve tabancasını çekerek öldürdüğü hizmetçiye, ya da sarayın bahçesinde verdiği selâmdan şüphelenerek öldürdüğü bahcıvana ait hikayeleri Abdülhamit üzerine yazılan hemen her eserde bulmak mümkündür.” Joan Haslip, küçük bir kızı da benzeri bir “kaza” sonucunda öldürdüğünü aktarmaktadır.9 Uzun yılllar Abdülhamit'e Sadrazam olarak hizmet etmiş Sait Paşa, anılarında, başına tabanca dayanarak nasıl istifaya zorlandığını anlatır.81 Ayrıca yine Sait Paşa'nın anılarından, öldürülmekten korktuğu için, sarayda kendisine ikram edilen kahveyi mendiline döktüğünü, birbaşka sefer de korkusundan İngiliz Elçiliğine sığındığını öğreniyoruz.2 

Abdülhamit'in korkunç işkencehaneler yaptırdığı, buralarda durmadan yeni işkence metodları denediği söylenmektedir. “Özellikle Makyavel tarafından, inat edenleri barbar biçimde itiraf ettirebilmek amacıyla önerilen işkenceler onun despotik duygularına tam denk düşüyordu. Abdülhamit bu amaç için, içinde, mahkümların acılarını görmek ve acılı çığlıklarını duymak için görünmez bir locanın bulunduğu bir işkence odası yaptırdı. ”83 

işkencede öldürdüğü insan sayısının bilinmediği,# birçok insanın izinin kayboldugu,® öldürttüğü insanları Boğaz'ın derin sularına gömdürdüğü,$ bazen denizin dibinde cesetlerin bulundugu? yine bu anlatılan hikâyeler arasındadır. İşkencede öldürülen insanlara ilişkin kesin sayı veren kaynaklar dahi vardır.8 

Abdülhamit'in kızıllığı ve korkunçluğu üzerine anlatılan hikâyeler pek çoktur. Bu hikâyelerin içinde takip edilme ve öldürülme psikozu nedeniyle işlediği cinayetler gibi doğru olanlar elbette vardır ama genel olarak 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çoğunun uydurma olduğunu söyleyebiliriz. Burada tek tek hangi iddianın ne kadar doğru olduğu üzerine bir tartışma yapmak durumunda değiliz. 
Ama, dönemin tanıklarının kendi ağızlarından aktaracağımız işkence olaylarından da biliyoruz ki, hikâyelerin çoğunun gerçekle alâkası yoktur ve daha çok kamuoyunun yasaklandığı, baskı döneminin karanlık havasında yaratılan fısıltı ve dedikoduların ürünüdür.” Anılarında, böylesi bir “gençlerin çuvallarla denize dökülmesi” hikayesi dinleyerek ihtilälci olduğunu söyleyen Refik Halit Karay, bu hikâyelerin uydurma olduğunu gösteren bir anısını aktarmaktadır. “Sonra Hürriyet ilân edildi. Gazeteler -bu gibi hikâyelerle kulakları doldurmak için- ilânlar koydular: “İstibdat devrinde ailesinden âkıbetleri meçhul kalmış kimseler varsa bildirsinler!’ Bekledik, bekledik, bir tek kimse çıkmadı, bir tek isim verilmedi...9 

Dönem hakkındaki bu tür abartılı haberlere dikkat çeken yabancı kaynaklar da vardır. “Şehir, Sultan'ın kendi seçtiği altın kafesinde -Türk Vatikanında-olan olaylar üzerine, sır dolu, fısıltılı söylentilerle doluydu... 
(bu hikâyelerden bazılarını aktaran yazar devamla) korku, dehşet yaratan ölüm, işkence odaları ve gizli cezaevleri üzerine, büyük bir olasalıkla hepsi masal dünyasına ait olan hikâyeler Yıldız'ı sarmıştı. ”92 

Uydurma olan, işkencelerin olduğu veya Sarayda işkencelerin yapıldığı değildir. Bunlar doğrudur ama ne mükemmel işkencehaneler ne de sarayda iyi örgütlenmiş, sistemli işkenceler sözkonusudur. Abdülhamit hakkında bu denli korkunç bir tablonun çizilmesinin birçok nedenleri vardır. Birinci neden, Jön Türk hareketinin onun sahip olduğu kitle desteği gerçeğinin üstünü örtmek istemesidir. İkincisi, Türk aydını bu şekilde kendi ayıbını gizlemeye çalışmaktadır. Çünkü ‘30 yıllık despotizm’ olarak adlandırılan bu dönemde, (azınlık uluslar tarafından yürütülen devrimci mücadeleleri saymazsak) Türklerden kaynaklanan ciddi bir muhalefet sözkonusu olmamıştır. Kendi muhalefet yapamayışını izah etmenin en kolay yolu ise, düşmanın korkunçluğu bahanesinin arkasına sığınmaktır. 

Döneme ilişkin bu denli karanlık ve korkunç tabloların çizilmesinde elbette yaratılan korku havasının da payı vardır. “Abdülhamit dönemi aydını o denli sindirilmiş bir tipti ki o yönetimin gücüne ve etkinliğine aşırı derecede inancı yüzünden onun devleştirilmiş imgesinin yaratılmasında bu korkunun da payı olmuştur... Bu devrin aydınları(nın) Meşrutiyetin gelişiyle yazdıkları anılarında Abdülhamit istibdatının korkunç yanlarını tanıtmakta gösterdikleri abartmalar... aydınların kendi psikolojisini yansıtır.” 

Ayrıca bu sayede, Jön Türk hareketi kendisi ile Abdülhamit arasında çizilmesi zor olan sınırları çekebilmektedir. Çünkü temel karakterleri itibarıyla Jön Türk hareketiyle Abdülhamit arasında farklılıktan çok benzerlik vardır. Bu düşüncenin fazla iddialı olduğunu biliyoruz. Fakat muhalefet hareketinin genel karakteri üzerine özet olarak verdiğimiz bilgilerden ve Abdülhamit-muhalefet ilişkilerinin niteliğinden böylesi bir sonucu çıkartmanın zor olmayacağını düşünüyoruz. 


“Ulu Hakan” ve Pan-İslâmizm 


Abdülhamit'in sadece şiddet ve terör yöntemlerine dayanarak 30 yıl işbaşında kaldığını ilerisürebilmek oldukça zordur. Aksine, daima geniş bir kitle desteğine sahip olduğundan sözetmek gerekmektedir. Hakkında anlatılan “Kızıl Sultan” hikâyelerinin aksine onu, “Ulu Hakan” olarak gören, Türk ve İslâm aleminin gelmiş geçmiş en büyük Padişahı olarak değerlendirenler vardır. Despot, katil, cani gibi sıfatların yanısıra, Abdülhamit “Doğu'da rastlanan en kibar, en şef katli, nazik ve değer bilir prenslerden biri,” olarak da tanımlanmaktadır. 

Abdülhamit'i övmek veya yermek sadece tarihe, geçmişe karşı takınılan tavra ilişkin bir sorun değildir. Günlük politik tartışmalarda Abdülhamit bir mihenk taşı gibidir. 12 Mart 1971 darbesi sonrası, bazı sol örgüt mensupları dahi, savunmalarında Abdülhamit'in adinı sıkça anmışlar ve onu “kıymeti bilinmemiş ilk Türk yurtseveri” olarak tanımlamışlardır. 

Hakkında bu denli olumlu yorumların yapılmasının en önemli nedeni, Osmanlı toplumunun yaşadığı sürekli çöküş ortamında, 30 yıl işbaşında kalmayı başarmasıdır. Kendisinden önceki Padişahlardan farklı olarak, son derece sade ve masrafsız bir hayat yaşaması, Islâmi ideolojiye dahasıkı sarılması toplum nezdinde daha büyük destek ve sempati kazanmasıria yolaçmıştır.5 Döneme egemen olan pan-İslâmist ideolojinin savunucusu veuygulayıcısı olması gördüğü kitlesel desteğin en önemli nedenlerinden birisidir. s 

Pan-lslâmizm, Batı kamuoyunda da son derece önemli tartışmalara yolaçmıştır. Abdülhamit'in yayılmacı bir siyaset güderek tüm Islâm âlemini kendi egemenliği altında toplamak istediği ilân edilmiştir. Bu düşünceler doğru değildir. Onun yayılmacı bir pan- İslâmist siyaset güttüğü tezleri, pan-Islâmizm kavramı gibi başta İngiltere olmak üzere, Batılı emperyalist güçlerin korkularının ürünüdür.8 

19. yüzyılın ortalarında, Islâm aleminin 7/8'inde sömürge yönetimleri egemendir. Buraların Müslüman halkı, bağımsız tek Islâmi devlet olan Osmanlılara sıcak bakmakta ve onlardan sömürgeciliğe karşı savaşlarında yardım beklemektedirler. Sömürgecilerin son derece korktukları bu yardımı ise Abdülhamit yapmadığı gibi, bazı önemli ayaklanmalarda Müslümanları emperyalistlerle uzlaşmaya dahi teşvik etmiştir. Abdülhamit, kendisine yönelik bu anti-sömürgeci ilgiyi değil örgütlemek, ondan korkmuştur. Bu nedenle, dönemindeki birçok pan-Islâmist düşünüre ve onların bu düşünce etrafında bir hareket yaratma girişimlerine Abdülhamit daima kuşkuyla bakmıştır. 

Abdülhamit'in pan-Islâmizminde, Batıcılığına benzer bir pragmatizm egemendir ve bu daha çok Imparatorluğa egemen olan İslâmi havanın ürünüdür. “Avrupa devletlerinin Osmanlılar üzerindeki müdahele ve tehditlerinin başlamasıyla 18. yüzyılda Imparatorlukta yeni bir Islâmcı ideoloji ortaya çık. Ilk defadır ki toplumda mutaassıb bir Müslüman hayat tarzı ve düşünce egemen oldu.”% Bu düşüncelerin özellikle 1877-78 savaşı sonrası son derece arttığını gözlüyoruz. Savaş öncesi ve sonrası, Balkanlar'da geniş Müslüman kıyımlarının yapılması, Hıristiyanların çoğunlukta yaşadıkları bölgelerin İmparatorluktan kopması, o döneme kadar egemen devlet ideolojisi olan, Osmanlıcılığın iflası anlamına da geliyordu. Açılan Meclis'teki Hıristiyan milletvekillerinin faaliyetleri dahi böylesi genel bir komplo çerçevesinde değerlendirilmeye baslandı. Sonuç, “Hıristiyanlara karşı giderek artan kin ve intikam duygularıydı.”98 Artuk Osmanlılık yerine Islâm, Imparatorlukta kalan toplulukları bir arada tutacak tek ideoloji konumuna gelmişti. Abdülhamit'in örgütlemeyi ve 
kullanmayı başardığı, kitlelerdeki bu ruh halidir. 9 

Abdülhamit'in “Ulu Hakan” olarak değerlendirilmesinde, başarı ile izlediği pan-Islämist siyaset kadar, muhalefete karşı izlediği tavır da rol oynamıştır, Onu övenler, muhalefete karşı yumuşak, hattâ bir baba gibi davrandığını ileri sürerler. Kendisine suikast düzenleyenleri bile affettiğini ve hiçbir idam cezası vermediğini iddia ederler. Bu iddiaların tümüyle yanlış olduğunu söylemek zordur. 


Jön Türk Hareketinin Karakteri 


Jön Türk hareketini tek bir boyutta tanımlamak harekete katılan kesimlerin çeşitliliği ve görüşlerinin farklılıkları nedeniyle oldukça zordur.109 
Fakat buna rağmen hareketi bazı temel noktalar etrafında tanımlamak mümkündür; 

a) 1876 Anayasasının yeniden ilân edilmesi harekete katılan tüm Jön Türk kesimlerinin ortak talebidir. Fakat ne ilân edilecek yeni rejimin karakteri ne de yapılması gereken reformlar konusunda açık ve net görüşler vardır. Jön Türklerin daha sonraki başarısızlıklarınm ana nedeni budur. 
Sorun, yapılması gerekenler konusunda farklı görüşlerin var olması değildir. Asıl sorun herhangi bir görüse sahip olunınamasıdır. 10 Bu nedenle Jön Türk hareketinin aşırı pragmatik ve temel ilkelerden yoksun bir hareket olduğunu ileri sürebiliriz. Bazı tarihçiler bu nedenle Jön Türk hareketini bir program etrafında olusmus sistemli bir parti olarak tanunlamak yerine bir aksiyon birliği olarak tanımlamayı tercih etimektedirler.102 


b) Jön Türkleri genel olarak kendi toplumlarının modernlesmecileri 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olarak tanımlamak yanlış olmaz. Aydınlanmanın temel kavramları Jön Türk düşüncesinde büyük rol oynarlar. Toplumsal gelişme, din/bilim; ilerleme/gericilik eksenlerinde ele alınır. Kendileri gelişmenin, ilerlemenin temsilcisidirler. 

Bu nedenle bilimin jön Türk düşüncesinde son derece önemli bir yeri vardır. Osmanlı toplumunun geri kalmasını, Batı'nın üstünlüğünü açıklayan sihirli kavramdır bilim. Özellikle doğa bilimlerine inanç bir hayranlık boyutundadır. Toplumsal sorunların çözümünde dahi doğa bilimlerinin yardımına başvurulur. Bu hayranlık o boyutlardadır ki dönemin dergilerinde okurlara yönelik kimya dersleri önemli yer kaplamaya başlar. 
Bir süre sonra her konunun içine kimyayı sokmak moda haline gelmiş- 
1ir.103 Batıda gelişen bilim dallarıdan özellikle biyolojik materyalizmin ve Darwinizmin Jön Türklerin düşün dünyalarının oluşmasında etkisi büyük olmuştur. 

Doğa bilimleri ve pozitivizmin!% bu denli etkili olmasının önemli bir nedeni de rejimin meşruiyet kaynağını dinden almasıydı.195 Bu nedenle dine karşı bilimi çıkartıyor ve kendilerini toplumun sosyal doktorları olarak tanımlıyorlardı. Nasıl ki doktorlar, tıp bilimi sayesinde insanı kurtarıyorlardı, Jön Türkler de bilim sayesinde toplumu kurtaracaklardı.106 

Bilime vakıf oldukları icin kendilerine özel bir rol bicmekteydiler ve “kendilerinin toplumun tamamen ayrı bir zümresi oldukları kanaatinde idiler.”107 Bilime egemen olan ve gerçekleri bilenler olarak üzerlerine düşen görev, halka ellerindeki bilgiler doğrultusunda önderlik etmekti. 
Eğitime bu bakışla merkezi bir rol verdiler. Halkın eğitilmesi gerekiyordu. Kültür ve medeniyetin yolu buradan geciyordu.108 

c) Kitle desteğinden yoksunluk Jön Türk hareketinin tüm kesimlerinin ortak karakteristiğidir. Hareket, asker-sivil bürokrasi arasında son derece yaygın ve güçlü olarak örgütlenmiştir ama bunun dışında bir toplun?sal desteğe sahip değildir. Bu nedenle, Jön Türklerde son derece problemli bir halk anlayışı vardır. Bir taraftan son derece kutsallaştırılmış bir halk kavramları vardır ve bu halk için her türlü fedakârlığı yapmak en kutsal görev ilân edilir. Diğer taraftan da kendisi için yaptıkları tüm bu fedakârlıkları anlamayan ve destek olmayan halka länetler okunur.18 20. 
yüzyıl başında Jön Türklerin yayın organlarında, kendilerine bekledikleri desteği vermeyen halka karşı duydukları kızgınlıkları dile getiren yazılara sıkça rastlanır. Bu yazılarda, “Kabahat kimdedir?... Millettedir”; *Alçaklığın bu derecesine miskin miskin bakan halka lânet” gibi ifadelere bolca yer verilir.110 Halk cahildi, ne istediğini bilmiyordu ve bu cahil halka güvenilemezdi. 

Kitlesel destekten yoksunluk onları komplocu yapmıştır. Jön Türklerin iki önemli kanadı da, aralarındaki bütün farklara rağmen, 1906’lara kadar, 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esas olarak darbe ve suikastlere bel bağlamışlardı. Ya Padişaha suikası yapmak ya da bir saray darbesini örgütlemeye çalışmak politik eylemlerinin temelini oluşturuyordu. 

d) Bir anayasa profesörümüzün belirttiği gibi, “Bu devlet nasıl kurtulur sorusu Jön Türk hareketinin cevabını aradığı merkezi soru olmuştur. Geri kalmış ve çökmekte olan bir İmparatorluğun aydınları olarak, derin bir moral bozukluğu içindeydilerve koca bir İmparatorluğun niçin bu derece hızla bir çöküş yaşadığı ve kurtuluş yollarının neler olduğu üzerine kafa yoruyorlardı.111 “Amaçları ve en büyük kayguları, düşüncelerinin başlangıcı ve sonu, devleti kurtarmaktı”.12 Şerif Mardin'in, “Batı'nın bir türlü zevkine varamadığı bir kavram” olarak tanımladığı bu “devleti kurtarma” ruh hali sadece Jön Türklere egemen değildir. Yöneticisi ve yönetileni ile tüm bir toplum bu sürekli dağılma ve parcalanmayı durdurmanın yolları üzerine düşünmektedir. 

1878'li yıllarda Tercüman-ı Ahval gazetesi, Osmanlıları en çok meşgul eden sorular ve cevapları üzerine okuyucuları arasında bir anket düzenler. 
Birinci sırayı teşkil eden soru şudur: “Devlet-i Âliye'nin geri kalan kısımlarıyla yaşamını koruması neyle olur?”113 Yayınlanan, dergi, broşür, kitapların ana teması budur.!1 Vatanın elden gittiği ve kurtarılması gerektiği bir fikr-i sabit halinde zihinlere yerleşmiştir. “Bir fesad coşmuşdur gidiyor. 
Girid gitti, Trablusgarb gidiyor, Türkiya gidiyor, İslâmiyet gidiyor...”115 Büyük bir moral çöküntü bir panik durumudur yaşanan. “Bu hafta haritaya baktım. Çoğu gitti azı kaldı. Bu da gidecek an karib..”116 Bu ve benzeri feryatların yayın organlarından başka, Jön Türklerin özel yazışmalarında da yer alıyor olması, bu panik durumunun yaygın bir ruh hali olduğunu göstermektedir. i 

e) Padişahlık kurumuna bağlılığın Jön Türk hareketinin önemli bir karakteristiği olduğunu söylersek abartmış olmayız. Harekete bir dönem önderlik yapan Mizancı Murat'ın bu konudaki düşünceleri hareketin geneli açısından da bir örnek olarak ele alınabilir. Mısır'a kaçmak zorunda kaldıktan sonra çıkarttığı dergide, bir yazısını şu sözlerle bitirmektedir; “Etrafınızı alınış olanlardan ziyade devlet ve selâmetinize sadık Murat kulları.”117 Bu nedenle ona göre, asıl sorun Padişah değil etrafını saran yöneticilerdir. 

Padişahlığın İmparatorluğun başında tutulması ve yerinin korunması gerektiği fikri tüm Jön Türklere egemendir. “Çünkü Türk gücü onsuz var olamaz.”118 Hattâ, en radikal oldukları dönemde bile, 1907 yılında Ermeni örgütleri ile birlikte yapacakları ortak program açıklamalarına, “saltanat ve hilafethukukunun benimsendiği” yolunda bir madde dahi koydurmak istemişlerdir. Petrosyan, haklı olarak, Jön Türk hareketinin çoğunluğunun, “ülkenin politik sorunlarına çözüm yolunu bir devrim kavgasın- da değil, Padişahta “insaf”, “iyi yüreklilik” arıyarak feodal-mutlakiyetçi iktidarla uzlaşmada” aradıklarını söylemektedir.119 Padişah, kendinden beklenen “adaletli olmak” misyonunu yerine getirmediği için eleştirilmekte ve ondan topluma babalık yapması istenmektedir.!20 

Bu tutumları devrimden sonra da sürer. Meşrutiyet'in ilân edilmesinden sonra, özellikle Makedonya'da sosyalist hareketlerin de etkisiyle radikal taleplerin öne çıkması üzerine, İttihat ve Terakki Partisi, “ne olursa olsun, Sultanın kişiliğinin kutsal ve dokunulmaz sayılmasını” isteyen bir bildiri yayınladılar.”121 

Özetle, Jön Türkler için, devleti kurtaracak anahtar, sistemin köklü eleştirisi ve değiştirilmesinde değil, “ahlâklı,” “iyi” bir elit ekibin yetiştirilmesinde yatıyordu. Bu nedenle, “adil bir hükümdar” istiyorlardı. 122 
Sorun devletteki bozukluklara yolaçan “kötü” yöneticileri değiştirmek ve kendileri gibi doğal olarak ilerici, bilime vakıf olan kadroları işbasına getirmekti. 123 

N Devleti kurtarmak ve bunun için de güçlü bir otoriteye duyulan özlem, Jön Türklerde son derece elitist ve despotik düşüncelerin gelişmesine zemin hazırlamıştır. Batı siyasal düşüncelerinin de özellikle “Kameralizm” yoluyla girmiş olması bu nedenle tesadüfi değildir. “Kameralizm, aydın despotizminin kuram haline getirilmiş düşüncesiydi. 
Kameralistlere göre güçlü bir devlet, aynı zamanda güçlü ve problemsiz bir orta sınıfa dayanan devletti.”124 Jön Türklerin en büyük özlemleri ve sonunda gerçekleştirdikleri de buydu. Talat Paşa, kurdukları yönetim için, “Biliyor musunuz?... Bizim bu memlekette kurduğumuz idare olsa olsa aydın istibdatıdır,”15 tanımlamasını yapıyordu. 

Etkisinde kaldıkları Pozitivizmin ve Sosyal Darwinizmin de yardımıyla, bu tür bir devlet anlayışı için gerekli olan otoriter-elitist teorileri geliştirmekte de hiç zorlanmamışlardır. Bu nedenle de “demokrat” sayılmaları zordur.186 

g) Azınlıklara son derece olumsuz bakılıyordu. Onlar, İmparatorluğu bölen veya bölecek olan potansiyel tehlike idiler. Devletin dağılma ve parçalanmasını engellemeyi en temel görevleri sayan Jön Türklerin, azınlık uluslara, ayrılmak istedikleri için olumsuz bakmaları doğaldı. 
Yayınlarında azınlıklara karşı yapılan haksızlıkları kabul etmekle birlikte bu gruplar tarafından yürütülen mücadeleye ateş püskürüyorlardı. Yabancı devletlerin Osmanlıların iç işlerine karışmalarına neden olmak, emperyalizmin oyununa gelmek vb. yöneltilen eleştirilerin başında geliyordu.12? Bu nedenle azınlık örgütleri ile belli dönemlerde anlaşmalar yapılsa; ortak eylem kararları alınsa da bu birliğin temeli, “kin ve öfke” üzerine? oturmuştu ve bu nedenle de çok uzun sürmedi ve kısa bir süre sonra yerini düşmanca ilişkilere bıraktı. 

Azınlık uluslara, “birlik ve beraberlik” çağrıları yapılıyor, onlara “ortak bir vatan” duygusu verilmeye calısılıyordu.!® Ama bunun için gerekli olan 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ulusal ve kültürel hakların tanınmasında ise son derece çekingen davranıyorlardı. Hattâ, dergilerinde Türk olmayan halkların ulusal özlem ve isteklerinden vazgeçmeleri gerektiğini savunan yazılar dahi yer alıyordu. 
Öte yandan, Imparatorlukta Türklerin egemen konumunu tartışma konusu bile yapmıyor, bunu pekiştirmeyi bile savunuyorlardı.!9 Zaten lmparatorluk halkları arasında birlik sağlamak amacıyla, Türkçülüğü reddedip, Osmanlıcılığı savundukları dönemlerde bile, bunu Türk olmanın 
karşılığı olarak ele alıyorlardı. 131 

Tüm bunlar, Jön Türk hareketine kaçınılmaz olarak demokratik olmayan bir karakter veriyordu. Salt Jön Türk hareketine değil, tüm bir Türk ulusal ve daha sonra da devrimci hareketlerine egemen olan bir özelliktir bu. Temelleri ise çözümlenmesi zor bir ikilemde yatmaktadır. Bir taraftan, haklı olarak, emperyalist ülkelerin siyasi ve askeri müdahelelerine karşı çıkmak, sömürgeleşmeyi engelleyerek bağımsızlığı kazanmaya çalışmak gibi bir uğraş içindeydiler.!2 Ama diğer taraftan da bu, diğer ulusal gruplar üzerinde egemen ve ezen ulus olma konumunu sürdürme anlamına gelryordu. Bu ikilemi aşamayan Jön Türk hareketi, diğer uluslara karşı kendi üstün konumunu Osmanlılık ideolojisi ile sürdüremedigi noktada, milliyetçi, ırkçı fikirlere yönelmiştir.188 Nitekim daha 1906 yılında, henüz iktidarın ufukta görülmediği ve örgütün tüm Osmanlıların temsilcisi olma iddiası taşıdığı yıllarda bile örgütün Türkçü karakteri iyice belli oluyordu. Programlarında açıkça dile getirmemelerine rağmen, örgüt üyeleri arasındaki yazışmalarda, “biz gayrimüslim bir Osmanlıyı Cemiyetimize alırsak, ancak bazı şart dahilinde alabiliriz”; “Cemiyetimiz hâlis Türk cemiyetidir,” gibi ifadeler bolca kullanılmakta-dır. 1% 

h) Eğer özet olarak söylemek gerekirse, “Jön Türklerin en derin özlemlerinin “hürriyet olmuş olduğu doğru değildir. Jön Türklerin en derin isteği Osmanlı İmparatorluğunun parçalanmasını durdurmaktı. Hürriyet ancak dolayısıyla kendilerini ilgilendiriyordu.”!8 Bu nedenle, onları belirleyen bir ilkeden, temelbir düşünceden çok, ilkesizlikten, düşüncesizlikten sözetmek gerekmektedir. Şerif Mardin'in felsefesizlik olarak da tanımladığı bu “düşünce”nin belirgin özelliklerinden birisi, “kısa vadeli, pratik, ‘devlet için geçerli’ çözüm yolları aramasıdır.”1% 

Niyazi Berkes de Jön Türklere, ideolojik yoksulluk ve düşünce belirsizliğinin egemen olduğunu söyler: “Devrim yapılsın, gerisini sonra düşünürüz” felsefesine göre hareket etmektedirler. Bu nedenle, “Jön Türk denen kişilerin düşüncesinde ne devrimcilik, ne halkçılık, ne de ulusçuluk ögeleri vardır.”137 

Buraya kadar saydığımız özelliklerinden dolayı Jön Türk hareketinin, Abdülhamit'le aralarındaki benzerliklerin farklarından daha büyük olduğunu söylemek fazlaca abartılı bir tesbit değildir. “Jön Türk, iktidar ile muhalefet arasında çok büyük bir ideolojik yakınlık demektir.”138 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“Bu yüzdendir ki siyasal kavgaları ılımlı olmuş ve aralarındaki çatışmaları, çoğu kez işbirliği dönemleri izlemiştir.”139 Abdülhamit'in Jön Türklere karşı izlediği politikalardan da bunu çıkartmak mümkündür. 


Muhalefete Karşı Yumuşak Tavır 


Abdülhamit'iri muhalefete karşı tavrını, Jön Türk kaynaklarında ileri sürüldüğü gibi, zulüm, işkence ve baskıdan ibaret göstermek son derece yanlış olur. Elbette yönetim despotik karakteri gereği, keyfiliğe dayanıyordu. Fakat Abdülhamit muhalefete karşı son derece dikkatliydi. Baskı ve terör dışında uzlaşma ve anlaşma yollarını da sürekli açık tutmuş, birçok durumda son derece yumuşak davranmayı tercih etmiştir.140 

Abdülhamit, insanların para ile satın alınabileceği fikrinden hareket ediyordu. Ona göre “para ile satın alınmayacak vicdan yok idi. Olsa bile, para ile hiç olmazsa yumuşayabilirdi.”141 Baskı ve terör, eğer para ve mevki ile insanları satın alamazsa gündeme getirilecek metodlardı. Abdülhamitin uzun yıllar Sadrazamlığını yapmış Sait Paşa'ya göre, Padişahın insan felsefesi şöyleydi; “İnsanlar iki kısımdır. Birinci kısma dahil olanlar menfaat sağlamak suretiyle ikinci kısımda olanlar da iyi muamele ile kazanılabilirler. Maddi menfaate düşkün olanların hırsları saltanatın kudreti ile temin edilir. Böyle bir düşkünlükleri olmayanların kalplerini kazanmaya bizzat kendi karakterleri elverişlidir. İstisna olarak bu iki kısının dışında kalanlardan kendisine gölge yapanlar da sırası gelince hesapları görülür.”14 Bu nedenle muhalefetinden şüphe edilen insanlara paralar teklif ediliyor, muhalefet yapmamaları için basın ve yayın organlarına paralar dağıtılıyordu.18 İttihat ve Terakki'ye karşı da esas olarak bu metodla mücadele edilmiştir. Önce parayla satın alınmaya çalışılmışlar bunu kabul etmeyenlere ise baskı uygulanmıştır. Örgütün uzun yıllar yurt dışında liderliğini yapmış Ahmet Rıza'nın hayatında bu politikanın evrelerini gözlemek mümkündür; “Daha Meşveret'i yayınlamamıştım. 
Gazetelere ara sıra makaleler yazıyordum: (Dönemin Paris Elçisi Münir Paşa) beni iknaya çalıştı. Memuriyet olmadığı halde toptan bir para teklif etti.”144 Ahmet Rıza'yı satın almak için birkaç sefer daha uğraşılır. 
Ama sonuçta, “para kabul etmediğim ve yayına devam ettiğim için Saray beni gıyaben yargılayarak mal varlığıma el konularak, prangaya mahküm etti. Bu da yeterli görülmeyerek Paris mahkemesinde aleyhime dava acıldı.”145 Aynı baskılar Fransız hükümeti üzerine de yapılır. Sonuçta, “Bakanlar Kurulu Meşveret'in Fransa'da basım ve dağıtımını yasakladığı 
gibi, Ahmed Rıza Bey'i de sınır dışı etme kararı aldı. ” 148 

Ahmet Rıza'nın teklif edilen para ve mevkileri reddetmesi Jön Türk hareketinin geneli ile kıyaslandığında oldukça aykırı bir davranıştı. Kural olarak gerek İttihat ve Terakki örgütü gerekse tek tek birçok muhalif unsur 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Sultanla pazarlık etmeyi, para ve mevki karşısında muhalefetlerini yumuşatmayı veya tamamen vazgeçmeyi kabul etmişlerdir. 

Abdülhamit ile örgüt arasındaki ilk ciddi pazarlık 1897 yılında yapılır. 
Hanioğlu, pazarlık yapmak üzere Avrupa'ya yollanan Ahmed Celâleddin Paşa'nın örgüt üyeleri tarafından büyük bir heyecanla beklendiğini aktarıyor. 47 Yapılan görüşmeler sonucu o tarihlerde örgütün önderi durumunda olan, Mizancı Murat yurda dönmeyi kabul eder. Ayrıca, yurt dışına kaçanlar için af çıkarılır. Buna karşılık İttihat Terakki örgütü de yayınları kesmeye ve gelişmeleri beklemeye söz verir, Üstelik, “cemiyet. merkezi, eski merkez yayın organının basıldığı matbaayı Ahmed Rıza Bey ve arkadaşlarının bütün itirazlarına rağmen... Ahmed Celâleddin Paşa'ya devretmislerdi”.149 

Ikinci pazarlık gene o yıl içinde, bu sefer Contrexville yerine Mısır'da yapıldı. Pazarlık sonucu Mısır şubesinin kapanması ve evrakların teslim edilmesi karşılığında bin İngiliz lirası alındı. Bu para ile Avrupa'ya gitmek isteyen üyelerin yol paraları karşılandığı gibi, yapılan anlaşmaya aykırı biçimde yeni bir derginin finanse edilmesi yoluna gidildi. 

Pazarlıkların, örgütün güçlü olması nedeniyle yapıldığı sanılmamalıdır. 
Bunun aksi bir durum sözkonusudur. Sultan Abdülhamit, kazanılan Yunan savaşı nedeniyle iktidarını sağlamlaştırmıştır ve son derece güçlüdür. 
Buna karşı ise İttihat Terakki'nin durumu oldukça kötüdür. “Birazdan başlayacak pazarlıklar sırasında; Osmanlı yönetimi tarafından hazırlanan listelerde sempatizan talebeler dışında tam anlamıyla Jön Türk olarak Paris'de sekiz, Cenevre'de on dört kişinin kaldığı anlaşılıyor ki bunların büyük çoğunluğu da pazarlıklar sonucu geri dönmeye karar vereceklerdir.”159 Bir yabancı gözlemci, İstanbul duvarlarının on mil dışında alelâde Türklerin, Jön Türk partisi veya softalar konusunda hiçbir şey bilmediklerini söyleyerek, muhalefetin daha çok saray çevresiyle sınırlı oldugu gerçeğini dile getiriyordu. 51 

Nitekim Mizancı Murat'ın anlaşma yaparak geriye döndüğü, paraların alındığı dönemde örgütün yurt içindeki tablosu içler acısıdır. İstanbul'da Jön Türkler'e yönelik yoğun tutuklamalar yapılmaktadır. Öğrencilere karsı son derece sert önlemler alınmıştır. Alınan önlemler öylesine sıkıdır ki, artık öğrenciler şehir içinde dahi istedikleri gibi dolaşamıyorlardı. 

Abdülhamit'in, bu kadar zayıf bir örgütle bu kadar çok uğraşması fazla anlamsız görülebilir. Fakat muhalefetin Saray'ın içinde oluşması ve sürekli darbe veya suikast yolları araması Abdülhamit'i korkutmuştur. Ve prestijinin son derece yüksek olduğu bir noktada olaya kesin bir son vermek istemektedir. 

1898 ve 99 yıllarında da çeşitli pazarlıkların yapıldığını görüyoruz. Bu 
anlaşmaların ilkinde, “Şeref Mahkümları”nın (1897'de Libya'ya sürülenler) affedilmesine karşılık olarak örgüt, yayın organlarında yazıların dilini 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yumuşatma sözü veriyordu. Yapılan diğer pazarlıklarda ise örgütün önde gelen liderleri ömür boyu aylıklarla, çeşitli elçiliklere devlet memuru olarak atandılar. Verilen söz ise yayınlara ara vermekti. Çeşitli aralıklarla bu pazarlıklar 1899 yılında da sürdü. Sonuçta, hükümetten para sızdırmanın Jön Türkler tarafından bir siyaset haline getirildiğini görüyoruz. Yeni isimler altında bir takım dergiler çıkarılmakta sonra bunlar hükümete satılmaktadır. Elde edilen parayla çıkartılan yeni dergilerin de satılmasıyla bu oyun sürüp gitmektedir. Sonuç örgüt açısından son derece acıklıdır. Jön Türkler, “Hem vatandaşlarının hem de kendi gözlerinde değerlerini yitirdiler.”152 

Jön Türk önderleri bu pazarlıkları, para sızdırmak amacıyla yaptıklarını anlatıyorlardı ama bu hiç inandırıcı değildi. Kendisine karşı mücadele ettikleri bir iktidarla pazarlığa oturmanın, elçilik memuru olarak görev yapmanın, satış için şikeli dergi çıkarmanın anlatılacak bir tarafı olamazdı. 
Tam bir moral çöküş ve dağılma sözkonusuydu.”3 Artık İttihat ve Terakki örgütünün varlığından sözetmek oldukça zordu. Bu durumun 1906 yılında, 1908 devriminin gerçek örgütleyicilerinin ayrı bir örgüt kurmalarına kadar devam ettiğini söyleyebiliriz. Yalçın Küçük, İttihat ve Terakki hareketinin Abdülhamit ile giriştiği pazarlıkları haklı olarak, “sistematik ahlâksızlık” olarak değerlendiriyor ve bunu “muhalefet ile iktidar arasında teorik ayrışmanın” yokluğu ile acıklıyor.154 

Abdülhamit'in muhalefete karşı gündeme getirdiği bir diğer yaygın cezalandırma metodu da sürgüne yollamaktı. Tahsin Paşa anılarında, Abdülhamit'in en çok Meşrutiyet kelimesinden korktuğunu söylüyor.155 
Abdülhamit en küçük bir siyasal faaliyetten dahi kuşkulanarak cezalandırma yoluna gidiyordu. Örneğin, 1881 yılında iki öğrenci, yazdıkları bir makalede, Mithat Paşa'nın mahkeme kararı alınmadan sürülmesinin Kanun-u Esasiye aykırı olduğunu iler sürdükleri için, Rodos'ta 15'er yıl kalebentliğe mahküm ediliyorlardı. 1900 yılında ise Servet-i Fünun dergisi yazarlarının, İngiliz Elçiliğine gidip, İngiltere'ye Boer'lere karşı yaptıkları savaşta başarı dileğinde bulunmaları politik bir eylem sayılıyor ve yazarların her biri ayrı yere sürülüyordu.156 

Döneme ilişkin eserlerde yukarda aktardığımız örneklerden daha basit ve hattâ saçma nedenlerle sürgüne yollananlar hakkında hikâyelerbulmak mümkündür. En küçük bir şüphe dahi sürgüne gönderilmek için yetiyordu. Fakat sürgüne yollananlara, yol parası ve harçlık da verildiği için, “öyle bir zaman geldi ki yönetim tarafından sürülmek, Avrupa'ya gidebilmenin eniyi yolu oldu.”157 

Sürgüne gönderilen Jön Türklerin anılarından, gerek yolculuk sırasında gerekse sürgünde kendilerine son derece iyi davranıldığını okuyoruz. 
Örneğin, “Şeref Mahkümları”nın elbise, yiyecek gibi ihtiyaçlarının karşı- 
‚anmasından başka kendilerine harçlık da verilmişti.1588 Sürgünde meydana gelen bir olay sırasında bir subayın, silah çekmek isteyen erlere söyledikleri, Abdülhamit'in ve devlet görevlilerinin" tutuklulara hangi gözle baktığını göstermesi açısından ilginçtir; “Dur... Ne yapıyorsunuz?.. 
Deli mi oldunuz siz... onlar bize Padişahın emanetleri. Sonra Padişah hepimizi asar, hepimizi kurşuna dizer.”159 Tutukluların, Padişahın (devletin) emanetleri olduğu fikri öylesine güçlüdür ki, mahkümlar, sürgünde canları sıkılıp çalışmak istediklerinde, bu talepleri, “devlet bir mahkümuna bakamıyor, denilir ve devletin itibarı, şerefi sarsılır,” denerek reddedilir. 

Anayasanın 113. Maddesine dayanarak yapılan bu uygulamaya 1908 
yılından sonra da devam edilmiştir. 1913 yılında Sadrazam olan Mahmut Şevket Paşa, dönemin polis müdürünün hiçbir yargı kararı olmadan insanları sürgüne yolladığını aktarmakta ve durumdan kendisi de şikâyetçi olmaktadır.69 1911 yılında İttihat ve Terakki tarafından Bodrum'a sürgüne yollanan A. Bedevi Kuran buradaki durumdan oldukça olumlu söz etmektedir. “Hapisanede nisbi bir serbestiye maliktik. Arzularımız mümkün mertebe isaf olunuyordu. Muhterem Kaymakam Faik Bey... arasıra ziyaretimize gelmek külfetini ihtiyar ediyorlar, gönlümüzü alıyorlardı.”161 Abdülhamit'in yumuşak sürgün politikasının İttihar Terakki tarafından da devralındığını görüyoruz. 


Muhalefete Yapılan İşkenceler 


“Zindanlar, işkenceler, istintaklar (soruşturma)... Nihayet menfa 
(sürgün) ve yavrularının peşinden menfaya göç eden dağılmış yuvalar. ” 162 
Abdülhamit döneminde tutuklanan, işkence gören ve sürgüne giden bir Jön Türkün oğlu olan yazar, babası ile birlikte yaşadığı dönemi bu özlü sözlerle dile getiriyor. Gerçekten de bu dönemde siyasal amaçla yapılan işkenceler, yaygınlığı itibarıyla, günümüzde, askeri darbeler sonrası yaşananlarla kıyaslanabilir. İşkence, sistemin ayrılmaz bir parçası haline getirilmiş ve geniş olarak uygulanmıştır. 

Abdülhamit döneminde siyasal amaçla yapılan işkence uygulamalarında ulusal kökenin yine önemli bir rol oynamaya devam ettiğini görüyoruz. Daha önce değindiğimiz gibi, Bulgar, Ermeni gibi uluslara mensup kişilere yönelik idam ve işkenceler, Abdülhamit döneminde artarak devam etmiştir. 

Türk muhalefet hareketine yönelik politikalarda ise bir önceki döneme göre önemli değişiklikler sözkonusudur. Bu kesime karşı da işkence önemli bir araç olarak gündeme sokulmuş, işkencelerde ölenler olmuştur. 
İdam cezasının ise pek kullanılmadığını görüyoruz. Ayrıca azınlık uluslardan farklı olarak Türk muhalefet hareketinin sadece baskı, teror ve 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iskence uygulamalarına maruz kalmadığını yukarda görmüş bulunuyoruz. Türk muhalefet sık sık affa uğramakta veya ödüllendirilmekicdir. Iktidarla büyük ölçüde iç içe olmanın getirdiği bir sonuc olan bu duram, dönemin işkenceleri ele alınırken mutlaka gözönünde tutulmalıdır. Burada ağırlıkla Türk muhalefet hareketine karşı yürütülen işkence pratiklerine bazı örnekler vereceğiz. 


Ali Suavi Vakası 


1878 yılında Yeni Osmanlıların önde gelen isimlerinden Ali Suavi, etralına 
topladığı bir grup muhacirle, Abdülhamiri devirmek, Sultan Murat'ı Padisah yapmak amacıyla onun gözaltında tutulduğu Çırağan Sarayı'nı basar. 
Çırağan Baskını olarak tarihe geçen bu olayda, Ali Suavi de dahil, 20 dolayında kişi öldürülür.163 Olayın duyulması üzerine, “Istanbul yerinden oynadı. Çırağan civarında kati ve itlaf edilen muhacirlerden gayri olup askeri ve zabtiyeler vasıtasıyla yakalanan iki yüz kadarı Yıldız Sarayı'na naklonularak hapis ve tevkif edildiği gibi İstanbul'da Sultan Murat hazretlerinin yakınlarından sayılan ne kadar zevat, varsa hepsi birer birer toplanılarak Yıldız'a götürülüp hapsolunmuşlardır.”164 

Kendisi de süpheli şahıslar arasında sayılarak tutuklanan yukardaki satırların yazarı. Sarayda yapılan işkencelere şahit olmustur. “İstinak olunduğunı yerin bir köşesinde, bir muhaciri istinak eden bir mustantik, biçareyi şiddetle tazyik ve işkence ettiğini ve hattâ ispermecet mumunu gözüne sokarak yakmak suretiyle bir gözünü kör ettiğini gördüm. Herilin yürekler acısı feryadı etrafı velveleye verdiği halde hiçbir taraftan ehemmiyet verilmedi. Biçare ertesi günü diri diri bir çukura atılıp, gömüldüğünü haber aldım. ”165 

Sarayda yapılan bu işkenceli sorgulamalar Abdülhamit rejiminin bir yeniliğidir. “Yıldız'da hafiyelerin ihbar ve iftira kurbanlarını mahkeme 
etmek için özel soruşturma komisyonları ve mahkemeleri kuruldu. 168 
Burada dikkati çeken nokta, özel hir işkence odasının olmayışı ve sanıkların birarada sorgulanmalarıdır. Sorgulamalar, konunun önemine göre genellikle Sadrazam veya benzeri yüksek rütbeli görevlilerce yapılırdı. 
Abdülhamit'in kendisi de önemli bulduğu bazı sorgulamalara doğrudan katılmıstır. 

Özel komisyonların ve iskenceli sorusturmaların, Anayasa'nın fevkalâde mahkemeler ve adli komisyonlar kurulamayacağı yolundaki acık hükmüne rağmen!67, meclis kapatılmadan önce faaliyete geciniş olmaları ihtimali vardır. Meclis 13 Şubat'ta kapatılınış, Çırağan Baskını ise Mayıs ayında yapılınısuır. Basiretci Ali tutuklan masından önce Sarayın adının, yapılan soruşturma ve işkenceler nedeniyle korku saldığını aktarmaktadır. 
"Bu vak'amın ertesi günü matbaada otururken iki hafiye gelip. ‘seni Sa- 


255 


raydan istiyorlar” diyerek beni aldılar ve Yıldız'a götürdüler. Padişah sarayından istenen kimsenin elbette bir lütuf göreceğim diyerek memnun ve mesrur olması tabii iken, Abdülhamid'in zulümleri malüm ve sarayı da bir darülazâp olmasına mebni, seni saraydan istiyorlar denilen zat; ‘eyvah mahvoldum, evlad ve ayâlim perişan, hanem harap olacak... diye müteessir ve mahzun olurdu.”168 

Bu olaydan birkaç ay sonra ikinci Çırağan vakası meydana gelir. Sanıklar eyleme geçmeden yakalanırlar ve sorguları yine Sarayda yapılır. 
Dikkat çeken nokta her iki durumda da ölüm cezası verilmemesi ve sanıkların İstanbul dışına sürgün edilmeleri veya hapis cezası ile yetinilmesidir. Bu Abdülhamit'in önemli bir taktiğidir. Batı tarafından fazlası ile göz altında olan İstanbul'da idam ve benzeri uygulamalardan çekinmekte, sanıkları sürekli ıssız köşelere sürmektedir. Eğer bunların arasında öldürtmek istedikleri varsa, aradan biraz zaman geçmesini beklemekte ve olay soğuduktan sonra bu tür cezaları uygulatmaktadır. Mithat Paşa olayı bu taktiğe verilebilecek bir örnektir. 


Mithat Paşa'nın Yargılanması ` 


Abdülhamit, intihar eden amcası Sultan Abdülaziz'i öldürdükleri gerekçesiyle, Mithat Paşa ve arkadaşları hakkında 1881 yılında dava açmış; sanıklar, sarayda yapılan özel sorgulama ve mahkemeden sonra önce ölüm sonra sürgün cezasına çarptırılmışlardır. Abdülaziz'in öldürüldüğü mü yoksa intihar mı ettiği Türk tarihçileri arasında uzun süren bir tartışmanın konusu olmustur.169 

Abdülhamilin, bugün artık bütünüyle düzmece olduğunu bildiğimiz bu iddia temelinde Mithat Paşa ve arkadaşlarını ortadan kaldırtınasının çeşitli nedenleri vardır. En önemli neden, Çırağan baskınlarının da gösterdiği gibi, Sultan Murat'ın yeniden Padişah olmasını isteyen güçlerin var olması ve Abdülhamit'in kendi yerinden korkmasıdır. Daha önce iki defa Padişah devirmiş Mithat Paşa ve arkadaşları bu nitelikleriyle ciddi bir tehlike teşkil etmektedirler. 

Ayrıca, Abdülhamit'in anılarında da belirttiği gibi, hiçbir Osmanlı Sultanı, kendisini iş başına getirse dahi, Sultan devirme yoluna başvuran devlet memurlarını hayatta bırakınazdı.179 Bu Sultanlık yanında ikinci bir iktidar odağının kabulü anlamına gelirdi ki buna müsaade edilemezdi. Bu nedenle saray darbesi yapan memurlar daima kendilerinin iş başıma getirdikleri Sultanlar tarafından öldürülmüşlerdir. Abdülhamit de bu geleneğe bağlı kalarak kendisine alternatif olabilecek bir iktidar odağını ortadan kaldırıyordu. 

Mithat Paşa ve arkadaşlarının mahkemesi Yıldız Sarayı'nda yapıldı. 
Soruşturmalar ise aylarca sürdü. Bazı sanıklara üç ay boyunca işkence 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yapıldı.171 Bu işkenceler sonucu üç saray hizmetçisi Padişahı öldürdükleri yolunda ifade verdiler. İfadelerin son derece çelişkili olması, iddialara ilişkin hiçbir delilin bulunmaması, diğer sanıkların işkencelere rağmen suçlamaları reddetmeleri hiçbir rol oynamamış ve sanıklar ağır cezalara çarpurılınışlardır. 

Mahkemenin baştan sona düzmece oluşu, üstelik Yıldız Sarayı'nda görülmesi uluslararası planda da büyük tepkilere yol actı.172 Yalnız bunlar Mithat Paşa'nın kurtulmasına yetmedi. Yapılan baskılar sonucu hakkında verilen ölüm cezası, müebbet hapis ve sürgün cezasına çevrildi. Gönderildiği Taif’te ise 24 Nisan 1884'de boğularak öldürüldü. 73 Diğer sanıklar 
ise cezalarının tümünü yattıkları halde serbest bırakılmadılar. Toplam 12 
sanıktan hayatta kalan dördü, 1908 devrimi ile zindan hayatından kurtulabilmişlerdir. Abdülaziz'in emir subayı (Mabeyinci) Fahri Bey başta olmak üzere bazı sanıkların sürgünde kaleme aldıkları anılarından Sarayda yapılan işkenceler hakkında ayrıntılı bilgiler elde etmekteyiz.174 Abdülhamitin kendisi de bu işkencelere doğrudan katılmıştır. 

Sanıklara üç ay boyunca yapılan işkenceler şunlardır: günlerce aç tutmak, uyutmamak, ayak üstü tutmak, kaba dayak atmak, özel mengene ile hayaları sıkmak, kızgın sobanın yanında tutmak, kızgın demirle vücuda vurmak, sobanın kapağını açarak içine atma tehdidi, silahla öldürme tehdidi, koltuk altlarına sıcak yumurta koymak, sarayın bahçesinde duvara dikerek taşlama, mahkemede konuşmasına engel olmak için ilaç verme, bir mağarada, saatlerce suyun ve pisliğin içinde tutma... 

Bu işkenceler sarayın herhangi bir odasında yapılmaktadır ve sık sık bu odalar değişmektedir. Kimi zaman sanıklar Hareme alınarak işkenceye orada devam edihnektedir. Özel bir işkence odası yoktur. Sanıklar birbirlerine işkence yapıldığını duyabilmektedirler. Ayrıca işkence yapılan odalar perdeyle ikiye bölünmüştür ve Padişah bu perdelerin arkasından işkenceleri izleınektedir.17 Fakat genel olarak seyretmekle yetinmemekte, birçok işkenceye katılmakta ve yönetmekte 176 hattâ birçok işkenceyi de doğrudan kendisi yapmaktadır. Kaba dayak atmak,!”” kızgın demirle dövmek, kızgın sobaya sokmak, silahla ölümle tehdit etmek bizzat Abdülhamit tarafından yapılan işkenceler arasındadır. 178 

İşkencelere hemen hemen önde gelen tüm devlet erkânı katılmaktadır. 
Mahkeme heyeti de işkencelerde hazır bulunmaktadır. Tüm bunların Abdülhamit tarafından düşünülmüş tedbirler olduğunu söyleyebiliriz. 
Mitlıar Paşa'ya ilişkin verilen ölüm cezasının doğru olduğuna ilişkin bir belgeyi de tüm önde gelen devlet memurlarına imzalatmıştır. Böylece devlet erkânını da yapılan işkencelerin ve verilen cezaların sorumluluğuna ortak ederek ilerde muhalefet etme şanslarını ortadan kaldırımaktachr. 

Sarayda yapılan bu işkencelerde dikkati çeken nokta herhangi bir iskence odasının olmaması ve işkence aletlerinin son dereccilkel oluşudur. 
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Özel işkence odaları, gizli hapisaneler, örgütlü ve korkunç işkenceler ve işkence aletleri gibi iddia veya söylentilerin aksine, ilkellik, acemilik, beceriksizlik ve örgütsüzlük sözkonusudur. Bu nedenle bazen işkenceler sırasında son derece gülünç olaylar meydana gelmektedir. Sanığı dövecek sopa bulamayıp, bahçeden ağaçtan dal kestirerek bununla sanıkları dövmek;!? azgın köpeğe parçalatacağız denerek bir köpeğin getirilmesi ama köpeğin sadece sanığı koklamakla yetinmesi ve bunun üzerine köpeğin kovulması;18 sanığa giydirilen şalvarın içine konmak üzere getirilen kedinin kaçması;!8! sanıkların önden, Sultanın arkadan kovalamaca oynamaları;182 bu trajikomik durumlara verilebilecek örneklerden sadece bazılarıdır. 

Jön Türklerin anılarından bu konuda zamanla bazı ilerlemeler kaydedilmekle birlikte hâlâ benzeri ilkelliklerin ve örgütsüzlüklerin devam ettiğini anlıyoruz. 


Jön Türk18 Tutuklamaları 


İttihat Terakki örgütünün ilk kuruluşu 1889'dur. Fakat örgütün ilk eyleme geçişi 1895 yılını bulur. Bu tarihte Istanbul'da yapılan Ermeni gösterisi ve bunun sonucu ölüm olaylarının meydana gelmesi, ittihat Terakki'nin kurucusu olan öğrencileri harekete geçirmiştir. Ermenilerin de sert bir biçimde eleştirildiği bir bildiri İstanbul'un her yerinde dağıtılmıştır.14 Bu eylemden sonra ilk geniş tutuklamalar da başlamış ve örgütün kurucu 
üyeleri hemen yakalanarak sürgüne yollanmışlardır.!8 Bundan sonra, 1908 
yılına kadar tutuklama, işkence, hapis, sürgün Jön Türk hareketinin ayrılmaz parçası olmuştur. 

Aslında Saray örgütün kuruluşundan hemen haberdar olmuştur. İbrahim Temo anılarında 1889 yazında gözaltına alındığını aktarmaktadır. İlk tutuklamalarda yakalanan öğrencilere herhangi bir işkencenin yapılmadığını görüyoruz. Sanıklara genel olarak son derece yumuşak davranılmış ve sonra da affedilmislerdir.1%8 Bunda örgütü kuranların genç olmalarının ve yönetimce fazla ciddiye alınmamış olmalarının payı vardır.187 Askeri okullarda belli aralarla yapılan ve giderek süreklilik kazanan tutuklamalarda zamanla işkence yapılmaya da başlanmıştır. 

Yalnız burada bir noktaya dikkat çekmek gerekmektedir. Biz burada işkenceyi bir siyasal soruşturma metodu olarak ele almaktayız. Yoksa belirtmek gerekir ki, bu dönemde de sopa ve dayak, askeri disiplinin ve eğitimin ayrılmaz parçası olarak okullardayaygın olarak kullanılmakta ve bu nedenle sık sık ayaklanmalar olmaktadır.188 Hattâ atılan dayaklar sonucu sık sık ölüm olayları meydana gelmektedir.189 

Saray, özellikle 1896-97 yıllarında, hareketin üzerine oldukça sert gitmiştir. 1895 yılında ilk kurucularının kaçması veya sürgüne yollanniası ile 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Istanbul'da örgüt kabuk değişimine uğramıştır. Özellikle devlet memurlarının da katılması ile, Ittihat ve Terakki sıradan bir öğrenci örgütü olmaktan çıkmış, sarayda darbe planları yapabilecek gizli ve güclü bir örgüt halini almıştır. Fakat suikast planı uygulanmaya konmadan açığa çıkmış ve son derece geniş tutuklamalar yapılmıştır. 

Sonuçta, “Saray tutuklular için kademeli bir sürgün planı uygulamaya koydu. Askeri bir hareketten çekinildiği için... (bazı kişiler) görünüşte göreve atanmış olarak sürüldüler ve yeni vazifelerinde sıkı gözetim altında tutuldular. Diğer önde gelen kimseler ise, derhal vapura bindirilerek uzak bölgelere, bazıları da Anadolu vilayetlerine gönderildiler. 9 Sarayın, suikast gibi bir iddiaya rağmen sanıklara son derece yumuşak cezalar vermesi dikkat çekicidir. 

Bu tutuklamaları ertesi yıl ikinci bir tutuklama dalgası takip etti. Sonuçta İttihat Terakki örgütünün yurt içi örgütlenmesi tamamiyle çökertildi. Bu dönemde ne kadar kişinin tutuklandığı ve sürüldüğü konusunda kesin bir sayı yoktur. 1896 yılındaki ilk tutuklamalarda 350 kişi gözaltına alımıştır.19! 1897 yılında ise 200 dolayında kişinin gözaltına alındığını tutukluların kendileri aktarmaktadır.(92 Dönemin bazı yabancı kaynaklarında ise toplam 630 kişinin tutuklandığı bildirilmektedir.183 

Bu yıllardaki tutuklama. sürgün ve işkencelere çeşitli anılarda değinilmektedir. Anılardan da anlıyoruz ki, tutuklamaların daha öncesi ile kıyaslanamayacak boyutlarda ve ilk geniş çaplı siyasal tutuklama olması, Jön Türk hareketinde büyük bir korkuya yolaçmıştır. “Saray gözlerini dört açmıştı. Tevkifler, işkenceler, hapis ve nefiler bütün şiddeti ile devanı ediyordu. Yer yer divan-ı harpler kurulmuştu, mahalle mahalle evler basiliyor, sokaklarda gençler tutuluyor zindanlar doluyordu.”1* Olayın yarattıgı korku nedeniyle, tutuklama ve sürgünler konusunda son derece abartılı bilgiler aktarılmakta, tutuklananların sayısı binlerce diye verilmektedir.195 Oysa gözaltına alınanlardan işkence görenlerin sayısı sınırlıdır!% ve hepsi de tutuklanmamıştır. İçlerinde sağlık nedenleriyle serbest bırakılanlar dahi olmuştur.19 Ikinci tutuklama dalgası ile sürgüne yollananlardan Libya'ya sürülenler adlarından en çok bahsedilen grup olmustur.198 Sürgüne gönderildikleri geminin adından da esinlenerek, “Sergf Mahkümları” olarak adlandırılan tutuklular daha sonra Abdülhamit ile örgüt arasında yapılan pazarlıklar sonunda af edilmişlerdir. Bu tutuklulardan Ali Fahri Ağababa'nın anılarından dönemin işkence yerleri ve işkenceleri konusunda ayrıntılı bilgi elde etmek mümkündür 18 Bıranılarda dikkatimizi çeken noktalar şunlardır, 

İşkence yerleri oldukça genişlemiştir. Hemen hemen her askeri okul, önemli cezaevleri ve karakollar işkencehane olarak kullanılmaktadır. 
“İstanbul dendiği vakit artık, bir nefret ve korku raşesiyle titrememek mümkün değildir... Şimdi onun her taralı işkencehanelerle doludur. En 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başta Yıldız Sarayı olmak üzere, Beşiktaş karakolu, Taşkısla, Harbiye Mektebi, Tıbbiye ve Tersane zindanları gibi Zaptiye Kapısı, Mehterhane gibi yerlerden titrek ve korkak iniltiler, boğuk feryatlar duyulur.”200 

Ali Fahri, gördüklerine ve duyduklarına dayanarak, bu yerleri ve buralarda yapılan işkenceleri tek tek anlatmaktadır. “Zaptiye Kapısı'nda... pek nazik ve samimi bir eda ile sorgu başlar: Bu tarz istintak (sorgu) verimli olmazsa, dayak, kömürle zehirleme baygınlıkları, aç bırakılmak gibi işkenceler birbirini takip eder. Uzaktan, derinlerden, bulunduğunuz kapalı yerin altından, boğuk sopa darbeleri, iniltiler, (eryat... Ve istimdatlar isitirsiniz, ”201 

Padişah, Yıldız Sarayı'ndaki soruşturmalara katılmakta ve iskencelerde hazır bulunmaktadır. “Burada istintak iki surette cereyan eder. Daha açık birifade ile iki yerde.hakimler heyeti vardır. Yıldız içindeki hususi dairede -ki coğunlukla “Çit” köşkü olur- ve civardaki ikinci tümen merkezinde... 
Padişah, ınalüm olan her şeyi tecessüs etmek huyu ile sorguların çoğunu görür, yahut mutlaka işitir.22 İşkencenin en yoğun olarak yapıldığı yerlerden birisi Beşiktaş Karakolu'dur. “Çünkü buranın mustantiki, hakimi, icracısı, meşhur Hasan Ağa'dır... bu mel'un hali yenin istintak ve muhakemesi, pek tabidir ki, dayak ile kırbaç ile öldürmek ve boğmak ile olurdu. 
Beşiktaş Karakolu'nda, istintak odasına girilir girilmez göz duvarlarda asılıduran kırbaçlara, usturpulara, kol ve ayak bağlamağa mahsus birçok iplere takılıp kalırdı.”203 

Sanıkların gözaltında tutuldukları yerlerin ve cezaevlerinin durumu ise içer acısıdır. Askeri okullarda kahve ocakları gözaltı yerleri olarak kullanılımaktachr. “Süprüntülerle, kemik kırıntılarıyla, dayanılmaz bir koku yapan bu kahve ocakları pek dardır... (bu gözalu yerlerinden) Tıbbiye Mektebi'nin hapisanesi olan Camialtı pek meşhurdur... Bu Camialu'na, toprak üstünden yirmibeş ayak merdivenle inilir. İçerisi birçok kemerler ile bölünmüştür. Sathından altı metreyüksekte demir yoluna nazır, iki dar delikten başka, pencere namına birşey bulunmadığı icin icerisi çok karanlık ve rutubetlidir. O kadar ki, beş dakikada bir paket tütün camur haline gelir. İsnad olunan suç büyük ise, bu büyük makberin içinde gezinmeye elvermeyen, küçük küçük localar vardır. Sanığı onlardan birine ukarlar. Artık bir parça oturmaktan bile mahrum, daima ayakta, daima 
ruhen azapla, saatleri doldurmaya uğraşır.” 24 

Askeri okullar aynı zainanda bir işkence yeridir. Gündüzleri kahvchanelerde gözaltında tutulan öğrencilere geceleri okul müdürünün odasında ceşitli işkenceler yapılmaktadır. “Bu iyi adamdan çok seyler öğrendim. Her gece nazırın odasında sorgulama varmış... Etendilere dayak anyorlarmıs. 
Bizzat Nazır Paşa da tokat vuruyormus... Sorgular bittikten sonra efendileri geceleyin araba ile gönderiyorlarmış, ama nereye olduğu mechul imiş.”25 Gözaltına alındıktan sonra okulun hademesinden bunları öğrenen askeri öğrencinin kendisi de benzeri işkenceleri yaşayacaktır.20 

Cezaevlerinin durumu da gözaltı ve işkence yerlerinden pek farklı değildir. Örneğin Tophane zindanında tutuklanan A. Bedevi Kuran buranın durumunu şöyle anlatmaktadır: “... Mektepten Tophane zindanına gönderildik. Ben tek başıma bir odaya tıkıldım. Odanın vaziyeti pek fena idi. Başucumda camsız ve demir parmaklıklı bir pencere vardı. Ayak tarafımda bulunan demir kapı ise yarıya kadar parınaklıktan ibaretti. Kar serpintileri pencereden içeri düşüyor; esen rüzgâr bir taraftan girip öbür taraftan çıkıyordu. Bu cereyan arasında yataktan yorgandan mahrum, ot minder üzerinde yatmaya mecbur tutuluyordum... Hülasa uzun müddeti Tophane zindanında, kış kıyamette yorgansız ve yataksız ot minder üzerinde yattım. Hastalandığım vakit ilaç bile vermediler. Mevkufiyetim devamınca mideme ekmek ve sudan başka birşey gitmemişti... Neticede beni idama mahküın ettiler. "207 

Bir güvenlik tedbiri olarak sanıkların yerleri durmadan degistirilmektedir. Son derece yaygın ve geniş uygulanmış olmasına rağmen işkencelerde ilkellik ve acemilik dikkat çekmektedir. Ne özel örgütlenmiş işkencehane ne de geliştirilmiş işkence teknikleri sözkonusudur. Sadece elde var olan yerler bu amaçlar için de kullanılmaktadır. Özellikle Sarayda yapılan iskencelerde, işkence aletlerinin yokluğu dikkati cekmektedir. Sanıkları dövmek için, şömine maşası kullanılmaktadır. “Bana yiyecek veriyorlar, fakat beni uyumaktan kâmilen menediyorlardı... Gece gündüz isticvap ediliyordum ve cevap vermekten imtina ettikçe şömine maşası ile dövülüyordunı.”208 

Jön Türklere yönelik işkence uygulamaları 1908 yılına kadar kesintisiz devam etmistir.209 Baskı ve işkencenin sadece gözaltına alınanla sınırlı kalmayıp aile üyelerini de kapsadığını görüyoruz.219 Yurt dışından gelen yasak yayınları okumak, dağıtmak veya yurtdışı ile mektuplaşmak işkence görmek için yeterli idi.21! Yine Anadolu'da meydana gelen ayaklanmalarda yakalananlar cla düzenli olarak işkenceden geçirilmişlerdir.212 Istanbul'dan ve dolayısıyla yabancı gözlerden uzak olduğu için de aşağıda göstereceğimiz gibi buradaki işkencelerde sıkça ölüm olayları meydana gelmiştir. 


Idamlar ve İşkencede Ölüm Olayları 


Abdülhamit'in önemli bir özelliği olarak hiçbir idam cezasını infaz ettirmediği çok sık tekrar edilmiştir. “Padişah kan dökmeden tab'an müteneffir ve diyaneten mütebaşi olduğundan mahkemelerce idamına hükm edilen mücrimleri bile öldürtmez, cezalarını küreğe ve müebbed habse tahvil etdirirdi.”213 Bu iddia onu övenler tarafından ileri sürülmemektedir. 
Jön Türk hareketinin önderleri de benzeri şeyleri söylemektedirler. “Abdülhamit zamanında yasal ölüm cezası uygulanmazdı. Onun için İstanbullular sokakta asılmış bir adam hiç görmemişlerdir. Ben de görmedim.”214 Hemen hemen tüm anılarda benzeri iddiaların bulunması oldukça şaşırtıcıdır. Sadece Refik Halit Karay, anılarında, Abdülhamit dönemine ait idam olaylarından bahsetmektedir. “Otuzüç yıl süren saltanatında Abdülhamit sadece, o da başlangıçta âdi katil suçundan bir kadın, öbürü zenci iki kişi astırmıştır, normal mahkemenin verdiği hükümle... 
Arkasından idam kararlarını müebbette çevirmiştir; kendisine bomba atanlarınkini bile!”215 Karay'ın verdiği bilgilerin dışında da Abdülhamit döneminde idam cezaları özellikle azınlık ulus mensuplarına yönelik olarak verilmiş ve bu cezalar uygulanmıştır. 

Bu dönemde, başta İstanbul olmak üzere yerine getirilen idam cezalarına bazı örnekler vermek gerekirse; a) 1878 yılında, Bulgar ayaklanmacısı oldukları gerekçesiyle birçok kişi İstanbul'da idam edilir. “Artık Türkler idam cezalarını başkentte yerine getirmekten dahi çekinmiyorlardı. Çeşitli defalar Bulgar mahkümların sevkleri yapılmıştı. Bunların ya sürüldükleri ya da zindana atıldıkları söyleniyordu. Oysa şimdi, aralarında Bulgar papazların da bulunduğu, kendi milletini Türklere karşı kışkırttıkları iddia edilen mahkümlar, Istanbul'da ölüme götürüldüler. Sabahın erken saatlerinde idamlar yapıldıktan sonra, cesetler, bütün gün boyunca, gögüslerinde suçlarının ne olduğunu gösteren kağıtlar asılı oldugu meydanda bırakıldılar. Cesetler rüzgarda hareket ettikçe ve nöbetçi, göğüse asılan afişin, şaşkın şaşkın bakan seyircilerce görülmesi için ara sıra vücuda vurdukça ortaya çıkan manzara korkunçtu. ”216 

b) 1893 yılında Merzifon'da meydana gelen olaylar nedeniyle tutuklanan 50 Ermeni Ankara'da yargılanırlar. 7 kişi idam cezasına çarptırılır. 
Batı'dan gelen baskılar sonucu, iki kişi hakkındaki karar hapis cezasına çevrilir ve diğer 5 kişi idam edilir.217 

c) 1895 yılında İstanbul'da Ermenilerin yaptığı bir yürüyüş sonucu olaylar çıkar, 20 kişi ölür. “Reuter Haber Ajansına göre, tutuklanan Ermenilere kötü muameleler yapılmış ve sonra idam edilmişlerdir. Bunlardan beş tanesi polis müdürlüğünde öldürülmüşlerdir.”218 Yine bu olaylara ilişkin Fransız konsolosluk raporlarında şunlar söylenmektedir; “Polis sebepsiz yüzlerce insanı tutukladı. Bunlardan birçoğuna kötü ımuamele yapıldı. Tutukluların çoğu hızlı bir yargılama sonucunda idam edildiler,”219 

d) İbrahim Temo'nun aktardığı (Bölüm l'de sözettiğimiz) olaydan da anlaşıldığı gibi bazı bölgelerde eşkiyalık suçundan yakalananlar sadece idam edilmekle kalmamakta hattâ kelleleri süngülere takılarak teşhir edilmektedir. 

Ayrıca seyahatnamelerde gezginciler tanık oldukları çeşitli idam sahnelerini aktarmaktadırlar.20 Fakat bir kural olarak idam cezalarının azınlık 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ülus mensuplarına karşı uygulandığını, Osmanlı muhalefet hareketine karşı idam cezası uygulanmadığını söyleyebiliriz. Verilen idam cezaları, genel olarak Abdülhamit tarafından sürgün cezasına çevrilmiştir. 

Siyasal amaçlı işkencelerde meydana gelen ölüm olaylarına ilişkin bilgiler sınırlıdır. Yukarda Yalçın Küçük'ten aktardığımız, Rus kaynağında sözü edilen 32 Harbiye öğrencisinin öldürülmesi haberinin gerçekçi olmadığını söyleyebiliriz. Benzeri iddialar Jön Türk yayınlarında da sık sık tekrar edilmektedir. Örneğin, İttihat Terakki'nin merkez yayın organı, Osmanlı'da, “Padişah'ın yüzlerce öğrenciyi öldürttüğü ve işkenceye maruz bıraktığı şeklinde” yazılar yeralmaktadır.21 Ali Fahri cle anılarında, isim vermeden bu tür genel ölüm olaylarından bahsetmektedir, “...bu mel'un hafiyenin istintak ve muhakemesi, pek tabiidir ki dayak ile, kırbaç ile öldürmek ve boğmak olurdu... Tıbbiye Mektebi'nin hapisanesi olan (Camialtı) pek meşhurdur... Havadan ışıktan mahrum olan bu yerde pek çok genç, gayretli aydın efendiler solmuş ve ölmüstür.”222 

Bu iddialarda dikkat çekici nokta, bir tek ismin bile anılmamış olmasıdır. Aynı anı sahiplerinin, tutuklamalar, işkenceler, sürgünler konusunda ayrıntılı bilgiler vermelerine, hattâ sağlık nedenleriyle ölenlerin listelerini yayınlamalarına rağmen işkence sonucu öldürülen tek bir ismi bile anmamış olmaları, bu tür bilgilerin abartı ve uydurma olması ihtimalini artırınaktadır.23 Şerif Mardin, İttihat Terakki organlarındaki bu doğrultudaki yayınların Abdülhamit'in halk nezdindeki prestijini sarsmak amacıyla yapılmış, fazla ciddiye alınmayacak propagandalar olduğunu söylemektedir.224 

Elbette Abdülhamit döneminde işkence ile kimsenin ölcürülinediği iddiası doğru değildir. Özellikle azınlık ulus mensuplarına yönelik ve Anadolu'da siyasi takip amacıyla yapılan işkencelerde ölüm olaylarına sıkça rastlanmaktadır. Ayrıca cezaevlerinde sağlık koşullarının yetersizliği nedeniyle çeşitli hastalıklardan meydana gelen ölümleri de elbette bu çerçevede değerlendirebiliriz. Bizim dikkat çekmek istediğimiz nokta, muhalefetin, bu konuda son derece abartılı ve asılsız haberlere dayanan bir politika yürüttüğüdür. 

Son derece yaygın işkence yapılmasına rağmen, İstanbul'da iskence sonucu meydana gelen ölüm olayı oldukça seyrektir. Basiretçi Ali'nin aktardığı ve kendisinin de emin olmadığı, bir göçmenin 1878 yılında iskence ile öldürülmesi olayı dışında, iki ölüm olayı daha tesbit etmiş bulunuyoruz. Birinci ölüm olayı 1890'ların başında meydana gelmisiir. Olayı aktaran, Ingiliz elçilik görevlisidir. 1895 yılında İttihat ve Terakki örgütanün iki temsilcisi ile görüşen, W.G. Max Müller öğrencilerin kendisine bir arkadaşlarının işkence ile öldürüldüğünü anlattıklarını aktarmaktadır. 
İlginc olan, yine aynı görüşmede öğrencilerin, sürgün ve ölümler üzerine anlatılan bazı hikâyelerin abartılı olduklarını söylemeleridir. Öğrenciler, işkencede ölen arkadaslarının ismini ise vermemektedirler.225 1907 
yılında üçüncü bir ölüm olayının daha meydana geldiğini görüyoruz. Bu yılda, Diyarbakırda meydana gelen ayaklanmanın sorumlusu olarak, Mehmet Abul Fazır adında bir derviş tutuklanır. “Üzerinde hükümet aleyhtarı faaliyetlerini açığa vuran belgeler bulunur. Hakimlere ifade vermeyi reddettiği için İstanbul'a gönderilir. Istanbul'da itiraf eldle etmek için emniyet müdürü öyle insanlık dışı işkenceler yaptırır ki zavallı bir şey itiral edemeden ölür,”226 

Bunun dışında sadece bir kaynakta, Hadım Muzaffer Ağa'nın işkence ile öldürüldüğüne ilişkin bir bilgi aktarılmaktadır. “Meşhur Hadım Muzaller Ağa, İngiliz elçiliğine Yıldız Sarayı'nın bir sırrını bildirdiği için... 
iskenceye alınmış ve kudurarak ölmüştür.”227 , 

işkence ile olmasa bile, işkence korkusu ile meydana gelmis bazı intihar olayları vardır. Bunlardan birisini Tahsin Paşa aktarmaktadır. 1905 yılında, Ermeniler Abdülhamit'e başarısız bir suikast düzenlerler, Suikasıçiler yakalanır. “İhtilâlcilerden tahtı tevkife alınan eşhastan birinin bütün esrara vakıf olduğu ve bu adam söylettirilecek olursa pek cok hakikatlerin meydana çıkacağı anlaşılmıştı, Komisyon bu Ermeniyi istivaç etti. Sıkısurdı. 
Fakat arzu olunduğu vechile ifade vermiyordu. Tam manası ile bir komitacı olan bu adam komitenin esrarını vermeye icbar olunur (zorlanır) korkusu ile birgün mevkufbulunduğu mahallin abdesthanesinde intihar etmiştir.”228 Eğer Tahsin Paşa'ya inanır ve Ermeni devrimcinin iskencede öldürülmediğini kabul edersek, işkenceden kurtulmak için intihar ettiği kesindir. 

Benzeri bir intihar olayından da Ali Canip Yöntem bahsetmektedir; “Tıbbiyeye devam eden tanıdıklarımdan Kemal adlı bir genç, kimbilir nasıl bir iftira ile tevkif edilmiş, zaptiye kapısında hapsedilmisti. Zavallı cocuk bir gece abdesthanede, bir ibriğin paslı kolunu boğazına kadar saplayarak intihar etti.”29 

Istanbul dışındaki soruşturmalarda ise işkence ile ölüm olaylarınn cok sık meydana geldiğini görüyoruz. Özellikle çeşitli ayaklanmalar sonrası sorumlu olarak yakalananların soruşturnialarında yapılan işkenceler ölüm ile sonuçlanmaktadır. 1907 Erzurum ayaklanmaları sonrası tuluklananlara yapılan işkenceler buna bir örnek olarak verilebilir. “Yeni vali gizlice araştırmalar yaparak ayaklanmanın önderlerini saptar, dayak ve iskence ile itiraf ettirir. Bu işkenceler o kadar zaliınceydi ki içlerinden iki kisi dayanamaz.”2% Rus konsolosluk raporlarında da bu olaydan bahsedilir ve 92 
kişinin tutuklandığı bildirilir. “Tutuklananlar ağır işkencelere maruz kaldılar ve bunun sonucunda aralarında Mezararkalı Mevlut'un da bulunduğu birkaç kişi öldü.”231 
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Genel Bir Sonuç 


Gerek Sarayda ve gerekse işkencehane olarak kullanılan diğer yerlerde yapılan işkencelerden şu tür sonuçları çıkarmak mümkündür: 

a) Siyasi amaçlı işkencelerde Osmanlı muhalefeti ile azınlık mensuplarına yapılanlar arasında önemli farklar vardır. Osmanlı muhalefet hareketine karşı da işkencenin yaygın olarak uygulanmasına rağmen, bunlara daha “anlayışla” yaklasılmakta ve sanıklar sık sık affa uğramaktadlırlar, 

b) İşkence yaygın olarak uygulanmasına rağmen sistemsizlik ve örgütsüzlük göze çarpmaktadır. Siyasi amaçlı işkencelerin örgütlenmesi ile . 
reform uygulamaları arasında ilginç bir paralellik sözkonusudur. Her ikisine de aynı hava egemendir. Laçkalık, gevşeklik, işlerin örgütlenmesinde acemilik ve beceriksizlik ön plandadır. Reform sürecindeki baştan savmalık işkence pratiğine de yansımıştır. Dolayısıyla işkencenin modem anlamda örgütlenmesi konusunda son derece ağır bir gelişme sözkonusudur, 

c) Osmanlı devlet yapısı siyasal amaçlı işkence pratiğini örgütlemekten uzaktır ve deyim yerindeyse “hazırlıksız yakalanmıştır.” işkence yerlerinin yokluğu, işkence aletlerinin ve pratiğinin ilkelliği bu durumun açık kanıtıdır. Özellikle, sorgulamalarda sanıkların son derece rahat hareket etmeleri ve sorgucularla uzun tartışmalara girmeleri dikkat çekicidir. 
1897 yılında tutuklananlardan Doktor Sabri Bey'in anlattıklarından, bu 
sorgularda sanıkların ileri sürdükleri argümanlarla sorgucuları susturmayı bile başardıklarını okuyoruz.22 

Eğer bu durum anı yazanların abartmalarının ürünü değilse, günümüzede anlamakta zorluk çekeceğimiz bir ilişki sözkonusudur. Sanıklar kendilerini suçlu hissetmemekte ve sorgucular, sanıkların kendileriyle uzun tartışmalara girmelerine izin vermektedirler. Bu, soruşturmalardaki bu rahatlık işkenceci-işkence edilen arasında, günümüzde olana hiç benzemeyen bir ilişkinin varolduğunu göstermektedir. 

Bizzat kendi aktardıkları anılardan dahi Jön Türklerin işkencelerin korkunçluğu üzerine anlattıkları hikayelerin ya uydurma ya da büyük abartmalara dayandığını çıkartmak mümkün olmaktadır. 

d) Siyasi amaçlı işkencelerin, yaygın varlığına rağmen henüz devlet aygıtıiçerisindeayrı olarak örgütlenmiş bir yapısı yoktur ve siyasal amaçlı işkence ile, günlük açık şiddet ve terör uygulamaları arasında, işkence metodları itibarıyla büyük farklar yoktur. Daha çok, bilinen kaba metodlara başvurulmaktadır. 

işkencelerin daha ince tekniklerle yapılması ve sistematik bir nitelik kazanması, Jön Türklerin işbaşına gelmesiyle olmuştur. Abdülhamit döneminin işkence pratiğini yaşamış Jön Türk kadroları, yaşadıkları işkence tecrübelerini, yeni işkence metodları geliştirmekte kullanmışlardır. lşkencede modernleşme, toplumsal modernleşmeyi gerçekleştirecek kadroları şart koşmaktadır. 


Yönetici Zulümleri 


Bu dönemde merkezileşme artmış, özellikle telgraf sisteminin yaygın örgütlenmesi sayesinde nierkezi denetim güçlenmişse de yönetici zulümlerinde büyük bir değişiklik olmamıştır. Rüşvet, vergi toplamada işkence, adalet kurumunun laçkalığı, eşkiyalık ve güvenlik sorunu yine dönemin temel sorunlarıdır. “...(1.) Meclis zabıtları tarandığında ortaya şöyle bir tablo çıkmaktadır. Hükümet ve idare cehalet, yolsuzluk, rüşvet, beceriksizlik, vurdumduymazlık, keyfilik, baskı ve zulüm uygulamaları içinde yüzmektedir.”28 

Karakollar ve cezaevleri birer işkencehane gibidir. Ilk Mecliste Tanzimat'tan bu yana ülkede ilerleme olup olmadığı üzerine yapılan bir tartışmada, bir üye, işkencenin hâlâ yaygın olarak uygulandığını söyler ve bu diğer milletvekilleri tarafından da onaylanır.2# İşkencenin özellikle karakollarda da yaygın olarak yapıldığını, ölüm olaylarının meydana geldiğini konuya ilişkin şikâyet dilekcelerinden anlıyoruz.28 Sadece karakollarda değil, “her yerde, il ve ilçe merkezlerinde ve hattâ İstanbul gibi büyük vilayetlerimizde bile cezaevleri birer çile ve işkence zindanıdır".2% 

“Türk cezaevi, kelimenin gerçek anlamıyla ve ifade ettiği resimle tam bir mezardır ve sadece Abdülhamit'in köleler gibi olan kulları buralardaki hayata isyan etmeden katlanabilirler.”27 Cezevlerinde işkence günlük bir uygulamadır. “Türk cezaevlerinin normal yönetmelikleri , (özellikle politik suçlular başta olmak üzere)... gece falaka dayağını, yiyeceğin kesilmesini, suyun 50 santimetreye kadar çıktığı mahzenlere kapatmayı öngörmektedir.”88 Bakımsızlık ve besinsizlikten sık sık ölüm olaylarının meydana geldiği dahi olmaktadır. “Gardiyan ekmeği kendi özel mülkü olarak görmektedir. Parası olmadığı için ekmeği ondan satın alamayan mahkümlar, korkunç açlıklar çekmek ya da açlıktan ölmekle karşı karşıyadırlar. Bazen iki üç gün boyunca, bu tür insanların ölüleri, gardiyan insafa gelip de cesedi kaldırana kadar diğer mahkümların arasında kalmaktadır.”29 

İşkence uygulamaları sadece siyasi suçlularla sınırlı olmayıp genel bir soruşturma metodu olarak tüm tutuklulara uygulanmaktadır. Türk polisinin faili meçhul olay bırakmayıp, her olayı aydınlatma yeteneğini Abdülhamit döneminde kazanmaya başladığını anlıyoruz. Yapılan işkenceler. 
sonucu sanık ne istenirse onu kabul etmektedir. “Başka işkencelere gerek kalmıyordu; mahküm kendisinden istenen her şeyi itiraf ediyordu. Eğeröldürmediği halde ölümle suçlanıyorsa, insanı hayran bırakacak 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biçimde cinayeti en ince ayrıntılarına kadar anlatmaktadır. Hiç yapılmanuş hırsızlıkları, şiddet olaylarını itiraf etmekte, kendisinden ne istenirse imzalamaktadır. Hattâ bu dayanılmaz acılardan kurtulabilmek için kendi ölüm kararını bile imzalamaya hazırdır, ”240 

Tutuklulara yaygın işkencelerin yapıldığını Tahsin Uzer’in anılarından da öğreniyoruz. Kendisi, öğrencilik yıllarında tutuklanarak işkence gören Tahsin Uzer, kaymakamlık görevine başladıktan sonra, tutuklulara iskence yapmaya başlar ve hattâ işkence sonucu ölümlere yol açtığı için 
soruşturmaya ugrar, 24 

Yöneıici zulümleri olağan bir durumdur. I. Meclis acık olduğu dönemde üzerinde en çok konuşulan konuların başında memur suistimalleri ve zulümleri geliyordu. Bir milletvekili, “Benim memleketimde iki yuz hırsızdan başka birşey olmayan iki yüz jandarmamız var,” derken ülkenin geneline ilişkin birdurumu aktarmaktan başka birşey yapmıyordu. Tahsin Uzer, 1897 yılında kaymakam olarak göreve başladıktan sonra ilk izlenimleri üzerine şunları aktarır; “...köyleri şöyle bir dolastım. Zaptiye ve jandarma zulmünden ve azabından başka bir şey görmedin. Müslümanı, Rumu ve Bulgari hep bundan şikâyetçi buldum. ”242 

Şikâyetler hep aynıdır. Memurların dayak ve işkence ile vergi toplamaları; bu sırada ellerine ne geçerse yiyip içmeleri, hayvanlarına bedava baktırmaları vb...28 “Erkekler dayaktan geçirilir, cezaevi nc atılır, dışkının içine batırılır, kadınlar ve genç kızlara hakaretler edilir, onurları küçük düşürülür, geceleri yataklarından çıplak olarak koparılırlar. Çocuklar bile bağışlanmazlar. Ve (köylüleri) ellerinde ne kaldıysa, değerinin ceyreğine satmaya zorlamak için bu tür ihlâller zaptiyelerin en büyük eğlencesicir. "24 

Jandarmaya veya vergi memuruna itiraz edenlerin öldürülmelerine de rastlanmaktadır. “Geçenlerde Üsküp yakınlarında, bir Sırp köylüsünün evinde, akşam üzeri, iki jandarmanın eşliğinde, zaten ödenmiş ve sadece birkaç piasta (Piaster) olan vergiyi almak üzere bir vergi memuru göründü. Ve (köylüyü) vergiyi tekrar ödemeyi reddettiği için, karnında cocuğu ile karısının yanında öldürdüler... ”245 Genel kural olarak vergisini odemeyenler veya itiraz cdenler cezaevlerine yollanmaktadırlar. “Bir veza evinde üçyüz kişi yatıyorsa, bunların 250'si kesinlikle Hıristiyandır ve geriye kalan ellisi de son derece yumuşak karakterli Müslümanlardır. 
Bunlar kesinlikle ne kimseyi öldürmüş ne de soymuslardır. Cezaevine düşmüşlerdir, çünkü üzerlerine düşen vergil eri ödeyememişlerdir, "24 

Anılarını aktardığımız, Tahsin Uzer'in kendisi de kisa sürede bu iskenceci yönetici koroya dahil olmakta gecikmez. “Gezilerimde beraberimizde falaka da götürürdük... beş ay zarfında 1000 kişiyi dovdüğumü hatırlarım 29° Uzer, (alaka ve sopanın bu denli yaygın kullanılmasını. “Liva (vilaycv) merkezinden 25 saat mesafede, aç ve alçak hırsızların onune 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geçmek, ceza mahkeme usülü ile laf ve kitapta kalıyordu,”28 diyerek gerekcelenclirmektedir. Bu da, yapılan reformların bölgelerde nasıl uygulandığını gösteren ilginç bir örnektir. 

Adalet Sistemi son derece bozuktu. Rüşvet o denli yaygındı ki, “Adalet tevzi edilmiyor fakat satılıyordu.”28 Sanıkların haklarındaki beraat kararlarının uygulanmaması veya cezası dolan hükümlülerin serbesi bırakılmaınası sık sık rastlanan durumlardandır.2599 Örneğin, 1867 yılında beraat eden bir sanık hakkındaki karar infaz edilıneiniş ve sanık 9 yıl hapiste kalmıştır. Ancak Mebuslar Meclisine şikâyet üzerine I. Mesrutiyette serbest bırakılınıştır.29! Okuma yazına oranının çok düşük olması nedeniyle, insanlar ifadelerinin zapta nasıl geçtiğini bilememekte, bir durum idamlara kadar varan yanlışlıklara yolaçmaktaclır.252 

Özellikle Balkanlar'da ve Anadolu'da güvenlik sorunu çözülmüş değildir. Eskiyalık son derece yaygındır ve birçok bölgede yollar hâlâ eskiyaların kontrolü altındadır.83 Güvenlik sorununun önemini koruyor olmasının önemli bir nedeni bağımsızlık hareketleridir. Imparatorluk Balkanlar'dan içeriye doğru giden sürekli bir toprak kaybı sürecine girmiştir. Sırbistan, Romanya, Bulgaristan'ın kaybedilmesinden sonra sıra şimdi Makedonya'ya gelmiştir. Bu bölge üzerinde, Yunanistan, Bulgaristan Sırbistan'ın hak iddia etmeleri ve her bir devletin kendi uzantısı olan örgütler kurdurması bölgede güvenliği temel sorun haline getirmistir. 
Salt Osmanlı güvenlik kuvvetleri ile bu örgütler arasında değil, bu örgütlerin kendi aralarında da sert çatışmalar olmaktadır. Karşılıklı katliamlar yapılması sık sık rastlanan olaylardandlı. 

Arkalarını kendi hükümetlerine dayayan çeteler köyleri basıyor, yakıyor, katlediyorlardı.254 Bölgede yaşanan tanı bir iç savaştır. Çatışmalar bazen ayaklanmalar halini almakta ve yüzlerce insan öldürülmektedir. 
“Bulgarlarla çevrili Müslüman köyleri basıldı ve halk adeta katliama tabi tutuldu... Müslümanın çok Bulgarların az olduğu yerlerde de Bulgarlar aynı akibete uğradılar.”255 Fakat, cinayetler kimin taralından islenirse islensin, bunlar Avrupa kamuoyunda Osmanlılar aleyhine kullanılıyordu. 1907 “Manastırın Rakova köyünün Bulgarlar, Iskocvir, Puluk köylerinin de Yunan eşkiyası tarafından yıkılması ve buralardaki halkın,kısmen öldürülmesi ve katliama tabi tutulması, Avrupa basınma... 
Bab-ı Âli'ye karşı yeni bir suçlama vesilesi vereli. ”258 f 

Osmanlı yönetimine yönelik asılsız olan suçlamaların varlığı bir kenara, yönetimin ayaklanma bastırma adı altında bolca işkence ve teröre basvurduğu da bir gerçektir. Avrupalıların baskısıyla kurulan yeni Jandarına Komutanlığının önemli görevlerinden birisi de yapılan işkenceleri kovuşturmaktı. “Eşkiyayı takiple görevli avcı taburlarının subayları ve diğer asri birliklerin komutanları, işkence yaptınız, yaktınız, yıktınız diye durmadan harp divanına verilip cezalandırılıyor(du)... Jandarma Reform dairesi adeta bir dert dinleme kapısı halini almıst. "257 

Anadolu'da da güvenlik sorunu Balkanlar'dan çok. farklı değildir. 
1906'da İngiltere'nin Bursa Viskonsülü, 33 yıldır oturduğu bu kentte eskiyalığın bu derece yoğunlaşmış olduğunu görmediğini şaşkınlıkla beli ruyordu.258 Hattâ İstanbul'da bile güvenliğin olmadığını ileri süren gezginciler vardır. 1882 yılında Istanbul'da bulunan Bernhard Stern, anilarında, İstanbul'da polise rastlamadığını ve güvenliğin olmadığını aktarıyor. “Herkes kencli güvenliğini kendisi aramak zorunda ve eger öldürülür veya suya atılırsan pek arayan soran olmuyor,” diyor.59 

Özetle söylemek gerekirse, Abdülhamit döneminde yöneticilerin geleneksel baskıları ve şiddet uygulamaları devam etmektedir. Yeni olan siyasal] amaçla yapılan baskıların yeni bir boyut olarak buna eklenmesidir, 


Ermeni Katliamları 29 


Abdülhamit döneminin en önemli olaylarından biri belli aralıklarla sistemli olarak gündeme getirilen Ermeni katliamlarıchr. Katliamların bu dönemde örgütlü olarak gündeme getirilmesinin çeşitli nedenleri vardır. 
En önemli neden, Ermenilerin İmparatorluk toprakları icinde kalan son büyük Hıristiyan topluluğu olmalarıdır. Diğer uluslar tek tek Imparatorluktan ayrılmışlardır. Bu durum Osmanlı yöneticilerinde ve Müslüman halkta ikili bir duygunun gelişmesine yolaçmıştır. Birincisi, Imparatorluğun, kendisini yok etmek isteyen düşmanlarca çevrilmiş olduğuna yonelik derin inançtır. Bu ruh hali, Türk kimliğinin, günümüze kadar devam edecek olan önemli bir özelliğidir. Sultan Abdülhamit'in kendi sözleriyle söylersek, “Hıristiyan dünya tarafından devam eden düşmanca tasafİutlar 81 dönemin yöneticilerini en çok düşündüren sorundur. 

Batvnın bu denli düşman olarak görülmesinde, bu güçlerin Imparatorlugun parçalanmasını istemeleri gibi emperyalist politikaların yanısıra, Batı kamuoyunda Müslüman ahalinin katledilmesi karşısında takınılan vurdum duymaz tutumun da rolü vardır. Bu durum hem Müslüman halkta hem de yönetimde büyük hayal kırıklıklarına yolacmıstır.262 Abdülhamit bu hayal karıklığım, İmparatorluk sınırları içinde geriye kalan Hıristiyan halka karşı düşmanlık temelinde örgütlemeyi başarmıştır. 

İkincisi, bu dış düşmanların uzantısı olarak Ermenilerin, elimizdeki son toprakları almak istedikleri yolunda bir inancın oluşmasıdır. Dolayısıyla, Ermeni sorunu İmparatorluğun var oluş sorunu olarak kavranmaktadır. Yine Abdülhamit'in sözlerinde bu duygu hali çok açık ifade edilmektedir. “Yunanistan'ın ve Romanya'nın alınmasıyla,” der Sultan, “Avrupa Türk devletinin ayaklarını kesmiştir. Bulgaristan, Sırbistan ve 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Mısır'ın kaybı bizden ellerimizi götürmüştür ve şimdi Ermeniler arasında propaganda ile bizim hayati önemi olan organlarımıza yanaşmak hatti bağırsaklarımızı koparmak istemektedirler. Bu toptan imhanın başlangıcı anlamına gelir ve buna karşı tüm gücümüzle kendimizi korumak zorundayız.”83 Görüldüğü gibi, İmparatorluğun Avrupa kıtasında, Hıristiyan azınlıklar karşısında sürekli gerileyerek toprak kaybına uğraması Osmanlı-Türk kimliği üzerinde derin izler bırakmıştır.264 

Bu nedenle, Osmanlıların Ermenilere yönelik politikaları adeta bir “intikam hareketi”ni andırmaktadır. İmparatorluktan ayrılan diğer Hiristiyan azınlıkların yaptıklarının acısı Ermenilerden çıkartılıyor gibidir. 
Çünkü Ermeniler de benzeri taktiklere başvurarak bagımsızlıklarına kavuşmak istemektedirler. Belli eylemler yaparak yabancı ülkelerin dikkatlerini çekmek; onların müdahelesini sağlayarak bazı haklar elde etmek vh. 
Bu yöntem Osmanlı yönetimince bilinmektedir. Üstelik özellikle Balkanlarda bu yöntemin fiyatı oldukça yüksek olmuştur. Yüzbinlerin göçü, Müslüman katliamları, ayaklanmaları bastırdığızaman dahi veya galip geldiği savaşlar sonucunda bile Batı'nın baskısıyla yenik sayılarak onuru ile sürekli oynanan bir devlet... İşte bu nedenlerle aynı filmin yeniden çevrilmesine seyirci kalınmamalı, Ermenilerin başı daha büyümeden ezilmeliydi. i 

Bau karşısında sürekli gerilemenin ve aşağılanmanın sonuçlarından birisi de imparatorluk toprakları içinde İslâmi duyguların süsckli güçlenmesidir. 1870'lerde iyice gözle görülür hale gelen bu Avrupa karşın tutumun önemli iç nedenleri de vardı. Müslüman ahali,sürekli aşağıladığı ve dışladığı Hıristiyanların kendi yerini almasını ve hattâ kendisinden daha iyi konuma gelmesini bir türlü kabul edemiyordu. Suriye'de yasayan bir Amerikalı 1874 yılında şu gözlemi yapmaktadır; “yabancılara düşmanlık ile onların varlığına ve ticari, eğitsel ve dini, her alandaki laaliyetlerine duyulan kıskançlıkaçıkça artmaktadır.”285 Bazı günlük gazetelerde Avrupa'ya karşı Haçlı Seferleri çağrısı dahi yapılıyordu. 

Imparatorluga böylesi bir ruh halinin egemen olduğu bir durumda, hakları için mücadele eden Ermenilerin hayli “gee kalınıs” olduklarını söyleyebiliriz. Üstelik Batı'dan istedikleri desteğisde bulamadıkları için “sanssız”dılar. Bu nedenle, Batı'ya ve Hıristiyan azınlıklara karşı oluşan bu “haçlı seferi” ruhunun, “gecikmiş” Ermenilerin üzerine bosaltılması hiç de zor olmadı. 

Burada son derece önemli bir noktanın altını çizmek gerekmektedir. 
Ermenilere karşı gerek yönetimde gerekse Müslüman ahalide varolan, düşmanlık duygusu, diğer Hıristiyan azınlıklara karşı olandan nitelikçe farklıdır. Diğer Hıristiyan azınlıklara karşı, İslâmi bir temelde gelişen düşmanlık, Ermenilere karşı, farklılaşmakta, giderek ırkçı bir nitelik kazanmaktadır. Batı'da Yahudilere yönelik yapılan ırkçı suçlamaların Erınenilere karşı yapıldığını görüyoruz. Örneğin, Abdülhamit, Ermenilerin son derece zengin olduklarını, Osmanlı memurlarınnı 1/3'ini oluşturduklarını, az vergi verip, askerlik yapmadıklarını söyledikten sonra, “Ermeniler, dejenere olmuş bir topluluktur... Ermeniler daima uşak durumunda(dırlar),” demektedir. 

Ermeniler hakkındaki ırkçı yargılar günümüzde dahi devam etmektedir. Resmi tarihimizde, doğrudan kendi düşünceleri olarak söylemeye cesaret edemedikleri için, yabancı yazarlardan aktarmalarla, Ermenileri aşağılayan, ırkçı görüşlere bolca yer verilmektedir. “(Sir Mark Sykes'e) göre, Ermeniler aşağılık insanlardır ve insana nefret telkin etmektedir. 
Yahudilerin bile iyi tarafları olmasına rağmen Ermenilerin hiçbir iyi tarafi yoktur.”27 “Gördüğüm kadarıyla, uyruklukaltındaki Ermeni, sevimsiz, değersiz, köpeklik eden, vicdansız, yalancı ve hırsız bir kisidir.”268 

Bu nedenlerden dolayı, Ermenilere karşı yürütülen katliam politikalarının, birçok yerde,iddia edildiği gibi, galeyana gelmiş Müslüman halkın taşkınlıkları olduğunu söyleyebilmek oldukça zordur. Aksine, bu eylemler merkezi olarak düşünülmüş sistemli bir politikanın sonucudur. Abdülhamit’in, Berlin anlaşmasının şartlarını yerine getirmesi için kendisine sürekli baskı yapılması üzerine dönemin Alman Büyükelçisine, “ölürüm de gene Berlin Konferansının 61. maddesini tatbik etmem,” dediği söylenmektedir.289 Yine Osmanlı dostu Macar oryantalisti Vamhery'nin aktardığına göre, Abdülhamit'in Ermeni politikalarını belirleyen Izzet Pasa, Ermeni probleminin ortadan kaldırılmasının yolunu, Ermenilerin ortadan kaldırılmasında görmektedir.270 

Ermeni katliamlarını kabul etmek istemeyen ve hattâ Abdülhamit'in Ermenilere düşman bir tavır takınmadıgını iddia eden yazarların eserlerinde?” dahi bu sistemli politikanın ipuçlarını bulmak mümkündür, Abdülhamit'in Islänıi esasları temel alan politikalarının ana hatlarını özetleyen bir yazar şunları söylemektedir: “..çevresine daha çok değişik Müslüman milletlerden uzmanlar toplamış; devlet kadrolarında Hıristiyan sayısını azalup Müslümanları cogaltmıs(tr)... Avrupalıların silahlandırdığı Hıristiyan cemaatlare karşı Müslüman grupları silahlandırarak onlara savunma hakkı tanım(ıs) ve devletin onlardan yana olduğu kanısını yarat(mıştır). Eskisi gibi, Avrupa istediği için Müslümanları cezalandırma(ınış), cezalandırsa da ödül denebilecek cezalar uygula( mıştır). “272 Buradan ca açıkça anlaşıldığı gibi, Abdülhamit Müslüman halkı silahlandırarak, yaratılan çeşitli vesilelerle Ermeni halkın üzerine saldırtmıştır Katliamlara katılanlara sonradan verilen cezalar da yazarın söylediği gibi 

.ödül niteliğindedir. 

Osmanlılar döneminde yapılan Ermeni katliamlarını belli dönemlere ayırarak incelemek gerekmektedir. Birinci evre, 1890'lardan 1909’ kadar olan zaman dilimini kapsar. !kinci evre 1915-17; üçüncü evre ise 
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1918 ve sonrasıdır.273 Özellikle birinci evre ile ikinci evre arasında gerek 
katliamların gerekçelendiriliş ve gerekse de gerçekleştirilişleri itibariyle farklar vardır. En önemli fark, 1915-17 yıllarının bir toptan imha çabası olmasıdır. Ayrıca, ilk dönemde dini motifler ağırlıklı bir rol oynarken, ikinci dönemde bunun arka plana kaydığı ve bazen ırkçı teorilerle (pan-Turanizm) temellendirilen ulusal gerekçelerin daha ön plana geçtiğini görmekteyiz. 

Ermeni ulusal uyanışı 19. yüzyılın ortalarına kadar gider. Fakat konunun Osmanlılar açısından ciddi bir sorun halini alması Berlin Anlaşması ile birliktedir. Bu anlaşmanın 61. Maddesi ile birlikte, Osmanlı hükümeti, Ermenilerin yaşadıklarıbölgelerde gerekli reformları yapacağına ve onları Kürt ve Çerkez saldırılarına karşı koruyacağına dair söz veriyordu. fakat verilen bu sözler hiçbir zaman tutulmadı. İstenen reformların yapılmaması; İmparatorluğu birarada tutacak, Müslünan-gayrımüslim herkesi kapsayacak ortak bir kimliğin yaratılamaması; pan-İslâmizmin giderek resmi devlet ideolojisi halini alması ve bunun sonucu olarak Hıristiyan ahalinin tam bir düşman olarak değerlendirilmesi gibi birçok faktörün sonucu Ermenilerin durumu giderek kötüleşmeye başladı. 

1895 yılındaki ilk büyük Ermeni katliamına gelmeden önce de Ermenilere yönelik sayısız saldırılar olmuştur.24 1878 yılında Berlin Kongresi'ne sunulan bir raporda, 20 yıllık dönem içerisinde, “73 vergi terörü, 154 
devlet görevlilerinin yetki suistimali, 249 kaçırma, soygun, kilise yapımının kanun dışı yasaklanması ve dini yaşamın engellenmesi” eylemlerinin meydana geldiği bildirilmektedir.275 Daha sonra Hamidiye Alaylarının kurulması ile bu saldırıların daha artmış olduğunu yukarda görmüştük. 

Özellikle 1893-94 yıllarında, Anadolu'nun birçok kasabasında iç savaş benzeri çatışmalar yaşanmıştır. Ermeni Hınçak örgütünün önderliğinde düzenlenen yürüyüşler, Müslümanların “öfkesi” ve karşı saldırılarıyla karşılaşmıştır. Bunu 1894 yılında başta Sason olmak üzere birçok yerde Ermenilere yönelik saldırılar takip etmiştir. 

1895 yılındaki katliamın nedeni, Ermenilerin İstanbul'da kendilerine 
yönelik baskıları protesto etmek amacıyla bir yürüyüş yapmalarıdır. Yürüyüşte meydana gelen olaylar katliam için gerekli kıvılcımı tutuşturmuştur ve katliam kısazamanda diğer şehirlere de yayılmıştır. 1896 yılında da benzeri olaylar tekrarlanır. Bir Ermeni grubunun Osmanlı Bankasını basması Ermenilere yönelik saldırıların başlamasının işaretini vermiştir. 1894-96 yılları arasında meydana gelen katliamlarda toplam ölü sayısı hakkında değişik rakamlar verilmektedir. Ingiliz ve Fransız konsolosluk raporlarında bu sayı 50.090'dir. Lepsius isc 80.000-100.000 arasında ölüden bahsetmektedir.276 

Katliamların, sadece, Ermeni eylemlerine tepki gösteren Müslüman 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halkın öfkesinin ürünü mü olduğu yoksa merkezi olarak mı planlandığı cevap verilmesi gereken önemli bir sorudur. Çünkü, Ermenilere yönelik saldırıların diğer Hıristiyan azınlıklara yönelik olanlardan farklı olduğunu. 
düşünüyoruz. Daha önce de ayrıntılı ele aldığımız gibi, diğer Hıristiyan azınlıkların başkaldırıları kısa sürede bir iç savaş karakteri almış ve karşılıklı katliamlarla sonuçlanmıştır. Geleneksel baskı politikalarının yanı sıra ayaklanmaların şideetle bastırılması devlet politikasının esasını oluşturmuştur. Ermenilere karşı ise, bu ilk ayaklanmalardan dersler çıkartılarak son derece merkezi sindirme politikalarının gündeme getirildiğini görüyoruz. En küçük bir vesile dahi gerekçe olarak kullanılarak merkezi olarak planlanmış katliamlar örgütlenmektedir.27 Görgü tanıklarının aktardıkları yukarda söylediklerimizi doğrulamaktadır. Örneğin, 1896'da İstanbul'daki katliama tanık olan bir Alman subayı şunları aktarmaktadır: “Daha olaydan bir gün önce polis, Istanbul halkının ayak takımına, ama özellikle Ermenilerin can düşmanı Kürtlere demir çubuklar ve sopalar dağıttı. Emir aşağı yukarı şöyleydi. “Verilecek sinyale göre, 
48 saat icinde, yaşına ve cinsine bakılmaksızın her Ermeni öldürülecektir. 
Kim ki bir yabancıyı veya Ermeni olmayan birisini yaralarsa on yıl hapis cezasına, kim ki böyle birisini öldürürse, iple ölüm cezasına çarptırılacaktır... Galata üzerinden Osmanlı Bankasına ulaşmak amacıyla acele sokağa çıktım. Henüz herhangi bir silah sesi duyulmuyordu, fakat ayak takımı delicesine çığlıklar atarak kümeler oluşturuyordu... Kanlı saldırılar başlıyordu. Polisler, eli sopalılar, askerler tek tek insanları evlerinden alıyorlar, birkaç adım, kafalarına vurup yere sererek önlerinde sürüklüyorlardı... Bu korkunç sahneler sonu gelmez bir biçimde gözümün önünde tekrar edip duruyordu. Tophane'ye kadar öldürülmüş yetmiş kişi saydım. Engel olmak için harcadığım çabalar bosunaydı. Kendisine başvurduğum bir subay, dikkat çekici, büyük bir sakinlikle: ‘Efendim, karışma, emir öyle çıkmış' diyordu.”278 

Çıkan emir güvenlik birliklerinin seyirci kalmasıdır. “... Ayak takımının Ermenilere karşı yaptığı taşkınlıklara karşı sessiz kalmak konusunda kesin emir vardı: Katliamdan sonra Türk subayları bana, yardımına gidemedikleri savunmasız Ermenilerin caddelerde korku içinde kaçıştıklarını ve sonuçta Kürtler tarafından öldürüldüklerini gördükçe... kalplerinin kan ağladığını anlattılar. Elbette bu subayların isimlerini veremem ama ben kendim, askerlerin sessizce seyrettiği Ermenilerin öldürülüşü sırasında oradaydım ve askerlerin Kürtlerin ‘işine’ engel olmadıklarını kanıtlayacak en az elli tane şahiti isimleriyle sayabilirim.”27 

1896 katliamı sonrası, 31 Ağustos'ta, Alman, Avusturya, İtalya, Fransa 
ve İngiltere Bâb-ı Âli'ye ortak bir nota verirler. Bu notada da, olayların nasıl 


önceden planlanmış olduğu, tek tek verilen örneklerin ışığında anlatı- 
1ır.200 


303 


Birçok şehirde katliamların yapılış şekilleri arasındaki benzerlikler de, saldırıların merkezi olarak planlandığını bize göstermektedir. Genellikle öğlen saatlerinde, camilerden anonslarla veya borazan çalarak başlayan katliamlar, yerel güvenlik güçerlerinin de katılımıyla yapılmakta ve birkaç gün sürdükten sonra derhal kesilmektedir.281 Saldırılacak kişiler ve evler genellikle önceden ya işaretlenmiş ya da saldıracak kişiler arasında bölünmüs durumdadır. Hedef olarak seçilenler korkunç işkencelerle öldürülmektedir.282 Daha sonra ise, Ermenilerin tutuklanmasına baslanmakta ve olayların, Ermeni komplosu sonucu çıktığını ispat etmek için tutuklulara işkenceler yapılmaktadır. 

Saldırıların resmi hükümet politikası olduğu dönemin muhalefet hareketince de açıkça dile getirilmektedir. İttihat ve Terakki'nin merkezi yayın organı, Meşveret,1894-96 yılları arasındaki bu katliamlar üzerine şunları yazıyordu; “Bizim hükümet adına utanarak tesbit edilmelidir ki, bu katliamlar resmi olarak yönlendirilmiş cürümlerdi. "283 

1908 devrimine kadar, 1894-1896 arasındaki büyüklük ve yaygınlıkta 
toplu bir katliam girisimi olmamıştır ama her yıl değişik bölgelerde çeşitli bahanelerle Ermenilere yönelik saldırılar devam etmiştir. Daha önce de söylediğimiz gibi, bu katilamlarda dini motifin oldukça önemli bir rol oynadığını görüyoruz. Saldırılarda Ermeniler din değiştirmeye zorlanmakta ve Müslüman olanlar katliamdan kurtulmaktadırlar. Fakat, 1915- 
1917 arasında zorla veya gönüllü din değiştirmek hile kurtulus olmayacaktır. Irkçı ve milliyetçi motifler giderek ön plana cıkacak, Ermeni halkının varlığı, Osmanlı devletinin geleceği için tehlikeli görülüp bölgeden toptan sürülerek imhaları yoluna gidilecektir. 

Ermeni halkının toplu olarak yok edilme çabasında hangi motiller rol oynamıştır? Resmi tarih bu katliamı niçin hâlâ reddetmektedir? Niçin Türkiye toplumunun geniş bir kesiminde Ermeni katliamlarına sessiz bir onay mevcuttur? (“Biz yapmasaydık onlar yapacaktı”; veya “onlar da bizi katlettiler,” gibi yargılar son derece güçlüdür.) Niçin bugün bile sorun üzerine hiçbir tartışma yapılmamaktadır? Suskunluğun ve inkâr etmenin veya “son derece hassas ve tehlikeli” bir sorun olarak ele almanın nedenleri nelerdir? Bu soruların elbette çalışmamızla doğrudan bir ilgisi vardır 

Iskencenin Türkiye toplumunda niçin yaygın olarak kullanıldığı sorusu bu çalışmanın merkezinde durmaktadır. Son bölümde bu konuya ilişkin bazı tezler ileri sürmeye çalışacağız. Fakat şimdiden söyleyebiliriz ki. iskencenin yaygınlığının en önemli nedenlerinden biri, işkenceye de karşı çıkmayı içeren demokratik bir kültürün oluşmamıs olmasıdır. Ermeni katliamları karsısında toplum olarak takındığımız tavır bu acıdan önemli bir örnek teskil eder. Çünkü bu örnekte de görüldüğü gibi, kendi gecmişinde, işkenceyi de iceren yaygın şiddet kullanımıyla köklü bir hesaplasma yaşanmamış, bundan kaçılmıştır. Kendi tarihi ile hesaplaşamayan, dokunulmaz tabular yaratan bir toplum ise demokratik bir kültür geliştiremez. 

Türk toplumunun kendi geçmişi karşısındaki suskunluğu veya büyük bir tarihsel gerçekliği inkâretmek veya görmezden gelmek istemesi, demokratikleşmesinin önündeki en önemli engellerden biridir. İşkence yapılmasını da olanaksız hale getirecek bir demokratik bilinç ancak, geçmişteki ve bugünkü tüm açık şiddet uygulamalarıyla yapılacak bir hesaplaşmanın üzerinde gelişebilir. 

Ermeni katliamlarının nedenleri ve bunun ulusal kimliğimizin olusmasındaki etkileri üzerinde düşünmek, eğer işkenceye karşı tavır alınmak isteniyorsa, yerine getirilmesi gereken bir görevdir. Bugünkü oluşmuş haliyle ulusal kimliğimiz, işkence ve şiddeti, oluşumu sürecinde harcına katmıştır. Sorunun üzerine gitmemizin önündeki en önemli engel budur. 
Çünkü, şiddet ve ulusal kimlik ilişkisinin üzerine gitmek istediğimiz an, birçok tabuyu yıkmak, sorgulamaksızın, “doğal” kabul ettiğimiz birçok özelliğimizi reddetmek zorunda kalacağız. Bu ise ciddi bir kimlik krizi anlamına gelecektir. 

Tüm bu problem kompleksine cevap aramaya çalışmak bu araştırmanın sınırlarını aşar. Ermeni katliamları ve Türk ulusal kimliği ilişkisini, 1915-17 katliamları çerçevesinde ayrı bir çalışmada ele almaya çalışacağız. 
Bu nedenle, konumuza giren, 1915-17 katliamlarında yapılan işkenceleri, daha öncekilerden fazlaca farklı olmadığı için yeniden ele almayacağız. 
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BÖLÜM v 
MEŞRUTİYET VE 
İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ 


İşkence tarihi açısından İttihat ve Terakki döneminin özel bir anlamı vardır. Çünkü, muhalefette oldukları yıllarda Abdülhamit'in zulüm ve işkencelerine uğrayan ve buna karşı mücadele eden bir hareketin işbaşına geldiğinde ilk yapacağı işin, işkence ve zulmü ortadan kaldırmak olması gerekirdi. Oysa bunun tam tersi bir süreç yaşandı. İşkence bu dönemde, Abdülhamit dönemine kıyasla daha da sistemli olarak örgütlendi ve yaygın olarak uygulandı. 

Burada, devrimsonrası, İttihat ve Terakki'nin hemen iktidara gelmediği itirazı yapılabilir. Gerçekten de, 1908-13 arasında ilginç bir iktidar boşluğu yaşanmıştır. İttihat ve Terakki iktidarı tek başına alacak güçten yoksundu. 
Ayrıca başlangıçta bunu kendileri de istemediler. Daha önceki bölümde ele aldığımız gibi, Padişahlık sistemine herhangi bir itirazları yoktu. Bu nedenle iktidarı, geleneksel devlet bürokrasisi ile paylaştılar ve onu kontrol ederek dışardan yönlendirmeye çalıştılar.! “Bu davranışın nedenini, Jön Türklerin toplumsal geçmişlerinde ve temelde tutucu olan yapılarında aramak doğru olur. “Jön Türklerin çoğunluğunu, toplumsal bir değişiklik yapmak hevesinde olmayan tutucu bir kitle meydana getirmekteydi. ”2 

Iktidarı denetlediği yıllarda, İttihat ve Terakki, işkenceyi kaldırmak konusunda hiç çaba göstermemiştir. Ayrıca iktidarı tam olarak ele geçirdikleri dönemde ise işkence uygulamaları hem artmış hem de belli bir düzenlilik ve sistem kazanmıştır. Kalıcı işkence yerlerinin örgütlenmesi ilk olarak İttihat ve Terakki tarafından gerçekleştirilmiştir. Hattâ bu konuda haber veren gazetecileri öldürmekten dahi çekinmemişlerdir. Göreceğimiz gibi, Sada-yı Millet Gazetesinin başyazarı, Ahmet Samim Bey, İttihatçılar tarafından yaptırılan gizli işkenceleri yayınladığı için öldürülmüştür. 
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II. MEŞRUTİYETİN İLÂNI VE SİYASİ GELİŞMELER 


Abdülhamit, 10 Temmuz 1324'de (23 Temmuz 1908) bir fermanla Meşrutiyeti yeniden ilân edince, bunun İstanbul'daki etkisi, küçük bir gazete haberinden öteye gitmedi. Olayın anlaşılması için bir günün geçmesi gerekiyordu. Kendisi bir devrim olmasa bile,3 Meşrutiyet ilânı, her devrimde olduğu gibi, halk tarafından büyük sevinç gösterileriyle karşılandı. Istanbul'da 25-28 Temmuz günlerinde on vinlerce kişinin katıldığı gösteriler yapıldı. Balkanlar'da dağlardan inen gerillalar, şehir ve kasabalarda törenlerle karşılandılar. Halklar arasında, görülmemiş dostluk ve kardeşlik havası yayıldı. Hapisaneler boşaldı. Vergi tahsilatı yavaşladı. 
Taşrada halk, zulmünden nefret ettiği yöneticileri zorla kovdu 4 

Gösterilerin sürmesi üzerine Sultan, 28 Temmuz'da, herkesin işine dönmesini isteyen bir ferman yayınladı. Tüm bu sevinç gösterileri uzun sürmedi ve yerini İmparatorluğun içler acısı haline bıraktı. Geniş hak ve özgürlüklerin yaşandığı ortam kısa sürede sona erdi. Daha Ağustos ayının başında, İttihat ve Terakki örgütü kendisinin bahane edilerek anarşi yaratılmasından şikâyet ediyor ve herkesi kanunlara uymaya çağırıyordu. 
Hürriyet ilânı ile birlikte mantar gibi biten partiler, sendikalar ve basın, hürriyetin herkes için verilmemiş olduğunu öğrenmekte gecikmeyecekti. 
Yeni rejime muhalefet olmaya aday güçlerin örgütlenmelerine zorluklar çıkartılmaya başlandı. Prens Sabahattin taraftarları, Anadolu gezisine çıkmak isterken tutuklandılar. Hattâ muhalefetin gözünü yıldırmak amacıyla, soruşturmasız idamların dahi yapıldığı iddia edilmektedir. 

Grev hareketlerinin zorla bastırılması ve grev hakkının kaldırılması için fazla bir zaman geçmedi. Ülkenin her tarafında yayılan grev dalgasını engellemek amacıyla önceleri aracılık yapmayı deneyen İttihat ve Terakki, başarılı olamayınca, ülke ekonomisine zarar verdiği gerekçesiyle, yabancı: şirketlerle işbirliği yapıp, sendikalara ve grev hareketlerine karşı saldırıya gecti 8 Ekim 1908'de çıkan Taatil-i Eşgal Cemiyetleri Hakkındaki Kanunu-u Muvakkat ile grevler yasaklandı. Anayasa ilânını çektikleri zulümlerin sona ermesi olarak yorumlayan köylüler vergilerini ödememeye başlayınca, Jön Türk komiteleri jandarmanın da yardımıyla “vergi kaçakçılarını uslandırmakta” gecikmediler 8 

1908 Devrimi'nin birtakım hürriyetlerin yanısıra birtakım yasaklarla 
birlikte gelmesi, “Meşrutiyete, hürriyetsizliğin ilânı dedirtecek bir gerilim yarattı.”? Devrimin en hassas olduğu konu olan, hafiyeliğin temizlenmesi, hafiyelerin sürülmeleri bile belli bir dönem sonra yavaşladı ve çıkartılan bir afla, eski rejimin polis teşkilatının bütün elemanları affedildiler.8 

Meclis, Kasım-Aralık aylarında yapılan seçimlerden sonra, Aralık 1908'de toplandı. İttihat ve Terakki partisi mutlak çoğunluğu elde etti. 
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Fakat bu seçilen tüm milletvekillerinin bu partiden oldukları anlamına gelmiyordu. Partinin tüm yurtta örgütlenmesini tamamlamamış olması, seçimlerin çok kısa bir sürede yapılması aday bulmayı zorlaştırmıştı. Ayrıca, aynı sebeplerden dolayı, Prens Sabahattin'in kurdurttuğu Ahrar Partisi dışında, seçimlere katılan başka parti de olmadı. 

Seçim sonrası dönemi belirleyen, Saray, Bâb-ı Ali (Hükümet), bürokrasi ve Cemiyet (İttihat ve Terakki) arasındaki iktidar kavgalarıdır. İttihat Terakki, hâlâ gizli örgüt özelliğini devam ettirmektedir. Ahrar Partisi, haklı olarak bu durumu eleştiriyor ve İttihatçıların bu politikalarının ikinci bir istibdat rejimine yol açacağını söylüyordu. Partinin bu haliyle devlet işlerine karışması, orduyu siyasete sokarak bir baskı aracı olarak kullanması yöneltilen eleştiriler arasındaydı. 31 Mart 1909 “karşı-devrim”ine kadar, farklı iktidar odakları arasındaki çatışmalar devam etti. 


31 Mart Olayı 


Türk tarihçileri arasında son derece tartışmalı olan konulardan biri de, 
31 Mart olayının karakteri ve bu ayaklanmada yabancı parmağı sorunudur.9 İsyan, karakteri itibarıyla, Osmanlı tarihinde sıkça rastlanan ulema-ordu işbirliği geleneğinin son canlanması gibidir. Hareketi askerler başlatmıştır ama ona fikri önderliği, başta Volkan gazetesi etrafında toplanmış olan çevre olmak üzere softalar yapmaktadır. Ayaklanma tüm muhalefet kesimlerince desteklenmiştir. Başta Prens Sabahattin'in Ahrar Partisi olmak üzere, Bâb-ı Âli bürokrasisinin önde gelenleri, basının geniş bir kesimi şu veya bu şekilde harekete katılmışlardır. 

Şeriatın geri getirilmesi talebi çok sık tekrar edildiği için hareket, tarihçiler tarafından genellikle karşı devrim olarak tanımlanmıştır. Fakat bu yargı fazla doğru değildir. Olayın ilk patlak verdiği günlerde dahi, isyancılar, “İstanbul'da İttihatçı avına çıkmışlar ama Meşrutiyet rejimi aleyhine bir tutuma girmemişlerdi.” “Gerçekte, ayaklanmanın baskın niteliği, muhalefetin Ittihat ve Terakki'ye karşı kalkıştığı, fakat kötü düzenlendiği için ne olduğu pek belirmemiş, başarıya ulaşamamış bir askeri hükümet darbesidir.”12 

Hareket on bir gün sürmüştür. Bu zaman zarfında, bir bakan ve bir milletvekili, başkalarına benzetilerek öldürülmüşlerdir.13 Ayrıca şehirde tam bir iktidar boşluğu yaşanmış, iktidar sokağın eline geçmiştir. İttihatçılarıntümü ya kaçmış, ya da saklanmışlardır. Bunlara ait gazeteler, binalar basılmış, yağmalanmış, onların en önemli desteğini oluşturan askeri okul öğrencileri veya bu okul mezunu subaylardan birçoğu öldürülmüştür. 
Hareket, 1908 Devrimi'nin kalbi olan, Selanik'ten gelen ordu birliklerince bastırılabilmiştir. Kurulan divan-ı harpler, bolca ölüm cezaları vermişler, 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Istanbul'un belli başlı merkezlerinde kurulan sehpalarda, idam edilenler teşhir edilmişlerdir. 

31 Mart'ın en önemli sonuçları, Abdülhamit'in tahtan indirilmesi, sıkıyönetimin ilân edilmesi, siyasal partilerin ve derneklerin çoğunun kapatılmasıdır. Böylece Türkiye siyasal düzeni hiç kurtulamayacağı sıkıyönetimli hayatına başlamış oluyordu. “31 Mart ile birlikte yarı askeri bir rejim kurulmuştur. ”4 Ordu artık, Türk siyasal yaşamının doğrudan içine giriyordu. Siyasetle bu denli fazla ilgilenmenin sakıncaları görüldüğü için, 
8 Ekim 1912'de, ordunun siyasetle uğraşmasını yasaklayan bir yasa çıkarılmışsa da bunun kağıt üzerinde bile bir anlamı yoktu.15 İttihat ve Terakki'nin tek parti diktatoryasını kurmasının yolları açılmıştı artık. 


Tek Parti Diktatörlüğüne Doğru 


31 Mart ayaklanması, İttihat ve Terakki'nin hiç de tahmin edildiği kadar 
güçlü olmadığını göstermişti. 1908 Devrimi'nin tüm önderleri İstanbul'u en küçük bir direniş göstermeden bırakıp kaçmışlardı. Bunu Türk aydının korkaklığı ile açıklamak mümkündür. Abdülhamit Türk aydının beynine korkuyu ve güvensizliği kazımıştır. Bu nedenle de en küçük bir zorda aydının aklına kolayca 33 yıl boyunca yaptığı şey geliyor; korkmak ve 
kaçmak. 16 


Muhalefet Kültürünün Oluşmaması 


31 Mart deneyinin son derece önemli olumsuz bir sonucu oldu. Muhalefet 
etme kültğrü oluşmadan öldü.17 Muhalefetin varlığı, bir rejimin sıhhat göstergesi olarak anlaşılmadı, aksine bir sorun ve potansiyeltehlike olarak görüldü. İttihat ve Terakki, kendisini 31 Mart'ta ezmek isteyen muhalefeti 
bastırmayı ve susturmayı önemli bir görev saydı. İlk elde, sıkıyönetim 1911 
yılına kadar uzatıldı ve çeşitli baskı tedbirlerine başvuruldu. Bazı muhalefet örgütlerinin zora başvurarak kapatılması, komplo hazırlıkları içinde oldukları gerekçesiyle bazı milletvekillerinin tutuklanmaları, özellikle muhalif gazetecilere yönelik siyasi cinayetlerin örgütlenmesi bu baskı yöntemlerinin en başta gelenleridir. 

1913 Bâb-ı Âli baskını ile İttihat ve Terakki'nin tek başına diktatörlügünü ilân ettiği döneme kadar geçen evrede iktidar ve muhalefet arasında son derece yıpratıcı bir “savaş” sürer. Dönemin iktidar-muhalefet çatışmasını bugünün bakışıyla anlamak çok zordur. Tarafların üzerinde fırtınalar kopardıkları noktalar bugünkü siyasi çatışmada, “vaka-yı adiye”den bile sayılmazlar. Üstelik çatışma son derece serttir ve yıpratıcıdır. Her iki tarafın da bu mücadelede ana mantıkları, karşı tarafı, “yok etmek,” “ezmek”tir. Tarafların birbirlerine tahammülleri yoktur. Bunda Osmanlı toplum yapısının, İslâmdan kaynaklanan, kendi içinde muhalefete izin vermeyen karakterinin önemli bir payı olmuştur. 

“Islâmiyetin beraberinde getirdiği bir... özellik, toplum içinde örgütlenme şekillerinden bazılarını kabul etmeyişidir.”8 Ikincil yapılar olarak da adlandırılan bu örgütlenmeler fertle devlet arasında kalan kuruluşlardır. 
Devletle fert arasında tampon vazifesi görerek, bireyi devlete karşı koruyacak bu tür kurumların yokluğu, Islâm dininin ümmet yapısı ile giderilmeye çalışılır. Cemaate dahil olanlar, Şeriatın kapsayıcı hükümleri ile korunma altına alınırlar. Ideolojik olarak son derece sıkı örgütlenmiş bu cemaat yapısının dışına düşenler ise, kolaylıkla, “toplum dışı,” “zındık” olarak suçlanabilir ve dışlanabilirler. Cemaatten ayrılma eğilimi gösteren her grup potansiyel olarak yeni bir devlet kurma tehlikesi taşır ve bu nedenle bir “tehlike” teşkilettiği için ortadan kaldırılması gerekir. Bu tablo, Osmanlı ekonomik ve politik yapısı ilede uyum halindedir. Iktisadi ve siyasi yapının tek egemeni olan devlet kendi dışında iktidar odakları oluşmasına müsaade etmemektedir. Bu tablonun doğal sonucu, Osmanlarda sürekli ve sistemli bir muhalefeti olanaklı kılaçak, iktisadi, siyasi, ideolojik yapıların oluşmamış olmasıdır. 

Böylesi bir tarihi mirasın üzerine oturan Jön Türkler ve muhaliflerinin sahip oldukları politik kültür esas olarak birbirinden farklı değildi. En küçük bir sorun bile Mecliste, bir “varolma ve yok olma” kavgası olarak anlaşılıyor ve her sıradan sorun etrafında yoğun bir iktidar kavgası sürdürülüyordu. Tarafların herhangi bir prensibini, bağlı oldukları temel ilkeleri tesbit etmek oldukça zordur. Tek amaç iktidara gelmek veya iktidarda ise orada kalmaktır. Bu nedenle, çok kısa süreler içinde birbirine taban tabana zıt politikaları savunmaktan çekinmemişlerdir. Örneğin, 
1908 de yasamanın (meclisin) yetkilerini güçlendiren İttihat ve Terakki, 
1911'de tam tersini yapıyor ve on yıllardır şikâyet ettiği Padişahın otoritesini daha daartırma yoluna gidiyordu. “Hakimiyet-i milliye yalnız Millet Meclisi'nde zannolunur. Böyle bir hata vardır. Halbuki hakimiyet-i milliye yalnız Millet Meclisi'nde değildir,”19 denerek, Padişahı da milli iradenin temsilcisi sayılıyor, böylece otuz yıllık mücadelelerini bile anlamsız hale sokmaktan çekinmiyorlardı.2 

Muhalefet de farklı bir tutum içinde değildir. ittihat ve Terakki'yi baskıcı ve despot olarak suçlayan muhalefet, 1912'de darbe teşebbüsünde bulunuyor ve iktidara gelir gelmez de ilk işi sıkıyönetim ilân etmek ve rahat çalışabilmek için meclisi feshetmek oluyordu.2! Daha sonra da İttihat ve Terakki yoğun bir baskı ve takip altına alınmıştır. Büroları kapatılmış, üyeleri tutuklanmış, gazeteleri yasaklanmıştır. Zaten muhalefetin, İttihatçı düşmanlığı dışında hiçbir ortak özelliği yoktur. Kendilerinin deyimiyle, “ne bulduysak topladık,” mantığı ile oluşmuştur. Hürriyet ve İtilaf ismiyle 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kurdukları parti, “...liberallerin tutucularla, yobazların açık fikirlilerle, meşrutiyetçilerin mutlakiyetçilerle yan yana bulundukları bir kargaşalıktan başka bir şey değildir.” Ve Ittihatgıları, “ezip, işi bitirmek”? temel politikalarıdır. Bu nedenle İttihatçıların sıkça başvurdukları suikast metoduna da başvurmaktan cekinmemislerdir. 

1912 yılında başlayan Balkan Savaşı'nın son derece kötü gitmesi ve 
Osmanlılar için bir hezimetle sonuçlanması iktidarda bulunan Hürriyet ve İtilaf Partisini çok zor duruma düşürmüş, bu durumu fırsat bilen İttihat ve Terakki, 1913 yılında, Bâb-ı Âli baskını diye bilinen bir darbe girişimi ile iktidarı kesin olarak ele geçirmiştir. Böylece 1918 yılına kadar iktidarda kalan Parti kesin diktatörlüğünü ilân etmiş oluyordu. Hürriyet.ve İtilaf Partisi intikam alabilmek için mütareke yıllarını beklemek zorundaydı. 

Özetle, 1908 ile yeniden açılan Meşrutiyet dönemi, demokrasi konusunda başarısız bir sınav vermiştir. 5 yıl gibi kısa bir sürede yaşanan iktidar değişiklikleri seçimlerle değil, askeri darbelerle gerçekleşmiştir. Yapılan iki büyük genel seçim ise, baskı koşulları altında gerçekleşmiştir. 1912 yılında, yapılan genel seçim, tarihe “sopalı seçim” olarak geçmiş, 1913-1 4'teki seçim ise katılacak muhalefetin kalmadığı koşullarda yapılmıştır. Ne pahasına olursa olsun iktidarı ele geçirmek ve yine ne pahasına olursa olsun iktidarda kalmak felsefesi dönemin politik kültürü olmuştur. İttihatçılar, “İktidarı ele geçirdiklerinda her ne pahasına olursa olsun kaybetmemeye kararlıydılar. Bunun için de her yola başvurmaya hazırdılar. Böylece baskı ve siddet gündelik düzen haline gelecekti.”2 Muhalefet, sistemin kaçınılmaz ürünü olarak değil, yok edilmesi, ezilmesi gereken faktör olarak ele alınmıştır. Cumhuriyet sonrası oluşan Türk demokrasisinin de hâlâ aynı sorunların sancısını çektiğini söylemek abartma olmayacaktır. 


Gazeteci Cinayetleri 


ittihat ve Terakki'nin tek parti diktatörlüğünü kurmasına giden yolda, muhalefet mensuplarına yönelikteröruygulamaları son derece önemli bir yer tutar. Özellikle gazetecilere yönelik siyasi cinayetler bu terör politikasının önemli bir parçasını oluşturur. 

Partinin bu terör politikası, ancak onun ideolojisi ile anlaşılabilir. İttihatçılar, kendilerini, toplum dışı bir gücün kendilerine verdiği bir ödevin, misyonun gerçekleştiricileri olarak görmektedirler. “İttihatçılık adeta bir çeşit tanrısal imtiyaz (idi).”® Bu nedenle, bu kutsal ve kurtarıcı güce muhalefet etmek ve onu iktidardan uzaklaştırmaya çalışmak bir nevi vatan hainliği sayılabilirdi. Nitekim öyle de olmuştur. Örgütün kuruluş tüzügünde bile bu mantık çok açık şekilde bellidir. Partiye üye alımı sırasında, aday üyenin etmek zorunda olduğu yemin, partiye egemen olan politik kültürü göstermesi bakımından son derece öğreticidir, Her üye, “Cemiyetin esrarını ve mensubininden bittesadüf öğrendiklerinden hiçbirinin ismini en şedit işkencelere duçar olsa da faş etmeyeceğine ve Devlet-i Osmaniye'nin (Kanuni Esasi) ahkâmı dairesinde hakkı hâkimiyeti ekber evlâda intikal etmek üzere Âl-i Osman uhdesinde kalması ve umum efrad-ı Osmaniye'nin bilâ tefriki cins ve mezhep naili saadet ve hürriyet olması için ilâ nihayetürömr çalışacağına ve duçarı felâket olan efradı Cemiyete ve ailelerine muavenet eyleyeceğine ve Cemiyetin mukarreratını tamamiyle ifa edeceğine ve şayet ihaneti tebeyyün ederse ceza-yı idama razı olduğuna dair, din, vicdan ve namusuna ve Cenabıhakkın ism-i azameti- ne...” yemin ediyordu.& Örgütün amaçlarına ters davranan, yani Cemiyetin dışına düşen üyenin cezası ise ölümdü. Burada, İslâmi cemaat kavramı ile mason örgütlenmelerinin ilginç bir karmasını görüyoruz. Böylece, ihanet kavramı ilginç bir biçimde temellendiriliyor ve muhalefet eden her kişinin hain sayılmasının ideolojik temelleri yaratılıyordu. 

Bu mantık doğrultusunda, İttihat ve Terakki, önüne koyduğu hedefleri gerçekleştirmede engel olarak ortaya çıkanları ortadan kaldırmak amacıyla bir de Fedailer örgütü kurmuştu. Örgüte girmek gönüllülük esasına göre oluyordu. Bunlar, cemiyetin kutsal amaçları için hayatlarını feda etmeye hazır insanlardı. Örgüte katılmak gönüllü idi ama daha sonra ayrılmak hemen hemen olanaksızdı. Örgütte son derece sert disiplin kuralları geçerliyei. Üyeler verilen her görevi yerine getirmekle yükümlüydüler. Bunu yapmayanlar 24 saat içinde cezalandırılırlardı. Bağımsız iş görmek yasaktı; sadece merkezden alınan emirler yerine getirilirdi. Fedailerin ölmeleri halinde ailelerinin geçimini sağlamak, haklarında kitaplar yazmak, “kutsal mezarlarını” ziyaret ederek anma törenleri düzenlemek örgütün sorumlulukları arasındaydı. 

1908 yılına ait bir nizamnamede, yurdu ya da Cemiyeti tehlikeye sokanların, hareketleri ile Cemiyetin çalışmalarını kısıtlayanların, Cemiyetin amacına zarar verecek davranışlarda bulunanların cezalandırılacakları bildirilmektedir. Cezaların en ağırı ölüm cezasıdır. “Bu ceza, İttihat ve Terakki üyelerinin ihanet derecesine varan davranışlarına verilir. Ayrıca, Cemiyet üyesi olmayıp, “her ne kast ve niyetle olursa olsun” Cemiyetin kutsal, yurtsever hedeflerine varmayı engelleyenler de bu cezaya çarptırılırlar.”27 Bu tüzükten de anlaşıldığı gibi, İttihat ve Terakki, kendileri tarafından tanımlanmış memleket çıkarlarına ters düşenleri, “vatana hizmetlerini” engelleyenleri öldürmeye hazırdır. 

Kurduğu fedailer kolu vasıtasıyla birçok siyasi cinayet işleyen örgütün, iktidara gelmeden önce, siyasi iktidarın temsilcilerine karşı yaptığı suikast eylemleri, 1908 Devrimi'nden sonra başta gazeteciler olmak üzere muhalefet mensuplarına yönelmiştir. 1909 Nisan'ından, 1911 Temmuz’una değin üç muhalif gazeteciyi öldürmüslerdir. 

llk öldürülen gazeteci, Hasan Fehmi Bey'dir. Serbesti Gazetesi başyazarı 


312 


olan Hasan Fehmi, İttihat ve Terakki'ye muhalif bir partinin kurucuları arasındadır. Gazetesinde İttihatçılara son derece sert saldırılarda bulunmaktadır. 6 Nisan 1909 da öldürülmesi, 31 Mart ayaklanmasına (yeni tarihe göre, 13 Nisan) yolaçan önemli nedenlerden bir tanesidir. 

9 Haziran 1910'da öldürülen Ahmet Samim Bey, Sada- yı Millet Gazetesinin başyazarıdır. “Gayet güçlü ve iğneleyici kalemiyle İttihatçılara ateş püskürmektedir. İşlediği konular arasında, “Divan-ı Harb-i Örfinin gizli işkence usullerini’ açığa vurmak, Soma-Bandırma şimendifer imtiyazının ‘suistimallerini’ açığa çıkarmak gibi sorunlar vardır.” Yapılan eleştirilere dayanamayan İttihat ve Terakki yönetimi, eleştiriyi yapanı ortadan kaldırmayı tercih etmiştir. Ahmet Samim Bey'in ölümü, Hasan Fehmi'nin öldürülmesinde olduğu gibibüyük bir tepkiyle karşılanmamış, İttihatçılar olayı sessizce geçiştirmeyi başarmışlardır. 

10 Temmuz 1911 yılında ise Şehrah gazetesi başyazarı, Zeki Bey öldürülmüştür. İttihat ve Terakki hükümetini özellikle mali politikaları nedeniyle sert biçimde eleştiren Zeki Bey'in öldürülmesi büyük yankı yaratmıştır. Katiller olaydan hemen sonra yakalanmış, yapılan duruşmalar, Ittihat ve Terakki'nin yargılanmasına dönüşmüştür. Partinin yolaçtığı haksızlıklar, suistimaller, mahkemede birer birer açığa çıkarılmış, dava, “iktidarla muhalefetin çarpıştıkları bir ‘skandal’ havası içinde geçmiştir. ”2 Dava sonucunda kamuoyunda İttihat ve Terakki'ye karşı bir hava oluşmuş ve bu cinayet tüm muhalefet güçlerinin tek bir parti altında toplanmaları sonucunu doğurmuştur. 

Bilinen bu üç olayın dışında da İzmir ve Selanik şehirlerinde gazetecilere yönelik saldırılar düzenlenmiştir. Ayrıca, gazetecilerin resmi makamlara çağrılarak, ölümle tehdit edildikleri olmaktadır. Refik Halit Karay, gazeteci Ahmet Samim'in öldürülmesinden sonra kendisinin de tehdit edildiğini aktarmaktadır. “Öyle, sadecealtında imza yerine tabanca, mavzer kurşunu resimleri konmuş mektuplarla mı? Hayır! Resmen bir makama çağrılarak şu surette: - Bazı ateşli hatipler var, aleyhinize galeyan halindeler. Bunları men etmekten korkuyoruz. Emsalini de gördünüz. Dostane tavsiye ederiz: Hükümeti ve Cemiyet-i Mukaddeseyi tenkitten vazgeçiniz. Gençliğinize yazık!”&0 

Basına yönelik baskılar sadece sert muhalefet yapan gazetecilerin tehdit edilmeleri ile sınırlı değildir. Yazıları beğenilmeyen gazetelerin, bunları basan matbaaların basılmaları, dağıtılmaları da bu uygulamalar arasındadır. “Hele hiç unutmam (Ahmed Rıza Bey'e Açık Mektup) namında meçhul bir zatın bir formalık eserini... tab' etmiş idik. Bundan dolayı bir gece iki zabit idarehanemize gelerek ha'in-i vatan, alçak, rezil, ilah kelimeleriyle tecavüz eylemleri ve ertesi gün diğer bir zabitin yanıma sokularak tal» edenin tarafımdan gösterilmediği takdirde beynimde tabanca patlatacağını... söylemesi...”3! benzeri verilebilecek örneklerinden sadece biridir. 
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Ittihat ve Terakki'nin muhaliflere karşı izlediği bu terör politikaları daha sonraki gelişmelerde oldukça önemli bir rol oynamıştır. İktidarı kaybettiği 1918 yılından sonra İttihat ve Terakki aleyhine birçok toplu davalar açılmış, tanınmış İttihatçılar bu davalarda yargılanmışlardır. Bu davalar, “1918 Mebusan Meclisi 5. şube soruşturması; 1919'da başlayan Mütareke Divan-ı Harb-i Örfi yargılaması; 1926 İzmir Suikasti (Atatürk'e karşı planlama aşamasında açığa çıkartılan suikast) dolayısıyla Istiklâl Mahkemesi yargılaması ve 1926 Ankara yargılaması(dır)”$ Bunlardan birincisi hariç, tüm diğer yargılamalarda, sanıklardan adı geçen gazetecilerin öldürülmelerinin hesabı sorulmuştur. 8 


İTTİHAT VE TERAKKI, 
MODERNLEŞME VE İŞKENCE 


Örgüt çizgisinin dışına düşmeyi veya muhalefet etmeyi, daha çok “ihanet” kavramı çerçevesinde açıklayan bir hareketin işkence konusundaki tavrının ne olacağını tahmin etmek zor değildir. Aykırı düşünce, “ihanet”le eş değerli olduğuna göre ortadan kaldırılması doğrultusunda her türlü eylem de mübahtır. Iktidara geldiği andan itibaren İttihatçılar, bu inançları doğrultusunda muhalefete yönelik sistemli olarak işkence uygulamalarına başvurdular. Özel işkence yerleri inşa ettiler ve devlet organları dışında gizli bir ekip oluşturarak, muhalefetin faaliyetlerini kontrol ettiler ve buna göre de tutuklamalar yaptılar. Hattâ çıkardıkları 

- bazı kanunlarla, “serserilerin” falakaya yatırılmasını resmileştirdiler ki bu işkencenin, kendi ölçülerine göre, toplum dışına düştüğünü ilân ettikleri insanlara karşı uygulanmasının kanunileşmesi anlamına geliyordu. Böylece, hem rejime muhalefet etmek ile sistemin dışına düşmek arasında kanuni bir bağlantı kuruluyor, hem de kendi tanımlarına uymayan kişilerin, “serseri” ilân edilerek işkence edilmeleri resmilesiyordu.- 

İttihat Terakki dönemi modernleşme konusunda en radikal adımların atıldığı dönemdir. Genel vatandaşlık prensibi bu dönemde uygulamaya konuyor, azınlıkların özel yargılanma hakları ortadan kaldırılıyor, tüm mahkemeler Adalet Bakanlığına bağlanarak hukuk sisteminde teklik yaratılıyordu. Iktisadi sahada da benzeri adımlar atılıyor, kapitülasyonlar, (biraz geç de olsa, savaş sırasında) kaldırılıyor, milli bir ekonomi yaratma doğrultusunda bütün imkânlar seferber ediliyordu. Özellikle 31 Mart ayaklanmasından sonra, başta Anayasa değişikliği olmak üzere birçok alanda yapılan düzenlemelerin oldukça radikal bir karakter taşıdığı gözlenmektedir. Modernleşme yolunda atılan bu adımların benzerlerinin 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işkence alanında da atıldığını görüyoruz. İşkence ve modernleşme alanında var olan ilişki kendisini en somut olarak devletin merkezileşmesi fikri etrafında göstermektedir. “İttihatçılar bir sorunla daha ilgiliydiler: Çağdaş bir devlet yaratmak.”# Bu nedenle merkeziyetçiliği sağlamak çok önemli idi ve bu konuda son derece kararlı davranıldı. 1909 Kongresi sonrasında yayınlanan bir nizamnamede, ülkenin birliğinin korunması merkezi bir görev olarak ilân edildikten sonra, “cins ve mezhep ayrılığını ileri sürerek ya da başka yollardan bölücülük ve ara bozuculuk (fesat) yapmak isteyenlere *vesait-i meşrua'ile karşı konacağı bildiriliyordu”.& 

Dönemin muhaliflerinden Prens Sabahattin, modernleşme ile baskı ve terör politikaları arasındaki bağlantıya dikkat çekerek, İttihat ve Terakki'nin sözünü ettiği vasıtaların neler olduğu konusunda bizlere genel bir bilgi vermektedir: “...islahat namına yalnız ihtirasät-ı sefile-i siyasiyyeye vüs'atler vererek, Türkiye'ye meşrutiyet unvanı altında eski devrin fena günlerini zaman zaman arattıracak kadar feci bir devr-izulemat ve mesaib devri yasatıyor(lar).”% 

Nitekim, 1909 yılında çıkartılan bir yasa ile, “ırksal bir temele dayanan ya da bir millet ismi taşıyan politik dernek ve birliklerin kurulması yasaklanmaktaydı”.7 Ayrıca bir başka kanunla da, Anadolu ve Rumeli'deki Ermeni, Rum, Bulgar ve Yunan çetelerini silahsızlandırmak ve bastırmak için özel askeri birliklerin kurulması karara bağlanıyordu. 

Bu kanunlar, 31 Mart ayaklanmasının bastırılmasının verdiği fırsat sayesinde birbiri ardı sıra çıkartılan kanunlardan sadece bazılarıdır. Bu dönemde daha bir dizi başka kanun çıkarılmıştır. Avrupa'dan özel yabancı uzmanlar getirilmişti. Bunların görevi, hazırlanan kanunların, çağdaş, modern standartlara uygun olmasını sağlamaktı. Hattâ tek tek kanunlar için atanan uzmanların yanısıra, bir kişi de “Adli danışman” olarak atanmıştı. Kont Ostrorog adlı bu zatın görevi, “Meclise getirilecek kanun tasarılarını hazırlamak ve Osmanlı kanunlarını Avrupa kanunları ile aynı çizgiye getirmekti.”8 Bu kanunların amacı hükümete, güttüğü siyasetten hoşnut olmayanların başlatacağı herhangi bir hareketi bastırma yetkisi vermekti. Bu kanunların sadece isimlerini sıralamak bile, modernleşmemerkezilesme ile baskı politikalarının ilişkisini göstermek için yeterlidir. 

Azınlıklara ilişkin yukarda saydığımız kanunlara ilâve olarak, “Serseriler ve Zanlı Kişilerle Ilgili Kanun” ile kişisel eylemler kısıtlanmakta ve “serserilerin” falakaya yatırılmaları serbest bırakılmaktaydı. Böylece resmen yasaklanmış işkence tekrar arka kapıdan içeriye alınmaktaydı. “Kamu Toplantıları Kanunu” toplumsal protesto gösterilerini imkânsız hale getiriyordu. “Basın ve Yayın Kuruluşları ile İlgili Kanunlar” basın özgürlüğüne ciddi sınırlamalar getiriyordu. Grevleri önleyici kanun ise, gelişmekte olan işçi hareketinin hükümet aleyhtarı gösterilere dönüşmesini engellemek 
amacına yönelikti. 8 
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Modernleşme programını son derece ciddiye alan İttihatçıların, işkenceyi devlet politikası olarak örgütlemenin yanısıra, ekonominin örrgütlenmesinde de yaygın olarak kullandıklarını görmekteyiz. Özellikle yabancı şirketlerin işyerlerinde işçileri çalıştırmak için doğrudan işkenceye başvurulmakta ve bu politika yerel yöneticilerce desteklenmektedir. Konu sık sık Meclise getirilmiş tartışma konusu yapılmışsa da her hangi bir sonuç alınamamıştır. Örneğin, Antep Milletvekili Ali Cenani Bey konu üzerine yaptığı bir konuşmada, işçilere yapılan işkenceler konusunda şu bilgileri vermektedir; “Bağdat Şimendifer Kumpanyası çalıştırdığı işçiye, ücretinin üçte birini veriyor. Şikâyet eden kırbaçlanıyor. Şikâyet mercii üç yüz kilometre uzaktaki komiserdir, bilse de sesini çıkartmaz. İşçi köprüden suya itilerek boğulmuş. Bölgedeki memurlar -Vali dahil- kumpanyaya çok iyi davranıyorlar.”# T. Z. Tunaya'nın verdiği bilgilere göre, “hiçbir yabancı şirket bu tartışmaların dışında kalmamıştır.”4! Bu bize, tüm büyük şirketlerin, işkenceyi, İttihatçıların destek ve koruması altında, hızla sermaye birikimi sağlamak amacıyla bilinçli olarak küllândıklarını göstermektedir. l 

Kısa sürede siyasal iktidara alışan İttihatçılar, geçmişte kendilerine karşı uygulanan metodların aynısını hem de fazlası ile muhalefete karşı uygulamaya başladılar. Baskı yöntemlerinin uygulanmasında o değin ileri gidildi ki muhalif bir gazeteyi yurda soktukları için 30 kişiyi birden hapse atmaktan dahi çekinmiyorlardı.2 Hattâ İttihatçıların önde gelenlerinden Cavid Bey'in özel mektuplarını çalarak, Paris'te bir dergide yayınlanmalarına neden oldukları gerekçesiyle iki posta memurunu idam etmekte tereddütdahi etmemişlerdi.43 Rıza Nur anılarında, sadece gözdağı vermek amacıyla davası görülmemiş insanları dahi idam ettirdiklerini aktarmaktadır.# Yukarda da söylediğimiz gibi, baskı ve şiddet olağan düzen halini almıştı. Baskı ve şiddet politikaları adeta, modernleşme ve çağdaşlaşmanın bedeli gibi idi. 

İttihat ve Terakki'ye yaptığı muhalefet nedeniyle yurt dışına kaçmak zorunda kalan, “Islahat-ı Esasiyeyi Osmaniye Fırkası” adı altında bir de parti kuran Şerif Paşa, Paris'te yayınladığı Meşrutiyet dergisinin hemen her sayısında, İttihatçı yönetiminde işkencenin günlük bir olay olduğunu belirtiyordu. Gerçekten de işkence uygulamaları o denli yaygınlaşmıştır ki, işkencenin kaldırılması parti programlarına bile girmektedir. Nitekim, Şerif Paşa'nın Parti programının 15. maddesi şöyledir; “Vahşiyane işkencelerin, darp ve eziyetin meni; muhaberat ve ikâmetgâhların her tütlü taaruzdan masuniyeti.”45 
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“İşkence Yurdu” ve Bekir Ağa Bölüğü 


Her alanda hızla yürürlüğe konan çağdaş, modern bir devlet yaratma projesinin, işkence konusunda da aynen geçerli olduğunu görüyoruz. 
İttihatçıların bu alanda yaptıkları ilk iş, muhalefetin faaliyetlerini takip eden gizli bir ekip oluşturmak olmuştur. “İktidar partisinin içinde bazı kamu görevlilerinin de yeraldığı gizli bir ekip kurulduğu ve bu ekibin topladığı bilgilere göre tutuklamaların yapıldığı” mecliste işkence tartışmaları sırasında dile getirilmiştir. 

Bu konuda atılan ikinci adım, bağımsız “işkencehane” açmak olmuştur. 
Artık, işkence sadece geleneksel yerlerde, polis karakolları, hapisanelerde değil, özel amaçlı binalarda yapılıyordu. “Hükümet askerinde... o devrin bir tane de gizli, ismi yok, cismi mevcut bir zindan, daha doğrusu bir işkencehane -İşkence Yurdu’ diyemeyiz ya!- vardı ki, kedi kabahatını örtercesine saklı tutulmuş, gazetelerde ve kitaplarda bunun bahsi geçmemiştir, sır halinde kalmıştır. Nerede, hangi semte idi o yer? Zamanın Istanbul Muhafızlığı lokaline yakın bulunması için Cağaloğlu civarında seçilmiş, sokak içinde ve evler arasında ahşap bir binaydı. Sadece on saat süren kısa bir misafirliğim dolayısıyla ben de orasını görmüştüm.”47 

Burada, işkencenin özellikle siyasi kovuşturma amacıyla yapıldığını görüyoruz. İşkence metodlarında da belli bir farklılaşma dikkati çekmektedir. “İşkenceye uğramışların veya seyircisi olmuşların bizzat bana anlattıklarına göre gizli zindandaki işkence usülleri Bekir Ağa Bölüğü'nde yapılanlara bazen benzemezdi. Benzemeyenler -tırnakları mengeneyle sökmek gibi- iz bırakmazdı. Şeytanın aklına bile gelmez şeyler icat etmişlerdi.” Bahsedilen işkence metodları arasında, kış günleriişkencehanenin bahçesinde ağaca bağlayarak, üste soğuk su dökerek günlerce bekletme; özellikle uzun sakallı ve sarıklılara uygulanan, sakal ve sarıkları ile tuvaletleri temizletmek sayılabilir. 

İttihatçıların, özel işkence yeri olarak kullandıkları ikinci yer, “Bekir Ağa Bölüğü” olarak bilinen, önceleri askeri kışla olarak kullanılıp, sonra cezaevine çevrilen binadır. Bekir Ağa Bölüğü, Abdülhamit ve İttihat Terakki dönemlerinde, hemen hemen her muhalefet mensubunun bir kere uğradığı, dönemin baskı ve işkencelerinin sembolü haline gelmiş bir yer olarak ün salmıştı. Hemen hemen her anı kitabında buraya ilişkin hikâyeler bulmak mümkündür. “Bu zindan-ı i'tisaf masum ve bi-günah birçok vatandaşların enin-i ihtizarlarına duvarlarıyla sağır ve ekbem olan bir bina-yı zulm ve şerdir.” 

Buranın, hapisane ve işkencehane olarak kullanılması, Abdülhamit döneminde başlamışsa da binanın gerçek anlamda işkence odalarıyla donatılması ve muhalefetin burada sistemli işkenceden geçirilmesi Ittihatcılar döneminde olmuştur. Bina, Birinci Dünya Savaşı ile birlikte tam bir cezaevine çevrilmiştir. “Alt kattaki bodrumlarda işkence edilenlere, tecrit olunanlara mahsus hücreler sıralanıyordu.”9 Albay Hüsamettin Ertürk, bu cezaevinde, işkencenin sadece soruşturma amacıyla da yapılmadığını, tüm mahkümlara uygulandığını aktarıyor: “Bekir Ağa Bölüğü'nün kötü şöhreti yalnız mütareke senelerine münhasır değildi. Vaktiyle Balkan Harbi sırasında da bu hapisane meşhurdu. Hattâ onun Tırnakçı Selim adındaki kumandanı, mahkümlara bol bol işkence yaptırırdı.”51 

Burada mahkümları “ıslah etmek” amacıyla düzenli işkenceler yapıldığını başka anılardan da okuyoruz. Cezaevine her girene esaslı bir “hoşgeldin dayağı” çekilmektedir. Sanıklar, sık sık tekrar eden dayak partilerine çağrılırken isimlerinin başına “vatan haini” eklenmektedir. “Bir güzelce dayak yedikten sonra ayaklarıma basamadığımdan askerler kollarımdan tutarak Bekir Ağa koğuşuna indirip kapısının önünde tekmelerle içeriye attılar... Bir saat sonra vatan haini Gözlüklü Mustafa ve biraz sonra da vatan haini Enver Ağa ve sa'ire gibi kelimat-ı tahkire ile (mahkümlar) çağrılmaya başlandı. Gittiler, avdetlerinde benim gibi koltuklarla getiriliyorlardı. Ağız burun birbirine karışmış yüzleri kan içinde. Ayaklarında baklaları oldukça iri zincirler takılmış ağlayarak sürünüyorlardı.”52 

Sürekli işkencelere maruz kalmak mahkümlarda ilginç alışkanlıklar yaratmıştır. “Herkes ne suretle dayak yediğini ve nasıl mezalim icra edildiğini birbirimize anlatarak ve aynen taklidleri yapılarak gülüsüyor idik.”53 
Aynı anıdan işkence çeşitleri üzerine şunları okuyoruz: “Bu meyanda şâyân-ı dikkat olan domuz topu idi. Bacaklar zor ile enseye kadar çevrilip bağlanıyor ve o zaman insan hakikaten tos toparlak bir şekil alıyor. Fakat her insanın bacakları kolaylıkla oraya kadar çevrilemediğinden pek çok ızdırap vermekle beraber teneffüsü işkâl ediyor. İşte bu hale konduktan sonra rast gelen tarafına sopayı patlatıyorlardı. Bu halde dayak yiyenlerin ekserisi bayılır. Ve bir teneke suyu üzerine dökmek suretiyle ayıltılır. Bir sigara ikramından sonra kazıklama usülüne inüraca'at ederek ikinci işkenceye başlarlardı. Bu kazıklama da mevkufu diz üstüne çöktürüp bacağının arasına bilek kalınlığında bir odun koymaktan ibarettir. Biraz daha teşdicl etmek isterlerse işbu vaziyette iken bir de ellerini arkasına bağlamak käfidir.”% 

Bekir Aga Bölügü’nde yapılan iskenceler öylesine yaygınlasmıs ve öylesine duyulmustur ki, sonucta yapılan iskenceler, Millet Meclisinde de gündeme getirilmis ve uzun tartısmalara neden olmustur. 


Mecliste İşkence Tartışmaları 


1910 yılında, komplo hazırlıkları içinde oldukları gerekçesiyle içlerinde milletvekillerinin de olduğu geniş bir tutuklâma yapılır. Sanıklara 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işkence yapılır. Işkence görenlerden Milletvekili Rıza Nur, Bekir Ağa Bölüğünde işkence aleti olarak kullanılan bir sopa ile kırbacı ve işkence sonucu düşen tırnağını hapisane dışına kaçırmayı başarır.55 Sorun Millet Meclisi gündemine getirilir ve bu aletler, tırnakla beraber Meclis kürsüsünden gösterilir. Konu üzerine yapılan uzun tartışmalardan, işkencenin son derece yaygın olarak uygulandığı gerçeğinin yanısıra, bu tür soruşturmaların devlet organları dışına kaydırıldığını da öğrenmekteyiz. 

Tutuklanan Rıza Nur'u ziyaret etmek isteyen milletvekili arkadaşları, resmi olarak tutuklamalardan sorumlu görülen dönemin Sıkıyönetim Komutanından ilginç bir cevap alırlar: “Bu konuda size yardımcı olamam, çünkü gizli ekibin soruşturmasından resmen biz bilgi sahibi değiliz. Bu soruşturma bizim yönetimimizde yapılmıyor.”58 Meclis kürsüsünden bu açıklamaları yapan Milletvekili Fikri Lütfi Bey, tutuklamaların da resmi organlarca yapılmadığını örnekleriyle aktarır. Bu açıklamalardan da anlaşılacağı gibi, İttihat ve Terakki iktidarı, muhalefeti izleyen, tutuklayan ya da tutuklatan gizli ve yasadışı bir örgüt kurmuştur. Ve soruşturmalar bizzat bu yasa dışı kuruluş tarafından yapılmaktadır. 

Işkence metodları da tek tek anlatılır. İşkenceler nedeniyle aklını oynatanların, dili tutulanların, ayakları kangren olanların, intihara teşebbüs edenlerin tek tek isimleri verilir. Bazı sanıkların, Bekir Ağa Bölüğü'nde, üç ay boyunca, ayaklarında elli kiloluk demir olduğu halde yatırıldıkları dile getirilir. Bilinen işkencelerin dışında, sanıkları birbirlerine işkence ettirmek yoluna da gidilmiştir. 

Tartışmalarda kendisine işkence yapılan birçok tanınmış politikacının da adı sayılır. Örneğin, Osmanlı Demokrat Partisi Genel Sekreteri de işkence görenler arasındadır ve gördüğü işkenceler doktor raporu ile de tesbit ettirilmiştir. İttihat ve Terakki, en küçük bahaneleri kullanarak muhalefet mensuplarını tutuklamakta işkenceden geçirmekte ve böylece gözdağı vermektedir. Nitekim bu baskı ve işkencelere dayanamayan bazı partiler faaliyetlerine son vermişlerdir. 

Bu tartışmalarda, bir noktanın bazı milletvekillerince sık sık dile getirildiğini görüyoruz. Abdülhamit'e ve onun hafiye teşkilatına karşı yıllarca mücadele eden lttihat ve Terakki, Abdülhamit'inkinden daha gelişkin bir gizli örgüt kurmuş ve aynı metodlarla muhalefeti sindirmeye çalışmıştır. 
Abdülhamit döneminin kadroları yeni dönemde de faaliyetlerine devam etmişlerdir. Milletvekili Ismail Bey'in sözleriyle: “Şunu öğreneceksiniz: Vaktiyle Abdülhamit yönetiminin sürüp gitmesi için Abdülhamit yönetimini gene dayak ve işkence ile koruyan ve sürdüren eller, bugün Meşrutiyetin en gizli köşelerine kadar girmiş ve en önemli görevleri ele alarak, Meşrutiyet yanlısı görünerek Osmanlı Meşrutiyetinin aleyhine doğru hareket etmekte bulunmustur.”57 

Sözkonusu olan sadece Abdülhamit döneminin metodları ve kadroları 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ile sürekliliğini korumuş olması değildir. Modernleşme ve çağdaşlaşma iddiaları ile orantılı yenilikler sözkonusudur. Muhalefeti yakın takibe almak, gerekli tutuklama ve soruşturma işlerini yapmak üzere kurulan gizli örgütün devlet organları dışında oluşturulması, soruşturma binalarının geleneksel yerlerin dışına kaydırılması, bu yeniliklerin başında gelmektedir. Bu özelliği ile, İttihatçılar, günümüzdeki Kontrgerilla tipi örgütlenmelerin ilk kurucusu sayılmalıdırlar. 

Hükümet yetkililerinin, işkence iddiaları karşısında takındıkları tavırlar son derece öğreticidir. Tartışmalarda şu tür gerekçelerin ileri sürüldüğünü görüyoruz: Elinde işkence edildiğine dair rapor olan, Osmanlı Demokrat Fırkası Genel Sekreteri, “kendi kendisini dövdürmüştür”, “Sıkıyönetim Komutanı, Başbakanlığa, soruşturmaları gizli bir örgüt yapıyor diye bir şikâyette bulunmamıştır”, “hükümetimiz işkenceye karşıdır”; “tüm bunlar hükümetimizi düşürmek için uydurulmuş komplolardır.”58 
Sonuçta, işkence iddialarını soruşturmak için bir komisyon kurulması gerektiği yolundaki öneri,73'e karşı 96 oyla reddedilir. i 

1910 yılında Meclis'te, işkence üzerine yapılan bu tartışmalar ve elde 
edilen sonuç bize günümüzü hatırlatmaktadır. 1980 yılında da Meclis kürsüsünden işkence aletleri teşhir edilmiş, 12 Eylül sonrası, sık sık işkenceler üzerine tartışmalar açılmış ama her seferinde herhangi bir soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır. Her tartışmada da, siyasal iktidar işkence iddialarının, kötü niyetli kişilerin, hükümeti karalamakamacıyla uydurdukları şeyler olduğunu söylemiştir. 


Cumhuriyete Geçiş 


Türkiye Cumhuriyeti devletinin ne kadar Osmanlıların devamı olduğu son derece tartışmalı bir sorundur. İktidardaki sınıfların bileşiminden, politik-iktisadi-sosyal reformların başta devlet yapısı olmak üzere toplumda yolaçtığı değişikliklerden hareketle, kopuş ve süreklilik üzerine son derece önemli tartışmalar yapılmaktadır. Konu son derece önemli olduğu için, cevabı tek bir boyuttan kalkarak vermek oldukça zordur. 

Burada akla gelen önemli bir soru, işkence tarihi açısından geçerli olanın ne olduğudur. İşkence pratiği açısından Cumhuriyet Osmanlılardan bir kopuş mudur yoksa bir süreklilik mi sözkonusudur? Bu sorunun cevabı, ancak Cumhuriyet dönemi işkence tarihi üzerine yapılacak bir çalışmadan sonra verilebilir. Burada sürekliliği gösterecek ilginç bir örnekle Osmanlılar döneminde işkencenin evrimi üzerine yaptığımız çalışmayı noktalamak istiyoruz. 

Albay Hüsamettin Ertürk, İttihat ve Terakki'nin kurduğu Teşkilat-ı Mahsusa'nın en son yöneticisidir. Bu örgütün kuruluşunu Meşrutiyet 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öncesi döneme kadar uzatanlar da vardır. Fakat ilk olarak, İtalya savaşı nedeniyle kurulduğu, daha sonra Balkan savaşlarında genişletildiği tahmin edilmektedir. Bu savaşta cepheye, Teşkilat-ı Mahsusa adlı kıtalar sürülmüştür. Kıtalar, sayıları beşbine varan mahkümlardan ve sabıkalılardan oluşturulmuştur. Bunlar arasında işe yaramayanlar, “amele taburları” olarak yol ve yapı işlerinde çalıştırılmışlardır. İşe yarayanlardan ise “Mücahitler Fırkası” kurulmuştur. Amaç, bu tür yarı sivil bir kuruluşla, ordunun görevini kolaylaştırmak, bilgi toplamak, düşmanı içten çökertmek, kısaca gerilla hareketlerine girişmektir. Islâmcılık ve Türkçülük ideolojisi temelinde, yabancı ülkelerde örgütlenmeler yapmak da bu örgütün faaliyetleri arasıdadır. Özetle Teşkilat-ı Mahsusa, Ittihat ve Terakki'nin kurdurduğu, modern anlamda bir gizli örgüttür, para-militer bir kuruluştur. 
Ayrıca bu örgüt, Ermeni katliamlarını örgütlemede doğrudan görev almıstır.60 

Örgütün faaliyetleri oldukça çeşitlidir. Merkez binası olarak, Cağaloğlu, Şeref Sokağı'nın gösterilmesi, Refik Halit Karay'ın bahsettiği gizli işkencehanenin de burada olması ihtimalini akla getirmektedir. Ayrıca Meclis görüşmelerinde sözü edilen, tutuklama, soruşturma ve işkenceleri yapan gizli örgütün bu örgüt olup olmadığı da ilginç bir araştırma konusudur. 
Burada bizim için önemli olan, İttihat ve Terakki'nin kurdurduğu bir gizli örgüt olan Teşkilat-ı Mahsusa'nın son genel başkanı Albay Hüsamettin Ertürk'ün evrimidir. 

Ittihat ve Terakki'nin iktidarı kaybetmesi ile, Teşkilat-ı Mahsusa faaliyetlerıni Anadolu'daki Milli Hareketi desteklemeye yöneltmiştir 8! Istanbul hükümeti, Anadolu'daki harekete yardımcı olanların peşindedir. Ittihat ve Terakki'nin kurduğu polis teşkilatı ve işkence aygıtı bu sefer onlara karşı çalışmaktadır. İlginç bir devr-i teslim sözkonusudur. İttihat ve Terakki tarafından kovuşturmaya uğrayan muhalif politikacılar iş başına gelmişler, 
kendilerini kovuşturan mekanizmanın başına geçmişlerdi. Örneğin, 1910 
yılında, Meclis'te, işkence üzerine yapılan görüşmelerde, iktidarı, Abdülhamit döneminin metodlarını ve kadrolarını kullanmakla suçlayan Gümülcine Milletvekili Ismail Bey İçişleri Bakanı olmuş, aynı metodlarla Ittihatcı avına çıkmıştır. İstanbul'da işkence gene gündemdedir. Sadece politik sorumluları değişmiştir. “Polis Müdüriyeti Umumiyesi’nin Kısm-ı Siyasi Şubesi hummalı bir faaliyette çalışıyor, ele geçenleri söylettirmek maksadı ile işkence yapılıyordu.”82 

Albay Ertürk de tutuklananlar arasındadır. Anılarında kendisine işkence yapılıp yapılmadığından sözetmiyor. Yalnız “... en ufak bir ışık yakılmadığı için, zifiri karanlıkta bostan kuyusu gibi... korkunç ve rutubetli taş odalarda,”63 günlerce tutuklu kalmış ve işkencelere şahit olmuştur. 
Önce idama mahküm edilen Ertürk sonra, eski meslektaşlarının yardımıyla „u cezadan kurtulur ve Ankara'ya geçer. Orada onu önemli görevler bekliyordu: “...yapılacak tek care, bu tecrübeli casusu işkenceye tâbitutmaktı.” Albay Ertürk, Ankara'da Istanbul'da yarıda kalan görevine devam etmektedir. Bu amaçla oluşturulan istihbarat örgütünde görev alınış, yakalanan bazı casusların soruşturmalarına da katılmıştır. Yukarda sözünü ettiği işkence de bir İngiliz casusuna yapılmış&, işkence sonucu eylemlerini açıklayan casus sonra idam edilmiştir. 

İttihatçılar tarafından kurulan mekanizma, Kurtuluş Savaşı'nda hizmettedir. İşkence yapanların aynılığında bile görülen bu sürekliliğin iki devlet arasındaki benzerlik açısından çok şey söyleyemeyeceği iddia edilebilir. Bizim de tartışmaya sokmak istediğimiz nokta budur. Bu basit iddianın cevap vermesi gereken önemli bir soru açıkta kalmaktadır. Rejimleri, politik-sosyal- iktisadi yapılarına göre değil de uyguladıkları işkence pratiklerine göre kıyaslama daha doğru olmaz mı? 

işkencenin ortadan kaldırılması, insan haklarını korumayı en temel ilke haline getirmiş toplumların oluşabilmesi biraz da buna bağlıdır. Insan Hakları ihlâllerini, işkenceleri, rejimlerin, ideolojik, politik, iktisadi karakterlerine bağlı olarak, bazen “anlayışla” karşılayan bakışlardan kurtulmadıkça işkencenin ortadan kalkması zordur. Sistemler arasındaki en önemli nitelik farkını, kendisine dahil olmayanlara, muhalefet edenlere neler yaptıklarında arayan bir bakışa, çağımızda her şeyden fazla ihtiyacımız vardır. 
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BÖLÜM VI 
GENEL BİR DEĞERLENDİRME 


Adorno “Toplum, birçok durumda dolaylı bile olsa, bedensel şiddet tehdidiyle birarada tutulur,” diyor.! Bizi de bu çalışmada ilgilendiren soru buydu. İşkence somutunda, vücuda yönelik şiddet uygulamalarının toplumları birarada tutmada yerine getirdiği fonksiyon neydi? Ve bu Türkiye somutunda gösterilebilir miydi? 

Soruyu şu biçimde de genelleştirebiliriz: toplumları birarada tutmak için gerekli sınırların çizilmesinde şiddet, özellikle onun bir biçimi olarak işkence nasıl bir rol oynamaktadır? Geleneksel sosyoloji, Durkheim'dan bu yana, bunun tersi bir soruyla, toplumu birarada tutan ortak kimliğin ne olduğu sorusuyla uğraşmıştır. İlişkilerin, sembolik veya duygusal iletişimin hangi biçimleri bireyler arasında yaratılmak zorundadır ki onları birarada tutmak olanaklı olsun? Oysa, söylediğimiz gibi, bu çalışmada bizi bunun tam zıddı bir soru ilgilendirmekteydi. Toplumların işleyişini açıklayabilmek için, toplum üyelerini birarada tuttuğu iddia edilen sembollere veya ortak duygusal bağlara değil, asıl, bu birarada tutuşun ödenmesi gereken fiyatına bakmak gerekiyordu. Bu fiyat neydi ve nasıl açığa çıkartılabilirdi? 

Türkiye'de toplumsal birarada yaşamanın sınırını çizmede şiddetin rolünü ve “ödenmesi gereken fiyat”ın ne olduğunu gösterebilmek için, kimlere, nasıl ve hangi gerekçelerle işkence yapıldığına bakmak, işkence örneğinde, toplumsal sınırların nasıl çizildiğini, dışlama mekanizmaları- nın nasıl işlediğini göstermek gerekmekteydi. Bu çalışmada elbette sorunun tüm bu boyutları, bütün ayrıntılarıyla ele alınamadı. Burada yapılanlar sadece bir giriş sayılmalıdır. 

Çalışmanın bir amacı da, modern devletin oluşturulması ve yerleştirilmesi sürecinde, işkence ile devlet ilişkisinin ne olduğuna açıklık getirmeye çalışmaktı. Bu noktada, Osmanlılar ve Türkiye pratiği son derece paradoksal bir ilişki sunmaktadır. Modern devlet yasakladığı ve ortadan resmen kaldırdığı işkenceyi, sistemli olarak geliştirmiş, kendisinin ayrılmaz bir kurumu olarak “disiplin altına alarak” yeniden örgütlemiş ve kullanmıştır. 

Çalışmada ele alınan önemli bir soru, işkencenin yasaklanması sonrası kopuş ve süreklilik ilişkisinin nasıl olduğudur. Birçok ülkede işkencenin yasaklanmasından sonra, kendisinden önceki döneme göre bir kopuş yaşandığından söz edilebilir. Fakat Osmanlılarda gözlerien bir kopuştan çok sürekliliktir. Bu süreklilik Cumhuriyet döneminde de devam etmiştir. 
Çalışmanın ana tezlerinden birisi de budur. 

Osmanlı ve Cumhuriyet Türkiyesi'nde işkence pratiği açısından, yapan organlar ve yapış biçimleri değişse bile ciddi bir paralellik sözkonusudur. 
Bu paralelik özellikle iki boyutta kendisini göstermektedir. Birincisi, yönetici zümreler (gizli veya açık) işkence yapmayı kendilerinin en doğal hakları saymaktadırlar. Onlara bu hakkı veren sahip oldukları devlet felsefesi ve adalet anlayışlarıdır. İkincisi, yönetilen kitlelerin işkenceyi algılayış mekanizmalarında bir süreklilik sözkonusudur. İşkence görmek son derece olağan, normal bir pratik olarak algılanmaktadır.2 


Osmanlılarda İşkence Sürekli Yasaktı! 


Çalışmanın ana amacı, yasaklanması sonrası işkencenin evrimini izlemekti. Bu nedenle Tanzimat Fermanı ve sonrası dönem esas alan olarak ele alındı. Fakat, yasaklanması sonrası evriminin anlaşılabilmesi için, serbest olduğu dönemde işkencenin nasıl olduğu konusuna bakmak gerekmekteydi. Bu noktada, Osmanlılara has bir özellik karşımıza çıkmaktadır. Osmanlılarda işkence tarihini, serbest ve yasak olduğu dönemler olarak ayırmak mümkün değildi. 1858 Ceza Yasası ile yasaklanması öncesi işkencenin serbest olduğunu iddia etmek zordur. İşkence Osmanlılarda, belli istisnalar dışında sürekli yasaktı. Bunun nedeni Islâm ceza hukukudur. 

Osmanlı hukuk sistemi, esas olarak Islâmi esaslara dayanıyordu. Gözaltı, soruşturma, yargılama, tutuklama gibi adalet ve güvenlik sisteminin işleyişine ilişkin tüm konularda Islâm hukukunun kuralları geçerliydi. 
Fakat belli alanlarda bundan kısmi sapmaları gözlemek de mümkündü. 
Islâm hukukuna açıktan ters düşen hukuk kuralları geçerli olduğu gibi, kanun ve yönetmelik yapma gibi bazı konularda, yürütme gücü kendi yetkisini, İslâm'ın sınırlarını aşan bir biçimde kullanmaktaydı. 

Osmanlılar dönemlerine göre son derece gelişmiş bir hukuk sistemine sahiptiler. Fakat tüm gelişmişliğine rağmen bütün ülke için geçerli tek bir hukuk sisteminden söz etmek oldukça zordur. Sadece ceza yasası, Müslüman olmayan ahaliyi de kapsayacak şekilde ülkenin tümü için geçerlidir. 
Bunun dışında her eyaletin kendi ayrı kanunları olduğu gibi, her din grubu kendi hukuk sistemine sahipti. Ayrıca ceza hukukunun bütününü kapsayan bir hukuk eseri de mevcut değildi. Osmanlı kadıları, çeşitli dönemlerde Padişahların çıkarttığı kanunnameler yanısıra, ceza hukukuna kaynaklık eden son derece dağınık Fıkıh (İslâm Hukukü) kitaplarını kullanmak zorundaydılar. 

Çalışmada ayrıntılı olarak ele alınan, Osmanlılarda geçerli Islâm ceza hukukunun işkence açısından önemli olan bazı temel prensipleri şunlardır: 

Latince ifadesiyle “kanunsuz suç olmaz” (nullum crimen sine lege) ve “kanunsuz ceza olmaz” (nulla poena sine lege) olarak tanımlanan kanunilik ilkesi, Islâm ceza hukukunun temelini oluşturur. Ne gibi fillerin suç olduğu, hangi suça, ne çeşit ve ne miktar ceza verileceği Kuran ayetleri, hadisler ve icma' ile açıkça gösterilmiştir. Ayrıca suç teşkileden fiilin bütün unsurlarıyla tam olarak gerçekleşmesi ceza verebilmek için şarttır. 

Şüphe durumu sanık lehine kullanılmak zorundadır. Cezaların şüphe ile kaldırılacağı, Islâmda emredici bir kanun maddesi halinde yeralmıştır. 
Bu ilke Kuran ayetlerine dayandırılır. “Zan, şüphesiz haktan hiçbir şeyi ifade etmez”; “Ey iman edenler! zannın birçoğundan kaçının,”3 gibi ayetlerle şüphe ile iş görmek yasaklanmıştır. 

İslâm ceza hukukunda, çeşitli Kuran hükümleri ve hadisler dayanak gösterilerek, işkence kesin olarak yasaklanmış ve bu birçok hukuk kitabında, açık bir biçimde ifade edilmiştir.4 Yargılama sırasında, sorguda, duruşmada ve infaz sırasında işkence yasaktır. Yargılama herkese açık olmak zorundadır ve sözlüdür. Sanığın suçunu zorla kabul etmemiş olması şarttır. Sorguda sanık itirafa zorlanamaz. Zorlama neticesinde alınmış ifadeler geçersiz sayılır. 

Duruşma sırasında sanık ve şahitlere baskı yapılamaz. Sanık itiraf ettiği suçtan dönerse ceza verilemez. Yukarda da belirttiğimiz gibi, en küçük bir şüphenin mutlaka sanık lehine kullanılması gerekir. Tanıklara da baskı yapmak yasaktır. Hakim suçu ispat için şahitlere telkinde bulunamaz. “O haddi kaldırmak için çare aramaya memurdur.”5 Ölüm cezası verilen durumlarda da cezanın infazında işkence kesin suretle yasaklanmıştır. Dönemi ile kıyaslandığında, oldukça sanık lehine düzenlenmiş bir hukuk sistemi ile karşı karşıya olduğumuz söylenebilir. 

Osmanlı ceza hukukunda özellikle soruşturma metodu olarak işkenceye başvurma konusunda İslâm hukukundan bir sapma sözkonusudur. 
Sadece hırsızlık suçlarında eğer son derece güçlü deliller. örneğin tanık ifadesi vb. mevcutsa, kadı Padişahtan özel izin alarak sorgulamada işkence yapılmasına izin verebilir. Yani sınırlı bazı durumlarda, mahkeme kararı ile özel Padişah izni almak koşuluyla işkenceye başvurulabilir. Bu konuda, 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usülsüz davranışlar ise cezaya tâbiydi. 

islâm ceza hukukunda, cezalar esas olarak iki ayrı katagoriye ayrılmaktadır. Hadd ve Ta'zir cezaları. Hadd cezaları Kuran'da kesinlikle belirtilmiş cezalardır. Bunlar, zina, hırsızlık, şarap içme ve sarhoşluk cezası, iftira cezası ve yol kesme cezalarıdır. Ta'zir cezaları ise Kuran'da ve hadislerde yeralmayan cezalardır. Ayrıca yine Kuran'da yeralan Kısas cezaları vardır. (Göze göz, dişe diş). Hadd cezalarının miktarları bellidir. Ta'zir cezaları ise hakim yetkisine bırakılmıştır. Ta'zir cezalarının, Kuran'da yeralan en düşük cezadan yüksek olamayacağı ilkesi, sopanın ceza hukukunda son derece fazla kullanılmasının yolunu açmıştır. Çünkü Kuran'da en düşük ceza, sarhoşluk ve zina iftirasına verilen 80 değnektir. Bu nedenle basit birçok suçun sopa ile cezalandırılması yoluna gidilmiştir. Osmanlılarda ve Cumhuriyet'te bu ceza 1858 ile kaldırılmış olmasına rağmen, karakolda, emniyette, okulda son derece sık kullanılan bir cezalandırma biçimi olmaya devam etmiştir. 

Tüm bu olumlu özelliklerine rağmen İslâm ceza hukuku ciddi boşluklara sahiptir. Özellikle Ta'zir cezalarının kapsamının genişliği ve düzenlenmemiş olması ciddi zorluklar yaratmıştır. Ve yukarda sayılan olumlu ilkelerin birçok durumda hiçbir anlamı kalmamıştır. Çünkü Ta'zir kapsamına giren suçlarda, her ne kadar kanunilik ilkesi esas alınmakla birlikte, bu suçlar, “şüphe ile ispat edilebilirler”.8 Dolayısıyla, sadece şüphe durumunda da bu cezalar verilebilmektedir. 

Bu bağlamda önemli olan bir başka nokta da, soruşturma olmadan ve yargılamasız ceza verilip verilemeyeceğidir. Yargılamasız ceza usülü ilke olarak kabul edilmiştir. Bazı durumlarda özel kişiler cezaya çarptırılmaksızın başkalarına şiddet uygulayıp ceza verebilirler. Haram bir eylemi işlemekte olan bir kimseyi gören bir Müslüman, kuvvet kullanarak onu bu işten vazgeçirebilir ve bunu yapmış olduğu için cezalandırılınaz. Baba çocuklarını, koca karısını, efendi kullarını, öğretmen öğrencilerini cezalandırabilir. Burada elbette sınırlar çizilmiştir. Bunu aşanlar cezalandırılırlar. Ama örneğin, zina sırasında karısını yakalayan veya hırsızlık yaparken hırsızı yakalayan erkek için bir sınırlama yoktur. 

Yargılamasız ceza verilebileceği prensibi, mutlak yetkiye sahip Isläın hükümdarlarının önemli bir yetkisi olmuştur. Böylece hükümdarlar, Ta'zir cezası dahilinde, başta idam cezası da olmak üzere, çeşitli cezaları, sadece 

` şüphe temelinde, soruşturma ve yargılmaya gerek olmaksızın bolca dagıtmışlardır. Burada, İslâm ceza hukukunun konumuz açısından son derece önemli zayıf bir noktası açığa çıkmaktadır. Gerek Ta'zir cezalarında, şüphenin bile yeterli olması, gerekse bazı kişilerin yargılamasız ceza verilebileceklerinin prensipte kabul edilmiş olması, “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibini oldukça zayıflatmıştır. Çünkü, bu yetkiler yöneticiler tarafından keyfi biçimde kullanılabilmiştir. 
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Işte Osmanlılarda işkencenin son derece yaygın uygulanmasına yolaçan da bu kapıdır. Osmanlı yöneticileri, özellikle Ta'zir cezaları kapsamında, yargılama yetkilerini bol miktarda kullanmışlardır. Dolayısıyla, Roma hukukunun “kanunsuz suç ve ceza olmaz” prensibi, Ta'zir cezaları kapsamında, İslâm hukukunda ve Osmanlılarda geçerliliğini kaybetmiştir. 

Bu alanda iki farklı uygulama son derece dikkat çekicidir. Birincisi, İstanbul'da, Sadrazam, Kadı veya genel güvenlik görevlisi olarak Yeniçeri Ağası tarafından, özellikle çarşı pazar teftişlerinde verilen cezalardır. Buna göre haftanın belli günlerinde, yanlarında falakacılarla birlikte çarşı-pazarı teftişe çıkan yöneticiler, hile yapan veya hakkında şikâyet bulunan esnafı olay yerinde, ibret olması için cezalandırırlardı. Ayak parmaklarının yere zor değdiği durumda, kulaklardan kapıya çakmaktan, kulak burun kesmeye, falakadan katrana boyayıp teşhir etmeye kadar envai çeşit işkence cezaları yargılamasız olay yerinde uygulanırdı. 

Bu cezalar, “adalet dağıtmak” için verilirdi. Çarşı-pazar teftişinde son derece sınırlı bir boyutunu gördüğümüz bu tavır Osmanlı devletinde önemli bir devlet ilkesi durumundaydı. Padişahtan en küçük yöneticiye kadar Osmanlı devlet erkânı, kulların çıkarı için, “adalet dağıtmak” yüce görevi ile karşı karşıya idiler. Adalet dağıtmanın en önemli yollarından birisi de ceza vermekti. 

Yöneticilerin, yargılamasız cezalandırma yetkisine sahip oldukları ikinci tür uygulama, Siyaseten Katl cezalarıdır. Osmanlı Padişahları Ta'zir cezası kapsamında, Siyaseten Katl yetkisine sahip olmuşlar ve mahkeme kararı olmaksızın birçok kişiyi bu yolla idam da dahil olmak üzere çeşitli cezalara çarptırmışlardır. Aslında bu cezanın verilmesinde adli mahkeme olmasa bile, bir kurulun idari soruşturması şart olmasına rağmen genel kural olarak buna uyulmamıstır. 

Siyaseten Katl cezasının en yaygın biçimlerinden biri de müsaderedir. 
Bu yola özellikle zengin özel şahısların ve devlet memurlarının gelirlerine el koymak amacıyla sıkça başvurulmuştur. Bu uygulama, toplumda son derece tahrip edici bir rol oynamış ve Osmanlıların sosyal ve ekonomik yapısını içten kemirmiştir. 

Siyaseten Katl'ın yerine getirilmesinde, Ta'zir cezalarının uygulanmasında da işkence yasaklanmış olmasına rağmen, genel kural olarak işkenceye başvurulmuştur. Üstelik bu cezayı verme yetkisisadece Padişaha ait iken buna da bağlı kalınmamıştır. Birçok yönetici bu yetkiyi kullanmış ve işkence ile idam cezası yaygın bir pratik olmuştur. Bu yolla, işkence yapmak, kanunen yasak olmasına rağmen, “alışkanlık hukuku” biçiminde hukuk sisteminin ayrılmaz parçası olmuştur. Böylece yazılı'kanun hükümlerinin hiçbir biçimde önemli olmadığı, kanunen yasaklanmış kuralların, yazılı olmayan hukuk normları haline geldiği bir sistem oluşmuştur. Günümüzdetoplumunyazılı olan değil, alışkanlık haline gelmiş, 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yazılı olmayan kanunlarla yönetilmesi geleneğinin kökleri buralardan gelmektedir. 

Böylece Osmanlılarda sınırlarını ayırmakta zorlanacağımız kanuni ve kanunsuz işkence uygulamaları gibi iki ayrı alan ortaya çıkmıştır. Ayrım yapmanın zorluğuna rağmen eğer Osmanlılarda gündeme gelen işkence uygulamalarını tasnif edersek şöyle bir liste elde ederiz; 

1) Kanunlar Dahilindeki İşkenceler; Bunu kendi içinde iki ana bölüme ayırmak gerekmektedir. Birincisi, yukarda sözünü ettiğimiz, sadece hırsızlık suçlarında, özel mahkeme kararı ve Padişah izni ile olanaklı olan, sadece soruşturma metodu olarak kullanılan işkence pratiğidir. Ayrıca yine belli bölgeler için geçerli olmak üzere yayınlanan bazı kanunnameler, vergi toplama sırasında, yöneticilere, mallarını saklayan veya vergisini ödemeyen köylülere işkence yapma izni vermektedir. Bu tür bir kanunname sadece bir-iki bölge için çıkmış olmasına rağmen, Osmanlılarda vergi toplamalar sırasında yöneticiler tarafından bir kural olarak sürekli işkenceye başvurulmuştur. Bu da kanunsuz işkence uygulamalarının bir kural haline gelmesinin kanıksanmasına yolaçmıştır. 

Kanuni işkence uygulamalarının ikincisi, yukarda söylediğimiz gibi, Ta'zir cezaları kapsamında, başta Padişah olmak üzere, birçok üst düzey yöneticisinin, gerek adalet dağıtma adı altında güvenlik kapsamında gerekse Siyaseten Katl cezası dahilinde yaptırdıkları işkencelerdir. Tekrar etmekte fayda vardır. Bu alanlarda işkence yapılmasının izinli olduğu hiçbir yerde yazılı değildir. Hattâ, Ta'zir cezaları kapsamında, yargılamasız cezalandırma yetkisine sahip olan yöneticiler gerek soruşturma gerekse ceza olarak işkenceye başvurmaları, İslâmi kaynaklara göre kesinlikle yasaktır. Böylece Osmanlı yöneticileri, İslâm hukukuna aykırı olan, hiçbir yerde yazılı olarak mevcut olmayan, hattâ yazılı olanlara aykırı olan bir uygulamaya sürekli başvurarak onu kanuni bir uygulama durumuna getirmişlerdir. 

2) Kanunsuz İşkence Uygulamaları; Bu tür uygulamaları da kendi içinde ikiye ayırarak incelemek gerekmektedir. Devletten kaynaklanan kanunsuz işkenceler ve devletten kaynaklanmayan, farklı toplumsal sivil güçler tarafından, çeşitli toplumsal olaylarda başvurulan işkenceler. 

Devletten kaynaklanan kanunsuz işkencelerin başında, izinli işkence uygulama yetkisinin suistimal edilmesi gelmektedir, Osmanlı arşivleri, Yönetici Zulümleri diye tasnif edilebilecek bu tür uygulamalara örnek teşkil edecek onbinlerce belgeyle doludur. Bu zulüm ve işkence uygulanıalarında da ilginç paralelikler ve süreklillikler gözlenmektedir ki buna aşağıda yeniden değineceğiz. 

Osmanlılarda gözlenen kanunsuz işkence uygulamalarını şöylece sıralayabiliriz; a) Kanunen izin verilen işkencelerin suistimal edilmesi ve kanunsuz biçimde kullanılması; b) “Normal” işkence olarak tanımlamak 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istediğimiz, adalet ve güvenlik sağlama adı altında başta karakollarda olmak üzere, suçlu zanlılarına güvenlik güçleri tarafından uygulanan dayak ve sopa pratiği. Bunun bir diğer amacı da korkutmak ve sindirmektir. Bu uygulamaya maruz kalanların her zaman suçlu zanlısı olmaları da gerekmemektedir; c) Politik takiplerde, siyasi soruşturma metodu olarak başvurulan işkenceler; 

Devlet dışı olarak tanımlayabileceğimiz işkence uygulamaları da şunlardır (bu liste özellikle işkencenin hem toplumsal bir olgu olduğunu göstermesi hem de işkencenin kanıksanmasının nedenlerinden birini göstermesi açısından önemlidir): d) Eşkiyaların veya ayaklanan çeşitli grupların halka yaptıkları işkenceler. Bu işkencelerde farklı amaçlar güdülmekle birlikte, özellikle köylülerin sakladıkları para ve malların yerini söyletmek özel bir yer tutmaktadır; e) Çeşitli din veya ulusal grupların ayaklanma ve karşılıklı çatışmalar sırasında birbirlerine yaptıkları işkenceler. Bu nokta özellikle ulusal kimliklerin oluşması açısından son derece önemlidir. Her ulus, kendi ulusal kimliğinin ve ulusal devletinin sınırlarını diğer ulus ve din gruplarının katledilmesi temelinde çizmiş böylece şiddet ve diğer ulus-din gruplarına nefret ulusal kimliklerin oluşmasının ayrılmaz parçası olmuştur; f) Göçebe aşiretlerle yerleşik köylü toplulukları arasındaki sürekligündemde olan çatışmalar ve özellikle göçer toplulukların yaptıkları saldırılarda gündeme getirdikleri işkenceler; g) Bir eğitim aracı olarak okullarda ve askerlikte yaygın ve sistematik olarak uygulanan işkence. 

Bu kanunsuz işkence paketinin büyük bir bölümü işkencenin yasaklanması sonrası da devam etmiştir. Ama bir kısmı giderek ortadan kalkmış, diğer bir kısmı ise giderek önem kazanmıştır. 


işkence Yasağı İşkenceyi Normalleştiriyor 


Islâm hukukunun işkenceyi yasaklamış olması, sanık lehine bir dizi düzenlemeler getirmiş olması çağına göre oldukça ileri bir adımdı. Aynı dönemde Avrupa'da Hıristiyan dininin, işkenceyi kurumsallaştırmış olduğu düşünülürse konunun önemi daha iyi anlaşılır. İlginçtir, Islâm hukukunun, işkenceyi yasaklayan bu yumuşak niteliği, işkencenin zihniyet dünyamıza, “normal” sayılarak yerleşmesi gibi garip bir sonuç yaratmıştır. 
Bir taraftan işkencenin yasak olduğunu bilen, öbür taraftan da işkence yapılmasını normal sayan bir kültür oluşmuştur. Bu kendi içinde çelişkili gibi görülen tavır alışın oluşumu hakkında şu tesbitlerde bulunmak yanlış olmayacaktır: 

* İşkenceyi de yasaklayan, son derece yumuşak bir hukuk sistemi ile ülkeyi yönetemeyen iktidar sahipleri, sistemin boşluklarından yararlanarak yaptıkları işkencelere hukuki bir kılıf giydirmeye çalışmışlardır. Yukarda özetlediğimiz gibi, Ta'zir cezaları kapsamında, yargılamasız ceza dağıtmak ve bu çerçevede, kanunen yasak olmasına rağmen işkence uygulamak, bir alışkanlık hukuku olarak sürekli gündemde tutulmuştur. Bu konuda herhangi bir hukuki düzenlemeye gidilmemiştir. Konuya ilişkin yazılı bir hüküm bulmak mümkün değildir. Buna.ek olarak sınırlı bazı koşullarda da olsa, yöneticilere işkence yapmak kanunen olanaklı hale getirilmiştir. Fakat bu yetkiyi, “kanunsuz,” usülsüz uygulayanlar hakkında soruşturmalar açılmış ve idam da dahil sert cezalandırılmalara gidilmiştir. 
Bu tablonun doğrudan sonucu, günlük hayatta, “kanuni” olan ile “kanunsuz” olan arasındaki sınırın kaybolmuş olmasıdır. 

Yapılan haksızlıklara karşı tek mekanizma ise merkeze şikâyette bulunmaktır. Dönemin ulaştırma olanaklarının son derece sınırlı olması ve yöneticilerin birbirlerini korumaları gibi birçok faktör de düşünüldüğünde bu yolla birşey elde etmek kolay değildi. Ayrıca kendi bölgesinde yerel yönetici ile sürekli karşı karşıya olanlar, sonuçta yeni sorunlar yaratacak, zahmetli yol yerine onlarla bir biçimde anlaşmayı tercih etmekteydiler. 
Sürecin doğal sonucu, günlük hayatına örgütlenmesi konusunda yazılı kanunların fazlaca bir anlam ifadeetmediginin, zihniyet dünyamıza derin bir biçimde yer etmesiydi. 

Böylece ilginç bir tablo ortaya çıkmaktadır. Bir yanda işkence kanunlarla yasaktır. Son derece yumuşak, ılımlı bir hukuk sistemi vardır. Öbür yandan ise işkence, kitabına uydurularak yapılmaktadır. Ve bu gerçek tüm taraflarca da bilinmektedir. 

Bu mekanizmanın doğrudan sonucu, işkence ile ciddi bir hesaplaşmanın yaşanmamasıdır. Çünkü, Avrupa'da olduğu gibi ne engizisyon kurumu vardır ne de işkence hukuk sisteminde kurumlaşmıştır. Yapılan işkencelerin hukuk sisteminden kaynaklandığını iddia etmek zordur. Yöneticiler, işkenceler konusunda şikâyetlerin arttığı durumlarda, bunların tümünün kanunaaykırıuygulamalar olduğunu söyleme şansına sahiptirler. Böylece hem işkence yapmakta hem de bu konuda itirazlar yükseldiğinde, işkence yapanların soruşturulmaları olanaklı olabilmektedir. Bu nedenle, ne işkence ile ne de buna olanak sağlayan sistemle köklü bir hesaplaşma yaşanabilmiştir. Çünkü, sisteme yönelecek her eleştiri, işkencenin kanunen yasak olduğu iddiası ile çürütülebilmektedir. Eğer ortada işkence varsa, bu da sistematik değildir ve sadece bazı yönetici ihmallerinden kaynaklanmaktadır. Günümüzde bile işkence iddiaları karşısında benzer argümanlar ileri sürüldüğünü biliyoruz. Yöneticiler, hukuk sisteminin yumuşak ve işkenceyi yasaklayan niteliği arkasına sığınarak. köklü bir hesaplaşmayı engelleyebilmektedirler. Çünkü bu durumda, kitlelerin sistemi değil, bazı adaletsiz, zalim yöneticileri asıl sorumlular olarak görmeleri son derece doğal olmaktadır. 
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Bu tablo, Osmanlı Devletinin eşitlikçi, adaletli karaktere sahip olduğu düşüncesi ile de pekişmektedir. Gerçekten de, dönemine göre gelişkin bir “hukuk devletine” sahip olmak, adalet fikrine verilen merkezirol işkence ile hesaplaşmayı engelleyen bir başka faktör olmuştur. Çünkü, bu yolla, işkence ve adalet kavramları arasında belli bir bağlantı kurulabilmiştir. 
Cezalandırma ve işkence adaletin ayrılmaz bir parçası olarak zihinlere yer etmiştir. Sadece aşırıya kaçmalar veya suistimaller eleştirilebilir ama mantığın kendisi değil... Bu da yöneticinin işkence yapmasını normal sayan bir ruh halinin oluşmasına yolaçmıştır. Devlet eğer işkenceye başvurmak zorunda kalıyorsa, bunu kötü bir amaçla değil, adaleti sağlamak amacıyla yapmaktadır. 

Osmanlı devletinin son derece adaletli bir devlet olduğu fikri, sadece Islâmi güçlerin düşüncesi veya kendisine parlak bir geçmiş arayan Türk aydınının nostaljik uydurması değildir. Birçok “solcu” düşünce adamı, sanatçı ve tarihçi de benzeri değerlendirmeleri yapmaktadırlar. “Kerim Devlet” teorileriyle Osmanlı Devletinin bu “ayrıcalıklı,” “bize mahsus” karakterine vurgular yapılmakta, övgüler düzülmektedir. Osmanlı devletine ve adaletine yapılan bu övgüler, toplumsal demokratikleşmeyi engelleyen bir fonksiyon görmüş ve işkencenin normal sayılmasına büyük katkılarda bulunmuştur. Kendini, sol, ilerici olarak adlandıran birçok düşün adamı, sanatçı, tarihçi, devleti odağa alan bu düşünce yapılarıyla, demokratikleşmenin yaşanmasının, en azından düşün düzeyinde önünü tıkamıslardır. 

Iddianın ağır olduğunun bilincindeyiz. Bu nedenle temellendirmeye çalışalım. 

Burada belirtmeye gerek yok ki, gerçek hayatın nasıl yaşandığına işaret edilebilir, bu adaletin nasıl uygulandığını göstererek, “kerim devlet,” “adaletli devlet” üzerine yapılan bu anlamsız övgülerin geçersizliği gösterilebilir. Fakat, “gerçek hayatta yaşananlar yazılanlar gibi değildir” tezinin arkasına sığınmak, tek başına yeterli değildir. Çünkü, hemen hemen her döneme ilişkin, Osmanlı Sultanları veya yöneticilerinin ne kadar adaletli olduklarına dair hikâyeler bulmak da mümkündür. Bu konuda hemen her tarih kitabında onlarca örnek verilmektedir.7 

Ama asıl sorun da buradadır. Böylece, odağında sadece devletin olduğu, bunun ne kadar adaletli/adaletsiz olduğuna ilişkin örneklerin karşılıklı taşındığı bir tartışmanın içine girilir. Gerçek hayatta yaşananların, “adaletli devlet” fikrinden çok uzak olduğu tezini kabul etsek bile sonuçta, tartışmanın yürütüldüğü zemin aynı kalmaktadır. Bizce bizzatihi bu tartışma zemininin sorgulanması gerekmektedir. 

Birincisi, bazı sosyalistlerimizce de, “adalet” anlayışına yapılan bu sınırsız övgü belli bir birey-devlet anlayışına denk düşmektedir. Günümüzde de egemenliğini sürdüren anti-demokratik kültürün yerleşmesinin 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bir nedeni de budur. Çünkü, devletin adaletli olmasını odağına almış bir siyasal bakış, devletin egemenlik alanının birey ve toplum hakları karşısında sınırlandırılması gerektiğini unutmaktadır. Bu bakışta esas olan devlettir ve onun “adaletli” düzenlenmesidir. Devlet karşısında, toplum veya bireyler önemli değildir. Onlar ancak adaletli düzenlenmiş devletin türevleri olarak ele alınabilirler. Bakış açışını toplumdan ve bireyden bu derece uzaklaştıran bir düşüncenin sonuçları üzerinde fazlaca durmamız gereksizdir. Türkiye'de sosyalist düşüncenin, insan hakları ve bireysel özgürlükler sorununu fazlasıyla merkeze almamış olmasında, toplumsal adaleti devletten kalkarak çözmek isteyen bu zihniyetin büyük etkisi vardır. Toplumun demokratikleştirilmesi, demokratik bir kültürün yaratılması yerine, adaleti sağlayacak bir otoriteye özlem ve övgü maalesef her türlü Türk muhalefet hareketinin önemli bir özelliği olmuştur. 

Sorunun ikinci önemli boyutu, kendi döneminde bile, bu adalet fikrinin siyasal iktidarın pekiştirilmesinde oynadığı roldür. Adalet, o da sadece teorik olarak, kayıtsız şartsız itaat edenlere “dağıtılırdı”. Bu nedenle adaletli devlet ancak, buna itaat edecek kulların varlığında mümkündü. İtirazsız bir otoriteye bağlılık, üste itaat, “adaletli devlet” anlayışının doğrudan sonucudur. Ve son derece güçlü bir kültürel değer olarak yerleşmiş ve toplumumuza kök salmıştır. Oluşan güçlü ve adaletli devlet imajının ödenmesi gereken fiyatıdır bu. “Adaletli devlet” kültürü ile, Peygamber hadisine uygun bir biçimde çoban-sürü ilişkisi yaratılmıştır. “Sizin her biriniz bir çobansınız ve her biriniz kendi sürünüz hakkında hesap vereceksiniz”.8 Kendisini çoban olarak gören siyasi iktidar geniş yığınların da kendisini sürü olarak görmesini başarabilmiş ve devletle kitleler arasında bu ilişkiye uygun bir davranış normu gelişmiştir. Ve bazı “ilerici” hattâ ‘ sosyalist düşünürlerimiz de bu tür bir zihniyetin övücüleri olmuşlardır. 
Burada son bir noktaya daha değinmekte fayda vardır.» Osmanlı tarih > yazımında, yukardaki adaletli devlet fikrine de bağlı olarak, genellikle adalet ve şiddeti birbirinin karşısına koyan bir anlayış egemendir. Bu iki unsurun yan yana olamayacağı veya birbirleriyle açık çelişki içinde olduğu fikrinden hareketle, Osmanlılarda, ilk dönemlerde, “adaletli devlet” anlayışının egemen olduğu, gerileme döneminde ise zalim ve baskıcı yöntemlerin öne çıktığı savunulmaktadır. Tartışmalarda genelde izlenen yöntem ise, tarafların kendi tezlerini ispatlayacak örnekleri göstermeleri biçiminde olmaktadır. “Adaletli, hoşgörülü” devlet olduğu gösterilirse, zulüm ve işkencelerin belirleyici olmadığı, zulümlerin çokluğu gösterilirse, “adaletli devletin” geçerli olmadığı ispat edilmiş olacaktır. 

Asıl sorun da burada yatmaktadır. Adaletli ve hoşgörülü devlet ile zulüm ve işkencelerin birbirinin karşısına konulması önemli bir yanlış kavrayışa denk düşmektedir. Dinsel takipler ve işkence konusunda da gösterdiğimiz gibi, adalet ve işkence birbirini dışlayan değil, aksine tamamlayan bir özellik göstermektedirler. Özellikle Alevilere karşı yoğun işkence ve katliamlar İmparatorluğun yükselme dönemlerinde gündeme gelmiştir. 
Belli dini önderlere hoşgörü ile yaklaşılırken aynı dönemde diğerleri yoğun işkencelerle öldürülmüşlerdir. Bir çelişki değildir sözkonusu olan. Adalet ve işkencenin bir arada olması bize, her dönemde, övgüsü çok yapılan adalet ve hoşgörü için belli fiyatları ödemesi gerekenlerin bulunduğunu göstermektedir. 

Sorun, her siştemde, çizilmiş sınırların nerelerden geçtiğini tesbit edebilmektir. Bu sınırların içinde yaşayanlar adaletten nasiplerini alırlarken, sınır-dısına düşenler her türlü işkence ve teröre maruz bırakılmaktadırlar. 
Osmanlılar en adaletli olarak bilindikleri dönemlerde kendi çizdikleri sınırların dışına düşenlere karşı, adaletli olmadıkları dönemlerden farklı davranmamışlardır. 


Yasaklanması Sonrası İşkencenin Evrimi 


Yasaklanması sonrası işkencenin evrimini izlediğimizde önemli alan kaymaları tesbit etmekteyiz. Bu alan kaymaları özellikle kanuni işkenceler açısından sözkonusudur. Padişahın yetkisinde olan Siyaseten Katl cezası ve bu bağlamda gündeme gelen işkence uygulamaları tümüyle ortadan kalkmıştır. Ayrıca “adalet dağıtma” adına cadde-pazarlardaki cezalandırmalar da ortadan kalkmıştır ama devletin cezalandırma mantığı ve bu mantık çerçevesinde işkence yapmayı doğal hakkı gören anlayışı ortadan kalkmamıştır. 

Bu zihniyet, bu sefer “gizli” olmak koşuluyla işkenceyi yeniden örgütlemiştir. Güvenlik örgütü ve adalet mekanizması, işkenceye her aşamada başvurmaya devam etmiş ve yeni oluşturulan modern hukuk kurumları bu “yasak” işkence pratiğine meşru temel sağlamak görevini üstlerine almışlardır. 

Bu noktada Osmanlı-Türk işkence tarihinin ayırıcı bir özelliğini görmekteyiz. Bizde, resmen yasaklanması sonrası işkence, birçok ülkede olduğu gibisadece siyasi bir soruşturma metodu olarak örgütlenmemiştir. 
Devlet tarafından, bir egemenlik hakkı olarak son derece yaygın olarak kullanılmaktadır. Siyasi amaçla yapılan işkenceler, bu yaygın, genel işkence pratiği içinde dönem dönem ağırlık kazanırlar. Ama normal, olağan uygulama işkencenin tüm suçlu zanlılarına yapılmasıdır. Ve sadece soruşturma da değildir amaç. Islah etmek, korkutarak sindirmek amacıyla da yani caydırıcı bir unsur olarak da kullanılmaktadır. Bu nedenle polis, jandarma gibi güvenlik örgütleri yanısıra, cezaevlerinde de (özellikle dayak biçiminde) geniş olarak işkenceye basvurulmaktadır. 

işkencenin yasak olmasına rağmen, günümüzde dahi bu denli geniş 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kapsamlı ve olağan bir araç olarak kullanılmasının kökleri modernleşme döneminde atılmıştır. Bu dönemde işkence uygulamaları sadece belli organların elinde merkezileşmeye başlamıştır. İşkencenin modern devlet kurumları tarafından entegre edilerek normaleştirilmesidir yaşanan. 

Özellikle zaten yazılı olarak mevcut olmayan, “kanuni” işkencelerin ortadan kalkması ama bunun yerine, herkesi kapsayacak bir kullanım alanı olan genel “gizli” işkencenin sistemli örgütlenmesi biçiminde yaşanan bu süreci, “işkencenin disiplin altına alınması” olarak değerlendirmek yanlış olmayacaktır. 

Max Weber, siddet-devlet ilişkisini ele alırken, şiddetin, devlet eliyle meşrulaştırılması sürecinden sözeder.? Kastedilen, toplumda “özel” boyutlarda, yaygın olarak kullanılan şiddet biçimlerinin süreç içinde sadece devletin kullanım alanına girmesidir. Böylece şiddet biçimlerini kullanma yetkisi sadece devletin tekeline geçmekte ve devletçe kullanımı meşrulaşmaktadır. Bir siddet biçimi olarak işkence açısından da, Osmanlı ve Cumhuriyet tarihinde benzeri bir süreci gözlemek mümkündür. Devlet başlangıçta, kendi üyeleri tarafından da yaygın olarak uygulanan işkenceyi giderek kontrol altına almış, onu sadece kendisi tarafından, belli merkezlerde “gizli” olarak kullanacak şekilde “disipline etmiştir”. 

Tüm bir modernleşme sürecinde devletle, eski alışkanlıklarını bırakmak istemeyen yerel yöneticiler arasında bu doğrultuda yoğun mücadelelerin yaşanmış olduğunu söylersek abartmış olmayız. Merkezi devletin, keyfi şiddeti disipline alma ve merkezileştirme çabası ile yöneticilerin eski alışkanlıklarında ısrarı arasındaki çatışma tüm bir dönemi karakterize etmiştir. Osmanlı arşivlerinde özellikle 1839 sonrası, Padişahların veya hükümetin “artık eski âdetler geçerli değildir” yollu bölgelere yolladıkları onlarca ferman veya kararnameye rastlıyoruz. Özetle işkencenin yasaklanması, aynı zamanda, onun devlet tarafından meşru olarak kullanılmasının yeniden örgütlenmesi süreci olmuştur. 


işkence Hangi Gelenekler 
Üzerinden Sürekli Hale Getirildi 


Işkence pratiğinin kapsamı bu kadar geniş tutularak örgütlenmesinde yeni ve eskinin ilginç bir karışımını gözlemek mümkündür. Bu noktada üç önemli geleneğin yeni kurumlara entegre edilerek varlığını sürdürdügünü söyleyebiliriz. 

İlkin Yeniçerilerin güvenlik sağlama görevlerini yerine getirirken yaygın olarak başvurdukları “karakol dayağı” yeni organize edilen güvenlik mekanizması tarafından aynen alınmıştır. 

İkincisi, soruşturma amacıyla işkence uygulamak kanunen yasak olmasına rağmen, Osmanlı adalet sistemi bu mekanizmaya sıkça başvurmakta ve sanıklara mahkeme öncesi işkence yapılmaktaydı. Delil:sisteminin kullanılmadığı, sanık veya şahit ifadesinin belirleyici rol oynadığı bir adalet mekanizmasında olayları açıklığa kavuşturmak için bu yöntem kaçınılmaz görülüyordu. Adalet sisteminde modernleşme yolunda yapılan değişikliklere rağmen mahkemeler bu yolla “güvenilir” delil elde etme alışkanlığından fazla vazgeçmemişlerdir. Bugün, işkence altında alınmış ifadeleri geçerli sayan mahkemelerimiz böylesi güçlü bir geleneğin üzerine oturmaktadlırlar. 

Üçüncüsü, Islâm ceza hukukunda falaka ve dayak cezası son derece yaygın biçimde uygulanmaktaydı. Yerel yönetici veya kadılar tarafından herhangi bir mahkeme kararı olmaksızın da, Ta'zir cezaları kapsamında bolca verilen bu cezanın bir gelenek halini aldığı söylenebilir. Daha çok, küçük suçlarda, “ıslah etmek” veya “ibret olsun diye” verilen bu cezalar ceza sisteminden kaldırılmakla birlikte belleklerden silinmedi. Uygulamasına yaygın olarak devam edildi. Karakollarda, okullarda, güvenlik ve düzen sağlanması gereken her yerde ilk önce bir dayakla işe başlamak yaygınbir gelenek oldu. 

Böylece bu üç faktör hem kendi dallarında işlemeye devam ettilerhem de yeni güvenlik sisteminde bir senteze uğradılar. Ve işkence tüm suçlu zanlılarına, karakol ve soruşturma safhasından başlayarak uygulanan yaygın bir pratik halini aldı. Özetle günümüzde işkencenin, başta karakollarda olmak üzere adalet ve güvenlik sisteminin her kademesinde yaygın olarak kullanılıyor olmasının nedeni, geçmişin önemli geleneklerinin modern devlet normları içinde kurumlaştırılmasının başarılmış olmasıdır. í 


İşkence Yapma Zihniyetindeki Süreklilik 


Işkence yasağına rağmen, yöneticilerin, işkence uygulamalarına devam etmelerinin nedenleri nelerdir? Çalışma boyunca cevabı aranmaya çalışılan bir soru oldu bu. Birçok neden sayılabilir elbette buna. Fakat burada önemli bulduğumuz iki nedenin altını yeniden.çizmek gerekmektedir. 
Birincisi, yönetici davranışları açısından, zaten işkencenin hukuken yasak olmasının çok büyük bir anlamı yoktu. İşkence sürekli yasaktı ve yönetici eylemliliği davranışının meşru temelini hukuki çerçevede kurmuyordu. 
Bu nedenle yöneticiler, yazılı metinlerdeki değişikliklerden fazlaca etkilenmediler. Hukuki değişikliklerin, yönetici davranışlarında bir değişiklik anlamına gelebileceğini değil kabul etmek düşünmüyorlardı bile. 

Ikinci neden, işkence yasağının bir Aydınlanma hareketinin ürünü olarak ortaya çıkmayışıdır. Osmanlılarda Batı Aydınlanması benzeri bir 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süreç yaşanmadı. Dolayısıyla işkencenin yasaklanması öncesi ve sonrası bu konu üzerine herhangi ciddi bir tartışma yapılmadı. Modernleşme sürecindeki herhangi bir yasa gibi işkence yasağı da Fransız Ceza Yasası kopya edilerek aynen alındı. 

Zaten, Osmanlı kanunlarında yasaklamaya eşit bir sınırlamanın sözkonusu olması, İslâm hukukunun işkenceyi yasaklamış olması nedeniyle işkence yasağı büyük bir yenilik değildi. Aydınlanma gibi bir hareketin yokluğu da konuya ilişkin toplumsal bilinç düzeyinde herhangi bir değişikliğin olmaması sonucunu doğurmuştur. 

Bunun bir diğer anlamı da Osmanlı Türk toplumlarında, işkence yasağını da içeren bir demokratikleşmenin yaşanmamış olmasıdır. 


Modernleşme Sürecinin Ana Karakteri 


Osmanlı ve Türk modernlesme süreci aynı zamanda bir devlet kurtarma operasyonudur. Osmanlı yöneticileri Batılılaşmaya ve modern kurumları almaya, gönüllü bir tercihin sonucunda başlamadılar. Devleti kurtarmanın tek çaresi olarak bu yolu seçmek zorunda kaldılar ve hiçbir reformu, gönüllü ve istekli yapmadılar. 

Bunu en açık biçimde reformların karakterinde ve gerçekleştirme sürecinde görmek mümkün olduğu gibi! reform hareketini taşıyan güçlerin niteliğinden de çıkarmak mümkündür. 

Batıda modernleşme, iktisadi ve siyasi iktidara egemen olan güçlerin ve iktidarların niteliğinin değişmesi süreci olarak yaşanmıştır. Değişimin en evrimci olduğu ülkelerde, eski sınıflar iktidarı terketmedilerse bile, modernleşmenin ortaya çıkardığı yeni toplumsal güçler süreç içinde siyasal iktidara ortak edildiler ve bu yolla iktidarın toplumsal dayanaklarını genişlettiler. 

Osmanlı modernleşme süreci bunun tam tersi bir gelişme seyri izlemiştir. Yeni toplumsal güçler siyasi ve iktisadi iktidara ortak edilmek bir yana, şiddet yoluyla yok edilmişlerdir. (Hıristiyan azınlıklara yönelen katliamların bir cephesi de budur). Yönetici sınıfın karakterinde bir değişiklik olmamıştır. Devlet modernleşmeyi kendi kendisinin modernleşmesi ve merkezileşmesi olarak kavramıştır. Batı'dan alınan modern kurumlar sadece devleti kurtarma ve merkezileşmeyi sağlama noktasında önemli idiler. Bu kurumların demokratik muhtevaları son derece önemsizdi. Dolayısıyla modernleşme toplumda bir iktidar değişikliğine yolaçmadığı gibi devletin yönetme zihniyetinde herhangi bir değişiklik meydana gelmemiştir. 
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Kollektif Kimlik Arayışı 
Demokratikleşmeyi Engellemiştir 


Modernleşme sürecinin bu karakteri toplumsal muhalefet hareketlerini de doğrudan etkilemiştir. Osmanlı ve Türk muhalefet hareketi iki temel soruyu merkezine almıştır. Birincisi bu devletin nasıl kurtulacağı ikincisi bu bağlamda hangi kültür dünyasına dahil olmamız gerektiği. Çökmekte ve dağılmakta olan bir İmparatorluğu çöküşten kurtaracak manevi güç nerede yatmaktadır, sorusu tüm güçlerin cevabını aradığı soruydu. Imparatorlukta yaşayan ulus ve din grupları hangi manevi birlik etrafında birarada tutulabilirdi? Batı ve Batı kültür dünyasının imkânları mı yoksa Islâm mı? Batı'dan alınması gerekenlerle korumamız gereken kendi degerlerimiz neler olmalıdır? Böylece toplumsal kurtulusumuzun kollektif kimliği merkezi sorun oldu. Bu nedenle, bireysel hak ve özgürlükler gibi, kollektif ruh halini dağıtıcı sorular ilgiyle karşılanmadı. Toplumsal demokratikleşmenin yaşanmaması anlamına da gelen bu gelişmeyi iki nokta etrafında çok açık gözlemek mümkündür. 

Birincisi, Osmanlı-Türk muhalefet hareketi günümüze kadar yönetici-halk çatışmasında taraf olarak şekillenmiştir. Gerek sol gerekse sağ kanat kendi içinde bu eksende ikiye bölünmüştür. Modernleşme hareketinin niteliği gereği tüm reform girişimlerinin yöneticilerden gelmesi, halkın bu reformları genellikle fazla vergi veya yeni baskı ve zulüm biçiminde yaşaması yönetici-halk ayırımını kaçınılmaz bir çatışma ekseni yapmıştır. Muhalefet hareketleri bu eksenin kendini hiç sorgulamadan taraflardan birinin yaptıklarını destekleyen bir tavır alış geliştirmişlerdir. 

Bir taraf, yöneticileri (özellikle de asker-sivil bürokrasiyi ve aydın kesimi) tüm reform girişimleri bu kesimden geldiği için, toplumun dinamik ve ilerici gücü olarak değerlendirmiştir. Halk ise yeniliklere karşı çıktığı ve geleneklerine bağlı kalmak istediği için gerici, yobaz veya ilerlemeye engel cahil kitle olarak değerlendirilmiştir. 

Bunun karşıtı eğilim ise, yöneticilerin, işbirlikçi taklitçi olduğunu savunmuş ve modernleşme sürecini ülkenin Batı'ya satılması, aslımızı inkâr veya emperyalizme bağlanma süreci olarak değerlendirmiştir. Bu görüşe göre halkın reformlara ve yeniliklere karşı çıkması, kendi değerlerine'sahip çıkma hareketidir. Islâmi nitelikte de olsa veya bazı yeniliklere karşı çıkıyor görülse de bu bir direnmedir. Devlet baskısına karşı çıkmanın ifadesidir ve devrimci bir dinamik taşımaktadır. 

Fazlaca basitleştirerek verdiğimiz bu taraf oluşlarda dikkat çeken nokta hiçbir eğilimin, oluşan tarafların demokratik karakterine kuşkulu yaklaşmaması, tarafları, insan hakları, demokratik özgürlükler konusundaki tutumları noktasından eleştirmemesidir. Oysa böyle bakıldığında görülecektir ki, Osmanlı-Türkiye tarihinde oluşan, ilerici/gerici; veya Batıcı/ 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tutucu gibi ayırımlar demokratik seçenekler konusunda farklı düşünmemektedirler. (Reformcu,devrimci veya işbirlikçi, Batıcı) Yönetici ile (gerici, Islâmcı, tutucu veya devrimci) halk arasında yapılmış ayırımların demokratik bir kültür açısından çok anlamı yoktur. Çünkü taraflar, demokratik haklar konusundaki farklı tercihlere göre değil, farklı kollektif kimlik aradıkları için bölünmüşlerdir. 


Ulusal Kollektif Kimliğin Sınırları Şiddetle Çizilmiştir 


Toplumsal demokratikleşmenin yaşanmamış olmasının ikinci önemli nedeni Türk ulusal kimliğinin oluşum koşullarında yatmaktadır. Türk ulusal kimliğidiğer ulusal ve dinsel azınlıklara karşı yoğun bir savaş içinde oluşmuştur. Osmanlı İmparatorluğunun dağılma sürecinde, her ulus kendi bağımsızlığını kazanmak için mücadele etmiştir. Özellikle Balkanlar'da son derece değişik etnik ve dini grubun içiçe yaşaması bu sürecin son derece kanlı olması sonucunu doğurmuştur. Her ulus, kendi kollektif kimliğini sağlayabilmek ve bu kimliğin en somut ifadesi olan devletini kurabilmek için coğrafi mekan birliğini sağlamak zorundaydı. Kollektif kimliğin ve devletin sınırlarını çizebilmek ise ancak içindeki yabancı unsurları arındırmakla, kollektif kimliğe ters düşenleri temizlemekle mümkündü. Çok çeşitli dini ve etnik grupların içiçe yaşadıkları bir coğrafi mekanda, yabancıya yer tanımayan kollektif kimliğin sınırlarını çekmenin fiyatı üzerine çok şey söylemeye gerek yoktur. 

Bu sürecin doğal sonucu olarak, şiddet, ulusal kimliğimizin ayrılmaz bir parçası olmuş, bu nedenle de tarihimizde, büyük kitlesel katliamlar biçiminde ortaya çıkan, işkenceyi de içeren, şiddet kullanımlarıyla köklü bir hesaplaşma yaşanmamıştır. Dolayısıyla, ulusal kimliğimizin oluşum koşullarının ve kendisinin, işkenceye de karşı çıkacak, toplumsal bir demokratikleşme sürecinin yaşanmasına engel teşkil ettiğini ileri sürmek fazla abartılı bir tesbit olmayacaktır. Burada, ulusal kimliğimizin oluşum koşulları üzerine bazı tezler ileri sürmeye ve kollektif (burada ulusal) bir kimlik yaratma sorununun, demokratik bir kültürün oluşmasını nasıl engellediğini göstermeye çalışacağız. İleri sürülen fikirlerin, ulusal kimli- 
$imizin özellikleri ve oluşum koşullarını anlamaya yönelik sınırlı bir ilk çaba olarak anlaşılması gerektiğini eklemeye ise gerek yoktur. 

1) Türk ulusal kimliği, sürekli parçalanan Osmanlı Imparatorluğu'nda, bu dağılmanın yarattığı korku psikozu içinde oluşmuştur. İmparatorluk içindeki azınlıklar birbiri ardı sıra, bağımsızlık savaşları vererek ayrılmışlardır. Bu savaşlarda azınlıklar, bazı istisnalar dışında, sürekli olarak emperyalist devletlerce desteklenmişlerdir. Gerek azınlıkların ayrılmaları gerekse bu süreçte dış güçlerle girdikleri ilişkiler. egemen ulus tarafından 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kendisine yapılan ihanetler olarak kavranmıştır. 

2) Ulusal başkaldırılar, Fransız devriminin aydınlanmacı fikirlerinden etkilenmekle birlikte, bir din çatışması biçiminde gelişmiş ve kısa sürede bağımsızlığı için savaşan gruplarla Osmanlı devleti arasındaki bir çatışma olmaktan çıkarak, değişik dini veya ulusal grupların karşılıklı katliamlarına dönüşmüştür. Bu nedenle, Balkan halklarının ulusal bağımsızlık savaşları tarihi, sadece haklı taleplerle ayaklanan Hıristiyan toplulukların katledilmeleri tarihi değildir. Bu tarih aynı zamanda, bu bölgelerde yaşayan “Müslüman halkın büyük soykırımlarına uğratılmasını da kapsar.”1! 

3) Emperyalist güçler, ulusal ayaklanmalardan, zaten çürümekte olan İmparatorluğu, aralarında paylaşmak için yararlanmışlardır. Osmanlılar, sadece büyük devletlerin kendi aralarında, paylaşmanın nasıl yapılacağı konusunda anlaşamadıkları bir süre varlığını sürdürebilmistir. “...Imparatorluğun varlığı, kendi gücündenziyade onun hemen parçalanması- nın doğuracağı anlaşmazlıklardan endişe eden, bu parçalanma şekli üstünde uyuşamayan yabancı devletler arasındaki kuvvet dengesine dayanıyordu.”12 

Gelecegininkendielindedegil, bazı dış güçlerinelinde olduğunu bilen Osmanlı yöneticileri bu güçler arasındaki diplomatik denge hesaplarıyla ömürlerini uzatmaya calısmislardır.13 Bu nedenle ulusal ayaklanmalarda asıl uğraştıklarının ulusal azınlıklar değil, büyük devletler olduğu bilinçlere derin şekilde yer etmiştir. 

4) Ayaklanan ulusal grupların bazı haklar elde etmeleri kendi güçleriyle başarıya ulaşmaları sonucu olmamıştır. Ayaklanmaları bastırdıkları durumlarda bile Osmanlılar, dış güçlerin baskısı ile yenik sayılmışlardır. 
Osmanlılar, askeri-siyasi-iktisadi bakımdan güçlü emperyalist devletler karşısında, kendilerini son derece çaresiz hissetmişlerdir. Kazandıkları askerizaferlerden sonra bile sürekli yenik sayılmayı kabul etmek zorunda kalmışlar, bu da güçlü bir düşman karşısında sürekli içe atılmak zorunda olan bir öfke ve kin duygusunu doğurmuştur. Kendini sürekli küçümseyen, aşağılayan, onuruyla oynayan dış güçlere karşı gelemeyen Osmanlı, içinde atmakzorunda kaldığı, kin ve nefreti üzerine boşaltacağı daha zayıf güçleri aramıştır. 

Norbert Elias'ın Alman ulusal kimliğinin oluşum tarihi üzerine söyledikleri, Osmanlı-Türk kimliğinin yukardaki biçimde şekillenmesi konusunda ipucu verecek niteliktedir; “Kendi devletinin diğer devletlere kıyasla ` görece zayıflıgı, beraberinde, bu zayıflıktan etkilenen insanlar için özel olağanüstü koşullar yaratır. Bu insanlar psikolojik olarak, emin olamama duygusu altında ezilirler, kendi değerleri hakkında kuşkuya kapılırlar. 
kendilerini aşağılanmış ve onurlarıyla oynanmış hissederler ve bu koşulların yaratıcılarından intikam alma özlemi duyarlar. ”14 

Osmanlılar açısından bu süreç farklı olmadı. “Askeri yenilgi ve siyasal 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küçük düşme, Türklerin kendi yenilmez ve değişmez üstünlüklerine olan uyuşuk ve rahat güvenini sarsmıştı; fakat barbar kâfire karşı eski küçümseme duygusu, boyun eğdiği yerde, imrenmeden çok kin duygusuna yolaçtı.”15 Bu nedenle, onuruyla oynanmasına, ezilme ve aşağılanmasına neden olan azınlıkuluslara, içine düşürüldüğü durumun intikamını almak duygusuyla yanaştı. Deyim yerindeyse “fırsat kolladı” ve dış devletlerin desteklerinin olmadığı noktada bu grupları toptan katletmekten çekinmedi. 

5) Ayaklanan ulusların, İmparatorluğun kenar bölgelerinde yaşıyor olmaları, Osmanlılarda çevresinin kendi varlığını tehdit eden düşmanlarla çevrildiği fikrinin gelişmesine yolaçmıştır. Norbert Elias'ın Alman ulusal devletinin oluşumunu belirlediğini söylediği bir tarihsel durumun Osmanlı-Türk tarihi için de geçerli olduğunu görüyoruz; “Almanların devlet kurma süreci, üç halk blokunun ortasındaki blok olma durumundan derin biçimde etkilenmiştir. Latinleşmiş ve Slav gruplar, insanca kalabalık Alman devleti tarafından sürekli olarak tehdit edildiklerini hissediyorlardı. Aynı zamanda, oluşmakta olan Alman devleti temsilcileri de, kendilerini sürekli olarak kenarlardan tehdit altında hissediyorlardı. Her ik taraf da genişlemek için ellerine geçen fırsatları başka bir şey gözetmeden sonuna kadar kullanmaya çalışıyordu. Devletlerin bu biçimde yer almaları zorunluluğu ortadaki Alman devleti açısından kenar bölgelerden sürekli bir kopma ve bağımsız devletlerin oluşması anlamına geliyordu.”16 

Osmanlılarda da benzeri bir süreç sözkonusudur. En uzaktakilerden başlamak üzere, “kenar bölgelerin koparak İmparatorluktan ayrılmaları” ve kendi devletlerini kurmaları, Osmanlı ve Türk devlet adamlarının ulusal azınlıklar konusundaki politikalarını belirleyen ana faktör olmuştur. Her ulusal-demokratik talep, İmparatorluğun parçalanması yolunda atılmış bir adım olarak kavranmış ve ulusal gruplara karşı mücadele, İmparatorluğu kenarlardan parçalamak amacıyla çevrelemiş düşmanlara karşı, kendi varlığını korumak savaşı olarak algılanmıştır. 

6) Hıristiyan azınlıklara karşı duyulan kin ve nefret, İmparatorluktan kopmak isteme ve dış güçlerce desteklenme gibi dış faktörlerin yanısıra bazı içfaktörlerce de desteklenmiştir. Azınlık grupların, kapitülasyonlarla elde ettikleri, Müslüman ahalinin sahip olmadığı bir takım ayrıcalıklara sahip olmaları ve her emperyalist devletin koruyuculuğunu yaptığı azınlık grup için durmadan yeni ayrıcalıklar talep etmesi Müslüman halkta Hıristiyan azınlıklara karşı nefret duygularını artırmıştır. 

Bu nefret başka önemli iç faktörlerce de desteklenmiştir. Osmanlı topraklarında o güne kadar egemen olan ve Hıristiyanları aşağılayan ve hor gören Müslüman ahali bu egemen konumunu toplumun her düzeyinde kaybediyordu. Müslümanlar hem Batı'dan alınan ve devlet eliyle zorla dayatılan reformlarla Hıristiyanlarla eşit vatandaşlar olmaya zorlanıyorlar hem de yukarda sayılan nedenlerle Hıristiyanlar ekonomik olarak daha iyi mevkileri elde ediyorlardı. Daha düne kadar ikinci sınıf vatandaşolarak gördüklerinin kendileriyle eşit sayılmaları hattâ daha iyi konuma geçmeleri kabul edilebilir birşey değildi. Bunun doğal sonucu kendi yerini ele geçirenlere karşı duyulan, çekememezlik, kışkançlık ve nefretti. 

Hıristiyanların askerlik yapmamaları ve İmparatorluğun Müslüman ahalisini kemiren savaşlardan uzak kalmaları, Müslüman ahalinin, ruh halini derinden etkileyen bir başka iç faktördü. Savas, açlık, ölüm gibi tüm zorluklarla yalnız başlarına bırakılan Müslüman ahali, bu zorluklardan uzak kalan Hıristiyanlara karşı derin bir kıskançlık ve düşmanlık duyuyorlardı. Böylece, Hıristiyan halklar, İmparatorluğun, Türk-Müslüman ahalisi tarafından, sadece Osmanlıları parçalamak, bölmek isteyen bozguncularolarak değil, daha da önemlisi, rahat içinde yüzen ve kendi yerlerine elkoymak isteyen emperyalizmin uzantısı güçler olarak görülmüşlerdir. 

7) Özellikle Avrupa'da sadece azınlıklara yönelik katliam haberlerinin oldukça abartılı ve tek yanlı aktarılması, buna karşı Türk veya Müslüman halka yönelik katliamların sözkonusu edilmemesi oldukça geç gelişen Türk ulusal kimliği üzerine derin izler bırakmıştır. Kendilerine yapılan katliamların ve haksızlıkların kimseyi ilgilendirmediği düşüncesi, Osmanlı ve Türk yöneticilerinde ve Müslüman-Türk topluluğunda, tarihsel tecrübelerin ışığında bir fikr-i sabit halini almıştır. Ve Türk ulusunda, “sürekli haksızlığa uğrayan ve hakkı yenen öksüz çocuk” psikolojisinin gelişmesine yolaçmıştır. 

8) Balkan uluslarının tarihine, büyük ulusal kurtuluş savaşları olarak geçen ulusal devletlerin kuruluşları, aynı zamanda Balkanlar'da yoğun Müslüman kırımı tarihidir de. Osmanlıların Türk-Müslüman ahalisi bu savaşları kendisinin imhası savaşları olarak yaşamıştır. Çevre vilayetlerin sürekli kopması ve ayrı devletlerin ortaya çıkması ile birlikte, katliamlardan kurtulan Müslüman-Türk halk, geride öldürülmüş yakınlarını bırakarak, Hıristiyanlara karşı yoğun nefret duygularıyla dolu olarak, Imparatorluğun sürekli daralan sınırlarını yakalamaya çalışmışlardır. Özellikle 1840'lar sonrası, Hıristiyan topraklarındaki baskı ve katliamlardan kurtulmak için, “...geride öldürülmüş ana-babalarını, çocuklarını, akrabalarını, mallarını mülklerini bırakarak, Osmanlı İmparatorluğunun sürekli daralan sınırlarına yetişmeye çalışan,”17 göçmenler, halklar arasında nefretin artmasında önemli bir rol oynamıştır. Yetiştikleri yerlerde de bu nefreti, bu olayların dışında yaşayan Hıristiyan halka boşaltmakta fazla tereddüt etmemişlerdir. 

9) Parçalanmasını ve dağılmasını isteyen, egemenliği altındaki Hırisiyan halklar ve emperyalist devletlerden oluşan geniş bir koalisyonla 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uğraşmak zorunda kalmak, önce Osmanlılarda sonra Cumhuriyet Türkiyesi'nde, güçlü bir yalnızlık psikozunun oluşmasına yolaçmıştır. Çevremizin bizi parçalamak ve yok etmek isteyen düşmanlarla çevrildiği, “düşmanların ortasında yalnız kalmış olmak” fikri zihinlerde o denli yer etmiştir ki, her türlü ulusal-demokratik talep, bu yalnızlık psikolojisinin etkisiyle, varlığı yok etmeye yönelik bir tehdit olarak görülmüştür. Bunun sonucunda, ulusal taleplerin üstüne “var olma ya da yok olma” savaşı yürütme zihniyetiyle gidilmiş ve bastırılmaları çok kanlı olmuştur. 

10) Görüldüğü gibi, Türk ulusal kimliği sürekli bir varolma-yok olma psikozu içinde oluşmuştur. Dağılan bir İmparatorluğun üyelerinin ruh, düşünce ve eylem dünyalarını belirleyen esas olarak bu atmosferdir. Vatanın elden gittiği ve kurtarılması gerektiği bir fikri sabit halinde zihinlerimize yerleşmiştir. “Bir fesad cosmusdur gidiyor. Girit gitdi, Trablusgarb gidiyor, Türkiya gidiyor, İslâmiyet gidiyor...”18 Büyük bir moral çöküntü bir panik durumudur yaşanan. “Bu hafta haritaya baktım. Çoğu gitti azı kaldı. Bu da gidecek an karib...”19 

Bu tür bir ruh halinin oluşmasının doğal bir sonucu da bu kötü gidişe yolaçan sebeplerin, kişi ve çevrelerin üzerine düşünmektir. Bugün bile bu konuda ulus olarak hemfikirizdir. Osmanlının dağılması ve Cumhuriyet'in kurulması zihinlerinde derin bir biçimde yer etmiş bu ulusun üyeleri olarak, sağcısı ve solcusu ile emperyalist dış güçler ve yerli işbirlikçilerinin bugünkü durumumuzun ana sorumluları oldukları konusunda anlaşırız. 
Etnik ve ulusal azınlıklar işte bu çerçevede, ayrıcalıklardan yararlanan işbirlikçiler olarak değerlendirilirler. 

Başta Hıristiyan azınlıklara karşı oluşmuş bu kuşkucu düşmanca tavrı sağ ve sol tüm düşün dünyasında bulmak mümkündür. Hangi tarih kitabı karıştırılırsa karıştırılsın aynı tabloyla karşılaşırız. Hıristiyan azınlıklar, kapitülasyonlarla beslenen, kompradorlaşan emperyalizmin uzantılarıdır. 
Sosyalistlerin düşünce gıdalarını aldıkları eserlerde de konu farklı dile getirilmez. “Türkiye'nin süreç içinde sömürgeleştiği ve emperyalizme bağımlı bir ülke haline geldiği” yolundaki tüm teorik tesbitlerde, konuya ilişkin tüm eserlerde, yerli işbirlikçiler, genellikle Hıristiyan azınlıklar olarak sahneye çıkarlar. Böylece koca bir Imparatorlukta, Hıristiyan azınlıklar ya ayrıcalıklardan yararlanan, ya da sıkça “Galata Bankerleri”uç örneğinde dile getirilen kompradorlar olarak olumsuz iktisadi-siyasi fonksiyonlar yerine getiren aktörlerdir. 

Sol literatürde de konuyla ilgili yüzlerce örnek bulmak mümkündür. 
Burada sadece iki tanesini vermekle yetinelim: Osmanlı yöneticilerinin amaçlarının “Hıristiyanları en gözde uyruklar yapmak olduğunu” söyleyen Avcıoğlu, bunların, “Batı kapitalizminin yerli komisyonculuğu rolünü yüklenen Rum ve Ermeni aracılar” olduğunu söylemekte ve böylece yönetimce gündeme getirilmek istenen genel eşitlik fikrinin arkasındaki 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emperyalist çıkarları açığa çıkarttığına inanmaktadır.” 

© Benzeri fikirleri daha da ileri götürerek, tüm gayrimüslimlerin aslında kapitalistler olduğunu ileri sürenler de vardır. “Istanbul'da Rumlar, Türklerinkini gölgede bırakan konfor ve lüks içinde bulunmaktadırlar”. 
Bu gerçekliğe rağmen, emperyalist devletlerce, “Osmanlı devletinin iç işlerine karışma olanakları yaratmak ve Müslüman olmayan Osmanlı uyruklularının durumlarını daha güçlü kılmak” amacıyla, bu zengin kapitalistlerin, “ezilmiş topluluklarmış gibi gösterilmelerine” çalışılmıştır2! 
Batı'da yaygın biçimde var olan Yahudi düşmanı, anti-semitik düşüncelere benzer bir biçimde, bir din veya etnik grup üyeleri, iktisadi bir sınıfla bir ve aynı anlamda kullanılarak, aşağılanmaya çalışılmıştır. Hıristiyanlarla burjuva olmak arasına konan eşit işareti ile Hıristiyanlar, işbirlikçi sermaye kesimi olarak tanımlanmıştır. Ulusal-etnik azınlıklara karşı oluşmuş bu ruh halinin demokratik bir toplum açısından ne anlama geldiği üzerinde fazlaca durmaya gerek yoktur. l 

, Şüphesiz bu noktalar daha da artırılabilir. Ama önemli olan bu süreçte yaşananların Osmanlı ve Türk kimliğinin oluşmasında merkezi bir rol oynadıklarının görülmesidir. Farklı din ve ulusal gruplar arasında yaşanan, “soykırım-karşı soykırım” spirali, devletler arasında düşmanca ilişkileri yaratmasının ötesinde, yüzyıllardır yan yana yaşayan halklar arasındaki ilişkileri de belirlemiş ve ulusal kimlikler, bu süreçte oluşan karşılıklı nefret üzerinde de şekillenmiştir. Bu da bölge halklarında bugün de izleri süren derin yaralar açmıştır. 

Başta Hıristiyanlar olmak üzere, ulusal azınlıklara karşı gelişen bu tavır alışın, Türk ulusal kimliği üzerine yaptığı etkilerin konumuz açısından doğrudan bazı sonuçları vardır; 

Birincisi, Osmanlı ve Türk yöneticileri hiçbir dönemde ulusal azınlıkların taleplerine sıcak bakmamışlar, yukarda söylediğimiz gibi, onlarda daima kendilerini yok edecek, ortadan kaldıracak bir düşman görmüşlerdir. Bunun doğrudan sonucu ise ulusal azınlıklara karşı terör ve sindirme politikasının tercih edilmesidir. 

İkincisi, buna bağlı olarak muhalefet hareketlerine karşı izlenen politikalarda belli bir farklılaşmadır. Gerek Osmanlı gerek Cumhuriyet yöneticileri özellikle kendi muhalefetlerine karşı daha yumuşak davranmışlardır. Osmanlılarda bunu çok daha belirgin bir biçimde gözlemek mümkündür. Örneklerini de göreceğimiz gibi, birçok Türk tarih&isi, Abdülhamit döneminde hiçbir muhalifin idam edilemediğinden övgü ile söz etmektedirler. Oysa bu dönemde ulusal azınlıklara yönelik katliamların dışında, birçok kişi hapisanelerde zehirlenerek öldürülmüş veya idam edilmiştir. Osmanlı-Türk muhalefetine gösterilen “hoşgörü” .e “yumuşaklık” azınlık mensuplarına gösterilmemiştir. Bu fark işkence konusunda da belli olmaktadır. Osmanlılar, “kendi” muhalefet hareketlerinin en güçlü 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olduğu İttihat Terakki döneminde dahi, uyguladıkları işkence pratiğinde farklılık gözetmişlerdir. Hattâ bazen “kendi” muhalefetine karşı, “koruyucu” olmuşlardır. Şüphesiz bunun önemli bir nedeni muhalefetin karakterinde yatmaktadır. Farklı ulusal muhalefet hareketlerine karşı ise genel olarak son derece sert davranılmış, en küçük bir “hoşgörü” göstermemislerdir.2 

Tekrar etmek gerekirse, ulusal kimlikte siddetin bu derece önemli bir rol oynamasının iki önemli olumsuz sonucu olmustur. Birincisi gecmisle hesaplasma denen sey, siddet-kimlik iliskisi nedeniyle son derece zor ve sancılı olmakta ve bu da toplumsal demokratikleşmeyi engellemektedir. 
Ikincisi bu temelde oluşmuş bir kimlik, potansiyel olarak, kendisine dahil. 
olmayana karşı şiddet kullanmayı son derece doğal görmektedir. Demokratikleşmek isteyen her-toplumun önünde ulusal kimliklerin bu niteliği ciddi bir engel teşkil etmektedir. 

Diğer halkları katletmek anlamına da gelen ulusal bağımsızlıkların, bugün her devlet tarafından, övgüyle anılan tarihsel büyük olay olarak kutlandığını belirtmeye dahi gerek yoktur. Bölge devletleri ve ulusları, başka halklara yolaçtıkları zararlar açısından, kendi tarihlerinin en karanlık eylemlerinden biri anlamına da gelen ulusal “uyanış”ları üzerine eleştirel düşünmekten çok uzaktırlar. Oysa bunun özellikle Türkiye açısından ne kadar kaçınılmaz bir gereklilik olduğunu belirtmeye dahi gerek yoktur. Farklı ulus ve din gruplarının demokratik ve eşit koşullarda birarada yaşamalarının en önemli şartlarından birisi, ulusal kimliklerin bu problemli karakterleri ile hesaplaşmaktan geçmektedir. İşkenceyi de ortadan kaldıracak demokratik bir kültür ancak bu hesaplaşmanın üzerine gelişebilir. 


İşkence Soruşturmalarında Süreklilik 


Son bir nokta olarak da, işkence soruşturmalarında gözlenen ilginç bir tarihsel paralelliğe dikkat çekmek gerekiyor. İşkence nasıl, normalse ve sürekli uygulanıyorsa; işkenceye karşı yapılan soruşturmalar da o kadar normaldir ve bu konuda tarihsel bir süreklilik sözkonusudur. 

Osmanlıların ilk dönemlerinde de mahkemelerin önemli bir görevi izinsiz işkence olaylarını örtbas etmekti. Kanunsuz işkenceler yapıldığı konusunda son derece yoğun şikâyetler yapılır ve bu şikâyetler ya Padişah veya onun emriyle kadı veya yerel yöneticilerce soruşturulurdu. Resmen yasaklanması sonrası, günümüze kadar devam edecek şekilde, güvenlik güçleri işkence yapmaya devam ettiler. Günümüzde de mahkemelerin önemli bir görevi hem işkence iddialarını soruşturmak hem de örtbas etmektir. Yeni olan sadece işkence soruşturmasının bu sefer, Padişah yerine 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mahkemeler tarafından yapılmasıdır. Bir taraftan işkenceyi sistemli kullanan adalet-güvenlik sistemi, öbür tarafa yine belli bir düzenlilik kazanan işkence soruşturmaları... Her ikiside modern hukuk sistemimizin birbirini tamamlayan, birbirinden ayrılmaz parçalarıdır. 


Sonuç Yerine 


Türkiye'de işkencenin tarihi üzerine yaptığımız çalışmadan elde etti- 
$imiz bazı sonuçları, konunun bazı yönlerini sınırlı olarak özetleyen bir değerlendirmeyle birlikte sunmaya çalıştık. Gerek çıkarılması gereken sonuçlardan, gerekse tekrar tekrar vurgulanması gereken noktalardan çoğunu ele alamadığımızı biliyoruz. Ayrıca eklemeye gerek yok ki, çalışmada birçok noktaaçıkta kalmış, yeteri kadarincelenememiştir. Buradaki çaba daha çok bir başlangıç olarak kabul edilmelidir. Çalışma eğer, kendisini eleştirecek yeni araştırmalara yolaçabilir ve konu üzerine bir tartışma ortamının oluşmasını sağlayabilirse amacına ulaşmış sayılır. 

Son söz yerine işkence konusunun Türkiye'nin bugünkü durumu açısından önemi üzerine bazı şeyler söylemek istiyoruz. Amacımız, işkencenin ne kadar yaygın uygulandığı, ne kadar insanın işkencede öldüğü üzerine zaten bilinen şeyleri tekrar değil. Şiddet ve işkencenin, Türkiye Cumhuriyeti devletinin çimentosu olarak gördüğü işlev üzerinde durmak istiyoruz. 

Türkiye farklı ulusal, dinsel, kültürel özelliklere sahip insan gruplarının yaşadığı bir ülke. Hele Osmanlılar döneminde bu çeşitlilik her köyde gözlenecek derecede yaygındı. Osmanlıların dağılması ve ulusal devletlerin kurulması sürecinde bu çok renklilik şiddetle temizlendi. Imparatorluğun üstünde, onun sahibi olarak kalan Türkler kendi devletlerini kurarlarken, farklı unsurları temizlemede en radikal davranan topluluk oldu. 
Tüm bu temizlik hareketine rağmen, Anadolu toprakları üzerinde her anlamada monolitik bir topluluk kurmayı başaramadılar. Bugün Türk resmi devleti, ulus, din, kültür itibarıyla bir ve bütün olduğunu iddia etse bile bu kendi toplumsal gerçekliği ile büyük bir çelişki içindedir. Özel olarak bu nedenden dolayı da, devlet toplumsal birarada yaşamanın sınırlarını çizerken şiddet ögesine ihtiyaç duymaktadır. Farklı din, ulus, kültür gruplarında sahip olanlar, bu ayrı olma hakkını Anayasa gereği ileri süremezler. Bu farklılığın varolduğundan da bahsetmek yasaktır. Kim farklı olduğunu iddia eder veya farklılığı savunursa dışlanır. Üniter devletin temel dayanaklarını sorguya çekmek yasaktır. 

Şiddetin ulusal kimliğin oluşmasında ve devlet sınırlarının çekilmesinde oynadığı temel rolün yanısıra, işkenceye bu sınırların korunmasında özel bir görev düşmektedir. Toplumsal hareketi korkutma, sindirme ve 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disipline alma esas olarak işkence sayesinde gerceklesmektedir. İşkence ile üretilen korku Türkiye'de demokratik muhalefet hareketinin önündeki en büyük engellerden bir tanesidir. 

Türkiye Cumhuriyeti devletine, onun temel dayanaklarını sorgulamak amacıyla muhalefet etmenin ödenmesi gereken fiyatı çok yüksektir. Sınıf, ulus ve kültür farklılıklarının bu toplumun esasını oluşturduğunu ve T.C. 
devletinin toplumun sosyal gerçekliğine ters düştüğünü savunmanın ve ülkede toplumsal bir demokratikleşmeyi talep etmenin en basit bedeli, eğer işkencede ölünmeyecekse yıllarca hapis yatmaktır. Bu doğrultuda mücadele etmeden önce her insanın kendisine sorması gereken bir soru vardır Türkiye'de. işkenceye ve ölüme hazır mısır? Bu temel soruya cevap vermeden muhalefet etme şansı yoktur. 70'li yıllarda, sürekli tekrarladığımız temel bir ilke vardı. Devrimcilik, “dışarda”, poliste ve cezaevinde sınanmak zorundadır. “Dışarı”dan kasıt, polis kurşunundan, suikastten, tutuklama ve işkenceden korkmadan demokrat olmanın gereklerini yerine getirebilmekti. Polis ve cezaevi üzerine bir şey söylemek gereksizdir. 

Bu satırlar yazıldığında, Anti-Terör Yasasına sırtına dayamış devlet güçlerinin fiili infazlarına ilişkin haberler hergün gazetelerin baş saylalarında yeralıyordu. Yukarda söylediklerimiz bugünler için daha da geçerli görülüyor. Türkiye'de muhalefet etmek isteyenler, sorgusuz ve yargılamasız, üstelik devletin “güvenlik” sağlayan güçlerince yok edilmek tehlikesi ile karşı karşıyadırlar. 20. yüzyılda hukuk devleti olduğunu iddia eden bir ülkede oluyor bunlar... 

Adorno, “Toplum, birçok durumda dolaylı bile olsa, bedensel siddet tehdidiyle birarada tutulur,” diyor. Türkiye'de birçok insan, kendi vücutlarına yönelik bu doğrudan tehdidi veya bu tehdidin dolaylı korkusunu her gün hissediyor ve yaşıyor. Bu nedenle muhalefet etmekten vazgeçen insan sayısını bilmek mümkün değil. Muhalefet etme hakkından vazgeçmek ise bir anlamda insan olma hakkından vazgeçmek demektir. Türkiye toplumunu, insanları birbirine bağlayan ortak değerler, semboller birarada tutmuyor. İnsanın her an ensesinde hissettiği doğrudan vücuduna yönelik tehdidin korkusu toplumsal birarada yaşamanın en temel birleştiricisidir. 
Bu korkuyu atacak ve vücuda yönelik tehdidi gündeminden kaldıracak bir demokratikleşme Türkiye'nin en büyük ihtiyacıdır. Artık gelinen noktada, toplumların niteliklerini ölçerken kullandığımız kriterleri değiştirmemiz gerekmektedir. Bundan sonra toplumları, üyelerine vaadettikleri cennetlerle değil, bu cenneti kabul etmeyenlere ve çektiği sınırların dışında kalanlara yaptıkları uygulamalarla değerlendirmeliyiz. Ancak kendine ve vaadettiği cennete katılmak istemeyenleri dışlamayan, işkence ve terör uygulamayan bir rejimin ideal ölçülere yaklaşmış olduğundan sözedilebilir. 
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DİPNOTLAR 


BÖLÜM I 
REFORMLAR DÖNEMİNE KADAR OSMANLILARDA İŞKENCE 


1 Kuran-ı Kerim'in basitçe bir karıştırılmasıyla bu işkence sahnelerini bulmak mümkündür. Biz 
yukardaki cümleleri aşağıdaki Süre ve Ayetlerden seçtik: Bakara (Süre 2, Ayet 24); Nisa (Süre 4, Ayet 56); Furkan (Süre 25, Ayet 13-14); Fatır (Süre 35, Ayet 37): Mü'min (Süre 40, Ayet70-72); Hac (Süre 22, Ayet 19-22); Saffat (Süre 37, Ayet 60-67).Bunlar gibi daha birçok Sürede cehennemde inanmayanları bekleyen işkence sahneleri bulmak mümkündür. (Aktarmaları yaptığımız kaynak; Süleyman Ateş tercümesi, Kuran-ı Kerim ve Yüce Meâli, Ankara, Baskı yılı belli değil) 


2 Örneğin, Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecrid-i Sarih Tercemesi, Yedinci Cilt, 5.332, Diyanet İşleri 
Başkanlığı Yayınları, Ankara 


3 Bie. Dàmàd, C. 1, s.491. Buve bundan sonra, İslâmi kaynaklardan yapılan alıntılar, Turan Dursun 
tarafından yazılan, Cihad adlı yayınlanmamış bir makaleden alınmıştır. Bu makalenin bazı kısımları, yazarın öldürülmesinden sonra, Yüzyıl dergisinin, 14 Ekim 1990 tarihli, 11. sayısında yayınlanmıştır. 
4 Bkz. EbüDâvüd, Kitabu'I-Cihad, 4-Babuun fi Devami't Cihad, Hadis no:284, c. 3, 5.11 

5 Buhâri, Selât/28; Ebü Dâvüd, Cihad/104, hadis no: 2641 

6 Taberi, Tarih, 1/1881-1885; Leoni Caetani, İslam Tarihi, İstanbul, 1926, 8/276 

7 BakaraSüresi, Ayet:191, Nisâ: 89, 91; Tevbe:5) 

8 Dämad, C. 1, 5.496 

9 Ebü Davüd, Cihad/121, Hadis no: 2670; Tirmizi, Siyer/29, Hadis no:1283 

10 İlgili hadisler için, Ebu Dâvüd, Cihad/121, Hadis no:2672; Tirmizi, Siyer/19, Hadis no: 1570 


1 Müslim, imaret/130-131, Hadis no:1891; Ebu Dâvüd, Cihad/11, Hadis no:2495; Nesel, Cihad/9; 
Ahmed Ibn Hanbel, "/263, 340, 342... s 
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12 Dåmåd, Citt 1, s.494 

13 Ebu Dåvud, Cihad/120, Hadis n0:2667 

14 Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt 3, s.1137-38 

15 “Sizden kim zulmederse ona büyük bir azab taddırırız." (Furkan Süresi, 19. Ayet) 


16 "Ey inananlar... birbirinizi öldürmeyin; İnanan birisinin, bir inanmış kişiyi öldürmesi caiz değildir.” 
(Nisa Süresi, 24. ve 105. Ayet) 


17 “Kötülüğün cezası yine onun gibi kötülüktür. Kim affeder. barışırsa onun mükâfatı Allah'a aittir. 
Doğrusu o zalimleri sevmez... Ancak şunlar aleyhine yol vardır ki. insanlara zulmederler ve yeryüzünde haksız yere saldırırlar.” (Şura Süresi, 40 ve 42. Ayet); “ Haksız yere saldırmayın, çünkü Allah haksız yere saldıranı sevmez." (Bakara Süresi, 190. Ayet); “Ve öyle kişilerdir onlar ki... haklı olmadıkça Allahın haram ettiği bir cana kıyıp kimseyi öldürmezler.." (Süre 25, Ayet 68) 


18 Ahmad b. Hanbel, IV. 172, 173. Aktaran Doç. Dr. M. Cevat Akşit, İslâm Ceza Hukuku ve İnsani 
Esasları, 5.104-105 


19 Aktaran M. Cevat Akşit, a.g.e., 5.105 


20 Dürer, Cilt 1, 5.283; Dämäd, Cilt 1, 5.497. Burada, el, kol kesmek gibi cezaların İslam Hukukunca 
işkence sayılmadığını yeniden belirtmek gerekmektedir. Gerek bir soruşturmada gerekse cezalandırmada sanığa işkence yapmak yasaktır. Fakat, günümüzde el ayak kesmek açık bir işkence sayılmalıdır. 
Yukardaki “işkence yasağı”, bu göreceli anlamı içinde anlaşılmalıdır. 


21 Aktaran, M. Cevat Akşit, a.g.e., 5.106 

22 a.g.e., s.107 

23 a.g.e., s.108 

24 EbuDävüd, Cihäd/122, Hadis no: 2673 

25 a.g.e., s.109 

26 Coşkun Üçok, a.g.e., s.126 

27 Prof. Dr. Halil İnalcık, Osmanlı Hukukuna Giriş, 5.122 

28 Anadolu'da mevcut çeşitli Türk Beyliklerinin kanunları hemen hemen hiçbir değişiklik yapılmadan 
Osmanlılar tarafından devralınmışlardır. “Alâ-üd-devle bey kanunu olarak da bilinen, Dülkadir Türkmen Beyliği Kanunnamesi ile Bozok Kanunnamesi, Osmanlıların mahalli örf ve adetlere ne kadar riayetkâr olduklarını göstermek itibarile mühimdir.” Böylece ceza kanunnamesi çerçevesinde bile ülke çapında birliğin sağlanması konusunda bazı istisnaların olduğu görülmektedir. Prof. Barkan'ın, Kanunlar kitabında bu ceza kanunnamelerinin tam metinleri verilmektedir. Bkz. a.g.e., s.119-130 

29 Bu konuda ayrıca belirtilmediği durumlarda verilen özet bilgiler aşağıdaki eserlerden alınmıştır; a) 
Uriel Heyd, Studies in the Old Ottoman Criminal Law, Oxford 1973, b) Ömer Lütfü Barkan, Kanunlar, Cilt I, İstanbul 1943, c) Coşkun Üçok, Osmanlı Kanunnamelerinde İslam Ceza Hukukuna Aykırı Hükümler, Ankara 1946, d) Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, Ankara 1985, 
e) Erol Özbilgin, Osmanlı Hukukunun Yapısı, İstanbul 1985 


30 Prof. H. İnalcık, a.g.e., 5.121 
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31 Dr. Gustav Gelb, Darstellung des Rechtzustandes in Griechenland, -Waehrend der türkischen 
Herrschaft und bis zur Ankunft des König Otto I, Heidelberg 1835 


32 Aktaran, Ömer Lütfü Barkan, Türkiye'de Din Devlet İlişkileri, s.68 


33 Bu yolla Osmanlıların fahişeliği de resmileştirdiklerini görüyoruz. Bu kurum İslâmda k kesin olarak 
asaklanmıs olmasina rağmen, örneğin İstanbul'da Yahişeliğin Yaygın värligina dikkat çekilmektedir. 
‚Fahigelern her ay sonunda resm esmi görevlilere başvuru p, yattıkları eskek Sayısı kadar dedikleri, 


"Ceza aktanlmaktadır. (Bu konuda daha fazla bilg için bak.; Prot. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Din ve Devlet Ilişkileri, S. 


34 Prof. Üçok, a.g.e., s.61 


35 Markus Köchbach, Ein Fall von Steinigung wegen Ehebruch in İstanbul im Jahre 1680, Türkologische Anzeige içinde bir Makale, Viyana (Elimizdeki fotokopide, makalenin yayın yılı maalesef bulunmamaktadır.) 


36 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, 5.39, İstanbul 1969 


37 1680 yılındaki birinci olayda kadına taşlanma cezası uygulanmıştır. 1740 yıldaki olayda verilen ceza 
hakkında ise bir kayıt yoktur. Her iki durumda da Yahudi ve Erman} olan er çezalandırılmışlardır. Bu olayların kendi dönemlerinde eyecan yarattığını, hattâ eleştirilerin 


yapıldığını ve huzursuzluk yarattığını aktarantarihçiler, bu nedenle, zina suçlarinda; genelde idam cezası vermemeye dikkat edildiğini aktarmaktadırlar. 


38 Tarihçiler Fatih Ceza Kanunnamesinin, Süleyman Kanunnamesinde, büyük değişiklik olmadan, 
esasta korunduğunu söylemektedirler. Süleyman Kanunnamesindeki işkenceye ilişkin maddelerin Kanuni tarafından getirilmiş bir yenilik mi yoksa eski kanunun devamı mı olduğu konusunda ise herhangi bir belirlemeye rastlayamadık. 


39 Prof. İnalcık, Osmanlı Hukukuna Giriş, a.g.e., 5.123. Burun yarmak cezası, Prof. Üçok'un aktardığı 
maddelerin içinde bulunmamaktadır. 


40 Aktaran Tarih ve Toplum dergisi, Osmanlılarda Suçlar ve Cezalar, Sayı 7, Temmuz 1984 


41 Burada aktarılan ceza maddeleri, Hammer, Staatsverfassung und Staatsverwaltung des osmanischen Reichs, Erster Theil, Hildesheim, 1963'den alınmıştır. 


42 Bu kelimenin iki farklı biçimde Türkçeleştirildiğini görüyoruz. EK l'de yayınladığımız, Zanaatkârlar 
Kanununda “ekmeğini kesmek” diye çevrilirken; Süleyman Kanunnamesini yayınlayan Mehmet Arif Bey bu kelimenin “belki de dizin altındaki kemik” anlamına gelebileceğini söylüyor. (Aktaran, Üçok, a.g.e., 5.58). Ceza maddesinin mantığı gereği, birinci çevirinin anlamsız olduğunu söyleyebiliriz. İkinci çeviri daha mantıki gelse bile, kelimenin gerçek anlamı üzerine ortada bir belirsizlik vardır. 


43 Bkz. Coşkun Üçok, a.g.e., 5.58 veya Ö. Lütfi Barkan, Türkiye'de Din ve Devlet İlişkileri, a.g.e., 
5.68-69, 14 nolu dipnot. 


44 Uriel Heyd, kız kaçırmanın hadım etme ile cezalandırılmasının, Dulkadir Ceza Kanunnamesinde 
yeraldığını aktarmaktadır (a.g.e., 5.265). Fakat bu bilgi doğru değildir. İlgili Kanunnamede kız kaçırmaya para cezası verilmektedir. 


45 Prof. Üçok'un aktardığı bu son madde Hammer'de yok. Buna karşılık Hammer'in aktardığı bazı l 
maddeler Üçok'ta bulunmamaktadır. 


46 Prof. Üçok, a.g.e., s.58-59; Hammer, a.g.e., 5.149-150 
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47 Ömer Lütfü Barkan, Türkiye'de Din ve Devlet İlişkileri, s.69 
48 Prof.Barkan, Kanunlar, a.g.e., 5.121 
49 Uriel Heyd, a.g.e., 5.265 


50 Zanaatkârlar Kanunu, Türkçeleştiren: Abdullah Uysal, Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayını, 5.74, 
Ankara 1982. igili bölümler için EK l'e bakınız. 


51 Prof. Ömer Lütfü Barkan, Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sürgünler, 5.71, İ.Ü İktisat” 
Fakültesi Dergisi, Cilt XV, Istanbul 1954 


52 Osmanlıda Suçlar ve Cezalar-i, 5.29, Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı 7, Temmuz 1984 


53 Ord. Prof. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, 5.83, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 
1988 


54 Prof. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Rüşvet, 5.119, İstanbul 1985 


55 Uzunçarşılı, a.g.e., 5.128. Burada konuya ilişkin aktarılan bir Padişah fermanından, yerel yöneticilerin zulm ve haksızlıklarına karşı merkezi yönetimin son derece hassas olduğunu ve bu tür yöneticilerin cezalandırılmasında tereddüt edilmediğini anlıyoruz. 


~ 


56 Uriel Heyd, Studies in Old Ottoman Criminal Law, s.244, Oxford 1973 
57 Kur'an, Nur Süresi 27. Ayet, a.g.e., s.408-409 


58 Grassen Andreossy, Constantinopol und der Bosporus von Thrazien in den Jahren 1812, 1813, 
1814 und 1826, 5.153, Leipzig 1828 


59 Osmanlılarda, ceza hukuku hükümlerini kapsayan tek bir hukuk metni olmadığını görmüş bulunuyoruz. Buradaki bilgiler hem Fatih ve Kanuni ceza kanunnamelerinden hem de 1650 yıllârında derlendiği tahmin edilen “Zanaatkârlar Kanunu”ndan özetlenmiştir. 


60 Örneğin, Hammer'in aktardığı, Süleyman Kanunnamesinde, “Eğer bir kişi, bir köyün yakınında bir 
gece kalır ve bir malı çalınırsa, köyün sakinleri hırsızı bulmakla yükümlüdürler. Eğer bulamazlarsa, çalınan malın tazminatını ödemek zorundadırlar”, denmektedir. (Hammer, Staatsverfassung und Staatsverwaltung des osmanischen Reiches, Birinci Bölüm, 5.149, Heidelberg 1963) 


61 R. Mantran, 17. Yüzyılın İkinci Yarısında İstanbul, 5.153, Ankara 1986 


62 Yukarda sözü geçen kanunnamelerin yanısıra, buradaki bilgiler için Uriel Heyd'in kitabından 
yararlanılmıştır. Bkz., 5.235 ve sonrası. 


63 Sorumluluk altına giren akraba ve komşuların sınırlarının fermanlarla sürekli değiştirildiği ve yeniden 
düzenlendiği gözlemlenmektedir. 


64 Bir örnek olarak, EK 1'deki Niğbolu Vilayet Kanunu, 10. Maddeye bakılabilir. 


ji 
Ga ea , esnaf alölyelerine end çarşısına) girmesin) girmesini yasaklamakt tadır. Benzeri ayrıcaji Mısır Çarşısı tüccarlarına, Bedesten ve diğer pazarlara da tanınmıştı. Bu bölgelere kağan katil veya AST u use teslim edilmemekte ama bunun yerine en pis ve zor işlerde galistirilmäk-Yağlılar Bu ağır iş esnafı, Suglunun nedamet getirdiğine manmalarına Kadar $ sürerdi. Böylece birçok 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,gski suçludan çok iyi ustalar yetişmiştir. Bu uygularna 1826 Ağustos/Eytül ayına kadar yörürlükle. 


kalmıştır. Yeniçerilerin ayaklanmalarının bastırılması ve dağıtılmalarından sonra, çoğu esnaf ve zanaatkâr olduğu için bu uygulamaya da son verilmiştir. (Bkz. Heyd, 5.236) 


66 Örneğin İş İl Livası Kanunu Madde 50, EK l'de. 
67 Prof. Mustafa Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, 5.216 


68 Bu konuda çeşitli kanuntamelerde bolca kanun maddesi bulmak mümkündür. Örneğin, EK l'de 
Boz Ulus Kanunnamesi, Madde 14, Niğbolu, Madde 10 


69 Ord. Prof. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, .110 
70 Prof. M. Akdağ, a.g.e., 5.216 

71 Bkz. 1524 Misir Kanunnamesi, Madde 42 

72 Heyd, a.g.e., 5.257 

73 Prof.Akdağ,a.g.e,, S.219-220 


74 Oysa konuya ilişkin ceza kanunnamelerinde, işkencede ölüm durumunda herhangi bir hakkın iddia 
edilemeyeceği açık olarak bildirilmektedir. Prof. Akdağ aktardığı bu iddlasını destekleyecek herhangi bir belge aktarmamış, sadece bu yoka bölgeler olduğu söylemekle yetinmiştir. Yazar, Osmanlılarda adalet örgütünün yapısını, hazırlamakta olduğu bir eserde, ayrıntılı ele alacağını bildirmişse de beklenmedik ölümü nedeniyle bu arzusunu gerçekleştirememiştir. Bunun Osmanlı tarih çalışması açısından ciddi bir eksiklik olduğu açıktır. 


75 Akdağ'ın söylediklerini haklı çıkartan bir belgeyi de Prof. Mumcu aktarmaktadır; “Keşan Kadısına 
hüküm- Bir çok evler açulup eşya sirkat olunduğu ve maznun olarak Boyacı Mehme nam Levend ele getirilup yatak arkadaşlarını söyletmek için örf-i maruf (işkence) icrasına müsaade edilmesi rica olunduğundan işkence edilmesi fakat ölüme müncer olmaması. .” Divan-ı Hümayun, 5.106, 151 nolu dipnot, 
Ankara 1986 


76 Mustafa Akdağ a.g.e. 5.174 

77 Rıza Zelyut, Osmanlılarda Karşı Düşünce ve İdam Edilenler, 5.110, İstanbul 1986 

78 Böyle birferman için, Akdağ, a.g.e., 5.134. Ayrıca savaş ve ayaklanmalar bölümüne bakınız. 
79 Prof. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Rüşvet, 5.265, İstanbul 1985 

80 Heyd, a.g.e., 5.253. Burada anlatılanların, 1980'lerde yaşadıklarımızla benzerlikler taşıması, bizler 
için şaşırtıcı olmanın da ötesinde büyük anlamı olan gerçekliklerdir. Bu olgu, işkencenin 500 yıllık tarihsel evrimindeki ciddi bir sürekliliği göstermektedir. Yaşanan bunca yüzyıla rağmen, hakim-devlet görevlisi işbirliğinde, işkencecilerin korunmasında ve kanunlara rağmen işlerin kitabına uydurulmasında 


değişen bir şey yoktur ve ciddi bir zihniyet sürekliliği sözkonusudur. 


81 Prof. Dr. Ahmet Mumcu, Osmanlı Devletinde Siyaseten Katl, s.2, Ankara 1985. Ayrıca kaynak 
belirtilmediği durumlarda verilen bilgiler bu eserden alınmıştır. 


82 Prof. Ömer Lütfi Barkan, Türkiye'de Din ve Devlet İlişkileri, a.g.e., 5.64 


83 İdam Cezası Türk siyasi yaşamının ayrılmaz bir parçası olmuştur. Bugün bile yürürlükte olan idam 
cezasının yanısıra, her askeri darbeden sonra ilk iş, suçlu ilân edilen belli sayıda insanın idam edilmesidir. İnsanların'idam edilmesi ile siyasi sorunların çözülebileceği kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olmuştur. Önemli alt üst oluş dönemlerinde, “sallandıracaksın üç-beş kişiyi, bak ortalık nasıl yatışıyor”r yollu cümlelerin her Türk kahvesinde duyulabileceğini söylersek fazlaca abartmış olmayız. İdam etmenin, siyasetin ayrılmaz bir parçası olması, ülkeyi huzur içinde yönetmenin yolunun birilerinin idam edilmesinden geçeceğine inanılması, bizlere Osmanlılardan kalan bir siyaset yapma geleneğidir ve önemli bir zihniyet sürekliliğini göstermektedir. 


84 Ö.L. Barkan, a.g.e. 

85 Prof. Mumcu, İslâm Hukukçularının Siyaseten Katl'i İslâma aykırı bulmadıklarını ve bunu Ta'zir 
cezası çerçevesinde ele aldıklarını aktarıyor. Ta'zir cezasının 80 değnekten fazla olamayacağı yollu itirazlara yönelik olarak Mumcu; “İslâm Ceza Hukukunda belirtilmemiş, fakat zamana göre suç teşkil eden fiillere karşı yargıcın takdir hakkı kullanarak ceza verme”nin de Ta'zir cezası kapsamına girdiğini bildiriyor. Nitekim Ta'zir olarak ölüm cezası verilebileceğini kabul eden İslâm Hukuk kitapları da mevcuttur. 

86 Prof. Mumcu, Padişah Ill. Osman'ın rüşvet aldığı şikâyet edilen Sadrazamını hiç soruşturma 
yapmadan kızgınlıkla idam ettirdiğini, iki saat sonra da acelesinden dolayı pişman olduğunu aktarıyor. 
Bkz. a.g.e., 5.96 

87 Ö.L. Barkan, Türkiye'de Din ve Devlet İlişkileri, a.g.e., 5.64 

88 Prof. Mumcu, a.g.e., 5.105 

89 a.g.e., s.142 

90 İdam cezalarında meydana gelen bu ve benzeri suistimallere verilebilecek ilginç örnekler için bakınız; 
Charles White, Haeusliches Leben und Sitten der Türken, Erster Band, s.102-128, (viertes Kapitel, Todesstrafen), Berlin 1844. Yukardaki örnek, s.127-8 


91 Sir Adolphus Slade, tanık olduğu bir idam sahnesini son derece etkileyici bir biçimde anlatır. Bu 
anlatımı için bakınız; EK- Ill. 


92 Baron de Tott, Türklerve Tatarlara Dair Hatıralar, s.109, Tercüman 1001 Temel Eser Serisi, No.89 
93 Adolphus Slade, Kaptan Paşa, s.273-74, İstanbul 1973 

94 Tarih-i Lütfi'de böyle bir olay son derece olağan bir şeymiş gibi anlatılmaktadır. “O günlerde 
(1830'larda) asılması gereken bir Yahudiyi cellat götürürken ve aynı cellat adet olduğu üzere, o yöredeki dükkanlardan... para toplarken, bir başka çaçaron Yahudi (para) vermemekte direnir, Bunun üzerine cellat bir şamar atar atmaz...” (Aktaran, Ahmet Rasim, Osmanlı İmparatorluğunun Reform Çabaları Içinde Batış Evreleri, 5.165, Istanbul 1987) 


95 Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt 6, 5.2930. Bu Ansiklopedideki bilgileri tarayarak bize 
yollayan Murat Belge'ye bu vesile ile teşekkür ederiz. 


96 Albert Gabriel adlı bir tarihçiden aktaran Koçu, a.g.e., 5.2932 

97 a.g.e., 5.2932 

98 Stanley Lane Poole, Lord Stratford Canning'in Türkiye Anıları, s.56, Ankara 1988 
99 Prof. Mumcu, a.g.e., 5.123 


100 a.g.e., 5.124 
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101 a.g.e, 5.124 

102 Sadece Siyaseten Kati suçlarında değil, her idamda bir mahküm cellada teslim edildiği zaman, 
elbisesiyle bereber üzerinden çıkan her şey celladın olurdu. “Bu eşyalar toplanır ve senede bir veyaiki - defa büyük bir mezat ile satılır, tutar bedelleri cellatlar arasında taksim edilirdi. Buna 'Cellat Mezadı” denilirdi. Cellat mezatlarında ekseriye çok kıymetli eşya bulunurdu.” Sahipleri cellat elinde can verdiği için uğursuz sayılan bu eşyalar ucuza satılırdı. (Reşat Ekrem Koçu, Tarihimizde Garip Vakalar, 5.36, İstanbul 1971) 


103 Evliya Çelebi'den aktaran Reşat Ekrem Koçu, a.g.e., 5.35. Adı geçen Kara Ali'den aktardığımız 
bir işkence sahnesi için Bkz. “Dini Takip ve İşkence” bölümü. 


104 İslâm Ansiklopedisi, Müsadere Maddesi 

105 a.g.e. 

106 Doğan Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt 3, 5.2064 

107 Avcıoğlu, a.g.e., Cilt 3, 5.2149 

108 Bkz. İslâm Ansiklopedisi, Müsadere Maddesi 

109 İslâm Ansiklopedisi, Müsadere Maddesi 

110 Baron de Tott, Türkler, a.g.e., 5.97 

111 Evliya Çelebi böyle bir pazarlığa aracılık eder ve tarafları uzlaştırmaya çalışır. Önceleri “paramız 
yok” diye direnen paşalar, sonra istenen parayı verirler. Fakat bu az bulunarak işkencelere devam edilir. 
Evliya Çelebi, Seyahatnamesinden Seçmeler, 5.389-91, Seçen ve açıklamalar yapan: M. Nihat Özön, Istanbul (Baskı yılı bildirilmemiş) 

112 Charles White, Haeusliches Leben und Sitten der Tü rken, Erster Band, s.106, Berlin 1844 

113 Aktaran Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, 5.106 

114 H. von Moltke, a.g.e., 5.47 

115 Baron de Tott, a.g.e., s.89 


116 Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devleti Teşkilatında Kapukulu Ocakları, Cilt I, s. 187- 
8, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988 


17 William Turner, Tour in the Levant, 5.356, London 1820 

118 a.g.e. 

119 Adolphus Slade, a.g.e., 5.52 

120 a.g.e., 5.53 

121 Ord. Prof. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, .138 

122 Karl Teply(Hrsg.) Kaiserliche Gesandschaften ans Goldene Horn, s.302-4, Stuttgart 1968 


123 Reşat Ekrem Koçu, istanbul Ansiklopedisi, Cilt 6, 5.3166 
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124 Aktaran R. Mantran,a.g.e., S.150 

125 Dr. Halim Alyot, Türkiye'de Zabıta (Tarihi Gelişim Bugünkü Durum), 5.48, Ankara 1947 

126 Reşat Ekrem Koçu, Yeniçeriler, 5.77 

127 Bir yeniçeri subayı. Bu kişi İstanbul'un gece güvenliğini sağlamakla görevliydi. 

` 128 Naima Tarihi, Cilt 6, 5.252 

129 AhmetRasim, a.g.e.. 5.156 

130 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, 6. Cilt, s.9 

131 William Tumer, a.g.e., s.354-55 

132 Ahmet Refik, Alimler ve Sanatkârlar, Türkçeleştiren Vahit Çabuk, s.308-9, Ankara 1980 

133 Reşat Ekrem Koçu, Tarihimizde Garip Vakalar, 5.54 

134 Bernhard Stern, Die moderne Türkei, s.69, Berlin 1908 

135 Aktaran Koçu, a.g.e., 5.56 

136 Bu sahte peygamber hadislerinden bazıları şunlar; “Bir toplumun läkabının olduğunu ve o läkabın 
da Rafızi olduğunu anlarsan, onlar Müslümanlıktan el çekmişlerdir. Onları tanıyınca öldürmelisin."; “Ahir zaipanda Rafızi denilen bir toplum ortaya çıkacak, onları gördüğünüz yerde öldürünüz." Bunun gibi ona yakın hadis aktaran Nizam-ı Mülk, “Eğer hepsini yazarsak kitap olur", demektedir. Siyasetname, 


s.225-7, İstanbul 1987 


137 İH. Danişmend, Osmanlı Tarihinin Kronolojisi, Cilt II, s.214, Aktaran Rıza Zelyut, Osmanlılarda 
Karşı Düşünce ve İdam Edilenler, s.217, İstanbul 1986 


138 Naima Tarihinden Türkçeleştirerek aktaran Rıza Zelyut, a.g.e., 166-170. Rıza Zelyut'un bu çalışmasında idam edilen diğer dini önderler üzerine ayrıntılı bilgiler bulunmaktadır. 


139 a.g.e., 5.141 

140 Aktaran Rıza Zelyut, a.g.e., s.115 

141 Taşköprülüzade'nin Şakaik-i Numaniyye adlı kitabından aktaran, Rıza Zelyut, a.g.e., S.132-3 

142 a.g.e., 5.89 

143 Özellikle Bulgar Hükümetinin, geçmişte, Türk azınlığa karşı uyguladığı baskı politikalarını bu nedene 
bağladığını biliyoruz. Bulgar tezine göre, Türk olduğunu iddia eden kişiler aslında zorla Müslümanlaş- 


tırılmış Bulgarlardır. 


144 Dog. Gülnihal Bozkurt, Alman-İngiliz Belgelerinin ve Siyasi Gelişmelerin Işığı Altında Gayrımüslim 
Osmanlı Vatandaşlarının Hukuki Durumu (1839 - 1914), s.8, T. Tarih Kurumu Yayınları, Ankara 1989 


145,Şadece Lübnan'da Katolikler (Marunfer) çan çalma iznine sahiptiler, (Aktaran, Stambul und das Moderne Türkenthum, Politische, Sociale und Biographische Bilder von emem Osmanen, 5.3, Leipzig 


1877) 
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146 C. Stücker, Sitten und Charakterbilder aus der Türkei und Tscherkessien, s.36-37, Berlin 1862. 
1850'li yıllarda İstanbul'da görev yapan bu İngiliz subayı, Fransız subaylarıyla kaçan iki Türk kadınının uvala konarak denize atıldıklarını aktarıyor. Yine bu yıllarda, İstanbul'da Hıristiyan mağazasından 


alışveriş yapan bir kadın idam edilmiştir. 


147 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğunda Azınlıklar Sorunu, Tanzimattan Cumhuriyete Türkiye 
Ansiklopedisi, Cilt 4, 5.1002-3, İstanbul 1985 


148 Bu konuda örnek olarak verilebilecek ilginç bir olayı aktarmak istiyoruz: Birinci Viyana kuşatmasında, Osmanlıların yakaladıkları Hıristiyan askerlere işkence yaptıklarını görüyoruz. Bu işkencelerde amaç Viyana'da saklı hazinelerin yerini öğrenmektir. İşkence yapılan bir kişinin, sonra da yayınladığı anılarında, din değiştirip İslâma geçmek isteyen bir savaş esirine, “inancına bağlı olmadığı" gerekçesiyle fazladan işkence yapıldığı aktarılmaktadır. (Claudii Ageli de Martelli, Erretung in und aus der türkischen Gefangenschaft, Beschrieben von Fr. Esper, s.119-23, Erlangen 1832) 


149 Makedonien, Eine Dokumentensammlung, Doküman no:4, s.125, Bulgarische Akademie der 
Wissenschaft, Sofia 1982. Örneğin bu eserde 1797'de zorla Istämlastırılan 5 kişinin ismi verilmektedir. 


150 H. İnalcık, Tanzimatın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, s.641, Belleten, No: 112, Ekim 1964. 
İnalcık, 1841 Niş ayaklanması sırasında, Bulgar köylülerin, Hıristiyan kadınların zorla Müslümanlaştırıldıkları yolundaki şikâyetlerinin yapılan soruşturmalar sonucu asılsız çıktığını aktarmaktadır. Fakat, çeşitli seyahatnamelerden, özellikle kadın ve Kızların zorla kaçırılmalarının ve din değiştirtmelerin, asılsız bir iddia değil bir kural olduğu anlaşılmaktadır. (Islahat Fermanı bölümünde konuya ilişkin ayrıntılı bilgi vardır.) 


151 Bu eserlerden sadece bir tane örnek vermek gerekirse, James Baker, Die Türken in Europa, S.79, 
Stuttgart 1879. Yazar, yoksul bir Yunan köylüsünden dinlediği bir katliam hikâyesi aktarır. Osmanlılar bir Yunan köyühün tüm erkeklerini zorla Müslüman yapmak isterler ve kabul etmeyenleri öldürürler. 
19. Yüzyılda meydana gelen bu olay, benzerlerinden sadece bir tanesidir. 


152 AD. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien (1850-1859), s.15, Hannover 
1925 


153 CengizOrhonlu, Osmanlı İparatorluğunda Asiretlerin İskânı, 5.29, İstanbul 1987 

154 Halil İnalcık, Türkiye'nin İktisadi Vaziyeti, 5.642, Belleten XV, Ankara 1951 

155 13. yüzyıldaki büyük Babailer isyanının önemli bir nedenin de Selçuklu topraklarında göçer kabilelerin aşırı yığılmaları olduğu konusunda tarihçiler hem fikirdirler. Bkz. Prof. Ömer Lütfü Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak Sür günler, s.545, İktisat Fakültesi Mecmuası XI, Istanbul 1949-50, 5.537 

156 Dr. Karl Dietrich, Christlich Orientalisches Kulturgut der Türken, a.g.e., s.9 


157 Prof. Barkan, a.g.e., İkinci Bölüm, 5.65 


159 Prof. Barkan, a.g.e., 5.545 
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160 a.g.e., 5.557 

161 Barkan, a.g.e, İkinci Bölüm, s.57-8, İktisat Fakültesi Dergisi, Cilt XIII, 1952 

162 Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, s.19, Ankara 1984 
163 Cengiz Orhonlu, a.g.e., 5.39 


164 Örneğin, M. Çağatay Uluçay, 18. ve 19. yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, 5.80 
ve sonrası,Aşiretlerin Eşkiyalığı bölümü, Istanbul 1955. Bu bölümde de bu Vilayette meydana gelen olayların bir listesi verilmektedir. 


165 Doç. Dr. Yusuf Halaçoğlu, XVII. Yüzyılda Osmanlı İmparatorluğunun İskân Siyaseti ve Aşiretlerin 
Yerleştirilmesi, T.T. Kurumu Yayını, Ankara 1988. Bu eserin özellikle 43-58. sayfaları arasında göçer kabilelerin yol açtıkları olaylar ve zararlara ilişkin ayrıntılı bilgiler verilmektedir. 


166 a.g.e., 5.37 


167 19. yüzyıl olaylarında yeniden değineceğimiz bu konuda bazı örnekler için bkz., Gabrielle Yonan, 
Ein vergessener Holocaust, pogrom Taschenbücher, Giessen 1989 


168 Cengiz Orhonlu, a.g.e., 5.112 
169 Bu öldürme ve toplu katliam olayları için örnekler, Cengiz Orhonlu, a.g.e., s.91-93 


170 Charles Macfarlane, Constantinople et la Turquie, Cilt II, 5.41, Paris 1828. Aktaran, Taner Timur, 
Osmanlı Çalışmaları, s.158. Ayrıca Taner Timur bu kaynakta sürgün olayının ayrıntılı bir anlatımı olduğunu aktarmaktadır. 


171 Prof. Mumcu, infaz sırasında özellikle yüksek rütbeli görevlilere çok iyi muamele yapıldığını bildiriyor ve bu fikrini kanıtlayacak iki belge aktârıyor. Bu belgelerden anlaşıldığına göre, cellatlardan, katledecekleri kişi şahsında “ırzı Padişahiye” riayet etmeleri istenmektedir. “İdama mahküm olan memur, Padişahın kulu olduğundan katl hazırlıkları sırasında ve katl esnasında ona yapılacak kötü muamele, Padişahın şerefini zedeler. Bu yüzden katledilecek kişiye, rütbesinin gerektirdiği saygı gösterilmelidir” (Mumcu, s.114-5). Fakat diğer kaynaklardan anlaşıldığı kadarıyla gerçekten istisna olan bir durumdur bu. Genel kural olarak, Sarayda bu kişiler idam edilmeden önce işkence edilmekte ve böylece sakladıkları malların yerleri öğrenilmeye çalışılmaktadır. 


172 Bertold Spuler, Die Mongolen in İran, 5.376-9, Berlin 1955 
173 Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, 1. Cilt, 5.134 


174 16. yüzyıl sonlarında toplam mevcudu 1612 olan bostancılar, “Osmanlı sarayının dahil ve haricinde 
Padişahlara ait bahçe ve bostanlara, Padişah ve saray hizmetinde bulunan kayıklar ve diğer bir kısım işlerde hizmet eden ve geniş teşkilatı olan mühim bir ocaktı.” Marmara ve Boğaziçi sahillerinin muhafazası da bu ocağa aitti. (Ayrıntılı bilgi için, Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin Saray Teşkilatı, T. Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1988) 


175 “Şu köpeği Fırın'a götürün,... kellesini Et Meydanı'na yollayın." Ill. Selim 1806 da kendisine yanlış 
bilgi veren bir görevliyi böyle öldürtüyor ve Etmeydanında ayaklanmış olan yeniçerilere yolluyor. 
Aktaran,’ Georg Oğulukyan, 1806-1810 İsyanları, İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayını No: 1702, İstanbul 1972 l 


176 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, s.70, İstanbul 1969 
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177 Fr. v. HellwaldundL.C. Beck, Die Heutige Türkei: Bilder und Schilderungen aus allen Theilen des 
Osmanischen Reiches in Europa, s.271, Leipzig 1878 


178 Evliya Çelebi, malları müsadere edilen bir devlet görevlisine yapılan bu tür bir işkenceyi şöyle 
aktarır, “Kapıdan içeri girdikte anı gördüm .. iki yüz adet çatal fitilli sekban ve sarıca cellatları hazır idiler. 
Anı gördüm bu büyük havuz su ile ağzına kadar dolu olup, o karakış gününde Kadde Kethüda (bir isim) ve Moralı Defterdar ve Mehmet Efendi üçününde dahi gerdanlarından tavk-i zincir (zincir gerdanlık) ile uryan ve büryan ve giryan ve nalân havuz içinde iki gün iki gece imiş aç ve zaç bir gömlek ve iç donuna muhtaç olduktan başka her gece cellatlardan biner taziyane kırbaç yiyip nice güna işkence ederlermis.... Altunlardan benim bir alakam.. yoktur, diye yemin ettikte havuzdan uryan çıkarıp fakir Kadde'nin ve hakir Defterdar'ın vücutlarına üçeryüz kırbaç vurup... yine havuz içine koyup ah ile inlemeye başladılar, (Seyahatname, M.N. Özön'ün seçmelerinden, s.389-90) 

179 William Turner, a.g.e, 5.356 

180 Bazı işkence metotları için bakınız; Reşat Ekrem Koçu, Tarihimizde Garip Vakalar, a.g.e., 5.33-4 
181 Aşağıda aktarılan bilgiler, Reşat Ekrem Koçu'nun yukarda adı geçen eserinden alınmıştır. 

182 Reşat Ekrem Koçu, Osman Gaziden Atatürk'e, 5.28, Cumhuriyet Gazetesi Eki 1954 


183 William Turner, a.g.e., 5.353. Yazar 1812 yılında öküz çalan bir hırsıza bu cezanın verildiğini 
aktarmaktadır. 


184 Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Kapıkulu Teşkilatı, Cilt 1, 5.361 
185 Karl Teply (Hrg.), a.g.e., 5.303 
186 Reşat Ekrem Koçu, a.g.e., 5.33 


187 Ber. Randoph, The Present State of the Islands in the Archipelago, 5.2, Oxford, 1687. Aktaran 
Tarih ve Toplum Dergisi, Osmanlılarda Suçlar ve Cezalar, Sayı 7, 5.32, Temmuz 1984 


188 Belgeyi bulan ve aktaran, Prof. Mumcu, 5.136 

189 Reşat Ekrem Koçu, İstanbul Ansiklopedisi, Cilt I, 5.123, 

190 Aktaran Heyd, a.g.e., 5.263 

191 Aktaran Prof. Mumcu, a.g.e., Belge no:21, s.226 

192 Türken in Europa, von GustavRadch, s.54, Prag 1873 

193 Reşat Ekrem Koçu, Yeniçeriler, s.192, İstanbul 1962 

194 a.g.e., 5.194. Bu örneğin bize gösterdiği bir gerçek de, müsadere metoduna bir tek Osmanlılarda 
> yaygın biçimde diğer devletlerce de başvurulduğu ve bu amaçla yapılan işkencelerin benzerliği- 
195 Bak. yukarda, sayfa 38, 148 nolu dipnot 

196 Uriel Heyd, a.9.e.276 


197 Gustav Rasch, Die Türken in Europa, 5.54, Prag 1873 
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198 Cemal Kutay, Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt 4, 5.2188, İstanbul 1958 

199 William Turner, a.g.e., 5.356 

200 Uriel Heyd'in eserinin 262-4. sayfalarında bu idam cezalarınin hangi ferman veya emirlerle verilmiş 

olduğu aktarılmaktadır. Ayrıca Osmanlılarda uygulanan, işkence ve ceza çeşitlerinin sınırlı bir listesi 

Eugene Morel, Türkiye ve Reformları adlı eserde de verilmektedir. Bkz. 5204-5, Istanbul 1984 

201 Halil İnalcık, Adaletnameler, a.g.e., 5.110 

202 Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, s.136, Ankara 1984 

203 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, 5.173 

204 Prof. Ahmet Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm kavramı, 5.2, İstanbul 1985 

205 Ord. Prof. Enver Ziya Karal,OsmanlıTarihi, Cilt 5, 5.71, Türk Tarih Kurumu, Ankara 1988 

206 Çağatay Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eskiyalık ve Halk Hareketleri, a.g.e., 5.25-28 

207 Prof. Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm, a.g.e, 5.16 

208 "Karahisar-ı Sahib kazasının ulema ve suleha ve ayan ve ahalisi ve bi'l cümle reaya ve beraya ve 

fukara ve zuafası meclis-i şer-e varub hala Karahisar-ı Sahib sancağında mutasarrıf olan Fazlullah Paşa... 

üçdört yüz levendat ile civarlarında vaki liva-i m&zbur kazalarını bil-cümle devr idub ahalisin der-zincir 

ve envia-i darb ve işkenceler ile her bir kazada üçer, beşeryüz, altışar yüz guruş devr akçesi deyu 

alup...” Fermanı aktaran, Yücel Özkaya, Osmanlı İmparatorluğunda Ayanlık, 5.93, A.Ü.D.T.C. Fakültesi 

Yayınt, No: 273. Türkçesi: Karahisar'ın Sahib kazasının ulema, ayan ve köylüleri, şer (şikâyet) meclisine 

gelip, halen Karahisar Sahib sancağında mutasarrıf olan Fazlullah Paşa'nın üç-dört yüz asker ile civar " kasabalarının tümünde devre çıkıp, ahalisine zincire bağladıklarını, çeşitli biçimlerde yaraladığı ve 

işkence ettiklerini, her kazadan, üçer, beşer, altışaryüz kuruş devir akçesi diye para topladıklarını... 

209 Prof. Mumcu, a.g.e., s.17-18 

210 a.g.e., 5.16 

211 Halil İnalcık, Adaletnameler, a.g.e., 5.56 

212 a.g.e., 5.60 

213 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, 5.18, İstanbul 1969 


214 Prof. Tankut, Köylerimiz, 5.22, 65, 1939. Aktaran, Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt 1, 
5.65, Ankara 1987 


215 "Bir köydeki konaklamamız sırasında paşanın çadırından eşyaları çalındı. Bunun üzerine paşa, genç 
yaşlı yüz kişiye yakın kimseyi dövdürttü. Çalınan eşyaların değeri 100 akçe kadar iken 600 akçeye yakın para aldı.” Troilo, Frantz Ferdinand von, Orientalische Reise-Beschreibung.... Leipzig und Frankurt 1717, s.649-650'den aktaran Prof. Mumcu, a.g.e., 5.18 


216 Otter, Voyage en Turquie eten Perse, Cilt II, 5.299 vd., Paris, 1748. Aktaran, Necdet Sakaoğlu, 
Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, s.19, Ankara 1984 


217 Çağatay Uluçay, 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eskiyalık ve Halk Hareketleri, 5.56, İstanbul 
1955 
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218 Prof. Ahmet Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, s.19 
219 M. Çağatay Uluçay, a.g.e., Önsöz 
220 Çağatay Uluçay, a.g.e., 5.58 


221 Hüseyin Kaptan Paşa'nın ayrıntılı hikâyesi için bakınız; Ahmet Cevat Eren, Mahmut Il zamanında 
Bosna Hersek, 5.125 ve sonrası. (Elimdeki metinde basım yılı ve yeri üzerine herhangi bir kayıt yok.) 


222 Sir Adolphus Slade, Kaptan Paşa, s.20 

223 J. Hutter, Von Orsova bis Kiutahia, s.154-160. Braunschweig 1851. Bir Macar Subayı olan ve 1848 
olayları sonrası Osmanlılara sığınmak zorunda kalan yazar, eserinde kendisinin şahit olduğu bir pazarlık sahnesini aktarmaktadır. 

224 Çağatay Uluçay'ın eserinde, yönetici ve eşkiya zulüm ve iskencelerine ilişkin, 150'ye yakın belge 
aktarılmaktadır. Bunlar, 18. ve 19. yüzyılda sadece Saruhan Eyaletinde meydana gelen olaylara ilişkindir. Buradan kalkılarak yönetici zulümlerinin genel boyutu hakkında bir fikir elde edebiliriz. 

225 a.g.e., s.65 

226 Prof. M. Akdağ, Türk Halkının Dirlik Düzenlik Kavgası, s.210 

227 Prof. Akdağ, Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni, s.60 

228 a.g.e. 

229 İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, a.g.e., 5.187 

230 Necdet Sakaoğlu, Köse Paşa Hanedanı, 5.39 


231 Ayrıntılı bilgi için, Doç. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimatın İlanı Sıralarında Türkiye'de Yönetim (1826- 
1839), Belleten, Cilt LI, Sayı 201, Aralık 1987 


232 Çağatay Uluçay, Saruhan'da Eşkiyalık, 5.218, 97 nolu belge, 1776 yılında Anadolu Valisine 
yollanan bir fetva. 


233 Çağatay Uluçay, a.g.e., 5.80 

234 Yücel Özkaya'nın doçentlik tezi olan eserde konu üzerine ayrıntılı bilgi vardır. Ayrıca, tüm temel 
tarih eserlerinde ayanlık kurumu, gelişmesi, merkezi hükümetle çatışması üzerine bilgiler bulmak mümkündür. 


235 Yücel Özkaya, a.g.e., 5.7 


236 Özer Ergenç, Osmanlı Klasik Dönemindeki ‘Esraf ve Ayan' Üzerine Bazı Bilgiler, 5.106, Osmanlı 
Araştırmaları III, İstanbul 1982 


237 a.g.e. 


238 Halil İnalcık, Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi, 5.33, Türkiye Günlüğü Dergisi, Sayı 11, Yaz 
1990 


239 Ubicini, Türkiye 1850, Clit 1, 5.32 
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240 Yücel Özkaya, a.g.e., 5.66 

241 a.g.e. 

242 Yücel Özkaya, a.g.e., 5.97 

243 Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köşe PaşaHanedanı, s.11 
244 Ayrıntılı bilgiler Yüksel Özkaya'nın kitabından elde edilebilir. Bak; sayfa 270 ve sonrası 
245 Necdet Sakaoğlu, a.g.e, 5.42 

246 Prof. M. Akdağ, Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri, a.g.e., 5.58 

247 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., 5.12 

248 Yücel Özkaya, a.g.e., 5.196 

249 Yücel Özkaya, a.g.e., 5.177 

250 a.g.e., 5.186 


251 Örneğin, Manisa'da 1766 tarihinde iki rakip ayan arasındaki çatışmada, iki köy yanmış, kırka yakın 
insan ölmüştü. Bak, Çağatay Uluçay, a.g.e., 5.18 


252 a.g.e., 5.193 


253 Fakat şikâyet etmek gerçekten çok zor bir işti. Hakkında şikâyet olduğunu duyan ayan, öfkelenip 
köyleri basabiliyor ve katliamlar yapıyordu. “... şikâyet üzerine Zeynel Abidin, şikâyetçilerin haksız olduklarını, hepsinin haklarını verdiğini, kimseye borcu olmadığını ileri sürdü. Aynı zamanda sinirlenerek Halvacı köyünü bastı ve yaktı, bir kaç kişiyi de öldürdü.” Çağatay Uluçay, a.g.e., 5.21 


254 Bu konuda yüzlerce ilginç hikaye bulmak mümkündür. Örneğin, Sivas ili ayanlarından Köse Paşa, 
Halep ve civarında ayaklanan ve bölgeyi yirmi yıldır haraca kesen bir diğer ayan, aşiret reisi, Timur'un üzerine yollanır. Bu nedenle Köse Paşa yöre valisi ilan edilir. Eğer Timur'u yakalarsa Köse Paşa'nın yapmış olduğu eziyetlere göz yumulacaktır. Kendisine yollanan bir fermanda aynen şöyle deniyor, “Timur olayını sonuçlandırmak senin borcundur. Şimdiye dek sen bunu yerine getirmedin. İhmal etmeden üstesinden gelmelisin. Oysa sen bu meseleyi fukaranın malını soymaya gerekçe edinip bir yandan Halep halkına zulümde bulunmaktasın. Bu durum pişmanlığını gerektirecektir. Aklını başına devşirip, zulümden el çekerek bir dakika beklemeden asinin işini bitirmeye bak...” Köse Paşa'nın çabaları kısmen başarılı olur, ama Timur'u ortadan kaldıramaz. Bu sefer devlet Timur'la anlaşır ve onu vezir yapar. Asi olmak sırasıKöse Paşa'ya gelmiştir. Necdet Sakaoğlu, Köse Paşa Hanedanı, 5.84 vd. 
Bu eser, Anadolu'da ayan-merkez çatışmasını, Köse Paşa sülalesi etrafında somut olarak anlatmaktadır. 
Ayan-Eşkiya-Yönetici arasındaki sınırların nasıl karıştığı, merkezin çıkarlarına göre hiç çekinmeden, eşkiyayı vezir, veziri eşkiya ilan ettiği, kimin yönetici, kimin ayan veya eşkiya olduğunun belli olmadığı tüm eser boyunca açığı çıkmaktadır. 


255 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye,Cilt |, 5.344, İstanbul 1982 
256 Prof. Ahmet Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 5.49 
257 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, 5.112, İstanbul 1978 


258 Rantz Ferdinand von Trolio, Orientalische Reise-Beschreibung..., Leipzig und Frankfurt 1717, 
5.646. Aktaran, Prof. Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 5.49 
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259 Rudolf Tschudi, Das Asafnahme des Lutfi Pascha, 5.33, Berlin, 1910. Aktaran, Prof. Mumcu, 
a.g.e., 5.49. Ayrıca, Türkiye Ziraat Tarihine Bir Bakış, a.g.e., 5.31 


260 Prof. M. Akdağ, Türk Halkının Dirlik ve Düzenlik Kavgası, s.120 
261 a.g.e., 5.121 
262 Ahmet Refik, 16. Asırda Rafızilik ve Bektaşilik, 5.8, İstanbul 1932 


263 Özellikle Ankara savaşı sonrası dağılan Osmanlı hegemonyasını yeniden kurabilmek için Türkmen 
beylerine karşıyoğun savaşların verildiğini görüyoruz. Bu dönemde meydana gelen çatışmalar, Osmanlı tarih yazımında Türk düşmanlığının oluşmasının önemli nedenlerinden birisidir. Bu tarihten sonra Türkler hakkında son derece aşağılayıcı sözlerin yaygın bir biçimde kullanıldığını görüyoruz. Gerek islâm düşüncesinde gerekse eski İslâm-Türk devletlerinde de benzeri bir Türk düşmanlığının yaygın olduğunu biliyoruz. Türkleri aşağılayan ve dıştalayan, onları barbar veya hayvanlarla eşit gören bu tür değerlendirmelerin, 20. yüzyılda, gelişen Türk milliyetçiliği üzerine doğrudan etkisi olmuştur. Türk milliyetçiliğinin saldırgan ve ırkçı niteliğinde bu aşağılamalara tepki önemli bir rol oynamıştır. Şiddet probleminin toplumsal kökenlerini açığa çıkartmak açısından son derece önemli olan bu konu ayrı bir araştırma konusudur. 


264 Doğan Avcroğlu, Türklerin Tarihi, Cilt I, 5.185 

265 a.g.e., 5.196 

266 Tac-üt-tevarih, ti, s.239. Aktaran, D. Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt I, 5.176 
267 a.g.e., 5.195 


268 Kanuni Sultan Süleyman'a ait bu fermanı aktaran, Nazmi Sevgen, Kürtler, 5.70, Belgelerle Türk 
Tarihi Dergisi, Sayı 9 


269 M. Ertuğrul Düzdağ, Şeyhülislam Ebussuud Efendi Fetvaları Işığında 16. Asır Türk Hayatı, 5.109, 
İstanbul 1983 


270 Çetin Yetkin, a.g.e., 5.138 
271 Prof. M. Akdağ, a.g.e., s.268-9 


272 1577 yılında,Boyabat, Sinop olaylarında tüccarları öldüren, soygunlar yapan bir ögrenci grubunun 
önderi yakalanıp İstanbul'a yollanır. Verdiği ifadeden ögrencileri ayaklandıran ve soygunda elde ettikleri paraları paylaşanların devlet görevlileri olduğu anlaşılır. Bak.; Prof. Akdağ, a.g.e., s.259-60 


273 Aşağıda aktarılan olaylar öğrenci ayaklanmasının gelişme seyrini göstermesi açısından örnek bir 
karaktere sahiptir. “Eskişehir suhteleri de, Mihalıçcık Kadısını öldürdükten başka, Beypazarı'nda bakaya vergi toplamakta olan Çavuşun odasını basıp paralarını aldılar, vergi borçlarını verememiş olduklarından dolayı zincire vurulmuş olan köylüler de, Çavuştan alınıp serbest bırakıldılar... İzmir'de ise 'ehl-i fesadı" takibe memur olan, ‘serdar’... herkesin gözü önünde öldürüldü; gene mahpuslar da serbest bırakıldı, halk da medreselileri tuttu. Böylece, Anadolu'nun dört bir tarafında, isyancılar hükümet adamlarına karşı, insafsız bir döğüş açmış bulunmakta idiler, Öldürmeler, soygunlar, hapisane boşaltmalar devam ediyordu." a.g.e., S.269-70 


274 a.g.e.,S.134 


275 a.g.e., S.25 
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276 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, s.55-6 
277 Prof. Akdağ,a.g.e., 5.134 
278 a.g.e., 5.220 


279 a.g.e..S.211. Bu eserin 224-250. sayfalarında, yöneticilerin ayaklanma bastırma adı altında halka 
yaptıkları zulüm ve işkencelerin dökümü yapılmaktadır. 


280 “Azir sancağı ahalisi divana 'rika'lar' sunup, (hallerini arz edip) sancakbeyleri İskender'in kendilerini ne yollarla soyduğunu anlatıyorlardı. İleri sürdüklerine göre adı geçen vali, 'yağ ve bal ve tavuk ve koyun ve prinç ve sair kendisine ve atlarına yarıyan ne varsa' zorla alıp ahalinin ehi- i iyalini nafakasız bırakmakta idi. Bunda başka adamlarından bazı kimseleri yollayıp halkın atlarının, ineklerinin kuyruklarını kestirip sonra bu suçu ahaliden kimselerin işlediklerini iddia ederek yapanları bulmak bahanesi altında, 'nice kimseleri hapsedip mücrimleri bulacaksınız deyi' işkencelere girişiyor. Herkes canını korumak için akçe ödüyor, geceleri de gene evleri ateşe verdirdikten sonra sabahleyin nice kimseleri zincire vurup, evleri yakanları bulun diye dayak atarak 1000-2000 akçelerini almadan bırakmıyordu.” Prof. Akdağ, a.g.e., 5.247 

281 a.g.e., 5.244 

282 a.g.e., 5.429 

283 a.g.e., 5.389 

284 D. Avcıoğlu, a.g.e., 5.194 

285 1551 yılında Bursa'da beş Hrristiyan'ı, paralarının yerini öğrenmek için işkence ederek öldürenler 
yakalanırlar. Verdikleri ifadelerde yerel yöneticilerin kendileriyle ortak çalıştıklarını anlatırlar. Prof. M. 
Akdağ, a.g.e. 5.127 

286 a.g.e., 5.417 

287 Prof. Akdağ, a.g.e., 5.184 

288 a.g.e., 5.187 

289 a.g.e, 5.184 ve 258 

290 a.g.e., 5.427 

291 Çetin Yetkin, a.g.e., 5.220 

292 Georg Oğulukyan'ın Ruznamesi, a.g.e., 5.3 

293 a.g.e., 5.5 

294 EnverZiyaKaral, Osmanlı Tarihi, Gilt 5, 5.83 

295 Georg Oğulukyan'ın Ruznamesi, a.g.e., 5.9 


296 a.g.e., 5.13 


297 a.g.e., S.73 
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298 a.g.e. 

299 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, 5.112 

300 Prof. Akdağ, a.g.e., 5.11 

301 Prof. DreAhmét Mumcu; Osmanlı Devletinde Rüşvet, s. 100, İstanbul 1985 

302 Şinasi Altundağ, a.g.e., 5.352 

303 Halil İnalcık, Adaletnameler, a.g.e., s.76-79 

304 Prof. Dr. Ahmet Municu, Osmanlı Devletinde Rüşvet, a.g.e., 5.127 

305 Ord. Prof. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinde İlmiye Teşkilatı, 5.84 

306 Prof. Ahmet Mumcu, a.g.e., 5.129 

307 Prof. Mumcu, Rüşvet, 5.149 

308 a.g.e., 5.89 

309 Buradaki bilgiler, Rüşvet kitabından alınmıştır, s.87 ve devamı, 133 

310 “... Turhala kadısı, mütesellim ve Mustafa Çavuş birleşerek, elli adam ile eŞyalarımı yağma ve 
kardeşimi zincir bend ettiklerinden ve hâlâ kardeşim mütesellim zincirinde mahbus olduğundan.. icrayı hak olunması..” Belgeyi aktaran Prof. Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, s.18 

311 Yücel Özkaya, a.g.e., 5.50 

312 Prof. M: Akdağ, Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni, a.g.e., 5.60 

313 “Halen Midilli kadısı kaza-i mezbure ahalisine teaddi üzere olub nâhak yere akçelerin alıp fasl 
olunan davayı celb-i mal için hilâf-ı ser'ive mugayir-i emr istimâ idüb dahi ehli-i örf taifesiyle müttefik olub fıkaranın nâhak yere malın aldırıp ve alıb zulmü olduğu istlmâ olunmağın ahvali teftiş olunup arz olunmasın emredüp buyurdum ki vusul buldukta ve mezbur kadı ile bir yere cem olub dahi ahvalini onat veçhile hak üzere teftiş ve tashih edip göresiz.. .” (Ord. Prof. Uzunçarşılı, Osmanlı Devletinin İlmiye Teşkilatı, s.106-7) 

314 Prof. Mumcu, Siyaseten Katl, s.130 


315 Halil İnalcık, Şikâyet Hakkı: 'Arz-i Hal’ ve 'Arz-i Mahzar'lar, 5.35, Osmanlı Araştırmaları VI-VII, 
(The Journal of Ottoman Studies VII- VIII), İstanbul 1988 


316 Prof. Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 5.25 


317 “Valilerin halkı ezmemeleri için adaleti içerir hattı hümayün da çıkarılmıştı. Oysa senin Divriği 
halkından 3000 kuruş ikramiye aldığını haber alınmıştır. Ayrıca tahsile giden bölükbaşının, 100 kadar süvari ile onbeş gün kazada dolaştığı, peşindeki süvarilerin kapılı kapısız bir sürü ne idüğü belirsiz olduğu, her bir köyden bayrak ve konak akçesi diye paralar alındığı, bir kişinin öldürüldüğü, malların yağmalandığı öğrenilmiştir... Öte yandan, ortada davacı yokken geçersiz buyrultularla mübaşir salıp halkı ezdirdiğin, bu mübaşirlerin, mübasirlik ücreti diyerek üçer beşer yüz kuruşu istedikleri verilmezse yolcuları tutuklayıp sürüleri çevirdikleri vaki imiş. Haklarında emr-i şerif yokken buyrultu ile kaza halkın; Sivas'a getirip işkenceye koştuğun, kaçanları, itaat etmediler diye inha ederek çok sayıda süvariyle yakalattığın türlü zulümler uyguladığın haber alınmaktadır.” Sivas Valisi Ahmed Paşa'ya 1761 yılında 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yazılan bu hükümde, sadece onun yaptığı zulümlerin sıralanması ile yetinilmiş ve insafa davet edilerek Sivas'tan başka yere tayini bile düşünülmemiştir. (Necdet Sakaoğlu, Köse Paşa Hanedanı, 5.27) 


318 “...Maraşsancakbeyi olan Kürt Mehmet süvari ve sekbanlarla köyleri basıp zulüm icra ettiğinden 
tutulup mahkemeye sevkine ve davacıları ile murafası yapılmasına”, veya “..Beylerbeyi Ömer Paşa'nın... gebe bir kadına ettiği zulümden ve cebren aldığı paradan dolayı şikâyetçi ile murafaa yapılmasına dair..” ferman gibi binlerce belgeden de anlaşıldığı gibi tek tek şikâvetlerin titiz bir biçimde takibine çalışılmaktadır. Aktaran, Prof. Mumcu, Siyaseten Katl, 5.102, 183 ho . dipnot. 


319 Çağatay Uluçay, a.g.e, 5.134, Belge No: 32 
320 a.g.e., 5.191, Belge No: 77 


321 Şeriat bakımından bid'at, benzeri daha önce bulunmayan, dinle ilgili yeni düşünceler ve kurallar 
anlamına gelmektedir.Şeriata ve Osmanlı örfüne aykırı bida'tlar suç sayılmaktadır. 


322 “Elbistan Sancağında Beylerbeyi haslarını alan... ile mübaşirlerinden reayaya zulmedenlerin 
Zimanti kalesine hapsedilmeleri hakkında Tarsus ve Elbistan kadılarına... hüküm”. Aktaran, Prof. 
Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm, s.29, 113 nolu dipnot. 


323 "Şehzade Selim'in haslarından olan Midilli Adasını iltizam eden ve halka zulmeyleyen Recep ile 
arkadaşlarının küreğe koşupbildirilmesi hk. Midilli Beyine hüküm”. “Halka zulmedenlerin... def ve men edilmesi... hususiyle... Abdullah'ın küreğe konulmak üzere... gönderilmesi hk. Trabzon beyine ve kadısına hüküm”. Aktaran, Prof. Mumcu, a.g.e., s.30, 114 nolu dipnot. 


324 Prof. Mumcu, a.g.e., s.31 

325 Osmanlı arşivlerinde, “Kars eski mutasarrıfı Sadık Paşa'nın zulmü sebebiye idamına ferman 
çıktığına...”, dair veya “Kütahya'da yeniçeri ağasının emri ile menfi iken firar eden ve kazaya gelerek mezalim icrasına başlayan ... Topuz Bekir Beşe'nin boğdurulduğuna..." dair tezkere benzeri onbinlerce belge bulunmaktadır. Aktaran Prof. A. Mumcu, Siyaseten Katl, s.97, 163 ve 164 nolu dipnotlar. 

326 “Konya'ya gelinirken reaya yolda Padişaha Bolu Beyi Abdi Paşa ve Yenişehir Beyi Şemsi Paşazade'den yakındıklarından Konya'ya varılınca ikisi de öldürüldü.” 1638 yılına ait bu olayı aktaran Rıza Zelyut, a.g.e, 5.88. Özellikle IV. Murat ulemaya yönelik soruşturmasız idam cezası vermesiyle ünlüdür. 
“Birgün Bursa'ya giderken İznik'te yolların bozuk olması ve hakkında birkaç da şikâyet gelmesi dolayısıyla Kadı Gümüşzade'yi en küçük bir soruşturma bile yapmadan cübbesi ve sarığı ile kale kapısına astırmıştır.” Aktaran Prof. Mumcu, Siyaseten Katl, 5.129 

327 a.g.e., s.105 

328 Prof. Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 5.41 


329 "Özi Valisi Mehmet Emin Paşa Yanbolu'dan geçerken zahire bahası ve avaid-i saire. namıyla bir 
akçe almayıp... ahaliyi sıyanet ettiği...” Aktaran Prof. Mumcu, a.g.e., 5.43, 46 nolu dipnot. 


330 Rıza Zelyut, a.g.e., 5.117 
331 Prof. Akdağ, a.g.e., 5.220 
332 Ahmet Refik, Osmanlı Devrinde Ratızilik ve Bektaşilik, 5.25. Aktaran R. Zelyut, a.g.e., s.117-8 


333 Prot. M. Akdağ, Osmanlı Tarihinde Ayanlık Düzeni Devri, b.56-7, A.Ü.D.T.C. Fakültesi Tarih 
Araştırmaları Dergisi, 1970-74, Sayı 14-23 
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334 a.g.e., 5.57 
335 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., 5.25 
336 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, s.56 


337 Prof. Ömer Lütfü Barkan, Osmanlı İmparatorluğunda Bir İskân ve Kolonizasyon Metodu Olarak 
Sürgünler, İkinci Bölüm ,a.g.e., 5.58 


338 Prof. Akdağ, a.g.e., 5.102 


339 Prof. Akdağ, a.g.e., 5.225 


BÖLÜM! 
TANZİMAT DÖNEMİNE KADAR REFORMLAR 
VE İŞKENCENİN EVRİMİ 


1 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.143 

2 "Bu gelismeleri, siyasi bakımdan imparatorluk içinde teşkilatlı gerçek kuvvetlerin, yani Ocak, Ulema, 
ve taşrada hakim ayanın, devletin karar verme yetkilerini fiilen ele geçirme mücadelesi şeklinde yorumlamak mümkündür." (Halil İnalcık, Sened-i ittifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyünu, 5.603, Belleten, Ekim 1964, Sayı 112, Cilt XXXVIII) 

3 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.110 


4 Prof. Yavuz Abadan, Prof. Bahri Savcı, Türkiye'de Anayasa Gelismelerine Bir Bakış, s.19, Ankara N 
1959 


5 İlhan Arsel, Türk Anayasa Hukuku, s.15, Ankara 1959; Aktaran, Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri 
ve Devrimler, 5.244 


6 Sami Sıddık Onar, İdari Hukuku, 5.141, İstanbul 1945; Aktaran Çetin Yetkin, a.g.e., 5.244 

7 Anlaşmanın tümü için bakınız; Ahmet Rasim, a.g.e., s.112-120 

8 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.93 

9 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, 5.140 j 

10 Prof. Reşat Kaynar, Türkiye'de Hukuk Devleti Kurma Yolundaki Hareketler, s.2, İstanbul 1960 


11 "Bir nevi halk temsilcisi gibi davranan Alemdar Mustafa Paşa ve Ayan...” (Prof. Abadan, Prof. 
Savcı, a.g.e., 5.17) 
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12 İngiliz Amiral Slade Paşa'nın bu yargısını aktaran, Niyazi Berkes, a.g.e., 5.152 


13 Prof. Faruk Sümer, Osmanlı Devrinde Anadolu'da Derebeyleri, Resimli Tarih Mecmuası, Cilt 5, sayı 
59, Kasım 1954; Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.e., 5.245 


14 Halilinalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümâyünu, 5.608 

15 Stanford J. Shaw, EzelKural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, Cilt Il, 5.27 

16 Niyazi Berkes, Doğan Avcıoğlu gibi araştırmacılar, ilginç bir çabaya girmekte ve Batı'nın feodal 
beylerinin, nasıl Osmanlı derebeylerinden “daha iyi” olduklarını göstermeye çalışmaktadırlar. Bakınız; Berkes, a.g.e, 5.152 vd., D. Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt I, 5.72 vd. 

17 Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt I, s.71-3 

18 Halil İnalcık, Sened-i İttifak ve Gülhane Hatt-ı Hümäyünu, s.607-8 

19 Aktaran Halil İnalcık, a.g.e., 5.608 

20 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, a.g.e., 5.136 


21 A.F.Miller adlı bir Sovyet bilim adamının, 1947'de yazdığı eserinin, Mustafa Pacha Bairaktar, 1975 
Bükreş, adlı çevirisinden aktaran, Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, 5.128. 


22 Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Cilt 3, s.91 


23 Yalçın Küçük, bu dönemin sadece "ic savaş” değil, aynı zamanda “aydın kırımı” anlamına geldiğini 
de söylüyor. Ona göre, dış savaşlar sıradan kitlelerin savaşıdır. İç savaş ise toplumun seçkin bireyleri arasındaki bir savaştır. "İç savaştan çıkan bir toplum, dış savaşta olduğundan çok daha fazla, bir seçkin kadro kıtlığı ite karşılaşır.” Ve bu, “bir aydın kıtlığıdır.” (Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, s.40-1) Bu kıtlığın ise reform ve yenilenme dönemleri üzerine önemli etkileri vardır. Kendisinden sonra gelen dönemler, büyük ölçüde bu kıtlığın yarattığı koşullarca belirlenir. 


24 Halil İnalcık, a.g.e., 5.610 

25 Prof. Reşat Kaynar, a.g.e., 5.6 

26 AhmetRasim, a.g.e., 5.129 

27 Yalçın Küçük, a.g.e., 5.167 

28 Cevdet Paşa, Tarih-i Cevdet'inde, “Kesilmiş kafalar, açık yerlerde sergilenmek üzere sırayla İstanbul'a geliyordu. Hepsi, mütegallibe oldukları için yok edilenlerdi. Hangisinin haklı, hangisinin haksız öldürüldüğünü söylemek çok zordu.” (Tarih-i Cevdet, Cilt 10, s.186'dan aktaran, Karl Ritter von Sax, Geschichte des Machtverfalls der Türkei, 5.181, Viyana 1908) Cevdet Paşa'nın bu cildi elimizde olmadığı için çevirinin çevirisi ile yetinmek zorunda kaldık. Ayrıca bu eserde yazar, tek tek ayaklanan ayanların ve meydana gelen ayaklanmaların listesini vermektedir. (a.g.e., 5.185-187) 

29 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.129 

30 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, s.145 

31 Yeniçeriler üzerine yazılan en ayrıntılı eser sayılabilecek, Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı'nın, Osmanlı 


Devleti Teşkilatında Kapukulu Ocakları, Cilt I, adlı eserinde, 506-522. sayfalar arasında, Yeniçerilerin yaptıkları baskıların ve şiddet eylemlerinin bir dökümü yapılmaktadır. 
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32 Georg Oğulukyan'ın Ruznâmesi, 1806-1810 İsyanları, 5.54 


33 Musa Çadırcı, Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler 1826-1856, s.5, Yayınlanmamış Doçentlik 
Tezi, Ankara, 1979 


34 a.g.e., 5.6 
35 Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876, 5.18 


36 Yeniçerilerde bir askeri rütbe. 19. yüzyılda ise kimi yörelerde zengin köy ağalarına fakat daha çok 
son dönemin zengin Rum ve Ermenilerine verilen ad. 


37 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, s.133-4 

38 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt I, 5.190 

39 Esat Efendi'nin Üssi Zafer adlı eserinden aktaran Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, 5.137 
40 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt 1, 5.36, 18 


41 Ayaklanmanın resmi tarih yazımcısı Esat Efendi Yeniçeriler için bu tanımı kullanmaktadır. Aktaran 
Taner Timur, a.g.e., 5.142 


42 Taner Timur, a.g.e., 5.134 


43 Prof. İ. H. Uzunçarşılı, adı geçen eserinde, 558-65. sayfalar arasında çeşitli yörelerde meydana 
gelen tepkiler ve bunlara karşı ne tür önlemler alındığı konusunda bilgiler vermektedir. 


44 Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., 5.581 

45 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 5.81 

46 AhmetRasim, a.g.e., 5.145 

47 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, 5.134 

48 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.143 

49 Enver Ziya Karal, Tanzimat'tan Evvel Garplılaşma Hareketleri, 5.18 

50 Enver Ziya Karal, Selim 111'ün Hatt-ı Hümâyünları, 5.113 

51 Ahmet Rasim, 5.149 

52 Aktaran Ahmet Rasim, a.g.e., s.152-3 

53 Engelhardt, Tanzimat, 5.20, İstanbul 1976. 

54 Sonradan reform sürecine giren bütün ülkelerde gözlenen ilginç bir ortaklık, yenilik hareketlerinin 
ilk önce dış görünüşten başlamasıdır. Rusya ve Japonya'da da benzeri süreçler gözlenmektedir. 
Tanzimatda, Saray'da kadınların korse kullanma yeniliği ile başlar. Türkiye'de de M. Kemal reformları 


önce, şapka, elbise vb. nin değiştirilmesi ile başlar. 


55 Engelhardt, a.g.e., 5.20 
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56 Fahri Fındıkoğlu, Tanzimat'ta İçtimai (Sosyal) Hayat, 5.630, Tanzimat. Cilt I, İstanbul, 1940'da Il. 
Mahmut'un 1839'dan önce, Hıristiyanların da Müslümanların giydikleri kumaştan elbise giymelerine, Hıristiyan kadınların hamamlarda, Müslüman kadınlar gibi takunya kullanabilmelerine müsaade ettiğini söylemektedir. Fakat bunun kıyafet nizamnamesi ile mi geldiğini bildirmemektedir. Ayrıca Hıristiyanları aşağılamaya yönelik, örneğin bir Müslüman geçince attan inmek, fesierde özel işaretler taşımak gibi bazı uygulamalara Tanzimat'a kadar devam edilmiştir. 
57 Askerlik alanındayapılan reformların ayrıntısı için, bakınız; Bernard Lewis, a.g.e., 5.81-84 
58 Çetin Yetkin, a.g.e. 5.249-50 
59 Engelhardt, Tanzimat, 5.24 
60 Enver.Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.144 
61 Bernard Lewis, a.g.e., 5.104 
62 Bernard Lewis, a.g.e., 5.82-85. Ayrıca Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt I, s.224-257 arasında 
ayrıntılı bir Mısır-Osmanlı kıyaslaması yapar. Buradan da anlaşılmaktadır ki, 11. Mahmut, Mısır'da yapılan reformları kesintisiz aynen yapmak konusunda ciddi bir çaba harcamaktadır. Yalçın Küçük'ün kendisinden önce birçok tarihçi tarafından, I. Mahmut'un Mısır'ı taklit ettiğini defalarca dile getirmiş olmalarına rağmen, niçin bunu kendisinin büyük keşfi olarak sunduğunu ve böylece garip bir kendini beğenmişlik havasına girdiğini anlayamadığımızı burada belirtmeden geçemeyeceğiz. 

- 63 Aktaran, Roderic H. Davison, a.g.e., 5.34-35 


64 Helmut von Moltke, Briefe über Zustaende und Begebenheiten in der Türkei aus den Jahre 1835 
bis 1839, 5.418, Berlin 1876 


65 Engelhardt, a.g.e., 5.21 

66 a.g.e., S.20-21 

67 Prot. Ahmet Mumcu, Siyaseten Katl, s.173, Ankara 1985 
68 Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e., 5.76 


69 Dr. Halim Alyot, Türkiye'de Zabıta (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum), 5.71, İçişleri Bakanlığı 
Yayınlarından, Seri: Ill, Sayı: 4, Ankara 1947 


70 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.173 
71 Dr. Halim Alyot, Türkiye'de Zabıta, 5.74 

72 Roderic H. Davison, a.g.e., 5.30 

73 Dr. Halim Alyot, a.g.e., 5.74 

74 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 6, s.131 
75 Stanford Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e. 5.68 
76 a.g.e. 5.67 


77 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.153 ' 
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78 Köylüler gerek askerden gerekse vergiden kurtulmak için çeşitli yollarla bu sayımda, sayılmamaya 
çalışmışlardır. Bu nedenle sayıların gerçekle ilişkisi bir tartışma konusudur. 


79 Roderic H. Davison, a.g.e., 5.35 
80 a.g.e., 530 
81 Roderic H. Davison, a.g.e., 5.58 


82 Christophilos Alethes, Die Lage der Christen in der Türkei, Berlin 1854 adlı eserde, Il. Mahmut 
döneminde Hıristiyanların hukuki ve sosyal durumu konusunda özet bilgi verilmektedir. 


83 Walther Degen von Oberdorf, Zur Geschichte der Gesetzlichen Behandlung der Christen im 
Türkischen Staat des 19. Jahrhunderts, s.10, Zürih 1917 


84 M.A. Ubicini, Türkiye 1850, Cilt I, s.159 

85 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.124 

86 Reşat Kaynar, a.g.e., 5.8 

87 Konumuz açısından ilginç bir ilişkiden söz etmek gerekmektedir. Merkezi hükümetle çatışmasına 
kadar bölgede başta Yunanlılar olmak üzere halka kan kusturan Tepedelenli, İstanbul'la çatışmaya girince, Yunan milliyetçilerinden yardım ister. Fakat sonuçta yenilir. Tepedelenli gibi yerel bir despotun kontrolunun kalkması ile ortaya çıkan boşluktan, Yunan bağımsızlık savaşı kısmi bir başarıya ulaşır. 
Bugün Yunanistan'da Tepedelenli'nin evi bir müzedir ve kendisinden Yunan bağımsızlık hareketinin başarısını sağlayan önemli bir kişi olarak bahsedilmektedir. 

88 Meşhur İngiliz şair Lord Byron, Yunanistan'a yaptığı gezide Ali Paşa ile de tanışmış, onun misafiri 
olmuştur. Aralarında cinsel ilişki olduğu yollu dedikoduların çıkmasına yol açacak derecede Ali Paşa'ya aşık olan Lord Byron, onun için çok övücü sözler söylerken bile, Ali Paşa'nın, "gerçekte en zalim suçları işlemiş acımasız bir despot,” olduğunu eklemeyi unutmuyordu. (Byron's Works, Letters and Journals, 1, s.252; Aktaran, Jale Parla, Efendilik, Şarkiyatçılık, Kölelik, s.29, Istanbul 1985) 


89 Cemal Kutay, Türkiye İstiklâl ve Hürriyet Mücadeleleri Tarihi, Cilt 4, sayı 10, s.2206-7, İstanbul, 
Haziran 1958 


90 Fransız konsolosu Puvkil'in, Voyage dans la Grèce adlı eserinden aktaran, Cemal Kutay, a.g.e., 
5.2186 


91 a.g.e., 5.2187 

92 Cemal Kutay, a.g.e., 5.2188 

93 a.g.e., 5.2188 

94 a.g.e., 5.2189. Yine bu eserde Ali Paşa'nın, ayan zulümlerinde gördüğümüz, "olağan zulümler" 
olarak tanımlayabileceğimiz, zorla vergi toplamak, haksız vergiler almak, zorla rüşvet almak, mallara el koymak gibi çeşitli zulümlere başvurduğu da anlatılmaktadır. 

95 a.g.e., 5.2210 

96 Necdet Sakaoğlu, Anadolu Derebeyi Ocaklarından Köse Paşa Hanedanı, s.159, 146 


97 a.g.e., S.118-9 
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98 a.g.e., 5.146 

99 a.g.e, s.149-150'de bu olayların bir listesi verilmiştir. * 

100 Birinci Dünya Savaşı'nda, Türk ordusunu yakından gözleme şansını elde eden Vierbücher, Batı'da 
Türk askerinin savaşa düşkünlüğü ve savaş sarhoşluğu üzerine çok şeylerin anlatıldığını ama bunun doğru olmadığını söylüyor. Aksine, Türk askerine egemen olanın son derece güçlü bir katlanma, boyun eğme, kabul etmek zorunda kalma duygusu olduğunu söylüyor. Kışlalarda falaka ve açlığa terketme son derece olağan bir uygulamadır. Vierbücher'in kendisi dayak yiyen birçok insan görmüştür. (Heinrich Vierbücher, Armenien 1915, s.10, Bremen, 1985) 

101 Reşad Ekrem Koçu, Yeniçeriler, s.112, İstanbul, 1964 

102 Bu geleneğin sert ve acımasız uygulanmasınâ ilişkin aşağıdaki olay anlatılır; Bir gün mu'tat üzre 
Yedikuleden beygirlere yükletilüp et gelirken Kocamustafa Paşa civarında, Çınar camiinin imamı dalgınlıkla hayvanların önünden geçmiş; bunun üzerine Seydirmeler, “uğur kestin" diye zavallı ihtiyarın üzerine hücum etmişler; dövüp ayaklarının altına alıp başına tekme ile vururlarken bu ihtiyar, “Müslüman yok mu?," diye bağırınca orada oturan.. .(ikisi gene imam olan üç kişi), “bilmemezlik ile geçmiş, artık yeter, vazgeçiniz," diye rica edince Seğdirim ustası ile maiyyeti anlara dahi sövüp saymışlar ve... 
keyfiyeti Sekbanbaşı'ya söylemişler ve bu adamların... idam edilmelerini istemişlerdir.” Daha sonra olaya karışanlar boğularak idam edilmişler ve cesetleri denize atılmıştır. (Aktaran, Prof. Ismail Hakkı Uzunçarşılı, Osmanlı Devlet Teşkilatında Kapıkulu Ocakları, Cilt I, s.247-9 

103 Reşat Ekrem Koçu, Yeniçeriler, 5.328 

104 a.g.e., 330-331 

105 Sina Akşin, a.g.e., 5.104 

106 Stanford Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e., 5.56 


107 Yeniçeri pantolonları dizden başlardı. Bu nedenle bacakları dizden aşağı güneş yanığıdır. Yeniçerilikle alâkası olmayan birçok insanın bu nedenle idam edildikleri aktarılmaktadır. 


108 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, s.197 


109 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, Mektup Ill, 5.115, Varlık Yayınları, İstanbul 1967; Aktaran, 
Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, 5.253 


110 Aktaran, Çetin Yetkin, a.g.e., 5.253 

111 H. von Moltke, a.g.e., 5.262 

112 Enver ZiyaKaral, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, s.178 
113 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, 5.151 

114 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 5.33 
115 Stanford Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e., 5.32 

116 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, s.165 


117 Aktaran, Ahmet Rasim, a.g.e., 5.165 
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118 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.166 

119 Adolphus Slade, Kaptan Paşa, s.268-9 

120 a.g.e., 5.270 

121 a.g.e., 5.272 

122 a.g.e., 5.273 

123 a.g.e., 5.272 

124 a.g.e., 5.272. Bir Türk atasözü, “yediğin ekmeğe nankörlük etmemek gerek” der. Türkler arasında 
Slade Paşa olarak bilinen, Sir A. Slade, “Türk tarihinde işkence hakkında bilinen hadise pek mevcut değildir,” diyerek yıllarca hizmetinde bulunduğu Türk yetkililerine karşı şükran borcunu yerine getiriyor. 
Yalnız, bu bakışıyla, kendi yazdıklarıyla da çelişkiye düşmektedir. Bunu nasıl yorumlayacağı ise gerçekten bir muammadır. 

125 1938 yılına kadar kesintisiz devam eden bu uygulamalara ilişkin çıkarılmış sınırlı bir liste için 
bakınız; Doç. Dr. Musa Çadırcı, Tanzimat'ın llânı Sıralarında Türkiye'de Yönetim (1826-1839), 
s.1233-6, Belleten Cilt LI, Sayı 201, Aralık 1987 

126 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.178 

127 Musa Çadırcı, a.g.e., 5.1231, 30 nolu dipnot 

128 Necdet Sakaoğlu, Köse Paşa Hanedanı, s.150 

129 H. von Moltke, a.g.e., 5.242 

130 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.179 

131 Musa Çadırcı, a.g.e., S.13. Bu uygulamanın Tanzimat sonrası da devam ettiğini biliyoruz. 20. 
yüzyılda günümüze kadar gelen bir biçimde bu alışkanlığın, köylerde güvenliği sağlamakla görevli. askeri güçlerce devam ettirildiğini biliyoruz. Gerekli yerlerde örnekleri verilecektir. 

132 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.170 

133 a.g.e., 5.24 

134 Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., 5.576 

135 Prof. İ. Hakkı Uzunçarşılı, a.g.e., 5.577 

136 a.g.e., 5.577 

137 a.g.e., 5.581 Osmanlıların verdikleri sözü tutmak konusunda T.C. Devleti'nden daha ciddi olduğu 
anlaşılıyor. 1980 sonrası, siyasi davalarda, “itirafçı yasası” diye bilinen bir uygulamaya gidilmiş, bildiklerini itiraf edecek sanıklara ceza idirimi uygulanacağı yasa maddesi yapılmıştır. Bu maddeden yararlanmak isteyen ve konuşan itirafçıların bu haktan yararlanmalarına ise çeşitli bahanelerle meydan verilmemiştir. 


138 a.g.e., 5.581 


139 a.g.e., 5.593 
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140 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 5.36, T.T.Kurumu Yayını, Ankara 1985 
141 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.104 

142 Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e., 5.39 

143 Gustav Rasch, Die Türken in Europa, Erster Band, 5.53, Prag 1873 

144 a.g.e., 5.54 

145 a.g.e., S.55-6 

146 a.g.e., 5.75 

147 a.g.e., S.56 

148 İlk Yunan ayaklanması, 1820 yılında, Odesa'da kurulmuş, Etniki Etarya örgütü önderliğinde, 
(örgütün önderi Rus Çarı'nın yaveridir), Eflak Boğdan'da olmuşsa da yöre halkından destek görmediği için kısa sürede bastırılmıştır. Bakınız; Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, s.107-112 
149 Aktaran, Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Osmanlı Devleti 1600-1908, Cilt 3, s.101 

150 Tarih-i Cevdet, 12. Cilt, s.33, Aktaran, Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt 1, 5.170 
151 Sir. A. Slade, a.g.e., 5.13 

152 Aktaran Taner Timur, Osmanlı Kimliği, s.146 

153 Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e., 5.45 

154 Cevdet Paşa'dan aktaran Yalçın Küçük, a.g.e., 5.170 

155 a.g.e. 

156 Aktaran, Ahmet Rasim, a.g.e., 5.135 

157 Stanley Lane Poole, Lord Stratford Ganning'in Türkiye Anıları, 5.54, Ankara 1988 

158 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, s.115 

159 Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, a.g.e., 5.46 

160 Stanley Lane Poole, a.g.e., 5.54 


161 R. Walsh, Constantinpole, ‘During a Period Including the Commencement, Progress and Termination of the Greek and Turkish Revolutions, Cilt 1, 5.336, Londra 1836 


162 Cemal Kutay, a.g.e., Cilt 5, s.2745-2746 
163 H. von Moltke, Türkiye Mektupları, 5.192, İstanbul 1969 
164 a.g.e., 5.200 


165 H. von Moltke, a.g.e., 5.173 
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166 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.189 

167 Prof. Ahmet Mumcu, Osmanlı Hukukunda Zulüm Kavramı, 5.33 
168 a.g.e., 5.33 

169 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 5.297 


170 Stanley Lane Poole, a.g.e., 5.87 


BÖLÜM II! 
TANZİMAT REFORMLARI SONRASI 
İŞKENCENİN EVRİMİ 


1 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, s.5 
2 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler 1830-1980, Gilt!, 5.307 


3 “Avrupalılaşmak... Batılı sömürgeciler tarafından uydurulmuştur... Tarihlerinden kopan bir avuç 
şaşkının omuzladığı bir teslimiyet bayrağı. Bir iflasın ifadesidir. Avrupalılaşma, bir inkâr çılgınlığı, bir intihar kararıdır.” (Cemil Meriç, Kırk Ambar, s.266) 


4 “Şüphesiz... (Tanzimat reformları)... bağımsız kapitalist gelişme yoluna girebilseydi, Türkiye'nin de 
* kendiliğinden el atması gereken reformlardı. Ne var ki, açık pazar şartlarında bu reformlar, esas bakımından Batı kapitalizminin çıkarlarına hizmet etmekten ve Türkiye'yi sömürgeleştirmekten başka sonuç vermemiştir.” (Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt I, 5.119) 


5 Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 5.164 veya, Stanley Lane Poole, Lord Stratford 
Ganning'in Türkiye Anıları, s.89 


6 “Mustafa Reşit Paşa... sabahleyin evinden çıkarken hane halkı ile helâlleşiyordu. O günün akşamı 
evine sağ salim döneceğinden emin değildi. Giriştiği işde gidip dönmemek ihtimali vardı. Paşa nereye gidiyordu? Uzak ve tehlikelerle dolu bir diyara mı? Yoksa kendisi hakkında verilecek bir idam hükmünü dinlemeye mi? İkisi de değil; sadece Padişahın tebaasına lütfettiği, ihsan buyurduğu bir hatt-ı hümâyünu okumaya gidiyordu.” (Prof. Enver Ziya Karal, Gülhane Hatt-ı Hümâyünu'nda Batı'nın Etkisi, 5.581) 


7 Mustafa Reşit Paşa'nın asıl korkusunun, bir halk hareketi olduğu söylenir. Bu çok garip gelebilir. 
Oysa, ilerde ele alacağımız gibi, Fermanın en radikal yanı, Müslüman-Hıristiyan eşitliğini sağlamayı amaglamasıdır. İslâmi esaslara göre oluşmuş bir toplumda, Hıristiyanlara eşit haklar verilmesi ise, Müslüman topluluk tarafından kolayca kabul edilebilecek bir durum değildi. 


8 Prof.ResatKaynar, Türkiye'de Hukuk Devleti Kurma Yolunda Hareketler, s.13 
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9 TarıkZafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Cereyanları, s.32 
10 Prof. Yavuz Abadan, Prof. Bahri Savcı, Türkiye'de Anayasa Gelismelerine Bir Bakış, s.19 


11 Örneğin, Ahmet Şükrü Esmer, Osmanlı İmparatorluğu'nda İnsan Hakları, s.55, İnsan Hakları Yıllığı, 
Ankara 1954 


12 Enver Ziya Karal, Gülhane Hatt-ı Hümayünu'nda Batı'nın Etkisi, s.599 
13 Münci Kapani, Kamu Hürriyetleri, s.92 
14 Recai Okandan, Amme Hukukumuzda Tanzimat Devri, 5.116, Tanzimat içinde, a.g.e. 


15 “Tanzimat Hattı bir Anayasa, bir kanun (değildir). Avrupa'da hükümdarların kendi yetkileriyle halkın 
hakları arasındaki ilişkilerde değişiklikler yapılacağını vaadeden bir charte (senet) türünden bir belgedir.” 
(Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s.208) Bu pozisyona başka birkaç örnek vermek gerekirse; A.H. Ongunsu, Tanzimat ve Amillerine Umumi Bir Bakış, 5.11, Tanzimat Cilt | içinde, Yavuz Abadan, Tanzimat Fermanının Tahlili, 5.53, Tanzimat Cilt I, Münci Kapani, a.g.e., 5.91 


16 Recai Okandan, Amme Hukukumuzda Tanzimat Devri, 5.114 
17 Doç. Kamuran Birand, a.g.e., 5.19 
18 Prof. Yavuz Abadan, a.g.e., s.53 


19 Tanzimat meclislerinin yetkileri sorunu ile doğrudan ilgilenen Reşit Paşa'nın, bu nedenle Batı'daki 
meclisleri gözden geçirdiğini biliyoruz, İngiltere ve Fransa'daki meclisleri, “meşrutiyetle idare edilen hükümetlere has oldukları için onları beğenmedi. Buna karşılık Avusturya ve Prusya meclisleri, mutlak hükümet meclisleri idi. Onlara benzer bir meclisi, Osmanlı devleti için daha elverişli buldu. Zira böyle bir devletin üyeleri. .. devlet başkanı tarafından tayin edilecek ve icabında da azledilecekti.” (Prof. Enver Ziya Karal, Gülhane Hatt-ı Hümâyünu'nda Batı'nın Etkisi, s.596) 


20 Yukardaki iyimser düşüncenin yazarı, dönemin yöneticilerinden kendi fikrini kanıtlamak için aktardığı 
bazı sözlerle, kendi iddiasının aksine, birey ve hakları sorununun dönemin yöneticilerince hiç bilinmediğini kanıtlamaktadır. Tanzimatçı devlet adamı Serasker Rıza Paşa, Midilli'de çeşitli din temsilcileri ile yaptığı konuşmada, Padişahın hepsinin babası olduğunu söylemekte ve aralarında hiçbir ayrım yapılmayacağını, çünkü hepsinin Sultanın tebaası olduklarını eklemektedir. (Bakınız; a.g.e., s.19-20) Tebaa ise birey ve özgür vatandaş anlayışını dışlayan bir kavramdır ve Osmanlılarda kul anlamında kullanılmaktadır. 


21 İlber Ortaylı, Tanzimat, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, s.1546, İstanbul 1985 
22 Hıfzı Veldet Velidedeoğlu, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, 5.30, Tanzimat Cilt I içinde 

23 Benzeri bir düşünce için bakınız; Münci Kapani, a.g.e., s.90 

24 “Reşit Paşa'nın gayesi, 'hükümdarın hareketlerini tahdit edecek bazı müesseselerin kurulması" 
şeklinde tarif edilebilir.” (Şerif Mardin, Tanzimat Fermanının Manası, Türkiye'de Toplum ve Siyaset içinde, Makaleler 1, 5.254, Istanbul, 1991) 

25 a.g.e., 5.252 

26 a.g.e., 5.249 


27 a.g.e., 5.261 
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28 “1838'de iktisadi iflasa boyun eğen, 1839'da askeri iflası kesinleşen ve M. Ali karşısında çaresiz 
kalıp Avrupa'nın imdada yetişmesi için acıklı bir bekleyiş içinde olan Osmanlı hükümetinin böyle bir tavır içinde bulunmasına fazla şaşılmaz.” (Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Cilt 3, Osmanlı Devleti 1600-1908, 5.122) 


29 Roderic H. Davison, Osmanlı İmparatorluğu'nda Reform 1856-1876, 5.43 
30 Prof. Enver Ziya Karal, Gülhane Hatt-ı Hümâyünu'nda Batı'nın Etkisi, s.592-3 


31 Civilisation kelimesini Reşit Paşa çok sık kullanmaktadır. Kelimenin Türkçe karşılığını bulamadığını 
söylemekte ve “terbiye-i nâs (insanların eğitimi) ve icray-ı nizamattır (kanun hükümleriyle icra)” diye 

` çevirmektedir. Osmanlıların ana sorununu da bu Civilisation’a geçiş olarakkoymaktadır. (Bu kavramın Reşit Paşa'nın düşüncesindeki yerinin önemi için bakınız, Doç. Tuncer Baykara, Mustafa Reşit Paşa'nın Medeniyet Anlayışı, Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi Semineri - Bildiriler, T.T. Kurumu Yayını, Ankara 
1987) 


32 Prof. Enver Ziya Karal a.g.e., 5.593 


33 Yunan-Türk ilişkilerinde ilginç. bir paralellik var. Tanzimat dönemin Dışişleri Bakanı Reşit Paşa 
tarafından, Yunanistan'ın peşinden Avrupa medeniyetine dahil olmak amacıyla da ilân edildi. 1963 
yılında, Türkiye Dışişleri Bakanlığının tek yanlı bir kararıyla, Yunanistan başvurduğu için, onu takip etmek -geç kalmamak amacıyla Ortak Pazar üyeliğine başvurdu. Her iki olayda da Yunanistan Türkleri son derece etkilemiş görülüyor. 


34 Aktaran Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi, s.194 

35 Bu konuda bir istisnayı Cemil Birsel teşkil etmektedir. Birsel, “Tanzimat, harici tazyik eseri değildir,” 
diyerek dış faktörü hemen hemen yok denecek bir düzeye indirgemektedir. (Cemil Birsel, Tanzimatın Harici Siyaseti, s.662, Tanzimat Cilt | içinde.) 


36 Namık Kemal'in, 1873 yılında, İbret Gazetesinin 46. sayısında, Tanzimat başlığı ile yazdığı yazıdan 
aktaran, Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, 5.196 


37 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, s.90 


38 Refi Şükrü Suvla, ve Ömer Celal Sarç'ın, Tanzimat Cilt I içindeki makalalerinde bu görüşler dile 
getirilir. 


39 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt I, s.332-390 arasında bu görüşlerin geniş bir özetini sunar. 


40 Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, 5.122 
41 a.g.e., S.118-9 
42 Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, s.64 


43 Yabancı elçilerin şüphesiz önemli etkileri vardı. Varlık koşulu diğer devletlerin iç çatışmalarına bağlı 
bir devlette böyle bir olgu çok şaşırtıcı değildir. Fakat bir İngiliz generalinin, “Sultan demek, Lord Stratford demektir” yollu sözlerinden kalkarak, dönemin tüm gelişmelerini, İngiltere'nin dayatması olarak ele almak ve Osmanlı yöneticilerini de basit işbirlikçiler düzeyine düşürmek, tarihsel gerçeklerle de bağdaşmayan bir bakış açısıdır. 


44 “Azgelişmişlik” teorisinin bu derece egemen olmasının bir nedeni, özellikle Marksist düşüncenin 
de etkisiyle, Avrupa'nın tarihinin olması gereken evrensel tarih olarak düşünülmesiydi. Böylece aynı 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tarihsel süreci yaşamamış ülkeler, genel evrimden bir sapmaya denk düşüyorlardı ve bu sapmaların nedenlerini bulmak gerekmekteydi. Bu teorinin geniş kabul bulmasının bir diğer nedeni de Türk aydınına hem bir gün Batı gibi olmak ümidini veriyor hem de Batı'ya karşı varolan aşağılık duygusunu aşmaya yarıyordu. Azgelişmişlik, potansiyel olarak kendi içinde gelişme potansiyelini de taşıyordu ve biz gelmemiz gereken yere gelecek durumdayken engellenmiştik. Bu engellenisin veya genelden “sapışın" bir nedenleri ise bizden kaynaklanmış olamazdı. Toplumların tarihinin belli aşamalarla ilerlediğini “savunan düşüncelerle bu hiyararşide arkada kalmamızın nedenlerini izah edebilirdik. Bu “altta olduğumuzu" kabul etmek, garip, açıkça söylenemeyen bir suçluluk duygusunu da beraberinde getirmektedir. Bir tarihçimizin deyişiyle, “bu altta olmaya dair ikrar edilemeyen suçluluk kompleksi" ise “ister istemez bir arınma yolunun bulunmasına yönelmektedir. O zaman, 'azgelismis’ ülke aydınları, kendilerinin dışında bir sorumlu arama derdine düşerek. tarihin sorumluluğunu icad etmektedirler. Tarih sorumluysa bugün kurtarılmakta, ruhlar arındırılmaktadır." (Mehmet Ali Kılıçbay, Osmanlı Kimliği Sorununa Kişisel Bir Yaklaşım, s.51, Türkiye Günlüğü, Sayı 11, Yaz 1990) 


45 Mehmet İzzet, Tanzimat'a Dair, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, s.1539-40, 
(Büyük Mecmua sayı 15'ten sadeleştirilmiştir.) 


46 D. MehmetDoğan, Batılılaşma İhaneti, s.193, Ankara 1976 

47 A.H. Ongunsu, Tanzimat ve Amillerine Umumi Bir Bakış, s.11, Tanzimat Cilt ! 
48 Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, s.94 

49 Aktaran Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Dönemi, 5.197 

50 Taner Timur, a.g.e., 5.95 

51 İlber Ortaylı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, 5.20” 

52 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, 5.160 


53 Tarık Zafer Tunaya, bu cümlenin Padişah Ili. Mustafa'nın bir fermanının üstünde yazılı olduğunu 
aktarmaktadır. (Bakınız, Türkiye'nin Siyasi Hayatında Batılılaşma Hareketleri, s.56) 


54 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, s.14 


55 İlber Ortaylı, Tanzimat, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Tanzimat Maddesi, 
5.1545, Istanbul 1985 


56 Namık Kemal'in adı geçen Tanzimat makalesinden aktaran, Reşat Kaynar, a.g.e., 5.195 

57 Prof. Yavuz Abadan, a.g.e, 5.34 

58 Yalçın Küçük, a.g.e., s.338, 196. “Tanzimat salt daha iyi bir düzen kurma isteğinden değil, çok 
net olarak ortaya çıkan kendini koruma ihtiyacından doğdu." Bir İngiliz yazara ait bu değerlendirmevi 


Küçük olumlayarak aktarmaktadır. (a.g.e. s, 199) 


59 “Tanzimatı yapanlar herşeyden önce devletin gücünü ve menfaatini... sağlamayı" amaçlamışlardı. 
(Mehmet İzzet, Tanzimat'a Dair, a.g.e., 5.1540) g 


60 Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, Cilt |, s.17 
61 İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi, 5.287 


62 “Tanzimat dönemi ve Tanzimat reformları alevlenen Balkan ulusçuluğuyla başlayan toprak kaybını 
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durdurmayı amaçlıyordu... yeni bir yurtseverlikle, yani Osmanlıcılıkla İmparatorluğun kurtulacağını düşünenlerin eseriydi.” (ilber Ortaytı, Tanzimat, a.g.e., 5.1545) 


63 Halil inalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.3, T.T. Kurumu Yayını, Ankara, 1943 
64 Engelhardt, Tanzimat, s.33 
65 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, 5.107 


66 “Dini ırkçılık" kavramının çok doğru bir kavram olmadığının biliyoruz. Çünkü ırkçılıkta farklı gruplar 
arasındaki sınırlar, doğal, biyolojik, kültürel nedenlerle çekilir ve bu sınırlar sabittir. Değişme, geçiş mümkün değildir. Dini dışlama ve aşağılamalarda ise aşağılanan taraf din değiştirerek bu geçişi sağlayabilir. Bu zorluğa rağmen biz, “dini ırkçılık” terimini kullanmayı tercih ettik. Amacımız, İslâm dininin, o çokövülen hosgörüsünün aslında, ırkçılığa çok yakın bir biçimde, diğer dinlerin aşağılanması esasına dayandığını gösterebilmektir. 


67 Bernard Lewis, a.g.e., 5.108 
68 Doc. Gülnihal Bozkurt, a.g.e., 5.8 
69 Halil İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 5.624, Belleten, Sayı 112, Ekim 1964 ` 


70 Prof. Enver Ziya Karal, Gülhane Hatt-ı Hümâyünu'nda Batı'nın Etkisi, a.g.e., s.582 


“Galata'da Voyvoda karakolundan eskilerden bir Taburağası varmış. Arada bir Hıristiyan halktan birisi, bir Müslümanı yakalayıp karakola götürürmüş ve kendisinden, ‘bana gâvur dedi”, diye şikayetçi olurmuş ve cezalandırılmasını istermiş. Tabur ağası suçluya, "ey oğul anlatamadık mı?... Şimdi Tanzimat var, gâvura gâvur denmeyecek. Söyleye söyleye dilimizde tüy bitti’, diye söylenir ve kendisini azarlar ve bir dahasında cezalandırılacağını belirterek uyarıda bulunurmus." (Aktaran Reşat Kaynar, a.g.e., s.196) 


72 Roderic H. Davison, a.g.e., 5.42 
73 Reşat Kaynar, a.g.e., s.190 


74 Türkiye sosyalistleri ile Osmanlı yöneticilerinin halka bakışları arasındaki ortaklık sorunu ayrı bir 
araştırma konusudur. Burada ilginç bir örnek teşkil etmesi itibarıyla, Yalçın Küçük'ten bir alıntı ile yetinelim: “Örgütsüz halk bir yığındır, yığına güven duyulmaz." (a.g.e., 5.200) 


75 Prof. Enver Ziya Karal, a.g.e., 5.618 
76 Halil İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 5.63 


77 EnverZiyaKaral, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.282. Bu tür yasak ve cezalandırmalar, İttihat ve Terakki 
döneminde dahi devam etmiştir. 1911 yılında çıkartılan bir hükümet kararı ile oruç tutmayanların hapse atılacakları ilân ediliyordu.(Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, a.g.e., 5.228) ` 


78 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyılı, 5.79 


79 "İşte Tanzimatçılar bunlardır! Hıristiyanlar da, Müslümanlar gibi aynı hak ve hukuka sahip olacaklardır diyen bu adamlar...,” diye başlayan eleştirileri bolca bulmak mümkündür. Tanzimatçılar, “İktisadiyatın, zıraatin, maarifin ve sairenin islahına yanasm(ayıp), Hıristiyanlara müsavat (eşit) hak tanımakla ıslahat yapıldığını. .” sanmakla suçlanmaktadırlar. (Mustafa Müftüoğlu, Yakın Tarihimizde Siyasi Cinayetler, 5.55) 
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80 Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt I, s.122 

81 Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, 5.265 

82 Örneğin M. Doğan, Batılılaşma İhaneti, s.9-10. Sağ ve solcu düşünürler arasındaki bu paralellik ve 
önemli ölçüde ırkçı ögeler taşıyan bu tür düşüncelerin sol kesimdeki geniş yaygınlığı, Türk sol düşüncesinin henüz ırkçılık sorunu ile uğraşmamış olduğunu göstermektedir. Daha çok, ulusal bağımsızlık sorununu odağına alarak şekillenen ve kendisi için bunu en önemli ayıraçlardan birisi yapan sol kimliğin, milliyetçi ve ırkçı birçok düşünceyi bağrında taşıdığını görüyoruz. 

83 Engelhardt, Tanzimat, s.89-90 

84 Bu yıllarda, Avrupa'da dini toleransın boyutları konusunda şunları okuyoruz; “Katolik ülkelerde, 
örneğin İtalya ve İspanya'da, Katolikbağnazlığı ve hoşgörüsüzlüğü Katolik olmayanlara zorla ikinci hattâ üçüncü sınıf vatandaşlığı kabul ettirmişti. Çoğu ülkelerde, Yahudiler, Türkiye'de sahip oldukları haklardan çok azına sahiptirler. Özellikle Rusya'nın, Türkiye'nin İslâm'ı resmi bir devlet dini olarak tanımasından yakınmaya çok az hakkı vardı. Çünkü, Rus ceza yasaları resmi Ortodoks Kilisesi'nden başka bir Hıristiyan mezhebine geçmeye kalkışan herhangi bir Rus için ağır cezalar getiriyordu." Robert Devereux, Osmanlı Birinci Meşrutiyet Dönemi, Mithat Anayasası ve Parlamentosu Üzerine Bir Çalışma, 
Basılmamış çeviri metin, s.70, İngilizce asıl metinde 5.90, Baltimore, The John Hopkins Press, 1963 
85 Enver Ziya Karal, Gülhane Hatt-ı Hümâyünu'nda Batı'nın Etkisi, 5.581 

86 Aktaran, Reşat Kaynar, Mustafa Reşit Paşa ve Tanzimat, s.197 


87 Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt I, 5.120 (Yusuf Akçura, pan-Türkizm teorisinin kurucusu 
sayılır. İttihat Terakki hareketinin önde gelen düşünürlerinden idi.) 


88 Halilinalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.4 

89 Hıfzı Veldet, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, s.169-170, Tanzimat Cilt | içinde 

90 İdris Küçükömer, Düzenin Yabancılaşması adlı eseri ile bu düşüncenin başını çekenler arasındadır. 
Ona göre ana çatışma, Batıcı bürokrasi ile toplum arasındadır. İslâmi özellikler taşısa da halkın devlete muhalefeti, sivil toplumun tepkisine denk düşer. 

91 Doç. Dr. Kamuran Birand, Aydınlanma Devri Devlet Felsefesinin Tanzimat'a Tesirleri, s.9-10 


92 Ziya Gökalp'ten aktaran Yalçın Küçük, a.g.e., 5.326 


93 NamıkKemal'den aktaran, Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, 5.292. Namık Kemal'in konuya 
ilişkin görüşleri aynı eserde, 283-299 arasında özetlenmiştir. 


94 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt I, 5.336 
95 “Tez: Tanzimat düşmanlığı bir gericiliktir.” (Y. Küçük, a.g.e., 5.307) 


96 İlber Ortaylı, Osmanlı Devleti'nde Laiklik Hareketleri Üzerine, 5.168, Doç. Ersin Kalaycıoğlu, Doç. 
Ali Yaşar Sarıbay (Editörler), Türk Siyasal Hayatının Gelişimi, a.g.e. 


97 Doç. Kamuran Birand, a.g.e., 5.57 
98 D. MehmetDoğan, a.g.e., 5.10 


99 Ahmet Rasim, a.g.e., 5.212 
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100 Musa Çadırcı, Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler, 5.43 

101 a.g.e.,5.42 

102 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.173 

103 Halil İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, 5.627 

104 İlber Ortaylı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, 5.38 
105 a.g.e., 5.38 


106 G. Perrot, Souvenirs d'un Voyage en Asie Mineure, 5.343- 46, Paris 1867. Aktaran Halil İnalcık, 
Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 5.634 


107 MA. Ubicini, Türkiye 1850, Cilt I, 5.67 

108 Halil İnalcık, a.g.e., 5.633 

109 İlber Ortaylı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yere! Yönetim Geleneği, 5.40 

110 Ziya Paşa'dan aktaran, İhsan Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, Tanzimat Cilt | içinde, a.g.e. 

112 a.g.e., s.101 

113 Musa Çadırcı, a.g.e., s.78 

114 Halil İnalcık, Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi, 5.39, Türkiye Günlüğü, Sayı 11, Yaz 1990 

115 Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Cilt 3, Osmanl Devleti, 1600-1908, 5.125 

116 “Tanzimat'ın ilânından hemen sonra bu konuda Meclis-i Vâlâ'ya gelen şikâyet ve davaları dikkatle 
incelenmiş ve halktan eskisi gibi kanunsuz aidat toplayarak angarya yükleyen, rüşvet alan idare adamlarını, vali, muhassıl ve kaza müdürlerini, yeni ceza kanunnamesine göre azletmek, para cezasına çarptırmak veya haps ettirmekte tereddüt etmemiştir.” (Halil inalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve 
Sosyal Tepkileri, 5.630) 5 

117 İlber Ortaylı, a.g.e., 5.42 


118 Musa Çadırcı görevde usülsüzlük ve suistimal yapan, bu nedenle de cezalandırılan muhassıllara 
bol miktarda örnek vermektedir. (Bakınız; a.g.e., 5.81 vd.) 


119 Örneğin yeni kanun ve mahkeme sistemi ile istediği amaca ulaşamayan bir kişi, kadıya başvurabilmekte ve Şeriata göre ceza isteyebilmekteydi. Böylece bir mahkemenin serbest bıraktığı bir kişinin diğer mahkemece, idam ve kısas dahil çeşitli cezalara çarptırıldıkları sıkça rastlanan bir uygulama olmuştur. 

120 Aktaran Reşat Kaynar, a.g.e., S.181-183 

121 Prof. Tahir Taner Tanzimat Devrinde Ceza Hukuku, 5.227, Tanzimat Citt | 


122 Reşat Kaynar, a.g.e., 5.302 
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123 Reşat Kaynar, a.g.e., 5.305 

124 Prof. Tahir Taner, a.g.e, 5.227 

125 Ubicini, a.g.e., 5.154 

126 Reşat Kaynar, a.g.e., 5.311 

128 Tahir Taner, a.g.e., 5.229 

129 Bernard Lewis, a.g.e., 5.109 

130 Dr, jur. Erich Nord, Das Türkische Strafgesetzbuch von 19 August 1858, s.IX, Berlin 1912. 
(Sammlung Ausserdeutscher Strafgesetzbücher in deutscher Übersetzung, Herausgegeben von den Schriftleitungen der Zeitschrift für die gesamte Strafwissenschaft und der Mitteilungen der Internationalen Kriminalistischen Vereinigung) 


131 Aktaran, Prof. A. Mumcu, Siyaseten Katl, 5.180 


132 Bu konu üzerine yapılmış bir tartışma için bakınız; Ahmet Akgündüz, 1274/1858 Tarihli Osmanlı 
Ceza Kanunnamesi'nin Hukuki Kaynakları..., Belleten, Sayı 199, Nisan 1987 


133 M.A. Ubicini, a.g.e., 5.171 


134 Aynı yıllarda Anadolu'yu gezen birçok gezginci, falaka cezasının uygulanmaya devam edildiğini 
aktarmaktadırlar. Üstelik bu cezalar, hakimler tarafından değil, yörenin ileri gelen kişisi tarafından verilmektedir. Örneğin, bir köy ağasının günlük yargılamalarına tanık olan Mordtmann, ceza olarak verilen falaka dayağının hemen orada da uygulandığını anlatmaktadır. (A.D. Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien 1850-1859, s.110-111, Hannover 1925) 


135 İlgili ceza maddesi aynen şöyledir; “Madde 103: Bir mahkeme veya bir komisyon üyesi veya diğer 
devlet memurları, suça ilişkin itiraf elde etmek amacıyla, suçlu zanlılarına karşı, işkence kullanılmasına müsaade eder veya kendileri işkence yaparlarsa, hapis cezasına çarptırılırlar veya kesin olarak rütbelerini kaybetmek ve görevden el çektirmekle cezalandırılırlar. Bu doğrultuda suçlanan memur, eğer üstünün emriyle hareket etmişse, ceza emri verene uygulanır. Eğer işkence gören, bunun sonucu ölürse veya işkence bir uzvun kaybına veya sakat kalmasına (kullanılamamasına) yol açarsa, buna sebep olan memur adam öldürmek veya yaralamaktan yargılanır. (Dr. Jur. Erich Nord, a.g.e., 5.33) 


136 Cavit Baysun, Mustafa Reşit Paşa, Tanzimat, Cilt I, 5.738 

138 a.g.e., 5.104 

139 Aktaran, Stefanos Yerasimos, Azgelişmişlik Sürecinde Türkiye, Cilt 2, 5.500, İstanbul 1987 

140 Stanley Lane Poole. Lord Stratford Canning’in Türkiye Anıları, 5.88. Çeşitli soruşturma ve araştırmalarımıza rağmen biz bu fermanı bulamadık. Eğer verilen bilgi doğru ise işkence ilk defa, 1843 
yılında yasaklanmış oluyor. Ama işkence yapanların cezalandırılması, ayrı bir ceza maddesi olarak ilk 


defa 1858 yılında ceza kanunu ile gerçekleşmiştir. 


141 Stanley Lane Poole, a.g.e., 5.88 
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142 Bu bölümde kaynak gösterilmeden verilen bilgiler şu eserlerden alınmıştır; Enver Ziya Karal, 
Osmanlı Tarihi, Cilt 5; Dr. Hıfzı Veldet, Kanunlaştırma Hareketleri ve Tanzimat, Tanzimat Cilt | içinde; Prof. ReşitBelgesay, Tanzimat ve Adliye Teşkilatı, Tanzimat Cilt ł içinde; Ubicini, Türkiye 1850, Cilt |; Sıddık Sami Onar, İslâm Hukuku ve Mecelle; Bülent Tahiroğlu, Tanzimat'tan Sonra Kanunlaştırma 
Hareketleri, (son iki kaynak Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4, İstanbul, 1985 
içindedir.) Prof. Coşkun Üçok, Prof. Ahmet Mumcu, Türk Hukuk Tarihi, Ankara 1987; İlber Ortaylı, Türkiye İdare Tarihi 

143 Halil İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 5.626 


144 Bu mahkemelerin ceza hukuku alanına giren konulara bakmadıkları ileri sürülse de bu konuda farklı 
uygulamaların olduğunu görmüş bulunuyoruz. (Bakınız, Osmanlı Ceza Hukuku bölümü) 


145 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, s.174-5 

146 İlk karma ticaret mahkemesine ilişkin üç ayrı tarih verilmektedir. Bülent Tahiroğlu 1847 derken 
(a.g.e., 5.595), Prof. Belgesay, 1840 tarihini (a.g.e., s.215-16), Prof. Üçok-Mumcu ise 1848 tarihini vermektedirler (a.g.e., 5.331) 


147 Engelhardt'ın bu mahkemelerin işleyişine ilişkin eleştirileri, Anmet Rasim, Osmanlı Tarihi, s.461' 
de aktarmaktadır. (Elimdeki metinde kitabın baskı yılı bulunmamaktadır.) 


149 Engelhardt, Tanzimat, 5.359 

150 a.g.e., 5.62 

151 Anadolu'da seyahat yıllarca bir sorun olmaya devam etti. Yabancı gezgincilerin yanlarına daima 
güvenlik güçleri takılarak gezmeleri sağlanıyordu ki bu bile her zaman sağlam bir yöntem olmuyordu. 
Yollardakontroleşkiyaların, soyguncuların veya aşiretlerin ellerinde idi. Örneğin, 1856'da Anadolu'da gezen Mordmann, en.az iki koruyucu ile, tepeden tırnağa silahlı seyahat ettiğini anlatmaktadır. (A.D. 
Mordtmann, Anatolien, Skizzen und Reisebriefe aus Kleinasien 1850-1859, s.116-119, 139, 242) 
152 Halim Alyot, Türkiye'de Zabıta, s.77 

153 a.g.e., 5.79 

154 a.g.e., 5.81, 93 

155 a.g.e., 5.100 

156 Musa Çadırcı, s.70 

157 Halim Alyot, a.g.e., 5.105 

158 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, 5.79 

160 Halim Alyot, a.g.e., 5.111 


161 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, 5.4 


162 C. Hamlin, Among the Turks, s.264-71, New York 1878. Aktaran, Halil İnalcık, Tanzimat'ın 


aar 


Uygulanması ve Sosyal Tepkiler, 5.624 

163 M. Blanguie, Voyage en Bulgarie pendant l’annee, Paris 1843, Aktaran H. İnalcık, Tanzimat ve 
Bulgar Meselesi, 5.28 (İnalcık bu eserden yaptığı aktarmaların, Staneff, Geschichte der Bulgaren, Leipzig 1917, adlı eserden alınmış olduğunu söylemektedir.) 

164 Halilinalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, s.29 


165 Makedonien, Eine Dokumenten-Sammlung, Bulgarische Akademie der Wissenschaften, Belge 
No: 10, s.136 


166 a.g.e., s.50 

167 Düzensiz asker. Savaş çıktığı zaman atlı ya da yaya orduya katılan gönüllülere deniyordu. Bunlar 
ordu birlikleri arasına sokulmazlardı. 1878 Osmanlı-Rus. savaşına kadar bu uygulama devam etti. 
Özellikle Balkanlar'da Arnavut ve Çerkezlerden meydana gelen bu birliklerin katliam ve yağma eylemleri yaptıkları bilinmektedir. Hükümete doğrudan sorumluluk yüklemeyen bu birlikler ayaklanma bastırmada sıkça kullanıldılar. 

168 “Islahat fermanı hükmünce Suriye Hıristiyanları şımarup ehl-i İslâm ile aralarında zuhür eden 
husümetden nâşi Salihiyye ekrâdı kıyâm ile şehr-i Dımeşk'a.inüp...” (Ahmet Cevdet Paşa, Ma'ruzât, Hazırlayan Dr. Yusuf Halaçoğlu, s.22-23, İstanbul-baskı yılı belli değil) “Ayrıca Hıristiyanlarda bu eşitlik sorunu dolayısıyla bir şımarıklık görülmeye başlıyordu." (Ahmet Rasim, a.g.e., 5.219) 

170 İlber Ortaylı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e.. ., 5.50 

171 a.g.e., s.40 

172 Musa Çadırcı, a.g.e., s.90 

173 Musa Çadırcı, a.g.e., s.80 

174 Musa Çadırcı, a.g.e., s.119 

175 Halil İnalcık, Bulgar Meselesi, s.8, dipnot 1 

176 a.g.e.. s.4, dipnot 2 

177 Engelhardt, Tanzimat, s.87 

178 "Bu dönem Müslüman halkın Hıristiyan düşmanı ruhu da açığa çıkar. Gülhane Hatt-ı Şerif'inin 
ilânından bu yana ve Avrupalı temsilcilerin baskısıyla, devlet daireleri tarafından Hıristiyan ahaliye iyi davranılması, reayanın sosyal ve maddi durumlarını yükseltmelerini sağladı. Bu nedenle Müslümanlar, kendilerini serefleriyle oynanmış hissettiler ve kıskançlık duyguları kabardı." Yazar, bu kızgınlığın ürünü olarak, 1841 ve sonrası birçok şehirde olayların meydana geldiğini söylüyor. (Carl Ritter von Sax, Geschichte des Machtverfalls der Türkei bis Ende des 19. Jahrhunderts.. ., s.299-300) 


179 Yerel meclislerde cemaat temsilcileri ve zengin köy ağaları, bunlar vergileri toplamakla da görevliydiler. 


180 Halil İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 5.641 


181 Halil İnalcık, Osmanlı Toplum Yapısının Evrimi, a.g.e., 5.39 
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182 Halil İnalcık, a.g.e., 5.40 


183 Musa Çadırcı, Osmanlı Türkiyesi Yönetiminde Yenilikler 1826-1856, s.44-54 arasında Tanzimat'a 
yönelik tepkilerin tek tek eyaletlerdeki nitelikleri üzerine bilgiler verilmektedir. 


185 "Halkın piskoposa verecek parası yoksa mahsul ve eşyası toplatılarak pazarda satılırdı... Rüşvetle 
bu makamı ele geçirmiş bulunan bu ruhban ahaliden her vasıta ile para sızdırmaktan başka birşey düşünmezdi.” (H. İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, 5.19) “Gayrı müslim halk üzerinde ruhani reislerin ve kocabaşların yolsuzca baskıları Osmanlı yöneticisininkinden kat be kat fazlaydı.” (İlber Ortaylı, Yerel Yönetim Geleneği, a.g.e., 5.72) 


186 Halil İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması ve Sosyal Tepkileri, 5.636 

187 Halil İnalcık, a.g.e., 5.633 

189 Başbakanlık Arşivi, İrade Defterleri, 1265 (1848) yılı, Meclis-i Vâlâ Bölümü, Evrak No: 3493. Ayrıca 
Musa Çadırcı, a.g.e., 5.120 ve sonrasında çeşitli yönetici zulümlerinin ayrıntılı bir dökümü yapılmaktadır. Rüşvet, zorla vergi toplamak, zorla ücretsiz çalıştırmak, hattâ itiraz edenlerin öldürülmeleri ve sürülmeleri gibi Tanzimat öncesi ile büyük benzerlikler gösteren bu yönetici zulümleri tüm bir 19. yüzyıl boyunca sürmüştür. Burada belli bir tekrardan kaçınmak amacıyla ayrıntılı ele almıyoruz. 

190 Yukarda bazı bölümlerde de aktardığımız gibi, yönetici baskı ve zulümlerine karşı merkezin gerçekten de sert tedbirler almaya çalıştığı konusunda tarihçiler hemfikirdirler. Yapılan soruşturmalar ve verilen cezalar için şu eserlere bakılabilir; Musa Çadırcı, a.g.e., her bölümde ayrı olarak yapılan soruşturmalardan örnekler verilmektedir; İnalcık, Tanzimat'ın Uygulanması. . , 5.630, Reşat Kaynar, a.g.e., 5.218, İlber Ortaylı, Yerel Yönetim Geleneği, s.41-42 vb. 

191 Halim Alyot, a.g.e., 5.111 

192 İlber Ortaylı, a.g.e., 5.44, M. Çadırcı, a.g.e., S.56, Engelhardt, a.g.e., 5.55 

193 Buradaki bilgiler Musa Çadırcı, a.g.e., s.54-60 arasından alınmıştır. 

194 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, 5.81 

195 Necdet Sakaoğlu, Köse Paşa Hanedanı, s.178 

196 Roderic H. Davison. a.g.e., 5.74 

197 Cevdet Paşa, Tezâkir 21-39, Tezâkir No:21, s.4-5, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1986 

198 Halil İnalcık, Tanzimat ve Bulgar Meselesi, a.g.e., 5.36-37 

199 Dr. F.H. Ungewitter, Die Türkei in der Gegenwart, Zukunft und Vergangenheit, s.166, Erlangen 
1854. Bu eserde devletin, Hıristiyanlara yönelik takındığı tavır somut örnekler ışığında anlatılmaktadır. 
Verilen örneklere göre, köyleri basan, köylüleri öldüren, yağma yapan eşkiyalar sırf Müslüman oldukları için serbest bırakılmaktadırlar. 

200 a.g.e., s.166-167'de böyle bir olay aktarılmaktadır. Köylerieskiyalar tarafından basılan Hıristiyan 


köylüler hakkında soruşturma açılır. Bir yıla yakın hapiste kalan köylülerin bir kısmı kötü cezaevi koşulları nedeniyle orada ölürler. 
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201 a.g.e., 5.167. Sayılarının ne kadar olduğunun söylenmediği tutuklulardan ancak 17'sinin hayatta 
kaldıkları ve bunların da Avusturya hükümetinin baskısı ile serbest bırakıldıkları anlatılmaktadır. 


202 a.g.e., 5.167 

203 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 5, 5.250 

204 Roderic H. Davison, a.g.e., 5.60 

205 Gerçekten de, 1871 Paris Komünü sonrası Fransa'nın Almanya'ya yenilmesi ile Avrupa'da güçler 
dengesi değişinceye kadar, Osmanlıların paylaşılması politikası gündemde değildi. Ayaklanmalar eksik olmamakla birlikte reformlar doğrultusunda en büyük çaba bu dönemde hardAnmistır. Fransa'nın güç kaybetmesi, güçlenen Almanya'nın Rusya ile birlikte Paris Anlaşmasının koşullarının yeniden gözden geçirilmesini istemeleri Avrupa'da oluşturulan dengeleri bozmuş ve 1875 sonrası Osmanlılar hızlı bir parçalanma sürecine girmişlerdir. 

206 İlber Ortaylı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Yerel Yönetim Geleneği, a.g.e., 5.49 

207 Engelhardt, Tanzimat, a.g.e., s.93-94. Fermana ilişkin diğer bilgiler, E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, 
Cilt 5, s.250-51, Cilt 6, s.1-5, R. Davison, s.59-66; F. Eichmann, Die Reformen des osmanischen Reiches, Berlin 1858'den alınmıştır. 

208 İngiliz tarihçi Toynbee ise Osmanlı millet sistemi ile Amerikan anayasasının birleştirilmesini 20. 
yüzyılın ideal toplum modeli olarak görür. Toynbee'nin bu düşüncelerini aktaran, Cevdet Küçük, Osmanlılarda “Millet Sistemi" ve Tanzimat, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4, 
5.1011, Istanbul 1985 

209 Tanzimat reformları bölümünde her bir reform girişiminin evrimini 1876 yılına kadar ele aldığımız 
için burada sadece değinilmeyen reformlar ele alınacaktır. Ayrıca ilgili bölüme bakıldığında birçok yeniliğe bu dönemin damgasını vurduğu görülecektir. 


210 Basının evrimine ilişkin burada özet olarak verilen bilgiler, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi, İstanbul 1985, Basın maddesinden alınmıştır. 


211 İlber Ortaylı, a.g.e., s.61-62 

212 "Örneğin İzmir civarıdaki kimi köylerdeki gibi bazı bölgelerde de Hıristiyanlar yerel meclisleri kontrol 
edecek çoğunluğa sahiptiler ve tamamiyle Müslümanların başka yerlerde yaptıklarının aynısını yapıyorlardı." (R.H. Davison, a.g.e., 5.169) 

213 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.149 

214 Engelhardt, Tanzimat, a.g.e., 5.232 

215 RodericH. Davison, a.g.e., 5.66 

216 Doç.Dr. Gülnihal Bozkurt, a.g.e., 5.60 

217 Cevdet Paşa, Tezâkir, Tezâkir No:10, s.67-68, T.T. Kurumu, Ankara 1986 

218 Doç.Dr. Gülnihal Bozkurt, a.g.e., s.60-61 

219 Dr. Jacob Philipp Fallmerayer, Fragmente aus dem Orient, Stuttgart 1877 


220 P.v. Tschihatscheff's Reisen in Kleinasien und Armenien, 847-1863, in: Mitteilung aus Justus 
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Pertes’ geographischer Anstallt über wichtige neue Erforschungen auf dem gesammtgebiete der 
Geographie, von Dr. A. Petermann, Ergänzungsband V 1865-67, Gotha 1867 


221 a.g.e. 

222R. Davison, a.g.e., 5.84 

223 İhsan Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, Tanzimat Cilt I, s.791 

224 A.D. Mordtmann, Anatolien, a.g.e., 5.523-24 

225 R.Davison, a.g.e., 85-6. Bu eserin 75 nolu dipnotunda himaye sistemi ve işleyişi konusunda son 
derece ayrıntılı bir kaynakça bulunmaktadır. Himaye sisteminin önünü alabilmek için 1869'da Osmanlı 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Sakaoğlu, a.g.e., 5.192) 

331 Gustav Thoemmel, Vilajet Bosnien, a.g.e., 5.195 

332 Milorak Ekmecic, a.g.e., 5.24 

333 Fr.u. Hellwald und L.C. Beck, Die heutige Türkei, a.g.e., 5.78 


334 Milorad Ekmecic, a.g.e., 5.112 


335 Dr. W. Brennecke, Die Lânder an der unteren Donau und Konstantinopel, Reise - Erinnerungen 
aus dem Herbst 1868, s.170, Hannover 1870 


336 Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, a.g.e., 5.448 

337 Eşkiya çeteleri, “yüzsüzlüklerini öylesine ileri götürdüler ki, öldürdükleri bazı insanların kellelerini 
geceleri şehre atıyorlardı.” (Heinrich Barth, Reise durch das innere der europâischen Türkei im Herbst 1862. 5.152. Berlin 1864) 

338 Fr.u. Hellwald und L.C. Beck, a.g.e., 5.283 


339 Mach Richarav, Elf Jahre Balkan, Errinerungen eines Preussischen Officiers aus den Jahren 1876 
bis 1887, s.184, Breslau 1889 


340 AD. Mordtmann, a.g.e., 5.20 

341 a.ge. 

342 F.u. Hellwald und L.C. Beck, a.g.e., 5.283 

343 Dr. H. Barth's Reise von Trapenzunt durch die nördliche Hälfte Klein-Asiens nach Scutari im 
Herbst 1858, s.53, Gotha 1860. Yazar daha sonra bu bölgelerde kısmi düzelmeler olduğunu da bildirmektedir. 

344 Necdet Sakaoğlu, a.g.e., 5.189 

345 R.H. Davison, a.g.e., 5.363-4 


346 Baron Eduard Nolde, Reise nach Innerarabien, Kurdistan und Armenien 1892, 5.165 ve devamı, 
Braunschweig 1895 
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347 Heinrich Petermann, Reise im Orient, a.g.e., 5.86 
348 J. Lewis Farley, Finanzielle und politische Verfall der Türkei, s.5-6, Berlin 1875 


349 İngiliz Konsolosu W. Gifford Palgrave'in raporlarına göre: 1870'te Trabzon, Derleyen ve Çeviren 
Ergun Türkcan, Tarih Toplum Dergisi, Cilt 6, 5.46, Istanbul, Yayın yılı belli değil. 


350 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 5.330 


351 Lamec Saad, Sechzehn Jahre als Quarantänartzt in der Türkei, Berfin 1913. Yazar 1900'lü yıllarda 
yaptığı seyahatlerde tanık olduğu, dinlediği eşkiyalık hikâyelerini aktarmaktadır. 


352 Carl Stangen, Acht Tage in Ruberhunden, 5.46, Leipzig 1891 

353 Cengiz Orhonlu, Osmanlı İmparatorluğu'nda Aşiretlerin İskânı, s.115-6, İstanbul 1987 

354 Paul Dumont, 1856 tarihinde Güney-Doğu Anadolu'nun Islahı, İ.Ü.Edebiyat Fakültesi Tarih Enstitüsü Dergisi, Sayı 10- 11, 1979-80, 5.370. (Eserin Orijinal adı; “La pacification du Sud-Est Anatolien en 1865," Turcica, Paris-Strasburg 1975, cilt.V. s.108-130) 

355 a.g.e. 

356 a.g.e., 5.376 

357 a.g.e., 5.379 

358 a.g.e., 5.387 

359 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.163 

360 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 5.129 

361 A.D. Mordtmann, a.g.e., 5.33 

362 C. Stücker, Sitten und Charakterbilder aus der Türkei und Tscherkessien, a.g.e., 5.129-130. İngiliz 
Elçiliği'nde askeri görevli olarak çalışan yazar, görevi gereği, Osmanlı polis makamları ile çok sıkı ilişki içindeydi. Bu nedenle, (özellikle 101-130. sayfalar arasında) dönemin güvenlik sisteminin durumu hakkında, kişisel gözlemlerine de dayanan ayrıntılı bilgiler aktarmaktadır. 

363 Gustav Rasch, Die Türken in Europa, a.g.e., 5.233-34 

364 a.g.e., S.236-7 

365 “Şimdilik, Bab-ı Zaptiye'de (Emniyet Dairesi) polis erleri ile çavuş ve komiserlerine bir ders (kurs) 
açılarak okuyup yazması oldukça mükemmel olanlardan 30-40 kadarı seçilerek yapmakta oldukları görevlerine bir zarar gelmemek üzere haftada iki gün bir ile birbuçuk saat (Usül-ü Muhâkemât-ı Cezâiyye-i Kanunu: Ceza Mahkemeleri Usülü Kanunu) ve (Ceza Kanunname-i Hümäyünu= Osmanlı Devleti Ceza Kanunları) ile ilk soruşturmanın yapılışı şekilleri hakkında Fransızca mevcut olan kitaplardan çevirme ve aktarma yolu ile küçük bir kitap hazırlanarak derlenen bilgilerin öğretilmesi ile birkaç sene içinde yeterli bilgiye sahip epeyce memur yetiştirilerek..." (Özcan Mert, Polis Teşkilatımızda İlk Eğitim Hareketi, Belgelerle Türk Tarihi Dergisi, 5.59, Sayı 19, 1969) 

366 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 6, 5.29 


367 a.g.e., 5.65 
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368 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s.39 

369 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 6, 5.66 

370 E.Z. Karal, a.g.e., 5.33 

371 a.g.e., 5.34 

372 Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, a.g.e., 5.444 

373 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 6, 5.70 

374 a.g.e. 

375 Resmi tarihçilerin bu tür bir çaba içine girmeleri belki anlaşılır bir durumdur. Fakat ilginç olan bazı 
“ilerici” tarihçilerin de benzeri bir tavır içine girmiş olmalardır. Örneğin, Abdülhamit dönemi üzerine çalışmalarıyla tanınan Orhan Koloğlu, Bulgar ayaklanmaları için şunları söylemektedir: “...Olay Avrupa'da büyük gürültüyle yansıtıldı. Tabii öldürülen Türklerden ve ilk saldırının Bulgarlardan geldiğinden hiç bahsedilmedi. Fanatik Türkler durup dururken saldırıya geçmiş ve masum Hıristiyanları yok etmişlerdi. Böylece çok yoğun... bir anti-Türk kampanya ortalığı sardı.” (Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, 5.119, Istanbul 1987) 

376 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.75 

377 a.g.e., s.80 

378 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 5.16 

379 Or. Alois Hajek, Bulgarien unter der Türkenherschaft, s.278-79, Berlin und Leipzig 1925 

380 a.g.e., 5.281 


381 Baring'in raporundan aktaran, Alois Hajek, a.g.e., 5.282 


382 Engelhardt, Tanzimat, a.g.e., 5.269. Ayrıca, James Baker, Türken in Europa, a.g.e., s.52-55 
arasında da, 1876'da Bulgarlara yapılan katliamlar ayrıntılı anlatılmaktadır. 


383 Sina Akşin, Birinci Meşrutiyet Meclis-i Mebusanı'nın Ele Aldığı Başlıca Sorunlar Il, s.105, A.ö.S.B. 
Fakültesi Dergisi, 1970 


384 N.N. Tepedelenlioğlu, Sultan Abdülhamit ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Komitacılar, s.202-203, 
Istanbul (Elimizdeki fotokopide yayın yılı mevcut değil) 


385 a.g.e., 5.226 

386 Türktarih yazımında, Osmanlılardan günümüze, Bulgar ulusal hareketinin genel olarak nasıl ele 
alındığı konusunda değerli bir taramayı Fikret Adanır yapmıştır. Die Gründung des Modernen Bulgarischen Staates und die Osmanisch-Türkische Geschichtsschreibung, Südosteuropa Mitteilungen, 29. 
Jahrgang, Nr.2/1989, Vierteljahreszeitschrift der Südosteuropa-Geselschaft e.V., Münih 1989 

387 Ahmet Rasim, Osmanlı Tarihi, a.g.e., s.485-6 

388 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.98 


389 a.g.e. 
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390 Osman Yavuz Saral, Kaybettiğimiz Rumeli, 5.217, İstanbul (Elimizdeki fotokopide yayın yılı mevcut 
değil) 


391 Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, a.g.e., 5.252 

392 Right Hon. W.E. Gladstone, M.P., a.g.e., 5.28 

393 Bir örnek teşkil etmesi bakımından Nikolai Todorov, Ljubomir Dinev. Liuben Melnischki, Bulgarien, 
Historisch- Geographischer Überblick, Sofia 1965, adlı eseri verilebiliriz. (Burada özellikle başta Bulgar kaynakları olmak üzere ayrıntılı bir kaynak taraması yapmadığımızı belirtmemiz gerekiyor. Yargılarımız sadece araştırma sırasında elimize geçen ağırlıklı Almanca kaynaklara dayanmaktadır.) 


394 Richard Millman, a.g.e., s.225-6 


395 Örneğin, Prof.Dr. Karl Kasser, Bulgarien: das Land und Volk, 5.17, Leipzig 1918, adlı eserde, 
sadece 20 günde 50'den fazla köyün yakıldığı, 25.000 dolayında insan öldürüldüğü söylenmektedir. 


396 Richard Millman, a.g.e., 5.230 

397 Osman Yavuz Saral, a.g.e., 5.222, İstanbul 

398 Açıkça Türk düşmanı olarak tasnif edilebilecek bazı yazarlar bile bu yıllardaki çatışmaların etnik 
temelde bir karşılıklı katletme savaşına döndüğünü yazarlar. “1862 yılında Sırplar ve Türkler arasındaki 
kanlı sürtüşmeler Türklerin göçüyle sonuçlandı.” Thilo von Trotha, a.g.e., 5.12 Berlin 1897 


399 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.16 


400 Bresnitz v. Sydacoff, Die Christenverfolgungen in der Türkei unter dem Sultan Abdul Hamid, 
Aufzeihnungen nach amtlichen Quellen, 5.28, Berlin ve Leipzig 1896 


401 a.g.e., 5.23 
402 a.g.e., 5.32 
403 Generalmajor Ritter v. Steinitz (Hrsg), a.g.e., s.80-82 


404 Bresnitz von Sydacoff, Aus dem Reiche Abdul Hamids, Ein offenes Wort über die mazedonische 
Frage und die türkische Schreckenherrschaft, s.77, Leipzig 1903 


405 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğunda Azınlıklar Sorunu, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi, Milletler ve Azınlıklar Maddesi, cilt 4, 5.1002, Istanbul 1985 


406 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, cilt 7, 5.277 


407 Schweiger Lerchenfeld Amond v., Serail und die Hohe Pforte, Enthüllungen über die jüngsten 
Ereignisse in Stanbul, 5.311, Viyana, Leipzig 1879 


408 Ludwig Raschdau, Ein sinkendes Reich, Erlebnisse eines deutschen Diplomaten im Orient 
1877-1879, s.59-60, Berlin 1934. Osmanlı-Rus Savaşı'nda katledilenler sadece Müslümanlar değildir. 
Yukarda da belirttiğimiz gibi, Çerkezler de, Rusların önünden kaçarken katliamlar yaparlar. “Türk intikamcıların tam bir kan banyosuna yol açtıkları söylenmektedir. İngiliz subay Lennor olayın olduğu yerde bulunmaktaydı ve oradan Büyükelçiye öldürülen Bulgarların cesetlerini -190 kendi halinde erkek, kadın ve çocuk olduğu söylenmektedir- kendi gözleriyle gördüğünü bildirmiştir.” (a.g.e. 5.60) 


409 Serail und Hohe Pforte, a.g.e., 5.310 
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410 Mach Richarav, Elf Jahre Balkan..., a.g.e., 5.168 

411 Schweige Lerchenfeld, Serail und Hohe Pforte, a.g.e., 5.346 

412 Ludwig Raschdau, a.g.e., 5.128 

413 a.g.e., 5.231 

414 Artem Ohandjanian, Armenien, Das Verschwiegene Völkermord, 5.36, Wien 1989 

415 Makedonien, Eine Dokumentensammlung, a.g.e., Belge No:158, 5.352 

416 R.H. Davison, a.g.e., 5.429 

417 Nizamettin Nazif Tepedelenlioğlu, a.g.e., 5.246-7 

418 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.102 

419 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 5.16 

420 Baron Wladimir Giesl, a.g.e., 5.83, 80-81 

421 Ludwig Raschdau, a.g.e., 5.231 

422 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğu'nda Azınlıklar Sorunu, a.g.e., 5.1005 

423 Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı 87, Mart 1991 

424 R. Davison, a.g.e., 5.108 

425 Dr. Alois Hajek, a.g.e., s.294 

426 “Mithat Paşa'nın böyle çarçabuk kesip biçmesi bağ budamaya benzemiştir. Çünkü bağlar budanınca asmaların köklerine kuvvet verildiği gibi şu hareketi kat'iyane Bulgarların uruku milliyelerine yeniden kuvve-i galeyanı mucip olmasıylamuahharen görülen hali netice vermiştir.” (Lütfi Efendi'den aktaran, E.Z. Karai, Osmanlı Tarihi. Cilt 7, 5.95) 

427 Mithat Paşa'nın idari reformları nedeniyle övgüyle anlatılan Tuna Valiliği sırasında Bulgar halka 
yönelik terör politikalarına ve elçiliklerin şikâyetlerine ilişkin bazı örnekler için bak; Serail und Hohe Pforte, a.g.e., S.240-3 

428 R. Davison, a.g.e., 5.193 

429 R. Davison, a.g.e., 5.207 


430 Taner Timur, Mustafa Reşit Paşa Nasıl Düşürüldü?, Tarih ve Toplum Dergisi. Sayı 18. 5.11, 
istanbul, Haziran 1985 


431 a.g.e.. 5.375 
432 a.g.e. 
433 Tarihçiler arasında Kuleli Vakası'nın niteliği sürekli bir tartışma konusudur. Onu fanatik ve Müs- 


tümanlığı Avrupa müdahalesinin hakaretlerinden kurtarmak amacında otan dinci bir hareket olarak değerlendirenler olduğu gibi, Batıcı liberal fikirlerden etkilenmiş ve seçimle oluşmuş bir parlamenter 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sisteme geçmeyi amaçlayan bir hareket olarak açıklayanlar da vardır. Engelhardt, tüm bu unsurların hareket içinde mevcut olduğunu söylemektedir. (Engelhard, a.g.e., 5.106) Bu konudaki kaynakları en geniş şekilde tarayan R. Davison ise temel motifi, “Batılılaşmaya karşı çıkmak” şeklinde tesbit eder. 
“Müslüman olmayanlara eşitlik tanıyıp çeşitli özel ayrıcalıklar getiren hükümet fermanları" harekete geçmenin ana nedenidir. (R.Davison, a.g.e., 5.119-122, bu eserde konuya ilişkin son derece ayrıntılı bir kaynakça bulmak mümkündür. Ayrıca bu konuda ayrıntılı tartışmalar için; Uluğ İğdemir, Kuleli Vakası Hakkında Bir Araştırma, T.T. Kurumu Yayını, Ankara 1937; Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, a.g.e., S.265-68; E.Z. Karal, Cilt 6, s.95-7; Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, a.g.e., 5.150) 


434 “Sultan Abdulaziz’i öldürme amacı güttüğü ileri sürülen Kostaki-Konduri hadisesi, Sadrazam 
Mütercim Rüştü Paşa'nın damadı Hüseyin Vasfi Paşa'nın faaliyetleri ve nihayet ulema sınıfından Sarıyerli Hoca Sadık Efendi olayı gibi bir takım siyasi faaliyetler” bunlar arasında sayılabilirler. (Enver Koray, Yeni Osmanlılar, s.564, Belleten, Cilt XLVII, Sayı 186, Ankara, Nisan 1983) 


435 Yeni yapılan bazı araştırmalarda, Osmanlı tarihine ilişkin birçok temel eserde de örgüt olarak 
tanıtılan ve hattâ programları dahi yayınlanan Yeni Osmanlıların bir örgütten çok gazeteci ve memurlardan oluşan bir çevre oldukları açıkça dile getirilmiştir. Yeni Osmanlıların en fazla bir arada oldukları yurdışındaki faaliyetleri döneminde dahi bir örgüt olarak çalışmadıkları yine bu çalışmaların açığa çıkardığı gerçekler arasındadır. Bakınız; Enver Koray, a.g.e. 


436 A.H. Tanpınar, XIX. AsırTürk Edebiyatı Tarihi, 5.226, İstanbul 1976 


437 Şerif Mardin, 19.yy’da Düşünce Akımları ve Osmanlı Devleti, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi, Düşünce Akımları Maddesi, a.g.e., 2. Cilt, 5.345 


438 Şerif Mardin, Yeni Osmanlılar ve Siyasi Fikirleri, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, 
Cilt 6, a.g.e, 5.1699 


439 Genel olarak meşruti monarşi fikrini savunan Yeni Osmanlılar içinde Padişahın otoritesinin sınırlandırılmaması gerektiğini savunanlar dahi vardır. Bu konuda en radikal düşüncelerin temsilcisi Namık Kemal dahi tam bir halk egemenliği fikrini savunmaktan çok uzaktır. Onun ideal parlamenter sistemi üç ayrı meclisten oluşmakta, halkın oyuyla seçilen Mebuslar Meclisinin (Sura-yı Ümmet) yetkileri, Sultanın atayacağı seçkinler meclisinin (Şura-yı Devlet) hazırlayacağı yasaları onaylamak ve bütçeyi hazırlamakla sınırlandırılmaktaydı. (Yuriy Aşatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jön Türkler, a.g.e., 5.125) 


440 1867'de Londra'da Yeni Osmanlılarla görüşen bir Macar Doğu bilimcisi, onların Padişaha bağlılıkları karşısında şaşırır. “Ecdatları için besledikleri hayranlık ve hürmet hükümdara karşı duydukları hürmete muadil idi. Vakıa ihtilälci idiler, fakat sadık ihtilälci. O saf Almanlara benziyorlardı ki memleketlerinde Cumhuriyetin: tesisini isterler; lâkin başında bir grand-duc bulunmak şartıyla...” (ilhan Sungu, a.g.e., 5.852) 


441 Yeni Osmanlılar grubundan bir kişinin notlarından bu konuya ilişkin şunları okuyoruz. “Agâh Efendi 
amacı gerçekleştirmek için önemli mevkilere geçmeyi, gerekirse devlet adamları ile uzlaşmayı gerekli buluyordu. Kemal Bey'e gelince, o,... Osmanlı Hanedanından olanların yürüdüğü yola uymakla yetinmeye alışıktır; bizde Padişah ciddi olarak istemedikçe hiçbir şey yapılamaz inancında olduğundan... 
reformların yürürlüğe konmasını aklına koyan iyi niyetli bir Padişahın saltanat makamına gelmesinden başka... çare olmadığı düşüncesindeydi...” (Aktaran Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma. a.g.e., s.281-2) 


442 “Haşmetli Sultan ve onun şanlı hanedanı biz bütün Osmanlılar için bir kült konusudur.” (Aktaran, 
Taner Timur, Osmanlı Çalışmaları, a.g.e., s. 256) 


443 Yeni Osmanlıların en büyük emellerinden birisi, İmparatorluğun eski şanlı günlerini yeniden 
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yaratabilmekti. Geçmiş onlar için kutsal bir idealdi. Yukarda sözünü ettiğimiz Macar Doğubilimcisi şu ilginç gözlemi yapmaktadır. “Gündüzün konuşmaların havası ılımlı hattâ uykulu gibi olur, fakat akşam üzeri rakı şişeleri heyecanları kabartınca hava canlanırdı. Sayın efendilerin gözleri parlar... bir zamanlar okadar güçlü olan ve kendi fikirlerince gene de aynı güçte dirilebilecek olan Osmanlı devletinin çöküşü karşısında duydukları acının ve hasretin tonu yükselir, şiddetlenirdi. Savaşçı cedlerinin basartlarına karşılık besledikleri hayranlık, adlarını andıkları İslâm dini kahramanlarına karşı duydukları derin saygı bana, herşeye rağmen Osmanlı hânedanına karşı besledikleri bağlılık kadar tabii gözükürdü.” (Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, a.g.e., S.596-7) 


444 Montesgieu ve Rousseau da benzer gerekçelerle Cumhuriyet fikrine karşıdırlar ve özellikle Namık 
Kemal bu iki düşünürden etkilenmiştir. Aslında Yeni Osmanlıların cumnhuriyet konusundaki tutumları son derece çelişkilidir. Kişisel otoriteye karşı cumhuriyetçiliğin erdemlerini övmüşler, cumhuriyeti ideal bir sistem olarak görmüşlerdir. “Ama ne cumhuriyetçiliği Osmanlı İmparatorluğu için savunmuşlardı ne de gerçekten onun arzu edilir yada mümkün bir şey olduğunu düşünmüşlerdi.” (R. Davison, a.g.e., 5.265) 


445 Paris'te yazıldığı ve yayınlandığı iddia edilen programlarında, Yeni Osmanlılar, “Ümmet-i Osmaniye 
zulümden kurtulup ezeli ve beşeri olan adalete mazhar edilir," diyerek zulme karşı mücadeleyi politik çalışmalarının merkezine alıyorlardı. (E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, 5.210) 


446 İhsan Sungu, a.g.e., 5.851 


447 “Ali kayzer, despot, tiran, menfaatçi... Padişahın ve Halifenin kudretine inananların inacını yok 
eden kişi olarak acımasızca suçlanmıştı. 'Kapıcızade” denerek -mütavazi kökenine bir dokundurmaalaya alınıyordu.” (R. Davison, a.g.e., 5.261) 


448 Örneğin, Tanzimat öncesi derebeyi ve ayan takımının halka eziyet ettiğini anlatan Ziya Paşa, 
Tanzimat sonrasında meclislerin kurulması, Siyaseten Katl ve müsaderenin yasaklanması nedeniyle artık zulme karşı eskisi gibi etkin mücadelede edilemediğinden yakınmaktadır. “Eskiden hiç değilse İstanbul'a gidip zulümler şikâyet edilebiliyordu" diyen Ziya Paşa şöyle devam etmektedir; “Ve säkilerin hakkı tebeyyün ederse zalimin ya başı kesilir, ya malı müsadere edilir, velhasıl sair zalemeye medar-ı ibret ve intibah olacak bir cezaya uğrar ve binaberin bu misillü zalimler edecekleri zulüm ve sistemi endaze-i cezaya tatbika mecbur olurlardı.” (Ihsan Sungu, a.g.e., 5.821) Eskiye göre sınırlı da olsa bazı demokratik kurumların getirilmiş olması, Osmanlı muhalefet hareketinin sözcüsünü, haksızlıklara karşı yeteri kadar mücadele edilemediği gerekçesiyle rahatsız etmektedir. Ona göre zulme karşı eski yöntemlerle mücadele etmek daha iyidir. Bu, Osmanlı muhalefet hareketinin demokratik niteliğinin sınırlarını göstermesi açısından son derece öğretici bir örnektir. 


449 İhsan Sungu, a.g.e., 5.796 

450 a.g.e., 5.797 

451 a.g.e. 

452 D. Rodison, a.g.e., 5.264 

453 Hem genel eşitliği hem de Şeriat ilkelerini savunmak Yeni Osmanlıların en büyük açmazlarıdır. 
İslâm dini esaslarına göre Hıristiyan-Müslüman eşitliğini sağlamanın olanaksız olduğu düşünülürse, Yeni Osmanlıların Hıristiyanlarla eşitlik konusunda söylediklerinde fazla ciddi olmadıkları anlaşılır. 


454 Yuriv Aşatoviç Petrosyan, a.g.e., S.132-133 


455 M.C. Kuntay, Namık Kemal, Devrinin İnsanları ve Olayları Arasında, |. Cilt, 5.186. Aktaran, Y.A. 
Petrosyan, a.g.e., 5.135 
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456 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 7, 5.296 
457 EnverZiya Karal, a.g.e., 5.293 


458 Namık Kemal, Yunan halkına karşı düşmanlığı körüklediği için Osmanlı Hükümeti tarafından 
uyarılır. Bu “tembihname” yine aynı gazetede yayınlanır. (Çetin Yetki, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, a.g.e., 5.298-9) 


459 İhsan Sungu, a.g.e., 5.795, 845-6 


460 Ebuziya Tevfik, bugünkü Türkçeye uygulayan Şemsettin Kutlu, Yeni Osmanlılar Tarihi, s.735, 
İstanbul 1973 


461 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal'in Mektupları, Cilt I, s.231, Ankara 1967. Aktaran, Taner 
Timur, a.g.e., 5.298 


462 Fevziye Abdullah Tansel, Namık Kemal'in Hususi Mektupları, Cilt III, 5.11, 193, 313, 444 vb., T.T. 
Kurumu, Ankara 1973 


463 “27 Ağustos 1881 tarihli mektubunda Celâleddin Harzemşah piyesini bitirdiğinden sözeden Kemal, 
bunu Abdü’l- Hamid’e takdim etmiş, ardı ardına himayesini gördüğü bu padişah tarafından, Rutbe-i 
Bâlâ ile lutuflandırılmıştır; kendisine, rütbelerin en üstünü demek olan Bâlâ Rütbesi'nin verildiği, 27 
Eylül 1881 tarihli gazetelerde de bildirilmiştir.“ (F.A. Tansel, a.g.e., s.XVIl, Ayrıca Namık Kemal'in aldığı nisanların bir listesi için bakınız; Taner Timur, a.g.e., 5.270, dipnot, 63) 


464 Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğu'nda ve Türkiye Cumhuriyeti'nde İnkilap Hareketleri, 
5.80, İstanbul 1959 


465 1867 yılında yapılan tutuklamaların, Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan çevreyle doğrudan ilişkisi 
yoktur. Kovuşturmaya uğrayan, “Meslek” adında bir örgüt kurmuş olan bir çevredir. Bunlar da Sadrazam Ali Paşa'ya karşıdırlar ve yerine Mahmut Nedim Paşa'yı sadrazam yapmak istemektedirler. Fakat bu grup ile Yeni Osmanlılar olarak adlandırılan çevre arasında sürekli ilişkiler olmuştur ve zaten özellikle karakterleri itibarıyla aralarına hiçbir önemli fark yoktur. 

466 Ebuzziya Tevfik, a.g.e. S.89-90 

467 Osmanlı kayıtlarında siyasi takip amacıyla yapılan işkencelere ilişkin bilgi bulmak son derece 
zordur. Ulusal azınlıkların her biri bugün ayrı bir ulusal devlet olmuştur. Bu ülkelerin kendi arşivlerinde konuya ilişkin bilgiler bulmak elbette mümkündür. Her ulus grubu için ayrı bir araştırma anlamına gelecek bu tür bir çalışmanın bu araştırma çerçevesinde imkânsız olduğunu eklemeye gerek yoktur. 


468 Makedonien, Eine Dokumentensammlung, a.g.e., Belge no: 122, Das Organ der revolutionâren 
Organisation, die Ztg. “Swobodo“ ruft die Bulgaren auf... (13. Marz 1871), 5.288 


469 a.g.e., Belge no: 50 Schreiben Verwandter von Verbannten in Podrum Kale an den bulgarische. 
diplomatischen Vertreter in Konstantinopel..., 5.455 


470 a.g.e., Belge No: 54, Bericht von T. Peew...., 5.461-2 
471 Yvess Ternon, a.g.e.. 5.96 
472 a.g.e., 5.103-4 


473 ihsan Sungu, a.g.e., 5.822 
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474 Mach Richard, Elf Jahre Balkan, a.g.e , 5.136 


475 Edirne Konsolos Yardımcısı Dupuis Plodiv araştırmaya (kastedilen 1876 yılında katledilen Bulgarlar 
üzerine yapılan araştırmadır -T.A.) gitmeden yaklaşık bir ay önce gönderdiği raporda, mahkeme öncesi politik tutuklulara işkence yapıldığına dair bilgiler aktarmaktadır. (Richard Millman, a.g.e., 5.222) 


476 Yves Ternon, a.g.e., 5.72 

477 a.g.e., 5.86 

478 İhsan Sungu, a.g.e., 5.822-3 

479 Gustav Thoemmel, Vilayet Bosnien, a.g.e., 5.199 
480 a.g.e., 5.201 


481 Başbakanlık Arşivi, Cevdet Tasnifi, Adliye, Evrak No: 2078 


© BÖÜMN Oo, 
MEŞRUTİYET DÖNEMİ VE ABDÜLHAMİT İŞKENCELERİ 


1 Sina Akşin, I. Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler, 5.25, Uluslararası Mithat Paşa Semineri, Bildiriler 
ve Tartışmalar, Edirne, 8-10 Mayıs 1984, T.T.Kurumu Yayını, Ankara 1986 


2 Tarık Zafer Tunaya, Mithat Paşa'nın Anayasacılık Anlayışı, 5.43, a.g.e. 


3 “Zat-ı Şahaneleri Sultan'ın Hükümdarlık hakları aşağıdaki yetkilerdir: O, Bakanları atar ve azleder; 
0, emrindekilere rütbe, görev ve nişanlar verir ve onlara bağışlanan ayrıcalıklarla belirlenen biçimlere göre özerk vilayetlerin başkanlarını tayin eder; O, para bastırma hakkına sahiptir; O'nun adı camilerde dua edilirken söylenir; O, devletlerle olan anlaşmalar konusunda karar verir; O, savaş ilân eder ve barış yapar; O, kara ve deniz kuvvetlerinin ikisine de kumanda eder; O, askeri harekâtı yönetir; Şeriatın ve diğer yasaların hükümlerini yerine getirir; Kamusal önlemlerin yürütülmesini gözetir; Ceza mahkemelerince verilen hükümleri tecil eder veya hafifletir: Meclis-i Umum 'u toplantıya çağırır ve tatil eder; Eğer gerekli görürse yeni üyelerin seçilmesini buyurması kaydıyla Meclis-i Mebusan'ı dağıtır. “Robert Devereux, Osmanlı Birinci Meşrutiyet Dönemi, Mithat Anayasası ve Parlamentosu Üzerine Bir Çalışma, Basılmamış teksir çeviri, s. 60, (ingilizce asıl metinde, Ill. Bölümün dipnotları, dipnot:6), Baltimore, The Johns Hopkins Press, 1963. Bundan sonra, sadece orjinal metindeki sayfa numaraları verilecektir. 


4 a.g.e., s. 61 
5 a.g.e., s. 76 
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6 Gerek 11 Mayıs softalar gösterisi, gerek Sultan'ın devrilmesi her ne kadar anayasal rejime giden 
yolu açmışsa da, bu eylemleri yapanların hepsinin amaçlarının Meşrutiyet rejimi olduğu söylenemez. 
Gösteri daha çok, dönemin Sadrazamına karşı yapılmıştır. Sultan'ın deviren ekip içinde ise Meşrutiyet'e ve Anayasa ilânına açıktan karşı olanlar vardır. 


7 Robert Devereux, a.g.e., s. 39 


8 Tarık Zafer Tunaya, 1876 Kanun-u Esasi ve Türkiye'de Anayasa Geleneği, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 
Türkiye Ansiklopedisi, Anayasalar Maddesi, s. 28, Cilt I, Istanbul 1985 


9 Yuriv Aşatoviç Petrosyan, Sovyet Gözüyle Jön Türkler, 5.101 
10 Robert Devereux, a.g.e., s. 85 


11 Muhalefet örgütleri çeşitli vesilelerle biraraya geliyorlar va despotik rejime karşı dayanışma ve ortak 
mücadele kararları alıyorlardı. Örneğin, 1907 yılında, Paris'te, İttihat ve Terakki Partisi'nin Ermeni 
Taşnaksütyun örgütünün de katılmasıyla yaptığı kongre sonrası, ortak bir açıklama ile ana hedefin 1876 
Anayasasının yeninden ilân edilmesi olduğu söyleniyordu. (Ermenilerin bu kongrenin toplanması için yaptığı katkılar ve kongre kararları için bakınız; Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkilabi Tarihi, Bd. 1/1, s. 
385-403, Türk Tarih Kurumu Yayını, Ankara 1963) 


12 Osmanlı tarihi için bir dönüm noktası olan 1877-78 Savaşı'nın çıkış nedenleri ayrı bir tartışma 
konusudur. Bazı Türk tarihçiler, Ahmet Cevdet Paşa'nın aktardıklarına dayanarak, özellikle Mithat Paşa ve bazı savaş isteyen paşaların, Rusya'nın arzusuna rağmen, her türlü barış girişimini engellediklerini ileri sürmektedirler. (Ayrıntılı bilgi için bakınız; Fikret Adanır. Die Gründung des Modernen Bulgarischen Staates und die Osmanisch-Türkische Geschichtsschreibung, Südosteuropa Mitteilungen, Vierteljahresschrift der Südosteuropa-Gesellschaft e.V., 29. Jahrgang, Heft 2, s. 116-125, Münih 1989) 


13 Uluslararası Mithat Paşa Semineri, a.g.e., 5.53. Bu bilgiyi, Tartışmalar ve Açıklamalar bölümünde 
ilber Ortaylı aktarmaktadır. 


14 Bugün bile çeşitli kaynaklarda, Abdülaziz'in devrilmesinin ve Anayasa ilânının bir İngiliz oyunu 
olduğu tezleri ciddi ciddi ileri sürülür. Özellikle sağcı kaynaklarda ileri sürülen bu tezin bazı yabancı eserlerde de tekrarlandığını görmek mümkündür. Daha önce de belirttiğimiz gibi, Osmanlı reformcuları, iç destekten yoksun oldukları için, yapacakları yenilikler için daima dış destek aramışlardır. Bu nedenle, çeşitli dönemlerde değişmek koşuluyla, yabancı elçilerle son derece sıkı ilişkiler içine girmişlerdir. Bu ilişkiler, özellikle İngiliz ve Fransız Elcilerinin istediklerini yaptırabilecek kadar güclenmelerine de yolaçmıştır. Fakat, ilişkinin bu biçiminden kalkarak, İmparatorluk içi gelişmeleri yabancı ülkelerin entrikaları olarak açıklamak doğru değildir 


15 Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Cilt 3, s. 153. Ayrıca Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Birinci Cilt, 
s. 213, Istanbul 1987 adlı eserde Ingiliz Elçisi Sir Henry Eliot'un hatıralarından, yukarda sözü edilen görüşmeye ilişkin bilgiler aktarılmaktadır. 

16 Robert Devereux, a.g.e., s. 244 

17 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 265 

18 Generalmajor Ritter v. Steinitz (Hrg), Zwei Jahrzehnte im Nahen Orient, s. 25 

19 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt Itt. s. 390, İstanbul 1989 

20 Niyazi Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, s. 335, Istanbul 1978. Hafiyelik sisteminin nasıl işlediği 


ve yapılan jurnallerin ne derece komik boyutlara ulaştığını anlatan birçok anı ve hikaye mevcuttur. Bir örnek olması itibarıyla iki gezgincinin gözlemini aktaralım; “Sistem korkunç ve aynızamanda gülünç idi. 
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Bir seferinde biz de İstanbul'a varışımızda altı ajan tarafından kontrol altına alındık. İkisinin görevi bizim üzerimize rapor vermekti; ikisinin görevi iki ajan hakkında bilgi vermekti; son iki ajan da ajanların ajanları hakkında bilgi vereceklerdi. En güzeli ama hepsinin bizimle birarada oturmaları ve işlerinin ne derece zor olduğu üzerine şikayette bulunmalarıydı. ..” Alexander Ular und Enrico Insabato, Der Erlöschenden 
Halbmond, Türkische Enthüllungen, s. 156, Frankfurt a.M. 1909 


21 Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, s. 125, İstanbul 1976 
22 Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, s. 345, İstanbul 1987 
23 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 267 


24 İlk Osmanlı gizli örgütünün ne zaman ve nasıl kurulduğu konusunda fazla bir bilgiye sahip değiliz. 
Taner Timur, Mavroyani Paşa adlı Rum asıllı bir Osmanlı vatandaşının anılarına dayanarak bu örgütün İngiliz Elçisi Stratford Canning'in tavsiyesi üzerine kurulduğunu aktarmaktadır. Ve ilk yöneticisi de bir yabancıdır. Abdülhamit'in özel doktoru olan, Mavroyani Paşa, 1891 yılında yazdığı eserinde, gizli örgütün kuruluş tarihini bildirmiyor ama, Rum asıllı, Fransızca bilen, yıllarca Rusya sarayında çalışmış Civinis Efendi adlı birinin, (Muhtemel bir İngiliz casusunun) Canning önerisiyle Osmanlı gizli örgütünün başına getirildiğini aktarıyor. Fakat örgüt fazla başarılı olamıyor ve bazı skandallara yolaçıyor. Bu 
nedenle de, “bazı şeylerin bilinmemesi, bilinmesinden daha iyidir," denerek örgüt kapatılıyor. 1863 
yılında yeniden açılan gizli örgütün başına bu sefer yine bir yabancı getiriliyor. Mavroyan Paşa'nın ismini açıklamadığı, sadece Baron C... diye aktardığı bu zat da, yine anlatılmayan bazı "kötü olaylar” sonucunda, büyük bir servetle Osmanlı Devteti'ni terketmek zorunda kalıyor. Mavroyani Paşa'nın aktardığı sınırlı bilgilerden de anlaşılacağı gibi, ilk Osmanlı gizli polis teşkilatı, iç siyasal muhalefeti takip amacından çok, uluslararası diplomatik oyunlar çerçevesinde İngilizler tarafından kurulmuştur. Yöneticileri de zaten yabancılardır. Osmanlıların kendi güvenlik,örgütleri üzerinde bile kontrolleri yoktur. Abdülhamit'in büyük ölçüde iç siyasi muhalefeti takip amacıyla kurduğu siyasi polisin bu örgütün devamı olup olmadığını bilmiyoruz. Ama bu örgüt de esas olarak Alman yardımı ile oluşturulduğuna ve başına da önce bir Alman getirildiğine göre, Osmanlıların kendi siyasi polis teşkilatını yabancıların denetimi ve kontrolü altında bulundurma geleneğinden vazgeçemediklerini söyleyebiliriz. (Bilgilerin alındığı eser: Taner Timur, Mavroyani Paşa Anlatıyor: Osmanlı Gizli Polis Örgütü Nasıl Kuruldu?, Tarih ve Toplum Dergisi, Sayı 6, Haziran 1986, İstanbul) 


25 Berliner Lokal Anzeiger, 18 Ekim 1901 
26 İlber Ortaylı, Osmanlı İmparatorluğu'nda Alman Nüfuzu, s. 62, İstanbul 1983 


27 A.A.A, (Archiv des Auswärtigen Amtes) Türkei 139 Bd. 23- 24, Aktaran İlber Ortaylı, a.g.e., s. 
61-62 


28 “Körte 'Anadolu Notları" adlı eserinde şunları söylüyor: 'Taşrada halkın çekirdeği ile ilişkiye gegen 
her kişi, Türklere saygı duymayı ve onları sevmeyi, Yunanlıları hafife almayı, Ermenilerden nefret etmeyi ve aşağılamayı öğrenir." Bu sözleri, Akdeniz'in doğusundaki ülkelerde elde ettiğim yılların tecrübesine dayanarak onaylarım.” (Hugo Grothe, Avf türkischer Erde (1903), Aktaran Ulrich Erker-Sonnabend (Hrg), Orientalische Fremde, Berichte deutscher Türkeireisender des spâten 19. Jahrhunderts, s. 74, Bochum 1987) 


29 “Teğmen Kannenberg, ‘Die Naturschätze Kleinasiens’ (Küçük Asya'nın Doğal Zenginlikleri) adlı 
kitabında, Türkleri, Şarkın Almanları olarak tanımlamaktadır.” Ulrich Erker-Sonnabend (Hrg), a.g.e., s.74 


30 “Almanya'nın zorunlu bir seçenek olduğu saplantısı, herkesten önce Sultan Abdülhamit'de vardı. 


Sultan Abdülhamit Türklere "Şarkın Almanları" dendiğini, Almanlarla arada benzerliklerimizin olduğunu... ileri sürüyordu.” İlber Ortaylı, a.g.e., s. 55-6 
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31 İkdam Gazetesi, 18 Ekim 1898, aktaran İlber Ortaylı, a.g.e., s. 65 
32 E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, a.g.e., s. 263 

33 a.g.e., S. 413 

34 a.g.e., s. 250 


35 Orhan Koloğlu, II. Abdülhamit'in Basın Karşısındaki Açmazı, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi, Basın Maddesi, a.g.e., s. 82 


36 Sina Akşin, I. Meşrutiyet Hakkında Bazı Düşünceler, a.g.e., s. 38 


37 İlgili maddeler şöyledir; “1- Memleket içinde seyahat eden Osmanlı veyahut yabancıların gidiş ve 
gelişlerine nezaret etmek ve gereken mürur teskerelerini vermek. 2- Hariçten veya vilayetlerden gelenlerin ellerinde bulunan pasaport veya mürur tezkerelerini saklamak ve yerine birer ikamet teskeresi 
vermek.” Halim Alyot, Türkiye'de Zabıta (Tarihi Gelişim ve Bugünkü Durum), s. 77 


38 Sina Akşin, a.g.e., s. 38-40 


39 Abdülhamit'in Batıcı yönünün unutturulmak istenmesinin en önemli nedenlerinden birisi Jön Türk 
ve Kemalist hareketlerin karakterinde yatmaktadır. Gerek İttihat ve Terakki gerekse Kemalizm, Batililaşma sorununu Abdülhamit dönemi ile aralarındaki temel fark olarak koymak zorundaydılar. Çünkü kendi muhalefetlerini rejimin dinci karakterine karşı temellendirmişlerdi. Öte yandan diğer alanlarda, (bireysel hak ve özgürlükler, demokrasi vb.) farklı bir tutum içinde olduklarını ispat edebilmeleri, Batılılaşma konusunda olduğu kadar kolay da değildi. Bu nedenle Batılılaşma konusunu aralarındaki farklı nokta olarak öne çıkarmaya çalıştılar. 


40 Günümüzün önemli İslâmi düşünürlerinden İsmail Kara da bu gerçeğe dikkat çekmektedir. Özellikle, 
“orduda ve eğitim alanında Batılı tarzda en büyük ve yaygın modernizasyon, Batılılaşma, bu dönemde yürütülmüştür.” Abdülhamit'in bu politikası, ona dayanarak gerçek İslâmcılık yapmak isteyenleri müşkül durumda bırakmıştır. (Ismail Kara'dan aktaran, Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, a.g.e., s. 228) 

41 Niyazi Berkes, a.g.e., s. 357 

42 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, s. 177 

43 Jandarma ve Polis teşkilatında reformlar bölümünde, Halim Alyot'un aktarılan eserinden başka, 
Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 6, İstanbul 1983, Kolluk Kuvvetleri; ve Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 5, İstanbul 1985, Ordu ve Güvenlik, Maddelerinden; Cumhuriyetin 50. Yılında İçişleri Bakanlığı, Emniyet Genel Müdürlüğü, Kuruluşu -Tarihi Gelişimi Görev ve Yetkileri ve 1923-1973 Çalışmaları, il. Kitap; Jandarma Genel Komutanlığı, 50 Yıl Cumhuriyet Hizmetinde, III. Kitap, İçişleri Bakanlığı Yayınları, 1973, adlı eserlerden yararlanılmıştır. 

44 Halim Alyot, Türkiye'de Zabıta, Tarihi Gelişimi ve Bugünkü Durumu, s. 105, Ankara 1947 

45 Halim Alyot, a.g.e., s. 134 

46 Halim Alyot, a.g.e., s. 277 

47 Reşat Kaynar, Türkiye'de Hukuk Devleti Kurma Yolundaki Hareketler, s. 104, İstanbul 1960 


48 Halim Alyot, a.g.e., s. 187 
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49 Aktaran, Halim Alyot, a.g.e., s. 187-8 

50 Halim Alyot, a.g.e., s. 219 

51 a.g.e., S. 223-4 

52 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 363 


53 Kendal, Oie Kurden unter der osmanischen Herrschaft, in Gerard Chaliand (Hrg.), Kurdistan und 
die Kurden, Band |, s. 61, Göttingen 1984 


54 Enver Ziya Karal, a.g.e., s. 364 

55 Bazı kaynaklarda bu durumun daha açık olarak dile getirildiğini görüyoruz. Hamidiye Alaylarının, “asıl 
amacı, Ermeni çetelerinin saldırılarına karşı halkı korumakftır)," denerek bu birliklerin esas olarak Ermeni sorunu çerçevesinde gündeme getirildikleri söylenmektedir. (Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, a.g.e., s. 337) 

56 J. Haslip, Der Sultan, Oas Leben Abd ul-Hamids I, s. 221 

57 Kendal, a.g.e., s. 61 

58 Enver Ziya Karal, a.g.e., s. 364 

59 Yves Ternon, Tabu Armenien - Geschichte eines Volkermordes, 5.58 

60 Blue Book Turkey, 1893, Nr. 3 und No. 6'dan aktaran, Yves Ternon, a.g.e., s. 59 

61 Yves Ternon, a.g.e., s. 59 

62 H. Zafer Kars, Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, s. 23, İstanbul 1983 

63 Orhan Koloğlu, a.g.e., s. 337 

64 Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 235-6 

65 Kendal, a.g.e., s. 62 

66 Enver Ziya Karat, a.g.e., s. 375-406. Burada Abdülhamit döneminde eğitim alanında yapılan 
reformların ayrıntılı bir dökümünü yapmaktadır. Karal, bu bölümü Abdülhamit'i eleştirmek amacıyla kaleme almasına rağmen verdiği bilgiler, Tanzimat'tan bu yana eğitim alanında en büyük reformların bu dönemde yapıldığını çok açık göstermektedir. 

67 Enver Ziya Karal, a.g.e., S. 427 

68 Sina Akşin, Türkiye Tarihi, Cilt 3, a.g.e., s. 168 

69 Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, a.g.e., s. 128 

70 Enver Ziya Karal, a.g.e., s. 429 


* 71 Niyazi Berkes, 200 Yıldır Neden Bocalıyoruz, s. 32'den aktaran Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, 
a.g.e., s. 135 


72 TarıkZafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt III, İttihat ve Terakki, a.g.e., S. 354 
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73 a.g.e., s. 354, dipnot: 44 


74 Sadrazamlık ve Bakanlıklar gibi idari yapının hiçbir önemi kalmamıştır. Her şey tek elden yönetilmektedir ve istenen sadece aşırı itaattir. Bu nedenle çevresinde görev alanların çoğunun okuma yazma bilmeyenlerden oluştuğu aktarılmaktadır. “1898 yılında ana bakanlıklara başkanlık eden bakanlar arasında yüksek öğrenim yapmış tek kişinin bile bulunmaması dikkate değer bir husustur.” (Y.A. 
Petrosyan, a.g.e., s. 163) Bu tabii, Tanzimat'la birlikte gelişen ve darbe ile Padişah değiştirecek kadar bağımsız bir güç haline gelen bürokrasiye indirilmiş önemli bir darbedir. Ulema-bürokrat-asker güçlerinin birleşmesini engellemek ve etrafında bir güvenlik çemberi oluşturmak Abdülhamit'in en önemli stratejisi olmuştur. Abdülhamit, modernleşmenin ortaya çıkarttığı bir sınıftan, bürokrasiden adeta intikam almaktadır. Nitekim amcasını iktidardan düşüren devlet memurlarını tek tek öldürmesi de bunun bir göstergesidir. 5 ' 


75 Raschdau'dan aktaran, Theodor Wiegand, Halbmond im letzten Viertel, s. 74-5, Münih 1970 


76 Franz Helbing-Max Bauer, Die Tortur, Geschichte der Folter im Kriminalverfahren aller Zeiten, s. 
85, Berlin 1926 


77 “Abdul-Hamid, Kızıt Sultan: der RoteSultan: tarihin bize aktardığı, Zalimin fiziksel yapısına uygun, 
haysiyet kırıcı bir isim: uzun ve çelimsiz yüz, öne fırlamış burun, bakımsız sakal, kaşların altında çukurlaşmış, keskin bakışlarla bakan, sefilliğin kendisi gibi üzgün olan gözler, korkuyla çevrilmiş bir vahşi hayvanın gözleri.” (Roy Gilles, Der Rote Sultan Abdul-Hamid (1842-1918), s. 5, Breslau 1937) 


78 Öldürülme korkusunun Abdülhamit'de gerçekten had safhada olduğunu görüyoruz. Bu nedenle, 
“Medeni memleketlerin her tarafında yıllardan beri kullanılan faydalı icatlar bizim memleketimize giremezdi. Mesela, bir tel ile sarayı mahvederler' diye elektrik, “gizlice konuşulur” diye telefon, ‘suikast tertip eden komitacılar, caniler hemen kaçarlar" diye otomobil yasaktı.” (Ali Canip Yöntem, Abdülhamit Nasıl Bir İnsandı?, Yakın Tarihimiz, Cilt 3, s. 21, İstanbul, ?) 


79 Bu hikâyelerin anlatıldığı eserlere bazı örnekler vermek gerekirse; Roy Gilles, a.g.e., s. 113; Generalmajor Ritter v. Steinitz (Hrsg.), Zwei Jahrzehnte im Nahen Orient, a.g.e., s. 24, Berlin 1927; Joachim Barckhausen, Männer und Mächte am Bosphorus, s: 167, Berlin 1938; Mustafa Refik, Ein 
Kleines Sündenregister Abdul-Hamid's Il, s. 57-8, Genf 1899 


80 Joan Haslip, Der Sultan, a.g.e., s. 219 


81 Bir sorundan dolayı, Salt Paşa'ya görevden el çektiren Abdülhamit, Paşa'dan Sadrazamlık mühürünü ister. Hikâyenin gerisini Sait Paşa'dan dinleyelim; “Çok müşgil bir duruma girmiştim. Zira Padişah'ın mührü üzerimde değildi. Mührü daima çantamda taşırdım. Saraya çağrıldığım gece, çantayı götürmüş isem de huzura girerken adamımın yanına bırakmıştım. -Ruhsat verin. Mührü getireyim, dedim. Birdenbire pantolonunun yan cebinden meşin bir mahfaza içinde taşıdıkları rövelveri çıkarıp başıma dayadılar...(Görevlilere çantanın getirilmesi emrini verdikten sonra), silahı başıma tutarak - Mührüm çantandan çıkmaz ise, buradan ölün çıkar diye tehdit ve tekdirlerine devam ettiler. Bereket versin ki, çok geçmeden çanta geldi. Açtım ve mührü sahibine verdim.” (Sait Paşa'nın Hatıratı'ndan aktaran Reşat Kaynar, Türkiye'de Hukuk Devleti Kurma Yolundaki Hareketler, a.g.e., s. 30-31) 


82 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 347 Abdülhamit döneminde yabancı elçiliklere sığınmak 
bir moda haline gelmiştir. Sait Paşa'dan başka, Mithat Paşa ve Kamil Paşa da korkularından yabancı elçiliklere sığınmışlardır. Bu Sadrazamların dışında çeşitli devlet görevlilerinin de bu tür sığınma eylemlerine başvurdukları bilinmektedir. 


83 Mustafa Refik, Ein Kleines Sündenregister Abdül-Hamid's Il, a.g.e., s. 59-60 


84 “Sayısız genç insanın hayatı, ne olduklarından haber alınmaksızın katledildi.” (Mohamed Aischin, 
Die Freiheitsbewegung in der Türkei, Ein Versuch historischer Forschung, s. 45, Berlin 1908) “Sürgüne 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yollanan, zindanlara atılan, geceleri Boğaz'ın dalgalarında boğulanların sayısı binlerle ifade edilmektedir.” (Joachim Barckhausen, Männer und Mächte anı Bosphorus, a.g.e., s. 177) 


85 Örneğin 1900 yılına ait olduğunu tahmin ettiğimiz, 146 subayın tutuklanmasıyla sonuçlanan bir olaya 
ilişkin şunlar aktarılmaktadır; “...birçokları hiçbir iz bırakmadan kayboldular. Ve herkes tarafından biliniyor ki, bir Fransız gemisinin kaptanı, Boğaz'da demirlerken, geceleri Boğaz'a dökülmüş, Türk adaletinin kurbanlarından oluşan insan cesetleri yumağı bulmuştur. Kimbilir, bir bilmece gibi kaybolan subaylardan ne kadarı bu kurbanların arasındadır.” (Bresnitz von Sydacoff, Aus dem Reiche Abdul Hamids, Ein offenes Wort über die Mazedonische Frage und die Türkische Schreckensherrschaft, s. 
92, Leipzig 1903) 


86 “Haklarındaki suçlamalardan hiçbirisi ispatlanamayan suçluların Boğaz'a atıldıkları genelde bilinmektedir.” (Mohamed Aischin, Oie Freiheitsbewegung in der Türkei, a.g.e., s. 46) “Edremit gemisi kaptanı, deniz binbaşı Ahmed Bey bir akşam, Yıldız Sarayı'na yakın, Beşiktaş yükleme köprüsüne yanaşma ve diğer emirleri bekleme emri aldı. Gece yarısına doğru, Yıldız'dan aşağıya öküz arabaları gelmeye başladı. Arabaların yükü 100'ü aşkın büyük torbadan oluşuyordu. Torbalar, getirenlerce gemiye yüklendiler. Verilen emir doğrultusunda Edremit, Karadeniz'de Şile yakınlarına geldiği zaman, gemi personeli ambarlara kapatıldılar. Bir saat sonra bu insanlar yeniden güverteye çıkarıldılar.. 

Torbalar kaybolmuştu.” (Generalmajor Ritter v. Steinitz (Hrg), a.g.e., s. 30-31) Başka bir kaynakta da, yine benzeri bir hikâye aktarılmaktadır. 1895 Ermeni olayları sonucu yakalanan veya daha önceden cezaevinde olan Ermeni tutukluların denize döküldükleri iddia edilmektedir. “Ermeni banker Karahasan'ın öldürülmesinden kısa bir zaman sonra, birçok Ermeninin İstanbul cezaevlerinde eridikleri bir sırada bu iddia (Ermenilerin denize dökülme iddiası -T.A.) tüyler ürperten bir resme dönüyordu. Romanya devleti tarafından, Köstence-İstanbul arasından yolcu taşımak amacıyla kiralanmış 'Kobra' gemisi, Tophane ve Sarayburnu arasında, şamandıra önünde İstanbul'a girmek için beklerken... bir mahonya (İstanbul'da bu dönemde yaygın olan kürekli yük gemisi) fener kulesine doğru hareket etti ve akıntının en güçlü olduğu bu yerde yükünü denize boşalttı. 'Kobra'dan bu olayı izleyen görgü tanıkları, bu hareketsiz yığının insan bedenleri olduğunun açıkça belli olduğunu söylüyorlardı. Fakat bunların ölü mü yoksa canlı mı olduklarını tesbit etmek imkânsızdı. (Bresnitz von Sydacoff, Die Christenverfolgung in der Türkei unter dem Sultan Abdul Hamid, Aufzeichnungen nach Amtlichen Quellen, s. 10, Berlin ve Leipzig 1986) 


87 General Baron Wladimir Giesl şu hikâyeyi anlatmaktadır; “... Avusturya gemisi, "Diana", İstanbul 
limanı girişinde, Sarayburnu'nda batmıştı. Gemi enkazı, deniz trafiğini engelliyordu. Temizleme çalışmalarında kullanılmak üzere İtalyan dalgıçlar getirildiler. Dalgıçlar, denizin dibinde, eski sarayın duvarlarına yakın yerde, bazı cesetlere rastladıklarını, elbiselerinden bunların din adamları oldukları ve ayaklarından zincirlenmiş ve ağır güllelere bağlanmış cesetlerinin dik biçimde dalgalarla satlandıklarını gördüklerini, kendi elçiliklerinde verdikleri ifadede tutanağa geçirmişlerdi.” (Ritter v. Steinitz, a.g.e., s. 30) 


88 “Rusya arşivlerindeki bilgilere göre, sadece iki yılda, İstanbul'da 260 Subay ve 2560 medrese 
öğrencisi başkent dışına sürülüyor ve Yıldız Sarayı mahzenlerinde 32 Harbiye öğrencisi işkencede ölüyor.” (Yalçın Küçük, Bir İç Savaş Örgütlenmesi Olarak İttihat ve Terakki Cemiyeti, Sosyalizm ve Toplumsal Mücadeleler Ansiklopedisi, sayı: 54, s. 1829, İstanbul, 11 Aralık 1989) Yalçın Küçük'ün herhangi bir kaynak göstermeden aktardığı bu işkencede ölüm haberlerinin, benzerleri gibi abartı ve sadece fısıltı gazetesinin ürünü olma ihtimali büyüktür. Çünkü hiçbir Jön Türk'ün anısında buradaki işkencede öldürme olaylarına ilişkin bilgi yoktur. 


89 Bir Türk Atasözü, “ateş olmayan yerden duman çıkmaz” der. Elbette bu tür hikâyelere kaynaklık 
eden bazı olayların olmuş olabileceğini kabul etmek gerekmektedir. Örneğin, Cezaevindeki Ermeni mahkümlarının denize döküldükleri, hemen hemen her kaynakta yeralmaktadır. Abdülhamit ile doğrudan ilişkisini kurmanın zor olacağını tahmin ettiğimiz benzeri bir olayı da Operatör Doktor Cemil Topuzlu anılarında aktarmaktadır. 1912 yılında, “Bir gün saraya ((Topkapı Sarayı -T.A.) ait duvarlardan biri yıkılırken ben nezaret ediyordum. Duvarın dibini kazan ameleden biri, aman burada ölü yatıyor, diye bağırdı! Koştuk, duvann içindeki iskeleti meydana çıkarttık, yanında bir takım mücevher parçaları, küçük 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inci küpeleri bulundu. Vaktiyle bu sarayda öldürülerek eşyasıyla gömülmüş bir kadın olduğu anlaşıldı.” 
(Op.Dr. Cemil Topuzlu, İstibdat-Meşrutiyet-Cumhuriyet Devirlerinde 80 Yıllık Hatıralarım, s. 110, İstanbul 1982) Abdülhamit'in oturmadığı Topkapı sarayında bu tür olayların özellikle II. Mahmut döneminde çok sık meydana geldiğini Melek Hanım'ın anılarından öğreniyoruz. “Esma Sultan şiddetli ihtiraslı ve zalim karakterli bir kadındı. Kardeşi Sultan Mahmut üzerinde etkisi büyüktü. (Emman Sultan'ın -T.A.) on Yunanlı genci, etrafına toplayarak, -güzel tıraş edilmiş ve süslenmiş- kadın elbiseleri içinde dans ettirerek gönül eğlendirdiği anlatılmaktadır. Kardeşi, (Emma Sultan'ın) kendisini bu dansçılara teslim ettiği (eğlenceye daldığı) sefahatlardan haberdar olduğu zaman, bunları tutuklatmakta ve öldürtmekteydi ki kız kardeşi bu olanlardan en küçük bir biçimde etkilenmiyordu.” (Melek Hanum, Dreißig Jahre im Harem, Erster Band, s. 35-6, Yena 1873) Dolayısıyla yukardaki hikâyelerden birinin veya başkasının da bu tür bir geçmişi olabileceği de düşünülebilir. 


90 Abdülhamit döneminde hapse atılan askeri öğrenci, A. Cevad da anılarında benzeri iddialarda 
bulunmaktadır. Askeri okulda tutuklu bulunurken kendisine yardım etmesini istediği bir odacıya şunları söylemektedir; “...lakin beni kim bilir ne yapacaklar... Paşa her akşam beni döğdürüyor, öldürteceğinden, Akka'ya Fizan'a gönderteceğinden bahs ederek korkutuyor, ihtimal de denize attırır. Böyle 
olanlar az mı?” (A. Cevad, Zindan Hatıraları, Birinci Cüz'ü: Harbiyeden Taşkışlaya, İstanbul 1324 
(1906) Fakat burada da bu konuda somut her hangi bir bilgi verilmemekte ve bir söylenti aktarılmaktadır. Diğer Jön Türklerin anılarında ise denize atılmadan pek bahsedilmemektedir. 


91 Refik Halit Karay, Bir Ömür Boyunca, s. 216, İstanbul 1990 


92 Adalbert Graf Sternberg (Reichstagabgeordnete), Die Türkische Revolution, s. 104-5, Berlin 
1909 


93 N. Berkes, a.g.e., s. 359 
94 Macar Oryantalisti Vambery’den aktaran, O.Koloğlu, a.g.e., s. 353 


95 “Tanzimat paşalarının israflı hayatından, Ermeni ve Rum sarraflarıyla, Avrupa bankerleriyle olan 
dalaverelerinden bıkan halka, Abdülhamit'in ağır başlı, tutumlu, dindar görünüşü, sade giyinişi, çok daha saygı verici geliyordu. Evindeki, çarşısındaki, sokaktaki adam şimdi geleneklerinin huzuru içinde yasayabilecekti... Halk, dış yardım ve destekle Avrupa'dan alınmış yöntemlerle değil; yerli güçlerle, geleneklerle, İslâm dininin Şeriatı sayesinde Batı dünyasından bağımsız ayakta duran bir rejim& kavuştuğunu sanıyordu.” (Niyazi Berkes, a.g.e., s. 333, 332) 


96 "Abdülhamit'e yakıştırılan cinsten olan pan-İslâm siyaseti, gerçekte, Avrupa gazetecilerinin ve 
politikacılarının Avrupa, özellikle, İngiliz emperyalizmine karşı Asyalı ve Afrikalı halkların gösterdiği direnme olayının altında Abdülhamit'in politikasının yattığı kuşkusunun ürünüdür.” (Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, a.g.e., s. 356) 


97 İlber Ortaylı, İmparatorluğun En Uzun Yüzyıl, s. 50 
98 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 261 


99 "Müslüman kamuoyunun, yabancı devletlerin önde gelen Müslüman bir devletin iç işlerine karışması üzerine gösterdikleri tepki, Rus-Osmanlı savaşı yenilgisinden sonra, Sultan Abdülhamit tarafından, politik meşruiyet kazanmak amacıyla, onlarca yıl son derece ustaca istismar edilen çaresiz bir acıya dönüştü.” (Fikret Adanır, Jungtürkischer Modernismus und nationale Frage im osmanischen Reich. 
s.85, in: Zeitschrift für Türkeistudien, Nummer; 2/89, Bona 1989) Abdülhamit'in pan-İslâmizmi konusunda ayrıca bakınız; Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, a.g.e., s. 180-212; Niyazi Berkes, 
a.g.e., S. 349-357 3 


100 Hareket içerisindeki unsurlar birbirleriyle öylesine taban tabana zıttır ki, 1896 civarında İngiliz 
Büyükelçisi, olayı yorumlarken... Batı özgürlüklerini esas alan kitle ile, kendi tabirince fanatik ve anti-Avrupa tabakaların; derviş, softa ve ulema'nın nasıl beraberce hareket ettiğini anlayamadığını belirtmektedir." (Ş. Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türkler (1849-1902), s. 216) 


101 Hattâ Jön Türklerin genişçe bir kesimi geri getirilmesini istedikleri Anayasa hakkında bile hiçbir 
bilgiye sahip değildirler. Şevket Süreyya'nın, İttihat ve Terakki'nin önemli önderlerinden ve kurucularından Ooktor Nazım'la yaptığı bir konuşma bu açıdan son derece öğreticidir; “- Biz 1293 Mithatpaşa Kanun-u Esasisinin iadesini istiyorduk. - Bu Kanun-u Esasi'nin ana hatları neydi? - Vallahi doğrusunu isterseniz ben bu Kanun-u Esasi'yi görmedim. İçinde ne olduğunu da hiçbir zaman öğrenemedim. Ama bizim gençliğimizde, yani biz Paris'te çalışırken, Ahmet Rıza Bey'in onu gördüğüne ve okuduğuna inanırdık. (Şevket Süreyya Aydemir, Suyu Arayan Adam, s. 277, İstanbul 1979) 


102 Bu programsızlığın en somut göstergelerinden bir tanesi de, bizzat İttihat ve Terakki'nin programının kendisidir. Örneğin programda, işçilerin ve köylülerin durumunda ne tür düzenlemelerin yapılacağı konusunda tek bir bilgiye rastlamak mümkün değildir. Burada, bir farklılık olarak, Jön Türk hareketi içinde fazla etkinlik kazanmamış olsa bile toplumsal ve sosyal değişiklik fikrini işleyen Prens Sabahattin hareketine değinmek gerekmektedir. Padişah değiştirmenin veya Anayasa ilân etmenin hiçbir biçimde yeterli olmadığını birçok yazısında dile getiren Prens, toplumsal ve sosyal bir değişmeyi kaçınılmaz görmektedir. Fakat onun da bu değişiklikten ne anladığını ve bu konudaki programının ne olduğunu öğrenmeye çalışmak boşunadır. Adem-i Merkeziyet olarak adlandırılabilecek idari sisteme ilişkin önerileri dışında somut bir program onda da yoktur. Fransız sosyologları Frederik Le Ple ve Edmont Demolen’in etkisiyle, bireyin gelişmesini merkezine alan bunun için de aileden başlayarak toplumun eğitilmesi gerektiğini ileri süren bir düşünceyi savunmanınötesinde birşey yapmamaktadır. Zenginliğin üç kaynağı olarak tanımladığı, tarım, zanaatkârlık ve ticarette başarılı olabilmenin yolu, yeni bir milli eğitim sisteminin yaratılabilmesidir. Merkezine eğitim sistemini ve halkın eğitimini alan Prens bu fikirleriyle, toplumun eğitilmesini en önemli görevleri olarak gören Jön Türklerin diğer kanatlarından farklı bir şeyi savunmamış oluyordu. ù 


103 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 20 


104 Jön Türk hareketiüzerinde pozitivizmin son derece büyük bir etkisi vardır. Özellikle örgütün uzun 
yıllar fikir babası durumuda olan Ahmet Rıza'da bu etki oldukça güçlüdür. Kendisi, A. Comte'un hayranıdır. Örgüte koyduğu, İttihat ve Terakki ismi bu dönemde pozitivist hareketin önde gelen sloganları, “Düzen ve İlerleme”nin aynen alınmasından ibarettir. Ayrıca çıkarttığı dergi Meşveret'de pozitivistlerin kendi buldukları takvimi kullanıyordu. 


105 Bu noktada İslâmla ilişkilerinin oldukça problemli olduğunu eklemek gerekiyor. Rejimin karakterinin 
islâm olması ve baskı politikalarını bununla temellendirmeleri Jön Türkleri İslâm dışı fikirlere itiyordu. 
Fakat öte yandan rejiimin İslâmi karakteri nedeniyle geniş bir kitle desteğine sahip olması onları dikkatli davranmaya itiyor ve kendilerinin islâma karşı olmadıkları fikrini işleme mecburiyetinde bırakıyordu. 
Hattâ İslâm ile Pozitivizmi birleştirme yolunda ciddi çabalar harcıyorlardı. (Ahmet Rıza bu konuda oldukça fazla makale yazmıştır) 


106 “Devlet 'hasta’ ise, devlet adamı hastayı iyileştirecektir. Jön Türkler bu açıdan, 'içtimai tabib’ 
rolüne kolayca oturabiliyorlardı.” (Şerif Mardin, a.g.e., s. 17); Ayrıca, Ş. Hanioğlu, a.g.e., s. 607 


107 Ş. Hanioğlu, a.g.e., s. 35. Kendilerinin sıradan insanlardan farklı olduklarını, ırkçı teorilerin yardımlarıyla açıklayanlar dahi vardır. Gustave Le Bon'un konuya ilişkin kitabını Türkçeye de çevirerek, seçkin olmanın biyolojik üstünlükle belirlendiğini; bunun ise ırsi değil, beynin işlemesiyle kazanıldığını ispata çalışıyorlardı. (a.g.e., s. 614- 15) 


108 “Ahmet Rıza ve yandaşları... meşrutiyetin gerçekten getirilmesinin en önemli koşulunun, halkın 
aydınlatılması olduğunu belirtiyorlardı. “Eğitim -diyordu Ahmet Rıza- kültürel ilerlemenin temelidir. 
Eğitim, ülkeye ilerleme, zenginlik, büyüklük; insanlarına varlık ve hayat sağlar.” (Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 272) 
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109 “Jön Türkler kendilerinden evvelki aydınlardan halk için çalışmanın önemli bir fazilet olduğu 
yolundaki fikri almışlardı. Bu çalışmanın şekli ise... halkı eğiterek ona herşeyin üstünde olan kanunları öğretmek ve gerçek gelişme çizgisinin seyrini göstermek olacaktı... Başlangıçta kendilerinin eğitici rollerinden oldukça emin olduklarından... 'halkçılık” fikrine dört elle sarılmışlardı. . (Fakat) Jön Türk düşüncesi (bu) düşünceden kısa sürede vazgeçmek zorunda kalmış, hattâ nefret etmeye başlamıştı. 
Bunun en başta gelen nedeni, “halk” kurguda kendisine atfedilen görevi yerine getir(miyordu).” (Ş. 
Hanioğlu, a.g.e., s. 609-10, 613) 


110 Jön Türk kaynaklarındaki bu ve benzeri ifadeler için bakınız; Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 610-13 
111 Geri kalmışlığın ve çöküşün total bir gerçeklik olduğu, tüm Jön Türk kesimlerince kabul edilmektedir. Bu çöküşün nedenleri ve kurtuluş yolları konusunda ise farklılaşmaktadırlar. İslâmcı, Osmanlıcı, Batıcı ve Türkçü veya bunların çeşitli sentezlerinden oluşan akımlar bu soruya farklı cevaplar vermektedirler. “Düşkünlüğümüzün nedenleri" ve “bizi bu durumdan kurtaracak en etkili önlemlerin neler olduğu" üzerine sık sık yapılan anketler ve tartışmalar Jön Türk yayınlarının ana temalarından birisidir. (N. Berkes, Türkiye'de Çağdaşlaşma, a.g.e., s. 405-6) . 

112 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, s. 14 

113 Orhan Koloğlu, Abdülhamit Gerçeği, a.g.e., s. 340 

114 1908 devriminden de sonra durumda çok fazla bir değişiklik olduğu söylenemez. Sadece bir örnek 
vermek gerekirse, Jön Türk hareketinde bir eğilimin temsilicisi olan Prens Sabahattin'in devrim sonrası yazdığı kitabının adı, “Türkiye Nasıl Kurtulur?” dur. 

115 ŞükrüHahioğlu, a.g.e., s. 620 

116 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 633 

117 Orhan Koloğlu, a.g.e., s. 363 

118 Mizancı Murat'a ait bu sözleri aktaran, Petrosyan, a.g.e., 5.192. Benzeri sözleri Meşveret dergisinin önde gelenlerinde Halil Ganem de söylemektedir. “Türkler şehzadelerine öylesine bağlıdırlar ki, bu prestij derecesinde sevdikleri kişilerin alaşağı edilip devrilmesine dayanamazlar." (a.g.e., s. 198) 


119 Petrosyan, a.g.e., s. 281 


120 “Bütün Jön Türkler Sultan Abdülhamit'e babalık görevini yerine getirmekte kusurlu olan bir baba 
olarak bakıyorlardı. (Şerif Mardin, a.g.e., s. 67) 


121 Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 324 


122 "...‘Adil Hükümdar’ ideali modernleşme akımına katılan İslâm topluluklarının Batılılaşmanın ilk 
evresinde gösterdikleri karakteristik bir tepkidir.” (Şerif Mardin, a.g.e., s. 67) 


123 “Jön Türkler kendilerini zaten toplumdaki seçkinler olarak görüyorlardı ve buradan, teorinin de 
yardımı ile, aslında yönetmesi gerekenin, Sultan'ın etrafını çeviren birtakım liyakatsizler değil, kendileri olduğu sonucuna varıyorlardı.” (Ş. Hanioğlu, a.g.e., s. 617) 


124 Şerif Mardin, 19. yy'da Düşünce Akımları ve Osmanlı Devleti, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye 
Ansiklopedisi, Cilt 2, s. 342, İstanbul 1985 


125 Reşat Kaynar, Hukuk Devleti Kurma Yolundaki Hareketler, a.g.e., s. 153 


126 Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasal Fikirleri, a.g.e., s. 222 
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127 1902 yılında örgütün merkezi yayınlarından Meşveret gazetesinde, azınlık örgütlerin amaçları 
üzerine şunlar yazılıyordu; “Ermeni ve Makedonya ihtilâlci komiteleri her zaman itiraf etmişlerdir ki, Türkiye'deki ayaklanmalar sadece Avrupa'nın dikkatini çekmek ve müdahelesini sağlamak için yapılmaktadır.” (D. Koloğlu, a.g.e., s. 335-6) Dolayısıyla bunların “vatanın bölünmesi” ve “yok olması" doğrultusundaki faaliyetlerine karşı sessiz kalınamazdı. (İbrahim Temo'nun İttihad ve Terakki Anıları, a.g.e., S. 148) 


128 Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 267 


129 “. .'Ortak Vatan' sınırları içinde birlik fikri, Osmanlı İmparatorluğunun Türk olmayan halklarının 
milli burjuva devrimci örgütlerine, İttihatçıların Paris'teki merkezinden yollanan mektupların her satırında görülen, demirbaş bir konuydu. Mektuplardan birinde, Osmanlı İmparatorluğunun, tek başına Türklere, ya da Bulgarlar, Araplara ait olmadığı belirtilerek, “bu ülke -deniyordu- kendine Osmanlı diyen herkesin mülkü herkesin servetidir'. Mektup yazarları... eylemlerinin amacının, ‘Türk, Kürt, Bulgar, Arap, Ermeni ve ötekiler... herkesin, tüm vatandaşlarının eşitliğini, kıvançta, tasada ortaklığını ve oybirliğini sağlamak’ olduğunu belirtiyorlardı.” (Y.H. Bayur, Türk İnkilap Tarihi, Cilt 1, Kısım I, $. 373; Aktaran, Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 284) 


130 Hiristiyan düşmanı bir tutumun özellikle İttihat ve Terakki'nin İslâmi kanadına egemen olduğunu 
görüyoruz. Ağırlıkla Mısır'da bulunan bu grup, örgüte hiçbir Hıristiyanın alınmamasını savunuyordu. 
İmparatorluğun Hıristiyan ahalisinin çocuklarını küçük yaştan itibaren Müslüman düşmanı hikâyelerle eğittikleri; Avrupa'ya Müslümanları barbarlar olarak tanıttıkları söylenerek, tek çözümün İslâmi bir devlet kurmak olduğu savunuluyordu. Böylece Jön Türk hareketinin, İmparatorluğun tüm insanlarının genel örgütü değil, sadece Müslümanların örgütü olması isteniyordu. Her ne kadar bu fikir örgüte egemen 
değilse de, azınlıklara fazla dostça bakmayan bir havanın oldukça yaygın olduğunu görüyoruz. 1897 
yılında Ahmet Rıza'nın örgütten atılmasının önemli bir nedeni olarak, dergisinde, Giritli Hıristiyanlarin haklarını savunan bir yazıyı yayınlamış olması gösterilmiştir. Bu örnek bile tek başına Jön Türk hareketinin Hıristiyan azınlıkların sorunlarına gösterdiği hassasiyeti göstermeye yeterlidir. 


131 Ş. Hanioğlu, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi, Siyasi Akımlar Maddesi, Cilt 5, s. 
1391, İstanbul 1985 


132 “Jön Türk hareketinin ileri gelenlerince yazılmış birçok makale ve kitapta, tüm olanaklar kullanılarak, emperyalist devletlerin Osmanlı İmparatorluğunu bölmeleri ya da ondan zorla toprak elde etmeleri heveslerinin önüne geçilmesinin gerekliliği üzerinde özellikle duruluyordu... İmparatorluğun dokunulmazlığı ve bölünmezliği fikri" Jön Türklerin temel fikirlerinden birisiydi. (Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 
288) 


133 Jön Türk hareketinde pan-Türkist, arkçı fikirlerin ne zaman egemen hale geldiği, özellikle Ermeni 
katliamları açısından da son derece önemli bir tartışmadır. Bu konuya ayrı bir çalışmada değinmek istiyoruz. Yalnız burada şu kadarını söyleyelim ki, resmi ideoloji olarak, Türkçülüğün egemen olması, 1..Dünya Savaşı yıllarını bulmuş olsa da daha önceki dönemlerde de bu düşünce örtük veya açık biçimlerde, Osmanlıcılık ve İslâmcılık ile iç içe bir biçimde savunulmuştur. Birçok Jön Türk, Osmanlıcılık, İslâmcılık ve Türkçülüğü birbirinin karşıtı düşünceler olarak algılamamışlar bunları iç içe kullanmışlardır. 
1887'de Mizan dergisinde yer alan, “Türklük, Osmanlılık, Müslümanlık namına olarak duada kusur etmeyelim,” (D. Koloğlu, a.g.e., s. 383) ifaleri dönemin ruh halini vermesi açısından önemlidir. Türkçülüğün hiçbir biçimde bir çözüm olarak görülmediği ve açıktan reddedildiği dönemlerde bile, "Türklerin, Osmanlı İmparatorluğunun gerek tarihinde, gerekse şimdiki durumunda özel bir önem ve rolleri olduğu konusu, Jön Türk propagandalarında” çok sık olarak ele alınmaktadır. (Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 285) 


134 Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, a.g.e., s. 57 


135 Şerif Mardin, a.g.e., s. 219 
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136 a.g.e., s. 14 

137 N. Berkes, a.g.e., s. 385 

138 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt 3, s. 222, Ankara 1985 
139 Taner Timur, Osmanlı Kimliği, s. 161, İstanbul 1986 


140 “Özellikle bugünün bazı müstebit Doğulu hükümdarlarıyla karşılaştırılınca, Abdülhamit'in kendisini 
devirmek isteyenlere karşı hayli yumuşak davrandığı görülür.” (Sina Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, s. 30, Istanbul 1987) 


141 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 273 
142 Sait Paşa'nın Hatıratı, c.tl}, s. 349. Aktaran, E.Z. Karal, a.g.e., s. 489 


143 A. Bedevi Kuran, “Abdülhamit devrinde gazetelere tahsisat vermek ve bazılarını satın almak veya 
hoşa gitmeyenleri ehemmiyetsiz vesilelerle kapatmak ahval-i âdliye hükmüne girmiş bir itiyaddı," diyor. 
Hattâ bazı gazeteler para sızdırabilmek için Sarayı, “muhalefet yapmakla" dahi tehdit etmektedirler. 
“Levant Herald gazetesi sahibi Edgar Vitekär, 1890 tarihinde Sadarete sunduğu bir tezkere de gazetesi namına Osmanlı Hükümetinden 20.000 lira istediğini bildirmekte, bu para verilmediği takdirde Yıldız Sarayı hakkında bütün bildiklerini Avrupa'da risale şeklinde neşredeceğini tehdit makamında ileri sürmektedir.” Bu yöntemin oldukça etkili olduğunu, daha sonra gazete sahibi ile, paranın miktarı üzerine uzun süren pazarlıklar yapılmasından anlıyoruz. (A. Bedevi Kuran, a.g.e., s. 145-6) 


144 Meclis-i Mebusan ve Ayan Reisi Ahmed Rıza Bey'in Anıları, s. 11, İstanbul 1988 


145 a.g.e., s. 15. Ahmet Rıza daha sonra Paris'te son derece sıkı bir markaja alınmıştır. Kontrol o 
denli sıkıdır ki, Ahmet Rıza ne zaman çalışmak için yeni bir iş bulsa, Abdülhamit onu attırmayı başarmaktadır. 


146 Ş. Hanioğlu, a.g.e., s. 203. Daha sonra Fransız kamuoyunun tepkisi ile ihraç kararı kaldırılmıştır. : 


147 Ş. Hanioğlu, a.g.e., s. 239. “Başta Murat Bey olmak üzere pek çok üye Ahmed Celâleddin Paşa'nın 
gelişini, kendilerinin yapamadıkları geri dönüşü sağlayacak bir girişim olarak dederlendirmislerdir." 
(a.g.e., 5.240) 


148 “22 Temmuz'da Paris Osmanlı Büyükelçiliği'nin resmi tebliği çıktı. Buna göre, Avrupa'da muzır 
yayınlarda bulunanlar Padişahça affediliyorlardı. Dönecek olurlarsa kendilerine parasız pasaport, yolluk ve liyakatlerine göre memuriyet verilecekti. Avrupa'da öğrenimini sürdürmek isteyenlere maaş bağlanacaktı.” (Sina Akşin. Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, a.g.e., $. 37) 


149 Ş. Hanioğlu, a.g.e., S. 270 

150 a.g.e, 238 

151 Be s. 124 

152 E. E. Ramsaur, Jön Türkler ve 1908 İhtilali, s. 67, İstanbul 1982 

153 Bazı Jön Türklerin mektuplasmalarından bu ahlâki çöküşün altında ezildiklerini okuyoruz; “Bunun 
sonu ne olacak? Parasız kalan ve yahud ziyadece paraya ihtiyacı olan bir gazete çıkarıyor, biraz bağı- 


rıyor; beş on mangır alarak bir tarafa çekiliyor. Bu bir tarafa çekilmek yalnız onun nefsine ait olsa bir şey değil. Bununla milliyeti berbad ediyor, Cemiyetin namusunu lekeliyor. Bir takım muterizlere cevap 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vermekten aciz kaldık. Hattâ kendimiz bile yeni bir gazete gördüğümüz gibi 'adam bu da para için çıkıyor, yarın beş on para aldığı gibi süküt eder” yollu söylenmeye başladık... Bu yolsuzluklara çare bulmak mümkün değil mi? Biraz daha devam ederse zannederim, birçok zevat Osmanlı İttihat ve Terakki Cemiyeti'ne mensub olduğunu inkâr etmeye mecbur kalacak.” (Aktaran, Yalçın Küçük, a.g.e., s. 
229) 


194 a.g.e. 

155 "Meşrutiyet, Hürriyet, Kanun-u Esasi, Meclis-i Mebusan kelimeleri o devirde öyle korkunç şeylerdi 
ki, bunları Padişah'a teklif etmek şöyle dursun eskaza ağıza almak bir mucib-i felaket idi.” (Tahsin Paşa, Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları, a.g.e., s. 168) 

156 Örnekleri için; Şerit Mardin, Jön Türklerin SiyasifFikirleri, a.g.e., s. 33, 52 

157 Niyazi Berkes, a.g.e., 5.383 


158 “Günde altmışar para tahsisatımız var. Bunun her gün yirmi parası tütüne gidiyor, üst tarafı bol 
bol her işimizi görüyor!” (Feridun Kandemir, Zindan Hatıraları, a.g.e., 5.110) 


159 a.g.e., s. 115 

160 “...15 Mayıs Perşembe sabahı Harbiye Nezareti'nde iken İstanbul Muhafızı Cemal Bey geldi. 
Sıhhıye Meclisi ikinci reisi Namık Bey'i sürgüne yollamaya karar verdiğini söyledi. Dedim ki: - Mahkeme kararı olmaksızın sürgüne yollamak adetinden vazgeçiniz! - Ancak bu suretle idare edebilmem mümkündür, dedi; aksi takdirde istifaya mecburum." (Sadrazam ve Harbiye Nazırı Mahmut Şevket Paşa'nın Günlüğü, s. 138) 

161 A. Bedevi Kuran, a.g.e., s. 618 


162 Feridun Kandemir, Jön Türklerin Zindan Hatıraları / 1843- 1903, Bir Devrin Siyasi ve FikriTarihi, 
s. 10, Istanbul 1975 


163 Enver Ziya Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 500 


164 Basiretçi Ali, Ali Suavi'den Sonra Nasıt Abdülhamit'in Hışmına Uğradık, Yakın Tarihimiz, Cilt 4, 
a.g.e., s. 356 


165 a.g.e. s. 357 
166 E.Z. Karal, a.g.e., s. 346 


167 1876 Anayasasının 89. Maddesi, özel durumları dava konusu yaparak, adlari ne olursa olsun, özel 
mahkeme ve komisyonların kurulmasını kesinlikle yasaklamıştı. (Robert Devereux, a.g.e., S. 73) 


168 Basiretçi Ali, a.g.e., s. 357 


169 Bu konu 1966 yılında, İ.H. Uzunçarşılı'nın, konuya ilişkin Yıldız Sarayı belgelerini de tarayarak 
yayınladığı Mithat Paşa ve Taif Mahkumları, adlı eserine kadar, belirli aralıklara sürekli tartışılmıştır. 
Bugün eldeki belgelerin ışığında otayın bir intihar olduğundan herhangi bir şüphe yoktur. 


170 “Mithat Paşa tahttan indirme işine karışmakla idare adamı olmaktan çıkarak ihtilâlciler sınıfına 
geçti. Hükümdarın hiçbiri, hâl (Padişah devirme) işine karışmış bir adama güvenemez. Hattâ düşürülen hükümdar kendi can düşmanı olsa bile..." (Abdülhamit'in hatıralarından aktaran Orhan Koloğlu, a.g.e., s. 260) 
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171 Davaya dahil edilmeyeiy birçok saray mensubu da işkenceye tâbi tutulmuştur. Bunların arasında 
kadınlar da vardır. Hattâ hamile bir saray görevlisinin yapılan işkenceler sonucu çocuk düşürdüğü aktarılmaktadır. 


172 Abdülhamit mahkemenin Yıldız'da yapılmasını yeterli görmeyerek, mahkeme heyetini Mithat 
Paşa'nın düşmanı devlet görevlilerinden oluşturmuştu. Ayrıca Adalet Bakanı Cevdet Paşa da mahkeme heyetinin arkasında oturuyor, zor durumlarda danışmanlık yapıyordu. Karar aşamasında da Cevdet Paşa hakimlerle birlikte karar odasındadır. İstanbul'daki Times muhabiri, “Bu mahkeme, Avrupa'da temaşgüranı eğlendirmek için, komedilerde, mahkemelere takliden yapılan eğlencelerin biraz daha düzgünüdür” diyor. Ve ekliyor, “Yalnız Avrupalıları değil, adalet ve hakkaniyete dair cüz'i idrâk sahibi olan birçokTürkleri bile, Hey'eti Hâkime kendisinden nefret ettiriyordu." (Ali Haydar Mithat, Hatıralarım 1872-1946, s. 98, İstanbul 1946) 


173 Taif zindanlarındaki tutukluluk yılları oldukça zor geçmiştir. İlk başlarda, “Midhat, Mahmud, Nuri 
Paşalar'la Hayrullah Efendi'den mâadasının iki ayaklarına birden pranga vurul(muş) ve çilingirler getirilerek diğer mahkümların ayakları demirlenmisti. İki ayakları birden ağır demirlerle vurularak yürüyemez bir hale gelen mevkufların bu acınacak hali, tabii ihtiyaçlarını bile defetmeğe mani olduğundan bir müddet sonra... (çıkarılmıştır).” (Ord. Prof. İsmail Hakkı Uzunçarşılı, Mithat Paşa ve Taif Mahkumları, a.g.e., s. 25) Zindan yılları yavaş yavaş ölüme hazırlanma yıllardır da. Mithat Paşa öldürülmesinden otuzdört gün önce yazdığı son mektupta, kendilerinin ölüme doğru götürüldüklerini yazmış ve “bu mektup ihtimal ki son mektubumdur,” diyerek ölümünü haber vermiştir. (a.g.e., s. 56) Gerçekten de önce yemek ve içeceklerine zehir konarak öldürülmek istenmiş bunu farketmesi üzerine bir gece boğularak öldürülmüştür. Yapılan resmi açıklamada boğulan iki Paşa'nın da hastalıktan öldükleri söylenmiştir. 

174 Konuya ilişkin bilgiler, Prof. Bekir Sıtkı Baykal, İbretnümâ, Mabeynci Fahri Bey'in Hatıraları ve İlgili 
Bazı Belgeler, T.T. Kurumu, Ankara 1968 adlı eserden alınmıştır. 


175 “Martın otuzuna kadar on gün Çadır köşkünde kalıp gece gündüz eziyyetle istintakıma devam 
olunduğu sırada Zât-i Şahane dahi birkaç defalar gelip istintakım icra olunurken perde arkasından . 
istimä’ edip giderler idi.” (a.g.e., s. 23) 


176 Yönettiği işkencelere bazı örnekler vermek gerekirse; “işkenceye me'mur edilmiş gaddar-ı bi-hayä 
İmam-ı merkum... ma'hud kıskaç ile husyeteynimi bir suretle burmağa baştadı ki acısından avazım äsumäna çıkıp ve hicabımdan dilimi dahi ısırmışımdır. Birdenbire gözlerim karardı, ne olduğunu bilemedim, bayıldım, kendimi kaybettim... biraz sonra aklım başıma geldim... Meğer ki bu ameliyyat-i zâlimâne ve mel'unâneyi ayak ucumda seyr ve temaşa eden merhametli Padişah gülerek, 'bayıldı, yüzüne biraz su serpiniz' diye ferman buyur(muşlardır)... Yumurtalar pişmiş ve nihayet derecede kızmış olduğu halde birini sağ birini sol koltuklarımın altlarına vaz’ ederek ve kollarımı sıkı bir suretle bastırdılar ki bunların vücuduma ve kalbime ve ciğerlerime te'sir eylediği acısı dünyada her türlü derdi-i veciin fevkide olmağla hemen feryad ve figana başladım... Bu haller olurken yine bir taraftan “söylesen e" deyü gerek Zat-ı Şahane ve gerek orada bulunanlar yine ısrar ederler idi.” (a.g.e., S. 24, 27) 


177 Örneğin Mabeyinci Fahri Bey'i Saray'a gelir gelmez, Abdülhamit karşılamış ve hemen işkenceye 
başlanmıştır. “Zatıi Şahane ile birlikte gelmiş olan Silahşör ve Tüfenkçileri huzuruna celb ile beni anlara darb ettirmek ve kama ile vurdurmak süretlerini gösterdikten sonra anlara bırakmayıp bizzat kenduları tokat ve baston ile beni darb ettiler...(bir ara) hiddetlenip elindekibaston ile döğerek bastonu üzerimde parçaladı. . ” (a.g.e., s. 21-22) ` 


178 “Zat-ı Şahane... sobanın kapısını açtırarak sobanın içine sokarcasına sobanın önüne diz çöktürerek 
oturtturup bizzat kendileri belindeki rovelveri çıkarıp başıma doğru tutarak, "kımıldama ve bir tarafa bakma, eğer kımıldar isen yemin edip vururum seni" diyerek, “söylesene?” deyu ilhâh ve ibrâm ederler idi. Sol tarafımdan da kızmış soba demiriyle ‘şunun sinirlerini bozalım’ diyerek boynuma dürterler idi." 
(a.g.e., s. 29) 


179 Pehlivan Mustafa'ya yapılan işkencelerden; “O esnada bir gün... (Abdülhamit) gelip ve bana bağırıp 
412 


birçok sual ve cevaptan sonra maiyetindeki Tüfenkçilere bağçedeki meyva ağacından iki sopa kesip getirmelerini emr etti. Onlar da sopaları getirmeleriyle mir-i mumäileyh bunları önüne koyup yine istintaka başladı ve Abdülaziz'i biz öldürdük deyü söylemez isem bunlarla beni döveceğini anlattı. Ben nefsime nasıl iftira edebileceğimi beyan ile yine evvelki takrir üzere ifadeye başladığımda kalkıp yüzüme birçok sille ve şamar vurduktan sonra mezkür sopalarla kollarıma ve bacaklarıma ve sırtıma o kadar darb etti ki sopanın birisi‘kırılmıs ve bende mecâl kalmamış ve bağırmaktan nefesim tıkanmış idi.” 
(a.g.e., S. 70) 


180 Cezayirli Mustafa'ya yapılan işkencelerden; “.. nefsime ve hiç kimseye iftira edemeyeceğimi ifade 
ve ısrar eylediğime gerek Zat-ı Şahane ve gerek säir hüzzâr hiddet ederek ve 'şu hınzırı köpeğe pârelettirelim” diyerek bir koca köpek getirdiler. Bir kolumdan Zat-ı Şahane ve bir kolumdan Zeybek Mustafa tutup sallayarak ve köpeğe 'Aport, Aport' diyerek beni arz ettiler ise de birkaç kere köpek gelip ve beni koklayıp bir şey yapmaksızın dönüp gittiğinde köpeği koğdular.” (a.g.e., s. 83) 


181 Cezayirli Mustafa'ya yapılan işkencelerden: “ ..o sırada Ragıp Bey'in ihtarı üzerine bana bir şalvar 
giydirip derununa koymak üzere bir vahşi kedi getirdiler ise de kedi kaçtı.." (a.g.e., s. 83) 


182 Pehlivan Mustafa'ya yapılan işkencelerden; “...kenduları (Abdülhamit) tokatla ve ellerindeki 
bastonla beni birçok darb ederek ve ben kaçtıkça arkamdan yetişerek her tarafımı mecrüh ettiğini müteakıb..." (a.g.e., s. 71) 


183 Jön Türk kelimesi, Abdülhamit dönemindeki, Osmanlı muhalefet hareketinin tümü için kullanılmaktadır. Biz burada en önemli muhalefet hareketi olan İttihat ve Terakki örgütü etrafındaki tutuklama ve işkence olaylarına değineceğiz. 


184 Dağıtılan bildiride, “Ermeniler devletimizin en büyük makamı olan ve bütün Avrupalılarca tanınan, 
hürmet gören Bâb-ı Âli'yi basmaya kadar cüret ettiler. Ermeni vatandaşlarımızın bu küstahane hareketleri teesüfümüzdür ," biçiminde ifadelere yer verilmektedir. (İttihat ve Terakki Cemiyeti'nin Kurucusu ve 1/1 No'lu üyesi İbrahim Temo'nun İttihat ve Terakki Anıları, s. 42). Azınlıklar karşısındaki bu tahammülsüz tutumun Jön Türk hareketinin önemli bir özelliği olduğuna değinmiş bulunuyoruz. 


185 Bu eylemden çok önce çeşitli soruşturma ve tutuklamaların yapıldığını biliyoruz. 1895 yılı ortalarında yapılan bu ilk tutuklamalarda 91 öğrencinin gözaltına alındığını görüyoruz. Kazım Karabekir, anılarında, “dolaplarında zararlı neşriyat bulunan kırkbeş efendinin kırkbeş gün hapis yattığını" bile mektedir. (Aktaran, Sükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 181, dipnot 53.) 


186 1895 yılında, dördüncü defa tutuklanan ve yine affedilerek, Anadolu'ya görevli olarak atanan 
İbrahim Temo anılarında, bu sorgular için. “birçok baskılar, tehditler, sorguya çekmeler, yüzleştirmeler oldu,” ifadesini kullanmaktadır. Tutuklanan öğrencilere işkence yapılmamasına rağmen, yine bu anılardan bu dönemde özellikle karakollarda dayak atmanın son derece normal bir uygulama olduğunu anlıyoruz. "Karakolun bodrumunda geceleri pat, küt, çat, çut dayak sesleri, aman Allah feryad ve iniltileri geliyordu.” (İbrahim Temo'nun İttihat ve Terakki Anıları, a.g.e., s. 48) 


187 Örneğin, 1895 tutuklamalarında “...toplanan divanıharp mevkuf talebenin tardına ve kalebentliğine 
hüküm verdi. Fakat henüz toplu bir halde nefi ve tağribe alışmamış olan saray ve hükümeti bu hükmü yerine getirmedi ve birkaç ay hapisten sonra genç tıbbiyelileri serbest bıraktı.” (Feridun Kandemir, a.g e., s. 66-7) 


188 Muammer Taylak, dönemi yaşayanların anılarından dayak olayına ilişkin şu bilgileri aktarmaktadır: 
“Bazı talebeler dayak cezası almışsa bu yoklamaların sonunda bir halka ederler, halkanın ortasına zabitler toplanır, neferler getirirler yere bir seccade serip iki tarafına üçer değnek korlar, ceza görecek talebeyi yüzükoyun yatırıp omuzlarına ve bacakları üstüne iki nefer çöküp iki zabit birer değnek alarak bir tarafa geçerler. Ceza emri okunur ve zabitler sıra ile dibek döğer gibi yerde yatan talebeye vurmaya başlardı.” Talebeler dayaktan o kadar canları acımış olacak ki pantolonlarının içlerine bez veya posteki saranlar bile olurmuş. Yine Tıbbıyede böyle bir dayak olayından sonra bu durumu izzeti nefislerine 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yediremiyen talebeler ayaklanmışlar ve bu ayaklanış büyük olaylara yol açmıştır.” (M. Taylak, Saltanat 
2. Meşrutiyet ve 1. Cumhuriyet'te Öğrenci Hareketleri, s. 23, Ankara 1969) 


189 “Sadece birkaç ay önce Miralay iken, Mirliva olan Rıza Paşa 22 yaşındaki bir çocuğu döverek 
öldürmesinin mükâfatını Ferik olarak gördü." Bu bilgiyi, W.G. Max Müller adlı bir İngiliz Elçilik memuru İttihat Terakki'nin ilk kurucuları ile yaptığı bir görüşme sonucu aktarmaktadır. (Memurun raporununtam metni için bakınız, Ş. Hanioğlu, a.g.e., s. 395-398) 


190 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 218 
191 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 217 


192 “1897 yılı Temmuzu iptidalarında Taşkışla hayli dolmuştu... muhafız erler, tutukluların sayısının 
iki yüze vardığını haber vermekte idiler.” (Ali Fahri Ağababa, Şeref Kurbanları, Yakın Tarihimiz, Cilt 3, s. 119, İstanbul ?) 


193 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 250 
194 Feridun Kandemir, Jön Türklerin Zindan Hatıraları, a.g.e., s. 99 


195 “Abdülhamit hafiyeleri, hükümeti... hergün binlerce masum ve mazlum vatan evladını sürekli 
olarak tevkif edip, işkencelerle inletmekteydi. İşkencenin sınırı ve sonu yoktu.” (Tahsin Uzer, Makedonya Eşkiyalık Tarihi ve Son Osmanlı Yönetimi, s. 17, T.T. Kurumu Yayını, 1987) 


196 Örneğin, Ahmet Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğunda ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkilap 
Hareketleri, adlı eserinde, “Jön Türklere Yapılan Tazyik ve İşkenceler,” başlığı altında, 1897 yılı tutuklamalarına ait bazı anı ve mektuplara yer vermektedir. Burada adı geçen sanıklara, tehdit, göz korkutma dışında herhangi bir işkence yapılmamıştır. (a.g.e., s. 225-228) Aşağıda anılarına değineceğimiz, Ali Fahri de, bu dönemde gözaltına alınanların duydukları işkence seslerinin çoğunun görevlilerce çıkartıldığını aktarmaktadır. “Bitişik odadan, yer altından, bağırmalar, inlemeler, 'Aman... 
Ölüyorum... Yandım...' feryatları gelir ki bunu bağıran bir hafiye hizmetçidir.” (Ali Fahri, Şeref Kurbanları, a.g.e., s. 58) 


197 “29 gün Beşiktaş karakolunun pis, rutubetli zindanında, kötü koşullar altında işkenceye tabi 
tutularak hapis kaldıktan sonra serbest bırakıldım... Zindanda yatarken bir akşam ağzımdan kan sızarak, ölüm derecesine düşmüş, kendimi kaybetmiştim. Doktor gelmiş, benim bu olup bitenlerden hiç haberim yoktu. Bu olayın, yani hastalığımın serbest bırakılmamda önemli etkisi olduğunu yıllar sonra...öğrendim:” (Tahsin Uzer, a.g.e., s. 20) i 


198 “Harbiyelilerin Taşkışla mevkufiyetleri 102 gün sürmüştür. Nihayet sorguları bitmiş ve 27 Ağustos 
1897 tarihinde... 78 kişilik kafile... Şeref vapuruna bindirilerek menfaya (sürgüne) gönderilmişler ve 
3 Eylül 1897 çarşamba günü Trablusgarb'a varmışlar ve askeri hapisaneye sevkedilmişlerdir.” (M. 
Taylak, a.g.e., S. 27) 

199 Ali Fahri Ağababa'nın sözü geçen anıları, Şeref Kurbanları başlığı ile, Yakın Tarihimiz dergisinin 
3. ve 4. Ciltlerinde yayınlanmıştır. Ayrıca Feridun Kandemir, Jön Türklerin Zindan Hatıraları, Istanbul 1975'de bu anıların bir kısmı yeniden basılmıştır. 

200 Ali Fahri, Şeref Kurbanları, Yakın Tarihimiz, Cilt 3, a.g.e., s. 57 

201 Ali Fahri Ağababa, Şeref Kurbanları, a.g.e., s. 57 

202 a.g.e. 


203 a.g.e., s. 58. Yedisekiz Hasan Ağa, Çırağan Baskınında, Ali Suavi'yi öldürmüş bu başarısından 
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dolayı, okuma yazma bilmediği halde Mareşalliğe kadar terfi etmiştir. 
204 a.g.e., s. 58 
205 A. Cevad. Zindan Hatıraları, a.g.e., s. 15-6 


206 “Bu sefer Paşa (okul müdürü) müthişti. İşe tokatla girişti. Yine yüksek süküta devam ettiğimi 
görünce Öküz'ü (bir subaya öğrencilerin taktığı ad) çağırttı. Tabanlarıma yirmi değnek atmasını emretti... Tabanlarıma vurulan değnekler bende hayatımı korumaktan gayri bir his bırakmadı. ‘Merhamet, merhamet' diye bağırıyordum... O ızdıraparasında Rıza Paşa, 'söyle, söyle, doğruyu söyle’ diye tekrar soruyordu. “Benim hiçbir şeyden haberim yok" demem karşısında hiddetinden köpürüyordu ve üstüme yumruklarla tekrar hücüm ediyor ve yüzüme tükürüyordu... Bir köpek gibi, atılan tekmelerle çıkarıldım ve inime gönderildim.” (A. Cevad, a.g.e., s. 17-8) 


207 A. Bedevi Kuran, Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyetinde İnkilap Hareketleri, s. 407- 
409, Istanbul 1959 


208 Feridun Kandemir, a.g.e., S. 77 


209 Toplu tutuklamalardan ayrı olarak da tek tek tutuklama ve gözaltına almatarın sürekli bir olay 
olduğunu eklemek gerekmektedir. Örneğin, 1897 yılının sonlarında Bernhard Stern adlı gazeteciye bir mektup yazan bir öğrenci, bir yıl boyunca 56 arkadaşının, gizli polis tarafından tutuklandığını ve çeşitli işkencelerden geçirildiklerini aktarmaktadır. (Bernhard Stern, Jungentürken und Verschwörer, Die innere Lage in der Türkei unter Abdul Hamid It., s. 197, Leipzig 1901) 


210 1903 yılında yapılan tutuklamalarda, A. Bedevi Kuran ve arkadaslarına yapılan iskenceleri buna 
bir örnek olarak verebiliriz. “Maksad hasıl olmayınca tehdide başladılar. Ayağıma pranga takıldı. Zabit bulunan pederim emekliye sevk ve... zabit büyük kardeşim hapsedilmişti. .. günlerce devam eden tazyik ve tehditten sonra nihayet beni itma suretiyle iknaa yeltendiler."(A.Bedevi Kuran, a.g.e., s. 407-409) 


211 "İngiliz Postanesi vasıtasıyla giden mektup ve gazetelerin, bu defa, Abdül Haınid'in adamlarının 
eline geçmesi yüzünden, Babanzade Hamdi Bey nefyedilmiş ve Cemiyetin Bağdat Şubesine mensup Doktor Süreyya tahtı istintaka alınarak, işkenceler edilmiştir.” (Ali Haydar Mithat, a.g.e., s. 184) 


212 1906-7yıllarında Erzurum, Bitlis, Van, Diyarbakır, Kastamonu, Sinop illerinde ayaklanmalarda 
yapılan işkenceleri bunlara örnek olarak verebiliriz. Örneğin, 1907 yılında, “Hükümet suçluları aramak bahanesiyle Van ve Erzurum'da kendilerinden kuşku duyduğu liberal düşünceli yüzlerce kişiyi tevkif etmiş ve dehşet verici işkencelere uğratmıştır.” (H. Zafer Kars, Belgelerle 1908 Devrimi Öncesinde Anadolu, a.g.e., s. 38) Erzurum Ayaklanmaları üzerine yazılan çeşitli anılarda da, yapılan işkencelerden bahsedilmektedir. “Yeni valinin gelmesinden sonra, Dördüncü Ordu Müşiri, ‘ihtiläli idare edenlerin ileri gelenlerini birer birer derdest ettirip hapisaneye attırmak, ayaklarına kızgın şişler sokturmak suretle istibdata yeni baştan kurbanlar vermek yolunu tutmuştur.” Nedim Ulusalkul, İstibdat Aleyhinde Türk Ulusunun) İlk Hareketi “Erzurum ihtiläli”...., s. 38, Ankara 1937. Aktaran, Bülent Varlık, 1. Meşrutiyet 
Öncesi Erzurum Olayları, Tarih ve Toplum Dergisi, Cilt 5, Sayı 26, s. 58, İstanbul 1986 


213 Mahmud Kemal İnal, Osmanlı Devrinde Son Sadrazamlar, VII-X, s. 1289, M.E. Bakanlığı Yayını, 
Istanbul ? 


214 Hüseyin Cahit Yalçın, Siyasal Anılar, a.g.e., s. 143 
215 Refik Halit Karay, Bir Ömür Boyunca, a.g.e., s. 116 


216 Ludwig Raschdau, Ein Sinkendes Reich, Erlebnisse eines Deutschen Diplomaten im Orient 
1877-1879, a.g.e.. s. 101 
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217 Fransız Dışişleri Bakanlığı belgelerinden aktaran, Yves Ternon, Tabu Armenien, a.g.e., 5.63 
218 a.g.e.,5. 73 
219 a.g.e.,5. 74 


220 “Küçük, alçak hasırdan örülmüş sandalyeye tam oturmuştum ki, birkaç zaptiye geldi ve garsondan 
tahta bir sandık ödünç aldılar. Bunun ne anlama geldiğini sordum. Sandığın bir insanı asmak için gerekli olduğunu söylediler. Ve bu idam burada, caddenin öteki tarafında, direkleri diktikleri yerde yapılacaktı. 
Otarafa baktığımda, zaptiyelerin tahta kutuyu nasıl direklerin arasına yerleştirdiklerini gördüm. Daha sonra, bir ipi sabunladılar ve ortalarında duran hırpani kılıklı adamın boynuna geçirdiler. 'Hırpani kılıklı" sandığın üzerine çıkarıldıktan sonra yukardaki çengele sağlam şekilde geçirildi. Daha sonra Ermeninin altındaki sandık çekildi. Adam havada sallanıyordu...” (Karl Brauen Wiesbaden, Eine türkische Reise, Fragemente aus der Türkei, s. 75, Stuttgart 1876) Eserin yayın yılı itibarıyla, olayın Abdülhamit'in tahta geçmesinden önce olma ihtimali de olduğunu burada belirtmek gerekmektedir. 


221 .Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri 1895-1908, s. 119, İstanbul 1983 
222 Ati Fahri, a.g.e., s. 58 


223 Örneğin, Ali Fahri (Ağababa) anılarında çeşitli sebeplerle ölen arkadaşlarının bir listesini vermektedir. Üstelik bu listeyi yayınlarken, “... bu Hürriyeti kazanıncaya kadar vatan ne evlatlar feda etti. O fedekarlar için biz burada yalnız matbuatımızda şimdiye kadar bilinmeyen fakat aynı felaketi birlikte yaşadığımız kardeşlerimizi kaydedeceğiz,” demektedir. Toplam 11 isim sayar. Bunların tümü yakalandıkları hastalıklardan kurtulamayarak ya sürgünde ya da serbest bırakıldıktan sonra ölen Jön Türklerin listesidir. Bu listede, işkence sonucu ölen herhangi bir kimsenin ismine yer verilmez. Hastalık sonucu ölen bu kişilerin kaçına işkence yapıldığını tesbit etmek zordur. İçlerinde sadece birkaçı bakımsızlık nedeniyle, hapisanede verem ve tifodan ölmüşlerdir. (Ali Fahri, Seref Kurbanları, Yakın Tarihimiz, Cilt 4, s. 298-9) 


224 Şerif Mardin, a.g.e., 5. 119-120. Mardin'in kendisi de bu nedenle cinayet kelimesini tırnak içinde 
vermeyi tercih etmektedir. 


225 “Onlardan birine. birçok sayıda Türkün yakın zamanda gizlice sürüldüğüne gerçekten inanıp 
inanmadığını sordum. Kendisi bana, bize vasıl olan bir sürü hikâyenin izam ve tahrif edilmiş olabileceğini fakat Pangaltı'daki Mekteb-i Harbiye'den talebelerin kaybolduğuna dair raporun doğruluğu konusunda teminat verebileceğini söyledi.... Aşağı yukarı, üç hafta önce mektebin bir talebesi yurt dışındaki Türk ihtilalci komiteleri tarafından basılan risaleleri dağıtırken yakalandı. Mekteb kumandan muavini Rıza Paşa, onun cezasını kalın bir sopa ile on vuruş olarak belirledi ve cezayı on gün hergün artan darbe sayısı ile bizzat infazetti. Çocuk, işbirliği yaptığı kimseleri ifşa etmeyi reddetti ve 110 sopa yedikten sonra öldü." (Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 397) 

226 H. Zafer Kars, a.g.e., s. 76 

227 Mohamed Aischin, a.g.e., s. 46 

228 Tahsin Paşa, Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları, s. 115, İstanbul 1931 

229 AliCanip Yöntem, Abdülhamit Nasıl Bir İnsandı?, a.g.e., s. 22 

230 H. Zafer Kars, a.g.e., S. 74 

231 a.g.e., s. 149 


232 Burada amacımızyapılan işkenceleri önemsiz göstermekdeğildir. Fakat gerek günümüzün gerek 
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çağının örnekleriyle kıyasladığımız zaman oldukça değişik özellikleri olan bir işkence pratiği ile karşı karşıyayız. Zorluk bu farklılığın hangi kavramlarla anlatılması gerektiği noktasında çıkmaktadır. 


233 Sina Akşin, 1. Meşrutiyet Üzerine Bazı Düşünceler, Uluslararası Mithat Paşa Semineri, a.g.e., 
5.27 


234 “Hâlâ daha İzmir'de işkenceler oluyor. Ne bakan var, ne eden var..." (Sina Akşin, Birinci Meşrutiyet 
Meclis-i Mebusanının Ele Aldığı Başlıca Sorunlar il, S.B.F. Dergisi l-Il, Cilt 25, Ankara 1970) 


235 Konuya ilişkin, Başbakanlık Arşivinde bulduğumuz bir telgrafta şunları okuyoruz; “Müfettiş-i 
Umumilik Memuriyet-i Celilesi'ne Dilekçe... Hiçbir yasal neden yok iken, polis komiseri ve yönetimi, geceleyin evimi basarak bizleri dövmüş ve sonra da yasalara aykırı biçimde hapse atmişlardı. Bunun üzerine adımızın temize çıkartılması ve adaletin yerine getirilmesi dileğiyle tarafınıza başvurmuştuk. Bu durum, polisin bize daha da kızmasına neden oldu. Şu an dövülmek ve işkence edilmek üzere gözaltına alınmış bulunuyoruz... Hükümetimizin memurlarının yasadışı uygulamaları yüzünden, olay gecesi hasta olan küçük kardeşimi ebediyen yitirmiş bulunuyorum. Adı geçen komiser, yasadan ve makamdan çekinmiyor... Adaletin gerçekleşmesi için gerekenin yapılmasını, tekrar önemle istihram ediyoruz..." 
(Başbakanlık Arşivi, Rumeli Müfettişliği Tasnifi, Cilt VI, Evrak No: 14805. Belge, 1326 (1908) yılına aittir.) 


236 Tahsin Üzer, a.g.e., s. 132 

237 Mohamed Aischin, Die Freiheitsbewegung in der Türkel, a.g.e., S. 38-39 
238 Gilles Roy, Der Rote Sultan Abdul-Hamid (1842-1918), s. 145 

239 a.g.e., S. 42 


240 Mohamed Aischin, a.g.e., s. 44. Yine aynı eserde sanıklara yapılan işkenceler konusunda ise 
şunları okuyoruz; “Mahkümlar tek tek (işkenceye) getirilmektedirler... Kendilerine öğlenleyin tuzlu çiroz yedirildiği ama tek bir damla su verilmediği için korkunç bir susuzluktan erimektedirler. Dudaklar yapışmakta ve susuzluk içlerini bir ateş gibi kavurmaktadır. Ama hiçbir tanesi su istemeye cesaret edememektedir. Böylece engizisyon başlamaktadır. Dayak atılmaya başlanır, dayak ta ki bilincini bütünüyle kaybedinceye kadar sürer. Daha sonra kendisine gelinceye kadar üstüne su dökülür ve yeniden başlanır. Elleri arkadan bağlanır, kafa öne doğrueğilir, sağından ve solundan iki cellat onu sikt sıkı tutarlar ve yöneten suçlunun sırtını, sığır sinirinden yapılmış bir kamçıyla, ağzından kan boşalıncaya kadar kamçılamaya başlar.” (a.g.e., 44-5) 


241 “Vilayet Başsavcısı Necmettin Molla Bey... beni tutuklulara işkence yapmakla suçlamak istedi. 
O zaman kabına sığmaz, muhafazakâr bir adliyecinin elinden, yakamı güç kurtardırır. Bu olay bir kez daha işkence yapmaklığımı önlemiş oldu. Az kaldı cinayetle itham ediliyordum.” (Tahsin Uzet, a.g.e., s. 64) 


242 Tahsin Uzer, a.g.e., s. 33 7 

243 Yönetici zulümlerinin bu denli yaygın olmasının en önemli nedenlerinden birisi hâlâ çok fazla bir 
değişikliğe uğramamış olan vergiler ve toplama yöntemleri idi. “Aşar bir vergi olduğu kadar bir işkence idi. Gülhane Hatt-ı Hümâyünu'nda, Islahat Fermanı'nda, Osmanlı-Rus Harbi arifesinde toplanan İstanbul Konferansında, kaldırılması kararlaştırıldığı halde, kesin olarak kaldırılmamıştı. . Halkın şikâyeti mültezimlerdendi ...(bunlar) Öşür alırken de çeşitli hileler yapmakta, paylarını zorla ambarlara ve kasalara götürmek için köylüyü angaryaya tabi tutmakta idiler. Köylü aşarı ödeyemediği takdirde sapanı, öküzü, yatağı, kap ve kacağı satılmakta idi. Böylece vergi bir zulüm aleti haiine gelmiş bulunuyordu." 
(E.Z.Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 442) 


244 Gilles Roy, a.g.e., s. 145 
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245 Brensitz von Sydacoff, Aus dem Reiche Abdul Hamids, a.g.e., s. 63 
246 Mohamed Aischin, a.g.e., s. 39 

247 Tahsin Uzer, a.g.e., s. 42 

248 a.g.e. 

249 E.Z. Karal, a.g.e., s. 344 


250 Mithat Paşa davası tutuklularının sürgün cezalarını tamamlamalarına rağmen serbest bırakılmamış 
olduklarına değinmiş bulunuyoruz. 


251 a.g.e., s. 343 
252 İhsan Sungu, Tanzimat ve Yeni Osmanlılar, a.g.e., s. 844 


253 1889 yılında bir Avrupalı gözlemci şunları aktarıyor; “Makedonya'da, Epir'de, Trakya'da, Küçük 
Asya'da gerçek bir terörizm hüküm sürüyor. Günün ortasında köy ve kentlere giriyor ve birçok evi talan ettikten ve direnmeye kalkanları öldürdükten sonra, ileri gelenleri, ya da çocuklarını kaçırıp dağlara götürüyorlar, sonra da fidye istiyorlar. Eğer kaçırılanların akrabaları isteneni yapmakta acele etmezlerse, esirlerini insafsızca öldürüyorlar. Köylü tarlaya gidemez hale gelmiştir. Esnaf kasabaya gidip alış veriş yapamıyor, toptancı malını alamıyor. Köyle kentin bağlantısı kesildi.” (20.8.1898 tarihli Figaro gazetesinden aktaran, O. Koloğlu, a.g.e., s. 332) ` 


254 Çatışmaların en yoğun olduğu bölgelerde Kaymakamlık yapan Tahsin Uzer, anılarında bu baskın 
ve katliamlara ilişkin bolca bilgi aktarmaktadır. Birkaç örnek vermek gerekirse, 1907-8 yıllarında, “Yunan subaylarının komutasında 300 kişilik çeteler Makedonya'ya girdi. Bulgar köylerini birer birer yakmaya rastladıkları Bulgarları öldürmeye giriştiler.” Yine aynı yıllarda, Bulgarlar'da “Manastır ilçesine bağlı, 150 hanelik bir Rum köyünü kamilen yaktılar, beş on kişiyi de öldürdüler." (Tahsin Uzer, a.g.e., 5.87, 198) 


255 a.g.e., s. 154 

256 a.g.e., s. 86 

257 Tahsin Uzer, a.g.e., s. 88 
258 0. Koloğlu, a.g.e., s. 332 


259 Bernhard Stern, Der Sultan und seine Politik, Erinnerungen und Beobachtungen eines Journalisten, s. 99, Leipzig 1906 


260 Abdülhamitdöneminde meydana gelen Ermeni katliamları ve bu katliamlarda yapılan işkencelerin 
tümüne, daha önceki katliamlarla benzerlikleri nedeniyle değinmeyeceğiz. Tek tek katliam sahnelerinin anlatılmasından daha önemli olan, bu çalışmanın kapsamını aşmakla birlikte, değinilmesi ve cevap verilmesigerekenbaşka önemli sorular vardır. Niçin Ermeniler onlarca yıl süren ve 1915 toplu kıyımıyla doruk noktasına ulaşan katliamlara uğramışlardır? Sistemli ve planlı bir imha mı sözkonusudur yoksa daha önceki örneklerinde olduğu gibi, Hıristiyan-Müslüman çatışmasının yeni bir biçimi ile mi karşı karşıyayız? Katliamlar üzerine Türk suskunluğunun nedenleri nelerdir? Niçin Ermeni katliamları, bir tek resmi politika tarafından değil, toplumun geniş kesimi tarafından da yok sayılmakta; Ermenilerin suçlu gösterilmedikleri nadir durumlarda bile konu üzerine tartışmadan açılmaktadır? Burada sınırlı bazı tesbitlerde bulunacağız ve genel özet bölümünde ulusal kimlik ve şiddet ilişkisi üzerine bazıtezler ileri süreceğiz. Konunun kendisini ayrı bir çalışmada ele almayı düşünüyoruz. 
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261 Joan Haslip, Der Sultan, a.g.e., s. 220 


262 “Abdülhamit yabancı güçlerin, Bulgaristan ve Bosna'da kıyıma uğrayan binlerce Müslümanın 
çektikleri acıyı görmezlikten gelip Hıristiyanların acılarını Müslüman barbarlığının kanıtları olarak göstermelerinden ... düş kırıklığına uğramıştı.” (Stanford J. Shaw, Ezel Kural Shaw, Osmanlı İmparatorluğu ve Modern Türkiye, İkinci Cilt, 5.264) 


263 Joan Haslip, a.g.e., s. 220 


264 Bir Alman gözlemcinin, bu ruh halini son derece doğru tesbit ettiğini görüyoruz. Gözlemi uzunluğuna rağmen aktarmakta fayda vardır; “O zamanki (1878 -T.A.) göçmenlerin sayısı bir tahmin yürütme yeteneğinde olan görgü tanıklarınca, 500.000 ile bir milyon arasında tahmin edilmekteydi. 
Kuşatma sırasında, eksi 15 derece soğukta kış kaçışlarında, bakımsız sığınma kamplarında ölenlerin sayısı yüz bine yaklaşmaktaydı. Bütün bunlar kulağı Rusya'da olan bir Bulgar ulusal devleti kurulurken oluyordu... Fakat bu Türklerin Avrupa'dan atılmaları yolunda yüz yıldır sürmekte olan amansız kavgânın sadece bir parçasıydı. Hıristiyan iktidarlar bu süreçte sadece din kardeşlerinin yanında yer aldılar. 
Durmadan kalıcı yeni yerleşim yerleri arayan göçmenlerin, muhacirlerin sefalet dolu tablosu Anadolu'nun değişmez bir parçası olmuştu. Bu nedenle Türk halkının, sürekli parçalanan Osmanlı İmparatorluğunda, Kafkasya'ya kadar uzanan Küçük Asya'yı kendi ulusal sığınakları (ricat edecekleri yer) olarak görmeleri anlaşılır bir şeydi. Yaşanan deneyler sürekli biçimde göstermekteydi ki, büyük imparatorluğunun diğer halklarının kendi kaderlerini tayin mücadeleleri bir varolma ve yok olma kavgasına dönüşüyordu. Son Anadolu kalesinin azınlık halkları, doğuda Ermeniler ve Kürtler, batıda Yunanlılar, bu onurlu halkın son mevziini havaya uçurmak için dinamit fitilini ellerinde tutmuyorlar mı?” (Gerhard Wiegand (Hrg.), Halbmond im letzten Viertel, s. 130-1, Münih 1970) 


265 R.H. Oavison, a.g.e. s. 331 


266 Ali Vehbi Bey, Abdül-Hamid, s. 12, 31. Aktaran E.Z. Karal, Osmanlı Tarihi, Cilt 8, s. 484. Ermenilerin iyi konumlarının onların iktisadi gücünden kaynaklandığını söyleyen Abdülhamit, bu gücü kırmak için Ermenil&re yoğun bir baskı politikası uygular. Bu doğrultuda, Ermeni burjuvazisine darbe vuracak kararlar çıkarmış ve tüm vilayetlere yollanan emirle, Ermeni tüccar, borsacı, vb. sıkı denetim ve kontrol altına alınmıştır. (Tahsin Paşa, Abdülhamit ve Yıldız Hatıraları, a.g.e., s. 133-134) 


267 E.Z. Karal, a.g.e, s. 145. Karal, Ermenilerin arasında bulunmuş ve onları çok iyi tanıyan bir zat 
diye tanıttığı, Sir Sykes'den oldukça övücü sözlerle bahsetmektedir. 


268 İngiliz Konsolos Yardımcısı Teğmen Dickson'un 1908 yılında söylediği bu sözleri aktaran, Salâhi 
R. Sonyel, İngiliz Belgelerine Göre Adana'da Vuku Bulan Türk-Ermeni Olayları (Temmuz 1908-Aralık 1909), Belleten, Cilt LI, Sayı, 201, s. 1247, Aralık 1987. Teğmen'in sözlerinin aktarıldığı kaynak; İngiliz Devlet Arşivi, Dışişleri Bakanlığı Belgeleri (FO), 371/560/37 689 Dickson'dan Sir Gerard Lowter'e Yazı, Van, 30.9.1908 


269 Mim Kemal Öke, “Şark Meselesi" ve I. Abdülhamid'in Garp Politikaları (1876-1909), Osmanlı 
Çalışmaları Ill içinde, s. 265, Istanbul 1982 


270 Joan Haslip, a.g.e., s. 230 

271 “Kan dökme yanlısı küçük grupla Ermeni ulusunun çoğunluğunu daima ayrı tutmuştur....Hattâ 
(Ermenilere) bir ayırım yapmadığını kanıtlamak için, Alman Imparatorunun İstanbul'u 1889'daki ziyaretinde, İmparatoriçe'ye nedime olarak Dişişleri Müşteşarı Artin Dadyan Paşa'nın kızı Evkine Nakkaşyan'la, Adliye Nezareti Müşteşarı Vahan Efendi'nin kızı Araksi Vahan'ı atamıştır.” (Orhan Koloğlu, a.g.e., S. 387) 


272 Orhan Koloğlu, a.g.e., S. 227, 432 
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273 Ara M. Sipanyan, Ermeni Jenosidinin 5 Evresi, Kurdistan Press, Sayı 16/8, Stockholm, Nisan 
1987. Sipanyan 1917 sonrasını üç ayrı evre olarak ele almaktadır. Biz sadece Osmanlı İmparatorluğu dönemindeki gelişmeleri ele aldığımız için sadece ilk üç aşamayı saydık. 


274 Bu saldırılara başlangıç tarihi olarak, 1828 yılını alanlar dahi vardır. Yeniçerilik kurumunun ortadan 
kaldırılması sırasında, bunlarla çeşitli ticari ilişkiler içinde bulunan 20.000 Ermeninin İstanbul'dan sürüldüklerine daha önce değinmiş bulunuyoruz. 


275 Yves Ternon, Tabu Armenien, a.g.e., s. 37 
276 Rakamları aktaran, Yves Ternon, a.g.e., s. 98 


277 Ermenilere karşı yürütülen sistemli sindirme politikası bir tek katliamlarla sınırlı değildir. Ermeniler, 
“normal” zamanlarda da değişik baskı biçimlerine maruz bırakılmaktadırlar. Anti-semit karakterdeki ekonomik baskı politikalarına değinmiş bulunuyoruz. Ayrıca, Tanzimat ile birlikte ortadan kalkan, Müsadere'nin, 20. yüzyılın başlarında dahi Ermenilere karşı uygulandığını görüyoruz. “Zengin Ermeniler içeriye atılıyorlar ve yeteri kadar para ödedikten sonra bırakılıyorlardı. Komşumuz da bir hafta kadar yoktu ve dün bütün aile tarafından törenle eve getirildi.” (Bayan Wiegand'ın annesine yazdığı bir mektuptan, 14.8.1905, Gerhard Wiegand (Ed.), Halbmond im letzten Viertel, a.g.e., s. 72). Vergi toplama sırasında köylülere işkence yapılması veya baskın, yağma, talan gibi zulümlerin ise olağan uygulamalar olduğuna daha önceki bölümlerde bolca değindik. Bu baskılar bazen öylesine boyutlar almaktadır ki, bir Müslümanın ölümüne yolaçtıkları için tüm bir köy halkının tutuklanması ve işkenceden geçirilmesi son derece doğal karşılanmaktadır. “Anlatılanlara göre, Ermeni huzursuzlukları başladığında (kastedilen 1894 yılındaki olaylardır -T.A.), İngiliz Büyükelçisi, bir Müslüman öldürüldüğü için, tüm erkek ahalisi tutuklanan ve işkenceden geçirilen bir köye karşı yapılan haksız uygulamaları prosteto etmiş. Sultan Elçiye soğuk bir şekilde bakmış ve demiş ki: ‘Ama anlamıyor musunuz; bir Müslüman öldürüldü. "(Joan Haslip, Der Sultan, Das Leben Abd ul-Hamids ll., a.g.e., s. 228) 


278 Generalmajor Ritter v. Steinitz (Hrg.), Zwei Jahrzehnte im Nahen Orient, Aufzeichnungen des 
General der Kavallerie Baron Wladimir Giesl, a.g.e., s. 117-8 


279 Dionys Rosenfeld Buchenau, Kreuz und Halbmond, s. 61, Leipzig 1900. Yazar, 66-72. sayfalar 
arasında görgü tanığı olduğu katliamları anlatmaktadır. 


280 Bu noktalardan bazıları şunlardır; a) Saldırılar biçok semtte aynı anda başlamıştır, b) Saldırganların 
büyük bir kısmı aynı elbise ve silahları taşıyorlardı, c) Gruplara genellikle softalar önderlik etmektedir, d) Bazı resmi görevlilerin saldırganlara silah dağıttığı ve saldıracakları yerleri gösterdikleri görülmüştür... vb. Notanın tam metni için bakınız; Bresnitz von Sydacoff, Die Christenverfolgung in der Türkei unter dem Sultan Abdul Hamid, a.g.e., s. 57-8 


281 Örneğin, Konsolosluk raporlarına göre, 1895 Ekimi'nde Trabzon'da ilk katliam borozan çalarak 
başlamış ve aynı gün öğleden sonra ikinci bir borozanla sona ermiştir. Bitlis'te ise başlangıç ve bitişin işareti bir boru çalarak verilmiştir.(Bresnitz von Sydacoff, a.g.e., S.3,4) 


282 Yapılan işkencelerin korkunçluğunu göstermek amacıyla birkaç örnek vermek gerekirse; 1895 
Erzurum: “Bütün bir gün ve gece boyunca Ermeniler, bıçaklanarak, vurularak öldürüldü ve et çengellerine asıldılar. Petrol ile ıslatılmış cesetler odun yığınlarının üzerinde yakıldı.” 1895 Harput: “Katliam on gün sürdü; 2800 Ermeni korkunç biçimlerde öldüler: Yanan evlerin içine atıldılar, baş aşağı asıldılar ve derileri yüzüldü, balta ve oraklarla parçalara ayrıldılar, üzerlerine petrol dökülerek canlı canlı yakıldılar, canlı canlı gömüldüler, kelleri kesildi, onlarcası birarada kurşunlandı. Kadınların göğüsleri kesildi ve parçalara bölündüler...” (Les Massacres d’ Arménie, témoignages des victimes, -Vorwort von Georges Clemenceau), s. 43, 122-4, Paris 1896; Aktaran, Yves Ternon, a.g.e., s. 76, 79) 


283 Mechveret (Fransızca ek), 1 Ekim 1896, No:20; Aktaran, Yves Ternon, a.g.e., s. 102 
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l BÖLÜM V MZ 
11. MEŞRUTİYET VE İTTİHAT VE TERAKKİ DÖNEMİ 


1 İttihat ve Terakki örgütünün iktidarı niçin tam olarak ele almadığı tarihçiler arasında önemli bir 
tartışma konusudur. Bize göre en önemli neden Partinin niteliği ve programıdır. İttihat ve Terakki örgütünü dağıtma emrini alması üzerine bir rapor hazırlayarak İstanbul'a yollayan, Rumeli Genel Müfettişi, Hüseyin Hilmi Paşa, örgütün niteliği ve amaçlarını son derece özlü biçimde dile getirmektedir. 
“Böylesine güçlü bir cemiyeti dağıtmak hayaldir. Kurucuları dürüst ve ciddi insanlar... Tek amaçları, devleti kurtarmak ve yüceltmektir. Bu amaca da 'saye-i şahanede' (Padişahın gölgesinde) ulaşmak emelindedirler. Kendileri ile ilişki kurulursa, her türlü anlaşmazlık ve karışıklık önlenmiş olur." (T.Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt Il, a.g.e., s. 20) Öte yandan İttihatçıların istemiş olsalardı dahi, AÂbdülhamit'i devirip devirmeyecekleri de cevabı verilemeyecek açık bir sorudur. İttihat ve Terakki'nin en örgütlü yer olduğu ordu da dahil olmak üzere, Padişah'ın, halk içinde hâlâ geniş bir desteği vardır. 
Hürriyet ilânı sonrası yapılan gösterilerde, temel slogan, “Padişahım çok yaşa”dır. Örneğin, Edirne'de, bazı subaylar, gösteriler sırasında, Padişah'ı övücü pankartları indirmek isteyince kendi erleri tarafından tartaklanırlar ve durumdan kuşkulanan erler, Padişah'ın akibetini öğrenmek için 300 arkadaşlarını İstanbul'a yollarlar. Meşrutiyet ilânından sonra da İstanbul'da sık sık Padişah'tan yana, Anayasa'ya ve özellikle Hıristiyanların mecliste temsil edilmelerine karşı çıkan gösteriler yapılır. Ordu içinde ayaklanmalar olur. (1908 Ekim'inde meydana gelen böylesi bir ayaklanma, Makedonya'dan getirilen birlikler sayesinde bastırılabilir.) Bundan bir yıl sonra bile, İstanbul'daki karşı- devrimi bastırmaya giden hareket ordusu subayları, gerçek amaçlarını saklayarak, erleri “Padişah'ı kurtarmaya gidiyoruz", diyerek kandırmışlardır. Bu örneklerin de gösterdiği gibi, İttihat Terakkiciler isteselerdi dahi Padisah’ı devirecek kitlesel desteğe sahip değildiler. 


2 Feroz Ahmad, İttihat ve Terakki, s. 41, İstanbul 1984 


3 “1908 hükümet darbesi devrimci bir hareket olarak nitelenemez, çünkü değildi.” (Feroz Ahmad, İttihat 
ve Terakki, a.g.e., s. 41) 


4 Örneğin Bursa'da bulunan Abdülhamit'in süt yeğeni, Fehim Paşa kaçarken yakalanıp linç edildi. (Sina 
Akşin, Jön Türkler ve İttihat ve Terakki, a.g.e., s. 85) 


5 “Artık grevler zabıta ve asker gücüyle bastırılıyor, elebaşı ve teşvikçiler yakalanıyordu. Bu yüzden 
çatışmalar çıkıyor, bazı işyerleri yıkılıyordu.” (Sina Akşin, a.g.e., s. 99) Bu çatışmalarda birçok işçi yaralanıyor, ölenler oluyordu. (Daha geniş bilgi için bakınız, Oya Baydar, Türkiye İşçi Sınıfı Tarihi, Frankfurt 1981. Ayrıca Dimitr Şişmanov, Türkiye İşçi ve Sosyalist Hareketi, Kısa Tarih 1908-1965, s. 
41-41, İstanbul 1990) 


6 Y.A. Petrosyan, a.g.e., s. 326 
7 Tarık Zafer Tunaya, Türkiye'de Siyasi Partiler, Cilt il, a.g.e., s. 388 
8 Konu üzerine yapılan tartışmaların kısa bir kronolojisi için bakınız, T.Z. Tunaya, a.g.e., s. 388-392 


9 Konu üzerine araştıran tüm tarihçiler, etkisi konusunda farklı fikirler ileri sürmekle birlikte, 31 Mart 
olayında İngiliz parmağı olduğunda hemfikirdirler. Buna karşılık, Selanik'ten ayaklanmayı bastırmak için yola çıkan “Hareket Ordusu”nun da Almanlar tarafından finanse edildiği iddia edilmektedir. (Sina Akşin, 
31 Mart, Ankara 1970'den aktaran Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Gilt HI, a.g.e., s. 318) Fakat bu 
son derece kuşku götürür bir iddiadır. “Bu iddianın doğruluğu şüpheli olmakla birlikte, Hareket Ordusu'nun İstanbul'a girişiyle sonuçlanan 31 Mart irtica olayı, Batı çevrelerinde bir Alman zaferi ve bir İngiliz yenilgisi olarak yorumlanmıştır.” (Doğan Avcıoğlu, 31 Mart'ta Yabancı Parmağı, s. 58-9, Ankara 
1959) 
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10 Doğan Avcıoğlu, bir önceki dipnotta değindiğimiz eserinde, bu ayaklanmanın iplerinin tümüyle 
İngiliz emperyalizminin elinde olduğunu ileri sürmektedir. Bu bakışa göre, Türkiye'de, İttihatçılara ve Kemalistiere karşı yapılan tüm ayaklanmalar emperyalizmin oyunudur. (Örneğin Cumhuriyet'in itk yıllarındaki Kürt ayaklanmaları da.) 31 Mart'ın gerici bir ayaklanma olduğu oldukça geniş kabul gören bir görüştür. Bunun değişik bir temellendirmesini de Yalçın Küçük'te görmekteyiz. Ayaklanmanın dinci temelde bir “irtica” hareketi olarak değerlendirilmesine karşı çıkan Küçük, onun gericiliğini “İttihat ve Terakki düşmanlığı gericiliktir” teziyle açıklamaktadır. (Aydın Üzerine Tezler, Cilt 3, a.g.e., s. 295) 


11 Doğan Avcıoğlu, a.g.e., s. 84 


12 Sina Akşin, a.g.e., s. 125. Ayaklanan askerler, abdest almak ve namaz kılmak için kendilerine 
zaman tanınmadığından ve çocuk yaştaki genç subaylardan emir almaktan şikâyetçidirler. Kendilerine taleplerinin ne olduğu sorulduğunda, bazı bakanların istifa etmesi, Şeriatın geri getirilmesi, Müslüman kadınların sokağa çıkmasının yasaklanması gibi talepler ileri sürmüşlerdir. Gerek taleplerin ileri sürülüş şekli, gerekse içeriklerinin niteliği, ayaklanmanın fazla düşünülmüş bir özelliğe sahip olmadığını göstermektedir. 


13 Ayaklanmacıların, öldürmek istedikleri, Meclis Başkanı Ahmet Rıza Bey ile gazeteci Hüseyin Yalçın'dı. Yalçın Küçük, ölüm olaylarının, yanlış bir benzetme sonucu olduğu konusundaki yaygın kanıya katılmamaktadır. Ona göre, bu yakalanan ayaklanmacıların, cezadan kurtulmak için buldukları bir yöntemdir. Cinayetlerin niçin işlendiği konusuna ise konumuzla ilgili olmadığı için burada girmiyoruz. 
(Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt 11, s. 632-647, Ankara 1985) 


14 T.2. Tunaya, a.g.e., s. 381 


15 Celal Bayar, Ben de Yazdım, Cilt 2, s. 516, İst 1965. Aktaran Nurşen Mazıcı, Türkiye'de Askeri 
Darbeler ve Sivil Rejime Etkileri, 5.82, İstanbul 1989 


16 Yalçın Küçük, Aydın Üzerine Tezler, Cilt ll, a.g.e., s, 633 


17 TarıkZafer Tunaya, demokratik sistemin daha doğmadan boğulmasını iki önemli faktöre bağlıyor; 
“İkinci Meşrutiyet'in siyasal hayatında dışta ve içte oluşan iki tıkanıklık üzerinde dikkatle durulmalıdır. 
Kalkınma yollarını tıkayan Batı emperyalizmi, demokratik yolları tıkayan İttihatçı politika -ki buna muhalefet de başvurmuştur.” (Türkiye'de Siyasal Partiler, Cilt lil, a.g.e., s. 372) Dönemin ingiliz Dışişleri Bakanı, Sir Edwards Grey, İstanbul'daki Büyükelçiliğe gönderdiği bir yazıda, İngiliz Hükümetinin Türk demokrasisi konusundaki fikirlerini çok açık bir biçimde dile getirmiştir; “Türkiye gerçekten meşrutiyet idaresini kurar ve bunu yaşatıp kuvvetlenirse, bu halin sonuçları şimdiden hiçbirimizin göremeyeceği derecede daha ileriye varır. Bunun Mısır'da etkileri müthiş olur, ta... Hindistan'da da kendini hissettirir, duyulur. Şimdiye kadar her nerede Müslüman tebamız varsa, diyebilirdik ki, dinlerinin başkanı (halife) tarafından idare edilen ülkelerde merhametsiz bir istibdat vardır. Halbuki bizim istibdatımız şefketlidir... Fakat Türkiye'de şimdi bir parlamento hayatı başlarsa ve işler de düzelirse, Mısır'da meşrutiyet isteği çok kuvvetlenecek, bizim buna karşı koyma gücümüz çok azalacaktır...” 
İngiltere'nin sömürgeler politikası açısından Meşrutiyet rejiminin başarılı olamaması gerekiyordu. (D. 
Avcıoğlu, a.g.e., s. 35-6) 


18 Şerif Mardin, Din ve İdeoloji, s. 55, İstanbul 1983 

19 T.Z. Tunaya, a.g.e., s. 375 

20 İttihatçılar, “bu davranışlarıyla, ideoloji ve belirli bir yöntemden tamamen yoksun olduklarını ispat 
ediyor, kamuoyunda hayal kırıklığı ve inançsızlığın doğmasına yolaçıyorlardı.” (Feroz Ahmad, a.g.e., s. 181) 


21 1909'da uygulamaya konan sıkıyönetim, 1912 Temmuz'una kadar süresiz devam etmiş ve 15 
günlük bir aradan sonra, 8 Ağustos'ta yeniden ilân edilmiştir. 
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22 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 171 

23 Doğan Avcıoğlu, 31 Mart'ta Yabancı Parmağı, a.g.e., s. 84 

24 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 266 

25 T. Z. Tunaya, a.g.e., s. 399 

26 Bu yemin, 1906'da Selanik'te kurulan, Osmanlı Hürriyet Cemiyetinin yeminidir. Daha önce kurulmuş 
olan İttihat ve Terakki cemiyeti, 1906 ile birlikte bu yeni örgüte ismini vermiş ve ona bağlanmıştır. 1908 
sonrası yönetime gelen ve belirleyici olan, Selanik'te kurulan örgütün kadrolarıdır. Yukardaki yemin sırasında yapılan tören ise, Mason örgütlerinden alınmıştır. Gözleri kapalı bir eve getirilen aday üye, yine gözleri kapalı bir odaya sokuluyor, sağ eli masanın üzerinde duran Kuran'a, sol eli tabanca ve hançer üzerine konuyor ve sonra yukardaki yemin ettiriliyordu. Yeminden sonra üyenin gözleri açılıyordu. 
Karşısında, omuzlarından ayaklarına kadar kırmızı bir kumaşa bürünmüş, yüzleri, yanlız gözleri göz yerleri açık, siyah maskeli and içme kurulunu gören üyenin ilk tepkisinin ne olduğunu tahmin etmek zor değildir. Artık tam üye olan, adaya, Cemiyete alındığı bildiriliyor ve artık “kardeşlerinden” her türlü yardımı göreceği ama “ihaneti” halinde “bizzazure” öldürüleceği yeniden hatırlatılıyordu. Sonra yine gözleri bağlanan üye, ilk alındığı yere götürülüp bırakılıyordu. (Sina Akçin, a.g.e., s. 61-62) 

27 Sina Akşin, a.g.e., s. 64 

28 T.Z. Tunaya, a.g.e., s. 417 

29 T.Z. Tunaya, a.g.e., s. 419 

30 Refik Halit Karay, Bir Ömür Boyunca, s. 48 


31 Sabık Maarif Memurlarından Süleyman Sırrı; Bekir Ağa Bölüğü'nde, Orada Neler Gördüm, aktaran, 
Tarih ve Toplum Dergisi, sayı 73, s.57(441), Ocak 1990 


32 a.g.e., s. 421 

33 a.g.e. 

34 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 113 

35 Sina Akşin, a.g.e., s. 149 

36 Aktaran, Yusuf Hikmet Bayur, Türk İnkilabı Tarihi, a.g.e., Cilt 2, Kısım 4, s. 476 
37 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 112 

38 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 115 


39 Feroz Ahmad, a.g.e., s. 112. Bu dönemde çıkartılan diğer kanunların ayrıntılı bir listesi için bakınız, 
Sina Akşin, a.g.e., s. 144-46 


40 T. Z. Tunaya, a.g.e., 5. 354, 41 Nolu dipnot 
41 a.g.e. 
42 Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, a.g.e., s. 353 


43 Refik Halit Karay, a.g.e., s. 177 
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44 Bu olay 1908 yılında olmaktadır. Yeni yeni örgütlenmeye başlayan muhalefeti tehdit amacıyla, 
sadece bazı üyelerinin tutuklanması ile yetinilmemektedir. "İzmir'de Sabahattin'in propagandacıları hapsolundu. Bu &snada Doktor Nazım oradaydı. (İttihat ve Terakki'nin önde gelen bir lideri -T.A.) 
Tehdidinitamamlamakiçin hapisaneden henüz muhakeme olunmamış, hüküm giymemiş bir mevkufu emredip darağacına çekti. Bu idam herkesi yıldırdı. Tabii bu müthiş bir cinayetti.” (Dr. Rıza Nur, Hayat ve Hatıratım, Cilt I-I, s. 265, İstanbul 1967) 

45 Meşrutiyet dergilerini tarıyarak, bu bilgileri aktaran Taner Timur'a bu vesile ile teşekkür ederiz. 


46 Ali Nejat'Ölçen, Osmanlı Meclisi Mebusanında Kuvvetler Ayrımı ve Siyasal İşkenceler, s. 99, Ankara 
1982 


47 RetikHalit Karay, a.g.e., s. 141-2 
48 a.g.e., S. 142 
49 Süleyman Sırrı, Bekir Ağa Bölüğü'nde, Orada Neler Gördüm, s. 57 


50 İki Devrin Perde Arkası, Yazan Samih Nazif Tansu, Anlatan Albay Hüsamettin Ertürk, s. 369, 
Istanbul 1964 


51 a.g.e., s. 205 

52 Süleyman Sırrı, a.g.e. s. 58 

53 a.g.e., s. 59 

54 a.g.e. 

55 “Hapisaneden çıkarken zindancı Mülâzım Salim'in zavallı, masum... mevkuflarını dövdüğü kanlı 
kızılcık değneği ile ham deriden yapılmış karbacınıjandarmaMustafa'ya odasından çaldırdım. Yatağımın pamuğu içine soktum. Evime getirdim. Lütfi Fikri'yi çağırttım... değnekle kırbacı verdim. Lütfi Fikri bir mebusun haksız olarak aylarca hapsedilmesi hususunda hükümetten bir istizah yaptı. Bu kırbaç ile değneği kürsüden gösterdi.” (Dr. Rıza Nur, a.g.e., s. 345) 

56 Ali Nejat Ölçen, a.g.e., s. 100 

57 a.g.e., s. 116 


58 Ali Nejat Ölçen, a.g.e. Hükümet yetkililerinin ileri sürdükleri tezler, s. 97-118 arasında yayınlanan 
görüşme tutanaklarından seçilmiştir. 


59 Ermeni katliamlarında özel görev üstlenen bu teşkilata ilişkin devlet belgeleri henüz yayınlanmamıştır. Konuya ilişkin bilgiler, T.Z. Tunaya, a.g.e., s. 275-299'dan alınmıştır. 


60 Bu örgütün Ermeni katliamlarında oynadığı rol ayrı bir çalışmada ele alınmaya çalışılacaktır. 

61 Örgütün tümü, Kurtuluş savaşından yana tavır almamıştır. İstanbul'daki hükümetin yanında tavır 

alan bazı Teşkilat-ı Mahsusa üyelerinin, Ankara'ya karşı çeşitli ayaklanmalar düzenlediklerini biliyoruz. 
. Örneğin, Ahmet Anzavur kendi adıyla bilinen ayaklanmaları örgütleyen bir Teşkilat-ı Mahsusa üyesidir. 

62 Hüsamettin Ertürk, İki Devrin Perde Arkası, a.g.e., s. 369 


63 a.g.e, s. 367 
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64 a.g.e., s. 287 


65 H. Ertürk'ün, Teşkilat-ı Mahsusa tecrübesi ve bilgileri, bu İngiliz casusunun yakalanmasında işe 
yaramıştır. Ertürk, casusa yaptıkları işkenceyi, kendisi yapmamış gibi üçüncü bir ağızdan aktarmaktadır. 
"Onu penceresi tavanda olan bir odaya hapsetmişlerdi. Yediği yemekler bir ziyafet masasına yakışacak kadar zengindi. Ne isterse veriliyor, fevkalâde ikram olunuyordu. Fakat dışarı çıkmasına, tuvalete gitmesine dahi müsaade olunmuyordu. Odasında bir oturak vardi. İhtiyacını ancak onunla karşılıyordu. 
Tam on gün, havasına tahammül edilemiyen bu odada yaşamış, çıldıracak bir hale gelmişti. Koku müthişti, yatamıyor, uyuyamıyor, nefes alamıyordu. Mukavemeti kırılmış, dehşete düşmüştü. Nihayet onuncu gün, her şeyi söyleyeceğini bildirmişti..." (a.g.e., s. 287) 


BÖLÜM vi l 
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Yukardaki “işkence yasağı”, bu göreli anlamı içinde anlaşılmalıdır. 


5Dr. M. Cevat Akşit, a.g.e., s. 107 > 

6 a.g.e., s. 50 

7 Bir Hıristiyanı öldüren on yeniçerinin hepsinin birden idam edilmeleri, Kanuni Süleyman'ın ekilmiş 
tarlalara zarar verenleri dahi idamla cezalandıracağını ilân etmesi ve böyle de yapması, Yıldırım Beyazıd'ın suistimallerinden dolayı bütün kadıları bir eve toplayıp yakmaya karar vermesi, Sultan IV. Mehmet'in Edirne'de saray duvarını yardırıp, mezalim dinlemek için bir ‘Adalet Köşkü' yaptırması gibi her yerde tekrar edilen meşhur örneklerin benzerlerini tarih kitaplarında bulmak mümkündür. Bazı başka örnekler için, Halil İnalcık, Adaletnameler, a.g.e. 50-76 

8 Avcıoğlu, Türklerin Tarihi, Cilt IV, s. 1619 


9 Max Weber, Wirtschaft und Geselschaft, s. 516-6, 5. Baskı, Tübingen 1976 
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10 Örneğin, genel eşitlik ilkesini 1839'da ilän etmelerine rağmen, konuya ilişkin hukuki düzenlemeleri 
ancak 1880'lerin başında getirmişlerdir. 


11 Stanford Shaw, Osmanlı İmparatorluğunda Azınlıklar Sorunu, s. 1004, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 
Türkiye Ansiklopedisi, Cilt 4, Istanbul 1985 


12 Şevket Süreyya Aydemir, Enver Paşa, Cilt I, 5.16, Ankara 1972 

13 Bu durum sadece devlet adamlarınca değil, muhalefetçe de biliniyor ve temel sorun olarak ele 
alınıyordu. Örneğin, Namık Kemal, İbret gazetesinde, 1872 yılında şöyle yazıyordu; “Osmanlı devleti bünyece kuvvetli ve büyük himmet sahibi bir vücutken, birçok illetlerin.zaman içinde birbirlerini kovalaması ile kuvvet ve takati kesilmiş ve siyaset dilinde “Hasta Adam’ ünvanı ile anılmaya başlamıştı... 
Yalnız mülkün taksiminde, önlenmesi mümkün olmayacak müşkülat ile, Rusya'nın bu taraflara doğru akıp gelmesinden, bütün medeniyet cihanı için meydan alabilecek tehlikeler, bizim (yani Osmanlı devletinin) bekâmıza (varlığımıza, devamımıza) sebep oluyordu." (Aktaran, Şevket Süreyya Aydemir, a.g.e., S. 16) z 

14 Norbert Elias, Studien über die Deutschen, s. 13, Frankfurt/M 1990 

15 Bernard Lewis, Modern Türkiye'nin Doğuşu, s. 127 

16 Norbert Elias, a.g.e, S.9. 

17 Stanford Shaw, a.g.e., s. 1005 

18 Ş. Hanioğlu, Bir Siyasal Örgüt Olarak Osmanlı İttihad ve Terakki Cemiyeti ve Jön Türklük, s. 620 
19 Şükrü Hanioğlu, a.g.e., s. 633 

20 Doğan Avcıoğlu, Türkiye'nin Düzeni, Cilt I, s. 122 

21 Çetin Yetkin, Türk Halk Hareketleri ve Devrimler, 5.265 

22 Dış güçlerin dayatmalarıyla verilen bazı tavizleri elbette buraya eklemek gerekmektedir. Örneğin, 
1896 yılında Osmanlı Bankasını basanlar serbest bırakılırlar ama peşinde devletçe planlanan örgütlü 


katliam ile sadece İstanbul'da 12.000 Ermeni öldürülerek baskıncılara karşı gösterilmekzorunda kalınan “anlayışlı” tavrın intikamı alınır. 
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EKI 
ZANAATKÂRLAR KANUNU İÇİNDE 
CEZA HUKUKU İLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLER * 


Töhmet ve Töhmete Dair İşler 


Bir kişi için suç işledi dense ve o da kaçsa, oğlu, kardeşleri, akrabası, dostları, kefilleri, köy veya mahalle sakinlerinden ve orada oturanlardan onu bulmaları istenir. Bir yerde derbend koruyucuları görevlerinde kusur ve ilgisizlik gösterseler ve yolcuların bu yollarda kaybolan erzaklarını çalanı bulamazlarsa, kendileri öderler. Çünkü derbend koruyuculuğu onların görevidir. Kadılar, müderrisler, şeyhler, imamlar, hatipler ve bunlar gibi makam ve cihed sahiblerini cezalandırmak gerekse bunu yapmayalar. Ona kadının sert bir şekilde yapma diye söylemesi cezadır. 
Hapsedilmeleri de uygun değildir. Hapsedilemezler. Divana arzedilirler. 
Ancak büyük suç işlerler ve kefil de bulamazlarsa, kaçma ihtimalleri de varsa ozaman hapsedilirler. Bir kişiye hırsız veya kahpe diye'mahalle veya köyü halkı şikâyetçi olup kovmak ve uzaklaştırmak isterlerse, bu kişinin suçu insanlar arasında açıkça bilinse mahallesinden veya köyünden kovulur. Ve sürgün edilir. Eğer gittiği yerden onu kabul etmezse şehirden sürülür. Ancak o kişi belki pişmanlık duyar da yaptığı kötü işten vazgeçer diye birkaç gün beklenir. Eğer vazgeçmezse o zaman sürülür. Kız veya oğlan kaçıran kişinin, ahlâksızlık için yabancının evine girenin, kadın ve kız kaçırmak isteyen kişilerin ve yardımcılarının cezalandırılmaları en ağır biçimde bir ceza olmalıdır ki, bu da ekmeğini kesmektir.** Zorla kadın kız kaçırıp nikâhlayana, yine zorla boşattırıla, sakalını kesmek suretiyle en ağır ceza verile. Esirleri çalan, kandıran, dükkân soyan ve birkaç kez hırsızlığı görülen kişileri cezalandırmak ve asmak gerekir. Pezevenklik ya- 


(9) Zanaatkârlar Kanunu (Kanun-name-i Ehl-i Hıref), Hazırlayan, Abdullah Uysal, Kültür ve Turizm 
Bakanlığı Yayınları, Ankara 1982 


(**) Bunun, yanlış bir tercüme olup, aslının 'kemidini kesme' olma ihtimali vardır. 
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panın eli dağlanmak suretiyle cezalandırılır. Bir bölüm halk içinde hırsız bir adam bulunsa, orada yaşayanlara buldurulur. Bulamazlarsa halk hapsedilir. Bu durum divana arz olunur. Gelen fermana göre hareket edilir. Bir köyde veya mahallede adam öldürülse veya dükkân basılıp büyük zarar görseveya bir köyde hırsızlık, haramilik olsa hırsız onlara buldurulur. Eğer bir kişinin elinde veya evinde hırsızlık bir şey bulunsa, o da bunu satın aldım dese, satan kimse ona buldurulur. Bulunamayıp zanlı görülenlerden ise işkence edilir. Ta ki bulup getirip kadıya teslim edinceye kadar veya dışarıda bulduğunu isbat edinceye kadar işkencede ihtiyatlı davranılır. 
Durum tamamen açıklığa kavuşmadan adam ölmemelidir. Eğer işkencede ölürse dava edilmez. 


Kervansaraycılar 


Kervansaray işletenler emin ve güvenilir kişilerden olur. Kervansaray halkına her sabah gerekli müsaadeyi vermeden önce yolculardan sorarak kimsenin mallarında ve elbiselerinde hırsızlık ve kayıp olmadığını belirlendikten ve araştırıldıktan sonra kervansaray kapıları açılır. Yolcuların çıkmasına izin verilir. Eğer kervansaraycı bu işlemleri yaptıktan ve izin verildikten sonra kervansaray halkından birisinin bazı şeyim gitti veya çalındı diye itiraz etmesi geçerli değildir. Kervansaray halkından birisinin kaybolduğunu söylediği için araştırma yapılır. Kusurlu görülürse kervansaraycıya zorla ödetilir. Eğer kervansaraydan çalınan şey dişardan kervansaray delinmek suretiyle alınmış ise suçlu ve zanlı olanlar tutulup, hırsız bulundurulur. Çalınan şey şer'i kanunlara göre ödettirilir. Eğer kervansaray içinde olanlardan bazısının dışardan olan hırsızla işbirliği yaptığı şüpheli ise, o da şer'i usülle araştırılıp hırsız bulundurulur. Bu şekilde de bulunmazsa ve kervansaray mahalle içinde ise mahallede oturanlar da araştırılıp hırsız bulunur. 


Yankesicinin Cezalandırılması 


Yankesici, yankesicilik yapmayı adet haline getirmiş ise eli kesilir. Adeti değilse ceza olarak kollarına bıçak sokulup gezdirilir. Şehirlerde, köylerde ve evlerde ateşe sokup yakarlarmıs. Suçu bilerek ve isteyerek yaptığı kesinlikle belirlenirse asılır. Hırsız sipahilerden birisi olup, cezalandırılmayı hak etmiş ise hapse atılıp Padişaha arz edilir. Hırsız olanlar işkence sonunda itiraf etse, itirafından başka delil de bulunursa bu itiraf geçerlidir. 
Hırsızlığı açığa çıkan kisi başka kişi için de ortağımdır dese zanlı olur ve levend taifesinden ise işkence yapılır, değilse sadece hırsız sözüyle işkence edilmez. Kadı suçlu için görevlilere bir belge vermelidir. Yetkililer buna göre o kimseyi asarlar. Insan organından birinin kesilmesini öngörüyorsa 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keser. Kadı bu hususta herhangi bir engellemeye ve cezayı geciktirmeye gitmeyip, suçun işlendiği yerde yerine getirir. Soyguncunun, haraminin ve katillerin cezalandırılmalarında yetkili sancak beyidir. Af olan yerde ceza bedeli olarak akçe alınması kanuna aykırıdır. Cezalandırılan kişilerden ayrıca para cezası alınmaz. Ancak af ilân edilince ceza vergileri tımar sahibinindir. Yaya, müsellem, yörük ve doğancı toprakları, vakıf ve mülk araziye hırsız girerse buldurulur. Bulamazlarsa onun ceremesini çekerler. 
Hırsız bunların yerlerinden olursa cezalandırılmaları diğerlerinde uygulandığı gibi yapılır. 
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EK 
OSMANLI KANUNNAMELERİNDE İŞKENCE VE 
YÖNETİCİ ZULMÜ İLE İLGİLİ BAZI HÜKÜMLER” 


A- İŞKENCE İLE İLGİLİ OLANLAR 


I- 1328 yılı Kütahya İl Kanunu: 

Madde 21 : “... Suçlunun veya suçlananların (zanlıların) cerimesi vilayet kadılığınca veya bağlı yargılama yetkisine sahip mahkemelerce tesbit edilip açıklanmadan ve infazı için yetkililere teslim edilmeden kişilerin alıp götürülmesi, kendilerine işkence yapılması ve cezalandırılmaları Şeriat hükümlerine ve kanunlara göre olamaz, yasaktır ve bir yetki tecavüzü olur. 
Eğer suçlular, suçlanan sanıklar suç işlemede devam ediyorlarsa, mahke- 
, mede bulunmaları için yapılan çağrılara rağmen gelmiyorlarsa, inat ediyorlarsa bu durumda, olayı araştırmaya kadılıktan ayrıca karar almaya gerek görülmeden, bu kişiler kendilerine baskı yapılarak, zor kullanılarak mahkemeye getirilirler, bu yasak değildir. Bütün örfi davalarda, dava ... 
yetkili yargıçlarca görülür.” 


ll- 1524 yılı Mısır Kanunnâmesi, (Amirlerin Durumu): 

Madde 20 : “Şimdi mevcut olan idari amirleri ( ve diğer görevliler kesimi. .), yılın mahsulünün ne olduğu, ne alındığı ve makbuzlara göre ne miktarının teslim edildiği, geriye ne kadar toplanmamış gelirin kaldığı hesaplanmalı ve alınmamış gelirler bütünüyle tahsil edilmelidir. Geriye kalan borçların ödenmemesi ve bu konuda acizlik gösterilmesi durumunda, bu kişilerin malları, elbiseleri satılıp tahsil edilmeli. Yetmez ise kefili varsa gerisi kefilinden alınmalı. Bunun olmaması durumunda kişinin kendisine işkence yapılarak sakladığı, göstermediği neyi varsa kendisine söyletilmeli ve buradan kalan alınmalıdır... Ve ayrıca bu kişiler devletin 


(9) Ömer Lütfü Barkan'ın, Osmanlı İmparatorluğunda Zirai Ekonominin Hukuki ve Mali Esasları, (Kanunlar), Istanbul 1943, adlı eserinden derlenmiştir. 
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malını gizlemeye ve yemeye cesaret ettikleri için, bu suç nedeniyle Beylerbeyiaracılığı ile asılmalıdır.” 


B- YÖNETİCİ ZULMÜ İLE İLGİLİ OLANLAR 


l- 1519 yılı Karaman Vilayeti Kanunnämesi 

Madde 10: “Bu bölgenin atlı askerlerinin çoğu, taşraya gittiklerinde kondukları yerlerde evlerden yem ve yemek alırlarmış. Bu yasaktır. .” 
Madde 12: “Hırsızlıkla suçlananları subaşılar ve yetkili idari amirler Kadılık makamına iletmeden onlardan cerime alırlarmış... Kadılık makamına çıkarılmadan ve kadılık kararı alınmadan kişiden cerime alınamaz.” 
Madde 13: “Karaman vilayetinin hırsızlıkla suçlanan bazı kişileri bu vilayetin cerimelerini... toplama yetkisini (idari amirlerden) alırlarmış. Bunlar yanlarına aldıkları, kendileri ile aynı yapı ve karaktere sahip, 15-20 kişi ile tahsilata çıkar ve gittikleri köylerde halktan zorla koyun, kuzu ve at yemi alırlarmıs. İstenileni vermeyenler, karşı çıkanlar ise kadıya çıkarılmadan, durumu araştırılıp suçu saptanmadan ayağından asılır, kendisine çeşitli baskılar yapılır, tehdit edilir ve bu kişilerin alabildikleri kadar akçaları alınırmış... Böylelerine iş verilmemeli ve böyle kişiler görevlendirilmemeli. 
Bu işlemler yasak kılınmalıdır. Kadının kararı olmaksızın kimse tutulamaz (alıkonamaz) ve kişilerden parasız yem ve yemek alınamaz. Bu kurallara uymayanlar kadılarca takip edilmeli ve ısrar durumunda durum gereğinin yapılması için üst makamlara iletilmelidir.” 


ll- 1584 yılı İç İl Livası Kanunu 

Madde 43: “Bahsi geçen vilayette sancak beyinin mehterleri yılda birkaç kere halkın arasında dolaşır, ‘oğlan evlendirdiniz, kız çıkardınız, bizim de sizlerden beşer akça alma hakkımız var”, diyerek, kanunsuz (haksız) halkın paralarını alır, mallarını gaspederlermiş... Bu şekilde davranış kanun ve emirlere aykırıdır ve yasaktır. Başvurulmasın, başvuranlar da kesinlikle menedilsin.” Madde 50: “Suçlanan kişinin cerimesi il kadılıklarında - müfettiş huzurunda suçu ve cerimesi tesbit edilip açıklanmadıkça ve gereğinin yapılması için yetkili mercilere (adli icra görevlilerine, kurullarına) iletilmedikçe kişiyi cezalandırmak, cerime almak şeriata ve kanunlara aykırıdır. Suçlanan gecikmeye sebebiyet verir, inad eder mahkemeye gelmezse, bu halde kendisine zor kullanılır ve mevcuden, (zor kullanılarak) mahkemeye getirilir. 


111- 1528 yılı Malatya Livası Kanunu - 

Madde 9: “Sancak beyleri, subasıları her yıl şehirlerden ve köylerden her evden bir kişiyi çayır, çeltik biçmek ve ayıklamak için kendi çayır ve çeltik tarlalarında çalıştırırlarmış, bunlara ot biçtirir, çeltik biçtirir, ayıklatır ve taşıtırlar ve bu insanları işlerinden alıkoyarlarmış. Bu zulümdür, adaletsizliktir. Bu nedenle kaldırılmıştır. Sancak beyleri ot, çeltik biçmek... 
için ırgata ihtiyaç duyarlarsa, ücretini ödeyerek ırgat tutup bu işleri yaptırmalıdırlar, halkı incitmemelidirler.” Madde 10: “... Bazı subaşıları adamları ile köylere gittiklerinde köy halkında konaklar ve zor kullanarak yem ve yemek alır ve Müslümanları incitirlermiş... Bunlar tamamen Padişahın emrine aykırıdır ve adaletsizliktir. Bu nedenle kaldırılmıştır...” 


IV- 1559 yılı Malatya Livası Kanunu 

Madde 7: “Sancak beyleri... her yılda bir kere kış erzakı diyerek her köyden bir miktar buğday, arpa, birer davar, bir miktar bal, yağ, saman... 
toplarmış. Bu adaletsizlik ve zulümdür, Padişahın yüksek emriyle kaldırılmıştır...” 


V-1540 yılı Boz Ulus Kanunnâmesi 

Madde 10: “... Görevliler tahsilat sırasında 50 akçeyi beylik için aldıktan sonra 5 akçe kendileri için muamele parası olarak alırlarmış. Bu açık zulümdür. Bu nedenle kaldırılmıştır...” Madde 14: “Padişah hazretlerinin haslarının, tamamen serbest olduğu kanuni bir karardır. Boz Ulus ve diğer hassaların cürüm ve cinayetlerine beylerbeyi ve subaşıları müdahelede bulunamazlar. Cezalandırılması gereken bir suçun işlenmiş olması durumunda, kişi suçun olduğu yerde yargılanmalı, genel hükümlere göre cezalandırılmalıdır...” 


VE Kanuni Süleyman Devri Niğbolu Vilayet Kanunu 

Madde 10: “Serbest olan subaşıların, çeribaşıların ve dizdarların (kale beylerinin) tımarlarına sancak beyleri karışamaz. Eğer bu tımarlarda bir kişi asılmayı veya organ kesilmesini gerektiren bir suç işlerse, bu kişiler sancak beyi yardımcıları tarafından, o yer kadılığı aracılığıyla cezalandırılırlar. Bu kişiler başka bir kadılıkta yargılanıp cezalandırılamazlar ve bu kişilere ceza vereceğiz diyerek yargılamadan malı alınamaz.” Madde 19: “Sipahiler, subaşı ve sancak voyvodaları (güvenlik sorumluları) gittikleri köylerde zor kullanarak atlarına yem, otluk, koyun, tavuk alamazlar ve bunun için evlere salma yapamazlar. Bunları ancak karşılığını ödeyerek alabilirler. Istediklerinin olmaması durumunda bulunması için halkı zorlayamazlar. Aksi durumlarda olaya kadılar müdahele etmeli ve menetmelidirler...” Madde 20: “Kadılar bulundukları vilayette zulüm yapıldığını bilmelerine rağmen, olaya müdahele etmez veya gerekenin yapılması için durumu üst makamlara iletmezlerse, bu durum görevlerinden alınmalarına neden olur.” 
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VII- 1524 yılı Mısır Kanunnämesi 

Madde 12: “Kaşifler (bucak müdürleri) ülkeyi Bedevilerin ve asi Arapların kötülüklerinden korumalıdırlar. Bedevi Arabın çeşitli biçimde isyan durumu, ayrımcı ve düşmanca tavrı, taşkınlığı olursa, kendilerine fırsat verilmeden hemen ele geçirilmeli ve başları kesilmelidir. Atı ve elbiseleri başını kesen kişiye ait olmalıdır. Bir kişinin fesatlık düşündüğü “ve bir çalışma içinde olduğu ve basılıp vurulması gerekiyorsa, Kaşif gizlice Beylerbeyine bilgi verir ve onun bilgi ve onayı ile bu kişiler basılarak vurulurlar...” Madde 13: “Fellahlardan (Arap köylüsü) fesatlığı veya bir kötülüğü görülen, açığa çıkan olursa, bu eylemleri cerime ve cezalandırmayı gerektirir nitelikte ise, Kaşif bu kişiyi o nahiyedeki kadı aracılığla... cezalandırır... Kadılık aradan çıkarılarak doğrudan doğruya kişiden zorla cerime, zulüm yapılarak cerime alınmamalidır... ” Madde 23: “Bazı idari amirler ve diğer görevliler ve nahiye sorumluları, yöneticileri Fellah kesiminden bütün vergilerini tamamiyle tahsil etmiş bulunmalarına rağmen, ardından tahsil edilmedi diye bu kişileri ödemeleri için sıkıştırdıkları, taciz ettikleri ve devlet malının böyle yenmiş olduğu konusu bildirilmiştir. Bu konuda emrimiz söyledir:...bu konularda başvurulacak ve asıl olan verginin toplandığı dönemde tutulan kayıtlardır... Şikâyetlerin bulunması halinde Fellahtan şikâyetini doğrulamak için tanık istenmemeli, defter kayıtları esas alınmalı ve buna göre muamele yapılmalıdır.” Madde 41: “Halk arasında meydana gelen çekişmelerde, taraflar doğrudan doğruya vilayete alınıp ve bunların arasındaki sorun makamda çözüme bağlanmaktadır, bu yöntem yanlıştır ve bu yöntemle sorunun çözülmesi de yasaktır. Vali olan ve bu yetkilerle donanmış görevliler, hiçbirisi, kadılık makamından geçirilmeden ve kadıların katılımı olmaksızın çekişmeleri çözümleme, yargılama yapma ve tarafları sulh etmeye yetkili değildir ve yapamaz. Yapılacak olan, evvelemirde bu kişilerin yargı önüne çıkarılması ve kadılıklarca verilecek kararlara göre gereken işlemleri yapmaktır. Kadılıktan karar alınmadıkça subaşılar hiçbir şey yapmamalıdırlar. Aksini yaparlarsa bu azil sebebi sayılmalı ve kişi görevinden alınmalıdır. Ki bu yaptıklarından dolayı cezalandırılmaları gerekiyorsa cezalandırılmalıdır...” Madde 42: “... kadılık makamında görevli... ve kişileri mahkemeye getirip götürmede görevli olanlar birçok yalan ve dolanla ve çeşitli sahtekarlıklarla halkı aldatır ve zulüm ederlermiş... Bu uygulamalar kaldırılmalıdır. Kadılık görevinde bu nevi kişiler bulundurulmamalı ve bu makamda böyle insanlar calıstırılmamalıdır..... Bazı davalarda davacı reşit olmasına rağmen yerine başkalarını vekil tayin ederek kendisi mahkemede bulunmaktan kaçınmaktadır. Bu konularda da dikkat gösterilmesi gerckir...kişinin ve vekil olarak görevlendirdiği kimsenin cezalandırılması sağlanmalıdır...” 
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o EKM, _ 
BIR TÜRK NASIL OLÜYOR?* 


Bir Türk kafasının nasıl kesildiğine şahit oldum. Bir sabah sokakta yürürken, öteki köşede toplanmış olan kalabalık dikkatimi çekmişti. Önce neyin cereyan ettiğini anlayamadığım için duraladım. Biraz sonra kavasların koltuklarından ve ellerinden yakaladıkları bir adamı ite kaka bulunduğum tarafa doğru getirdiklerini gördüm. Sokağın en müsait yerinde durdular ve halkı geriye doğru iterek müsait bir yer açtılar. Aralarına sı-. 
kıştığını Türklerin bana kızgın kızgın baktıklarını farkettiğim halde, bu mahalden çekilip gitmeme imkân kalmamış bulunuyordu. Ortadaki alanda iki kişi duruyordu... Bunlardan biri yaşlıca, iğrenç görünümlü bir adamdı; diğeri genç, çok yakışıklı, iyi giyimli bir efendiydi. İlk bakışta, bu gencin pervasız adımlarına, vekarına bakanlar, onun kavasların amiri olduğu sanırlardı. Halbuki ölüme gidiyordu! Orta yere gelince, ne yapacağını bilen bir kişi edasıyla diz çöktü, ellerini arkasına bağladı. İğrenç suratlı cellat, gayri ihtiyari çalışmasına engel olur düşüncesiyle, gencin ellerini sicimle bağladı. Sonra başındaki kavuğu aldı, tepesinde uzun bırakılmış saçı dügüm yaparak kısalttı ve sanatındaki ustalığını göstermek için kafasını hafif düzelttikten sonra, suçluya oynamadan, sıkı durmasını tembihledi ve bir darbe ile mağrur başı taşlara yuvarladı... Türk erkeklerinin gömlekleri bizimkiler gibi uzun yakalı değil, tamamiyle yakasızdır. Böyle bir boyun, celladın işini pek kolaylaştırdığından, padişahların bu kıyafetleri bilhassa mı seçtiklerini düşünmemek elden gelmiyor! Gencin katli için yapılan hazırlık iki dakika bile sünnemişti. Bu kısacık süre zarfında cellat mı, yoksa ölüme giden genç mi daha kendine hakimdi, bir ayrım yapamayacağım. 
Ama cellat palasını havaya kaldırdı ve bu vaziyette gence suçunu söyledi: - Padişah efendimize karşıisyan; fesada teşvik ve saire... Kanımı donduran bu korkunç saniyeleri herkes gibi nefes almadan yaşadım. Faciayı oynayan iki aktör bize nazaran çok soğukkanlı duruyor, hattâ ecelin alnına damga vurduğu genç, hepimizden soğukkanlı görünüyordu. O kadar yakındım 


(*) Adolphus Slade'in Kaptan Paşa adlı eserinden almıştır. Başlık yazara aittir. 
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ki, çaresizlik içinde kendisini dikkatle seyrediyordum;... Birkaç kelime... 
söylemek istediyse de, cellat sabırsızlanarak sözünü kesti ve: - Haydi hazır mısın diye sordu. Genç adam duraladı ve artık her şeyden vazgeçerek, meleklerin hayaliiçinde, yiğit bir sesle cevap verdi: - Hazırım! İşte toprağa yuvarlanan baş, böyle bir pala darbesiyle kesildi. Başsız bedenden bir kan deryası fışkırdı, boyunda raşeler (titremeler) bir süre devam edip kayboldu ve bir hayat bedenden uçup gitti. İşini bitirmiş olan canavar, palasından akan kanları ölünün elbisesine silerek temizledi. Sonra güneşe doğru çevirip üzerinde leke kalıp kalmadığına baktı. Herhalde tam manasıyla temizlenmemiş olmalı ki, aynı şekilde elbisesine sürüpiyice temizledi. İşinin bittiğine kani olup kınına yerleştirdi... Cellat cesedi düzeltti, başını koltuğunun altına yerleştirdi; yardımcısı hasıl olan kan tabakalarını temizler gibi davrandı. Korkunç sessizlik içinde seyredenlerden birer ikişer eksilme ` oldu ve ahali ağır ağır keder dolu kalplerine ellerini bastırarak ayrıldı. 
Genç Hasan uzatıldığı sokakta yirmidört saat terkedildi; gelen geçenler seyretti, köpekler çevresinde dolandı. Üç beş dakika içinde ne müthiş bir tezat! Zihnimde hiçbir manzaranın böylesine elem dolu, böylesine kahredici bir ızdırap yarattığını hatırlamıyorum. Ne idam etme, ne el ayak kırarak öldürme, ne kazığa çakma gibi cezaların, velhasıl Allah'ın yarattığı insanı öldürmek için şeytani kafaların icat ettiği işkencelerin hiçbirinin, tesadüf ettiğim “baş kesilerek katledilme” hadisesinden daha feci bir tesir yaratacağına inanmıyorum. Diğer usüllerde önceden yapılan birtakım hazırlıklar vardır ki, çevrede toplanmış olan kalabalığı bu vahşi görünüme kısmen hazırlar. Bir giyotinin kopardığı başı teşhir eden celladın salyalı suratından tiksinen insanlar, idam sehpasının, ecel bıçağının denenmesini, hazırlanışını seyrede seyrede, farkında olmadan bu felâkete kendilerini hazırlar. Mahkümun zavallı kafası sepete yuvarlandığında, beklemediğiniz bir vahşetin ürpertisi içinde, çırpınmazsınız. Ecel de, ölüme mahküm edilenin kişiliği de, aletler ve gürültüler arasında kaybolur, dikkatlerden uzaklaşır. Azrailin buz gibi ağırlığı tepenizdedir ve ölüme terkedilen bütün dehşetiyle sokağın ortasında uzanıp durmaktadır. Başı yuvarlanmış ve koltuğunun altına sıkıştırılmış insanın, sonradan başına kavuşacağına iman edenlerin itikadlarıyla alay etmemeye imkân mı var! 
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EK IV 
BIR İŞKENCE VE KAZIĞA GEÇİRME SAHNESİ” 


Seymenler ateşi kucakladılar, ateş dahacanlı yanmaya başladı. Böylece en karanlık köşe bile aydınlanmış oldu. Durmadan odun atarak ateşi besliyorlardı. Köylüden çok uzun olan Abdi Ağa, şimdi önünde durmuş bakıyordu. Sakin ve düşünceliydi. Herkes onun konuşmasını bekliyordu, ama o düşünceye dalmıştı... Birden vücudu ürperdi. Hemen emirler vererek köylüyüsorguya çekmeye başladı... Adam buna karşılık, sadece boğuk bir sesle, “Her şey elinizde, ne isterseniz onu yapın!” dedi. Abdi Ağa, “Ne istediğimizi şimdi görürsün!” dedikten sonra adamlarına emir verdi. Seymenler Radisav'ın zincirlerini çözdüler. Göğsünü açtılar. Zincirleri kızgın ateşe atıp beklediler... zincirler akkor haline gelince çingene Mercan yaklaştı. Ve uzun bir maşayla ucundan çekti. Öbür ucunu da bir seymen aynı biçimde tutuyordu... köylüye yaklaştılar, zinciri kıllı, çıplak göğsünün etrafına doladılar. Adamın ağzı büzüldü. Boynundaki damarları şişti. Kaburga kemikleri fırlayacakmış gibi vücudu gerildi. Karnının adeleleri bir kasılıp bir gevşemeye başladı, tıpkı kusarken olduğu gibi. Adam acıdan inliyor, vücudunu bağlayan ipleri geriyor, boşuna çaba harcayarak kızgın zincirlerin vücuduna değmemesine çalışıyordu; gözlerini boyuna kırpıştırıyor, yanaklarından aşağıya yaşlar süzülüyordu. Zinciri çektiler “Bu henüz başlangıç... konuşsan iyi olmaz mı?” Köylü birdenbire hızlı hızlı soludu, ama susmakta devam etti... Tekrar zinciri yanaştırdılar. Yanan derinin kılları kavruldu. Genzine kaçan dumandan öksüren ve acıdan kıvranan köylü, kesik kesik konuşmaya başladı... (Verilen bilgileri yeterli görmeyen Abdi Ağaişkenceyedevam emri verir) ...çingene Mercan elinde kerpetenle yaklaştı. Bağli olan adamın önünde diz çöktü. Ve çıplak ayaklarının tırnaklarıni sökmeye başladı. Köylü dişlerini sıkmış susuyordu. 
Bağlı olduğu halde müthiş bir titreme beline kadar bütün vücudunu sarsıyordu. Bu da çektiği acının ne kadar müthiş olduğunu gösteriyordu. Bir an köylünün ağzından anlaşılmaz sözler döküldü... (Abdi Ağa) Suçluyu 


(*) İvo Andriç, Drina Köprüsü, Altın Kitaplar Yayınevi, İstanbul, 56-67. sayfalardan alınmıştır. 
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özellikle ona kimin yardım ettiği konusunda sorguya çekmelerini, ama işkencede ileri gitmemelerini, aynı gün öğle üstü iskelenin en yüksek yerinde canlı olarak kazığa çakılması için gerekli bütün hazırlığı yapmalarını, onun kasabanın her yanından, ırmağın her iki kıyısından da görülmesini, çingene Mercan'ın her şeyi hazırlamasını, tellalın her mahalleyi dolaşarak, inşaatı baltalayanların nasıl cezalandırıldıklarını gelip köprü üstünde görmelerini ve Müslüman, Hıristiyan, çocuk, ihtiyar, bütün erkeklerin gelip mutlaka bu manzarayı seyretmelerini ilân etmesini istiyordu. ...Daha gün ağarırken, suçlunun yakalandığı ve öğle üstü cezalandırılacağı duyulmuştu... Saat onbirden başlayarak kasaba halkı... köprünün yanındaki düzlükte toplandı... Biraz sonra Abdi Ağa göründü... (ona) her şeyin hazır olduğunu söylediler. Aşağı yukarı dört karış uzunluğunda meşe ağacından yapılmış bir kazık yerde duruyordu. İnceltilmiş, sivri ucuna demir geçirilmiş ve iç yağıyla yağlanmıştı. İskelenin yüksek bir yerine de direkler çivilenmişti. Kazık onların arasında dikilecekti. Orada, kazığı adamın vücuduna sokmak için tahta bir tokmak, ipler ve daha başka şeyler de vardı... Abdi Ağa.. tir tir titremekte olan çingeneye dönerek... tatlı bir sesle.., “İşte sana yapacağın iş için altı kuruş... Akşama kadar sağ kalmasını sağlarsan altı kuruş daha alacaksın. Haydi bakayım göreyim seni!..” 
„Biraz sonra barakanın kapısı açıldı. On kadar seymen beşer beşer iki yana dizildi. Aralarında yalın ayak, başı kabak Radisav geliyordu... Parmaklarında, tırnaklarının bulunduğu yerlerde kanlı lekeler vardı... Orada suyun üzerine doğru uzanan, küçük bir oda büyüklüğünde tahta döşemeli bir yer hazırlanmıştı. Bir sahneye benzeyen bu yere Radisav üç çingeneyle birlikte çıktı. Seymenler iskelenin üstünde ve etrafa dağıldılar. Düzlükte olanlar boyuna kımıldıyor, yer değiştiriyorlardı. Bu tahtaların yüz adım ötesinde bulunuyorlardı. Her şeyi, her hareketi görüyor, ama söylenenleri işitemiyorlardı... Gördükleri ilkin ilgi çekici değildi. Ama sonradan sahne öylesine korkunç bir görünüm aldı ki... hemen başlarını çevirip acele evlerine döndüler ve gelip geleceklerine pişman oldular. Radisav'a yatmasını söyledikleri zaman biraz durakladı... Çingeneler üstündeki gömlekle kuzu postunu çıkardılar. Göğsündeki zincirlerin açtığı yaralar ortaya çıktı. Yaralar kızarmış ve şişmişti. Radisav... hiç ses çıkarmadan emrettikleri gibi .. 
yüzükoyun yattı. İlkin ellerini arkasına bağladılar. Sonra ayak bileklerine birer ip geçirdiler. Çingenelerden her biri bu ipleri bir yana çekerek bacaklarını iyice ayırdılar. O sırada Mercan da kazığı iki yuvarlak tahtanın üstüne yerleştirdi. Öyle ki, sivri ucu tam köylünün bacakları arasına geliyordu. Sonra kemerinden geniş, kısa bir bıçak çıkardı. Yerde yatan mahkumun önünde diz çökerek pantolonunun iki bacağı arasındaki bölümü kesti. Ve kazığın adamın vücuduna girebilmesi için geniş bir delik açtı. 
Celladın işinin bu en korkunç bölümünü, vücudun bıçağın dokunuşuyla titrediğini, yarı yarıya kalktığını, sonra yine gürültüyle yere düştüğünü 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görüyorlardı. İş bitince Çingene sıçrayarak ayağa kalktı. Yerden tahta çekicialdı ve kazığın yuvarlak tarafına ölçülü ağır darbeler indirmeye başladı. 
İki vuruşta bir duruyor, kazığın girdiği vücuda bakıyor, sonra da çingenelere dönerek ipi çok yavaş çekmelerini tembih ediyordu. Köylünün bacakları ayrık yatan vücudu içgüdüyle kıvranıyordu. Her çekiç vuruşta belkemiği katlanıyor, eğiliyor, ama ipleri çekilince yine dikiliyordu. Kıyıyı öyle bir sessizlik kaplamıştı ki, her çekiç vuruşunun dağlarda uyandırdığı yankılar duyuluyordu. Daha yakında olanlar, adamın alnının yere çarptığını duyuyorlardı. Bir gürültü daha işitiliyordu ki, bu ne bir inilti, ne bir yakınma, ne son nefesini veren birinin hırıltısıydı. Bu insanoğlundan gelen bir sese benzemiyordu. İki yana çekilen, sarsılan, işkence edilen bu vücuttan, çiğnenen bir tahtadan ve kırılan bir ağaç dalından çıkan sese benzeyen bir çatırtı geliyordu. İki vuruşta bir, çingene yerde yatan vücuda doğru eğiliyor, kazığın doğru yoldan ilerleyip ilerlemediğine bakıyor, hayati bir organın zedelenmediğinden emin olduktan sonra yerine dönüyor, işine devam ediyordu. Bütün bunlar kıyıdan çok hafif duyuluyor ve hiç görünmüyordu. Ama herkesin bacakları titriyor, yüzleri sararıyor, parmakları buz kesiliyordu. O sırada çekiç sesleri kesilcli. Mercan adamın sag küreginde kasların gerildiğini, derinin kabardığını görmüştü. Hemen bir ustura alarak yeri haç biçiminde yardı. Soluk bir kan akmaya başladı. 
Gittikçe fazlalaştı. Bir iki vuruştan sonra delinen noktadan kazığın demir ucu görünmeye başladı. Bu uç sağ kulağın hizasına gelinceye kadar daha bir iki darbe vurdu. Adam artık kazığa büsbütün geçmişti. Şişe geçirilen bir kuzu gibi, yalnız sivri ucu ağzından değil sırtından çıkıyordu. ... Mercan artık tahta çekici fırlattı ve yaklaşıp hareketsiz duran vücudu gözden geçirdi. Kazığın sivri ucundan damla damla akan kan tahtanın üstünde birikiyordu. İki çingene adamın uyuşmuş vücudunu sırt üstü cevirdi. 
Ayaklarını ucundan bağladılar. O sırada Mercan adamın yaşayıp yaşamadığını kontrol ediyordu. Yüzü birdenbire şişmiş adeta büyümüştü. Gözleri - kocaman açılmış korkuyla bakıyordu. Gözkapakları hiç kımıldamıyordu. 
Ağzı açıktı. Dudakları sertleşmiş, kısılmış, bembeyaz dişleri kenetlenmişti. 
Artık yüzünün bazı kaslarını kontrol altına alamıyordu. Onun için yüzü maskeye benzemişti. Kalbi boğuk boğuk atıyor, ciğerlerinden. kısa ve sık nefesler çıkıyordu. Çingeneler onu şişe geçirilen bir koyun gibi yavaş yavaş kaldırmaya başladılar. Mercan bağırarak onlara dikkat etmelerini, vücudu fazla sarsmamalarını tembih ediyor, kendisi de onlara yardım ediyordu. 
Kazığın kalın ve yuvarlak olan tarafını da aynı yükseklikte bir tahtaya çivilediler ve hepsini birden iskelenin kazıkları üstüne çaktılar. İşleri bitince geri çekilerek seymenlerin yanına gittiler. Ve boş kalan sahnede yalnızca göğsüileri doğru çıkmış, beline kadar çıplak, iki arşın yükseklikte, dimdik kazığa geçirilen adam kalmıştı. Uzaktan kazığın vücuduna geçtiği ve ayak bileklerinin bu kazığa bağlanmış olduğu görülüyordu. Kolları da 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arkasına bağlanmıştı... O sırada... Mercan iki seymenle tekrar mahkürmun yanına gitti. Onu yakından muayene ettiler. Kazık boyunca ince bir kan sızıyordu. Ama adam yaşıyordu, baygın da değildi. Göğsü inip kalkıyor, 


boynundaki damarları atıyor, gözleri ağır ağır ama durmadan dönüyordu. 
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EKV 
YÖNETİCİ ZULÜMLERI ÜZERİNE BAZI BELGELER” 


BELGE NO: 1 (CI) 

Manisa Müteselliminin (vergi toplayıcısı) halktan fazla para topladığı, adam öldürdüğü, oğlanların ırzına geçtiği ve bunun için kendisine ceza verilmesi gerektiğine dair Manisa Kadısının istemi: 

..Haksız ve dinikurallara, ulu fermana aykırı olarak, iki Müslümanı ve asilzade -seyit- saygıdeğer bir kişiyi asmış ve çokça kişiyi duruşmasız, dini kurallara ve yüksek kanunlara aykırı olarak, her birine sekizyüz- dokuzyüz sopa vurdurmuş ve kendilerini akşamdan sabaha zincire vurdurmuştur. Kişilere mallarını almak için çeşitli biçimlerde zulüm yapıyor ve canlarını yakıyor, onlara acı veriyor ve işkence yapıyor. Durumlarına göre mallarını almak için kişilere yapılan işkence, fakirlere ve güçsüzlere yapılan baskı ve saldırının miktarı ve derecesi düşünülmeyecek kadar yüksektir. Bu durum memleketin yıkımına neden olabilir. Izin verilmiş olacak ki leventler çarşı halkına saldırmakta ve müdahelede bulunmaktadırlar. 
Bundan dolayı leventler Sultaniye çarşısında... isimli kişinin dükkânında, oğlu biçare delikanlı Halili ırzına geçmek niyetiyle zorla almaya kalkışmıslardır. Çarşı halkı hep birlikte leventlere karşı çıkmış ve delikanlının yakasını bunlardan kurtarmaya çalışmışlardır. Bu durum nedeniyle isyan edildiği savıyla tüm çarşı halkına saldırılmış ve etraf sarılmıştır... isimli biçare kişi de kurşunla yaralanmıştır. Bu durumda büyük fesatların girişimi ile beldede ihtilâl durumu olabilir, çaresiz, büyük suskunluk içinde bulunan bu halkın rahatı bozulur ve durum memleketin zararına olur ve hattâ yokolmasına sebep olabilir. Bu fesatlığı çıkaranlar, sürdürenler Allah'a ve Peygamber'e ayandır. Kasabada tüm oturanları, çocukların, fukaraların ve güçsüzlerin, zavallıların, merhametten yoksun bu yukarda belirtilen sancak sorumlusunun alınarak kurtarılması, yerine fakire ve güçsüzlere 


(*) Belgeler Çağatay Uluçay'ın 18. ve 19. Yüzyıllarda Saruhan'da Eşkiyalık ve Halk Hareketleri, İstanbul 1955 kitabından günümüz Türkçesine çevrilerek alınmıştır. Parantez içlerinde, belgelerin kitaptaki numaraları verilmiştir. 
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merhamet gösteren birisinin seçilerek atanması isteğiyle durum, bu dilekçeyle yüksek makamlarınıza arz edilmiştir. 


BELGE NO: II (IXC) 

Bergama Voyvodası Araboğlu Hacı Mehmet Ağa'nın 6 bölükbaşı komutasında 1000 den fazla levendi Manisa'nın Mamaklı ve Çıtaklı köyüne göndererek, köyleri yaktırdığı, 37 kişiyi öldürdüğü ve 7 kişinin kızlığını bozdurduğu ile ilgili üst makamlara sunulan dilekçeler: 

Bütün yaradılmışların Padişahı, herşeyin sahibi yüce Tanrı, bütün yaradılmislara sevgi ve merhamet gösteren ulu Sultanımızı tüm hatalardan arındıra ve onun hizmet ve merhametlerini fakir ve güçsüz halkın üzerinden uzak etmeye ve kaldırmaya ! Amin ! Kullanın durumları şudur; Hâlâ Bergama Voyvodası olan Araboğlu Mehmet Ağa dedikleri zalim Manisa şehrine bağlı Yurtdağı nahiyesi köylerinden Mamaklı ve Çataklı isimli köylerde oturan ... ismindeki kişileri kendisine yardımcı yapmak -kullanmakistediğinden yukarda adı geçenleri Xkastedilen öldürülen 37 kişidir) öldürmek niyetiyle, Bölükbaşı sekban Ali, Fazlı, Ivaz Kocabaşı ve 6 bölük başını, binin üstünde leventle görevlendirip köyleri yakıp yıktırdığı, insanları öldürttüğü için tarafımızdan Manisa Mahkemesine şikâyet edildi. 
Şikâyetimiz üzerine mahkemece dava alındı ve delillerin toplanması için bir katip görevlendirildi. Yapılan keşifte 37 kişinin öldürüldüğü, yedi temiz kızımızın kizlıklarının bozulduğu görülmüştür. 80.000'in üzerinde hayvanlarımızın yağmalandığı ve telef edildiği ile ilgili defter tutulmuştur. 
Araboğlunun bununla yetinmeyip, adı geçenlerin (yukarda adı verilen iki kişinin) yaralandığı iddiasıyla, iki bin kişiyi aşkın süvari ve piyade ile birlikte bilfiil kendisinin ismi geçen nahiyeye gelerek ırzımızı ayaklar altına aldığı, saldırıda bulunduğu, bu zulmünün ve saldırısının son olmadığı, devam edeceği, ilerde de perişan edilmemizin sözkonusu olduğu saptandı ve bu durum olayın oluş biçimine göre tüm detaylarıyla Manisa Kadılığı'nca hüküm altına alındı. Bu karar uyarınca Manisa halkının imzalı dilekçelerini alıp, keşifle ilgili deliller ve yağmalanan ve yokedilen mallarımızın listesiyle deraliyeme (İstanbul) şikâyete gelirken, ismi geçen Araboğlu Gelenbe tarafına 20-30 kadar levent göndererek geçişimizi engelledi. Zorunlu olarak İzmir gemisiyle,-o istikametten geldik. Yanımızda bulunan hükmü, keşif delillerini ve defterlerin toplamını Sultanlığımızın bilgilerine sunuyoruz. Allah ve Peygamber aşkına adı geçen Araboğlu'nun zulüm ve bu adalete aykırı davranışlarının ortadan kaldırılmasına, sunulan huküm ve dilekçelerdeki isteklerimiz uyarınca hakkımızın geri verilmesine emir buyurmak, ferman etmek, bağışlayan, ulu, heybetli ve merhametli efendimiz Sultan hazretlerinindir. 
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BELGE NO: HI * 

Ramazan 11:77 (1764) tarihinde Anadolu Valisi ve Saruhan Mütesellimine gönderilen hükümden: 

Kuşdoğanlı aşireti vergilerini düzenli ve tam olarak öderken “... bu aşiretin daha önce voyvodası olan Manisalı Kösezade... adındaki zorba çevresine topladığı yetmiş seksen kişi ile adı geçen aşiretin üstüne giderek vergi yükümlülerinden üç kişiyi zincire vurmuş, vergisini ödeyenlerden haksız yere onbin beşyüz kuruş akça zorla peşin toplamıslardır. Üç başat, iki deve, yirmi adet (küçük baş) hayvan almışlardır (vergi borcu olarak). 
Ayrıca halktan sekiz on yaşlı insanı tutsak almış, ve daha birçoklarını “borcunuz vardır’ gerekçesiyle zincire vurarak bir hafta hapsetmisdir ve kendilerinden dörtbin beşyüz elli kuruş tahsil etmişlerdir. Reaya uğradığı bu haksızlığı ve şikâyetlerini saraya dilekçe ile bildirmiştir...” 


BELGE NO: IV ** 

1203 (1789) yılı sonbaharına rastlayan Ramazan ayının bitiminde Manisa Valisi ve Mütesellimine Istanbul'dan yazılan buyruk: 

Kula Kasabası halkının şikâyeti: “... kendi halinde yaşayan Kula halkının Şeriata göre hiçbir biçimde rahatsız edilmemeleri gerekirken , bir süre önce bu kasabanın sakinlerinden ... adındaki kişi Burdur yöresinde oturan... asilerle anlaşarak, çevrelerine topladıkları yüz kadar saldırgan parazit askerle vergi toplamak bahanesiyle Kula kasabasını basmışlar, yılın bu mübarek günlerinde suçsuz sekiz erkek, üç kadını haksız yere katletmişler, Şeriata aykırı olarak zorla, zulümle 30 bin kuruşluk mal ve eşyalarını ellerinden almışlardır. Bu durum bir şikayet dilekçesiyle makamımıza -sadarete- bildirilmiştir. Sen çavuş rütbesiyle Manisa'da Şeriata ve hak ilkelerine uygun vergilerin toplanmasında, haksızlıkların önlenmesinde devletin görevli kisisisin. Sana emrim şudur: Şikâyet dilekçesinde yazılan zorbalığın ve haksızlığın ortaya çıkarılması, suçluların adalet önünde cezalandırılmaları için hemen harekete geçeceksin ve sonucu Istanbul'a bildireceksin.” 


BELGE NO: V (VIIIC) 

Bergama Voyvodasının adamlarından Sagacanlı Veli ve Tabanlı Ali'nin halka zulm ettikleri, adam öldürdükleri, vergi gelirlerini toplama yetkisi kendilerine ait olmayan köylere adam gönderdikleri, yapılan şikâyet üzerine duruşmalarının Araboğlu'nun bölgesinde yapıldığı, hakkın yerine getirilmediği ve bu nedenle duruşmanın başka bir yerde yapılması üzerine 


() Çağatay Uluçay, a.g.e., Sayfa 25, 3 nolu dipnotta verilen belge. 


(**) Çağatay Uluçay, a.g.e., Sayfa 26, 1 nolu dipnot 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Menemen Güzelhisarlıların istekleri: ....değerindeki evlerin yakılıp yıkılmasından başka tutanakta ismi geçen fukaraların emval (para ve para gibi muamele gören benzeri değerler ve takı) ve eşyaları yagmalanmıstır, ırzlarına geçilmiştir. Toplama yetkisi kendilerine ait olan para vs. vergi gelirlerinin toplanması için nefret edilen kişilerin ve komutanlarını görevlendirilmesi fakir sınıftan halkı dehşete düşürmekte ve sıkıntıya sokmakta, perişan etmektedir. Dini kurallar ve Sultanın emirleri işlemez hale getirilmektedir. Seyyid Hasan ve Seyyid Ömer ve bilinen diğer kişilerin, şikâyet edilen olarak ismi geçen Veli ve Tabanlı Ali'nin gasbettikleri mallarının yargılama ile geri alınması ve bunların yasal duruma göre cezalandırılmaları ve gerekenin yapılması için hâlâ Boğazhisar'ın korunmasıyla görevli saygıdeğer devlet büyüğü Ali Paşa'ya hitaben başvuruda bulunuldu. İsteğimiz üzerine huzurlarında davamızın yürütülmesi konusunda emir verilmiş olmasına karşın, Sağanacaklı Veli ve Tabanlı Ali'nin güç aldıkları Araboğlu'nun zoru ve yardımıyla davanın kendi hükümetleri olan Ayazemend kadılığında görülmesine yüksek emir çıkartılmıştır. Bununla bizim tüm haklarımızı ortadan kaldırma ve bizleri zarara sokmayı amaçlamıslardır. Perişan acınacak durumumuz göz önüne alınarak bize merhamet gösterilmesini, daha evvelki emirde belirtildiği gibi bir vezir huzurunda hasımlarımızla karşı karşıya getirilerek yargılamamızın sürdürülmesi için kazamız ve çevre kazaların kadılarına karar aldırdık. Sizlerin de bu hususta onay vermeniz ve devletin himaye ve hüsnüniyetinin bizlere de gösterilmesi dileğiyle durumumuzu duyuruyoruz. Hüküm ve emir sizindir... 
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EK VI 
TANZİMAT FERMANI'NDAN BAZI BÖLÜMLER” 


Herkesin bildiği gibi yüce devletimizin kuruluşundan beri Kuran'ın kutsal kurallarına ve Şeriat yasalarına eksiksiz olarak uyulduğu için yüce devletimizin gücü ve bütün uyruklarının refah ve mamuriyeti doruk noktasına ulaşmışken, yüz elli yıl var ki, birbirini izleyen dertler ve türlü nedenler dolayısıyla ne kutsal Şeriata, ne de yüce yasalara uyulmaması ve bunlara göre davranılmaması yüzünden eski güç ve bayındırlık, yerini güçsüzlük ve yoksulluğa bırakmıştır. Oysa Şeriat yasalarına göre yönetilmeyen ülkelerin ayakta kalamayacağı açıktır... Yüce devletimizin coğrafi konumu, verimli toprakları ve halkının becerili ve yetenekli oluşu gözönüne alınarak, söylenen amaca ulaşılması için girişime geçilirse, yüce Tanrının izniyle, istenilen sonucun elde edileceği açık olduğundan, bundan böyle yüce deyletimizin ve geniş ülkemizin iyi yönetilmesi için bazı yeni yasalar konulup uygulanması gerekli ve önemli görülmüştür; bu gerekli yasaların temel ilkeleri de; can güvenliği, ırz, namus ve mal dokunulmazlığı, vergilerin belirliliği, askere alma yönteminin ve askerlik süresinin saptanmasıdır; şöyle ki: Yeryüzünde candan ve ırz ve namustan daha değerli bir şey olmadığından, bir adam onları tehlikede gördükçe yaradılışı ve karakteri kötülüğe eğilimli olmasa bile, canını ve namusunu korumak için elbette bazı eylemlere geçer; bunun da devlete sürekli olarak zarar getireceği açıktır; oysa canı ve namusu güvence altında bulunan kişinin devlete bağlılık ve doğruluktan ayrılmayacağı ve bütün çabasının devlet ve milletine iyi hizmet vermeye yönelik olacağı da açıktır. Mal güvenliğinin olmaması durumunda ise; kimse, ne devlet ne milletine ısınır, , ne de ülkenin bayındırlığını düşünür; hep kuşku ve üzüntüden kurtulamaz; tersine, yani bütün mal ve mülkünün tam bir güvence altında olduğunu bilirse, hemen kendi işiyle ve geçim olanaklarını genisletmekle uğraşıp kendisinde günden güne devlete ve millete bağlılık ve vatan sevgisi 


() Ahmet Rasim, Osmanlı İmparatorluğu'nun Reform Çabaları İçinde Batış Evreleri, s. 202-206. 
Ferman metninin hemen hemen tamamına yakını alınmıştır. 
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artıp ona göre iyi çalışır, bu da kuşkusuzdur. Verginin belirlenmesi konusuna gelince: Her devletin topraklarını korumak üzere elbette askere ve orduya ve bunlar için gerekli şeylere gereksinimi vardır; bu ise para ile sağlanabilir. Para dahi uyrukların vergisiyle elde edildiği için, vergi konusunun da iyi bir biçimde düzenlenmesi çok önemlidir. Gerçi eski dönemlerde “geliri satılmış olan” “Yed-i Vahit” (vergi tekeli) belâsından ülkemiz halkı hamdolsun kurtulmuş ise de yıkıcı uygulamalardan biri olan ve hiçbir zaman yararlı sonucu görülmeyen iltizam (yani götürü para karşılığında bir yerin gelirini toplama ile görevlendirme) yönteminin zararlı uygulaması şimdi de sürmekte, bu ise ülkenin siyaset ve maliye işlerini bir tek adamın keyfine ve belki de ezici pençesine bırakmak anlamına gelmektedir. Eğer vergi toplama yetkisi verilen o kişi, doğuştan yüce bir adam değilse, hemen kendi çıkarına bakıp bütün işi gücü haksızlık ve kıyım olur; bu nedenle bundan böyle ülke halkından herkesin mal varlığına ve ödeme gücüne göre uygun bir vergi belirlenerek bundan fazlasının kimseden alınmaması ve Yüce Devletimizin karada ve denizdeki askeri giderleri ile öteki harcamalarının da gerekli yasalarla saptanıp belirlenerek ona göre ödenmesi gerekir. Askerlik de , yukarıda belirtildiği gibi, önemli konulardandır; gerçi vatanın korunması için asker vermek, halka düşen bir görev ise de, şimdiye kadarki uygulamada olduğu gibi, yerlerin nüfus sayısına .bakılmayarak, kiminden verebileceğinin üstünde, kiminden de altında asker istenilmesi, hem güvenliğin, hem de tarım ve ticaret alanlarındaki yararlı işlerin aksamasına neden olduğu gibi, askere alınanların yaşamları boyunca görevde tutulmaları da bezginlik ve -evlilikte birleşmelerin azalmasına neden olduğundan- nüfusun azalması sonucunu dogurmaktadır; bu nedenle, gerektiğinde her bölgeden istenecek asker sayısı için bazı iyi yöntemler uygulanması ve dört veya beş yıllık görev süresi konusunda da bir nöbetleşme sisteminin konulması, durumun gereğindendir. Sözün kısası, devletçe bu yasalar çıkarılmadıkça, güçlenmek, kalkınmak, güvenlik ve rahatlık içinde yaşamak olanağı yoktur; hepsinin temeli bu yasalara dayandığından, bundan böyle suç işleyenlerin davaları Şeriat yasalarına göre herkese açık olarak görülüp karara bağlanmadan kimse için açık veya gizli idam ve zehirleme eylemlerine gidilmesi caiz değildir; hiç kimse tarafından başkasının ırz ve namusuna dokunulmamalı, herkes mal ve mülküne serbestçe sahip olmalı, onları dilediği gibi kullanmalı ve devlet büyüklerince bu haklara el uzatılmamalı ve Yüce Devletimizin uyruklarının ister İslâm ister başka dinlerden olsun, ayrım gözetilmeksizin bu haklara sahip olmaları için can, ırz ve namus ve mal konularında bütün Osmanlı ülkesi halklarına, Şeriat kuralları gereği olarak, Padişahlığımız katından tam güvence verilmiştir...(Yukardaki konularda yapılacak kanunlar sayıldıktan sonra;) Bu Şeriat yasaları yalnız din ve devleti, ülkeyi ve milleti kalkındırmak için konulacağından, Padisahhğımızca bunlara karşı.bir davranışta bulunulmayacagına dair yemin ve söz veririz ve Hırka-i Şerif odasında ulema ve bakanlara da yemin ettirilecektir; ona göre ulema ve vezirlerden her kim olursa olsun, Şeriat yasalarına aykırı davrananların, kanıtlanacak suçlarına göre layık oldukları cezanın, hiç rütbeye, hatır ve gönüle bakılmaksızın uygulanması için ayrı bir ceza yasası da yapılsın; bütün resmi görevlilerin şimdi yeterli miktarda maaşları olduğundan... ülkenin yıkıma doğru gitmesinin en büyük etkeni olan rüşvetin bundan böyle ortadan kalkması sert bir yasa ile sağlansın... 
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iddet ve zor kullanımını, işkenceyi kayıtsız şartsız reddeden bir siyasi-toplumsal kültür geliştire- 


mediğimiz ortada. Kendini sağda veya solda ta- 


nımlayanlarımızın büyük cogunlugu, iskenceye varan zor kullanımını belli gerekcelerle mesru görebiliyor. Bu ülke insanlarının yaklaşık yüz yıldır yaşadığı trajik tarih, “Cumhuriyet”e, “demokrasi”ye geçişler, yeniden geçişler... bu zihniyeti sorgulamayı sağlayacak bir atmosferaratmaya yetmedi. Her dönemde, özellikle “demokrasi”nin kesintiye uğradığı zamanlarda hep bir öncekinden daha yaygın ve şiddetli uygulanan işkenceye karşı niçin etkin bir toplumsal tepki ve ciddi bir hesaplaşma hamlesi yaratılamıyor? Bunun nedeni sadece korku mu? 
Neden tarihimizde yaşanmış onca katliamın katledilenler açısından yapılmış araştırmaları bizi bunca rahatsız ediyor? Neden örneğin, Türk-Müslüman olmayan azınlıkların yaşadığı tehcir ve kitlesel cinayetleri bir de onların ağzından dinlemeye tahammül dahi edemiyoruz? Aradan onyıllar geçse bile bu tür olaylar niçin yalnız resmi açıklamalarla örtülmüş tabular olarak kalıyor? Bu ve benzeri sorular, toplumsal kimliğimizin ve ruh halimizin belirleyici çizgileriyle ilişkilidir. Elinizdeki kitap, bu çizgilerin üzerine giderek açmamız gereken bir tartışmaya ve iç hesaplaşmaya çağrı amacı taşıyor. Zulmün, işkencenin ve şiddet kullanımının tarihimizdeki kaynaklarına bu amaçla ve hem titizlik hem de cesaretle eğiliyor. Dolayısıyla aynı zamanda gayrıresmi tarihimiz için önemli bir kaynak niteliği taşıyor. m 
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